JAMES CAMERON'IN TERMİNATOR FİLMLERİ ÜZERİNE 


14.11.2018-Gökhan Cılam-bilimkurgukulubu.com/ 


Bu yazıda öncelikle ünlü yönetmen James Cameron'ın hem yazdığı, hem yönetmenliğini üstlendiği Terminator 1 ve 2 filmleri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları inceleyeceğiz. 
Sonrasında da usta yönetmenin dahil olacağı ve çekimleri devam eden üçüncü, toplamda ise altıncı Terminator filminden neler bekleyebileceğimize değineceğiz. Öncelikle yönetmenimizin yaptıklarını kısaca bir gözden geçirelim isterseniz. 1977, 80 ve 83 yapımlı ilk Star Wars filmleri, yüksek gişe başarısı göstererek Hollywood'da bilimkurgu yapımlarının önündeki kapıları açmıştı. 1979 tarihli Ridley Scott imzalı Alien ise, bilimkurgu ile korku türlerinin o ana dek yapılmış en mükemmel sentezini bize sunarak sektörde ayrı bir kapı açmıştı. James Cameron da bu kapılardan birinden girerek henüz 30 yaşındayken öyküsünü de yazdığı Terminator (1984) filmini çekmiş, bu da kariyerinde dönüm noktası olmuştu. 


Peşi sıra 1979 yapımlı Alien'ın devamı Aliens (1986) filmini çekmiş ve hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not almıştı. 1992 yılında çektiği Terminator'ın devam filmi ile başarısına başarı katmış, 1997 yapımı Titanic filmiyle de hem ödül, hem de gişe rekorları kırmıştı. Yönetmen sonrasında 21. yüzyılda 3D sinemanın yeniden popüler olmasını sağladığı ve kendi gişe rekorunu kırdığı Avatar filmi ve onun devam projeleriyle de çalışmalarına devam ediyor. Ona tüm bu başarıları kazanması için kapı aralayan Terminator filmleri hiç kuşkusuz kariyerinde önemli bir yere sahiptir. Zira peş peşe farklı yönetmenlerce çekilmiş ve başarısız olmuş üç tane Terminator filmine rağmen bu serinin telifini kazanmak için uğraşmış ve sonunda başarmıştır da. Vakit kaybetmeden yeni Terminator filmi için çalışmalara başlayan yönetmen, bu sefer bu projede yapımcı olarak yer alacak. Bu yeni filmden neler bekleyebileceğimize geçmeden, serinin ilk iki filmini karşılaştırmalı olarak ele alalım. 


James Cameron'ın Terminator filmlerinin en önemli özelliği, Terminator 2 filminin hem eleştirmenler hem de izleyiciler açısından ilkinden daha başarılı gösterilmesidir. Normalde 


devam filmleri hemen hiçbir zaman orijinalinin gösterdiği başarıyı gösteremezken, bu filmin ayrıcalıklı olması yönetmenin büyük bir strateji başarısıdır. Hele ki senaryosal açıdan bu iki filmin birbirinin neredeyse aynı öyküsel yapıya sahip olduğunu düşünürsek. Sıkı Terminator hayranlarını kızdırmadan önce kısaca filmlerimizin öyküsünü hatırlayalım (Uyarmalıyım ki bundan sonra yazacaklarım spoiler içermektedir). İlk filmde sıradan bir garson olan Sarah Connor (Linda Hamilton)'ın hayatı, gelecekten gelen 2 davetsiz misafir yüzünden değişir. 
Bunlardan biri Terminator (Arnold Schwarzenegger) adlı T-800 model bir androiddir ve amacı, gelecekte insanların robotlara karşı verdiği savaşta liderlik yapan henüz doğmamış John Connor'ın annesi Sarah Connor'ı öldürmektir. 


Böylece robotlar henüz başlamadan insan direnişini bitirmeyi hedeflemektedirler. Gelecekten gelen bir diğer kişi ise Kyle Reese (Michael Biehn)'dir. Onun amacıysa gelecekteki insanların lideri John Connor'ın annesini ne olursa olsun korumaktır. Buradaki en büyük sıkıntı ise, T- 
800'ün neredeyse durdurulamaz olmasıdır: Terminator kurşun işlemez metal iskelet yapısı olan insanüstü kuvvete sahip acımasız bir katildir. Kyle Reese, her ne kadar basit bir insan 


olsa da savaşçı geçmişi ile Sarah'ya yardım eder. Başlarda korkan ve bu korkunç gerçeği kabul etmek istemeyen Sarah Connor, film boyunca mental açıdan kuvvetlenir ve sonunda Kyle Reese'in yardımıyla T-800'ü yok etmeyi de başarır. Fakat bu süreçte iyice yakınlaştığı ve aşk yaşadığı Kyle Reese'i de kaybeder. Filmin finalinde de zaman atlaması ile Sarah'yı hamile olarak görürüz. Gelecekte insanların lideri olacak kişinin babası, bildiklerini gelecekteki oğlundan öğrenen Kyle Reese'dir. Bu da filmin öyküsüne paradokssal bir gizem katmıştır. 


İkinci filmin konusu da, az önce bahsettiğim gibi ilkine çok benzemektedir. İlk filmdeki olayların üzerinden yaklaşık 12 sene geçer. Yine gelecekten iki kişi gelir. İlk filmdeki Terminator'ün üst versiyonu olan T-1000 adlı bir android robot, artık 12 yaşına basmış John Connor'ı öldürmek istemektedir. Diğeri ise ilk filmdeki T-800 ile görünüşü aynı olan başka bir androiddir. Bu sefer bu robotu isyancı insanlar yollamıştır ve geçmiş filmde Kyle Reese'in üstlendiği Connor ailesini koruma görevini o üstlenmiştir. Filmin başlarında korkmasına rağmen film boyunca mental olarak kuvvetlenen John, annesinin hastaneden kurtarılmasına ve 1-1000'e karşı savaş vermeye yardımcı olmuştur. Filmin sonunda da T-1000, John ve Sarah Connor'ın yardımları ile yok edilmiş, ama bu uğurda onlara en büyük yardımı yapan T-800'ü de kaybetmişlerdir. Ama John Connor yalnız değildir, yanında annesi Sarah vardır: Tıpkı ilk filmde Sarah'yı hamile olarak gördüğümüzdeki gibi. 


Kısaca ilk filmdeki Sarah Connor'ın üstlendiği rolü John Connor üstlenmiş, Kyle Reese'in rolünü T-800 ve Sarah Connor paylaşmış ve yine ilk filmdeki T-800'ün rolünü de T-1000 almıştır. Olay örgüsü de çok benzer ilerlemiştir. İlk filmde Sarah'nın ev arkadaşı, 2. filmde de John Connor'ın üvey ailesi benzer şekilde Terminator tarafından öldürülmüştür. Her iki filmde de Hem T-800, hem de T-1000 seslerini kurbanlarının seslerine benzetebilmektedir. 
İkisi de bu özelliklerini Connor ailesini takip etmek için kullanmıştır. Hatta T-1000 sıvı metal özelliği ile diğer insanların dış görünüşünü de alma özelliğine sahiptir. Bu da zaten ona film boyunca stratejik açıdan büyük avantaj sağlamıştır. 


Terminator 2'nin orijinali ile hemen hemen aynı öykü yapısına olmasına rağmen genelde orijinalinden daha çok beğenilmesi ise tamamen yönetmenlik başarısıdır. Buradaki en önemli başarı, Terminator 1 filmindeki temel korku atmosferini korumasıdır. T2'den sonra gelen ve başka yönetmenlerce çekilen Terminator 3, Terminator 4 (Salvation) ve Terminator 

5 (Genisys) yapımları karmaşık bilimkurgusal etmenleri çözmekten öteye gidemeyerek korku 
temasını tamamen kaybetmiş, bu da bu yapımların orijinal filmdeki dokudan sıyrılmalarına sebep olmuştur. Hele de orijinal Terminator filminin 1979 yapımı Alien filminden yoğun şekilde etkilendiğini düşündüğümüzde, korku atmosferinin kaybedilmesi devam filmlerine verilebilecek belki de en büyük zarardı. Terminator 2'deki bir diğer başarı, karakter gelişimlerinin kusursuz bir biçimde verilmiş olmasıdır. Sarah Connor'ın garson kızdan muazzam bir strateji ve silah uzmanına dönüşmüş olması buna örnek gösterilebilir. 
Terminator'lerden T-1000'in T-800°den daha dayanıklı olma, şekil değiştirebilme ve hızlı koşabilme özellikleri de filme ayrı bir bilimsel derinlik katmıştır. 


İlk filmdeki zaman yolcusu Kyle Reese'in, John Connor'ın babası olma paradoksu da 2. 
filmde ayrı bir paradoksla güncellenmiştir: İlk filmde ezilerek ölen terminatorden kalanların aslında Skynet firması tarafından bulunup bunları robot geliştirmek üzere kullanılması gelecekteki robot istilasının kökeni olacağını öğreniriz. 2. filmi ilk filmden öyküsel açıdan ayıran en önemli özellik ise, kahramanların bu paradoksu ortadan kaldırmaya çalışmalarıdır: Yani gelecekte “Kıyamet Günü” olarak adlandırılan insan katliamı ve robot istilasının kökeni Skynet'i ve tüm robot materyallerini yok etmeye çalışırlar. Film sonunda da bu başarılır. 
Zaten bu noktadan sonra başka bir Terminator filmi çekmek de anlamsızdır. Fakat Hollywood'un gelir garantisi olan serileri süt veren bir inek gibi görüp onların peşini bırakmadığını özellikle Star Wars'tan çok iyi biliyoruz. Terminator 2'nin en büyük stratejik başarısının olayların merkezine 12 yaşındaki John Connor?ı alarak filmin dinamikleştirilmesi ve o döneme kadar denenmemiş özel efektler geliştirilerek bunların filme başarıyla uyarlanması gösterilebilir. 


Terminator 1 ve 2 filmlerini öyküsel açıdan kıyasladığımızda, orijinal senaryosu, karakterleri, atmosferi ile bence Terminator 2 filminden daha başarılıdır: Zira yukarıda da bahsedildiği gibi T2 öykü açısından T1’in pek de önüne geçemiyor. Fakat özel efekt, CGI kısmına geldiğimizde T2 çok daha iyidir. Ama bunda bütçelerin de rolü büyüktür. Orijinal Terminator filmi çok düşük bütçe ile yapılmış, buna rağmen muazzam makyajlar, maketler ve detaylar verilmiştir. Buradaki emek ve görsellik, yüksek bütçeyle yapılan efektlerden çok daha değerli ve kalitelidir. Zira günümüzdeki zora kalınca her şeyi Greenbox ve 3 boyutla çözme telaşı filmlerin gerçeklik dokusunu bozmaktadır. Zaten bu yüzden özellikle 70'ler ve 80'lerde yapılan bilimkurgu ve korku yapımlarının verdiği o görsel tat, günümüzde yapılamamaktadır. 
Çünkü kimse yapmaya da uğraşmamakta, kolaya kaçıp 3D CGI efektlerle tüm sorunları çözmeye uğraşmaktadır. 


Son olarak James Cameron'ın çekimleri devam eden son Terminator filminden ne bekleyebileceğimize değinelin. Öncelikle bu filmde usta yönetmenin sadece yapımcı olarak kalacağı için beklentileri yüksek tutmamakta fayda var. Yönetmen, Avatar filminde kullandığı 3D CGI çekim sistemini bu filme entegre etmek isteyebilir. Fakat bunun filme uyacağı şüpheli, o yüzden umarız klasik filmdeki gibi maketler ve makyajlar üzerinden ilerlenir. Her şeye rağmen yeni filmin yine de Terminator 3, 4 ve 5'ten daha kaliteli bir yapım olacağını söyleyebiliriz. James Cameron'ın devam filmlerindeki başarısı düşünüldüğünde en azından bu kadarını beklemek yanlış olmaz. 


TERMİNATOR: DARK FATE HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 
22-09.2019-Erkam Ali Dönmez- bilimkurgukulubu.com/ 


Yıl 2016, Terminator serisi iyi günlerinden çok uzakta. Uzun soluklu bilimkurgu klasiğinin beşinci filmi olan 2015 yapımı Terminator: Genesis hem eleştirmenler nezdinde hem de gişede çakılınca, devam filmlerinin kaderi bir anda kararmıştı. Paramount'un yayın takviminden Terminator 6'nın çıkarıldığı duyurulduğunda ise, serinin hayranlarının favori zaman yolcusu katil androidi tekrar beyaz perdede görebilmesi için epey beklemeleri gerekeceği düşünülüyordu. 


Ne var ki sadece bir yıl içerisinde her şey değişti. Eylül 2017'de yeni bir Terminator filminin yapım aşamasında olduğu açıklandı, üstelik isimleri seriyle eşleşmiş üç önemli isim de geri dönecekti: Serinin yaratıcısı James Cameron ile ünlü yıldızlar Arnold 

Schwarzenegger ve Linda Hamilton. Yönetmen koltuğuna Deadpool'un yönetmeni Tim 


Miller'ın da oturmasıyla bir anda seri için işler yolunda gitmeye başlamış gibi görünüyordu. 
Filmin 2019 yazında çıkacağı açıklandı (daha sonra ise Kasım ayına ertelendi) ve adının da Terminator: Dark Fate olacağı duyuruldu. 
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DOSE YOUR FATE 


Gişede yaptığı milyon dolarlara rağmen Terminator serisinin geçtiğimiz yıllarda belli bir kalite çizgisini koruduğunu söyleyemeyiz. Elbette kimse Cameron imzalı 1984 tarihli Terminator ve 1991 yapımı Terminator 2: Kıyamet Günü'nün kült statüsünde olduğunu inkâr edemez; öte yandan bunların ardından gelen üç filmin ise ilk iki filmin çok gerisinde kaldığını söylemek yanlış olmaz. Hatta serinin birçok hayranına göre “Cameron sonrası” dönemin en iyi yapımı sonraki filmler değil, bir TV spin-off uyarlaması olan The Sarah Connor Chronicles'tır. 


Yine de, seriyi 35 yıl sonra eski günlerine döndürmeyi vadeden Dark Fate için umutlar yüksek. Şimdiye kadar yayımlanan fragmanlar aksiyon açısından tatmin ediciydi. Serinin kıdemli oyuncuları ile yeni yüzlerin karışımının hem eski hem de yeni izleyicileri yakalamaya çalışacağı açık. Ne kadar başarılı olacaklarını Kasım ayında göreceğiz, şimdi ise gelin Terminator: Dark Fate hakkında neler bildiğimize bir bakalım. 


Geri Gelecekler 


Serinin en önemli iki yıldızı, Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton Dark Fate için geri dönüyor. Schwarzenegger'in bir Terminator filminde yer alması alışılmadık bir şey değil aslında, 2009 yapımı Terminator: Kurtuluş hariç serinin her filminde yer aldı ne de olsa. Dark Fate'te ise klasik T-800'ün yaşlı halini canlandırıyor. T-800 artık ormanlık bir alanda yaşamaktadır, ancak kahramanlarımıza görevlerinde başarıya ulaşmaları için yardım etmek üzere geri döner. 


Linda Hamilton ise daha büyük bir bilmece, zira tarihin en ikonik kadın aksiyon karakterlerinden biri olsa da ikinci filmden beri Sarah Connor'ı canlandırmadı. Ayrıca Hamilton ve Schwarzenegger'e Terminator 2'de genç John Connor'ı canlandıran Edward 


Furlong da katılacak. Furlong'un Terminator 2'deki gibi yine Connor rolünde yer alacağı konuşuluyor. 


Yeni Yüzler 


Yeni Terminatör olan Rev-9'u ise Marvel dizisi Agents of SHIELD’ daki Ghost Rider rolüyle de tanıdığımız Gabriel Luna canlandıracak. Yeni ölüm makinemiz iki Terminator birimine “bölünebilmesi” ile ön plana çıkacak. 


Rev-9'un hedefi olan Dani Ramos'u Kolombiyalı aktris Natalia 
Reyes canlandırırken, Mackenzie Davis'i ise Dani'yi korumak zorunda olan, sibernetik geliştirmelerle donanmış bir asker niteliğindeki Grace rolünde izleyeceğiz. 


Yönetmen Kim? 


Dark Fate'in yönetmen koltuğunda 2016'nın başarılı filmi Deadpool'un da yönetmeni olan Tim Miller oturacak. 


Yönetmenlikten önce Thor: The Dark World ve David Fincher'ın yönettiği Ejderha Dövmeli Kız gibi filmlerde görsel efekt alanında çalışan Tim Miller, David Fincher'la ayrıca geçtiğimiz ayların başarılı bilimkurgu-animasyon dizisi Love, Death & Robots'un da yapımcı koltuğunu paylaşmıştı. 


Dünyanın Kralı 


Muhtemelen James Cameron doğrudan müdahil olmasaydı, Genesis'in ardından bu kadar kısa süre geçmişken yeni bir Terminator filmi göremeyecektik. Genesis'in ardından planlanan devam filmleri iptal edildiğinde yapımcı David Ellison'ın Cameron'a orijinal filmlerine yaraşır bir Terminator filmi yapması teklifiyle gittiği söyleniyor. 


Cameron'ın Schwarzenegger'in de geri dönmesi şartıyla bu teklife olumlu yaklaşmasıyla, Eylül 2017'de ünlü yönetmenin Dark Fate'in yapımında yer alacağı ve senaryoyu da denetleyeceği kesinleşmiş oldu. 


Başlangıca Dönüş 


Terminator: Dark Fate'in kronolojik olarak Terminator 2'nin hemen sonrasında geçeceği biliniyordu. Film, Miller'ın geçtiğimiz aylarda Entertainment Weekly'ye 

verdiği röportajda açıkladığı üzere Connor'ın Terminator 2'de yaptıklarına diğer filmlerden çok daha fazla odaklanacak. 


“Filmi gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız ama, ilk iki film zamana bir döngü olarak yaklaşır: Gerçekleşen olaylar daha önce de olmuştur ve herkes gelecekte tekrar olması için savaşır. Terminator 2'nin sonunda Sarah'ın Cyberdyne'1 yok etmesi daha önce olmayan yegane olaydı ve bunun geleceği de değiştireceği kesindi; sadece kimse nasıl olacağını bilmiyordu. Bana kalırsa sonraki devam filmleri, bu gelecekte olacakları bizim ele alacağımız kadar gerçekçi ve ciddi sonuçları olan bir biçimde ele almayı başaramadılar.” 


Devamı Gelecek mi? 


Gişede parlayan filmler genellikle devam filmlerinin de geleceğinin garantisidir, 

ayrıca (Genesis'in de gösterdiği gibi) arada çuvallayan yapımlar dahi tanınmış bir markanın ilerleyişini durdurmaya yeterli olmuyor. Kısa Terminator filmlerinin devamının geleceğine kesin gözüyle bakılıyor ve Dark Fate başarılı olursa, bunu çok daha erken tarihlerde de görebiliriz. Ağustos ayında James Cameron'ın Deadline'a verdiği röportaj da bunu kanıtlar nitelikte: 


“Bu filmin sonrası için de planlarımız var. Linda'ya gösterebileceğimiz bir şeyimiz olsun diye diğer yazarlarla oturup birkaç hafta boyunca hikayeyi parçalarına ayırdık ve nasıl bir hikaye anlatmak istediğimize karar vermeye çalıştık. Nihayetinde elimizdeki malzemeye üç filmlik bir hikaye akışı şeklinde yaklaştık, yani bu filmden sonrası için de anlatacaklarımız var. Dark Fate'te talihimiz yaver gider de biraz para kazanabilirsek, sonraki filmlerde ne yapmak istediğimizi tam olarak biliyoruz.” 


Terminator: Dark Fate Birleşik Krallık'ta 23 Ekim'de, ABD'de 1 Kasım'da vizyona girecek. 


DOĞAL BAĞIŞIKLIĞIN COVID AŞILARINDAN DAHA ETKİN OLDUĞUNU 
GÖSTEREN 15 BİLİMSEL ÇALIŞMA 


Tamer Güner, 04.09.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, TheBlaze'in kıdemli editörü ve Conservative Review podcast'inin sunucusu, yasadışı göç yoluyla Amerikan egemenliğinin çalınması, tiranlık yoluyla Amerikan özgürlüğünün çalınması ve ceza adaleti "reformu" yoluyla Amerikan yasa ve düzeninin çalınması dahil, zamanımızın en belirleyici savaş alanı meseleleri ile ilgili yazılar yazan Daniel Horowitz'e aittir ve Doğal Bağışıklığın COVID Aşılarından Daha Etkin Olduğunu Gösteren 15 Bilimsel Çalışma'ya 

odaklanmaktadır. Sonsuz Ark, Covid-19 salgını bahanesi ile devletlerin insanların dokunulmaz bedenlerine yasadışı bir şekilde müdahale etmelerini insanlığa karşı savaş olarak değerlendirmekte ve Aşı seçeneğinin insanların seçimlerine bağlı olduğunu 

savunarak acımasız devlet gücü ile Aşı-PCR Testi zorbalığına karşı bir duruş sergilemektedir. 
Çünkü; "İsveç, rekor kıran Covid-19 vakaları nedeniyle, dünyanın en aşılı (Pfizer-BioNTech) ülkelerinden biri olan İsrail'den seyahat edenlerin 6 Eylül 2021'den itibaren ülkeye 

girişini yasaklamıştır." 


Sürekli azalan bir aşı ile zorla aşılama tartışması, pek çok insan için önemsiz bir hale gelmiş olması gerektiği zamanlarda doruğa çıkarak Pandemi üzerindeki tartışmalara yön veriyor. 


CDC'nin aldatma kampanyasının en sahtekarca mesajlarından biri; aşıyı, virüsün tüm versiyonlarına karşı herhangi bir aşıya sahip olanlardan daha fazla korumaya sahip olan, önceden enfeksiyonu geçirmiş olanlar üzerinde uygulamaya zorlamaktır. SARS-CoV-2'ye karşı doğal bağışıklığın bugün piyasada bulunan herhangi bir aşıdan daha geniş kapsamlı, daha dayanıklı ve daha uzun ömürlü olduğunu kesin olarak ortaya koymanın vakti geldi. Politikalarımız bu gerçeği yansıtmalıdır. 


Kendi hükümetimiz aşılardan, özellikle de Pfizer aşısından bağışıklığın her ay azaldığını kabul ettiğinden, bu çalışmanın artık gerekli olmadığı belirtilmelidir. Ortaya koyulmasından beri muhtemelen daha da anlamsız hale gelmiş olan eski verilere dayanan Mayo 

Clinic araştırmacılarına göre Pfizer'in enfeksiyona karşı etkinliği sadece 9042'dir. Delta'ya karşı bile, neredeyse mükemmel olan doğal bağışıklıkla bu etkinliği karşılaştırmaya çalışmak için hiçbir neden yoktur. Entelektüel olarak dürüst herhangi bir kişi için, önceden enfeksiyon geçirmiş olan aşılanmamış bir kişinin, aşıları olan ancak daha önce enfeksiyon geçirmiş olmayan birinden kat kat daha güvenli olduğu açık olmalıdır. 


Unutmayın, nüfusun önemli bir kısmı zaten enfekte oldu ve Güney'deki en son Delta dalgası sona erdiğinde, virüsün bu çok bulaşıcı türünün dolaşımının ardından Hindistan'da olduğu gibi, nüfusun büyük çoğunluğunun bağışıklık kazandığı bir duruma ulaşılmış olacak. 


Şimdi, çalışmaların, önceden enfeksiyon geçirmiş olanların mRNA aşılamasının ardından klinik olarak anlamlı yan etki olasılığının 4.4 kat artmasıyla ilişkili olduğunu gösterdiği gerçeğini göz önünde bulundurun. Bu nedenle, önceden bağışıklığı olmayanlar için aşılama desteklense bile, önceden enfeksiyonu geçirmiş olanların aşılanması gereksiz olduğu kadar skandal bir karardır. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi, (bu karardan vazgeçilmesi), Big Pharma'nın açgözlü ellerinden Pazar payının büyük kısmını alacaktır. 


Bu bağlamda, mevcut akademik literatüre dayanarak, evet, önceden enfeksiyon geçirmiş olan kişilerin gerçekten de aşı olanlardan daha fazla bağışık olduğunu netleştirmek önemlidir. İşte doğal bağışıklığın-hafif enfeksiyon durumunda bile- etkinliğini gösteren son çalışmalardan bazılarının küçük bir listesi aşağıda yer alıyor: 


1) New York Üniversitesi, 3 Mayıs 2021 


Yazarlar, tek başına antikorlar yoluyla adaptif bağışıklıktan daha dayanıklı olan doğuştan gelen T hücresi bağışıklığının uyarılmasıyla ilgili olarak, aşı bağışıklığı ve önceden geçirilmiş enfeksiyondan kaynaklanan bağışıklık arasındaki karşıtlığı inceledi. Şu sonuca vardılar: "COVID-19 hastalarında, bağışıklık tepkileri, aşı olanlarda büyük ölçüde bulunmayan yüksek oranda artırılmış bir interferon tepkisi ile karakterize edildi. Artan interferon sinyali, hastalarda periferik T hücrelerinde gözlenen sitotoksik genlerin dramatik şekilde upregülasyonuna (Çev: Bir biyolojik süreç sırasında gelişim oranında gözlenen artış) katkıda bulunuyor gözükürken, bağışıklık kazananlarda bu durum görülmedi." 


Çalışma ayrıca şunları not ediyor: "B ve T hücre reseptör repertuarlarının analizi, COVID-19 hastalarındaki klonal B ve T hücrelerinin çoğunluğunun efektör hücreler olmasına rağmen, aşı olanlarda klonal olarak genişletilmiş hücrelerin öncelikle dolaşımdaki hafıza hücreleri olduğunu ortaya koydu." 


Bunun düz anlamı, efektör hücrelerin daha hızlı ve daha dayanıklı doğuştan gelen bir yanıtı tetiklemesidir, oysa bellek yanıtı, yanıt vermesi daha yavaş olan bir uyarlamalı mod gerektirir. 


Doğal bağışıklık, çok daha fazla doğuştan gelen bağışıklık sağlarken, aşı esas olarak adaptif bağışıklığı uyarır. 


2) Washington Üniversitesi, St. Louis, Missouri, 24 Mayıs 2021, Nature'da yayınlandı 


Medya geçen yıl antikor seviyeleri düşerse, bağışıklıklarının zayıfladığı anlamına geleceği noktasında insanları korkuttu. Aslında bugün aşılarda bu durumu görüyoruz. Ancak Nature'ın da yazdığı gibi: "Hafif COVID-19 geçirmiş insanlar bile, on yıllarca antikor üretebilen kemik iliği hücrelerine sahiptir." 


Bu nedenle, aşılanmış bireylerin çoğunda veya hepsinde muhtemelen eksik olan güçlü T hücresi belleğinin yanı sıra, daha önce geçirilmiş enfeksiyon, "kanda yeniden enfeksiyon olup olmadığını belirlemek üzere devriye gezen bellek B hücreleri oluştururken, kemik iliği plazma hücreleri (BMPC'ler) kemiklerde saklanır ve on yıllar boyunca antikor üretirler”, tam da gerektiği gibi. 


Bu nedenle, pandeminin başlarında, Singapur'da yapılan bir in vitro (Çev: laboratuvar ortamında ya da yapay koşullarda yapılan) çalışmada; hiç COVID-19 geçirmemiş, SARS-I ile enfekte olmuş hastalarda SARS-Co V-2'ye karşı bağışıklığın 17 yıl sonra bile sürdüğünün bulunması şaşırtıcı değildir. 


3) Cleveland Clinic, 19 Haziran 2021 


Cleveland Clinic sisteminde daha önce enfekte olmuş 1.359 sağlık çalışanı üzerinde yapılan bir çalışmada, bu bireylerin bazılarının normal popülasyondan daha fazla COVID pozitif hastalarının etrafında bulunmuş olmasına rağmen, bunların hiçbirinin 10 ay boyunca yeniden enfekte olmadığı görülmüştür. 


4) Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle/Emory Üniversitesi, Washington, 
14 Temmuz 2021, Cell Medicine'de yayınlandı 


Çalışma, iyileşen hastaların çoğunun, virüsün birçok parçasını hedef alan dayanıklı antikorlar, bellek B hücreleri ve dayanıklı çok işlevli CD4 ve CD8 T hücreleri ürettiğini buldu. Yazarlar, "Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar, iyileşen COVID-19 hastalarında geniş ve etkili bağışıklığın uzun vadede devam edebileceğini göstermektedir" sonucuna vardı. Başka bir deyişle, aşılardan farklı olarak, doğal bağışıklığı desteklemek için herhangi bir güçlendiriciye gerek yoktur. 


5) California Üniversitesi, Irvine, 21 Temmuz 2021 

Yazarlar bu çalışmada şu sonuca varıyor: "Daha büyük CD8 T hücre klonlarının doğal enfeksiyon kaynaklı genişlemesi, muhtemelen mRNA aşısında görülmeyen virüs tarafından sunulan daha geniş bir viral epitop setinin tanınmasından dolayı farklı kümeleri işgal etti" (vurgu eklenmiştir). 


6) California Üniversitesi, San Francisco, 12 Mayıs 2021 


Çalışmanın Sonucu: 


"İkinci doz, daha önce enfeksiyon geçirmemiş bireylerde, T hücre yanıtının niceliğini artırır ancak kalitesini artırmazken, nekahet dönemindekilerde de ikinci doz bir işe yaramadı. 
İyileşme dönemindeki aşılardan alınan Spike'a özgü T hücreleri, üstün uzun süreli kalıcılık ve nazofarenks de dahil olmak üzere solunum yollarına ev sahipliği yapma kabiliyetini düşündüren fenotipik özellikler ile daha önce enfeksiyon geçirmemiş aşılılardan çarpıcı biçimde farklıydı." 


Virüsün nazofarenks yoluyla yayıldığını bildiğimiz göz önüne alındığında; doğal enfeksiyonun, çok daha güçlü mukozal bağışıklık sağladığı gerçeği, daha önce enfekte olmuş kişilerin, önceden enfeksiyon geçirmemiş ancak aşı olmuş insanlardan çok daha güvenli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın, enfeksiyon geçirerek iyileşen ancak aşı yaptırmayan kişilerden ziyade, aşılı ancak daha önce enfeksiyon geçirmemişler ve enfeksiyon geçirerek iyileşmiş ve aşılanmış kişiler arasındaki ayrımı ustaca ifade etmesi, mukozal bağışıklığı sağlayanın aşı değil, daha önce geçirilmiş enfeksiyon olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Aslında araştırmalar şimdi, enfekte olmuş aşılı kişilerin nazofarenkslerinde aşısızlar kadar viral yük taşıdığını gösteriyor; bu, neredeyse her yetişkinin aşılandığı birçok alanda virüsün çılgınca yayılmasının açık bir sonucudur. 


7) İsrailli araştırmacılar, 22 Ağustos 2021 


İsrailli araştırmacılar, antikor seviyelerinden daha önemli olan daha dirençli T hücresi ve hafıza B hücresi bağışıklığının yanı sıra, daha önce enfeksiyon geçirenlerde antikorların daha yavaş azaldığını buldular. "Aşılı deneklerde, antikor titreleri sonraki her ay 9040 kadar düşerken, nekahet döneminde ise ayda %5'ten daha az azaldı." 


8) İrlandalı araştırmacılar tarafından yapılan çalışma Wiley Review'de, 18 Mayıs 2021'de yayınlandı 


Araştırmacılar, 10 aydan uzun süredir takip edilen toplam 600.000'den fazla iyileşmiş COVID hastasıyla 11 kohort çalışmasını (Çev: Analitik araştırmalar içinde neden-sonuç (hastalık) ilişkisini belirlemede en güvenilir yöntemdir. En büyük avantajları herhangi bir hastalığa yakalanma veya bir olayla karşılaşma olasılıklarının risklerinin (insidans) 

hesaplanmasıdır) gözden geçirdi. Anahtar bulgular neydi? Aşıdan farklı olarak, yaklaşık dört ila altı ay sonra, "zaman içinde yeniden enfeksiyon riskinde artış bildiren hiçbir çalışma" bulamadılar. 


9) Cornell Üniversitesi, Doha, Katar, 27 Nisan 2021'de Lancet'te yayınlandı 


Bu, destekleyici yeniden enfeksiyon kanıtı olan bir hasta alt grubunda tüm genom dizilimine dayalı olarak popülasyon düzeyinde yeniden enfeksiyon riskini analiz eden tek çalışmadan biridir. Araştırmacılar, riski 10.000 kişi-hafta başına 0.66 olarak tahmin ediyor. En önemlisi, çalışma, takip sürecindeki yedi ayı aşkın bir süre boyunca bağışıklığın azaldığına dair hiçbir kanıt bulamadı. Meydana gelen birkaç yeniden enfeksiyon "birincil enfeksiyonlardan daha az şiddetliydi" ve "yalnızca bir yeniden enfeksiyon şiddetli, ikisi orta düzeydeydi ve hiçbiri kritik veya ölümcül değildi." Ayrıca, son haftalarda çok semptomatik olan birçok aşı sonrası enfeksiyonun aksine, "çoğu yeniden enfeksiyon, rastgele veya rutin testler veya temas takibi yoluyla tesadüfen teşhis edildi." 


10) İsrailli araştırmacılar, 24 Nisan 2021 


Birkaç ay önce, İsrailli araştırmacılar 6,3 milyon İsrailli ve COVID statüleri üzerinde gerçekleştirdikleri bir çalışmada; tüm ülkede, daha önceden virüs kaptığı düşünülen sadece bir kişinin ölümünü doğrulayabildiler. Bu kişi 80 yaşın üzerindeydi. İsrail'de beş aydan daha uzun bir süre önce aşılananlarda gördüğümüz hastaneye yatışlar ve ölümler seliyle bu durum tezat oluşturmaktadır. 


11) Fransız araştırmacılar, 11 Mayıs 2021 


Araştırmacılar, hiç virüse yakalanmayan ancak her iki Pfizer aşısı olan sağlık çalışanlarından alınan kan örnekleri ile daha önce hafif bir enfeksiyon geçiren sağlık çalışanlarından ve ciddi COVID vakası olan üçüncü bir hasta grubundan alınan kan örneklerini karşılaştırarak test ettiler. Daha önce enfekte olanların "Her iki popülasyondaki endişe verici iki değişken | Alfa ve Beta] ile ilgili olarak hiçbir nötralizasyon kaçışından (Çev: Antikorların virüsü nötralize etmede başarısız olması) korkulmasına gerek olmadığını" buldular. 


12) Duke-NUS Tıp Okulu, Singapur, Journal of Experimental Medicine'de yayınlandı 


Pek çok insan merak ediyor: Sadece asemptomatik bir enfeksiyon kaparlarsa, daha belirgin semptomlarla enfeksiyondan muzdarip olanlara göre gelecekteki enfeksiyonlara karşı daha mı az korunurlar? Bu araştırmacılar bunun tam tersinin doğru olduğuna inanıyor. Araştırmacılar hem semptomatik hem de asemptomatik nekahet dönemindeki hastalardan alınan T hücre yanıtlarını inceledikten sonra, "Asemptomatik SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş bireyler zayıf antiviral bağışıklık ile karakterize edilmez; aksine, oldukça işlevsel bir virüse özgü hücresel bağışıklık yanıtı oluştururlar" diye yazıyor. Aksine, asemptomatik enfeksiyonu olanlarda sadece inflamatuar olmayan sitokin belirtileri olduğunu buldular. Bu da vücudun, virüsle hastaneye kaldırılan pek çok kişiyi öldüren tehlikeli inflamatuar yanıtı (Çev: Enflamatuar yanıt (iltihap), dokular bakteri, travma, toksinler, ısı veya başka herhangi bir nedenle yaralandığında ortaya çıkar) üretmeden virüsle başa çıkmak için hazır olduğu anlamına geliyor. 


13) Koreli araştırmacılar tarafından yapılan çalışma, 30 Haziran 2021'de Nature Communications'da yayınlandı 


Yazarlar, nekahet dönemindeki hastalardan oluşturulan T hücrelerinin "kök hücre benzeri" niteliklere sahip olduğunu bulmuşlardır. Yazarlar, değişen derecelerde şiddete sahip virüs bulaşına sahip ve iyileşmiş hastalarda SARS-Co V-2'ye özgü bellek T hücrelerini inceledikten sonra, uzun vadeli "SARS-CoV-2'ye özgü T hücre belleğinin COVID-19'un ciddiyetinden bağımsız olarak başarıyla korunduğu sonucuna vardılar." 


14) Rockefeller Üniversitesi, 29 Temmuz 2021 


Araştırmacılar, daha önce enfeksiyonu olanlarda hafıza B hücrelerinin, azalan bağışıklıktan muzdarip olmaktan uzak bir şekilde, "endişe verici varyantlarda bulunan mutasyonlara dirençli, giderek daha yaygın ve güçlü antikorlar ortaya çıkardığını" belirtiyorlar. 
Araştırmacılar, "zaman içinde doğal enfeksiyonla seçilen bellek antikorlarının, aşılamayla ortaya çıkan antikorlardan daha büyük etkiye ve kapsama sahip olduğu" sonucuna varıyorlar. 
Ve yine, bu durum, doğal bağışıklığı olanlarda kat kat daha fazla olan doğuştan gelen hücresel bağışıklığa girmeden önce bile görülüyor. 


15) Madrid La Paz Hastanesi ve Mount Sinai Hastanesi araştırmacıları, New York, 22 
Mart 2021 


Şimdiye kadar, doğal bağışıklığın aşılara kıyasla, daha etken adaptif B hücresi ve daha uzun süreli ve varyantlara karşı da çalışan doğuştan gelen T hücresi tepkileri sağladığını tespit ettik. 
Ayrıca, önceden enfeksiyon geçirmiş olanlar, aşılardan kaynaklanan kötü yan etkiler açısından daha büyük risk altındadır ve bu da daha önce enfekte olanları aşılama kampanyasını hem gereksiz hem de tehlikeli hale getirir. Ancak son soru şudur: Aşıların önceki enfeksiyondan oluşan süper T hücresi bağışıklığına zarar verme ihtimali var mıdır? 


New York'taki Mount Sinai Hastanesi ve Madrid'deki La Paz Hastanesi'nden immünologlar ciddi endişeler dile getirdiler. Hem önceden enfeksiyon geçirmiş hem de geçirmemiş olan aşılanmış bir grup insanı izledikten sonra şok edici bir keşifte; 'SARS-CoV-2'ye karşı önceden bağışıklığı olan bireylerde, ikinci aşı dozu yalnızca hümoral bağışıklığı arttırmakta başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda başak-spesifik T hücre yanıtının daralmasını da belirler" sonucuna varıldı. Araştırmacılar ayrıca, diğer araştırmanın "ikinci aşı dozunun, COVID-19'dan iyileşen bireylerde başaklara özgü hümoral yanıtın genel şiddetinde zararlı bir etki yarattığını" gösterdiğini de belirtiyorlar. 


Dr. Fauci, 27 Mart gibi erken bir tarihte, siyasete bulaşmadan önce yaptığı birçok doğru açıklama arasında, önceki enfeksiyonun sağladığı bağışıklığa "gerçekten güvendiğini" ilan etmişti. Bu, 17 aylık verilerden ve düzinelerce çalışmanın bunu doğrulamasından çok önceydi. Yine de bugün, aşıların sağlayabileceğinden çok daha iyi bağışıklığa sahip binlerce doktor ve hemşire, personel krizi sırasında, aşı yaptırmadıkları için işlerini kaybediyor. Doğal bağışıklık hakkındaki büyük yalanın belki de en kanıtlanabilir yalan olduğunu biliniz; ancak muhtemelen bu, virüs, aşılar ve alternatif tedavi seçenekleri hakkında bize söylenen yıkıcı sonuçları olan tek yalan değildir. 


DANİEL HOROWİTZ, 25 Ağustos 2021, The Blaze 

(Daniel Horowitz, TheBlaze'in kıdemli editörü ve Conservative Review podcast'inin sunucusudur . Yasadışı göç yoluyla Amerikan egemenliğinin çalınması, tiranlık yoluyla Amerikan özgürlüğünün çalınması ve ceza adaleti "reformu" yoluyla Amerikan yasa ve 


düzeninin çalınması dahil, zamanımızın en belirleyici savaş alanı meseleleri üzerine yazıyor.) 


Orijinal Kaynak: https://Wwww.theblaze.com/op-ed/horowitz-15-studies-that-indicate-natural- iımmunity-İrom-prior-infection-is-more-robust-than-the-covid-vaccines 


Yardımcı Kaynak: http://www-.alerjiklinigi.com/immun-sistem 


mRNA TEKNOLOJİSİ DÜNYAYI NASIL DEĞİŞTİREBİLİR? 


Seçkin Deniz, 04.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Hit Makers'ın yazarı ve Crazy / Genius adlı podcast'in sunucusu ve The Atlantic'te ekonomi, teknoloji ve medya hakkında yazılar yazan kadrolu yazarı Derek Thompson'a aittir ve mRNA aşılarına odaklanarak, henüz 


bilimsel birçok belirsizlik bulunmasına rağmen bir mRNA kahramanlık destanı yazmaya çalışmaktadır. Bu ve benzeri The Atlantic analizlerinde dikkat çekici olan bir dipnot vardır; Covid-19 içerikli analizler Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın kurduğu Chan Zuckerberg Girişimi tarafından finanse edilmektedirler ve bu analizlerin amacı, çevirisini yayınladığımız analizde olduğu gibi insanların kafasını karıştırmak ve 8000 yıllık geçmişe sahip Koronavirüs'ün ister laboratuvarlarda üretilmiş, isterse doğal mutasyonlarla ortaya çıkmış olsun, yeni versiyonlarının insanlığı korkutma aracı olarak kullanılmasını ve Küresel Satanist Çete'nin insanların özgürlüklerini ellerinden almasını sağlamaya devam etmektir. Yazar, Covid-19 mRNA aşılarına dair soru işaretlerini saklıyor, henüz hiçbir kanıt olmadan, Sıtma, Kanser ve benzeri hastalıkların tedavisinde mRNA teknolojisinin kullanılabileceğini, insanın kendi içerisindeki ilaç fabrikasına bu yolla ulaşılabileceğini okurun bilinçaltına yazıyor, ancak hemen sonra, "Pfizer'dan Dormitzer bana "Bu sihirli bir mermi değil ve her şey için mükemmel değil" dedi. BioNTech'teki ortakları da aynı fikirde. 
Türeci, "'mRNA'nın her şey için kutsal kâse olduğunu iddia etmiyorum" dedi. "'MRNA'nın şaşırtıcı derecede başarılı olduğu ve olmadığı hastalıkların var olduğunu göreceğiz. Bunu her bulaşıcı hastalık için tek tek kanıtlamalıyız." cümlelerini ekliyor. Analizi mükemmel bir iki yüzlülük örneği olarak okuyabilirsiniz. Sonsuz Ark, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon gizli araştırmalar birimi DARPA'nın finanse ve koordine ettiği bilimsel bir kılıkla ortalıkta dolanan bu türlerin varlığını deşifre etmeye devam edecektir. 


Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının arkasındaki ustaca teknoloji olan sentetik mRNA, ani bir atılım veya yeni bir keşif gibi görünebilir. Bir yıl önce, dünyadaki hiç kimse bir MRNA aşısının ne olduğunu bilmiyordu, çünkü dünyadaki hiçbir ülke şimdiye kadar bir mRNA aşısını onaylamamıştı. Aylar sonra, aynı teknoloji bilim tarihindeki en hızlı iki aşı denemesine güç verdi. 


Küre ve DNA zincirlerinin bir örneği 


Pek çok atılım gibi, bu görünürde bir gecede elde edilen başarı, yapım aşamasında onlarca yıl 
sürdü. Bir Macar bilim adamının erken mRNA araştırmalarına öncülük ettiği 1970'ler ile 14 
Aralık 2020'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk yetkili MRNA aşısının uygulandığı gün arasında 40 yıldan fazla bir süre geçti; neredeyse birkaç kariyeri mahvetti ve birkaç şirketi iflas ettirdi. 


mRNA hayali kısmen sebat etti çünkü temel prensibi kışkırtıcı derecede basitti, hatta güzeldi: Dünyanın en güçlü ilaç fabrikası hepimizin içinde olabilirdi. 


İnsanlar hemen hemen her vücut işlevi için proteinlere güvenirler; Haberci/mesajcı ribonükleik asit anlamına gelen mRNA, hücrelerimize hangi proteinleri üreteceklerini söyler. 
İnsan tarafından düzenlenen mRNA ile, güneşin altındaki hemen hemen her proteini yapmak için hücresel mekanizmamıza teorik olarak komuta edebilirdik. Organları onarmak veya kan akışını iyileştirmek için vücutta doğal olarak oluşan molekülleri toplu olarak üretebilirsiniz. 
Veya hücrelerimizden, bağışıklık sistemimizin bir istilacı olarak tanımlayıp yok etmeyi öğreneceği menü dışı bir protein pişirmesini isteyebilirsiniz. 


COVID-19'a neden olan koronavirüs söz konusu olduğunda, mRNA aşıları, hücrelerimize ayırt edici "spike proteinini" yapmaları için ayrıntılı talimatlar gönderirler. Bağışıklık sistemimiz, yabancı saldırganı görerek, mRNA'yı devre dışı bırakmadan bu proteinleri yok etmek için hedefler. Daha sonra, tam virüsle karşılaşırsak, vücudumuz başak protcinini tanır ve iyi eğitimli bir ordunun hassasiyetiyle ona saldırarak enfeksiyon riskini azaltır ve ağır hastalıkları engeller. 


Ancak mRNA'nın hikayesi muhtemelen COVID-19 ile bitmeyecek: Potansiyeli bu salgının çok ötesine uzanıyor. Bu yıl, Yale'deki bir ekip, belki de dünyanın en yıkıcı hastalığı 

olan sıtmaya karşı aşı yapmak için benzer bir RNA tabanlı teknolojinin patentini aldı. Pfizer, mRNA'nın düzenlenmesi çok kolay olduğu için, onu sürekli olarak mutasyona uğrayan ve her yıl dünya çapında yüz binlerce insanı öldüren mevsimsel griplere karşı kullanmayı planladığını söylüyor. Geçen yıl Pfizer ile ortaklık kuran şirket olan BioNTech, 

vücuda ilerlemiş kanserle savaşmayı öğretmek için belirli tümörlerle ilişkili talep üzerine proteinler oluşturacak kişiselleştirilmiş tedaviler geliştiriyor. Fare deneylerinde, sentetik- mRNA tedavilerinin multipl sklerozun etkilerini yavaşlattığı ve tersine 

çevirdiği gösterilmiştir. BioNTech'in baş tıp sorumlusu Özlem Türeci, "mRNA'nın genel olarak dönüşümsel olabileceğine şimdi daha önce olduğundan daha fazla ikna oldum," diyor. 
"Prensip olarak, proteinle yapabileceğiniz her şey mRNA ile değiştirilebilir." 


Prensip olarak milyar dolarlık yıldız işareti. MRNA''nın vaadi, pahalı-ama-deneyselden şanlı- ama-spekülatif olana kadar değişmektedir. Ancak geçen yıl, bilimsel ilerlemenin uzun gebelik dönemlerinden sonra aniden gerçekleşebileceğini hatırlattı. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Aşı Araştırma Merkezi direktörü John Mascola, "Bu kesinlikle mRNA için bir çıkış partisi oldu" diyor. "Bilim dünyasında, RNA teknolojisi yılın en büyük hikayesi olabilir. İşe yarayıp yaramadığını bilmiyorduk. Ve şimdi yapıyoruz." 


1. Atılımın Uzun Yolu 


40 yıldan fazla bir süredir, sentetik RNA yararlı hiçbir şey yapamadı. 1978'de Katalin Karikö, 
yapabileceği fikri üzerinde çalışmaya başladığında Macaristan Szeged'deki Biyolojik Araştırma Merkezi'nde genç bir bilim adamıydı. 1980'lerde ABD'ye gitmek için Macaristan'dan ayrıldı. Pennsylvania Üniversitesi'nde, vücudun hemen reddetmediği mRNA'yı tasarlamak için mücadele etti. Araştırması devlet bağışlarının ve üniversite meslektaşlarının desteğini çekemeyince rütbesi düşürüldü. 


On yıl süren bir uyum ve başlangıçtan sonra, Karikö ve araştırma ortağı Drew Weissman nihayet 2000'li yılların başlarında sonuç elde ettiler. Sentetik mRN A'yı hücrenin savunmasını aşmak için, onun moleküler yapı taşlarından birini, bir RNA ipliğini oluşturan nükleositleri ince ayarlamaları gerektiğini fark ettiler. Gazeteciler Damian Garde ve Jonathan Saltzman, bilim sitesi Stat için yazdığı yazıda "Karikö ve Weissman, çözümün bir lastiği değiştirmenin biyolojik eşdeğeri olduğunu keşfetti." 


Makale, ABD'de doktora sonrası araştırmacıların, profesörlerin ve risk sermayedarlarından oluşan atılgan bir grubun dikkatini çekti. Adı değiştirilmiş ve RNA: Moderna kelimelerini bir araya getiren bir şirket kurdular. Almanya'da immünoterapi araştırmaları ile uğraşan evli bir çift olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci de büyük bir potansiyel gördüler. Biri kanser için mRNA tabanlı tedavileri araştırmak için BioNTech dahil olmak üzere birkaç şirket kurdular. 


Türeci bana "Başladığımızda sektörde çok fazla şüphe vardı, çünkü bu onaylanmış ürünü olmayan yeni bir teknolojiydi" dedi. "İlaç geliştirme büyük ölçüde düzenlenmiştir, bu nedenle insanlar deneyimledikleri yollardan sapmaktan hoşlanmazlar." BioNTech ve Moderna hayırseverlerin, yatırımcıların ve diğer şirketlerin desteği sayesinde yıllarca onaylanmış ürünler olmadan baskı yaptı. Moderna, Zika da dahil olmak üzere virüslere karşı aşılar geliştirmek için NIH ile ortaklık kurdu ve Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA'dan on milyonlarca dolar aldı. 2018'de Pfizer, grip için mRNA aşıları geliştirmek üzere BioNTech ile bir anlaşma imzaladı. 


Pfizer'in viral aşı araştırma ve geliştirme programlarına liderlik eden Philip Dormitzer, "Teknoloji başlangıçta büyük hızı ve esnekliği nedeniyle grip için bize çekici geldi," dedi. 
"mRNA'yı çok hızlı bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Bu, Kuzey ve Güney Yarımküre için her yıl güncellenmiş iki aşı gerektiren grip gibi bir virüs için oldukça yararlıdır. " 


Koronavirüs salgını Wuhan şehrini kapattığında, Çin, Moderna ve BioNTech teknolojilerinin ince ayarını yapmak için yıllar harcamıştı. Salgın tüm dünyaya yayıldığında, Pfizer ve BioNTech derhal grip araştırmalarını SARS-CoV-2'ye yönlendirmeye hazırdı. Dormitzer, "Bu gerçekten de araştırmacılarımızın grip proteinini koronavirüs başak proteini ile değiştirmelerinin bir örneğiydi" dedi. "O kadar büyük bir sıçrama olmadığı ortaya çıktı." 


Onlarca yıllık temel araştırmalara dayanan yıllarca süren mRNA klinik çalışmasıyla donanmış bilim adamları, SARS-CoV-2'nin gizemini şaşırtıcı bir hızla çözdüler. 11 Ocak 2020'de Çinli 
araştırmacılar virüsün genetik dizisini yayınladı. Moderna'nın mRNA aşı tarifi yaklaşık 48 
saat içinde tamamlandı. Şubat ayının sonlarına doğru, aşı partileri klinik deneyler için Bethesda, Maryland'e gönderildi. Gelişimi, Trump yönetiminin Moderna'lar da dahil olmak üzere birçok aşı adayına milyarlarca dolar yatırım yapan Warp Speed Operasyonu tarafından hızlandırıldı. Bir Hollywood destanının mükemmel zamanlamasına sahip olan mRNA, yaklaşık 40 yıl süren araştırmalardan sonra vaat edilen topraklara girdi. Bilimsel ilerleme, tipik iki hızda ilerlemiştir; yavaşça, yavaşça, sonra aynı anda. 


2. Daha Hızlı, Daha Hızlı! 


Hız ve çeviklik, mMRNA'da hem DARPA hem de Pfizer'ı ilk ilgilendiren niteliklerdi. Ve eğer teknoloji bu salgından sonra daha fazla atılımın kilidini açarsa, hız ve çeviklik başrol oynayacak. 


Sıtma, her yıl çoğu küçük çocuklar olmak üzere 400.000'den fazla insanı öldürüyor. 
Hastalık, bir virüs veya bakteriden değil, plazmodyum adı verilen ayrı bir filuma ait bir organizmadan kaynaklanıyor. Plasmodia, bağışıklık sistemlerimizden kaçmak için bir dizi şekil değiştirme stratejisine sahiptir. Çoğu hastalıkta, onu bir kez yakalarsınız ve ileride bir miktar koruma geliştirirsiniz. Ancak sıtma, hücresel savunmamızı sarsarak, hastalığa defalarca yakalanmamızı mümkün kılıyor. Bu aynı zamanda sıtmaya karşı aşılamayı zorlaştırıyor: Mevcut tek aşı, dört dozluk bir rejimden sonra bile pek iyi sonuç vermez. 


Geçen ay, farelerde umut vaat eden, sıtmaya karşı RNA bazlı bir aşı için patent onaylandı. 
Aşının ortak mucidi ve Yale Tıp Fakültesi'nden bir bilim adamı olan Richard Bucala, bana, "Yıllardır bu aşı üzerinde çalışıyoruz, ancak COVID aşılarının başarısı nedeniyle son altı ayda bütün manzara değişti," dedi. 


Sıtma aşısı, Moderna ve Pfizer tarafından kullanılan mRNA teknolojisinden oldukça farklı olan kendi kendini büyüten RNA veya saRNA kullanır. COVID-19'a karşı aşılar, alacağınız tüm haberci RNA'nın önüne enjekte edilerek çalışır. Ancak kendi kendini büyüten RNA, hücrelerimizin içinde kendini kopyalamak için tasarlanmıştır. Bu kopyala-yapıştır işlevi, teoride, her bir kişinin büyük bir bağışıklık tepkisine sahip olması için yalnızca küçük bir doz aşıya ihtiyacı olduğu anlamına gelir. 


Bucala, "saRNA'nın replikasyon işlevi kritiktir, çünkü enfeksiyonu tedavi eden aşılar değil, enfeksiyonu önleyen aşılardır" dedi. Uygulanmayan mucize bir ilaç, asla onaylanmayan değersiz bir ilaçtan daha iyi değildir. "Pfizer ve Moderna aşılarının çok fazla mRNA'ya ihtiyacı var ve yapımı pahalı, bu yüzden ABD dışındaki birçok ülkeye ulaşması daha yavaş," diye devam etti. “SaRNA ile aynı etkiye sahip olmak için malzemenin yüzde birini enjekte edebiliriz. Bu, yaygın bir hastalığa karşı ölçeklenmeyi kolaylaştırır. " 


Sonra kanser var. Bilim adamları, kanser için asla tek bir aşı tasarlayamazlar, çünkü kanser tek bir hastalık değil, genellikle vücutta ortaya çıktıkları yer için adlandırdığımız 100'den fazla hastalıktan oluşan bir takımyıldızıdır. Peki ya bu yüzlerce kansere, vücudu belirli bir tümöre saldırması için eğitebilecek kendi terapilerimizle yanıt verebilseydik? 


BioNTech'in kanser immünoterapi araştırmasının arkasındaki fikir budur. Şöyle çalışır: Her kanser hastası için BioNTech, genetik bir analiz yapmak için bir tümörden bir doku örneği alır. Şirket, bu teste dayanarak, hastanın hücrelerine o spesifik tümörün spesifik mutasyonuyla ilişkili proteinler üretmesini söyleyen, kişiye özel hazırlanmış bir mRNA aşısı tasarlar. 
Bağışıklık sistemi, vücuttaki benzer tümör hücrelerini aramayı ve yok etmeyi öğrenir. 


Bu analiz ve tasarım döngüsü, BioNTech ve Moderna'nın Çinli bilim adamlarının SARS-CoV-2 dizilimini hızlı bir şekilde analiz etme, saldırı için başak proteini belirleme ve etkili bir terapi yapma yöntemlerinden çok da farklı değildir. BioNTech”den Özlem Türeci, "COVID’ den mRNA elde etme ve üretme konusunda öğrendiğimiz her şeyin, kullanıma hazır kanser tedavilerimizdeki çalışmayı çapraz olarak beslemesini umuyoruz," dedi. Şirket şu anda melanom, meme kanseri ve yumurtalık kanseri de dahil olmak üzere "temelde her katı kanserde" kişiselleştirilmiş aşılar için klinik denemelerde bulunuyor. Kuzey Carolina Üniversitesi araştırmacıları tarafından Molecular Cancer dergisinde 2021'de yayınlanan bir analiz, bu kanser tedavilerinin son yıllarda yavaş geliştiğini, ancak COVID-19 buluşunun kanser aşılarındaki "umut verici" klinik deneylerle aynı zamana denk geldiğini belirtmişti. 
"Yakın gelecekte kanser immünoterapisi için mRNA aşılarının hızla ilerlemesini öngörüyoruz" sonucuna varmışlardı. 


3. Şansımızı Kendimiz Oluştururuz 


Mart 2020'de Baylor Tıp Fakültesi'nde aşı bilimci olan Peter Hotez, mRNA teknolojisinin COVID-19'a karşı yarışı kazanacağını düşünmedi. İddiası, son zamanlarda veziküler stomatit virüsü veya VSV adı verilen değiştirilmiş bir çiftlik hayvanı virüsü kullanarak Ebola'ya karşı şaşırtıcı derecede başarılı bir aşı geliştiren ilaç şirketi Merck üzerineydi. Ancak Merck, umut verici yeni teknolojisi klinik deneylerde başarısız olunca COVID-19 aşılarını bıraktı. 


Hotez, Merck'in başarısızlıklarını bilim hakkında kritik bir ders ve mRNA hakkında uyarıcı bir hikaye olarak görüyor. "Bir salgın için çalışan teknoloji bir sonrakinde işe yaramayabilir ve siz deneyene kadar neyin işe yaradığını bilemezsiniz," dedi. "Ben, bu yüzden mRNA aşılarını mucize olarak adlandırmak için çok erken olduğunu söylüyorum. Bir sonraki hedefe karşı çalışmayabilirler. " 


mRNA'nın en büyük savunucuları bile konuyu kabul ediyor. Pfizer'dan Dormitzer bana "Bu sihirli bir mermi değil ve her şey için mükemmel değil" dedi. BioNTech'teki ortakları da aynı fikirde. Türeci, "'mRNA'nın her şey için kutsal kâse olduğunu iddia etmiyorum" dedi. 
"MRNA'nın şaşırtıcı derecede başarılı olduğu ve olmadığı hastalıkların var olduğunu göreceğiz. Bunu her bulaşıcı hastalık için tek tek kanıtlamalıyız. " 


mRNA, önümüzdeki on yılda veya hiçbir zaman büyük bir ikinci perde üretmeyebilir. Belki de bilimsel kuruluş, teknolojinin pandemide benzersiz şekilde basit bir düşmandan yararlandığı sonucuna varacaktır. Hotez, "Koronavirüs, modern zamanlarda gördüğümüz en kolay aşı hedeflerinden biri olabilir" dedi. "Attığımız neredeyse her şey işe yaradı." 


Belki şanslıyız. Ancak şans hazırlıkların aşağısındadır. Koronavirüs, yalnızca bilim bunu kolaylaştırdığı için kolay bir hedefti. Dört yıl önce, Arap Yarımadası ve Güney Kore'de Orta Doğu Solunum Sendromu salgınını takiben, NIH, Vanderbilt Üniversitesi, Dartmouth Koleji ve diğer kurumlardan 18 bilim adamı, koronavirüsün en dikkat çekici özelliğinin şekli ve davranışının ayrıntılı bir incelemesini yayınladı: başak proteini. Bu makale, virüsün gizemlerini ve güvenlik açıklarını, hiç kimse bu küçük patojenin yakında dünyayı kapatacağını bilmeden çok önce çözdü. 2017 tarihli makalelerinde tahminen sonuçlandırdıkları "çalışmalarımız, koronavirüs aşılarının yapı temelli tasarımı için bir temel sağlıyor." Bu dedektiflik çalışması olmasaydı, mRNA buluşu gerçekleşmemiş olabilirdi. 


Bugünün aşıları bilimin başarılarından olduğu kadar başarısızlıklarından da üretildi. 
Araştırmacılar onlarca yıldır HIV için uygulanabilir bir aşı tasarlamak için mücadele ediyor ve birçok gözlemci bu alanı çıkmaz bir yol olarak görüyor. Ancak yeni bir makale, bu tekrarlanan başarısızlıkların HIV aşısı araştırmacılarını, sentetik mRNA ve Johnson & Johnson aşısına güç veren viral vektör teknolojisi gibi garip ve kanıtlanmamış aşı tekniklerine çok fazla zaman ve para harcamaya zorladığını iddia ediyor. Makaleyi yazan MIT ekonomisti Jeffrey E. Harris, klinik deneylere kadar ulaşan COVID-19 aşılarının yaklaşık yüzde 90'ının "HIV aşısı denemelerinde test edilen prototiplere kadar izlenebilecek" teknolojiyi kullandığını yazdı. Bir HIV aşısı başarılı olsaydı, arkasındaki şirketin büyük paralar kazanacağına işaret ediyor. Bunun yerine, aşı alanındaki tüm rakipler toplu başarısızlıktan bir şeyler öğrendiler ve kolektif bilgeliğe katkıda bulundular. HIV aşılamasının birçok yanlış başlangıcı, yeni teknolojilerin patlamasına neden oldu ve aşıların olası yeni altın çağının başlamasına yardımcı oldu. 


4. İlerleme Ağacı 


Rekor kıran aşı geliştirme sürecimize iyi şanslar diyebiliriz. Ya da ona gerçekte ne olduğunu söyleyebiliriz: bilimin dünyadaki temel rolü için çınlayan bir onay. 


NIH'den Mascola, "Beş yıl önce, mRNA hakkında cehalet halindeydik," dedi. “Ve bundan beş yıl sonra, şu anda başka bir cehalet durumunda olduğumuzu öğreneceğiz. Bu yüzden mRNA çok güzel bir bilimsel hikaye. Pek çok araştırmacı, hayırsever, devlet kurumu ve şirket, ilk 


tepkileri marjinal olan bir teknoloji üzerinde büyük bir risk aldı. Ve birlikte, nasıl çalıştırılacağını anladılar. " 


Bilimsel ilerlemenin bir benzetmesi olarak, bazen bir ağacın yaşam döngüsünü hayal ediyorum. Temel bilimsel araştırma, çeşitli tohumlar eker. Bu tohumlardan bazıları tamamen başarısız olur; araştırma hiçbir yere doğru ilerlemez. Bazı tohumlar küçük çalılara dönüşür; araştırma tamamen başarısız olmaz, ancak çok az değer üretir. Ve bazı tohumlar, bilim adamlarının, şirketlerin ve teknoloji uzmanlarının toplayıp hayatımızı değiştiren ürünlere dönüştürdüğü bol meyveli yüksek ağaçlarda çiçek açar. Yıllardır mRNA teknolojisi çalı gibi görünüyordu. 2020 yılında tam anlamıyla çiçek açtı. 


İlk aşamalarda bir hata mı yoksa bir devrim mi yapacağınızı bilemezsiniz. Devrim olsa bile, ne tür olduğunu bilemezsiniz. Pfizer, yalnızca tamamen farklı bir virüsle savaşan tarihi yazmak için gribe karşı çalışma potansiyeli nedeniyle mRNA araştırmasına atladı. Ancak bu belirsizlik riski, tam da ABD gibi ülkelerin daha temel bilimi ve oldukça yeni araştırmaları teşvik etmelerinin nedenidir. 


Su birikintisi araştırmalarından çığır açan teknolojiye kadar mRNA'nın zaferi bir kahramanın yolculuğu değil, kahramanlığın yolculuğudur. Katalin Karikö'nun mRNA teknolojisinin işe yaraması yönündeki zorlu çabaları olmasaydı, dünyada Moderna veya BioNTech olmazdı. 
Devlet finansmanı ve hayırseverlik olmasaydı, her iki şirket de 2020 aşılarından önce iflas edebilirdi. Bilim insanlarını garip yeni alanlarda çığır açmaya zorlayan HIV aşısı araştırmalarındaki başarısızlıklar olmasaydı, teknolojinin nasıl işlemesi gerektiği konusunda hâlâ karanlıkta kalabilirdik. Birkaç yıl önce koronavirüsün başak proteininin sırlarını açığa çıkaran uluslararası bir bilim adamları ekibi olmasaydı, geçen yıl onu yenmek için bir aşı tasarlayacak kadar bu patojeni yeterince bilmiyor olabilirdik. MRNA teknolojisi birçok tohumdan doğmuştur. 


The Atlantic'in COVID-19 kapsamı, Chan Zuckerberg Girişimi'nden alınan bir hibe ile desteklenmektedir. 


(Seçkin Deniz'in Notu: Chan Zuckerberg Girişimi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın yaşamları boyunca Facebook hisselerinden çiftin servetinin yüzde 99'unu yatırarak kurduğu ve sahip olduğu bir organizasyondur) 


Derek Thompson, 29 Mart 2021, The Atlantic 


(Derek Thompson, The Atlantic'te ekonomi, teknoloji ve medya hakkında yazılar yazan bir kadrolu yazardır. Hit Makers'ın yazarı ve Crazy / Genius adlı podcast'in sunucusudur.) 


COVİD-19 SONA ERİYOR, COVİD-21 BAŞLIYOR 


Seçkin Deniz, 31.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Yale Halk Sağlığı Okulu öğretim görevlisi, Social Distance'ın sahibi ve The Atlantic yazarı James Hamblin'e aittir ve mutasyonlarla değişen Covid-19 sonrası Koronavirüs algısına ve özetlenebilir durumuna 


odaklanarak, hastalığın Covid-21'e dönüştüğüne vurgu yapmaktadır. Bu ve benzeri The Atlantic analizlerinde dikkat çekici olan bir dipnot vardır; Covid-19 içerikli 

analizler Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın kurduğu Chan Zuckerberg Girişimi tarafından finanse edilmektedirler ve bu analizlerin amacı, çevirisini yayınladığımız analizde olduğu gibi insanların kafasını karıştırmak ve 8000 yıllık geçmişe sahip Koronavirüs'ün ister laboratuvarlarda üretilmiş, isterse doğal mutasyonlarla ortaya çıkmış olsun, yeni versiyonlarının insanlığı korkutma aracı olarak kullanılmasını ve Küresel Satanist Çete'nin insanların özgürlüklerini ellerinden almasını sağlamaya devam etmektir. 
Analiz, Covid-19 aşılarının etkisine dair soru işaretlerini ayaklandırıyor, geçmiş hastalıklardan elde edilen antikorların ve anıların koruyuculuğundan, ölüm oranının düşüklüğünden bahsediyor, ancak bütün bunlara rağmen Covid-21 dediği yeni bir sanal Koronavirüs tehdidi ile insanlığa parmak sallamaya devam ediyor. Analizi mükemmel bir iki yüzlülük örneği olarak okuyabilirsiniz. Sonsuz Ark, bilimsel bir kılıkla ortalıkta dolanan türlerin varlığını deşifre etmeye devam edecektir. 


Mart 2020'yi hatırlamaya çalışmak, kafanızı paralel bir evrene sokmak gibi geliyor. Geçen yıl bu zamanlar, Amerikalılar kendilerini gizemli ama ölümcül bir virüsten korumak için muhtemelen iki haftalığına kapatılıyorlardı. Postaları temizledik ama maske takmadık. Çok azımız COVID-19 semptomlarının aylarca sürebileceğini, koku alma duyumuzu kaybedebileceğimizi veya ayak parmaklarımızın mor lezyonlarla patlayabileceğini biliyordu. 
Milyonların ölme olasılığı gerçekti ama anlaşılmazdı. 


Günümüzde salgın neredeyse tanınmayacak kadar farklıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nde akut, ürkütücü felaket yerini daha düşük beklentilerin monotonluğuna bıraktı. Sokaklarda derme çatma morglar yok. Her gün binlerce Amerikalının ölümüne rağmen iş dünyası açılıyor. Bu hafta, Belediye Başkanı Bill de Blasio, şehirdeki vaka sayıları yüksek bir platodayken, New York City çalışanlarının aşı durumlarına bakılmaksızın işe dönmelerini emretti. Yaygın algı, salgının sona ermesini sonsuza kadar bekleyemeyeceğimizdir. 


Bitiş çizgisi olarak kabul edilebilecek bir noktaya tam olarak ne zaman varacağız? Bu doğal bir soru, ama bence bu ters etki oluşturan bir soru. Sadece Anthony Fauci'nin bana yakın zamanda söylediği gibi, en dürüst yanıt "Biz bilmiyoruz" olduğu için değil. Kesin bir cevap verememek, riskin yanlış algılanmasına katkıda bulunuyor, daha iyi ile yeterince iyi bir araya getiriliyor. COVID-19 krizini en kötü şekilde tanımlayan şeylerin çoğunun artık bir sorun olmadığı da doğru. Birçok sağlık çalışanı aşılandı ve “eğriyi düzleştirme” ihtiyacı geçmişte kaldı. Testler yaygın olarak mevcut ve hastalık için daha iyi tedaviler var. Ölüm oranları hızla düşüyor. 


SARS-CoV-2 salgını yıllarca devam edebilir, ancak geçen yılın kabusu - belirli bir sosyopolitik bağlamda ortaya çıkan tamamen yeni bir viral hastalığın kabusu - geride kaldı. 
Bunun yerine yeni bir dizi zorlukla karşı karşıyayız ve bunlar daha önce olanlarla kolayca karşılaştırılamaz. Önümüzdeki salgın dönemi ile ilgili yeni düşünme biçimi düşünmeye değer; bu, bizi ne rehavete ne de felç edici umutsuzluğa götüren bir dönem. Birçok yönden COVID- 
19 zaten bitti. Önümüzde yatan şey COVID-21. 


Hastalıklar durağan şeyler değildir. Patojenler değişir, konakçılar değişir ve ortamlar değişir. 
COVID söz konusu olduğunda, üçü de artık 2020'de olduğundan farklı. Bir koronavirüs 100 
milyondan fazla insanı enfekte etti ve daha kolay bulaşan ve bizi incelikle farklı 


şekillerde enfekte eden yeni formlara dönüştü. Bağışıklık sistemlerimiz de enfeksiyonları savuşturmanın bir sonucu olarak değişti. Ve tabii ki, sosyal standartlar, tıbbi sistemler ve halk sağlığı programları gibi yaşam tarzlarımız da değişti. 


COVID-21, toplu olarak tüm bu değişikliklerin ürünüdür. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda yaşanacağı şekliyle hastalıktır: virüsün yeni varyantları, yeni kamu politikaları ve sağlık davranışları, çeşitli derecelerde bağışıklık hafızası ile, ve - en önemlisi - yeni aşılardan oluşan bir süvari alayından oluşmaktadır. 


Şu anda tüm Amerikalıların dörtte biri en az bir doz aşı aldı ve bu sayı hızla artıyor. Bu ay New Yorklular, tedarik bitene kadar gece boyunca Yankee Stadyumu'nun önünde 7/24 geçici bir aşılama alanında sıraya girdiler. New York City genelindeki yetersiz hizmet alan topluluklarda klinik bakımı denetleyen doktor Ramon Tallaj, "3.000 randevu açarsak, hemen dolduracaklar" diyor. "Talep artıyor gibi görünüyor" Tallaj, "Yeterli tedarik olsaydı" ekibinin her gün 40.000 doz aşı yapabileceğini söylüyor. Ve bu yakında gerçekleşmeli; Beyaz Saray, aşı kıtlığının önümüzdeki haftalarda biteceğini söylüyor. 


Aşılama çabasının, COVID'nin doğasını beklenmedik şekillerde değiştireceğinden emin olabilirsiniz. Virüsün yaşam alanı değişiyor: virüs hala bağışıklanmış bir kişinin burun yollarına yapışabilir, ancak ayak parmakları hariç akciğerlere doğru yoluna devam etmemelidir. Kilit soru, bu korumanın, özellikle hızla mutasyona uğrayan bir virüse karşı ne kadar süreceğidir. Klinik deneyler, aşıların ciddi hastalıkları önlemede şimdiye kadar harika olduğunu gösterdi, ancak korumanın uzun süreler boyunca nasıl dağılacağını henüz gözlemleyemedi. 


SARS-CoV-2 insanları bir yıldan uzun süredir enfekte etmediğinden, bağışıklık tepkilerinin nasıl gerçekleşeceğini tam olarak söylemek imkansızdır. Soğuk algınlığı koronavirüsleri bir veya iki yıl sonra aynı kişiyi yeniden enfekte edebilir. COVID aşılaması üzerine yapılan erken araştırmalar, insanların yüksek düzeyde antikor geliştirdiğini, ancak bunların ilk 

dozdan yaklaşık bir ay sonra azalmaya başladığını gösteriyor. CDC'nin aşılamadan sonra bağışıklığın ne kadar süreceği konusundaki resmi pozisyonu "Bilmiyoruz." 


Yine de antikorlar hikayenin tamamını oluşturmuyor. UC San Francisco'da bulaşıcı hastalık uzmanı olan Monica Gandhi, antikor seviyeleri düştükten sonra bile diğer bağışıklık mekanizmaları tarafından iyi korunacağımıza inanıyor. Araştırmaları, HIV'in vücudun bağışıklık sistemini, özellikle de T hücrelerini nasıl savuşturduğuna ve zayıflattığına odaklanıyor. Bana T hücrelerinin ve ayrıca B hücrelerinin önceki enfeksiyonların bir anısını sakladığını ve virüslere karşı uzun vadeli koruma sağlamak için genellikle antikorlardan daha önemli olduğunu hatırlattı. 


Bu hücrelerin SARS-CoV-2'nin kalıcı anılarını oluşturabileceğini gösteren güven verici kanıtlar çoktan ortaya çıkmış durumda. Son zamanlarda, bir grup araştırmacı aşılanmış bireylerin lenf düğümlerine biyopsi yaptı ve "dikkat çekici" güçlü B hücresi gelişimi buldu. 
Şubat ayında yayınlanan bir Science makalesinde, başka bir ekip, COVID-19'u olan kişilerde üretilen T hücrelerinin, sarı hummaya karşı aşılanmadan elde edilen T hücrelerine benzer yarı ömürlere sahip olduğunu buldu; ve sarıhumma koruması genellikle ömür boyu sürüyor. 


Diğer bir umut verici işaret, 2003 yılında orijinal SARS koronavirüsüne yakalananlardan geliyor. O sırada enfekte olan kişilerin T hücreleri, 17 yıl sonraki laboratuar deneylerinde virüsteki başak proteinini güvenilir bir şekilde tanıdı. Gandhi, bu hafızanın her 


zaman kanınızda yüksek seviyede nötralize edici antikorlar kadar koruyucu olmasa da, ciddi hastalıkları önlemek için muhtemelen yeterli olacağına inanıyor. "Ciddi enfeksiyonlara karşı ömür boyu bağışıklığımız olacağını düşünüyor muyum?" dedi. "Yapacağımıza yürekten inanıyorum." 


Durum buysa, COVID-21 sonunda geçen yıl başladığımız hastalığın daha hafif, daha az ölümcül bir versiyonu olacak. Gandhi, "En kötü durum senaryosu onu etkisiz hale getirmemizdir," dedi. "En iyi durum, sürü bağışıklığına ulaşmamız ve virüsün neredeyse tamamen ortadan kalkmasıdır." 


Ancak diğerleri, şiddetli hastalığa karşı bağışıklığın yalnızca geçici olduğu, çok daha kötü bir durum senaryosu bekliyorlar. Biyolog ve eski Harvard profesörü William Haseltine pembe görüşe karşı uyarıyor: "Bana öyle görünüyor ki T-hücresi teorisi geçerli olmayacak" diyor. 
Hafıza hücrelerimiz virüsü tanımaya devam edebilseler de, bu bize anlamlı bir koruma sağlamak için yeterli olmayacak. Hastalık ikinci seferde veya aşılamadan sonra daha hafif hale gelebilir, ancak virüs mutasyon geçirdikçe durumun daha da kötüye gidebileceğinden endişeleniyor. Sürü bağışıklığına gelince, Haseltine bunu bir "fantezi" olarak adlandırıyor. 
"Elde edeceğimiz en iyi şey, mevsimlik sürü bağışıklığı. Koronavirüslerle ilgili 60 

yıllık tecrübemiz var ve onlar her yıl geri geliyorlar." 


Yine de, COVID-21'in kötü versiyonu bile COVID-19'un derinliklerinden çok farklı olacaktır. 
Milyonlarca ciddi hastalık vakası aşılarla önlenebilir, ancak takviye ilaçlarının düzenli aralıklarla verilmesi gerekir. Haseltine bana "Moderna ve Pfizer aşıları şaşırtıcı derecede iyi doğal enfeksiyon taklitleri" diyor. "Ancak bu aşıların muhtemelen geçici koruma olduğunu vurgulamak gerçekten önemli. Bir veya iki yıl." Bu, daha kalıcı bir aşı üretimi ve dağıtımı sistemine ihtiyacımız olacağı anlamına geliyor. Halkı yıllık veya altı aylık enjeksiyonlarla güncel tutmak muazzam bir zorluk olacaktır ve eğer bulaşma ve virüs yaygın olarak kalırsa, aşılanmış kişiler bile % 100 riskten kurtulamayacaktır. 


Haseltine, süreç sonunda, SARS-CoV-2'nin tüm suşlarına ve ortaya çıkabilecek gelecekteki koronavirüslere karşı koruyan evrensel bir aşı olmasını umabileceğimizi söyledi. İlk araştırmalar, farklı virüslerin parçalarını birleştiren nanopartikül aşılama teknolojisinin kullanımının umut verici olduğunu göstermiştir. Fauci ve diğerleri yıllardır evrensel bir grip aşısı peşinde koşuyorlar ve şimdi sonunda bazı başarı göstergelerini görüyorlar. Evrensel bir koronavirüs aşısı teorik olarak daha az engel oluşturmalıdır çünkü viral yapı daha basittir 

ve daha az kolayca değişir. Mevcut nesil COVID- 19 aşılarını geliştirme yarışı sona ererken, evrensel aşı yarışı başlıyor. 


Gandhi'nin vizyonuyla Haseltine'in görüşü arasında oldukça rahatsız edici bir başka şey var. 
Aşıların iyi çalıştığını, ancak sonsuza kadar böyle sürmeyeceğini hayal edin. Virüs yayılmaya ve mutasyona uğramaya devam ediyor. COVID hala ciddi, hatta yaşamı tehdit eden etkilere sahip olabilir. Aşılama, ciddi hastalık ve ölüm oranlarını önemli ölçüde düşürür, ancak sıfıra yaklaştırmaz. Ve bunu hemen hemen tamamen düşünmeye başladık. 


Başka bir deyişle, geçen yıl olduğundan çok daha az ölümcül bir şey olarak hastalığın devam ettiği ve kabul edildiği bir dünya hayal edin; daha çok soğuk algınlığından çok daha kötü bir grip gibi. Gripte olduğu gibi, dünya her yıl yüz binlerce kişiyi bu hastalıktan kaybedebilir. Ve yine de bedelinin kabul edilebilir kayıp sınırları içinde olduğunu görmeye başladık. Sıtma, AIDS, grip, vb. hastalıklarda olduğu gibi, enfeksiyonları önlemek ve hastaları tedavi etmek için muazzam çaba ve kaynaklar harcanacaktır. Ancak SARS-CoV-2 virüsüne karşı 2020'de 


başlayan tekil küresel savaşın yoğunluğu azalacak. COVID sonrası bir gelecek için çalışmak yerine, hastalığı modern dünyanın bir başka talihsiz ama kaçınılmaz özelliği olarak görmeye başlayacağız. 


COVID-21'in bu versiyonu çok tehlikeli olacaktır, virüs bazı yeni, uğursuz mutasyonlar geliştirdiği için değil, aşılarımızın yetersiz olduğu ortaya çıktığı için değil. Risk, bunun yerine normalleştirilme biçiminden kaynaklanacaktır. Biyoetikçi Jackie Scully'nin 2004 yılında yazdığı gibi, hastalıklar "kısmen sağlıkla ilgili beklentilerin artmasının bir sonucu olarak [ve] kısmen de teşhis yeteneğindeki değişiklikler nedeniyle, ancak çoğunlukla sosyal ve ekonomik nedenlerin bir karışımı nedeniyle" biçimlenir. Onları nasıl algıladığımıza göre değişir ve ona göre tepki verirler. 


Bu hastalığın gerçekliğini değiştirecek bir dönüm noktasındayız. En sinsi gelecek, ahlaki kriterlerimizi değiştiremediğimiz ve sonunda 2020 standartlarına göre COVID-21 tehlikesini ölçtüğümüz bir gelecek. Aşılara erken erişimi olan zengin ülkeler böyle devam ederse, küresel koronavirüs aşılama çabaları sonucu vakalar düştüğünde veya hastalık onlar için daha hafif hale geldiğinde, hala şiddetli bir hastalık dünyayı sonsuza kadar rahatsız ediyor olabilir ve her yerde yeniden hareketlenmelere yol açabilir. 


Bu miyopiden kaçınmak, COVID-21'in temel sorunudur. Bu salgının vurguladığı sistemik sorunlara kadar uzanır. Virüsün verdiği zararın çoğu, örneğin yiyecek ve barınma güvensizliğini şiddetlendirerek veya tıbbi bakıma erişimi kısıtlayarak dolaylı olarak geldi. 
Biden yönetimi bilime önem verdi ve önleme için kapsamlı yaklaşımlara odaklanmaya başladı. Artık federal liderlik "dezenfektan" enjeksiyonları öneren veya yabancı düşmanı duyguyu körükleyen hidroksiklorokin satmıyor. Ancak bu ani düzen duygusu bir başlangıçtır, bir son değil. 


Geçen yılki terör ve panik duygusu geride kaldı. Bu, salgının gelişigüzel acil durum planlarından hayatı tehdit eden bir hastalığı ortadan kaldırmak için uyumlu önlemlere geçebileceğimiz aşamadır. Bağışıklığın tam olarak ne kadar süreceği ve kaç vaka görmeye devam edeceğimize dair bilinmeyenlere rağmen, artık çok hızlı bir şekilde çok daha emin olmak için gerekli bilgilere ve kaynaklara sahibiz. COVID-21'i yenersek, numaralandırma burada bitebilir. 


The Atlantic'in COVID-19 kapsamı, Chan Zuckerberg Girişimi'nden alınan bir hibe ile desteklenmektedir. 


(Seçkin Deniz'in Notu: Chan Zuckerberg Girişimi, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın yaşamları boyunca Facebook hisselerinden çiftin servetinin yüzde 99'unu yatırarak kurduğu ve sahip olduğu bir organizasyondur) 


James Hamblin, 26 Mart 2021, The Atlantic 
(James Hamblin, M.D., The Atlantic'te çalışan bir yazardır. Aynı zamanda Yale Halk Sağlığı 


Okulu'nda öğretim görevlisi, Social Distance'ın ev sahibi ve Clean: The New Science of Skin'in yazarıdır.) 


ZOOM İMTİYAZI: KİLİTLENMELER ZENGİNLERİ NASIL DAHA ZENGİN 
YAPTI? 


Tamer Güner, 26.01.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Washington, DC'de yaşayan bir araştırmacı gazeteci ve dış politika analisti Jordan Schachtel'e aittir ve Covid-19 salgını ile birlikte yaşanan kısıtlamalar sürerken yapılan ankette, zenginlerin daha da zengin, fakirlerin daha da fakir olduğuna yönelik ortaya çıkan verilere (ABD'li 660 milyarderin Kovid-19 salgınının etkili olmaya başladığı Mart 2020'de 3 trilyon dolar civarında olan toplam serveti, ocak ayı itibarıyla 4,1 trilyon dolara yükseldi.) odaklanmaktadır. Küresel zenginlerin, çok düşük (Dünya'da 902.14, Türkiye'de %1) ölüm oranlarına sahip Covid-19 salgını ile kilitlenen ve kısıtlanan dünya için yeni bir ticari tasarım ve bütün insanlık için 

bir sıfırlanma amaçladığına dair tezleri kanıtlayacak bir içeriğe sahip olan analizin tezlerinin, korku tüneline sokulan insanlığın bilinçlenmesi adına 'Salgın ve Aşı' ile ilgili gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayan diğer tezler gibi farkındalığın artmasını sağlamasını umuyoruz. 


Wall Street, Washington, DC ve Silikon Vadisi nakit ve refah içinde yüzüyor. 2020 ülkenin seçkinleri için daha iyi olamazdı. Öte yandan Amerikalıların büyük çoğunluğu mali, fiziksel ve duygusal yıkıma zorlandı. 2020, hükümetin, %99,8 iyileşme oranına sahip bir hastalıkla savaşmak amacıyla dikte ettiği emirlerin, eşi benzeri görülmemiş bir servet eşitsizliğinin ve COVID-19'dan çok daha tehlikeli sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olduğu bir yıl olarak tezahür etti. Hükümetin gücüyle “bir virüsle savaşmanın” istenmeyen sonuçları artık dünyanın görmesi için sergileniyor. 


Morning Consult tarafından kısa süre önce yayınlanan çarpıcı bir anket, COVID-19 kilitlenmelerinin ve diğer zenginlik ve sağlığı yok eden kısıtlamaların neden olduğu yıkımın kapsamının bir kısmını ortaya çıkardı. 


Uzaktan çalışma ekonomisi, halihazırda sağlam gelir akışlarıyla kendi düzenini kurmuş insanlar için mükemmel bir şekilde işliyor. Hala Amerikan rüyasını elde etmek için mücadele edenler için ise durum o kadar iyi değil. 


Halihazırda altı rakamlı maaş kazanan Amerikalılar 2020 için gelirde bir artış bildirirken, 50- 100.000 $ arasında kazananlar gelirde bir düşüş bildirdi. Trajik bir şekilde, 50 bin doların altında kazanan katılımcılar, emsalleri içinde en büyük gelir düşüşünü bildirerek, yıkıcı pandemi politikaları tarafından ağır bir şekilde ezildi. 


rr pt H 


Phill Magness 


Anket ayrıca, iş güvenliği ve genel kişisel yaşamın yanı sıra hem fiziksel hem de zihinsel sağlıkta bir düşüş yaşayan daha az şanslıların, 2020'de çeşitli sağlık sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. 


Bu arada, dünya milyarderleri nakit içinde yüzüyor. Dünyanın en zenginlerinden birkaçı, öz sermayelerinin 2020'de defalarca arttığını gördü. COVID-19 politika tepkisi, Amerikan ve 


küresel endüstrilerin bu devleri için beklenmedik bir zenginlik yarattı. 


Zenginler Pandemi Sırasında Daha da Zengin Hale Geldi 


The Rich Got Richer During The 


Pan aden mıc 


ie @ i3 march 2020 
.. 10° January 202) 


Í fiii 


Kaynak: Reddit 


Muazzam servet açığı, borsanın, Amerika'daki genel refahın iyi bir göstergesi olmaktan çok uzak olduğunu gösteriyor. Amerikalıların sadece yaklaşık %9'u altı haneli maaşlar alıyor. 
Bunlar paralarını borsada çalıştırabilir ve diğer karlı alanlara yatırım yapabilirler; bu arada yaşam mücadelesi verenlerin, az miktardaki ve sıfır faizli tasarruflarını, faturalarını ve diğer masrafları ödemek için ellerinde tutmaları gerekiyor. 


Zoom ve Netflix’te "korkunç virüs ortadan kalkana kadar evden çalışın" düşüncesini savunan 
kalabalık, "yayılmayı durdurmak" adına daha fazla kısıtlama talep etmeye devam ederken; 10 
Amerikalının 9'undan fazlası, yıkıcı bir COVID-19 güvenlik rejiminin ağırlığı altında acı çekmeye devam ediyor. 


Jordan Schachtel, 22 Ocak 2021, American Institute for Economic Research (AIER) 


(Jordan Schachtel, Washington, DC'de yaşayan bir araştırmacı gazeteci ve dış politika analistidir.) 


BİDEN'IN EKİBİNİN YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ VE ÖLÜMCÜL COVID-19 AŞI STRATEJİSİ 
Mustafa Tamer, 07.08.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, in-vitro ve in-vivo RNA transfeksiyonunu keşfeden ve mRNA aşılarının mucidi Dr. Robert Malone ve Trump döneminde Beyaz Saray'da Savunma Üretim Yasası Politika Koordinatörü olarak görev yapan Peter Navarro'nın ortak çalışmasıdır ve Türkiye'de ve Dünya'da da uygulanan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Aşı Stratejisi'nin yanlış olduğuna odaklanmakta ve bu stratejinin dayandığı dört varsayımın temellerindeki tutarsızlıkları ve halk sağlığının bu aşı stratejisi ile büyük tehlikeye atıldığını tek tek ortaya koymaktadır. Analizin, "Sadece büyük bir aşı çekiciniz var diye onu her çivi için kullanmanın akıllıca olmadığını söylüyoruz. Amerikan halkı, kötü bilim bayrağı altında ve otoriter önlemlerle uygulanan evrensel bir aşılama stratejisinden daha iyisini hak ediyor." şeklindeki temel vurgusu Türkiye için de ders alınacak kadar değerli ve önemlidir. Ayrıca, "Ne kadar çok insanı aşılarsanız, aşıya dirençli mutasyonların sayısı o kadar fazla olur, aşılar o kadar az dayanıklı hale gelir, her zamankinden daha güçlü aşıların geliştirilmesi gerekecek ve bireyler daha fazla riske maruz kalacaktır." diyerek uyaran ve "Çok daha uygun bir strateji, yalnızca en savunmasız olanları aşılamaktır. Bu, aşıya dirençli mutasyonların miktarını sınırlayacak ve böylece mevcut aşı silahlanma yarışını durdurmasa da yavaşlatacaktır." temel bir stratejik öneri ortaya koyan analizin iki yazarından biri olan Dr. Robert Malone, bugün Covid-19'a karşı kullanılan mRNA aşılarının mucidi olarak, söz söyleyebilecek bir pozisyonda olma hakkına sahiptir. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşıların analizde de belirtilen yan etkilerini ve her bireyin bağışıklık sistemi hikayesinin farklı olabileceği gerçeğini dikkate almadan, kontrolsüz bir şekilde 85 milyon insanı aşılayarak salgını kontrol 

etme hayalperestliğine odaklanmasını durdurmak zorundadır. 


Biden yönetiminin pandeminin ortasında evrensel olarak aşılama stratejisi kötü bilimdir ve şiddetle yeniden başlatılması gerekiyor. Bu strateji, 1918'den bu yana yaşanan en kötü pandeminin en tehlikeli aşamasını muhtemelen uzatacak ve tüm halk sağlığı sistemine olan inancı zedelese bile, neredeyse kesin olarak yarardan çok zarara yol açacaktır. 


Ölümcül COVID-19 Aşı Stratejisi Çizimi, Linas Garsys/The Washington Times 


Dört kusurlu varsayım, Biden stratejisini yönlendiriyor. Birincisi, evrensel aşılamanın, ülke (ve dünya) genelinde sürü bağışıklığı sağlayarak virüsü ortadan kaldırabileceği ve ekonomik iyileşmeyi güvence altına alabileceğidir. Bununla birlikte, virüs artık dünya nüfusuna o kadar derinden yerleşmiş durumda ki, çocuk felci ve çiçek hastalığından farklı olarak, eradikasyon elde edilemez. SARS-CoV-2 ve sayısız mutasyonu, büyük olasılıkla soğuk algınlığı ve grip gibi sürekli olarak dolaşacaktır. 


İkinci varsayım, aşıların (neredeyse) mükemmel derecede etkili olduğudur. Ancak şu anda mevcut aşılarımız oldukça “sızdırıyor”. Şiddetli hastalık ve ölümü önlemede iyi olmakla birlikte, enfeksiyon, replikasyon ve bulaşma riskini ortadan kaldırmaz, yalnızca azaltırlar. 
Hastalık Kontrol Merkezlerinden bir slayt güvertesinin ortaya koyduğu gibi, katı maske uyumu ile birlikte mevcut sızdıran aşıların 90100 kabulü bile, son derece bulaşıcı Delta varyantının yayılmasını durdurmayacaktır. 


Üçüncü varsayım, aşıların güvenli olduğudur. Yine de bilim adamları, doktorlar ve halk sağlığı yetkilileri artık nadir görülen ancak hiçbir şekilde önemsiz olmayan riskleri kabul ediyor. Bilinen yan etkiler arasında ciddi kardiyak ve trombotik durumlar, adet döngüsü bozuklukları, Bell's Palsy, Guillain Barre sendromu ve anafilaksi yer alır. 


Virologların ortaya çıkabileceğinden korktuğu bilinmeyen yan etkiler, varoluşsal üreme risklerini, ek otoimmün koşulları ve çeşitli hastalık geliştirme biçimlerini içerir, yani, aşılar, insanları SARS-CoV-2 tarafından yeniden enfeksiyona veya gizli viral enfeksiyonların ve zona gibi ilişkili hastalıkların yeniden etkinleştirilmesine karşı daha savunmasız hale getirebilir. İyi bir nedenle FDA, şu anda Acil Kullanım İzni kapsamında uygulanan aşıları henüz onaylamadı. 


Dördüncü “dayanıklılık” varsayımının başarısızlığı en endişe verici ve kafa karıştırıcıdır. 
Şimdi, mevcut aşılarımızın yalnızca 180 günlük bir koruma penceresi sunacağı görülüyor; İsrail'den gelen bilimsel kanıtlarla vurgulanan ve Pfizer, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ve diğer ülkeler tarafından onaylanan kararlı bir dayanıklılık eksikliği. 


Burada, öngörülebilir gelecek için altı aylık aralıklarla evrensel “güçlendirici” dozlara ihtiyaç duyulduğu konusunda şimdiden uyarıldık. Bireysel aşı seçiminde etkili olan daha geniş kapsamlı nokta, her biri küçük bir risk içeren tekrarlanan aşıların büyük bir risk oluşturabileceğidir. 


Bu bir virüsle silahlanma yarışı. 


Evrensel bir aşılama stratejisinin tedbirsiz olmasının en önemli nedeni, aşılı bireylerde çoğalırken virüsün nasıl tepki verdiğiyle ilişkili toplu riskin izini sürmektir. Burada, temel viroloji ve evrimsel genetik bize herhangi bir virüsün amacının mümkün olduğu kadar çok insanı enfekte etmek ve çoğaltmak olduğunu söylüyor. Bir virüs, Ebola'da olduğu gibi, konakçılarını çabucak öldürürse verimli bir şekilde yayılamaz. 


Virüslerin bir türden diğerine geçişindeki açık tarihsel eğilim, onları zaman içinde hem daha bulaşıcı hem de daha az patojenik hale getirecek şekilde evrimleşmektir. Bununla birlikte, bir pandeminin ortasında uygulanan evrensel bir aşılama politikası, bu normal Darwinci evcilleştirme sürecini tehlikeli bir aşı silahlanma yarışına dönüştürebilir. 


Bu silahlanma yarışının özü şudur: Ne kadar çok insanı aşılarsanız, aşıya dirençli mutasyonların sayısı o kadar fazla olur, aşılar o kadar az dayanıklı hale gelir, her zamankinden daha güçlü aşıların geliştirilmesi gerekecek ve bireyler daha fazla riske maruz kalacaktır. 


Bilim bize burada, yeni gen tedavisi teknolojilerini kullanan günümüz aşılarının, bağışıklık sistemini virüsün belirli bileşenlerine saldırmaya yönlendiren güçlü antijenler ürettiğini söylüyor. Bu nedenle, virüs bir kişiyi "sızdıran" aşı ile enfekte ettiğinde, viral soy, aşının etkilerinden kaçmak veya direnmek için seçilecektir. 


Eğer tüm popülasyon evrensel bir aşılama stratejisi aracılığıyla aynı temel bağışıklık tepkisine sahip olacak şekilde eğitilmişse, o zaman bir viral kaçış mutantı seçildiğinde, aşılı olsun ya da olmasın tüm popülasyona hızla yayılacaktır. 


Çok daha uygun bir strateji, yalnızca en savunmasız olanları aşılamaktır. Bu, aşıya dirençli mutasyonların miktarını sınırlayacak ve böylece mevcut aşı silahlanma yarışını durdurmasa da yavaşlatacaktır. 


Neyse ki, en savunmasız olanlar nispeten küçük bir sayıyı temsil ediyor; ve bu kohortlar zaten yüksek düzeyde aşı kabulü elde ettiler. Bunlar, ciddi hastalık veya ölüm riskinin yaşla birlikte katlanarak arttığı yaşlıları ve obezite, akciğer ve kalp hastalığı gibi önemli komorbiditeleri olan kişileri içeriyor. 


Nüfusun geri kalanı için virüsün kendisinden korkmaktan başka korkacak bir şey yok. 
Bu, özellikle, bilimsel olarak kanıtlanmış profilaktik ve terapötiklerden oluşan büyüyen bir cephaneliğe yasal olarak ayakta tedavi erişimimiz varsa doğrudur. 


Örneğin, ivermektin ve hidroksiklorokin üzerinde çok fazla tartışma olmuştur. Ancak, giderek artan sayıda bilimsel kanıtın ortaya çıkmasıyla, bu iki ilacın, bir doktor gözetiminde uygulandığında profilaksi ve erken tedavide güvenli ve etkili olduğundan emin olabiliriz. Çok sayıda başka yararlı tedavi, famotidin/selekoksib, fluvoksamin ve apiksaban'dan çeşitli anti- enflamatuar steroidlere, D Vitamini ve çinkoya kadar uzanır. 


Bu ajanları uygularken daha geniş hedef, semptomları hafifletmek ve özellikle aşılanmamış olanlar için ölümü masadan kaldırmaktır. Aşılardan farklı olarak, bu ajanlar genellikle spesifik viral özelliklere veya mutasyonlara bağlı değildir, bunun yerine hastalığın kendisinin inflamatuar semptomlarını hafifletir veya tedavi eder. (Pfizer şu anda kendi antiviral terapötik ürününü aktif olarak pazarlamaktadır; zımni kabul Pfizer'in kendi aşısı virüsü ortadan kaldırma yeteneğine sahip değildir.) 


Biz “aşı karşıtı” değiliz. İçimizden biri (Dr. Malone), Pfizer ve Moderna tarafından aşılarını üretmek için kullanılan çekirdek mRNA teknolojisini icat etti ve tüm profesyonel kariyerini yeni aşı teknolojileri, aşılar ve diğer tıbbi karşı önlemleri geliştirmek ve ilerletmek için harcadı. Diğeri (Bay Navarro), Trump Beyaz Saray'da Warp Speed Operasyonunu hızla başlatmada ve aşıların zamanında teslim edilmesini sağlamada kilit bir rol oynadı. 


Sadece büyük bir aşı çekiciniz var diye onu her çivi için kullanmanın akıllıca olmadığını söylüyoruz. Amerikan halkı, kötü bilim bayrağı altında ve otoriter önlemlerle uygulanan evrensel bir aşılama stratejisinden daha iyisini hak ediyor. 


Robert Malone ve Peter Navarro, 5 Ağustos 2021, Washington Times 


(Dr. Robert Malone(*), in-vitro ve in-vivo RNA transfeksiyonunu keşfeden ve mRNA aşılarının mucididir, 1988 yılında Salk Enstitüsü'nde iken. Peter Navarro, Trump Beyaz Saray'da Savunma Üretim Yasası Politika Koordinatörü olarak görev yaptı.) 


Onlar Ne Diyor? 


(*) Robert W. Malone (1959 veya 1960) Amerikalı bir virolog, immünolog ve moleküler biyologdur. 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında, RNA aşılarında önemli bir teknik olan m-RNA ile transfeksiyon geliştirilmesi üzerine öncü çalışmaların ortak yazarıdır. 


Malone, Northwestern Üniversitesi'nde tıp doktoru olarak okudu, Harvard Üniversitesi'nde klinik araştırmalarda doktora sonrası araştırmacıydı ve California Üniversitesi, Davis'ten patoloji ihtisasını aldı. [2] La Jolla'daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nde doktora öğrencisi iken, o zamanlar Gen Tedavisi umutlarının bir parçası olarak yabancı bir hücredeki protein ekspresyonunun yağ globüllerine (Lipozom) nasıl çevrildiğini ilk kez açıklayan bir çalışmanın arkasındaki öncü yazarlardan ve itici güçlerden biriydi. Bu çalışma, örneğin 2020/21 Covid-19 pandemisinde aşılanan RNA aşılarının temel ilkelerine ilişkin ilk bilimsel yayın olarak kabul edilmektedir. 1989'daki ufuk açıcı makale, Philip Felgner ve Inder Verma tarafından ortaklaşa yazılmıştır. 


Başlangıçta sadece lipozomlar kullanılarak transferi kontrol etmeyi amaçlayan bir takip çalışmasında, doğrudan farelerin kas hücrelerine enjekte edilen "çıplak" korumasız m-RNA'nın protein ekspresyonunu birkaç günlük bir süre boyunca hücrelerde tetikleyebildiği ilk kez gösterildi. 


Malone, Salk Enstitüsü'nden başka bir işverene taşındı, ancak kişisel nedenlerle üç ay sonra ayrıldı. Ayrıldıktan kısa bir süre sonra Malone araştırma alanını değiştirdi. Halen (2021) Madison'da (Virginia ) yaşıyor ve kendi danışmanlık şirketini yönetiyor. 


COVID-19 mRNA aşılarına yönelik eleştirisi 


Robert Malone, 11 Haziran 2021'de biyolog Bret Samuel Weinstein'in düzenlediği bir podcast programında, COVID-19 pandemisinin ardından mRNA tabanlı aşı kullanımına karşı açıklamalarda bulundu. FDA'yı "gen tedavisi" temelli bu yöntemlerin var olan "riskleri ve zararlı etkileri" hakkında "çok, çok aylar önce" bilgilendirdiğini ve bunlara karşı uyarıda bulunduğunu belirtti.. Malone'un bu konudaki değerlendirmeleri FDA ve diğer bilim insanları ile çelişti. Bu nedenle uluslararası haber ajansı Reuters ve doğruluk kontrol web sitesi Politifact yalan haber uyarısı yayınladı. Malone, virüste bulunan başak (spike, diken, çubuk veya değnek de denmektedir) proteinlerinin kalp gibi bazı organlarda sitotoksik (hücreler için zararlı) etkiye sebep olduğunu ve aşı bölgesinin biyo-aktif özellik taşıdığını belirtmiş ve aşıların bu proteine maruziyete neden oldukları gerekçesiyle özellikle 18-22 yaş aralığındaki bireyler için mRNA aşılarının faydasının risklerinden daha fazla olmadığını iddia etmiştir. 
Buna itiraz eden uzmanlar ise, aşı ile üretilen bu proteinlerin hücrelere zarar vermediklerini ve 


kendilerini üreten hücrenin yüzeyinde kalacak şekilde modifiye edildiklerini, aşılama bölgesinden başka bölgelere giden proteinlerin ise karaciğer enzimleri tarafından parçalandıklarını belirtmişleridir. 


COVID-19*DAN SONRA MARBURG VİRÜSÜ MÜ GELECEK? 
Tamer Güner, 17.10.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, araştırmacı-yazar Kieran Morrissey'e aittir ve Big Pharma finansörleri Rockefeller ve Bill Gates'in de dahil olduğu Öjeni Hareketi'nin ürettiği Covid-19 virüsü sonrası, virüsü, test kiti ve aşısı hazır 

bulunan Margburg Virüsü'ne odaklanmaktadır. Yazarın, "Bill Gates'e bağlı GAVI, 22 Nisan 
2021 tarihinde “Bir sonraki pandemi: Marburg?” başlıklı bir makale yayınladı. Yaklaşmakta 
olan Marburg tehdidine vurgu yapan ve son aylarda DSÖ'ye atıfta bulunan çok sayıda Ana Akım Medya makalesi var." şeklindeki cümlesi bu iddiaların ne kadar somut olarak ortada olduğunu göstermekte ve bugüne dek Komplo Teorisi olarak aşağılanan bu türden yaklaşımları baştan çöpe atmaktadır. "Hemorajik ateş semptomları devasa bir Marburg pandemisi olarak ortaya çıkacak ve yeni Marburg PCR testi ile doğrulanabilir olacak ve dünyanın hiç görmediği kitlesel bir histeriye neden olabilecektir." Türkiye, Covid-19 salgını ile dünyadan farklı olarak daha kontrollü davranmış olsa bile dolaylı yollarla karşılaştığı yaptırımlara direnememiş, salgın bahane edilerek vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlamış ve yetişkinlerin yaklaşık %75'ini çift dozla aşılayarak yenilmiştir. Covid-19 Krizi sonrası, İklim Krizi bahanesiyle kuşatma altında kalmaya devam eden Türkiye'nin elde ettiği bu tecrübelerle neredeyse bağıra çağıra gelen Marburg Virüsü'ne karşı daha bilinçli bir tavrı şekillendirmesi gerekmektedir. 


Şu anda Ana Akım Medya propagandası ve özgürlükler üzerindeki bazı acımasız kısıtlamaların gevşetilmesinden dolayı, COVID pandemi savaşı kazanılmış gibi görünse de, bunun bir hile olduğuna inanıyorum; devam eden bir öjeni gündemini tamamlamak üzere daha büyük bir psikolojik operasyon takviye ediliyor. COVID-19 pandemisinin özellikleri aşağıdaki görüldüğü gibi oldukça endişe vericidir: 


1-COVID-19 hastalığının, erken tedavinin göz ardı edilmesiyle tıbbi olarak yanlış yönetilen ve bu nedenle çok yaşlılarda ve altta yatan sağlık sorunları olan kişilerde erken ölümlere neden olan başka bir tedavi edilebilir soğuk algınlığı/grip olduğu ezici bir şekilde kanıtlanmıştır. Aşırı ölümlerin gerçekleştiği yanılgısı kitlesel bir histeriye yol açmıştır. 


2-Muhtemel bir Wuhan Lab virüsü sızıntısının ana akım medyada yer alması, ölümlerde algılanan ani artışın ölümcül bir biyolojik silah sonucu olabileceği korkusunu artırmıştır. 
COVID'in yayılmasını durduracak bir aşı geliştirilmesine yönelik panik ortaya çıkmış; bunun için en az 10 yıl daha çalışma yapılması gerektiğinin ifade edilmesi, halk arasındaki korkunun daha da artmasına neden olmuştur. 


3-COVTID'i teşhis etmek için, şu anda bir işe yaramadığı anlaşılmış, gerçek zamanlı PCR testinin kullanılması, herhangi bir semptomu olmayan “vakalar” olarak tanımlanan, aslında var olmadığı bilinen asemptomatik, enfeksiyonlara bağlanan çok sayıda pozitif sonuç üretti ve bu durum, insanları daha da korkuttu. Artık, test laboratuvarlarında kullanılan aşırı döngü eşikleri nedeniyle bu pozitif sonuçların en az %97'sinin yanlış olduğunu biliyoruz. Gerçek 


zamanlı PCR bir araştırma aracı olarak geliştirilmiştir ve tanı amaçlı olarak uygun görülmemektedir. 


4-Yeni COVID mRNA ve Viral Vektör gen tedavisi teknolojisine dayalı “aşı” enjeksiyonları alelacele geliştirildi. Bu enjeksiyonlar bir çılgınlık içinde, kitlesel bir küresel lisanssız deneyde, bilgilendirilmiş onam alınmadan uygulandı ve hemorajik ateşe benzer semptomlar, yani kanama ve pıhtı gibi birçok advers reaksiyona neden oldu. Pıhtıların ve kanamanın, vücut tarafından enjeksiyonlara yanıt olarak üretilen spike proteinlerden kaynaklandığı bulundu. Buna, aşıların içeriğinde olmasına rağmen belirtilmeyen, pıhtılara ve kanamaya sebep olduğu bilinen diğer bir bileşen olan Grafen Oksit eklendi. 


5-COVID aşılarının birinci ve ikinci dozları, enjeksiyonlar nedeniyle olumsuz reaksiyonlara maruz kalan hastalarla yaz aylarında kapasitelerinin çok üzerinde dolu olan hastanelerdeki mevcut durumdan da anlaşılacağı gibi, nüfusun genel sağlığını zayıflattı. Birçok hastada hemorajik ateşe benzer semptomlar vardı. 


6-İlk aşıların azalan bağışıklık etkisi nedeniyle gerekli olduğu iddia edilen planlı COVID güçlendirici enjeksiyonlar ve ayrıca çocuklara yapılması önerilen aşılar, şüphesiz daha şiddetli hemorajik ateş benzeri semptomlara neden olacak ve bu kötü durum daha da yaygınlaşacaktır. 
COVID-19'un neden olduğu aşırı ölümlere yönelik yanlış iddialar ve bunu destekleyen sözde bilimsel çalışmalar üzerine yaptığım araştırmalar sırasında, kamuoyuna duyurulması aciliyetini hissettiğim için özet olarak belirteceğim bazı çok endişe verici gelişmelere rastladım: 

7-Bill Gates'e bağlı GAVI, 22 Nisan 2021 tarihinde “Bir sonraki pandemi: Marburg?” başlıklı bir makale yayınladı. Yaklaşmakta olan Marburg tehdidine vurgu yapan ve son aylarda DSÖ'ye atıfta bulunan çok sayıda Ana Akım Medya makalesi var. 


8-Marburg Virüsü, ilk olarak 1967'de tanımlanan nispeten nadir bir hemorajik ateştir, 2005'ten bu yana bu virüse bağlı olarak toplam 376 ve 2005'den bu güne sadece 16 ölüm olmuştur. 


9-Primerdesign , 2018'de Marburg kanamalı ateşi için tek adımlı Real-Time PCR testi genesig© ‘i geliştirdi. 2005'ten beri büyük bir salgına neden olmamış bir hastalık için neden 2018'de bir test geliştirsinler? 


10-Soligenix, şu anda Marburg kanamalı ateşi için risin açısından zengin RiVax© aşısını denemek için acele ediyor. RiVax, ABD FDA tarafından risin intoksikasyonunun önlenmesi 
için Fast Track (hızlı geçiş) tanımına sahiptir. Risin toksin aşısının onaylanmasında, faz 1, 2 
ve 3 denemelerini ortadan kaldırabilmek için FDA Hayvan Kuralı kullanılacaktır. 1967'den beri toplam 376 ölüm ve 2005'ten bu yana sadece 16 ölüme sebep olan bir aşıyı denemek için şimdi bu kadar acele neden? Rivax aşısının ana bileşeni Risin, bir lektindir ve hint yağı bitkisinin tohumlarında üretilen oldukça güçlü bir toksindir. 


11-Soligenix hissedarları arasında BlacRrock Fon Danışmanları, Goldman Sachs & Co. LLC, vb. bulunuyor. 


12-Risin, hint yağı bitkisinin tohumlarında üretilen bir lektin ve oldukça güçlü bir toksindir. 
Solunduğunda, enjekte edildiğinde veya yutulduğunda çok zehirlidir. Protein sentezini inhibe ederek toksin görevi görür. Hücrenin ribozomu (protein yapım makinesi) tarafından yürütülen bir süreçte haberci RNA'dan aldığı mesajlara göre hücrelerin çeşitli amino asitleri proteinlere birleştirmesini engeller -Bu tüm canlı hücreler ve dolayısıyla yaşamın kendisi için gerekli olan en temel hücre metabolizması düzeyidir. 


13-Ocak 2021'de NIH tarafından Marburg Virüsünün Asemptomatik Enfeksiyonu başlıklı bir makale yayınlandı. 


COVID-19 pandemisinin fabrikasyonu ve bariz başarısızlığı, halkı hazırlıksız yakalayacak ikinci bir aşama veya nihai eylem olduğuna inanmamı sağlıyor. Hemorajik ateş semptomları, COVID aşılarını takviye eden güçlendirici enjeksiyonların, şu anda hastanelerde ve bakım evlerinde mahküm olan savunmasız, COVID enjeksiyonu ile yaralanmış hastalara ve ayrıca çocuklara dayatılmasıyla kolayca arttırılabilir ve daha görünür hale getirilebilir. 


Hemorajik ateş semptomları devasa bir Marburg pandemisi olarak ortaya çıkacak ve yeni Marburg PCR testi ile doğrulanabilir olacak ve dünyanın hiç görmediği kitlesel bir histeriye neden olabilecektir. RiVax, mevcut COVID enjeksiyon altyapısı kullanılarak hızlı bir şekilde konuşlandırılabilir ve halk, Ana Medyada gerçekleştirilen psikolojik operasyonlarla bu aşıyı olmaya kolayca ikna edilebilir. 


RiVax'taki zehirli Risin, ölümler semptomlara dayalı olarak Marburg hemorajik ateşine atfedileceğinden, ne olduğu anlaşılmadan milyarlarca insanı çok hızlı ve etkili bir şekilde öldürecektir. RiVax'ı reddeden insanlar asemptomatik yayıcı olarak etiketlenebilir ve Avustralya'da yaptıkları gibi kamplara yerleştirilebilirler ve bunun bir COVID koruma önlemi olduğu iddia edilir. 


Önceki iki COVID makalemi okuduysanız, bu yolculuğa 2020'nin başlarında aşı tereddütlü bir kişi olarak başladığımı görmüşsünüzdür. SARS CoV 2 virüsünü anlamak amacıyla yakın zamanda Viroloji ve İmmünoloji üzerine yaptığım çalışmaların bir sonucu olarak, resmi bilim ve tıp tarafından pazarlanan teorilere yönelik daha önce sahip olduğum inançlar tamamen alt üst oldu. 


Louis Pasture'un 1850'lerde patojenler veya “mikroplar” olarak bilinen görünmez mikroorganizmaların hastalığa yol açtığını belirten Hastalık Yapıcı Germ (Mikrop) Teorisini uydurduğunu şimdi anlıyorum . Pasteur?un virüsler hakkındaki fikirleri, Antik Yunanistan ve Roma'ya kadar uzanan benzer teoriler üzerine uydurulmuş, gerçek bilimsel keşiften ziyade gelişen bir din veya kült gibidir. 


Şimdi, Antoine Bechamp (Pasteur'ün amansız rakibi) tarafından geliştirilen ve mikroorganizmaların (mikropların) hasta organizmada buldukları zehirli materyalle beslendiklerini ve onu atılım için hazırladığını belirten Terrain (Ortam) Teorisinin, doğal bağışıklık tepkisine çok daha benzer olduğuna inanıyorum ki bunun doğru olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, muazzam karlılığı nedeniyle Big Pharma Germ Teorisine rağbet etmiş, Ortam Teorisi aktif olarak engellenmiştir. 


Variolasyon (*) uygulaması, Çin'de 16. yüzyıla kadar uzanıyor ve 1796'da İngiliz doktor Edward Jenner tarafından çiçek hastalığı için icat edilen ilk Aşının öncüsüdür. Aşıların yaygın kullanımının kurtardıklarından çok daha fazla insanı öldürdüğünü keşfettim. 


Servetini petrol işinde kazanan muhasebeci John D. Rockefeller ilk filantroptu (yardımsever) ve vakıfları tıbbi araştırmalardaki gelişmelere öncülük etti. 1901'de kurulan Rockefeller Tıbbi Araştırma Enstitüsü, viroloji araştırmalarının ön saflarında yer aldı ve baş araştırmacı Louis O. Kunkel, mozaik virüsü hastalıklarının biyolojisini ve patolojisini araştırmıştı. 


Rockefeller Vakfı, 1930'dan başlayarak, Kaiser Wilhelm Antropoloji Enstitüsü'ne, insan kalıtımı çalışmalarına ve daha sonra Üçüncü Reich'ta öjeni deneylerine ilham verecek olan öjeni çalışmalarına finansal destek sağladı. Rockefeller imparatorluğu Chase Manhattan Bank 


(şimdi JP Morgan Chase) ile birlikte, bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilaç hisselerinin yarısından fazlasına sahip. Bilimsel çalışmaların dünyanın en güçlü ve zengin endüstrisi tarafından endoktrinasyonu nedeniyle, aşıların artan kullanımı dahil olmak üzere; viroloji, immünoloji veya tıpta Mikrop Teorisine alternatif bir yaklaşım mümkün olmamıştır. 
Ana Akım Medya'yı ve tüm tıbbi ve bilimsel kurumları kontrol eden Bankacılık sektörü ve Big Pharma'dır. 


Lütfen kendi araştırmanızı yapın, hızlı bir şekilde, eleştirel düşüncenizi kullanın ve bu çılgınlığı durdurmak için birleşelim. Marburg-RiVax nihai operasyonunun, COVID'in en kötü aşamasından sonra rahatlamışken ve Ana Akım Medya'da yer alan COVID acil durumunu yaratan Hükümet sahtekarlığı ve halk sağlığının kötü yönetimiyle ilgili günlük ifşaatlarla dikkatimizin dağıldığı sırada aniden devreye alınabileceğine inanıyorum. 


Hemorajik ateş semptomları, halihazırda uygulanan COVID gen tedavisi enjeksiyonlarından kaynaklanabileceği gibi, sağlık departmanları da kız ve erkek çocuklar için HPV aşısını çılgınca zorlamaktadır; bu aşı ve hatta MMR aşısı, Grafen Oksit nanoparçacıkları veya diğer yardımcı maddelerle kasıtlı olarak kontamine edilebilir ve Marburg'un kanamalı ateş semptomları olan pıhtılara ve kanamalara neden olabilir. 


Tüm aşıları derhal durdurmalı ve tüm aşı stoklarını ve bunu yapan ilaç üretim tesislerini imha etmeliyiz. 


Kieran Morrissey, 22 Eylül 2021, Lew Rockwell 
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Çevirenin Notu: 


(*) Variola, çiçek hastalığına neden olan virüsün adıdır. İlkel bir aşılama tekniği olan “Variolasyon”un birkaç farklı yöntemi vardı: Hastaların yaralarından kabuklar alınır, toz haline getirilir ve sağlıklı kişinin burnuna ince bir çubukla verilirdi. Başka bir variolasyon tekniğinde ise hastalardan döküntüler alınır, sağlıklı kişilerin derisi çizilerek sürülür ve bağışıklık oluşması beklenirdi. 


ÇİN'İN KÜRESEL AŞI OYUNU;ÜRETİM, SİYASET VE PROPAGANDA, PEKİN 
ULUSLAR ARASI COVID BAĞIŞIKLAMA HAMLESİNİ NASIL 
ŞEKİLLENDİRDİ?-1 


Seçkin Deniz, 22.10.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Japon Nikkei Asia yayınıdır ve Çin'in Küresel Aşı Diplomasisine odaklanmaktadır. Covid-19'un sadece salgın yayan bir virüs olmadığını kanıtlayan bu analizin, analistlerin kendi tanımıyla 'Yeni Bir Dünya Düzeni Yumruğu' olduğu artık tartışılmaz bir şekilde ortadadır. Ağustos 2021 sonlarında içeriğindeki yabancı maddeler (paslanmaz çelik parçacıkları) nedeniyle Amerikan 

Moderna aşısını durduran Japonya'nın, Eylül 2021 ayında Pfizer-Biontech aşılarında 

da yabancı madde bulması sonrası bu türden analizlerin doğası gereği Covid-19 aşısına odaklanması gerekirken, salgının ve arkasındaki planın diplomasi boyutunu irdelemesi de dikkat çekicidir. Çin-Japonya arasındaki ezeli rekabetin genel çerçevesi dahilinde de olsa Türkiye için de çıkarılacak sonuçları olan bu analizin faydalı olacağını umuyoruz. 


Eylül 2021 itibariyle Çin, dünya uluslarının çoğunluğunu oluşturan ve yaklaşık 3 milyar insana ev sahipliği yapan 109 ülkeye ve bölgeye 1 milyar COVID-19 aşı dozu ihraç etmişti. 


Çin aşılarını kabul eden ülkeler ve bölgeler: 109; Çin'den teslim edilen toplam dozlar: 1 
Milyar 


Üst düzey bir karşılama grubu, Zimbabve'nin Harare havaalanındaki pistte yığılan ve güney Afrika şafağının mor ışığında yıkanan Çin COVID-19 aşılarının bulunduğu kasaları karşıladı. 


Zimbabve'nin başkan yardımcısı ve sağlık bakanı, gözleri ışıl ışıl parlayan Constantino Chiwenga, Çin Büyükelçisi Guo Shaochun ile yapılan bağışı memnuniyetle karşıladı ve şöyle dedi: 


“Çin yardımı sabahın aydınlığında geldi ve Zimbabve'nin normal sosyal yaşama dönüşünün şafağını ve ekonomik toparlanmanın erken farkına varmasını sağladı.” 


15 Şubat sevkiyatındaki Sinopharm aşısının her bir konteynerinde Çin bayrağı ve “FHA E” 
veya China Aid metni bulunan bir çıkartma vardı. 


Xi Jinping, Çin'in aşılarını, ülkesinin "sorumlu güç" statüsünü yansıtan "küresel kamu malı" olarak tanıttı. Kaynak: Fotoğraflar Xinhua/Kyodo ve Reuters 


Bu, Çin'in aşılarını Başkan Xi Jinping'in ağzının olduğu yere koymasıydı. Xi, ülkesinin “sorumlu bir güç” olarak statüsünü yansıtan, aşıları “küresel kamu malları” olarak 'mantra' haline getirmişti. Batılı ülkeler başlangıçta en son teknolojiyle yapılan sınırlı sayıda koronavirüs aşısını paylaşmak konusunda isteksizken, Çin geleneksel üretim yöntemine güvendi ve kapasitesini hızla arttırdı. Kendi nüfusunu aşılamak için acele ederken bile yurt dışına uçaklar dolusu aşı şişesi gönderdi. 
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Mavi; Batı Aşıları, Kırmızı Çin Aşısı, Mor; Her İki aşıyı kullanan ülkeler. 
Kaynak: Airfinity 


Çin'den küresel aşı alıcıları 


A 
K R. 


Küresel Çin aşısı alıcıları 


Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın öncülük ettiği mRNA aşılarının yeni teknolojileri manşetlerde yer alırken, Çin sessizce dünyanın en büyük COVID-19 aşısı tedarikçisi haline geldi. 


İngiliz yaşam bilimleri istihbarat şirketi Airfinity'ye göre, ülke Kasım 2020'den Eylül 2021'e 
kadar 109 ülkeye ve bölgeye yaklaşık 1 milyar doz aşı ihraç etti. Bunların yaklaşık 50 
milyonu bağıştı. Çoğu - yaklaşık 800 milyon - Asya ve Güney Amerika'ya gitti. En önde gelen ihracat destinasyonları, Çin'in Kuşak ve Yol altyapı geliştirme girişiminde yer alan ülkelerdi. 


Çin'in aşı diplomasisi zaman çizelgesi 


Kaynak: Çin büyükelçiliklerinden fotoğraflar, Ticaret Bakanlığı, Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı, ilgili hükümetler, Reuters 


ABD bağışları arttırdı ve hükümet, ihtiyacı olan ülkelere 150 milyondan fazla doz verildiğini söyledi; bu Çin'in bağışlarının neredeyse üç katıydı. 


Bu arada Avrupa ülkeleri -Hollanda, İsviçre, Almanya, Belçika ve Birleşik Krallık - toplam 
730 milyon doz sevkiyat yaptı. Toplamda, 139 ülke ABD ve Avrupa'dan aşı aldı. Bu, onları 
coğrafi kapsam açısından Çin'in önüne koyuyordu, ancak yine de sevk edilen atış sayısında geride kalıyorlardı. 


Hem Çin'den hem de Batı ülkelerinden aşı alan 96 destinasyon var. Latin Amerika ve Karayipler'den Afrika ve Asya'ya kadar görülen bu örtüşme, Çin'in uluslararası kamuoyunu kendi lehine çevirme çabasının ön cephesini temsil ediyor. 


Yurtiçi aşılara karşı ihraç edilen aşılar 


Milyar doz 


Doses oxportod Dörastic shats aöminsiered 


Çin, diğer tüm ülkelerden daha fazla doz ihraç ederken nüfusunu agresif bir şekilde aşılıyor 


Kaynak: Airfinity 


Çin'in aşı diplomasisi, hem üretim hem de propaganda üzerine kurulu incelikli bir hikaye. Çin aşıları hayat kurtardı ve küresel bağışıklama hamlesinin hayati bir parçasını oluşturdu. Ancak Pekin, ilaçların etkinliği ve klinik deneylerine ilişkin verilerin şeffaflığı konusunda devam eden sorulardan çok az bahsetti. Şu anda Sinovac için kendi deneylerini yürütürken, Ağustos ayında Güney Afrika, Dünya Sağlık Örgütü'nün COVAX girişimi aracılığıyla Çin'in Sinovac'ından gelen dozları reddetme ile ilgili bu tür endişeleri dile getirdi. Nijerya, Sinopharm'ı onaylamasına rağmen diğer dört aşıya öncelik vermeyi seçti. 


Her şeyden önce Çin, COVID-19'un Wuhan şehrinde ortaya çıkmasıyla ilgili damgayı temizlemek için aşı katkısını kullanmaya çalıştı; ve koronavirüsün kökeniyle ilgili sorular hala cevaplanmamış bilmece. 


ABD merkezli bir düşünce kuruluşu olan Inter- American Dialogue'dan Margaret Myers, "Çin, üzerinde ulus damgası bulunan bir aşı ile pandemi merkez üssü olma damgasını temizlemek istedi" dedi. 


Uygulanan 2 milyardan fazla aşı ile Çin, küresel olarak kullanılan tüm dozların yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu, dünyanın aşılanmasına yardımcı olmak için yaptıklarının ve bu süreçte kendisini ve çıkarlarını nasıl desteklediğinin hikayesidir. 


En iyisi değil; ama bazıları için yeterince iyi 


Çin aşılarının etkinliği ile ilgili tartışmalar, 2020'nin sonlarında küresel olarak ilk kez kullanıma sunulduğundan beri hararetli bir şekilde devam ediyor. Cevap, Batı tarafından üretilen ana aşılar kadar güçlü olmadıkları, ancak genellikle COVID-19 ile ilgili en ağır sonuçları önlemede iyi bir iş çıkardıkları şeklinde görünüyor. 


Etki 


Enfeksiyonu önleme Ağır hastalık/hastaneye yatmayı önleme 
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Kaynak: WHO, CDC, şirketler, Pakistan araştırması 


Haziran ayında yayınlanan DSÖ kılavuzuna göre, özel Çinli ilaç şirketi Sinovac tarafından "aşılananların *051'inde semptomatik hastalığı önledi ve incelenen popülasyonun 90100'ünde ciddi COVID-19 vakalarını ve hastaneye yatışları önledi." 


DSÖ, Çin devletine ait bir kuruluş olan Sinopharm tarafından yapılan başka bir aşının semptomları ve hastaneye yatışı önlemedeki etkinlik oranını %79 olarak tahmin etti. 


Çin medyası hevesle aşılarını tanıtıyor 


Çin devletine bağlı medya, sürekli olarak ülkenin aşılarını överek, "(COVID-19'un| 


şiddetlenmesini önlemeyi", "antikor üretimini" ve "küçük yan etkileri" avantajlar olarak vurguladı. 


Yapılan Faz 3 ile ilgili karşılaştırma çalışmalarında Pfizer aşısının enfeksiyona karşı %95 genel koruma sağladığı, Moderna'nın ise %94 ile geride kaldığı ortaya çıktı. AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen bir başka aşı 963 etkinlik oranı gösterirken, Johnson & Johnson's Janssen tarafından yapılan aşının semptomatik enfeksiyona karşı %66 koruma sağladığı bulundu. 


Hong Kong Üniversitesi'nden moleküler virolog Jin Dongyan, "Çin aşılarının etkinliği, önde gelen Batı aşılarından daha düşük olabilir, ancak hala hastaneye yatışları azaltmaya ve böylece hayat kurtarmaya yardımcı olabilir" diyor. 


Batı aşılarının, özellikle delta suşu gibi daha bulaşıcı varyantlara karşı uzun vadeli etkinliği hakkında da artan sorular var. Hızlı aşılama sürüşü için Pfizer aşılarına güvenen İsrail, azalan antikorları gözlemledi ve mevcut standart iki aşı yerine, üçüncü aşıyı yapanları "tamamen aşılanmış" olan kişiler olarak dikkate alıyor. 


Çin aşıları ayrıca, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları ile aynı normal dondurucularda saklanabilmeleri açısından avantaja sahiptir. Pfizer ve Moderna şişeleri -20 ila -80 *C'de saklanmalıdır, ancak normal dondurucu sıcaklıklarında birkaç hafta saklanabilirler. 


Ancak Jin, Çin aşılarının da "hala sorunları olduğunu" kaydediyor ve orijinal etkinlik verilerinin tamamı açıklanmadığından daha iyi verilere ihtiyaç olduğunu söylüyor. 


Sinovac'ın itibarını arttıran Malezya hükümeti araştırması, yakın zamanda aşının ciddi hastalıkları önlemede oldukça etkili olduğunu gösterdi. Çin aşısı olan 7,2 milyon insandan sadece %0,011'i COVID-19'u o kadar şiddetli geçirdi ve yoğun bakım ünitelerinde tedaviye ihtiyaç duydular. Pfizer için karşılaştırılabilir oran 960,002 ve AstraZeneca için 900,001 idi. 


Çin'in aşıları, grip, çocuk felci ve diğer hastalıklarla savaşmak için kullanılan teknoloji olan inaktive aşılar olarak sınıflandırılıyor. Bunları yapmak, virüsün kendisinin, döllenmiş yumurtalar gibi bir büyüme ortamı kullanılarak kitlesel olarak yetiştirilmesini ve ardından enfektivitesini zayıflatacak bir süreci gerektiriyor. Seri üretime hazırlık zaman alıcı olabilir. 


Ancak Sinovac ve Sinopharm, etkisiz hale getirilmiş çocuk felci ve grip aşılarının üretimindeki uzmanlaşma tecrübelerinden yararlandı. COVID-19'a hızlı bir şekilde yanıt vermek için bu tür bir deneyimden yararlanabildiler. 


Buna karşılık, Pfizer ve Moderna gibi Batılı şirketler, koronavirüslerin genetik bilgisini enjekte ederek bağışıklık sistemini eğiten haberci RNA tabanlı aşılar adı verilen yeni bir teknoloji kullanıyorlar. Teoride, bir virüs bir kez keşfedildikten sonra, mRNA aşıları inaktive edilmiş aşılardan daha hızlı hazırlanabilir, ancak bu salgın onların ilk büyük ölçekli kullanımına işaret ediyor. 


Çin aşıları yaygın olarak kullanılan teknolojiyle yapılmış olsa da, birkaç gelişmiş ülke bu aşıların kullanımını onayladı. Avrupa'da 10'dan az ülke Sinovac enjeksiyonlarını geçerli aşılar olarak kabul etmektedir. Avrupa İlaç Ajansı hala Sinovac'ı inceliyor ve Sinopharm'ın onay için başvurmadığını söylüyor. 


Çin aşılarını yoğun bir şekilde kullanan bazı ülkelerin mücadeleleri diğer hükümetleri de duraklattı. Şili, neredeyse tamamen Sinovac dozlarına dayanan hızlı bir aşı sunumu gerçekleştirdi ve yalnızca Nisan 2021 civarında günlük enfeksiyonların her zamankinden daha fazla arttığını gördü. Artışın arkasında muhtemelen birden fazla faktör vardı, ancak bu Çin aşılarına yönelik şüpheleri körükledi. Haziran ayında, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Çin'in baskılarıyla ilgili endişelerini dile getirirken "Şili'nin deneyimini" aktardı. 


Fiyat 


O mgran Beğ 


.——ğ— ——ç 


ge 

—————— 

Peaasi Tost e—————— 


Arraras 


.— 


Çin'in aşıları da piyasadaki en ucuz aşılar değil. Sinopharm, 15 ila 36 ABD Doları ve Sinovac, 
10 ila 33 ABD Doları arasında, Modera'nın mRNA aşılarından daha ucuza mal olurken, 
Pfizer'den daha pahalıdır ve AstraZeneca aşısından çok daha pahalıdır. Bu baskının sadece 2 
ila 5 dolar arasında bir taban fiyatı var ve UNICEF tarafından toplanan açıklanmış sözleşmelere göre dünya için uygun bir aşı olarak sunuldu. 


Öyle olsa bile, yakın zamana kadar Çin aşı ihracatının ivme kaybettiğine dair çok az işaret vardı. 


Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi'ne göre, Haziran 2021'den bu yana Bangladeş, Uganda ve Nepal dahil olmak üzere en az sekiz ülke Çin aşıları için yeni veya ek sözleşmeler ımzaladı. Adil aşı erişimini teşvik etmeyi amaçlayan COVAX, Temmuz ayında alıcı ülkelere toplam 110 milyon aşıyı "hemen kullanılabilir" hale getirmek için Sinopharm ve Sinovac ile sözleşmeler imzaladı. 


Çin'in gelişmekte olan dünyaya aşı erişimi, COVID'den önce bile kendisini bir halk sağlığı oyuncusu olarak konumlandırma ve imajını iyileştirme yönündeki uzun süredir devam eden çabalarıyla uyumludur. 


Çin'in virüsü geç bildirdiği için eleştirildiği 2003 yılındaki SARS salgını, kamu diplomasisinin öneminin altını çizmişti. Üç yıl sonra Çin, Margaret Chan'ı DSÖ Genel Direktörü olarak hizmet etmesi için göndermeyi başardı. 


2013 yılında göreve başlayan Xi Jinping yönetimi daha da ileri gitti. Xi, Kuşak ve Yol altyapı 
girişiminin yanı sıra, 2016 yılında “Sağlık İpek Yolu” kavramından ilk kez bahsetti. Ertesi yıl, DSÖ ile bu vizyonu takip etmeyi taahhüt eden bir mutabakat zaptı imzaladı. 


Sydney Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan Lai-Ha Chan, "Çin'in [aşı dağıtmanın] ülkeleri siyasi yörüngesine çekmeye yardımcı olacak araçlardan biri olduğunu zaten fark etmiş olması mümkündür ve Çin de bunu ABD ve ittifakı ile rekabet etmek için bir araç olarak kullanmaya çalışıyor." diyor. 


Mevcut salgında Pekin fakir ülkelere ulaştı ve istekli ortaklar buldu. 
Yeni Bir Dünya Düzeni Yumruğu 


Çin aşılarının 2021'de Çin dışında doldurulması ve tamamlanması bekleniyor 


Milyon Doz 


Kaynak: Duke Küresel Sağlık İnovasyon Merkezi 


Çin sadece çok sayıda aşı ihraç etmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya çapında üretim tesisleri inşa ediyor. Konumlar arasında Meksika, Endonezya ve BAE gibi önemli ithalatçılar bulunmaktadır. Bazı ülkeler kendi sınırları içinde 100 milyondan fazla dozu doldurmayı ve bitirmeyi beklemektedir. 


Meksika: Böl ve yönet 


Meksika Mart 2021'de ABD'nin güney komşusu ile aşı paylaşmayacağını söylediğinde şok oldu. Bunun yerine, Başkan Joe Biden “aşıların her Amerikalı için erişilebilir olmasını sağlamaya odaklandı”. 


Amerika'nın muhtaç komşusuna yardım etmek için devreye giren Çin'di. 


Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Çin'in Meksika Büyükelçisi Zhu Oinggiao, 27 
Şubat 2021'de Meksika'ya teslim edilen bir Sinovac aşısı kabının önünde yumrukla tokalaşıyor. 


Kaynak: Meksika'daki Çin Büyükelçiliği 


Airfinity verilerine göre ABD, Aralık 2020'den Ağustos 2021'e kadar Meksika'ya ithal edilen tüm COVID-19 aşılarının yalnızca *05'ini, Çin 9032'sini sağladı. Çin, aynı ay itibarıyla Meksika'ya toplam 25 milyon doz ihraç etmişti. 


Meksika, ABD'den ve başka yerlerden daha fazla aşı almaya çalıştı. Aşı temin etmekle suçlanan Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Moderna ve Novavax dahil olmak üzere Amerikalı aşı üreticileriyle görüştü ancak şu ana kadar tam bir anlaşma sağlayamadı. 


Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi profesörü Natalia Rivera Angel, "Yandaki kapıda önemli miktarda malzeme olmadığı için Meksika, Amerika kıtasında, şimdiye kadar üç Çin aşısını onaylayan ilk ve tek ülke oldu: Sinopharm, Sinovac ve CanSino. Özellikle "coğrafi nedenlerle" ve lojistik olarak tek aşı seçeneği sunan borsaya kayıtlı özel bir şirket olan [the] CanSino aşısı, sadece tek dozla en iyi seçenekti." diyor. 


Meksika portföyünü çeşitlendirdi, ancak Çin aşının piyasaya sürülmesinde hala büyük bir rol oynuyor 


Milyon Doz 


MM Sinovac W CanSino W Pfizer-BioNTech 
W AstraZeneca MB Janssen Sputnik V 


Kaynak: Meksika hükümeti 


CanSino ayrıca Meksika'nın aşı doldurma ve tamamlama tesisleri kurmasına yardım etmek için devreye girdi. 


Bu arada Meksika, Çinli kuruluşlar - Walvax, Abogen ve Askeri Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen yeni MRNA aşıları üzerinde klinik deneyler yürütüyor. 11 Mayıs'ta Ebrard, Meksika'nın düzenleyici organının Çin mRNA aşılarını değerlendirdiğini doğruladı. 


Ibero-Amerikan Üniversitesi küresel işletme lisans programı koordinatörü ve aşı diplomasisi uzmanı Aribel Contreras Suarez, "Meksika'da tüm bu aşı diplomasisinin galibi Çin, ABD daha iyisini yapabilirdi" diyor. "Batılı ülkelere gelişmekte olan ülkelere yardım etmedikleri için 'siyasi fatura' kesilecek" 


Çin yalnızca Latin Amerika'ya malzeme sağlamakla kalmadı, bölgedeki 13 ülkenin Meksika, Arjantin ve Şili de dahil olmak üzere aşı satın almasına yardımcı olmak için 1 milyar dolarlık kredi verdi. 


Bu, Çin'in daha fazla ülkeyi yörüngesine çekmesine yardımcı olabilir, ancak Pekin daha önce altyapı projeleri için verilen krediler yoluyla ülkeleri borç tuzağına çektiği suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Pekin bunu reddediyor. Contreras, kredilerin "ülkelerin uzun vadede Çin'le angaje olacağı bir Çin tuzağı" olduğu konusunda uyardı. 


Siyasi serpinti Tayvan'ı etkileyebilir. Pekin'in dönek bir eyalet olarak gördüğü ada bölgesini bağımsız olarak tanıyan 15 hükümetin yarısından fazlası Latin Amerika'da kümelenmiş durumda. Halihazırda bir kaymanın işaretleri var: Honduras'ın aşı arayışında Çin'de bir ticaret ofisi açmayı düşündüğü bildiriliyor. Belize, Çin aşılarını kabul etti. 


Tayvan'ı tanıyan bir başka Latin Amerika ülkesi olan Paraguay, Çin aşılarıyla zorlu bir deneyim yaşadı. Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla Sinopharm dozları alıyordu, ancak BAE Temmuz sonunda teslimatları aniden askıya aldı. Paraguay Sağlık Bakanı Julio Borba, sevkiyatların "oldukça jeopolitik" bir nedenle durdurulduğunu söyledi. 


Pekin'in aşı erişiminin şok dalgalarının kıtaları nasıl aşabileceğinin ve pandemi ile hiçbir ilgisi olmayan siyasi değişikliklere neden olabileceğinin bir işaretiydi bu. 


Endonezya: Komplikasyonları olan bir tanıtım darbesi 


Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, 270 milyonluk nüfusu için aşı bulma konusunda çaresizdi. 2020 baharında hükümet, elçilikler aracılığıyla Avrupa, ABD ve Çin'deki çeşitli üreticilerle müzakerelere başladı. Batı'dan gelen yanıt neredeyse hiç yoktu; Çin farklı bir hikayeydi. 
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Başkan Joko Widodo, 13 Ocak 2021'de Jakarta'da ilk doz Sinovac aşısını yaptırdı. 
Kaynak: Endonezya Başkanlığı/Getty Images 


8 Ocak 2021'de, Müslüman çoğunluklu ülkede İslami uygulamalar hakkında karar veren 
Endonezya Ulema Konseyi, Sinovac aşısının "kutsal ve helal" olduğunu veya dini olarak izin verildiğini açıkladı. Birkaç gün sonra, 11 Ocak'ta, hükümet, acil kullanım için aşıyı onayladı. 
Başkan Joko Widodo, Çin dışında Sinovac ile aşılandığı bilinen ilk Endonezyalı ve siyasi lider olması konusunda ısrar etti. Yetkililer, 13 Ocak'ta ilk dozu aldığını söyledi. 


Endonezya, COVID-19 aşıları için büyük ölçüde Çin'e bağımlı 
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Kriz, Sinovac'ın Endonezya'nın devlete ait bir ilaç şirketi olan Bio Farma ile olan mevcut ilişkisini de derinleştirdi. Bio Farma, Hollanda sömürge yönetimi sırasında Ulusal Aşı Geliştirme Enstitüsü olarak kuruldu. Son yıllarda 150'den fazla ülkeye çocuk felci ve kızamık gibi hastalıklar için aşı ihraç ederek Güneydoğu Asya'nın en büyük aşı üreticilerinden biri haline geldi. COVID-19'dan önce ikili, çocuk felci için inaktive aşılar üzerinde işbirliği yapıyordu. Sinovac, Ağustos 2020'de Endonezyalı ortağına yerel üretim için ham koronavirüs aşısı ve teknoloji lisansı sağlamayı kabul etti. 


Singapur'daki ISEAS - Yusof Ishak Enstitüsü düşünce kuruluşunun bölgesel stratejik ve politik çalışmalar programı araştırma görevlisi Khairulanwar Zaini, Bio Farma'nın "Çin aşılarını işlemek ve üretmek için gerekli teknik deneyimi, uzmanlığı ve ölçeği geliştirmesine yardımcı oluyor" dedi. "Gelecekte, özellikle de Sinovac takviye aşılarına ihtiyaç duyulursa, 


Çin aşı ihracatı için ikincil bir tedarik zinciri olarak hizmet etmek için iyi bir konumda olun" diye ekledi. 


Ancak tanıtımın tamamı olumlu olmadı. Başka yerlerde olduğu gibi, etkinlik şüpheleri Endonezya'daki Çin aşılarını da etkiledi. Endonezya sivil toplum koalisyonu Lapor COVID- 
19'a göre, ülkenin sağlık çalışanlarının %95'inden fazlası Sinovac ile aşılanmış olsa da, Temmuz ayında yaklaşık 500 kişi COVID-19'dan öldü. 


Endonezya sonunda sağlık personeline Moderna takviye aşıları yapmaya başladı; Çin'in aşıları konusunda süregelen şüphelerin bir işaretiydi bu da. 


BAE: Sen benim sırtımı kaşı, ben de seninkini kaşıyayım 


Mayıs 2021'de Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir çöl tesisi Sinopharm aşı şişelerini doldurmaya başladı. Khalifa Endüstri Parkı'ndaki operasyon, Çin'in COVID aşı diplomasisinin bir diğer önemli yönünü gösterdi: jab'ların uluslararası erişimini ve güvenilirliğini artırmak için zengin, jeopolitik olarak stratejik bir ülke ile bağlantı. 


Çin Devlet Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve BAE Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Mart ayında BAK'de üretilen Sinopharm aşısı Hayat-Vax'ı ellerinde tuttular. 


Kaynak: REUTERS aracılığıyla WAM/Ders notu 


Sorumlu şirket BAE'li Grup 42. Yılda 200 milyon doz üretmeyi hedefleyen "Hayat-Vax" adı altında aşıları üretiyor. 


Ağustos ayında, ilk ihracat partisi olarak Filipinler'e 100.000 doz sevk edildi. 


Aşı üretimini daha da genişletmek için şu anda Abu Dabi'deki Khalifa Sanayi Bölgesi'nde yaşam bilimleri ve biyoteknoloji Ar-Ge için amaca yönelik bir araştırma ve geliştirme merkezi kurulmaktadır.BAE, 9 Aralık 2020'de, Çin dışında Çin yapımı bir aşıyı onaylayan ilk ülkeydi. Sinopharm ekip üyeleri, deneme operasyonlarını kolaylaştırmak için ilk aşamada sahadaydı. BAE için belki de en önemlisi, iş açısından Çin, bir ortaklık anlaşması kapsamında Hayat'ın yeniden markalaşmasına izin verdi. BAE, Mısır, Endonezya ve Seyşel Adaları'na aşı göndererek uluslararası etkisini genişletti. Amity Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan Azmal Hussain, "Özellikle iki ülkenin mevcut jeostratejik hedefleri göz önüne alındığında, şu anda bir kazan-kazan durumu var" dedi. 


Çin, BAE'nin aldığı tüm aşıların üçte birinden fazlasını oluşturuyor 


16 Ağustos 2021 itibariyle 


Kaynak: Airfinity 


G42 Healthcare CEO'su Ashish Koshy'ye göre, BAE "demografik çeşitliliği ve Faz 3 
denemelerini hızlı ve ustalıkla hayata geçirme kapasitesi nedeniyle |Sinopharm için] mükemmel bir ortak" olarak görülüyordu. Sinopharm'ın normal soğuk hava sıcaklıklarında saklanabilen ve nakledilebilen ve teknolojisi birçok başka hastalık için yaygın olarak kullanıldığı için güvenli olduğu kanıtlanmış inaktive bir aşı olarak avantajlarından da bahsetti. 


Koshy, "Sinopharm ile ortaklık ve işbirliği ve Çin ile BAE arasındaki ikili düzenlemeler olmadan bunların hiçbiri mümkün olmazdı." dedi. "Ortaklığımızın meyvelerinin şimdi BAE'de ve ötesinde görüldüğü için mutluyuz." 


Çin, COVID-19'dan önce ilaç işbirliği için BAE'yi aramıştı. 2018 yılında, Çin Ticaret Odası İlaç ve Sağlık Ürünleri İthalat ve İhracatından bir heyet, önde gelen yerel şirketlerle ekip kurmak amacıyla Abu Dabi Yatırım Ofisini ziyaret etti. Abu Dabi kraliyet ailesiyle yakın bağları olan, şirketin başkanı bir ulusal güvenlik danışmanı ve ilk Emirlik şeyhi Zayed Al Nahyan'ın oğlu Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan çağrıyı yanıtladı. 


Amity Research'ten Hussain, "Çin, tüm Orta Doğu ile ilaç sektörü işbirliğini güçlendirdi ve bunda BAE'nin önemli bir rolü var" dedi. Sinopharm-G42 ortak girişiminin iyi gitmesiyle BAE'nin ilaç sektöründe Çin ile işbirliğini genişletmeye devam edeceğini öne sürdü. 


İsrail gibi BAE de Pfizer dozlarını güvence altına almayı başardı. Ancak daha geniş Orta Doğu'da, bazı ülkeler tercih ettikleri aşıları seçme lüksüne sahip değillerdi. 


Çin aşılarının görüntüsü de çevrimiçi söylentilerden yararlandı. AstraZeneca darbelerinin ardından yayılan ölüm raporları, Ürdün ve Mısır'da bir yanlış bilgi akışını körükledi. Ayrıca bazı insanların mRNA teknolojisinin "çok yeni" olduğunu düşündükleri için Çin'in geleneksel aşılarını tercih ettiğine dair raporlar da var. 


Çin, Rusya ile birlikte bu tür korkuları körüklemekle de suçlandı. Bu yılın başlarında yayınlanan Avrupa Birliği raporunda, iki ülkenin Batı aşıları hakkında endişe uyandırmak ve kendi aşılarını tanıtmak amacıyla "devlet destekli dezenformasyonla" meşgul oldukları iddia edildi. Pekin, bu iddiaların haksız olduğu konusunda ısrar ediyor. 


Bazıları, Pekin'in aşı karşılığında bir bedel almakta ısrar ettiğini de iddia ediyor. Diplomatik kaynaklar, bu yılın başlarında Associated Press'e, Çin'in Sincan bölgesindeki azınlıklara yönelik muamelenin incelemesinden uzak kalmadığı takdirde Çin'in Ukrayna'yı arzı durdurmakla tehdit ettiğini söyledi. 


Hız mükemmelliğin önüne geçer 


Çin'in bütün yaklaşımı, bariz ama çok önemli bir gerçeğe dayanıyor: aşılar için haykıran bir dünyada, ülkeler idealin çok altında bir şeyi kabul etmeye istekliydi. Salgın, hızlı ve kararlı hareket etmenin önemini vurgulamıştı. Bu nedenle birçok ülke, daha etkili bir aşı için aylarca beklemektense yeterli aşıyı hızlı bir şekilde almanın daha iyi olduğu sonucuna varmıştı. 


ABD, İsrail ve bazı Avrupa ülkeleri gibi gelişmiş ülkeler, güçlü varyantlara ve zayıflayan antikor raporlarına karşı güçlendirici aşılara başvurduklarından, şimdi büyük bir endişe ortaya çıkıyordu. Korku, dünyanın daha fakir ulusları için daha az doza elde etmekti. 


Bazı uzmanlar, daha az zengin ülkelere yardım etmek için daha fazlasını yapmazlarsa, daha zengin ülkelerin kendi ayaklarına kurşun sıkacağını söylüyor. ABD tabanlı düşünce kuruluşu Global Americans'ta halk sağlığı danışmanı olan Ezeguiel Carman, "Gelişmekte olan ülkelere yardım etmeyeceklerse, varyantlar nihayetinde gelişmiş ülkelere de geliyor, çünkü virüsün aşılama oranı düşük olan yerlerde mutasyona uğraması muhtemel" dedi. 


DSÖ ayrıca Batılı ülkeleri ek aşılardan kaçınmaya ve aşıları en çok ihtiyacı olan yerlere aktif olarak ihraç etmeye çağırıyordu. 


Ancak Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, DSÖ'nün çağrısını reddetti. "İkisini de yapabileceğimize inanıyoruz ve güçlendiricileri uygulamak ve dozları ihraç etmek arasında bu seçimi yapmamıza gerek yok" dedi. 


Bir kez daha, eğer bir boşluk varsa, birçok ülke o boşluğu doldurmak için Çin'e bakabilir. 


Aşı tedarik zinciri gelişmekte olan ülkeleri nasıl dezavantajlı duruma sokuyor? 


Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) küresel sağlık alanında kıdemli bir araştırmacı olan Yanzhong Huang, "Delta varyantının şu anda tüm dünyaya yayıldığı ve küresel üretim kapasitesinin bu büyük talebi karşılayamadığı göz önüne alındığında, Çin aşıları da dahil olmak üzere daha fazla aşı için güçlü bir talep olacak" dedi. Çin'in aşı diplomasisini büyük olasılıkla ekonomik emelleri göz önünde bulundurarak ikili sözleşmeler yoluyla sürdüreceğini söyledi. 


Endonezya'da, aşılama sonrası sağlık çalışanı ölümlerinin körüklendiği şüphesine rağmen, hükümet Temmuz ayında Çin'den yine 40 milyondan fazla doz kabul etti. Endonezya hükümetiyle sağlık politikası üzerinde çalışan Griffith Üniversitesi'nden Endonezyalı epidemiyolog Dicky Budiman, "Bu salgınla başa çıkmak için, Endonezya'daki büyük bir nüfusa dağıtmak için daha fazla aşıya ihtiyacımız var" dedi. 


Nüfusunun 9080'inden fazlasını aşılamak için Pfizer ve Moderna aşılarını kullanan Singapur bile Çin aşılarına ısındı; mRNA iğnelerinin yan etkilerinden endişe duyan sakinler Sinovac'ı alabilirler. Ve hükümet başlangıçta Sinovac aşısı olanları "aşılanmış" olarak görmese de, yakın zamanda kararını değiştirdi ve DSÖ'nün acil kullanım listesindeki diğer tüm aşılarla birlikte Sinovac'ı da kabul etti. 


Tanıdık hatalar 


COVID-19 salgını, düşük ve orta gelirli ülkelerin küresel bir sağlık krizinde ilk kez geride kalmış değil. Soru, Batılı ülkelerin geçmişteki hataları tekrar edip etmediği ve Çin'in avantaj sağlamasına izin verip vermediğidir. 


"Size bu noktada önceliğin aşıyı bu ülkedeki vatandaşlara ulaştırmak olduğunu söyleyebilirim ve bunun üzerinde 7/24 çalışıyoruz." Bu 2020'de değil, Ekim 2009'da ABD Sağlık Bakanı Kathleen Sebelius tarafından söylenmişti. 


O yıl, HINI domuz gribi dünyaya yayıldığında, gelişmiş ekonomiler aşı kaynaklarını sıkı bir şekilde kontrol ettiler. DSÖ eleştireldi ve şöyle dedi: "Bu sınırlı kaynaklardaki aslan payı zengin ülkelere gidecek. Yine zenginliğin avantajını görüyoruz." 


Kar amacı gütmeyen bir düşünce kuruluşu olan Küresel Kalkınma Merkezi'nden Anthony McDonnell, COVID-19 pandemisinde "ABD ve diğer gelişmiş ülkeler tamamen aynı hataları yaptı" dedi. 


Dış İlişkiler Konseyi'nde (CFR) küresel sağlık ve siber güvenlik alanında kıdemli bir araştırmacı olan David P. Fidler, "Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana, aşı erişimiyle ilgili süregelen sorun, araştırma, geliştirme ve üretim yeteneklerinin Batı'da, gelişmiş ülkelerde yoğunlaştırılmış olmasıdır. " 


Bu seferki fark, Çin'in aşılar için Batı'nın hakim olduğu pazara bir takoz sürmesi. Fidler, gelişmekte olan ülkelerin birdenbire “daha önce aşı geliştirmeyen, üretmeyen ve kullanıma sunmayan | Çin gibi] ülkelerden bir pandemi için oluşturulan yeni aşılara erişimi olduğunu” söyledi. 


Ekonomik ve siyasi üstünlük için Çin ile yoğun bir savaşa kilitlenmiş olan ABD, kendi imajının bir darbe aldığını ve hasarı geri almaya çalıştığını kabul ediyor gibi görünüyor. 


Washington sadece milyonlarca aşı bağışlamıyor. Amerikalı milletvekilleri, çok taraflı DSÖ destekli COVAX girişimi aracılığıyla teslim edilmiş olsalar bile, alıcı ülkelerin tam olarak nereden geldiklerini bilmelerini istiyor. 


COV AX'tan yapılan son aşı teslimatlarının çoğunda, teslimat yapan ülkenin bayrağı vardır. 


İlk COVAX aşıları Gana'ya 24 Şubat 2021'de ulaştı. (Fotoğraf UNICEF'in izniyle) ABD'den yapılan bağışlar 28 Temmuz 2021'de Madagaskar'a ulaştı. (Fotoğraf DSÖ Afrika Bölgesi'nin izniyle) 


ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nin Haziran ayı sonlarında yaptığı bir oturumda, hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partilerin üyeleri, Amerikan bayrağının ülkenin COVAX bağışlarında olması gerektiğini söyledi. 


Carman of Global Americans'a göre esasen ABD jeopolitik rakiplerini taklit ediyordu. 
"ABD'nin yaptığı, tıpkı Çin ve Rusya'nın yaptığı gibi varlığını göstermektir." "Daha fazla ülke bu pazarlamayı taklit ederse, bunun COVAX'ın [uluslararası] ruhunu kıracağı" konusunda uyarılarda bulundu. 


Çin'in kazanımları ve sınırları 


Çin kendini iyi bir küresel vatandaş olarak gösterdi, ancak aşı diplomasisinde stratejik kazanımlar gördüğüne şüphe yok. Çarpıcı bir örnek, dört AB ülkesini sınırlayan ancak bloğun bir parçası olmayan batı Balkan ülkesi Sırbistan'da. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç Temmuz ayında Çin ile aşı üretimi konusunda işbirliğini kutlayan bir törende yaptığı konuşmada, "Bu, Sırbistan için olduğu kadar tüm bölge için de son derece önemli bir gün çünkü aşıyı burada, daha yakında bulacağız." dedi. 


Sırbistan, 2021 yılı sonuna kadar yılda 24 milyon doz Sinopharm aşısının yerli üretimine başlamayı planlıyor. Plan, aşıyı komşu ülkelere ihraç etmek ve bir aşı merkezi olarak etkisini güçlendirmek. BAE'de olduğu gibi, Çin hükümeti ve şirketleri önemli bir destek verdi. Mart ayında, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Branislav Nedimoviç hükümetin yalnızca araziyi sağladığını, ancak herhangi bir sübvansiyon ödemeyeceğini söyledi. 


Airfinity'ye göre, Sırbistan'ın Ağustos ayına kadar aldığı tüm aşıların yaklaşık 9050'si Çin'den gelirken, AB'den yapılan sevkiyatlar aşıların yaklaşık 9040'ını oluşturuyor. Daha önce Çin, sadece beş gün içinde kurulan "FireEye" adlı bir koronavirüs test laboratuvarı için Sırbistan'a son teknoloji ekipman ve uzmanlar gönderdi. 


Çin'in dikkati, Sırbistan'ın jeopolitik bir kavşaktaki konumunu yansıtıyor. AB'ye katılmaya aday, ancak hak grupları ve diğerleri, hükümetin yolsuzluk ve otoriterlik konusundaki siciline saldırdı. Çin böyle bir eleştiri yapmayacaktır. 


Hükümet destekçileri, Mayıs 2020'de resmedilen, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in pankartını taşıyorlar. 


Kaynak: Reuters 


Mart 2020'de Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Belgrad'da Çin'den bir tıbbi destek ekibini karşılarken Çin bayrağını öptü. Vucic ise Avrupa dayanışmasını "kağıt üzerinde bir peri masalı" olarak nitelendirdi ve AB'nin kişisel koruyucu ekipmanlara yönelik ihracat kısıtlamalarını patlattı. 


London School of Economics and Political Science araştırmacılarından Vuk Vuksanoviç, "Sırbistan'ın hâlâ AB'ye katılmak istediği, ancak onay statüsünün dondurulduğu göz önüne alındığında, Sırbistan'ın Çin ile daha fazla işbirliğini sürdürmesi muhtemel" dedi. 


Sırbistan ve AB arasındaki gerilim, tıpkı Pekin'in Meksika'da ABD'ye yakın bir yer bulması gibi, Avrupa'nın kapısında bir açıklık yarattı. Aynı şekilde Çin, Asya ve Orta Doğu'daki kilit ülkelerde jeopolitik puanlar kazandı. 


Batılı ülkeler aşıları istiflemeye yönelik yaygın eleştirileri görmezden geldiler, ancak Çin'in uluslararası aşı erişiminin daha geniş stratejik sonuçlarına çok az ilgi gösterdikleri görülüyor. 
Pekin'in oynadığı kumara daha uzun ve daha geniş bir açıdan bakmayı başaramazlarsa, küresel iyi niyetten fazlasını kaybettiklerini görebilirler. 


Nikkei Asia'nın Notu: Bu, Çin'in küresel sağlık tedarik zincirindeki aşı stratejisini, yeteneklerini ve rolünü ve bir sonraki pandemi hazırlıklarına nasıl uyduğunu araştıran bir dizinin ilk bölümüdür. 


12 Ekim 2021, Nikkei Asia 


KÜRESEL DÜZEN'DE KONTROLLÜ EVRİM; "MERKEZ TUTAMIYOR" 


Mustafa Tamer, 16.10.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, (Neo-Con ve Satanist ideolojiye sahip) Brookings Enstitüsü'nün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkezi 

Direktörü Thomas Wright'a aittir ve Pandemi sonrası Ulusötesi tehditler Büyük Güç Rekabetinin nasıl olması gerektiğine odaklanarak, II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan Yeni Dünya Düzeni'nin kontrollü olarak nasıl dönüştürüleceğini dikte etmektedir. Analist'in ait 


olduğu kliğin kibirli ve hükmedici dilini kullandığı analizde kurduğu cümleler ve ulaşmak istediği hedefler açıktır; Covid-19 salgını ve bu salgın çerçevesinde şekillenen yeni küresel düzenin bütün ayrıntılarını, uluslararası ilişkilerde ısrarla ve özenle geliştirilen İklim Değişikliği literatürünün ne tür bir yeni baskıcı sisteme evrileceğine dair soruları cevaplayacak niteliktedir. Thomas Wright'ın, "Biri büyük ölçüde demokratik olan ve ABD tarafından yönetilen ve diğeri otoriter olan ve Çin tarafından yönetilen iki ayrı güç grubu istikrarlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu takımyıldızlar birbirine bağımlıdır, ancak güvensizlik ve rekabet tarafından parçalanmıştır." diyerek kabaca yeni düzenin nasıl olacağını açıklarken, gerekçelerini de bugüne dek hazırlanan 'İklim Krizi Literatürü'ne dayandırmaktadır: "İklim konusundaki bilimsel fikir birliğini temsil eden uluslararası uzmanlar organı olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, dünya, bilim adamlarının tahmin ettiği değişim hızına ve büyüklüğe göre yüzyılın sonuna kadar yaklaşık üç santigrat derece ısınma yolunda ilerliyor; felaket olabilir uyarısı yapılıyor. Ciddi, işbirliğine dayalı eylem yoksa, dünya daha sık kuraklık ve orman yangınları görecek; daha yoğun kasırgalar, fırtınalar ve seller yaşanacak; hastalıklar hayvanlardan insanlara daha fazla bulaşacak; yüz milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açan deniz seviyesinin yükselmesi birçok kıyı bölgesinin ve alçakta bulunan ulusların sular altında kalmasına neden olacak ve okyanus ve karasal ekosistemlerin tahribatı artacak." Yazar, Covid-19 salgını ile bütün insanlığı, nefes alma özgürlüğünden dahi mahrum bırakan ve insanların bedenlerinin dokunulmazlığını hiçe sayan ve sosyalleşme ihtiyaçlarını tarihte görülmemiş bir şekilde yasaklayan faşist devlet uygulamalarından elde edilen sonuçlara bağlı olarak yeni bir kuşatma stratejisi ortaya koymaktadır: "Agresif bir şekilde ekonomilerini karbondan arındıran ülkeler, bunu yapmayan ülkelere yaptırımlar ve diğer ticaret kısıtlamaları getirerek karşı tepkilere ve yeni ticaret savaşlarına yol 

açabilir." Analizdeki köşeli yaklaşımlardan görüleceği üzere, İklim Krizi Literatürü'ndeki zorlayıcı dilin uluslararası düzenin yeni bir kaldıracı olarak gündemde olduğu artık 

sabittir: "Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın yaptığı gibi karbon emisyonlarını azaltma çabalarını baltalamak isteyen başka bir başkan seçerse, iklim değişikliği transatlantik ittifakı bile zorlayabilir. ABD hükümeti iklim politikası konusunda Avrupa ile geniş çapta uyumlu kalsa bile, Kongre karbon emisyonlarını azaltma veya temiz teknolojiye yatırım yapma taahhütleri gibi anlamlı iklim eylemlerini engellerse Avrupalılar yine de hoşnutsuz hale gelebilir. Bu da Avrupa'nın ABD önderliğindeki uluslararası düzeni korumaya yardım etme isteğini azaltabilir." Yazarın kaygılı olduğu konu ABD sağının ya da solunun Çin ile rekabete ya da işbirliğine odaklı farklı yaklaşımları değil, eskiyen ve dağılan Dünya Düzeni'nin kontrollü bir şekilde nasıl değiştirileceğidir: "Ulusötesi tehditler konusunda işbirliği ihtiyacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile rekabet etme şeklini değiştirmelidir; rekabet edip etmemesini değil. ABD'li yetkililer Çin'den tamamen vazgeçmemeli; bunun yerine, Pekin ile hem ikili hem de çok taraflı ortamlarda çalışmak için iyi niyetli bir çaba göstermeliler. ABD-Çin işbirliğinde katı sınırlar olduğunu kabul etmek, hiçbir işbirliğinin mümkün olmadığını söylemekle aynı şey değildir. Çin'in pandemiler ve iklim değişikliğiyle mücadelede çıkarı var ve diplomasi kademeli olarak yardımcı olabilir. Ancak asıl zorluk, Çin ve diğer rakiplerle işbirliği gerekenden daha az olduğunda ne yapılacağına karar vermektir. Birleşik Devletler'in, istekli koalisyonlar yoluyla ortak zorlukların üstesinden gelmek için bir yedek plana ihtiyacı var." Analizin, 'Merkez Tutamıyor' şeklindeki başlığını " Küresel Düzen'de Kontrollü Evrim; "Merkez Tutamıyor" şeklinde değiştirmemizin temel sebebi de budur. 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül 2021'de Türkiye'nin henüz imzalamadığı, Kabine toplantısı sonrası TBMM'ye sevk etme kararı aldıklarını açıkladığı Paris İklim Anlaşması ile 

ilgili söyledikleri bu anlamda değerlendirilmelidir: "Kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız. Orta ve uzun vadeli tüm kalkınma programlarımızı yeşil kalkınma devriminin gerektirdiği yapısal dönüşümün rehberliğinde hazırlayacak ve yürüteceğiz. Paris İklim Anlaşması ile 2053'e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz. Birileri sırf bunun altında bizim hükümetimizin, Cumhur İttifakı'nın imzası var diye yapılan işi değersiz hale getirme, önemsizleştirmeye, hatta tam tersini göstermeye çalışsa da gerçekten tarihi bir karar 

aldık" Sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmeyi amaçlayan ve İklim değişikliğiyle mücadelede sanayi ve ticaret politikalarını değiştiren Avrupa Birliği, 

ithalatta "sınırda karbon düzenlemesi" getiriyor. Türkiye'nin ihracatını sürdürebilmesi için bu düzenlemeyi TBMM'den geçirmesi zorunlu hale getirilmiş durumdadır. Dünya'yı çevre ve doğa katliamı, savaş ve terörle yaşanmaz hale getiren Satanizm'in (doğal ya da yapay) salgınları, İklim değişiklikleri, kasırgalar, yangınlar, seller gibi ilahi cezaları da insanların kontrol altında tutulması için kullandıkları bir dönemde olduğumuz tartışılmaz bir şekilde ortadadır; Türkiye bu dönemde de Erdoğan liderliğinde yol alma imkanına sahiptir. 


COVID-19 salgını başlamadan önce Washington'da iki parti özellikle Çin ile büyük güç rekabetinin, ABD dış politikasının ana düzenleyici ilkesi olması konusunda yeni bir fikir birliğine varmıştı. Bazıları, salgının ve ulusötesi tehditlerin Amerikan halkı için yükselen rakip güçlerden daha büyük bir tehlike oluşturduğunu öne sürerek bu kavramı sorguladılar. 
Vermont'tan bağımsız Senatör Bernie Sanders gibi büyük güç rekabetine şüpheyle bakanlar, ABD'nin iki ülkenin pandemi ve iklim değişikliği gibi sınırsız riskleri yönetmek için birlikte çalışabilmesi için Çin ile gerilimi düşürmeye çalışması gerektiğini savundular. 


Ancak, büyük güç rekabetinin mi yoksa ulusötesi tehditlerin mi Birleşik Devletler için daha büyük tehlike oluşturup oluşturmadığı konusundaki tartışma yanlıştır. Bir yanda Çin ve Rusya, diğer yanda pandemiler ve iklim değişikliği üzerine on yıl önce yapılan stratejik değerlendirmelere baktığınızda Washington'un her ikisinde de neredeyse en kötü senaryoları yaşadığı açık. Büyük güç rekabeti henüz sıcak bir savaş başlatmadı, ancak soğuk bir savaş başlatmanın eşiğinde görünüyor. Bu arada, bir yüzyıldaki en kötü salgın henüz bitmedi ve iklim krizi hızlanıyor. 


COVID-19'un güçlü bir şekilde netleştirdiği şey, bu çağın ulusötesi tehditler ve büyük güç rekabeti çağı olduğudur; bu iki olgunun birbirini şiddetlendirdiği bir çağdır. Salgının başlangıcından bu yana Çin hükümeti, iktidardaki hakimiyetini sürdürme takıntısına sahip ve virüsle savaşmak için uluslararası toplumla işbirliği yapmayı reddediyor. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, pandemi yanıtının uluslararası boyutlarını neredeyse yalnızca Çin ile rekabet açısından çerçeveledi ve diğer demokrasilerle çok taraflı bir işbirliği yapma umudunu bile söndürdü. Pandeminin zirvesinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD-Çin rekabetinin arenası haline geldi ve dünyanın geri kalanını kendi başına pandemi ile savaşmaya terk etti. 


Büyük güç rekabeti ve ulusötesi tehditler, önümüzdeki yıllarda ABD'nin dış ve ulusal güvenlik politikalarını şekillendirecek. Washington, diğeriyle daha iyi başa çıkmak için ötekini küçümseyemez. Küresel halk sağlığı konusunda işbirliğini mümkün kılmak için Çin ile olan gerilimi azaltmaya çalışmak, kısmen Pekin'in gelecekte daha şeffaf ve işbirlikçi olmaya inandırıcı bir şekilde taahhütte bulunamaması nedeniyle işe yaramayacak. Aynı 


şekilde, dünyayı ulusötesi tehditlerle (büyük güçler arasındaki rekabeti körükleyebilir) başa çıkmak için bir araya getirme planı olmadan Çin ile rekabeti arttırmak, yalnızca gelecekteki felaketleri garanti eder. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin, büyük güç rekabeti koşulları altında ulusötesi tehditleri ele alacak bir stratejiye ihtiyacı var. ABD, Gelecekteki salgınlara hazırlanmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için başta Çin olmak üzere rakipleriyle işbirliği yapmayı hedeflemelidir. Ancak işbirliğinin başarısız olması durumunda, maliyetlerin daha fazlasını üstlenmek anlamına gelse bile, küresel kamu mallarından çok daha fazla pay sağlamak için müttefikleri ve ortakları bir araya getirecek bir yedek planı olmalıdır. Bunların hiçbiri kolay olmayacak, ancak hepsi gereklidir. 


Gizlilik Ve Hayatta Kalma 


Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki rekabet salgını daha da kötüleştirdi ve pandemi de ABD-Çin rekabetini derinleştirdi ve daha genel olarak uluslararası işbirliğini engelledi. 
Ancak büyük güç rekabeti ile ulusötesi tehditler arasındaki olumsuz sinerji, COVID-19'dan önce bile belirgindi. 2002-4 SARS salgınından sonraki on yılda, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin küresel halk sağlığı konusunda işleyen bir ilişki geliştirdiler. Mevcut pandeminin arifesinde Amerika Birleşik Devletleri, Pekin'deki ABD büyükelçiliğine Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Gıda ve İlaç İdaresi'nden düzinelerce halk sağlığı uzmanı yerleştirdi. Bunlar arasında bulaşıcı hastalıklar ve pandemi hazırlığı üzerinde çalışan yaklaşık 12 CDC yetkilisinden oluşan bir ekip vardı. (Trump yönetimi, Uganda gibi ülkelere Başkanlık Acil Yardım Planı aracılığıyla finanse edilen AIDS üzerinde çalışan bir dizi CDC yetkilisini yeniden görevlendirdi, ancak pandemi hazırlığı üzerinde çalışan büyükelçilik ekibi yerinde kaldı.) 


Ancak bir dizi ABD büyükelçiliği yetkilisinin, dış politika analisti Colin Kahl ve bana Artçı Şoklar kitabımız için söylediği gibi, bu ekibin Çin hükümetiyle işbirliği, büyük ölçüde Çin'in eylemleri nedeniyle ABD-Çin rekabeti yoğunlaştıkça daha zorlu hale geldi. Örneğin 2018 ve 2019'da Çinli yetkililer, H7N9 olarak bilinen bir kuş gribi türünün örneklerini DSÖ'nün grip için “işbirliği merkezleri” ile tam olarak paylaşmayı reddederek ABD'deki meslektaşlarını hayal kırıklığına uğrattı. O zamanlar halk sağlığı uzmanları, bu grip formunun veya onun bir çeşidinin potansiyel olarak bir sonraki küresel pandeminin kaynağı olabileceğine inanıyorlardı. 


Çinli halk sağlığı yetkilileri de ABD'li meslektaşlarıyla ilişki kurmak konusunda daha isteksiz hale geldiler. 2019'da Pekin'deki ABD büyükelçiliği, ABD-Çin ilişkilerinin 40. yılını kutlamak için bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. ABD'li yetkililer, halk sağlığı işbirliğini öne çıkarmayı planlamıştı - genellikle bazen çalkantılı bir ikili ilişkide bir başarı öyküsü olarak kabul edilirdi - ve birkaç Çinli halk sağlığı yetkilisinin konuşması planlandı. Ancak olaydan 
24 saat önce, artan ticaret gerilimleri arasında tüm Çinli yetkililerin katılımı iptal edildi. Bu, 
olacakların habercisiydi. 


COVID-19 vurduğunda, Çin Komünist Partisi (ÇKP) neredeyse mutlak gizliliği sürdürdü. 
Pekin ve diğer hükümetler arasında olduğu gibi, Pekin ile Washington arasındaki tüm iletişim kanalları sessizleşti. Çinli liderler, Çin'de ortaya çıkan salgınla ilgili hayati bilgileri dünyanın geri kalanından gizlemeye, hatta Çinli bilim adamlarının virüsün genetik dizisini diğer ülkelerdeki bilim insanlarıyla paylaşmalarını engellemeye çalıştı. (Çinli bir bilim adamı kasıtlı olarak emre itaatsizlik etti ve Avustralyalı bir meslektaşı ile işbirliği yaptı.) Pekin ayrıca 


DSÖ'yü salgını "uluslararası endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" olarak ilan etmemeye zorladı; bu resmi bir atama, koordineli bir uluslararası müdahale gerektirecekti. Çin'e seyahat kısıtlamaları getirmeyi desteklemek veya tarafsız kalmak. 


Çin hükümetinin eylemleri DSÖ'yü zor durumda bıraktı ve seçimlerini kısıtladı. SARS salgını sırasında, DSÖ genel direktörü Gro Brundtland, Çin hükümetini salgını örtbas etmeye ve uluslararası toplumla tam işbirliği yapmayı reddetmeye çağırdı. Strateji, Pekin'i rotasını değiştirmeye ve sonunda DSÖ ile ilişki kurmaya ikna etmeye yardımcı oldu. Amerika Birleşik Devletleri, DSÖ'nün COVID-19 ile aynı oyun kitabını kullanacağını ve Pekin'i işbirliğini askıya aldığı için alenen eleştirmesini - veya en azından övmeyi reddetmesini - ummuştu. 


Ancak üst düzey DSÖ yetkilileri, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in seleflerinden daha diktatör ve dış baskılara daha az duyarlı olduğuna inanıyordu. Ona çağrı yapmayı denerlerse, muhtemelen onların kurumlarını tamamen kapatacaktı. DSÖ yetkilileri ayrıca Çin ile çalışmanın virüsü durdurmak için tek umudu sunduğuna inanıyordu. Bu, Pekin'in alenen pohpohlanmasını gerektiriyorsa, öyle olsundu; bu DSÖ'yü ABD ile çatışma rotasına sokan bir planlamaydı. 


Çin hükümetinin neden böyle davrandığını kesin olarak söylemek imkansız, ancak Çin uzmanlarının büyük çoğunluğunun Xi'nin en önemli önceliği olduğuna inandığı şey ışığında gizlilik ve kontrolün mantıklı açıklaması şuydu: rejimin hayatta kalması. Xi, suçu Çin'e atabilecek veya rejimin iç meşruiyetine zarar verebilecek seyahat kısıtlamaları yoluyla onu izole edebilecek COVID-19'a uluslararası bir yanıtı kolaylaştırmak istemedi. Bunun yerine Xi, pandemiyi kendi avantajına kullandı: Çin'in virüsü bastırması, Pekin tarafından ABD'nin deneyimine keskin bir tezat teşkil eden bir ulusal gurur meselesi haline geldi. 


Çin, virüsü kendi ülkesinde kontrol altına aldıktan sonra dış politikasında daha iddialı hale geldi. Pandemi yardımı ve daha sonra aşıya erişimi, Çin'e yönelik halkın övgüsüne ve Kuşak ve Yol Girişiminin sağlık bileşenine katılım gibi olumlu politika seçimlerine bağladı. Ayrıca, COVID-19'un kökenleri hakkında uluslararası bir soruşturma talep ettiği için Avustralya'ya misilleme yaptı. Dünya pandemi ile sarsılırken Çin, Hong Kong'a acımasız bir ulusal güvenlik yasası getirdi, Hindistan ile ölümcül bir sınır kavgasına neden oldu ve dünya çapında mücadeleci “Kurt Savaşçı” diplomasisine girişti; yalanlar ve dezenformasyon pazarlamak da dahil olmak üzere eleştirilere agresif bir şekilde yanıt verdi. Çin liderleri için pandemi, Batı'nın amansız düşüşünü ortaya çıkardı, Pekin'in gücünü ve yeteneklerini doğruladı ve ÇKP'nin istediğini yapması için daha fazla serbestlik üretti. 


Dönüm Noktası 


Jeopolitik, ABD'nin COVID-19'a verdiği yanıtı da şekillendirdi. Popüler inanışın aksine, bazı üst düzey Trump yönetimi yetkilileri, virüsün oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidini Avrupalı meslektaşlarından daha çabuk kavradılar. Ulusal Güvenlik Konseyi'ndeki üst düzey yetkililer, Çin'in Wuhan kentindeki salgının kamuoyuna açıklanmasından sadece birkaç gün sonra, Ocak ayı başlarında pandemiye odaklanmaya başladı. Çin rejimiyle ilgili şüpheleri nedeniyle büyük ölçüde dikkat etmeye hazırdılar: Ulusal güvenlik danışman yardımcısı Matthew Pottinger, The Wall Street Journal için yazdığı bir yazıda SARS salgınını ele aldı ve 2020'nin başlarında Pekin'in önceki örtbasının merceğinden Wuhan'dan gelen haberleri inceledi. Ancak Pottinger ve diğer MGK yetkilileri tehlike konusunda akıllı olsalar da, pandemi kaçınılmaz olarak ABD'ye ulaştığında bununla başa çıkmak için gerekli hazırlıkları yapmaya Trump'ı ikna edemediler. 


2020 boyunca, Trump yönetimi COVID-19'un uluslararası boyutlarını neredeyse tamamen 
ABD'nin Çin ile rekabeti açısından gördü. Yönetim tepkisini formüle etmeye başladıkça, hem yurtiçinde hem de yurtdışında daha kapsamlı bir halk sağlığı yaklaşımını tercih edenler, önemli anlarda dışlandı veya marjinalleştirildi. Sonuç olarak, Trump yönetimi, küresel halk sağlığı politikasının küçük ayrıntılarından veya dünyayı salgınla mücadele etmek için bir araya getirmenin zorluğuyla uğraşmaktan ziyade salgından Çin'i sorumlu tutmaya ve ABD'nin Pekin'e olan bağımlılığını azaltmaya odaklandı. 


COVID-19 ayrıca Trump yönetimini Çin ile rekabeti yoğunlaştırmaya teşvik etti. Ocak 2020'de Çin ile Birinci Aşama Ticaret Anlaşmasını imzaladığında, Trump yönetimi biri Çin'i kontrol altına almak isteyen, diğeri ise daha geniş bir stratejik rekabet peşinde koşmak yerine Çin ile olan ekonomik farklılıklara dar bir şekilde odaklanmak isteyen iki kampa bölünmüştü. 
Trump, kuşatma grubu tarafından tercih edilen şahin terimlerle konuştu, ancak ticaret anlaşmasını sonuçlandırırken ekonomik konulara odaklanan kampın yanında yer aldı. 
Bununla birlikte, Mart ayının ortasına kadar Trump, krizin - ve gerektirdiği kilitlenmelerin - artık kişisel siyasi beklentilerini tehdit ettiğine ikna olmuş bir şekilde kuşatma grubuna katılmıştı. 


Çin ile devam eden angajmandan yana olan iki Trump yönetim yetkilisi, bana COVID-19'dan önce Trump'ın kuşatma grubunu kontrolü altına aldığını söyledi. Ancak virüsü yeniden seçilme şansı için bir tehdit olarak gördüğünde, Çin'in iddialı duruşuna karşı koymak için kuşatma grubunun tercih ettiği politikaları onaylamaya istekli hale geldi. Kuşatma grubuyla ilişkili başka bir üst düzey yetkiliye göre, pandemi ve Çin'in buna tepkisi, yönetimi Pekin'e karşı geri adım atmak için daha kapsamlı bir stratejinin arkasında birleştirmeye yardımcı oldu. 
Üst düzey yetkili, Mart 2020 ile yıl sonu arasında, ABD'nin Çinli teknoloji firmalarına kısıtlamalar, Çinli yetkililere yaptırımlar, Tayvan ile ve Sincan'daki baskının bir soykırım olarak tanınması, diplomatik temaslara ilişkin daha gevşek düzenlemeler dahil olmak üzere önceki üç yılda olduğundan daha fazla sınırlama önlemi uygulamaya koyduğunu söyledi. Bu anlamda, salgın ABD-Çin rekabetinde çok önemli bir andı. 


İki ülke arasındaki rekabet, ABD'nin pandemi konusunda müttefikleriyle işbirliği de dahil olmak üzere diğer her şeyi alt üst etti ve geride kimsenin dolduramayacağı bir küresel liderlik boşluğu bıraktı. Mart 2020'de G-7 ülkelerinin dışişleri bakanları bir tebliğde bile anlaşamadılar ve Haziran ayındaki G-7 liderleri zirvesi Trump'ın başkanlığı döneminde iptal edildi ve hiçbir zaman yeniden planlanmadı. AB, DSÖ ve aşıları paylaşmaya yönelik küresel girişim olan COVAX için finansmanı arttırarak hızlandırmaya çalıştı, ancak hiçbir zaman küresel bir müdahale düzenlemeye yaklaşmadı. Çin'in iddialı dış politikası ve pandemi 
yardımını çıkarlarını ilerletmek için kullanma girişimleri, Avrupalı liderleri kızdırdı ve 2020 
boyunca Çin'e karşı tutumlarını sertleştirmeye ikna etti. 


Bu dönemde, aşı geliştirme veya dağıtımı konusunda neredeyse hiç uluslararası işbirliği yoktu, seyahat kısıtlamaları veya tıbbi malzemelerin dağıtımı konusunda hiçbir koordinasyon yoktu ve çatışma bölgelerindeki düşmanlıkların durdurulması konusunda sınırlı işbirliği vardı. 
COVID-19'un neden olduğu ekonomik bozulma, uluslararası yardımdan çok az pay alan düşük gelirli ülkeleri harap etti. Özellikle, Bangladeş gibi son yirmi yılda önemli kalkınma kazanımları elde eden ve kendilerini orta gelirli ekonomilerin alt katmanına iten ülkeler sert darbe aldı. Bill & Melinda Gates Vakfı, sadece 25 hafta içinde pandeminin, önemli bir halk sağlığı göstergesi olan aşı kapsamı konusunda 25 yıllık ilerlemeyi tersine çevirdiğini tespit etti. Ve BM'ye göre, Pandemi, Pandemi öncesi hedef olan yüzde üç ile karşılaştırıldığında, 


toplam 490 milyon insanı, temiz suya, yeterli gıdaya veya barınağa erişim kaybı olarak tanımlanan küresel yoksulluk oranını 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde yediye çıkaracak. 


İklim Takozu 


Pandemiler, büyük güçler arasındaki rekabeti arttırmayı ve çok ihtiyaç duyulan işbirliği olasılığını azaltmayı vaat eden tek ulusötesi tehdit değil. İklim değişikliği de aynı şeyi yapabilir. Pandeminin neden olduğu küresel ekonomik gerileme, karbondioksit ve diğer ısı tutucu gazların emisyonlarında kısa süreli ve mütevazı bir azalmaya neden oldu, ancak bu emisyonlar şimdiden yeniden artmaya başladı. İklim konusundaki bilimsel fikir birliğini temsil eden uluslararası uzmanlar organı olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, dünya, bilim adamlarının tahmin ettiği değişim hızına ve büyüklüğe göre yüzyılın sonuna kadar yaklaşık üç santigrat derece ısınma yolunda ilerliyor; felaket olabilir uyarısı yapılıyor. Ciddi, işbirliğine dayalı eylem yoksa, dünya daha sık kuraklık ve orman yangınları görecek; daha yoğun kasırgalar, fırtınalar ve seller yaşanacak; hastalıklar hayvanlardan insanlara daha fazla bulaşacak; yüz milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açan deniz seviyesinin yükselmesi birçok kıyı bölgesinin ve alçakta bulunan ulusların sular altında kalmasına neden olacak ve okyanus ve karasal ekosistemlerin tahribatı artacak. 


Dünyayı ortak bir amaç etrafında birleştirmek yerine, iklim değişikliğinin büyük güçler arasındaki rekabeti derinleştirmesi muhtemeldir; özellikle de fosil yakıtlardan uzaklaşma ekonomik kazananlar ve kaybedenler üretirken. Agresif bir şekilde ekonomilerini karbondan arındıran ülkeler, bunu yapmayan ülkelere yaptırımlar ve diğer ticaret kısıtlamaları getirerek karşı tepkilere ve yeni ticaret savaşlarına yol açabilir. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi için yayınlanan yakın tarihli bir raporda, Janka Oertel, Jennifer Tollmann ve Byford Tsang, Avrupa ile Çin arasında iklim değişikliği konusunda işbirliğinin önündeki engellerin “yükselmekte olduğunu” savunuyor ve şu uyarıda bulunuyor: “Karar vericiler, Çin'in enerji üretimini ve tüketimini nasıl değiştirdiğinin son derece rekabetçi yönlerini küçümsememelidir.” 


Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, hem hammaddelere erişim hem de ekonomilerini karbon nötr hale getirmek için gereken teknolojiyi geliştirmek için Çin ile rekabet edecek: özellikle mıknatıslar, piller, yüksek performanslı seramikler ve diğer şeylerin yanı sıra ışık yayan diyotlar konusunda. Bu alanların bazılarında Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Çin'e bağımlılık riski altındadır, bu nedenle temiz teknoloji geliştirirken kendilerine daha fazla güvenmek isteyeceklerdir. 


Amerika Birleşik Devletleri, Trump'ın yaptığı gibi karbon emisyonlarını azaltma çabalarını baltalamak isteyen başka bir başkan seçerse, iklim değişikliği transatlantik ittifakı bile zorlayabilir. ABD hükümeti iklim politikası konusunda Avrupa ile geniş çapta uyumlu kalsa bile, Kongre karbon emisyonlarını azaltma veya temiz teknolojiye yatırım yapma taahhütleri gibi anlamlı iklim eylemlerini engellerse Avrupalılar yine de hoşnutsuz hale gelebilir. Bu da Avrupa'nın ABD önderliğindeki uluslararası düzeni korumaya yardım etme isteğini azaltabilir. 


İşbirliğinin Sınırları 
Çoğu sağda yer alan bazı analistler, ulusötesi tehditlerin yabancı yönlerini yalnızca Çin'i 


suçlayabilecekleri ölçüde önemsiyorlar, Çin'in DSÖ üzerindeki kötü etkisini veya iklim değişikliği sorunundaki merkezi rolünü jeopolitik rekabette bir sopa olarak kullanıyorlar. Bu 


tehditler konusunda uluslararası işbirliği için olumlu bir gündem sağlamaya bile 

çalışmıyorlar; ancak bunların hepsi, ağır bir insani zarara yol açacağını ve jeopolitik gerilimleri arttıracağını garanti ediyor. Bir sonraki pandemiye neden olan hastalık, COVID-19 kadar bulaşıcı olabilir, ancak çok daha ölümcül ve aşılara karşı dayanıklı olabilir. İklim değişikliği daha da kötüye gidiyor. 


Çoğunlukla soldaki diğer analistler, ABD'nin Çin ile olan rekabetini bir kenara bırakması veya en azından ortak zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için gerilimi azaltmaya çalışması gerektiğini savunuyorlar. Tam olarak ne amaçladıkları belli değil. Bir yandan, Çin'e çok fazla özden ödün vermeden ABD söylemini yumuşatmayı kastediyorlarsa, hükümetlerin Çin ile işbirliğine Trump yönetiminden çok daha meyilli olduğu, ancak Çin'in tekliflere rağmen ciddiye almadığı Avrupa'ya bakmaları iyi olur. Aksine Çin, Avrupa'ya yaklaşımında çok daha iddialı ve çatışmacı bir tavır aldı. Öte yandan, Çin'e tek taraflı olarak büyük jeopolitik tavizler vermeyi kastediyorlarsa - örneğin Güney Çin Denizi'ndeki toprak satın almaları veya Tayvan'ın statüsü konusunda - ABD yalnızca son derece yüksek bir bedel ödemekle kalmayacak, aynı zamanda muhtemelen Pandemiler veya iklim değişikliği konusunda Pekin'in sunduğundan daha fazla işbirliği sağlamadan Pekin'i daha da cesaretlendirecek. 
Ulusötesi tehditlerle ilgili olmayan konularda kasıtlı olarak ABD çıkarlarının altını oymak sağlam bir strateji değildir. 


Pekin'le stratejik rekabetin üstesinden gelmek mümkün değil: planlar, Çin'in Asya'daki etki alanını genişletmek istemesi nedeniyle uluslararası düzene derinden gömülü. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin, Biden'in ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'ın yakın zamanda "modeller yarışması" olarak adlandırdığı şeyle de meşgul. Çin, dünyayı ÇKP için güvenli hale getirmeye ve sisteminin etkinliğini göstermeye çalışıyor. Bu, liberal demokratik ülkelerden gelen ve hedeflerini engelleyebilecek baskı olarak gördüğü şeye karşı geri itmeyi gerektirir. 
Amerika Birleşik Devletleri, Pekin'e yönelik uluslararası eleştirilerin sansüre uğraması veya baskı araçlarının diğer ülkelere ihracı gibi Çin otoriterliğinin olumsuz dışsallıklarından endişe duyuyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in kilit teknolojilerde kalıcı bir avantaj elde etmesi halinde askeri güç dengesine ne olacağı konusunda da endişeli. Diplomaside bile sürtüşme ABD>-Çin ilişkilerine özgü olacak ve öngörülebilir gelecekte daha geniş uluslararası düzeni etkileyecek. Açıkça yüzleşmeden kaçınılabilir; ancak rekabetten kaçınılamaz. 


Bu rekabet işbirliğine gerçek sınırlar getiriyor. Küresel halk sağlığı alanını ele alınız: pandemi hazırlığının nasıl iyileştirileceğine ilişkin birçok çalışma, dünya liderlerini, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer silahların yayılmasını önleme kurallarıyla sahip olduğu uluslararası sağlık düzenlemelerini uygulamak için aynı gücü vermek de dahil olmak üzere, DSÖ'yü önemli ölçüde güçlendirmeye çağırıyor. Bu öneri yeni değil. 2014-16 Batı Afrika Ebola salgını da dahil olmak üzere önceki sağlık acil durumları sırasında DSÖ'nün performansı ile ilgili yapılan birkaç inceleme, üye devletler tarafından uluslararası sağlık düzenlemelerine uyulmaması durumunda yaptırımlar önermiştir, ancak üye devletler bu gücü DSÖ'ye vermemiştir. 


Sorun, her hükümetin yaptırımlar için evrensel olarak uygulanabilir bir mekanizma veya başka bir uygulama mekanizması üzerinde anlaşmaya varmasıdır. Çin, bilimsel araştırma tesislerinin müdahaleci denetimleri de içerecek herhangi bir reformu kabul etmeyecektir. 
Pekin, bu eylemlere izin verdiği şeklinde yorumlanabilecek belirsiz bir dili kabul etse bile, COVID-19 salgınının verdiği dersten anlaşıldığı gibi, bir kriz meydana geldiğinde sözünü tutmayacaktır. 


İşbirliği Başarısız Olduğunda 


Ulusötesi tehditler konusunda işbirliği ihtiyacı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ile rekabet etme şeklini değiştirmelidir; rekabet edip etmemesini değil. ABD'li yetkililer Çin'den tamamen vazgeçmemeli; bunun yerine, Pekin ile hem ikili hem de çok taraflı ortamlarda çalışmak için iyi niyetli bir çaba göstermeliler. ABD-Çin işbirliğinde katı sınırlar olduğunu kabul etmek, hiçbir işbirliğinin mümkün olmadığını söylemekle aynı şey değildir. Çin'in pandemiler ve iklim değişikliğiyle mücadelede çıkarı var ve diplomasi kademeli olarak yardımcı olabilir. Ancak asıl zorluk, Çin ve diğer rakiplerle işbirliği gerekenden daha az olduğunda ne yapılacağına karar vermektir. Birleşik Devletler'in, istekli koalisyonlar yoluyla ortak zorlukların üstesinden gelmek için bir yedek plana ihtiyacı var. 


Pandemi hazırlığı söz konusu olduğunda, bu, DSÖ'yü tam olarak desteklemek (gerekli reformlar için baskı yapmak da dahil olmak üzere) aynı zamanda benzer düşünen devletlerden oluşan bir koalisyon oluşturmak anlamına gelir: pandemi hazırlığı için devlet başkanı düzeyinde düzenli olarak toplanacak küresel bir ittifak ve sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle birlikte çalışır. Üyelik koşullarını kabul eden her ülke üye olabilmelidir. Ancak bu koşullar katı olmalı ve şu anda uluslararası sağlık düzenlemelerinin gerektirdiğinin ötesinde bir şeffaflık taahhüdünü içermelidir; örneğin, DSÖ müfettişlerine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki meslektaşlarının sahip olduğu yetkiyi vermek. En önemlisi, DSÖ ne zaman uluslararası bir halk sağlığı acil durumu ilan etse, ittifak üyeleri seyahat ve ticaret kısıtlamalarının yanı sıra kamuya açık mesajlaşma ve mali cezalar ve yaptırımlar konusunda koordineli olacaklardır. Bu cezalar ve yaptırımlar, DSÖ'ye yeterli erişim sağlayamayan veya DSÖ ile tam işbirliği sağlayamayan devletlere yönelik olacaktır. İttifak, DSÖ'nün yerini alacak değildir, onu destekleyecektir. 


Böyle bir koalisyonun başarılı olması için, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ve ortakları, küresel kamu malları sağlama yükünün çok daha büyük bir kısmını üstlenmek zorunda kalacaktır. Örneğin G-7, küresel ihtiyacın yaklaşık yüzde onu olan 870 milyon aşı dozunu satın alıp dağıtma sözü vermek yerine, Haziran zirvesinde dünyayı COVID-19'a karşı aşılamayı taahhüt edebilirdi. Bir koalisyon, gelişmekte olan ülkelerin gelecekteki pandemilere hazırlanma kapasitesini geliştirmelerine ve tedavi, teşhis ve aşılara yatırım yapmalarına yardımcı olmak için büyük bir adım atabilir. 


İklim değişikliği ile ilgili olarak durum daha karmaşıktır. Amerika Birleşik Devletleri bu alanda daha az güvenilir bir ortaktır ve Çin'in hayatta kalma içgüdüleri teoride onu WHO'yu güçlendirmekten ziyade iklim tehditlerini azaltmaya daha istekli hale getirebilir. Çin ile sürdürülen, yönetilen rekabet, potansiyel olarak ABD'nin, Pekin'in bu alanda kalıcı bir avantaj elde etmesini engelleyecek temiz teknoloji yatırımları için iki taraflı destek oluşturmasına yardımcı olabilir. 


Ancak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin ayrıca, çok sayıda insanı tehdit eden aşırı hava olayları gibi hızlandırılmış iklim değişikliğinin uluslararası güvenlik sonuçlarıyla uğraşmaya ve iklimin dış politika boyutlarını ele almaya istekli koalisyonlar kurması, Fosil yakıtlardan uzaklaşmanın petrol ihracatına bağımlı ülkeleri ve bölgeleri istikrarsızlaştırabileceği riskini yönetmek de dahil olmak üzere eyleme geçmesi gerekecektir. 


Biri büyük ölçüde demokratik olan ve ABD tarafından yönetilen ve diğeri otoriter olan ve Çin tarafından yönetilen iki ayrı güç grubu istikrarlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu takımyıldızlar birbirine bağımlıdır, ancak güvensizlik ve rekabet tarafından parçalanmıştır. Bu bölünme 


genelinde işbirliği, paylaşılan kriz zamanlarında her zaman ilk tercih olmalıdır, ancak COVID-19 pandemisinin gösterdiği gibi, ABD liderliğindeki takımyıldızın her zaman bir yedek planı olmalıdır. 2020'de yoktu. Bir sonraki kriz için buna ihtiyacı var. 


Thomas Wright, Eylül/Ekim 2021, Foreign Affairs 


(Thomas Wright, Brookings Enstitüsü'nde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Merkezi Direktörüdür ve Colin Kahl ile birlikte Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order'ın ortak yazarıdır.) 


AVRUPA KONSEYİ PARLAMENTER ASAMBLESİ ÇAĞRI METNİ: COVİD-19 
AŞILARI: ETİK, YASAL VE PRATİK HUSUSLAR 


Tamer Güner, 22.08.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin Covid-19 salgını ve aşılarla ilgili Etik, Yasal ve Pratik Hususlarla ilgili kabul edilen 2361(2021) sayılı yönergesinin tam çevirisidir. Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, artan aşılamaya bağlı olarak artan vaka ve ölüm sayıları, aşıya karşı direnci kırma ve Aşı-PCR testi zorlaması dolayısıyla tartışılan Aşı Programı'nın kaynağı ile ilgili hususlara açıklık getirmesi ve Türkiye'deki uygulama sapmalarının ( 7. Madde'nin tamamen ihlal edilmesi) ortaya çıkarılması açısından yayınlanmıştır. Metnin, "Bu bağlamda Parlamenter Asamblesi, program hazırlığı, programın uygulanması ve ülke düzeyinde karar alma konusunda DSÖ'nün rehberliğine dikkat çekmektedir." şeklindeki cümlesi Türkiye-DSÖ bağımlılığının da anlamını netleştirmektedir. 'Gönüllülük esastır' açıklamasından sonra aşı olmamayı seçenlere PCR testi zorunluluğu dayatmasının Türkiye'nin tartışılan Aşı 

Programı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da aşan bir formatta yürütüldüğü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Aşı İttifakı (Gavi) ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) tarafından ortaklaşa yönetilen COVAX yönergelerinin uygulandığı gözlemlenmektedir. 


Önerge 2361 (2021) 
Yazar(lar): Parlamenter Asamblesi 
Menşei 


27 Ocak 2021 tarihli Asamble tartışması (5. Oturum) (bkz. Doc. 15212 , Sosyal İşler, Sağlık 
ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi raporu, raportör: Ms Jennifer De Temmerman). 27 Ocak 
2021 tarihinde Asamble tarafından kabul edilen metin (5. Oturum). 


1. Yeni koronavirüs SARS-CoV-2'nin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık olan Covid-19 
pandemisi, 2020'de çok fazla acıya neden oldu. Aralık 2020'ye kadar dünya çapında 65 
milyondan fazla vaka kaydedildi ve 1,5 milyondan fazla can kaybı oldu. Pandeminin hastalık yükü ve bununla mücadele için gereken halk sağlığı önlemleri, küresel ekonomiyi 


harap etti, önceden var olan fay hatları ve eşitsizlikleri (sağlık hizmetlerine erişim dahil) ortaya çıkardı ve işsizliğe, ekonomik düşüşe ve yoksulluğa neden oldu. 


2. Pandemiyi kontrol altına almak, sağlık sistemlerini korumak, hayat kurtarmak ve küresel ekonomileri restore etmeye yardımcı olmak için Covid-19'a karşı güvenli ve etkili aşıların dünya çapında hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması gerekli 

olacaktır. Fiziksel mesafe, yüz maskesi kullanımı, sık sık el yıkama, sokağa çıkma yasağı ve kapanmalar gibi ilaç dışı müdahaleler her ne kadar virüsün yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olsa da enfeksiyon oranları şimdi dünyanın çoğu yerinde yeniden artıyor. Birçok Avrupa Konseyi üyesi Devlet, ilkinden daha kötü ikinci bir dalga yaşarken, nüfusları giderek artan bir şekilde “salgın yorgunluğu” yaşıyor ve kendilerini ve başkalarını virüsten korumak için önerilen davranışları takip etme konusunda motivasyonlarını yitiriyor. 


3. Bununla birlikte, hızla uygulanan, güvenli ve etkili aşılar bile hemen her derde deva değildir. 2020'nin sonundaki ve 2021'in başındaki festival sezonunun ardından, geleneksel iç mekân toplantılarıyla, çoğu üye Devlette enfeksiyon oranları muhtemelen çok yüksek olacaktır. Ek olarak, Fransız doktorlar tarafından dış ortam sıcaklıkları ile hastaneye yatış ve ölümlerdeki hastalık görülme oranı arasında bilimsel olarak bir ilişki kurulmuştur. Aşıların bu kış enfeksiyon oranlarını önemli ölçüde düşürmeye yeterli olması pek olası değil - özellikle bu noktada talebin arzı çok aştığı göz önüne alındığında. Bu nedenle, en iyi koşullarda bile, en erken 2021 ortalarından sonlarına kadar “normal yaşam” görünümüne geri dönmek mümkün olmayacaktır. 


4. Aşıların etkili olması için başarılı bir şekilde yayılması ve yeterli miktarda alınması çok önemli olacaktır. Ancak aşıların geliştirilme hızı, mücadele edilmesi zor bir güvensizlik duygusuna neden olabilir. Etkinliklerini sağlamak için Covid-19 aşılarının adil bir şekilde dağıtılması da gereklidir. Bir ülkenin ciddi şekilde etkilenen bir bölgesinde yeterince yaygın olarak dağıtılmazsa, aşılar pandeminin gelgitini durdurmada etkisiz hale gelir. Ayrıca, virüs sınır tanımıyor ve bu nedenle Covid-19 aşılarına erişimde küresel eşitliğin sağlanmasında işbirliği yapmak her ülkenin çıkarınadır. Aşı tereddüdü ve aşı milliyetçiliği, şimdiye kadar şaşırtıcı derecede hızlı ve başarılı olan Covid-19 aşı çabasını, SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramasına ve böylece şimdiye kadar pandemiye karşı dünyanın en etkili aracının körelmesine neden olarak rayından çıkarma kapasitesine sahiptir. 


5. Bu nedenle, Covid-19 aşılarının geliştirilmesini, üretimini ve adil ve hakkaniyetli dağıtımını hızlandırmak için uluslararası işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. COVAX Tesisi, küresel aşı tahsisi ve erişimi için önde gelen bir girişimdir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Aşı İttifakı (Gavi) ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPTI) tarafından ortaklaşa yönetilen COVAX, geniş bir yelpazede Covid-19 aşılarının araştırılmasını, geliştirilmesini ve üretimini desteklemek ve fiyatlandırmalarını müzakere etmek için üye ülkelerden gelen fonları kullanır. Aşıların güvenli ve adil bir şekilde teslim edilmesi için üye devletler tarafından uluslararası işbirliği ve hazırlık gerektiren yeterli aşı yönetimi ve tedarik zinciri lojistiğine de ihtiyaç duyulacaktır. Bu bağlamda Parlamenter Asamblesi, program hazırlığı, programın uygulanması ve ülke düzeyinde karar alma konusunda DSÖ'nün rehberliğine dikkat çekmektedir. 


6. Üye Devletler, arzın yetersiz olduğu ilk aşamalarda hangi popülasyon gruplarına öncelik verileceğine ve bir veya daha fazla Covid-19 aşısının mevcudiyeti durumunda aşılamanın nasıl yaygınlaştırılacağına karar vermek de dahil olmak üzere, dozları etik ve adil bir şekilde tahsis etmek için şimdiden bağışıklama stratejilerini 


hazırlamalıdır. Biyoetikçiler ve ekonomistler, 65 yaş üstü kişilere, onları daha yüksek ciddi hastalık ve ölüm riskine sokan altta yatan sağlık koşullarına sahip 65 yaş altı kişilere, sağlık çalışanlarına (özellikle yüksek risk grubundaki kişilerle yakın çalışanlar) temel altyapıda çalışan kişilere aşılamada öncelik verilmesi konusunda büyük ölçüde hemfikirdir. Şimdiye kadar aşısı onaylanmamış çocuklar, hamileler ve emziren anneler unutulmamalıdır. 


7. Bilim adamları rekor sürede dikkate değer bir iş çıkardılar. Artık hükümetlerin harekete geçmesi gerekiyor. Asamble, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Covid-19 aşısının küresel bir kamu malı olması gerektiği vizyonunu desteklemektedir. Bağışıklama herkese, her yerde erişilebilir olmalıdır. Asamble bu nedenle üye devletleri ve Avrupa Birliği'ni: 


7.1 Covid-19 aşılarının geliştirilmesine ilişkin olarak: 


7.1.1 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanmasına İlişkin İnsan Haklarının ve İnsan Onurunun Korunmasına İlişkin Sözleşme'nin ilgili hükümlerine uygun olarak sağlam ve etik bir şekilde yürütülen yüksek kaliteli araştırmaların sağlanması: İnsan Hakları ve Biyotıp (ETS No. 164, Oviedo Sözleşmesi) ve Biyomedikal Araştırmalara İlişkin Ek Protokolü (CETS No. 195) ve giderek artan şekilde çocukları, hamile kadınları ve emziren anneleri içerir; 


7.1.2 Covid-19'a karşı aşıları değerlendirmekten ve yetkilendirmekten sorumlu düzenleyici kurumların bağımsız olmasını ve siyasi baskıdan korunmasını sağlamak; 


7.1.3 Aşıların ilgili asgari güvenlik, etkinlik ve kalite standartlarının korunmasını sağlamak; 


7.1.4 Aşıların genel nüfusa sunulmasının ardından, aşıların ve güvenliklerinin ve ayrıca uzun vadeli etkilerinin izlenmesi için efektif sistemleri sağlamak; 


7.1.5 Aşılamadan kaynaklanan aşırı hasar ve zararın tazminini sağlamak için bağımsız aşı tazminat programlarını uygulamaya koymak; 


7.1.6 “Halk sağlığı ve ilaç endüstrisinin çıkarları: önceliğin nasıl garanti edileceği” başlıklı 
2071 sayılı Kararda (2015) yer alan tavsiyeleri uygulayarak, ilaç yöneticilerinin veya ilaç 
şirketlerinin kendilerini kamu pahasına haksız yere zenginleştirecekleri olası içeriden öğrenenlerin ticaretine (Insider Trading)* özellikle dikkat etmek. 


7.1.7 Aşıların tüm ülkelerde ve tüm vatandaşlar için yaygın olarak üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak için patent ve fikri mülkiyet haklarından kaynaklanan engelleri ve kısıtlamaları aşmak; 


7.2 Covid-19 aşılarının tahsisi ile ilgili olarak: 


7.2.1 Ulusal aşı tahsis planlarında Oviedo Sözleşmesi'nin 3. Maddesinde belirtildiği gibi sağlık hizmetlerine adil erişim ilkesine saygı gösterilmesini sağlayarak; Covid-19 aşılarının cinsiyet, ırk, din, yasal veya sosyo-ekonomik durum, ödeme gücü, konum ve genellikle nüfus içindeki eşitsizliklere katkıda bulunan diğer faktörlerden bağımsız olarak tüm nüfus için mevcut olduğunu garanti etmek; 


7.2.2 Arzın başlangıçta düşük olacağını göz önünde bulundurarak, Covid-19 aşılarının üye Devletler içinde adil dağılımı için stratejiler geliştirmek ve arz arttıkça aşılama programlarının 


nasıl genişletileceğini planlamak; Bu stratejilerin geliştirilmesinde DSÖ'nün yanı sıra bağımsız ulusal, Avrupa ve uluslararası biyoetik komiteleri ve kurumlarının tavsiyelerini takip etmek; 


7.2.3 (Aşı konusunda) Yaşlılar, altta yatan hastalıkları olanlar ve sağlık çalışanları gibi en savunmasız kişilere, özellikle yüksek risk grubundaki kişilerle yakın çalışanlara özel dikkat göstermek; ayrıca temel altyapı ve kamu hizmetlerinde, özellikle sosyal hizmetler, toplu taşıma, kolluk kuvvetleri ve okullarda çalışanların yanı sıra perakende sektöründe çalışanlar gibi aynı öncelik grubunda bulunan kişilere eşit muamele edilmesini sağlamak; 


7.2.4 Covid-19 Araçlarına Erişim (ACT) Hızlandırıcısı (ACT-Hızlandırıcı) ve COV AX Tesisi gibi uluslararası çabaları destekleyerek ülkeler arasında Covid-19 aşılarına erişimde eşitliği teşvik etmek; 


7.2.5 Covid-19 aşılarını stoklamaktan kaçınmak. Bu, diğer ülkelerin kendi nüfusları için aşı tedarik etme kabiliyetini baltalar. Stoklamanın, stok yapamayanların aleyhine aşı fiyatlarının yükselmesine neden olmamasını sağlamak; aşıların pazar gücüne değil, ihtiyaca göre minimum maliyetle hızlı bir şekilde yayılmasını sağlamak için denetim ve durum tespiti yapmak; 


7.2.6 Aşılama risksiz gruplara uygulanmadan önce her ülkenin sağlık çalışanlarını ve hassas gruplarını aşılayabilmesini sağlamak ve pandemiyi yenmenin ve ilgili sosyo-ekonomik yükleri azaltmanın en etkili yolunun, aşı dozlarının adil ve hakkaniyetli bir küresel dağılımı olduğunu akılda tutarak, aşı dozlarını bağışlamayı veya henüz aşı yapamayan ülkelere öncelik verilmesini değerlendirmek. 


7.2.7 Gerektiğinde telif ücreti karşılığında zorunlu lisanslara başvurarak, güvenliği ve etkinliği kanıtlanmış Covid-19 aşılarının gelecekte ihtiyaç duyan herkes tarafından erişilebilir olmasını sağlamak; 


7.3 Yüksek aşı alımının sağlanması ile ilgili olarak: 


7.3.1 Vatandaşların aşının zorunlu olmadığı ve istemedikleri takdirde aşı olması için siyasi, sosyal veya başka bir baskı altında olmadığı konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak; 


7.3.2 Olası sağlık riskleri veya aşı olmak istememesi nedeniyle aşı olmayan hiç kimsenin ayrımcılığa uğramamasını sağlamak; 


7.3.3 Covid-19 aşılarına ilişkin yanlış bilgilendirme, dezenformasyon ve tereddütlere karşı erkenden etkili önlemler almak; 


7.3.4 Aşıların güvenliği ve olası yan etkileri hakkında şeffaf bilgi sağlamak, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için sosyal medya platformlarıyla çalışmak ve bunları düzenlemek; 


7.3.5 Aşı üreticileriyle yapılan sözleşmelerin içeriğini şeffaf bir şekilde iletmek ve bunları parlamento ve kamu incelemesi için kamuya açık hale getirmek; 


7.3.6 Marjinal gruplara ulaşmak için sivil toplum kuruluşları ve/veya diğer yerel girişimlerle işbirliği yapmak; 


7.3.7 Aşı alımını desteklemek için özel stratejiler geliştirmek ve uygulamak üzere yerel topluluklarla ilişki kurmak; 


7.4 Çocuklara yönelik Covid-19 aşısı ile ilgili olarak: 


7.4.1 Çocuklar için aşılamanın hızlı gelişimi ile güvenlik ve etkinlik endişelerinin usulüne uygun olarak ele alınması arasında bir denge sağlamak ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca, çocuğun yüksek yararına odaklanarak çocuklara sunulan tüm aşıların tam güvenlik ve etkinliğini sağlamak; 


7.4.2 İncelenen çocuklar için yarar ve risklerin adil bir şekilde dağıtılması da dahil olmak üzere, uluslararası yasal standartlara ve kılavuzlara uygun olarak, ilgili güvencelere gereken özen gösterilerek yüksek kaliteli araştırmaların yapılmasını sağlamak; 


7.4.3 Çocukların isteklerinin yaşlarına ve olgunluklarına göre gerektiği gibi dikkate alınmasını sağlamak; bir çocuğun rızasının verilemediği durumlarda, anlaşmanın başka şekillerde yapıldığından ve güvenilir ve yaşa uygun bilgilere dayandığından emin olmak; 


7.4.4 Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF), COVAX Tesisi ile anlaşması olan üreticilerin aşılarını, onlara en çok ihtiyacı olanlara teslim etme çabalarında destek olmak; 


7.5 Covid-19 aşılarının uzun vadeli etkilerinin izlenmesi ve güvenliğinin sağlanması bakımından: 


7.5.1 Bağışıklamayı takiben advers olaylar (AEFT'ler) konusunda, gerçek zamanlı küresel veri alışverişi yoluyla herhangi bir güvenlik sinyalinin zamanında tespiti ve açıklığa kavuşturulması için uluslararası işbirliğini sağlamak; 


7.5.2 Aşı sertifikalarını yalnızca aşı etkinliğini, olası yan etkileri ve olumsuz olayları izlemek üzere belirlenmiş amaçlar için kullanmak; 


7.5.3 AEFI verilerini ele alan yerel, bölgesel ve uluslararası halk sağlığı yetkilileri arasındaki iletişimdeki boşlukları ortadan kaldırmak ve mevcut sağlık veri ağlarındaki zayıflıkların üstesinden gelmek; 


7.5.4 Farmakovijilansı** sağlık sistemlerine yaklaştırmak; 


7.5.5 Doğuştan gelen bağışıklık, mikrobiyomlar ve immünogenetikteki farklılıklara dayalı olarak aşı yanıtlarında bireyler arası varyasyonları inceleyen, gelişmekte olan “adversomik” araştırma alanını desteklemek. 


8. Asamble, Covid-19 pandemisiyle karşı karşıya kalan demokrasilere ilişkin 2337 (2020) sayılı Karara atıfta bulunarak, demokrasinin temel kurumları olarak parlamentoların pandemi koşullarında temsil, yasama ve gözetimden oluşan üçlü rollerini oynamaya devam etmeleri gerektiğini bir kez daha teyit eder. Bu nedenle Asamble, Covid-19 aşılarının geliştirilmesi, tahsisi ve dağıtımıyla ilgili olarak da bu yetkileri uygun şekilde kullanmak üzere parlamentolara çağrıda bulunur. 


AB Parlamenter Asamblesi, 27 Ocak 2021, Council of Europa-Avrupa Konseyi 


* İçeriden öğrenenlerin ticareti Sermaye Piyasası Kanunu”nun “Cezai Sorumluluk” Başlıklı 47/A-1 maddesinde aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. 


“Sermaye Piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek, henüz kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanarak, sermaye piyasasında işlem yapanlar arasındaki fırsat eşitliğini bozacak şekilde mameleki yarar sağlamak veya bir zararı bertaraf etmek içerden öğrenenlerin ticaretidir...” 


** Advers etki; bir beşeri tıbbi ürünün bir fizyolojik fonksiyonun tanımlanması, iyileştirilmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kullanıcı için normal dozlarda kullanımı sırasında ortaya çıkan zararlı ve/veya amaçlanmamış bir etkidir. Farmakovijilans, ilaçların kullanımına bağlı olarak gelişen bu advers etkilerin bulunması, değerlendirilmesi ve tekrar ortaya çıkmasını önlemek için yapılan bilimsel çalışmaların tamamını içermektedir. 


SEÇMENİNE 'AŞI-PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KISKACI'NI DAYATAN 
ERDOĞAN'IN CEVAPLAMASI GEREKEN SORULAR VAR 


Seçkin Deniz, 19.08.2021, Sonsuz Ark, Ağacın Çürümüş Yaprakları-55, Sorgulamalar 


Erdoğan, bunu kendisine, Türkiye'ye, Müslümanlara ve bütün insanlığa yapma hakkına sahip değildir. 


> Ağacın Çürümüş Yaprakları 


Seçkin Deniz 


Sansuz Ark 2017 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 5 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında, herkesin dikkatle beklediği, kamu kurumlarında ve iktidar destekçisi özel medya kurumlarında aylardır psikolojik altyapısı hazırlanan ve dinleyen herkesin büyük hayal kırıklığı yaşadığı, Covid-19 Salgını ile ilgili kararları açıkladı: 


"Salgına karşı en güçlü mücadele aracı olan aşılamada dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Aşı tedarikinde de oldukça iyi durumdayız. Ülkemizde bazı kesimlerin hala aşıya tereddütle yaklaştığını görüyoruz, aşı gönüllülük esasında olacak. Sürekli dönüşen ve değişen virüse karşı aşı dışında başka bir korunma yöntemi bulunmuyor. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha aşılarını derhal olmaları çağrısında bulunuyorum. 


Eylül ayında okullarına kavuşmayı bekleyen öğrencilerimizin geleceğinin bu konuda kat edilecek mesafeye bağlı olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin 
başlamasıyla öğrencilerle irtibatlı ama aşı olmayan öğretmen ve görevlilerin haftada en az 2 
kez PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız." 


"BEN 3 KEZ AŞI OLDUM”. ERDOĞAN! GÖNÜLLÜLÜK ESASTI > aeey AŞISI OLUR, İSTEMEY MEVEN EES ” 


"Gönüllülük esastır, isteyen aşısını olur, istemeyen olmaz", 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos 2021, 24 TV 


18 Ağustos 2021'de, 24 TV'de canlı yayınlanan mülakatında yaptığı ve seçmenini rahatlattığı 
açıklamasında "Gönüllülük esastır, isteyen aşısını olur, istemeyen olmaz" dedi, ancak bir gün sonra yaptığı açıklamayı yok sayan bir PCR testi zorunluluğu getirdi, Sağlık Bakanlığı'nda açıklanan istatistiklere göre 17 Ağustos 2021'e dek insanları öldürme oranı % 0.87 olan bir salgın yüzünden 18 milyondan fazla seçmenini strese soktu. 


TATWARLD 


Turkey's coronavirus data 


AUGUST 17 


Tests 294,561 Gases 6,118,508 


Deatlis 53,507 
Cases 21,692 E 


Dal as 33,779,933 
Deaths 183 
3rdicses 7,018,463 


Konu asla 'Aşı Karşıtlığı' değildir, konu güvensiz oldukları açık bir şekilde Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından itiraf edilen aşılara karşı Erdoğan'ın neden bu kadar dayatmacı olduğudur. Onu 2002'den beri hem oyuyla hem canıyla destekleyen ve iktidarda 

tutan 'Seçmeni' Erdoğan'ın Aşı konusundaki 'Gönüllülük açıklamasına karşı PCR testi zorunluluğu ile dolaylı olarak Aşıyı Zorunlu hale getirmesi sonrası güvenilirliğini sorguluyor. 


Erdoğan'ın güvenilirliğinin 'Aşı Zorbalığı' nedeniyle seçmeni tarafından sorgulanır hale gelmesi Salgın'dan daha büyük bir tehdit üretmektedir. 2023 seçimleri büyük risk altındadır. 


5 Saat 20 dakika süren toplantıda konuşulmadığı kesin olarak ortaya çıkan soruları, sorunları 
ve riskleri değerlendirmek açısından Erdoğan'ın cevaplaması gereken sorular var: 


l. Bağışıklık sistemi sürekli desteklenen kendisinin 3 doz aşı olmuş olması, ona kendisini başkalarına örnek gösterme hakkı veriyor mu? 


2. Patent almamış sadece acil kullanım onayı alınmış sıvıların aşı olarak tanımlanamayacağı apaçık ortada iken herkesi aşılama hedefinde ısrar etmesinin gerekçesi nedir? 

3. Aşı adı altında insanlara vurulan sıvının, 1 ve 2. dozlarının etkisiz olduğu Sağlık Bakanı'nın itirafıyla tescillenmiş iken 3. dozun etkisiz olmayacağının garantisi nedir? Etkisiz olduğu itiraf edilirse, bu aşılardan dolayı ölen insanların hakkını kim arayacak? 

4. Gönüllülük esasının haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu ile açıkça ortadan kaldırıldığı belli iken insanları aşıya zorlamanın Erdoğan'a yönelik güveni kökünden sarstığı ve bunun bir bedelinin olacağını Erdoğan düşündü mü? 


5. Erdoğan, seçmenlerinin büyük çoğunluğunun karşı çıktığı Covid-19 salgını ile ilgili uygulanan tedbirlerin, aşı ve PCR testi zorunluluğunun üreteceği politik hasarların hesaplamasını yaptı mı? 


6. Erdoğan'a darbe yaparak öldürmeye çalışanların yönettiği küresel sistemin ürettiği salgını, aşıları ve salgınla mücadele sistemini sorgusuz uygulamasının açıklaması nedir? 


7. Erdoğan, bütün bu uyarılara rağmen, günden güne tabanının öfkesini büyüttüğünü görmesine rağmen, nasıl ve hangi cesaretle işe yaramaz sıvıları bedenlerimize enjekte ettirme azminden zerre kadar taviz vermiyor? 


8. Hayır, ölüm oranı bütün zorlamalara rağmen %0.87 olan Covid-19 salgınının bu riskleri göze almasını gerektirecek bir etkisi olamaz. Erdoğan bu kadar çok riski neden alıyor? 


9. 2023, Erdoğan seçmeninin sandıklara gitmediği bir seçim dönemi olsun diye çabalayanların amaçlarına ulaşacağı bir seçim olacak. Seçimi kaybettiği gün Erdoğan'ın ağzından 'Ne İstediniz de vermedik?' ve 'Aldandık' lafı mı çıkacak? O zaman Erdoğan'a kim inanacak? 


10. Erdoğan ne yaptığının farkında mı? 'Salgın' başlığı altında yapılanların ikinci yılda artık kontrolden çıktığını düşünen halkından gittikçe koptuğunu göremez hale geldiğini ona kim söyleyecek? 


Erdoğan unutmamalı. Enflasyon, Pahalılık, ÖSYM-YÖK ortaklığı ile gençlerin hayallerine vurulan YKS darbeleri ve Salgın kıskacı seçmeninin bütün direniş setlerini birer birer yıkmaktadır. 2023 seçim hezimeti bağıra bağıra gelmektedir. 


Erdoğan, bunu kendisine, Türkiye'ye, Müslümanlara ve bütün insanlığa yapma hakkına sahip değildir. 


Not: Aşıya ve PCR testine itiraz eden 18 milyon seçmenin Erdoğan seçmeni olduğu Sağlık Bakanı ©drfahrettinkoca 'nın bu seçmen kitlesinin aşı direncini kırmak için her şeyi göze aldığının belgesini izliyorsunuz... 


Ve 73.52 


88.059 440 


pia sar ai ma yağa onanaseot çay Siyar papua 


293.252 = 19.918” 204 © 15.561 


AŞILARIN COVID'İ ORTADAN KALDIRMASI 'MATEMATİKSEL OLARAK 
İMKÂNSIZ' 


Tamer Güner, 04.08.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, insanlara sağlıklarının kontrolünü ellerine almalarına yardımcı olacak değerli bir kaynak sağlayarak modern sağlık paradigmasını değiştirme vizyonuyla mercola.com'un kuran, en çok satan yazar ve doğal sağlık alanında birçok ödülün sahibi olan Osteopatik doktor Dr. Joseph Mercola'ya aittir ve Covid-19 aşılarının Covid salgınını ortadan kaldırmasının neden imkansız olduğuna odaklanmaktadır. Analizini yorumsuz olarak yayınlıyoruz. 


Genel Bakış: 


. Birleşik Krallık'ta "aşılanmış" bireyler arasında semptomatik COVID-19 vakaları bir haftada %40 artarak günde ortalama 15.537 yeni enfeksiyon tespit etme oranına ulaştı. Bu arada, aşılanmamışlar arasında semptomatik COVID-19 vakaları 9022 azaldı ve şu anda günlük ortalama vaka sayısı 17.588'de. 


. Bu, aşılanmamışlar arasındaki dalganın zirveye ulaştığını ve doğal sürü bağışıklığının başladığını, “aşılanmış” bireylerin aslında enfeksiyona daha yatkın hale geldiğini gösteriyor. 

. Veriler, en yüksek COVID (aşı) enjeksiyon oranlarına sahip ülkelerin vakalarda en büyük artışları yaşadığını, en düşük enjeksiyon oranlarına sahip ülkelerin ise en düşük vaka yüklerine sahip olduğunu gösteriyor. 

. İngiliz Savunma uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te 100 tam aşılanmış mürettebat üyesinin testi pozitif test çıkmıştı. Donanma gemisinin vaka oranı 16'da 1; bu kaydedilen en yüksek vaka oranı. Bu durum, aşı kaynaklı sürü bağışıklığının imkânsız olduğunu gösteriyor; çünkü bu enjeksiyonlar, belirli bir popülasyonun %100'üne uygulanmış olsa bile, görünüşe göre COVID-19'u önleyemez. 

. COVID aşılarının SARS-CoV-2 enfeksiyonunu ortadan kaldırması matematiksel olarak imkansızdır. ABD'deki mevcut dört COVID aşısı, yalnızca 900,7 ile %1,3 arasında mutlak bir risk azalması sağlıyor. Bu arada, yaş grupları arasında kurumsal olmayan enfeksiyon ölüm oranı sadece “00,26'dır. Üstesinden gelinmesi gereken mutlak risk, bu enjeksiyonların sağlayabileceği mutlak risk azaltımından daha düşük olduğundan, toplu aşılamanın olumlu bir etkisi olamaz. 


https://youtu.be/Jv3074CLU1c 


Son haftalarda, COVID-19 enjeksiyonlarının COVID-19 salgınlarına son veremeyeceğini gösteren birtakım işaretler ortaya çıktı. Yukarıdaki 15 Temmuz tarihli videoda, Dr. John Campbell İngiltere'den gelen verileri inceliyor. Bir ek not olarak, Campbell'in bu videoda söylediği, örneğin maske takmayı teşvik etmek gibi her şeye katılmıyorum. Burada ilgimi çeken şey yapılan veri incelemesi. 


Yukarıdaki videoda belirtildiği gibi, 15 Temmuz itibariyle Birleşik Krallık'taki yetişkin nüfusun %87,5'u bir doz COVID-19 "aşısı" olurken %67.1'i iki doz aşı oldu. Bununla birlikte, kısmen ve tamamen “aşılanmış” kişiler arasında semptomatik vakalar, bir önceki haftaya göre 9040'lık bir artış ve günde ortalama 15.537 yeni vaka sayısı ile şimdi aniden yükselişe geçti. 


Bu arada, aşılanmamışlar arasında yeni semptomatik vakaların günlük ortalaması, bir önceki haftaya göre %22 düşüşle 17.588'dir. Bu, aşılanmamışlar arasındaki dalganın zirveye ulaştığını ve “aşılanmış” bireylerin enfeksiyona daha yatkın hale gelirken doğal sürü bağışıklığının başladığını gösteriyor. 


Okullarda/Üniversitelerde Çocuklar/Gençler için Aşı Zorunluluğuna Hayır Deyin! 


Birleşik Krallık hastaneleri, çift aşı olmuş hastaların aktif COVID enfeksiyonu için tedavi edilen hasta popülasyonunun bir parçası olduğunu doğrularken; iki şehir, kendi sakinlerine kamu uyarıları yayınlayarak, COVID-19'a karşı çift doz aşı olmuş olsalar bile (yeniden hasta olarak) hastaneye yatmaları gerekebileceği bildirdi. 


The Yorkshire Post'un 9 Temmuz tarihli haberine göre; “Şu anda Trust sistemi genelinde hastanede COVID'li 15 hasta var; Geçen ay bunların hiçbiri yoktu”. Bunların açıklanmayan bir kısmı ise iki doz COVID “aşısı” oldu. 


York ve Scarborough Eğitim Hastaneleri başhemşiresi Heather McNair, Post'a verdiği demeçte, "Sizinle paylaşmak istediğim mesaj, bazı hastaların çift aşılı olduğudur” dedi. 


“Bu, çift doz aşı olsanız da sizi hala etkileyebilen ve kötü yapan bir hastalıktır. Şu anda hastanemizde COVID hastalarıyla dolu bir koğuşumuz var ve bu durum, yakın zamanda ortadan kalkmayacak.” 


Hastaneye kaldırılan COVID hastalarının sayısı bir haftada iki katına çıkarken, toplam sayı hala Ocak ayında bildirilen sayının oldukça altındaydı - NHS Kuzey Yorkshire Klinik Komisyon Grubundan sorumlu bir görevli olan Amanda Bloor bu istatistiği, aşı 

programının "ölüm riskini ve ciddi hastalıkları azaltma konusunda beklenen etkiye sahip olduğunu” gösteren bir kanıt olarak kabul ediyor. 


Enjeksiyon oranlarının en yüksek olduğu ülkelerde görülen COVID artışları 


Yaz ortasında daha düşük hastaneye yatış oranlarının, enjeksiyonların olumlu bir etkisi olduğuna dair bir işaret olduğunu varsaymakta o kadar hızlı davranmazdım. Ayrıca, en yüksek COVID aşılama oranlarına sahip ülkelerin vakalarda en büyük artışları yaşadığını, en düşük aşılama oranlarına sahip ülkelerin ise en düşük vaka sayılarına sahip olduğunu 


gösteren verilerimiz var. mRNA aşı teknolojisinin mucidi Dr. Robert Malone 16 Temmuz'da attığı bir tweet'te, bu eğilim "beni biraz endişelendiriyor" diyor. 


Däily nev cönfirmed COVTD-ig cases per million peopl E 


Corona Realism tarafından yayınlanan bu başlıkta daha fazla veri görüntüleyebilirsiniz. 
Sakinlerinin 9051'den fazlasının aşı olduğu Kıbrıs, şu anda dünyadaki en yüksek vaka sayısına sahip. İlginç bir şekilde, İngiliz Donanması gemilerindeki salgın - ki buna aşağıda değineceğim - Kıbrıs'ta gerçekleşen bir moladan kısa bir süre sonra meydana geldi. 


Butan, toplu COVID "aşılamasının" etkilerine ilginç bir bakış açısı sunuyor. 27 Mart'tan başlayarak sadece bir hafta içinde ülke sakinlerinin %64'üne aşı yapmayı başardılar ve hemen vakalarda hızlı bir artış oldu. 


Aşağıdaki ilk grafikte, Butan'daki olağanüstü hızlı enjeksiyon oranının birkaç gün içinde sıfırdan “064'e çıktığını görüyorsunuz. İkinci grafikte ise takip eden haftalardaki vakalar üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Aşı kampanyasının başlangıcında sıfıra yakın vakalardan, 


takip eden haftalarda milyonda 400 vakanın üzerine çıktılar. 


di 


27.3. 


Aşılama oranı en az olan ülkelerde vaka sayıları da en düşük seviyede 


Öte yandan, en düşük COVID "aşı" alım oranlarına sahip ülkelerde en düşük sayıda pozitif COVID testi görüyoruz. 70100 kesin bir korelasyon olmasa da, bu bir trend ve PCR 


testlerinin herhangi bir veri analizi girişimini karmaşıklaştıran sorunları olduğunu da unutmamalıyız. 
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Ana sorun, PCR testini çok yüksek bir döngü eşiğinde (CT) çalıştırırsanız, aşırı sayıda yanlış pozitif sonuçla karşılaşmanızdır. CT, testte pozitif bir sonucun elde edildiği noktayı ifade eder. 35 veya daha yüksek bir CT size %97 yanlış pozitiflik oranı verecektir. 


Maksimum doğruluk için, CT'nin 17 olması gereklidir. Tüm bu ülkelerin hangi değeri kullandığı belli olmasa da rutin olarak 20'nin altında bir CT kullanmış olmaları pek olası değil. Bu durum, dünyadaki çoğu vaka sayısının yanlış bir şekilde yüksek çıktığı anlamına gelir. 


Testlerinin 40'lık bir CT'de yapılması tavsiye edildiğinden, bu sonuç özellikle ABD'deki aşılanmamış kişiler için geçerlidir, oysa COVID enjeksiyonu yapılan hastalarda COVID testleri 28'in altındaki bir CT değerinde çalıştırılacaktır. Bu, aşılanmamışlar arasında vaka oranının daha yüksek olduğu izlenimini veriyor. Gerçekte bu sadece yüksek derecede önyargılı testlerden elde edilen yapay bir sonuçtur ve bu yanlış pozitif "vakaların" çok azı gerçekten hastadır. 


ABD'de teyit edilmiş COVID-19 vakaları için hastaneye yatış oranına baktığımızda, tıbbi müdahale gerektirecek kadar hasta olan insan sayısının, 2021 kış aylarında olduğu kadar yakın olmadığını görüyoruz. 21 Şubat itibariyle Amerikalı yetişkinlerin yalnızca 905,9'una iki doz enjekte edildiğinden, hastaneye yatışlarda bu hızlı düşüşe aşıların neden olmadığı sonucuna varabiliriz. 
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COVID aşılarının kullanıma sunulmasından sonra hem vakalardaki hem de hastaneye yatışlardaki düşüşün en iyi açıklaması, önceki enfeksiyonlardan doğal sürü bağışıklığının ortaya çıkmış olmasıdır. 


12 Temmuz 2021'de yayınlanan STAT News makalesinde, UCLA Fielding Halk Sağlığı 
Okulu'ndan Fahri Profesör Robert M. Kaplan, Nisan 2021'e kadar ABD'nin 10 eyaletinde doğal bağışıklık oranı 9055'in üzerinde olduğunu hesapladı. Aynı eyaletlerin birçoğunda, nüfusun yalnızca küçük bir bölümünün aşılandığı 2020'nin sonunda yeni enfeksiyonlar hızlı bir düşüş gösteriyordu. 


CDC, aşı sonrası atılım vakalarının (breakthrough cases) tamamını izlemiyor 


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin, atılım vakalarını (Çev: İnsanlar aşılamadan sonra enfekte olduğunda, bilim adamları bu vakaları “atılım” enfeksiyonları olarak adlandırıyor) seçici bir şekilde izleyerek “aşılanmış” Amerikalılar için vaka oranlarını, hastaneye yatış oranlarını ve ölüm oranlarını yapay olarak aşağı çektiğini de unutmamalıyız. 
Yalnızca hastanın hastaneye kaldırıldığı veya öldüğü atılım vakaları izleniyor ve raporlanıyor. Pozitif bir test sonucu olsa bile hafif vakalar sayılmıyor. 


Bir dizi medya kuruluşu, bu önyargılı izleme ve raporlamayla ilgili endişelerini dile 

getirdi. Harvard Health'de belirtilmiş olduğu gibi CDC'nin stratejisi, bir enjeksiyonun diğerinden daha fazla veya daha az etkili olup olmadığını belirlememizi engeller. Aynı zamanda üretim sorunlarını gizleyebilir ve ikinci dozun zamanlamasının bir dizi başka şeyin yanı sıra etkinlik üzerinde bir etkisi olup olmayacağını belirlememizi engelleyebilir. 


Business Insider, tüm atılım vakalarını takip etmemenin Delta varyantının gerçekten ne kadar tehlikeli olduğunu belirlemeyi zorlaştırdığına dikkat çekti. NPR, benzer bir görüşifade etti: "Eleştirmenler, aşıları alt etmede daha yetenekli olan yeni varyantların erken belirtileri dahil olmak üzere; halihazırdaki stratejinin, ABD'yi savunmasız bırakabilecek önemli bilgilerin gözden kaçmasına sebep olabileceğini iddia ediyor." 


Tam 'aşı' uygulaması bile enfeksiyonları durdurmayacaktır. 


14 Temmuz'da BBC News, İngiliz Savunma uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'te tam 
aşılanmış 100 mürettebatın testlerinin pozitif çıktığını bildirdi. Herhangi birinin gerçekten semptomları olup olmadığı belli değil. İngiliz savunma sekreteri Ben Wallace'a göre, hafifletme çabaları arasında maske takma, sosyal mesafe ve temas ve takip sistemi yer alıyor. 
Wallace, akut enfeksiyon için güncel tedaviden ise bahsetmedi. 


Wallace onlar hakkında herhangi bir ayrıntı sunmamasına rağmen, diğer savaş gemileri de salgın bildiriminde bulunuyor. Filo şu anda Hint Okyanusu'nda ve Japonya varış noktası olmak üzere 28 hafta seferine devam etmeyi planlıyor. BBC News, kraliçe ve başbakanın yola çıkmadan kısa bir süre önce amiral gemisinde bulunduklarını bildirdi. 


Bu vaka, HMS Queen Elizabeth'in 1620'de 1 vaka oranına - bildiğim kadarıyla bu şimdiye kadar kaydedilen en yüksek vaka oranı- sahip olması nedeniyle, gen değiştirici aşıların etkinliğine dair ciddi bir görüş sunuyor. Oysaki mürettebatın %100'üne çift doz aşı yapılmış durumda. Bu size aşı kaynaklı sürü bağışıklığı anlatısının bir peri masalı olduğunu söylüyor. 
Görünüşe göre bu aşılar, belirli bir popülasyonun 90100'ü onları olmuş olsa bile COVID-19'u önleyemez! 


İsrail verileri Pfizer 'aşı' başarısızlığını gösteriyor 


İsrail'den gelen veriler ayrıca COVID-19 enjeksiyonlarının iç karartıcı bir görünümünü sunuyor. İsrail, yalnızca Pfizer'in MRNA enjeksiyonunu kullandı, dolayısıyla bu bize etkinliği hakkında iyi bir fikir veriyor. Genel olarak, ciddi vakaların ve ölümlerin çoğu iki doz enjekte edilenlerde meydana geldiğinden, uçsuz bucaksız bir başarısızlık gibi görünüyor. 

Aşağıda Twitter'da yayınlanan grafiklerin ekran görüntüsü yer almaktadır. 


Kırmızı-aşısız; sarı- kısmen “aşılanmış” ve yeşil- iki doz ile tamamen “aşılanmış” anlamına gelmektedir. Grafiklerin kendisi ne olduğunu gösteriyor. 
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Genel olarak, COVID-19 gen modifikasyon enjeksiyonları, COVID-19 salgınlarını etkili bir şekilde ortadan kaldırma yeteneğine sahipmiş gibi görünmüyor; bunu yapmanın matematiksel 


olarak nasıl imkânsız olduğunu görünce, mantıklı bir sonuç. 


ABD'deki mevcut dört COVID aşısı, yalnızca %0,7 ile %1,3 arasında mutlak bir risk azalması sağlıyor. (%67 ila %95 arasındaki etkinlik oranlarının tümü, bağıl risk azalmasına işaret eder.) 
Bu arada, yaş grupları arasında kurumsal olmayan enfeksiyon ölüm oranı yalnızca 900,26'dır. 
Üstesinden gelinmesi gereken mutlak risk, bu aşıların sağlayabileceği mutlak risk azaltımından daha düşük olduğundan, toplu aşılamanın olumlu bir etkisi olamaz. 


CDC, COVID aşısından kaynaklanan ölüm sayısını gizlemeye çalışıyor 


Bununla birlikte, (aşılar) sağlıklı bireyler arasında gereksiz ölümlere neden olabilirler. Trajik bir şekilde, CDC ölü sayısının ne kadar büyük olduğunu gizlemek için elinden gelen her şeyi yapıyor. CDC, kasıtlı bir aldatma girişimi olarak görülecek şekilde, 19 Temmuz tarihli yan etkiler raporunu önceki haftanın istatistiklerine “geri aldı”. Bunu açıklayacağım. Aşağıdaki alıntıların her birinde belirli tarihleri ve toplam ölüm sayılarını not edin. 


13 Temmuz raporu şöyle: 


“COVID-19 aşısı sonrası gerçekleşen ölümlere dair raporlar nadirdir. 14 Aralık 2020'den 12 
Temmuz 2021'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 334 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı uygulandı. Bu süre zarfında VAERS, COVID-19 aşısı olan kişiler arasında 6.079 ölüm (%0.0018) raporu aldı." 


Orijinal 19 Temmuz raporu (Wayback'te kaydedilmiştir) başlangıçta aşağıdaki gibidir: 


“COVID-19 aşısı sonrası gerçekleşen ölümlere dair raporlar nadirdir. 14 Aralık 2020'den 19 
Temmuz 2021'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 338 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı uygulandı. Bu süre zarfında VAERS, COVID-19 aşısı olan kişiler arasında 12.313 ölüm (%0.0036) raporu aldı." 


Lütfen ölü sayısının bir haftada iki katından fazla arttığına dikkat edin. Orijinal 19 Temmuz raporu daha sonra şöyle değiştirildi. Rapordaki tarih hâlâ 19 Temmuz: 


“COVID-19 aşısı sonrası gerçekleşen ölümlere dair raporlar nadirdir 14 Aralık 2020'den 13 

Temmuz 2021'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde 334 milyondan fazla doz COVID-19 aşısı uygulandı. Bu süre zarfında VAERS, COVID-19 aşısı olan kişiler arasında 6.079 ölüm (%0.0018) raporu aldı." 


Twitter 


Bilgilendirilmiş rıza için doğruluk ve şeffaflığın bu kadar kritik öneme sahip olduğu bir zamanda, CDC'nin bu tür bir aldatmaca içinde olduğunu görmek şok edicinin ötesindedir. 
Yine de buradayız. Artık önemli halk sağlığı verilerinin her fırsatta manipüle edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bu nedenle, yukarıda gözden geçirilenler gibi daha büyük eğilimlere bakmak, bu aşıların gerçek dünyadaki sonuçlarının ne olduğuna dair daha güvenilir bir resim sunabilir. 


Orijinal olarak Mercola tarafından yayınlanmıştır. 
Joseph Mercola, 27 Temmuz 2021, The Defender 


(Dr. Joseph Mercola, Mercola.com'un kurucusudur. Osteopatik bir doktor, en çok satan yazar ve doğal sağlık alanında birçok ödülün sahibi olan onun birincil vizyonu, insanlara sağlıklarının kontrolünü ellerine almalarına yardımcı olacak değerli bir kaynak sağlayarak modern sağlık paradigmasını değiştirmektir.) 


PANDEMİ SONRASI TOPARLANMADA LİDERLER VE GERİDE KALANLAR 


Seçkin Deniz, 06.06.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Clinton döneminde Beyaz Saray'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi üyesi, uluslararası ilişkilerden sorumlu eski kıdemli ekonomist ve Roubini Macro Associates Başkanı Nouriel Roubini'ye aittir ve Covid-19 salgını sonrası Küresel Ekonomik Faaliyetlere odaklanmaktadır. Analistin Türkiye'yi de sorunlu olarak gördüğü tespitleri sonrası genel görüşü şu şekildedir: "Genel güven 


toparlanırken, bazı finansal piyasalar mantıksız bir şekilde coşkulu ve altta yatan pek çok risk ve belirsizlik var. COVID-19 krizi muhtemelen ülkeler içinde ve ülkeler arasında eşitsizlikte bir artışa yol açacaktır. Ne kadar savunmasız grup geride bırakılırsa, gelecekte sosyal, politik ve jeopolitik istikrarsızlık riski o kadar büyük olur." Almanya'nın 01.8 küçüldüğü bir dönemde, Satanist Küresel Sermaye'nin Dolar-Faiz kıskacında stratejik bir baskısına maruz kalan, buna rağmen 2021 ilk çeyreğinde 907 büyüyen Türkiye'nin bu karamsar çerçevenin içinde yer alması, analistin 'piyasada satabileceği fikirleri'nden biri olarak değerlendirilmelidir. 


"Bazı büyük ekonomiler pandeminin neden olduğu durgunluktan hızla kurtulurken, diğerleri zayıflıyor ve hâlâ akut kriz durumunda. Bu küresel eşitsizliklerin devam etme derecesi bir dizi faktöre bağlı olacak ve sosyal, politik ve jeopolitik istikrara yönelik derin etkileri olacaktır." 


On yıllardır yaşanan en şiddetli küresel durgunluğun ardından, özel ve resmi tahminciler, dünya üretiminin bu yıl ve sonrasında güçlü bir şekilde toparlanacağı konusunda giderek daha iyimser oluyorlar. Ancak yaklaşan genişleme hem ekonomiler arasında hem de ekonomiler içinde eşit olmayan bir şekilde dağılacaktır. İyileşmenin V şeklinde (potansiyelin üzerinde büyümeye güçlü bir dönüş), U şeklinde (V'nin daha anemik bir versiyonu) olup olmadığı veya W şeklinde (çift dipli durgunluk), farklı ekonomiler ve bölgelerdeki çeşitli faktörlere bağlı olacaktır. 


Koronavirüs pek çok ülkede hâlâ yaygınken, kilit sorulardan biri, ekonomilerin çok erken yeniden açıldığı bazı durumlarda gördüğümüz gibi, öldürücü yeni suşların ortaya çıkmasının tekrarlanan dur-kalk döngülerini tetikleyip tetiklemeyeceğidir. Özellikle uğursuz bir olasılık, daha aşıya dirençli varyantların ortaya çıkması ve birçok bölgede şimdiye kadar çok yavaş olan aşılama çabalarının aciliyetini arttırmasıdır. 


Virüsün ötesinde, dikkate alınması gereken bir dizi ilgili ekonomik risk vardır. Yavaş veya yeterince sağlam olmayan bir toparlanma, eğer çok fazla firma batarsa ve işgücü piyasası histerezis (Seçkin Deniz'in Notu: Histerezis, sistemin bir önceki ile bir sonraki girişine verilen tepkinin, sistemin yakın geçmişteki durumuna duyarlı olmasından dolayı 

gecikmesidir.) sergilemeye başlarsa (uzun süreli işsizlik, becerilerin erozyonu nedeniyle işçileri işsiz hale getirdiğinde) kalıcı yara izlerine neden olabilir. Diğer bir soru da, yüksek borçlu firmalar (küçük ve büyük) ve hanehalkları arasında ne kadar borç azaltma olacağı ve bu etkinin tüketiciler pandemi dönemi tasarruflarını harcadıkça bastırılan talebin serbest bırakılmasıyla tamamen dengelenip dengelenemeyeceğidir. 


Bir başka endişe alanı da sosyo-politiktir: artan eşitsizlik, daha da belirgin bir istikrarsızlık ve durgun toplam talep kaynağı olacak mı? Geride kalanların gelirlerini ve harcamalarını desteklemeye yönelik politikaların ölçeğine, kapsamına ve kapsayıcılığına çok şey bağlı olacaktır. Benzer şekilde, şimdiye kadar uygulanan makro politika teşvikinin (parasal, kredi ve maliye) yeterli mi, yetersiz mi yoksa gerçekten aşırı mı olacağını ve bazı durumlarda keskin bir şekilde yükselen enflasyona ve enflasyon beklentilerine yol açıp açmayacağını göreceğiz. 


Tüm bu belirsizlikler göz önünde bulundurulduğunda, şu anda Çin'in küresel tedarik zincirlerinin bir parçası olan ABD, Çin ve Asya'nın yükselen piyasalarında toparlanma daha güçlü olacak gibi görünüyor. ABD'de, yeni enfeksiyonlardaki düşüş, yüksek aşılama oranları, 


artan tüketici ve iş güveni ve mali ve parasal genişlemenin geniş kapsamlı etkileri bu yıl güçlü bir toparlanma sağlayacak. 


Burada ana risk aşırı ısınmadır. Enflasyondaki son artış, ABD Merkez Bankası'nın beklediğinden daha kalıcı olabilir ve bugünün köpüklü finansal piyasaları bir düzeltmeden geçerek güveni zayıflatabilir. 


Çin'de ve onunla yakından bağlantılı ekonomilerde, toparlanma, gücünün çoğunu, yetkililerin virüsü erken kontrol altına alma başarısına ve bütün işlerin hızlı bir şekilde yeniden açılmasına ve restorasyonuna izin veren makro teşviklerin güven etkilerine borçludur. Ancak aşırı krediyi dizginleyen Çin daha güçlü büyümeyi sürdürmeye çalışırken, Çin'in özel ve kamu sektörlerinin bazı bölümlerindeki yüksek borç ve kaldıraç seviyeleri risk oluşturacaktır. 
Daha geniş anlamda, ABD ile Çin arasında artan bir rekabet — daha soğuk bir savaş — beklentisi, özellikle daha kapsamlı bir ekonomik ayrışmaya ve yenilenmiş korumacılığa yol açarsa, Çin'i ve küresel büyümeyi tehdit edecektir. 


Avrupa, 2020'nin son çeyreğinde ve 2021'in ilk çeyreğinde yeni bir enfeksiyon ve karantina dalgası nedeniyle çift dipli bir durgunluk yaşadığı için daha da kötü durumda. Toparlanması ikinci çeyrek boyunca zayıf kalacak, ancak aşılama oranları artmaya devam ederse ve makro politika destekleyici kalırsa büyüme yılın ikinci yarısında hızlanabilir. Ancak izin programlarının ve çeşitli kredi garantilerinin çok erken aşamalı olarak kaldırılması, daha kalıcı yara izi ve histerezise neden olabilir. 


Ayrıca, uzun süredir ihtiyaç duyulan yapısal reformlar olmadan, Euro bölgesinin bazı kısımları düşük potansiyel büyüme ve yüksek kamu borç oranları kaydetmeye devam edecek. 
Avrupa Merkez Bankası varlık satın almaya devam ettiği sürece, devlet spreadleri (yani Alman ve İtalyan tahvil getirileri arasındaki fark) düşük kalabilir. Ancak parasal desteğin eninde sonunda aşamalı olarak kaldırılması ve açıkların azaltılması gerekecek. Ve krizden yararlanmak isteyen popülist Avrupa şüpheci partilerin hayaleti sürekli olarak belirecek. 


Japonya da çok daha yavaş bir yeniden toparlanma yaşadı. Yeni bir enfeksiyon dalgasını kontrol altına almak için uygulanan karantinanın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde negatif büyüme yaşadı ve şu anda Tokyo'daki yaz Olimpiyat Oyunlarını gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Japonya da potansiyel büyümeyi arttırmak ve nihai bir mali konsolidasyona izin vermek için yapısal reformlara umutsuzca ihtiyaç duyuyor. Ve Japonya Merkez Bankası'nın sürekli parasallaştırmasına rağmen, devasa kamu borcu sonunda sürdürülemez hale gelebilir. 


Son olarak, yüksek nüfus yoğunluğunun, daha zayıf sağlık sistemlerinin ve daha düşük aşılama oranlarının virüsün yayılmasına izin vermeye devam edeceği birçok yükselen ve gelişmekte olan ekonomi için görünüm daha kırılgan. Bu ülkelerin çoğunda, iş dünyası ve tüketici duyarlılığı baskı altında; turizm ve işçi dövizlerinden elde edilen gelirler kurudu; borç oranları zaten yüksek ve muhtemelen sürdürülemez; yüksek borçlanma maliyetleri ve zayıf para birimleri nedeniyle finansal koşullar sıkı. Dahası, politika gevşetme için sınırlı alan vardır ve bazı durumlarda politikanın güvenilirliği popülist politika tarafından zayıflatılabilir. 


İzlenecek daha sorunlu ekonomiler arasında Hindistan, Rusya, Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Sahra Altı Afrika'nın birçok bölgesi ve Orta Doğu'nun daha kırılgan, petrol ithal eden bölgeleri yer alıyor. Pek çok ülke durgunluk değil, depresyon yaşıyor. 200 milyondan fazla insan aşırı yoksulluğa geri dönme riski altında. Bu eşitsizlikleri birleştiren, açlığa ve hastalığa 


en açık olan ülkeler aynı zamanda iklim değişikliğinden kaynaklanan en büyük tehditle karşı karşıya olma eğilimindedir ve bu nedenle potansiyel istikrarsızlık kaynakları olmaya devam edeceklerdir. 


Genel güven toparlanırken, bazı finansal piyasalar mantıksız bir şekilde coşkulu ve altta yatan pek çok risk ve belirsizlik var. COVID-19 krizi muhtemelen ülkeler içinde ve ülkeler arasında eşitsizlikte bir artışa yol açacaktır. Ne kadar savunmasız grup geride bırakılırsa, gelecekte sosyal, politik ve jeopolitik istikrarsızlık riski o kadar büyük olur. 


Nouriel Roubini, New York, 24 Mayıs 2021, Project Syndicate 


(Roubini Macro Associates Başkanı Nouriel Roubini, Clinton Yönetimi döneminde Beyaz Saray'ın Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nde uluslararası ilişkilerden sorumlu eski bir kıdemli ekonomisttir. Uluslararası Para Fonu, ABD Merkez Bankası ve Dünya Bankası için çalıştı ve New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'nda Ekonomi Profesörü olarak görev 


yaptı.) 


DÜNYAYI AŞILAYIN! ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ YATIRIM 


Tamer Güner, 30.05.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız New York Times yayını, Çin ve Darfur'daki soykırımla ilgili haberleriyle iki Pulitzer Ödülü kazanan The Times gazetesi köşe 

yazarı Nicholas Kristof'a aittir ve Covid-19 Aşı ekonomisine odaklanmaktadır. Yayının özeti çevirmenimiz Tamer Güner'in ifadesiyle şu şekilde verilebilir: "IMF'ye göre aşılara yapılacak 
50 milyar $ acil yatırım (öncelikle zengin ülkeler tarafından yoksul ülkelerdeki insanları 
aşılamak) 2025 yılına kadar 9 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir ek ekonomik büyüme sağlayacaktır. 
Batı bu fırsatı kaçıramaz." Bu özete eklenebilecek bir giriş notu olduğunu düşünmüyoruz. 
Umarız insanlık Covid-19 Tuzağı'na karşı neler yapabileceğini planlayacak bir sağduyuya sahiptir. 


Kısa bir test sorusuyla başlayalım: Aklınıza gelen en yüksek getirisi olan yatırım nedir? Özel sermaye mi? Risk fonu mu? 


İşte çok daha yüksek getirisi olan bir şey: Fakir ülkelerdeki insanları koronavirüse karşı aşılamak için küresel bir kampanya. 


Şimdiye kadar Amerika Birleşik Devletleri ve diğer 7 "önde gelen" ülke (G7 ülkeleri), pandemi ile küresel olarak mücadelede gerçekten liderlik göstermediler. Amerikan aşı milliyetçiliği hem aşıları hem de onları yapmak için kullanılan hammaddeleri, yurt dışında gereksiz ölümlere yol açacak ve aynı zamanda kendi iyileşmemizi baltalayacak şekilde istiflediğimiz anlamına gelir. 


MIT ekonomisti ve ekonomi alanında Nobel ödüllü Esther Duflo, bu konuda “G7'nin büyük bir ahlaki başarısızlığı” yorumunu yapıyor. “Kendi sorunlarımıza o kadar odaklandık ki ötesini göremiyoruz.” 


MIT'de ekonomi alanında Nobel ödüllü eşi ve iş arkadaşı Abhijit Banerjee ise, yoksul ülkelerde ortaya çıkan varyantlardan kaynaklanacak risklere işaret ederek, “Bu sadece büyük bir ihmal değil, (sonuçlarının) bize musallat olmak için geri geleceğini düşünüyorum” diyor. 


Bu, elbette, öncelikle parayla ilgili bir mesele değil. İnsanların hayatlarıyla ilgili. İnsanlığın gidişatıyla ile ilgili bir durum. Ancak, ahlaki pusulalarını yönlendirmek için maliyetleri tartanlara yönelik olarak, Uluslararası Para Fonu'ndan yeni bir makalede, küresel aşılara yatırım yapmanın önemini vurgulayan rakamlar sunuluyor. 


IMF, 50 milyar dolarlık acil bir yatırım hesabı yapıyor - şimdi! — öncelikle zengin ülkeler 
tarafından yoksul ülkelerdeki insanları aşılamak, pandemiyi daha erken kontrol ederek 2025 
yılına kadar 9 trilyon dolarlık şaşırtıcı bir ek ekonomik büyüme sağlayacaktır. 


Konuştuğum uzmanlara göre; bu sayede, dört yıllık süreçte yıllık olarak yaklaşık yüzde 267'lik bir getiri olacaktır. Buna karşılık, bir Oxford Üniversitesi araştırması, özel sermayeden yılda sadece yüzde 11'lik bir ortalama getiri buldu. 


IMF'nin genel müdürü Kristalina Georgieva, küresel aşılara yapılan bu yatırımın muhtemelen “modem tarihteki en yüksek kamu yatırım getirisi” sağlayacağını söylüyor. Hedef, bu yıl sonuna kadar dünya nüfusunun en az yüzde 40'ını ve 2022'nin ilk yarısına kadar en az yüzde 60'ını aşılamak. 


IMF, zengin ülkelerin pandemiyi frenleyen küresel bir aşı kampanyasıyla ekonomik olarak çok daha iyi durumda olacaklarını ve 1 trilyon dolarlık ek vergi geliri elde edeceklerini hesapladı. Kısacası, bu aşı girişimi, sadece ekstra vergi geliri ile kendini birçok kez amorti edecektir. 


Tehlikede olan, türümüzün refahıdır. Onlarca yıldır insanlar aşırı yoksulluk, cehalet, hastalık, körlük ve açlığa karşı kayda değer bir ilerleme kaydetti. Ancak koronavirüs nedeniyle geriye düştük. Virüs, düşük gelirli bir ülkeyi mahvettiğinde genç kızlar okuldan alınır ve evlendirilir. 
A vitamini takviyesi atlanabilir, bu da daha fazla körlüğe ve ölüme yol açan mikro besin eksikliklerine neden olabilir. Çocuklara parazit tedavisi yapılmaz; bu nedenle yedikleri, vücutları ve beyinlerini beslemek yerine parazitleri besleyerek onları anemik ve yetersiz beslenmiş kılar. Kadınlar doğum kontrolü veya anne bakımı hizmeti alamazlar; bu nedenle, bazıları doğum sırasında ölür veya fistül gibi doğum yaralanmalarına maruz kalır. 


Bütün bu etkenler küresel eşitsizliği büyütme tehdidi taşıyor. 


Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus şöyle diyor: “Dünyadaki aşıların çoğunu yapan ve satın alan küçük bir grup ülke, dünyanın geri kalanının kaderini kontrol ediyor. Devam eden aşı krizi, salgını sürdüren skandal bir eşitsizliktir. Tüm aşıların yüzde 75'inden fazlası sadece 10 ülkede uygulanıyor." 


Zambiya, Sudan ve Tacikistan gibi ülkelerde nüfusun yüzde 1'inden bile daha azı ancak tek doz aşı oldu. 


Ulusal liderlerin kendi vatandaşlarına öncelik vermek istemeleri elbette anlaşılabilir. Ancak stoklar arttıkça, dünya çapında koronavirüsle savaşmak için kendi ekseni etrafında dönmemiz gerekiyor - sadece yapılacak doğru şey olduğu için değil, aynı zamanda ulusal çıkarımıza da uygun olduğu için. 


Zambiya'da görmezden geldiğimiz virüs, bize bulaşan bir virüsü kuluçkaya yatırabilir. Ayrıca bu aşı girişimini, Trump başkanlığı sırasında yıpranan iyi niyeti ve yumuşak gücü yeniden inşa etmek için kullanma şansımız var ve bunların bir kısmı, Kasım ayında yapılacak bir sonraki BM iklim değişikliği konferansında ilerleme kaydetmemize yardımcı olabilir. 


Açıkçası IMF rakamları konusunda biraz şüpheliyim çünkü bunlar zor tahminler içeriyor ve fakir ülkelerde aşılama tedirgin bir süreç. Uluslararası aşı çabası olan Covax, ilerlemenin zahmetli olduğu zor yerlerde kahramanca çalışır. Örneğin Güney Sudan, kullanılmadan önce yaklaşık 59.000 doz aşının süresinin dolmasına göz yumdu. 


Ancak, IMF'nin kar tahminleri büyüklük anlamında yanlış olsa ve kazanç 9 trilyon dolar 
yerine sadece 900 milyar dolar olsa bile - bu hala 50 milyar dolarlık bir yatırıma karşılık 18 
kat olağanüstü bir getiri anlamına gelecektir. Batı bu yatırımı yapmamayı göze alamaz. 


Başkan Biden için bu durum, tüm dünyaya fayda sağlayacak ve aynı zamanda Amerikan ekonomisini koruyacak şekilde, G7 içinde ABD liderliğini güçlendirme ve savunma noktasında bir şanstır. 


Aşı İttifakı Gavi'nin CEO'su Seth Berkley şöyle diyor: “Bu salgını nasıl sonlandıracağımızı biliyoruz. Görevimizi yerine getirme fırsatına izin verilmemesi neredeyse bir suç teşkil edecektir." 


Nicholas Kristof / 26 Mayıs 2021, New York Times 


(Nicholas Kristof, 2001 yılından bu yana The Times gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır. 
Çin ve Darfur'daki soykırımla ilgili haberleriyle iki Pulitzer Ödülü kazanmıştır.) 


KORONAVİRÜS GERÇEKLERİ: NEREDE HATA YAPTIK? 
https://Wwww.spreaker.com/user/kisadalga/koronavirus-gercekleri 


Info 


Covid- 19 vaka sayısı dünya genelinde 42 milyona yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 
1 milyonu geçti. Günlük vaka sayısı artık 400 binler olarak ifade ediliyor. Dünya Sağlık 


Örgütü “salgın henüz zirve noktasına ulaşmadı? uyarıları yapıyor. Her ülke salgını kontrol 


altına almak, etkisini azaltmak için birbirinden farklı politikalar uyguluyor, yeni stratejiler 


geliştiriyor. 


Türkiye de, salgına karşı hazırlıksız yakalanan, vaka sayının en çok görüldüğü ülkeler sıralamasında ilk 20'de yer alıyor. 

İlk vakanın resmi olarak duyurulduğu 11 Mart'tan bu yana, virüsün yayılımını engellemek için ülke genelinde bir dizi önlem alındı. Bilim Kurulu oluşturması, Çin'den uçakla getirilen Türk vatandaşlarının 14 gün boyunca karantinada tutulması ve okulların ivedilikle kapatılması 


doğru hamleler olarak değerlendirildi. 


Ancak uygulanan test politikaları, saha çalışması olarak tanımlanan Filyasyon uygulaması pratikte yürümediği, HES uygulamasının güvenli veriler sunmadığı, seyahat kısıtlamalarının birden bire kaldırılması, sinema, tiyatro ve düğün salonlarının yeniden faaliyete geçmesi, vatandaşa ucuz tatil imkanlarının sunulması ise çokça eleştirildi. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde semptom 


göstermeyenler var” açıklaması da ciddi bir kırılma noktası oldu. 


Türkiye'de ilk resmi vakanın açıklandığı tarihten bu yana, Türkiye salgınla mücadele sürecini nasıl yönetti, ne kadar başarılı oldu? Yapılması gereken neler yapılmadı ya da hangi kritik yanlışlara imza atıldı. HES’ le kimler kayıt altında tutuluyor, veriler ne kadar güvenli ya da vatandaş için ne kadar caydırıcı? Filyasyon sistemi, vaka sayılarının artışının önüne geçilebildi mi? Eğitimin yeniden başlaması, okulları salgını yayan yeni kaynaklar haline mi getirdi? 


Türkiye'nin pandemiyle sınavını Türk Tabipler Birliği Covid 19- İzleme Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Cavit Işık Yavuz ve Prof. Dr. Kayıhan Pala, Kısa Dalga'dan Pervin Metin'e değerlendiriyor. 


Podcastin haber metnini okumak için tıklayın: https://Wwww.kisadalga.net/koronavirus- gercekleri/ 

BEYİN ŞEYLERİ İLİŞKİLİ OLDUĞU KAVRAMLARLA ALGILIYOR https://www.yaklasansaat.com/haberdosya/haberler/08 09 21 beyin baglanti.asp 


İnsanlar bir diş fırçası, araba yahut bir ağaç gibi sıradan bir nesne gördükleri zaman beyin otomatik olarak o anda görülen nesne ile başka şeyler arasında ilişki kurar. Böylelikle insan 


çevresiyle arasında bağ inşa eder. 


Yapay zeka öğrenimi ve beyin görüntüleme teknikleri kullanılarak yapılan yeni araştırmada "birlikte oluşum-anımsama" olayının kapsamı ölçüldü. Beyinde bu olaya katkısı olan bölgelerin tespiti yapıldı. Çalışmanın bulguları "Nature Communications" dergisinde 


yayımlandı. 


John Hopkins Üniversitesi nöroloji bölümü üyesi aynı zamanda sonuç raporu yazarlarından Mick Bonner; "Ne zaman bir buzdolabı görsek sadece buzdolabına baktığımızı düşünürüz fakat beynimizin içerisinde aynı zamanda dolap ile ilişki kurduğumuz diğer mutfak ürünlerini de anımsıyoruz. Bir ilk olarak bu çalışmada olayın beyinde gerçekleşen bölge tespit edildi ve ölçümler yapıldı" açıklamasında bulundu. 


İki taraflı ortak yapılan bu çalışmada Bonner ve Pensilvanya Üniversitesinde psikoloji profesörü Russel Epstein, üzerinde etiket bulunan binlerce manzara fotoğrafından oluşan veri tabanından faydalandı. Nesnelerin birbiriyle çağrışımını yahut da belli başlı nesnelerin ne sıklıkla birlikte anımsandığını ölçebilmek için istatistik model ve algoritma tasarladılar. Bu yöntem ile klavyeyi gördüğünüzde bir kalemi görme, bulaşık makinesi gördüğünüzde bir bot 


anımsama olasılığı gibi durumlar incelendi. 


Beyin aktivitesi fonksiyonel MR (fMRI) ile gözlemlenirken, deney katılımcılarına ilgili nesneler tek tek gösterildi. Bu esnada beynin verdiği tepkiler sonucu, bağlantı kurma (anımsama) olayı ile ilgili bölgelere bakıldı. Ekibin tanımladığı esas nokta beynin görme 


merkezinde, genellikle mekânsal algılama ile ilişkilendirilmiş bölgede tespit edildi. 


Dr. Bonner; "Bir uçağa baktığınız zaman, beynin bu bölgesi; gökyüzü, bulutlar ve diğer şeyleri çağrıştıran sinyaller gönderiyor. Uzun zamandır beynin bu bölgesinde üç boyutlu mekân-çevre kavramının işlendiği düşünülüyordu. Bu işleve ilave olarak aynı zamanda etrafta 


ilişkili cisim-nesneler ile ilgili bilgilerin de kodlandığı keşfedildi" şeklinde konuştu. 


Araştırmacılar, uzun zamandan beridir insanların bağlantılı olmayan nesneleri fark etmede yavaş olduğunu biliyorlardı. Çalışmayı yapan ekibe göre görülebilen çevredeki objeler arasındaki bağlantıları ölçümleyen bu ilk büyük çaplı deneyde aynı zamanda kurulan görsel 


bağlantının beynin görme merkezinde nasıl etkide bulunduğunu da incelenmiş oluyor. 


Güncelleme: 08/09/2021 
Kaynak: "Team find brain mechanism that automatically links objects in our minds", sciencedaily.com, çev. Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 28/07/2021 


YARISI ALINMIŞ BEYİN KENDİNİ YENİLEYEBİLİYOR 

Çocukken beyninin yarısı alınmış yetişkin bireyleri inceleyen bilim insanları, kalan beynin kendi kendisini yeniden yapılandırdığını keşfetti. Yarısı kalan beyin, fonksiyonel ağları arasında alışılmadık bir şekilde güçlü bağlantılar oluşturarak, görünüşte sanki bir bütünmüş 


gibi kişinin fonksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı 


oluyor.https://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2020/02 04 20 yarisi alinmis beyin.a sp 


97 Yaşına Kadar Beyin Yeni Nöron Üretmektedir 

İnsan beyni üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre, yeni nöron üretimi en az 97 
yaşına kadar devam etmektedir. Bu yeni iddia, sahip olabileceğimiz tüm sinir hücreleriyle beraber doğduğumuz görüşünün baskın olduğu bilim çevrelerince halen şiddetli bir şekilde tartışılmaktadır. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2019/09 08 19 noron.asp 


Beyin Glia Hücrelerinin Fonksiyonları Yeni Farkediliyor 

Birer sinyal yansıtıcısı gibi davranan glia hücreleri, yalnızca bir sinir hücresinin nerde ve ne zaman doğduğu ile ilgili değil aynı zamanda kendisinin de hangi çeşit nörona dönüşeceğini belirlediği için kontrolü elinde tutuyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2017 haberleri/20 09 17 beyin.asp 


Tüm Gelişmelere Rağmen Tıp Bilimi İnsanı Tanımaktan Uzak: Beyin ve Bağışıklık Sistemi Arasındaki Kayıp İlişki Bulundu 

Beynin, bağışıklık sistemi ile önceden olmadığı düşünülen damarlar yoluyla doğrudan bağlı olduğu anlaşıldı. 

Beyin de diğer bütün dokular gibi periferal(çevresel) bağışıklık sistemine, meningeal (beyin zarı) lenf damarları vasıtasıyla bağlı. 

Beynin lenf damarlarının bu zamana kadar fark edilmemesi, onların çok iyi saklanmış olmasından kaynaklanıyor. Aynı zamanda bu damarlar, görüntülemenin zor olduğu sinüslerin içine inen ana kan damarlarını takip ediyor, kan damarlarına çok yakın olduğu için de gözden kaçıyor. Otizmden, MS'e kadar birçok nörolojik hastalık, bilimin olmadığını iddia ettiği bu keşfin ışığında yeniden gözden geçirilmeyi bekliyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2015. haberleri/22 10 2015 beyin bagisiklik siste 


mi.asp 


Doğaya Bakmak Beyni Çalıştırıyor 

Aşırı dikkat gerektiren işlerde bilgisayar görüntüsüyle hazırlanmış yeşil bir çatıya 40 
saniye gibi kısa bir süreliğine bakmak bile dikkati toplamaya ve bir sonraki 

görevin performansını artırmaya yetiyor. 

Bilgisayar ortamında bile olsa 12 dakika doğayı izlemek doğru karar vermeye 

yardımcı olabilir. 

Modem çalışma şartları tüm gün boyunca dikkat azalmasına sebep oluyor. 'Yeşil küçük aralar' vermek azalan dikkati dengelemek için zihinsel takviyelerde bulunabilir." 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2015 haberleri/12 06 2015 yesile bakmak-.asp 


Sadece İnsanlarda Bulunan Bir Beyin Bölgesi Keşfedildi 

Sadece insanlara has olan beyin bölgesini tanımladık ve bu bölge muhtemelen bilişsel güçlerle alakalı. Ventrolateral frontal korteks olarak isimlendirilen ve geniş bir bölge içerisinde yer alan yeni beyin bölgesi, yüksek düşünme potansiyeli ile bağlantılı görülüyor. 
Örneğin, beynin bu alanı dilin konuşma faaliyetinde kritik rol oynayan Broca bölgesinde bulunuyor. 

http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2014 haberleri/11 03 2014 beyin.asp 


Muazzam Beyni Yaratan Allah'a Hamd Olsun! 

İnsan beyni kocaman bir bellek. 

İnsan hafızası bizim teknolojimizi aşan bir durum. Ancak bilgisayara benzeterek bir tahminde bulunabiliyoruz. 20 milyar civarındaki hücre ve bunlar arasındaki bağlantıları hesaplarsak yaklaşık 2,5 milyon GB hafızamız var. Bu 300 yıl süren bir HD filmi kaydetmek demektir. Ama mesela ilkokuldaki bir hatıranızı hatırlayın, detaya girin. Hiçbir dijital filmde böyle bir çözünürlük yok. Aslında beynimizin hafıza kaydı sınırsız. Beyin bilgisayara hiç benzemez. Bir santimetreküplük beyin dokusu içinde bulunan hücreler arası bağlantıların sayısı Samanyolu'ndaki yıldızlardan daha fazladır. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2013. haberleri/ekim 2013/beyin.asp 


Beyinle İlgili Eski Tez Yıkılıyor 

İnsanların sağ beynini ya da sol beynini daha fazla kullandığına dair hiçbir kanıt yok. 
Beyin yarımkürelerinden birinin diğerinden daha baskın olabileceği fikri artık çürütülmüş durumda. Beynin sadece bir yarımküresine özelleşmiş işlevler olabilir, ancak bu kişinin beynin o yarımküresini daha etkin kullandığı anlamına gelmiyor. 


http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/ekim 2013/beyinle ilgili eski tez yikiliyor.asp 


Beyin: Hasar ya da Bozulmadan Sonra Kendisini Yeniliyor 

Beynin, ana "öğrenme merkezi" bir hasara uğradığında, kompleks yeni sinirsel bağlantılar kurarak kaybolan fonksiyonu telafi etmek için çalıştığı fark edildi. Ayrıca araştırmada, yeni oluşturulan bu alternatif yolların genellikle hasara uğrayan bölgeden çok daha uzaklarda kurulduğu belirtildi. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2013. haberleri/eylul 2013/beyin.asp 


Son Derece Karmaşık Olan İnsan Beyni Üzerine Yeni Görüşler 

Eğer bütün fiziksel evrene bakarsanız, bizim beyinlerimiz çok küçüktür. Fakat onlar, aynı zamanda, en mükemmel parçalardır. Bir beynin karmaşıklığına nazaran bir galaksi sadece 

eylemsiz bir küme gibidir 

Bizim üst düzey yeteneklerimizin çoğunun, beynin çok farklı bölgeleriyle bağlantılı olarak, çok daha fazla sayıda beyin ağları kullanılarak gerçekleştirildiğini iddia ediliyor. Onlar, bu 


geniş ağ yapısının, zihinsel işleyiş için önemli olan her bir ayrı beyin bölgesinin 


büyüklüğünden daha fazla olabileceği düşünülüyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2013. haberleri/haziran 2013/beyin.asp 


Beyin Hücrelerinde Farklılaşma: Farelerin Yeni Beyin Hücreleri Geliştirmesi 

Yetişkin beyni, karşılaştığı zorluklarla birlikte büyümeye devam eder; beynin değişimi, kişiliğin gelişimi ve davranışlarla bağlantılıdır. 

Kazanılan deneyimler insan aklının yaşlanmasını etkilemektedir. Zenginleştirilmiş bir çevre ve farklılaşmanın gelişimi teşvik ettiği ortaya çıkmaktadır. 


http://www.yaklasansaat.com/haziran 2013/beyin hucrelerinde farklilasma.asp 


Meşhur Beyin Cerrahı Prof. Yaşargil ile Yapılan Bir Röportaj 

Beslenme de ifrata (aşırıya) kaçmamak üzere ne isterseniz yersiniz. Sinir sisteminin yapısı, boyutları henüz pek anlaşılmış değil. Her şeyin başlangıcındayız İnsaniyet 5 bin seneden beri bunun için uğraşıyor. Beyin diğer organlar gibi homojen değil. Çok karışık bir yapısı var. Örneğin, kalp, karaciğer, akciğer, böbrek hepsi aynı miktarda kan alır. Beyinde aynı değil. Sağ ve sol taraf farklı miktarda kan alıyor. Yapısı bambaşka. İçerisinde en az birkaç yüz odacık var, her odacığın kendine has vazifesi, bağlılıkları, yüz milyar nöron onların yardımcıları bin milyar, her bir nöronun 15 bin telefonu var. Biz iki telefonu zor kullanıyoruz. Onlar 10 -15 bini kullanıyor. Muazzam bir olay. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2013. haberleri/haziran 2013/yasargil beyin.asp 


Bir Amaca Yönelik Zihinsel Aktivite "Alzheimer'"'ı Engelliyor 

İnsan başarısının ve meyve vermesinin bir göstergesi olan yaşam amacı, sağlık sonuçları açısından oldukça önemli bir yere sahip. Yaşam amacı, kompleks ve çok yüzlü bir yapı gibi, yani, insana koruma sağlayan kompleks mekanizmalarla işliyor. Hayattan elde 

edilen tecrübelerden dersler çıkarma ve "bir hedef bilincine sahip olmak", insanın kendi çabasını gerektirir; yani, çeşitli tecrübelerin bir yerde toplanması, daha geniş anlamıyla birinin kendi rolünün ve potansiyelinin farkında olması, hedeflerini, önceliklerini ve odak noktalarını belirlemesi gibi. 

http://Wwww.yaklasansaat.com/agustos 2012/bir amaca yonelik zihinsel aktivite alzheimeri 


- engelliyor.asp 


Bir Araştırma: Egzersiz Beyne Faydalı 

Bilim adamları, 70'li yaşlarda fiziksel egzersiz yapmanın beyindeki küçülmeyi durdurduğunu 

açıkladı. http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/ekim 2012/bir arastirma egzersiz beyne - faydali.asp 


Bilim: Yediklerinizi Üçte Bir Azaltın Beyniniz Genç Kalsın! 
Yediğinin %30'u azaltılan laboratuardaki farelerin; yaşam süresinin daha uzun olduğu, bu 


hayvanların obez olmadığı ve şeker hastalığına yakalanmadığı, hafıza ve zihinsel 


becerilerinin de daha iyi olduğu görüldü. Ayrıca bu farelerin daha az saldırgan olduğu, yaşlanırken Alzheimer belirtileri göstermediği ya da çok hafif belirtiler gösterdiği belirlendi. 

http://www.yaklasansaat.com/2011/bilim yediklerinizi ucte bir azaltin beyniniz genc kalsi 


n.asp 


Yeni Bulgu: Beyin 40 Yaşın Sonuna Kadar Gelişiyor 

Yapılan beyin taramalarında, alnın arkasındaki prefrontal korteksin 30'lu ve 40'lı yaşlarda da şekil değiştirmeye devam ettiği belirlendi. Bulgunun önemli olduğu, 

çünkü prefrontal korteksin insanı insan yapan önemli bir beyin bölgesi olduğunun düşünüldüğü belirtildi. Söz konusu bölgenin; karar alma, toplumsal iletişim ve diğer pek çok kişilik özelliğini belirlediği düşünülüyor. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/aralik 2010/aralik14.asp 


Obezite: Beyni Küçültüyor mu? 

Obezitenin beyin hacminin daha küçük olmasıyla bağlantılı olabileceğini ve bu durumun sağlıklı, ancak karın bölgesinde yağlanma bulunan kişilerin ilerleyen 

yaşlarda bunama riskini de artırabileceğini gösterdi. 

Özellikle iç organlarda aşırı yağlanmanın olduğu durumlarda obezite 

ile bunama ve Alzheimer riskinin arttığına dair bağlantı da ortaya koyuldu. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/mayis, 2010/mayis20.asp 


Uykuda Dinlenirken Beynimiz Çalışıyor mu? 
Uyku, beyin için bir "dinlenme süresi" değil. Tersine, beyin metabolizması ölçümleri, beynin uykuda zaman zaman uyanıkken olduğu kadar, hatta daha fazla çalıştığını gösteriyor. 


http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/mayis, 2010/mayis8.asp 


Hatırlamak İstiyorsan: "Magnezyum"u Hatırla! 

Hafıza için bir kilit rol oynayan magnezyumun, çocuk yaşta gelişen nöronlar ve yetişkinlerdeki sağlıklı beyin hücreleri için önceden düşünüldüğünden daha önemli olduğu anlaşıldı. 

Magnezyum ihtiyacı; bolca yeşillik, brokoli, badem, ceviz ve meyve gibi yollardan karşılanabilir. Hafızaya yapılan bu etkilerin bir gecede ortaya çıkmayacaktır. Beslenmedeki düzenli değişiklikle hafızanın gelişeceği, böylece bunaklık ve yaşa bağlı kavramsal kayıplarla ilgili hastalıklarda dikkate değer bir gecikme olabileceği söylendi. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/mart 2010/mart41.asp 


Hafıza İçin Uyku: Yaşlanınca da Önemli! 
Yaşlıların da gençler kadar uykuya ihtiyacı var. Az uyumanın, yaşlılarda hafızanın azalmasının nedenlerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Yetersiz uyku beynin çalışma 


yeteneğini önemli ölçüde etkilemektedir. 


İnsanlar az uykuyla da idare edebileceklerini sanıyorlar, ancak hafıza testleri, bunun tersini söylüyor; 7-8 saat uykunun normal olduğunu söylendi. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/subat 2010/subat26.asp 


Gündüz Uykusu: Çok Faydalı! 

Yorgunluğu almakla kalmayıp, beynin yeni bilgileri öğrenme yetisini artırdığı tespit edildi. 
Beynin, yeni öğrenilecek bilgiler için kısa süreli hafıza süreci oluşturacak yer yaratmak amacıyla uykuya ihtiyacı olabileceği söylendi. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/subat 2010/subat24.asp 


Çalıştıkça Beynin Kapasitesi Artıyor: Hırs, Yetenekten Daha Önemli! 

Beyin yeni şeyler öğrendikçe, beyinde daha önce olmayan yeni bağlantılar da oluşuyor ve öğrenme devam ettikçe bu bağlantılar giderek güçleniyor. Yani beyinin kapasitesi, öğrendikçe daha da artıyor. Öğrendikçe daha fazlasını öğrenmek, daha iyiyi başarmak da mümkün oluyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2010 haberleri/ocak 2010/ocak6.asp 


Başkalarının Acıları, Bazı İnsanların Beyinlerini Hareketlendiriyor 

Başkalarının acısını hissettiklerini söyleyen kişilerin bunu söylerken beyinlerinde acı hissiyle bağlı bölgelerde hareketliliğin arttığı gözlendi. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/aralik 2009/aralik22.asp 


Uyku: "Hafıza Hataları''nı Azaltıyor 

Uykunun hafıza mekanizmasını düzenlediği tespit edildi. Gece uyuyan öğrencilerin daha az yanlış kelime seçtikleri, hafızayla ilgili daha az hata yaptıkları görüldü. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/eylul 2009/eylul123.asp 


Aşırı Kilo: Beyne de Zarar Veriyor! 

Obez insanların beyin dokusu, normal kilodaki insanlarınkinden % 8 daha küçük ve obezlerin beyinleri, 16 yaş daha büyük görünüyor. Aşırı kilolu sınıfına girenlerin beyinleriyse, % 4 daha küçük ve beyinleri sekiz yaş daha yaşlı görünüyor. Obez insanlar, ön ve arka loplarından beyin dokusu kaybediyor ki bu alanlar, planlama ve hafıza, dikkat, yönetici fonksiyonlar, hareket, uzun süreli hafıza ve hareket konularında kritik rol oynuyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/agustos 2009/agustos32.asp 


Beyniniz Vücudunuzun Ne Yaptığını Bilmediğinde... 

Bir şeyi yapmayı istemekle, o şeyi gerçekten yapmak farklı şeylerdir. Ne yaptığımızın farkında olmak için istemliliğe de gerek duyulmaktadır. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/temmuz 2009/temmuz3.asp 


Kişinin Beyni: Kendi Yalanına Tepki Gösteriyor! 


Bir insan, yalan söylemek üzereyken bile beyni, kişinin dürüst davranması için aynı 


anda protestoya başlıyor. O anda vicdan uyanıyor. Ancak bu durum çıplak gözle görülemiyor. Kişi herhangi bir acı hissetmiyor, terlemiyor ya da elleri titremiyor. Beynimizde bizi bir şeyi yanlış yaptığımız konusunda bilgilendiren bir mekanizma var. Bu mekanizma, vicdan azabı ya da pişmanlık olarak bilinen olguyu devreye sokuyor. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/haziran 2009/haziran?21.asp 


Şaşılacak Az Enerjiyle Şaşırtıcı İşler Yapan Beynimiz: Bir Mucize! 

Beynin belli bölümleri sadece ön planlama için görevli. Bunun için de ayrı bir çip gerekli. Beynin inanılmaz bir organ ve enerji koruma yeteneği var. Bilgisayar, insan beyninden 20 bin kat daha fazla enerji istiyor. Bir gün insanın düşüncelerinin nasıl geliştiği, nasıl hayata konduğunu tam olarak anlama ihtimalimiz zayıf. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/mayis 2009/mayis10.asp 


Ergenleşmekte Olan Beyin: Düşünmeden Harekete Geçiyor! 

Araştırmaya göre, 10 yaşından itibaren, çocukların biyolojik saatleri değişmeye başlıyor ve beyinleri, sabahın erken saatlerinde doğru dürüst çalışmaz oluyor. Buna göre, gelişmekte olan ergen beyninde, müthiş bir "düşünmeden harekete 

geçme" özelliği var."Beynin ön Kısmı"ndaki pek çok bağlantı, 20'li yaşlara yaklaşana dek tam olarak oluşmuyor. İşin ilginci, bunlar, harekete geçmeden önce durup düşünmemizi, yaptığımız şeyin sonuçlarını düşünmemizi sağlayan bağlantılar. Bunlar ergenliğin son dönemlerine dek oluşmuyor. 

Verilere göre, okul saatini sabahları yalnızca bir saat ileriye almak ve daha zor dersleri öğlene doğru kaydırmak, sınavda başarı sonuçlarının artırıyor, okuldan kaytarma ve depresyon vakaları da azalıyor. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/mart 2009/mart48.asp 


Erişkinlerde Oluşan "Yeni Nöronlar"'ın Görevi Ne? 

Erişkin insan beyninin bellek(hafıza) ile ilişkilendirilen bölümünde (hipokampüs) yeni nöronlar oluştuğu saptandı. 

Yeni nöronların, birkaç hafta öncesinde yaşanan olaylarla, anılar arasında bağlantı kurduğunu ileri sürüyorlar. 

Çevresel zenginliğin ve fiziksel egzersizlerin, yeni beyin hücreleri oluşumu üzerinde olumlu etkileri olmakta. 

Olgun nöronlar, veri aktarımında seçici davranıyor. Yeni nöronlarsa kolayca uyarılabilir yapıdalar. Yeni nöronlar, en küçük sinyali bile iletiyor ve aralarında yeni bağlantılar oluşturuyorlar. Bu hızlı tepki veren yapılarıyla yeni nöronlar, yaşanan olaylar ile anıları birbirlerine bağlıyorlar. Yeni nöronların, birkaç hafta içinde sinir ağıyla iyice bütünleşip olgunlaştığı belirtilen araştırmada, zamanla daha zor uyarılabilir duruma geldikleri söyleniyor. 
Birbirlerine yakın zamanlarda gelişen nöron kümeleri, daha genç oldukları dönemdeki anıları 


saklayabiliyor. 


http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/mart 2009/mart42 asp 


Glikoz, Hafızaya Zararlı: Egzersiz Güçlendiriyor! 

Glikozu yavaş yakan kişiler, bunu hızlı yakanlara göre daha unutkan oluyorlar. Ayrıca bu kişilerin beyinlerinin, öğrenme ve hafızayla ilişkili hipokampüs bölümünde bulunan dişli kıvrımlarında bir sorun olma olasılığı, daha yüksek oluyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/subat 2009/subat27.asp 


Beyin Hala Muamma: Tekrar Nasıl Öğreniyor? 

Sinir hücreleri, yeni oluşturdukları pek çok bağlantıyı unutmazlar, arasında gelişen uzantıların çoğu korunur. Yani alıkoyarlar ve eğer gerekiyorsa yalnızca bilgi akışını inaktif hale getirirler. Bu önceden öğrendiğimiz bir şeyi yeniden öğrenmeyi kolaylaştırır. 

Genç bir beynin, daha kolay öğrenmesine rağmen, öğrenme kabiliyetimiz yaş ilerlese de devam eder. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2009 haberleri/subat 2009/subat25.asp 


Beyne Benzeyen Ceviz: Sağlık İçin Hayati! 

Cevizi, daha sağlıklı ve mutlu yaşamak isteyen herkes günlük diyetine mutlaka eklemeli. 
Ceviz yaprakları içeren bir ilaç, kas tedavisinde ve sindirim sistemini yatıştırmada kullanılmıştır. 16 ve 17. yüzyıllarda bazı bitkiler benzedikleri vücut azalarının rahatsızlıklarının tedavisinde değerlendirilmiş. 

Ceviz, baştaki rahatsızlıkların tedavisinde, zihni geliştirmede, duygu, his ve heyecanı kontrol altına almada bitkisel ilaç olarak kullanılmıştır. Günde 3-5 tane ceviz tüketimi, insanın sağlığına katkıda bulunmasının en kolay yoludur. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/kasim/kasim47.asp 


Küçük Beynimiz: Büyük Enerji Harcıyor 
Zeki olanlar, zor olan bir problem üzerinde düşünürken, daha fazla enerji harcıyorlar http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/aralik/aralik46.asp 


"Esnemek", Beyni Serinletiyor mu? 

Beyin, bilgisayarlar gibidir. Serinlediği zaman daha iyi çalışır. Esnemek de beyni serinletiyor ve dolayısıyla daha randımanlı çalışmasına yol açıyor. 

Yorgunluk ve uykusuzluğun, esnemeyi harekete geçirerek; beyin sıcaklığını artırdığı görüldü. Esnemenin, beynin uyku halinden, uyanıklık dönemine geçerken bu geçici hallerini kolaylaştırdığı görüldü. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/aralik/aralik42 asp 


Karbonhidratsız Rejim: " Hafıza Kaybı Yapıyor 
Düşük karbonhidratlı veya karbonhidratsız 


rejimlerin düşünce ve idrak üzerinde, çok olumsuz etkisi olduğu araştırmada ortaya 


çıktı. Rejim yaparken karbonhidratlı besinlerden kaçınanlar; yapılan hafıza testlerinde, rejim sırasında, bir miktar makarna, ekmek ve patates yemelerine izin verilenlere göre 

daha kötü durumda çıktı. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/aralik/aralik35.asp 


Felçli Beyin Hücreleri: Kök Hücreleriyle Tedavi Edildi 

Felç nedeniyle konuşamayan ve sağ kolunu oynatamayan 49 yaşındaki İngiliz Walter Bast'ın, beynine, kök hücre dolu bir çay poşeti yerleştirildi. İki hafta sonra beynine koyulan çay poşeti çıkarıldığında, mucize bir şekilde konuşmaya başladı. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/aralik/aralik15.asp 


"Beyin Gücü"'yle Neler Yapılabilecek? 

Araştırmacılar, bu teknolojinin, insanların düşünceleriyle, tekerlekli sandalyelerini hareket ettirebilmelerini veya arabalarını kullanabilmelerini sağlayacağını umuyor. 
Sadece düşünerek, bir bilgisayarı veya tekerlekli sandalyeyi kontrol edebilirler. Bu teknoloji ile beynimizi kullanarak, bilgisayar oyunlarını kumanda etmekten, yaşadığımız çevreyi; örneğin ışıkları, perdeleri açıp kapamak; kanalları değiştirmek gibi pek çok şeyi kontrol edebiliriz. 

http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008, haberleri/aralik/aralik3.asp 


Beyin Sinir Hücreleri Nasıl Çalışır? 

Beynimiz, öğrenme ve hatırlama yeteneğimiz, bizi pek çok canlıdan üstün kılar. 

Beynimizde, yeni bilgiyi depolamak için sinir hücrelerimizin arasında, yeni bağlantıların oluşması gerekir. Daha önce bilmediğimiz bir bilgiyle karşılaştığımızda, uyarılan beyin hücresinden ipliksi uzantılar oluşarak, komşu hücrelere doğru gider. Uzantının sonunda iki hücre birbirine dokunduğunda (aralarında bir sinaps oluştuğunda) bilgi, bir hücreden öbürüne akar. Böylece yeni bir şey öğrenilmiş olur. Bağlantı, bir şekilde kırılırsa, öğrenmiş olduğumuz şeyi unuturuz. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008. haberleri/kasim/kasim53.asp 


Beyin Kanamalarını Önleyecek Buluş: "3Gen" 

Anevrizma oluşma riski yüksek hastalar, basit bir kan testiyle tespit edilerek, beyin kanamaları önlenebilecek. 

Ortaya çıkarılan 3 genin tespitiyle, söz konusu hastalığın oluşum nedenlerinin de anlaşılmaya başlandığını her 3 genin de damarlardaki bozukluğu tamir eden kök hücreleri 

etkilediği belirlendi. 

Bu genlerdeki bozukluklar, beyin damarlarının sertleşerek erken yaşlarda bile yaşlanmalarına yol açıyor. Bu erken yaşlanmaya bağlı olarak da, anevrizmalar ortaya çıkıyor ve zamanla patlayarak beyin kanamalarına ve felçlere sebep oluyor http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/kasim/kasim26.asp 


Beyin ve Omurilik Hasarı Tedavisinde Umut 

Fare beyninde hasar görmüş olan sinir hücrelerinin kendilerini yeniden üretmesini sağlayan yönteme imza atıldı. Sinir hücresinin gelişmesini engelleyen bir protein bloke edildi ve bunun, hasarlı "optik sinirler"in yerine yeni hücrelerin gelişmesini teşvik ettiği 

belirlendi. Çalışma sırasında, PTEN ve TSCI adlı proteinler bloke edildi ve söz 

konusu hücrelerin, hızla kendini yenilediği görüldü. Verilen bilgiye göre ekip, şimdi 

bu proteinleri bloke edecek bir ilaç üretmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/kasim/kasim17.asp 


İnsan Beyni: 40'ından Sonra Yavaşlıyor 

ABD'de yapılan son araştırma, insan beyninin 39 yaşında azami hızla çalıştığını, 

ancak 40'ından sonra yavaşladığını ortaya koydu. Nedeni, nöron olarak bilinen sinir hücrelerini kaplayan yağlı zırhın orta yaştan sonra hasar görmesi. Elektrik tellerini kaplayan plastik kabloya benzeyen ve sinyallerin vücut ile beyin çevresinde hızlı gitmesini sağlayan bu zırh, hasar görmeye başladığı zaman, beyindeki nöronlardan geçen bu sinyaller de, hız kaybediyor. Bu durum, vücut içindeki tepkilerin yavaşlaması anlamına da geliyor. 

40 yaşından sonra, vücut bu koruyucu zırhları onarma mücadelesini kaybediyor. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/ekim/ekim52 asp 


Alzheimer Tedavisinde: Yeni Bir Çalışma 

Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir çalışma, beyindeki yağ asidi seviyesini kontrol altında tutmanın Alzheimer hastalığının tedavisinde yardımcı olabileceğini ortaya koydu. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/ekim/ekim41.asp 


ABD İstihbarat Raporu: "Beyin Geleceğin Savaş Alanı" 

Beyin kontrolüyle, uzaktan kumanda ve farmokolojik mayınlar da, bu savaşın içinde yer alacaklar. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/ekim/ekim34 .asp 


ABD'nin Terör Paranoyası: "Niyet Okuma Cihazı Geliştirdi" 

Havalimanları gibi kalabalık yerlerde, teröristleri, diğer kişilerden ayırabildiklerini iddia ettikleri bir cihaz geliştirdiler. Cihazın, "kaygılı yolcu" ile teröristi birbirinden ayırt edebildiği iddia ediliyor. Doğal olarak çok terliyorsanız, sistem bunun da farkına varıyor. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/ekim/ekim7.asp 


Dr.Nelson'un: "Zinde Bir Beyin" İçin Uyarıları! 

1) Her gün egzersiz yapın. Günde 30-45 dakika, haftada en az 4 gün yürümeye, iş saatlerinde daha çok aktif olmaya, kısa mesafelerde taşıt kullanmamaya çalışın. Fırsat buldukça yürüyün. 

2) Kullandığınız ilaçları yeniden gözden geçirin. Antihistaminik-antialerjik ilaçları, 


özellikle alüminyum içeren antiasitleri ve uyku kolaylaştırıcıları doktorunuzla konuşmadan 


uzun süre kullanmayın. 

4) E ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerin, selenyum gibi serbest radikal 

avcısı mineralleri, B vitamini, özellikle B12 vitaminlerini yeteri kadar aldığınızdan emin olun. Dengeli bir beslenmenin de yaşlılıkta vitamin eksikliğine yol açabileceğini hatırlayın. 
5) Hayata bağlı kalın. Hayatınıza önem katan bağları iyice sıkılaştırın. Huzurunuzu koruma ve güçlendirmeye bakın. Aileniz, dostlarınız, işiniz, hemşerilik ve vatandaşlık bağlarınıza, inançlarınıza daha sıkı sarılın. İnsanlarla daha sık birlikte olmaya, aileniz ve 

arkadaşlarınızla olumlu ilişkiler kurmaya ve sosyal aktivitenizi çoğaltmaya çalışın. İyi sosyal ilişkileri olan yaşlılarda bellek fonksiyonları bozulmuyor. Sosyal ilişkiler, bir 

taraftan zihinsel egzersizleri yoğunlaştırıyor, diğer taraftan çeşitli olayların ruhsal travmalarını hafifletmeye yardımcı oluyor. 

6) Hipertansiyonu ve kolesterol yüksekliği sorununu önleyin ya da kontrol altına 

alın. Kalbiniz için kötü olanın, beyniniz için de kötü olduğunu unutmayın. 

7) İyi ve kaliteli uyku uyuyun. İyi bir uyku için ortalama 8 saat gerekir. Kaliteli uyku, beynin yeni bilgileri pekiştirmesini sağlar. 

8) Stresinizi iyi yönetin. Ölçülü ve kontrollü stres, dikkati yoğunlaştırmakta, odaklanmayı arttırmaktadır. Kontrolsüz, uzun süreli ve aşırı stres ise, dikkati sürdürme kapasitesini yok etmekte, unutkanlığı tetiklemekte, kortizon hormonunu yükselterek beynin bellek için önemli bölümlerinde hasar geliştirmektedir. 

11) Yeni şeyler öğrenmeye devam edin. Her yeni bilgi ve beceri birer bellek egzersizidir. 
Yeni sporlar, hobiler, araştırma alanları, heyecanlı ve zevkli problemler, ezberlenen yeni şiirler ve yeni diller, beyniniz için en güçlü vitaminlerdir. 

12) Tembelliği bırakın. Zihinsel faaliyetlerinizi sınırlamayın. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/eylul/eylul37 asp 


Vejetaryenlerin: Beyni Zarar Görüyor! 

Vejetaryen olan insanlarda erken bunama, sinir sisteminde bozukluklar ve kansızlık gibi ciddi hastalıklara, çok daha sık rastlandığı ve bu durumun da B12 vitamini eksikliğinden kaynaklandığı belirlendi. 

http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/eylul/eylu138.asp 


Emzirme: "Bebeği Daha Zeki Yapıyor" 
Emzirme çocukların zekasını artırıyor ve akademik başarılarını geliştiriyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/aralik/aralik22.asp 


B12 Vitamini Eksikliği: "Beyni Etkiliyor" 

Dengeli bir beslenmeyle birlikte et, balık ve zenginleştirilmiş tahıl ya da sütte bulunan B12 vitaminini daha fazla tüketmeliyiz. B12 açısından zengin gıdalar 

arasında karaciğer ve kabuklu deniz ürünleri gösteriliyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008. haberleri/eylul/eylu121.asp 


Beyin Hücrelerinin Ölümü: Hafıza Kaybı Önlenebilir mi? 

Yetişkinlerin beyinlerinin, hafıza ve koku alma gibi işlevleri yapabilmeleri, yeni beyin hücrelerinin(nöronlar) üretilmesine bağlıdır. Bu üretim durursa, hafıza bir süre sonra görevini yapamaz olur. 

Beynin, kokuyla ilgili bölümündeki tüm hücrelerin(nöronlar), hemen tamamının, 1 yıl içerisinde yenilendiğini tespit ettiler. Beynin, hafızayla ilgili bölümünde de 

(hippocampus), yeni beyin hücreleri belirlendi. 

Şimdi, yeni beyin hücrelerinin nerelerde üretildiğini ve bunu dışarıdan müdahaleyle teşvik edip edilemeyeceği araştırılıyor. 

http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/eylul/eylul9 asp 


Kirli Hava: "Çocukların I('sünü Düşürüyor" 

Trafikten kaynaklanan yoğun hava kirliliğinin fazla olduğu bölgelerde yaşayan çocukların, temiz hava soluyan çocuklara göre, daha düşük IQ'ya sahip olduğunu belirledi. 

Ayrıca bu çocuklar, sözcük dağarcığı, hafıza ve öğrenme testlerinde daha düşük puanlar elde ettiler. 


http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/agustos/agustos58.asp 


Bilinçten Önce Bilinçsiz İstekler mi?: Beyin, Önce mi Karar Veriyor? 

Kişi kendi kararını vermeden önce, beyin karar veriyor. Beynimiz ise büyük olasılıkla, biz farkına varmadan uzun bir süre önce, içeceği şeyi seçmiştir. Bilinçli irade ile bilinçsiz istekler, birbirleriyle tutarlıdır. Beynimizin verdiği kararlardan hoşlanmazsak. 

İnsanların, fikirlerini değiştirebildikleri gerçeğini göz ardı edilemez. 


http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/temmuz/temmuz27.asp 


İnsan Beyni Yok: Kadın ve Erkek Beyni Var! 

Erkekler ve kadınların davranışlarındaki farklılığın, beyinlerinin temel olarak birbirinden farklı olmasından kaynaklanıyor. Düşünüp yargıya varma, karar verme, sorun çözme gibi işlevleri düzenleyen beynin ön bölgesi frontal lob'un, kadınlarda erkeklere oranla daha büyük. 
Boyutlardaki farklılığın, işlevsel organizasyonda da farklılık anlamına gelmektedir. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/temmuz/temmuz47.asp 


6 Dakikalık Uyku: "Hafızayı Cilalıyor" 

Çok kısa şekerlemelerin bile hafızanın tazelenmesinde büyük yarar sağlıyor. 
Hafıza, derin uyku halinde tazeleniyor. Bu derin uykuya da, uykuya dalınmasından en az 20 dakika sonra geçiliyor. 

http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/temmuz/temmuz16.asp 


Karar Verirken: "Akıldan Çok Duygular Etkili" 
"Adil olma hissi", mantıksal değil duygusal. Adil olma söz konusu olduğunda, "yargıların; 


"akıl"dan çok "duygular"la yönlendirildiği görüldü. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008. haberleri/mayis/mayis24 asp 


İnsan Beyninde: Karar Verme! 

Kişiler, iki seçenek arasında karar veriyor. Bunlardan biri, mevcut durumda yararı bilinen bir seçenek; diğeri ise yeni, henüz bilinmeyen ve potansiyeli olan bir seçenek. Beyin, uzun vadeli seçeneği seçebilmesi için, kısa vadeli hazır yarardan vazgeçmesi gerekiyor. 

Beyin, tatlı bir opsiyondan feragat edip, gelecekte daha iyisini kazanma alternatifini seçebiliyor, ancak bunun için anlık keyif içgüdüsünü bastırması gerekiyor. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008. haberleri/mart/mart58.asp 


Beyne En Çok Zarar Veren İçki: "Şarap" 

Şarap içmek, bira veya diğer sert alkollü içeceklere göre beyne daha fazla zarar 

veriyor. Şarap, özellikle beynin, hafıza ve boyutsal zekayla ilgili bölümü 

olan hipocampusu etkiliyor. Bu bölge, Alzheimer hastalığında, başlangıçta beynin etkilendiği ilk bölümdür. Şarap içmek, bağırsak kanserini, % 10 arttırıyor. Herhangi 

bir alkolün, aşırı tüketimi, böbrek, karaciğer hastalıkları, uzun dönem beyin hasarı ve organ yetmezliği riskini arttırıyor. Alkolik olmayanların hippocampusu, 3.85 ml. Bira içicilerinde 3.4 ml, sert alkollü içki içenlerde 2.9 ml ve şarap içicilerin 2.8 ml ölçüldü. 
http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/mart/mart39 asp 


Çok Kısa Uykular: Hafızayı Yeniliyor http://Wwww.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/subat/subat52.asp 


Kaşınmak: "Beyindeki Sıkıntıları Azaltıyor" 

Kaşınmak, beyindeki bazı olumsuz duyguları ve hatıraları, geçici olarak etkisiz hale getiriyor. Kaşınmanın yoğunlaşması, beynin, ilgili bölgelerindeki faaliyetini azaltıyor. 
Araştırmacılar, kaşıma işlemi sırasında, beyindeki, "sıkıntıyı 

algılama ve hatırlamayla ilgili" bölgelerin aktivitesinin, azaldığını saptadı. Kaşıma işlemi yoğunlaştıkça, beynin bu bölgelerindeki faaliyeti de iyice düşüyordu. Kaşınma eyleminin, beyindeki ağrı ve aynı zamanda tekrarlayan davranışlarla ilgili bir bölgedeki aktiviteyi artırdığını saptayan uzmanlar, bunun "sürekli kaşınmak isteğinin" cevabı olabileceğini kaydettiler. Sürekli kaşıntı yapan egzama gibi kronik 

hastalıkların tedavisinde de, yararlı olabilir. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/subat/subat6.asp 


Tesadüfi Keşif: "Hafıza Kayıtları Silinmiyor" 
Elektrik Şokla: "Hafızadan Silinenler Geri Geldi" 
Uzmanlar, yeni tekniği, Alzheimer hastalarının tedavisinde kullanmaya başladılar. Bu 


çalışmalar, başarıyla devam ederse; belki de, beyne düzenli olarak akım vererek hafızayı 


canlandıran bir "beyin pili" yapılacaktır. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008, haberleri/subat/subat2.asp 


Alzheimer'a Karşı: "Omega-3 Yağ Asiti Etkili" http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2008 haberleri/ocak/ocak33 asp 


Hamsi: "Zekayı Güçlendirir" 
İyot eşittir zekadır. Hamsi de iyot açısından zengindir ve zekayı geliştirir. 
http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2007 haberleri/h330.htm 


Beyin Şifresi Çözüldü Mü? 

Beyin dalgalarını toparlayıp, işleyip, elleri çalışmayan insanların, ellerinin çalışması sağlanabilecek. Artık beyindeki sinyallerin ne anlama geldiğini biliyoruz. Beyin ile vücut arasındaki iletişim çözüldü. Bu metotla beynin hangi bölümünün ne iş yaptığını ortaya çıkardık. Beyne yerleştirilen elektronik bir cip vasıtasıyla yapay kola beyinden komut vererek istenilen hareket yaptırılabiliyor. Artık doğuştan veya kaza sonucu kolu olmayanlara takılacak yapay kolla, organ eksikliği giderilecek. Yapay kol, sağlam kol gibi iş yapabilecek hale gelebilecek. 

http://www.yaklasansaat.com/haberdosya/2007 haberleri/h162.htm 


TESADÜFİ KEŞİF: "HAFIZA KAYITLARI SİLİNMİYOR" 


Alzheimer Hastalığında beynin MR görüntüsü 


Kanadalı bilim adamları, zararsız elektrik şoklarıyla, obezite tedavisi uygularken; ilginç bir durum ortaya çıktı. Elektrik şoku verilen hasta, 30 yıl önce unuttuğu bir olayı, tüm ayrıntılarıyla hatırladı. Uzmanlar, bu keşfe dayanan deneyler başarılı 

olursa; Alzheimer ve hafıza kaybı tedavisinde önemli gelişmeler olacağını söylediler. İlginç bir tesadüf sonucu, unutulduğu sanılan anıları, "geri çağıracak" olan yeni bir teknik keşfettiler. 


Elektrik Şokla: "Hafızadan Silinenler Geri Geldi" 


Toronto Western Hastanesi, nöroloji profesörlerinden, Op. Dr. Andres Lozano'un ekibi, 190 
kilogram ağırlığındaki bir hastaya, obezite tedavisi uygularken; beyninin belirli 


bölgelerine, elektrik akımı verildi. Amaç, bu elektrik şoklarıyla, beyinde iştahı 


düzenleyen hipotalamusu uyararak; hastanın açlık hissini ve kendisini zayıflatmaktı. 


Ancak operasyon sırasında, iştahını kaybetmek yerine, 30 yıl önceki bir olayı, aniden tüm ayrıntılarıyla hatırladı. Yapılan çalışma, elektrik akımının, hafızayı canlandırdığını; tamamen unutulduğu sanılan anıların, aslında beyinden hiç silinmediğini ve geri çağrılabileceğini ortaya koydu. 

Hafızayı Canlandıracak: "Beyin Pili" 

Prof. Lozano: 


"Hastanın başına takılan, bu elektrotları, Parkinson tedavisinde de başarıyla kullanıyorduk. 
Ancak bunların hafızayı geliştirebileceğini, ilk kez ispatladık. Hafıza devrelerinin şiddetini 


artırarak, hassasiyeti yükseltiyoruz. Böylece, beyni faaliyete sevkediyoruz" dedi. 


Annals of Neurology Dergisi'nin yeni sayısında, bu buluş tüm detaylarıyla anlatılmaktadır. 
Uzmanlar, yeni tekniği, Alzheimer hastalarının tedavisinde kullanmaya başladılar. Bu çalışmalar, başarıyla devam ederse; belkide, beyne düzenli olarak akım vererek hafızayı canlandıran bir "beyin pili" yapılacaktır. 


Güncelleme: 01/02/2008 
Kaynak: "Memory Enhancement İnduced by Hypothalamic/Fornix Deep Brain Stimulation", Annals of Neurology Dergisi, Çev. Furkan Kargıoğlu, Ocak 2008. 


BAĞIRSAK BAKTERİLERİ İLE GENLER ARASI İLİŞKİ BULUNDU 


Bağırsağımızdaki bakteri florası, "bağırsaklarda yaşayan bakteriler" bir anlamda sürekli yenilenen "yağmur ormanları" gibi öncelikle yaşam tarzımızdan etkileniyor. Neler yediğimiz, hangi ilaçları kullandığımız bunların başında geliyor. 

Fakat Notre Dame Üniversitesinde yapılan yeni çalışmada bu değişimde genlerin çok daha önemli bir role sahip olduğu bulundu. 


Science dergisinde yayımlanan raporda araştırmacılar, bağırsak florasında yaşayan bakterilerin çoğunun "miras olarak" geçebileceğini keşfetti. Kenya Amboseli Ulusal Parkındaki "habeş maymunları-babun" üzerinden 14 yıllık uzun bir çalışma sonucunda elde edilen 16.000 flora türü incelendi. Bununla birlikte nesilden nesile aktarım, mevsim ve yaş faktörüyle alakalı değişim gösteriyor. Ayrıca birkaç benzer flora özelliklerinin insanlarda da sonraya aktarılabildiği bulundu. 

Notre Dame Üniversitesinde Biyoloji Bilimi profesörü aynı zamanda çalışmada temel araştırmacı olan Elizabeth Archie; "Aslında çevreniz bağırsaktaki bakteri yaşam alanı üzerinde genlerden daha büyük bir rol oynuyor. Fakat bu çalışma genlerin rolünün 


düşünülenden daha önemli olduğunu anlatmakta" açıklamasında bulundu. 


Bağırsaktaki bakteriler birçok görevi yerine getirmektedir. Besinlerin sindirimine yardım yanında, temel vitaminleri de sağlar ve bağışıklık sisteminin hazır olmasına katkıda bulunurlar. Önceki çalışmalar mikropların (yararlı bakterilerin) 95-13 kadarının sonraya aktarılabildiğini göstermekteydi fakat Prof. Archie ve araştırma ekibinin öne sürdüğüne göre 


bu zamana kadar yapılan çalışmalarda "anlık" olarak bakteriler inceleniyordu. 


Bu yeni çalışmada ise 585 vahşi Amboseli maymunundan alınan örnekler kullanıldı. 
Örneklerdeki mikrobiyom (flora) profilleri maymunların kurak ve sulak dönemdeki beslenme düzenlerindeki değişimi yansıtıyor. Aynı zamanda atalar, çevresel koşullar, sosyal 


davranışlar, nüfus ve grup halinde beslenme bilgileri de incelendi. 


Araştırmacıların bulduğuna göre bağırsak florasının; tüm beslenme alışkanlığı, mikropların 


türleri gibi karakteristik özelliklerinin %97'si kesin bir şekilde sonraki nesle aktarılıyor. 


İlave olarak araştırma ekibi çevresel faktörlerin de floradaki özellik aktarımını etkilediğini 
kanıtladı. Bağırsak bakterilerinin aktarılabilirliği sulak sezona göre kurak sezonda 9048 


oranında fazla olmakta. Araştırma Amerika Ulusal Bilim Vakfı tarafından desteklenmiştir. 


Güncelleme: 01/09/2021 
Kaynak: "Our genes shape our gut bacteria, new research shows", sciencedaily.com, çev. 


Furkan Kargıoğlu, yaklasansaat.com, 08/07/2021 
ET ÜRÜNLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ, BAKTERİLER VE ZEHİRLENME 


Gıda güvenilirliği açısından önemli olan, hastalık yapıcı patojen bakterilerin kontaminasyonunu(bulaşını) önlemek, bakteri sayısının ve ürettikleri toksin miktarını minumum seviyede tutmaktır. Sayı ne kadar az olursa pişirme sırasında bu bakterilerin ölmesi ve toksinlerin etkisiz hale gelmesi veya gıda zehirlenmesine neden olabilecek bakteri ve 


toksin yüküne ulaşmaması gıda güvenilirliğini artıracaktır. 


Etlerin Saklanması Ve Pişirilmesine Kadar Geçen Süreçte Olması Gereken Soğuk Zincir 


1) Etler hemen tüketilmeyecekse buzdolabının (-18°C) dondurucu bölmesinde saklanmalıdır. 
2) Dondurulmuş etin çözülmesi buzdolabının (44'C) soğutucu bölmesinde ambalajlı bir şekilde yapılmalıdır. Şayet acil kullanılacaksa, o zaman etlerin yine ambalajlı bir şekilde soğuk su içerisinde bekletilerek çözdürülmesi daha sağlıklıdır. Bu işlem bakteri üremesini azaltacaktır. 

3) Çözülen etler bekletilmeden iyice pişirilmelidir. Az pişmiş etler gıda zehirlenmesi açısından risklidir. Çünkü çoğu bakteriler ancak 68'C ve üzerindeki sıcaklıklarda normal 


pişirme süresiyle ölürler. 


Not: Bakteriler türlerine göre (-10)*C'den 100'C'ye kadar geniş bir sıcaklık aralığında canlılıklarını sürdürebilirler. Kurthia zophii bakterisi -5 “C'de üremeye devam eder. Patojen bakterilerin en iyi çoğalabildikleri sıcaklık aralığı 5- 65'C (tehlikeli bölge) arasıdır. Kaynatma ile bakterilerin birçoğu ölür ancak sporları tamamen yok edilemeyebilir. Spor oluşturmuş bakteriler kaynayan suda bir saat veya daha fazla canlı kalabilirler. Dondurma işlemine ve 


bazı dezenfektanlara karşı da dirençlidirler. 
Çözülmüş Etlerin Tekrar Dondurulmasındaki Riskler 


1) Etlerin çözdürüldükten sonra tekrar dondurucuya kaldırılması gıda zehirlenmesi açısından potansiyel risktir. (Şayet etler +4 “C'de çözdürülüp bekletilmeden tekrar dondurucuya kaldırılmışsa bu risk çok daha düşüktür.) 

2) Çözülmüş etlerde nem kaybı ve etin kendi dokusunda bir değişim olur. 

3) Tehlikeli bölge olarak adlandırılan sıcaklıklarda etlerin çözdürülmesi, bakteri ve toksin yükünü artırır. Bakteri ve toksin yükü artmış etleri pişirmeden tekrar dondurucuya kaldırmak, etleri ikinci defa çözdürürken bu yükü daha da artıracak ve de gıda zehirlenmesine ortam hazırlayacaktır. İyice pişirmeyle bakterilerin büyük çoğunluğu ölür. Bazı toksinlerin yapısı 


bozulur. Ancak dirençli olanlar kalır. 


Çözdürülmüş etlerin tekrar dondurucuya kaldırılmasındaki riskler elbette aşağıda verilen parametrelere göre değişkenlik gösterebilir: 

1) Kontaminasyonu sağlayan mikroorganizma türüne.(Bazı patojenlerin kendisi bir hastalık ve enfeksiyon sebebidir.) 

2) Besinin ne oranda kontamine olduğuna. (Mikroorganizma yüküne) 

3) Ürettikleri toksin türü ve miktarına. 

4) Çözülen etlerin pişirmeden önce veya tekrar dondurucuya kaldırılıncaya kadar geçen bekleme süresine. (Bu süre uzadıkça bakteri ve toksin yükü artar.) 

5) Etlerin çözülmesinden pişirilinceye kadar geçen sürede soğuk zincire uyulmasına. (Etlerin +4 “C'de çözdürülmesi etlerde güvenilirliği artırır.) 

6) Etlerin iyice pişirilmesine. 

7) Tüketilen miktara ve kişinin mikroorganizmalara karşı gösterdiği duyarlılığa göre değişkenlik gösterir. Aynı kontamine besini tükettikten sonra birinde oluşan belirtiler diğer kişide olmayabilir. Kimisinde hiç belirti görülmezken, kimisinde de belirtiler çok ağır 


seyredebilir. Bu durum kişinin bağışıklık sistemi ile ilgilidir. 


Not: Sucuk yapımında kullanılan sarımsak, çemen, karabiber, kırmızıbiber güçlü mikrop öldürücüdür. Bu nedenle gıda saklanmasında baharatlar yaygın olarak kullanılmıştır. Gıda zehirlenmesi riskini azaltan bir faktördür. Ancak bazı toksinler ve sporlar baharatlara da 


dirençlidirler. 


Dondurulmuş Et Ürünlerinde Gıda Zehirlenmesine Neden Olabilecek Etkenler 


1) Hayvan kesiminden - etlerin dondurulmasına kadar geçen süreçteki riskler: 

a) Normalde kaslı etler steril kabul edilir. Ancak kesim sırasında hayvanın kendi vücut florasında bulunan yününden, derisinden, tüylerinden, baş ve ayaklarından, kesim ortamı, alet ve edevatlardan mikroorganizmaların (Ör; bakteri, maya-küf, virüs, parazit vb.) ete bulaşarak etin kontamine olması birinci risktir. 

b) Kesimden sonra etlerin dondurucuya (-18 °C) kaldırılana kadar soğutucularda (+4 °C) değil 


de tehlikeli bölge olarak adlandırılan 5-65*C arasında bırakılma süresi ikinci bir risktir. 


2) Dondurulmuş etlerin çözülmesi ve pişirilmesine kadar geçen süreçteki riskler: 

a) Dondurucuya kaldırılan etlerde bakteri üremesi büyük oranda durur. Fakat bakteri ölmez. 
Dondurucudan çıkmış etlerin buzdolabının soğutucu bölümünde değil de oda sıcaklığında çözülmeye bırakılması üçüncü bir risktir. (Oda sıcaklığında ya da 5-65'C sıcaklık aralığında çözülmeye bırakılan etlerde mevcut bakterilerin tekrar üremesi ve toksin üretmesi çok hızlı gerçekleşir. Bakteriler 20 dk'da sayılarını iki kat artırırlar. Diğer taraftan dış ortamdan da etlere bakteri bulaşı olacaktır. ) 

b) Oda sıcaklığında çözülmüş etlerin pişirilmesine kadar geçen süre arttıkça bu durumda etteki bakteri yükü ve bu bakterilerin ürettiği toksin yükünün artması 4. risktir. Bu toksinler 


çoğunlukla ısıl işleme dirençlidirler. 


3) Etlerin pişirme süresindeki riskler: 

Etlerin düşük ısıda kısa süreli ve az pişmesi 5. risktir. Gıdaya hastalık yapıcı patojen bir mikroorganizma bulaşırsa ve tehlikeli sayılara ulaşacak ortam hazırlanırsa, bu mikroorganizmaların üreteceği toksinler ve sporlar da genel olarak ısıl işlemlere, asiditeye ve enzimlere dirençli olduğu için insanlarda çeşitli enfeksiyon ve gıda zehirlenmeleri için potansiyel tehlikedir. Ham veya işlenmiş et ürünlerinde ürediklerinde toksin oluşturan ve zehirlenmelere yol açan mikroorganizma grubunda Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum ve Bacillus cereus ile Escherichia coli 0157:H7, Salmonella gibi bakteri örnekleri verilebilir. Zehirlenmeyi büyük bir sorun haline getiren nokta ise toksinlerin ısıl 


işlem ile yok edilememesidir. 


Örneğin; Özellikle büyükbaş hayvanların etlerinde en sık rastlanan Staphylacoccus aureus,enterotoksin üreterek gıda zehirlenmelerine neden olan bir tür bakteridir. Ürettiği bu zehir-toksin, mide ve incebağırsaktaki sindirim enzimlerine, düşük pH değerlerine-mide asidine ve yüksek ısıya (100 *C'de 30 dk) dirençli olması gıda zehirlenmelerindeki riski artırmaktadır. Genel olarak S. aureus'ların gıdada 106 veya > 106 kob/g veya kob/ml düzeyine ulaşmaları sonucu gıda zehirlenmesine neden olacak yeterli miktarda toksin oluşabilir. 
Önemli olan etlerin saklanmasından, pişirilmesine kadar geçen süredeki soğuk zincire 


uyulması ve patojen bakteri sayısının az sayıda tutulmasıdır. 


Diğer taraftan Clostridium botulinum bakterisinin ürettiği botulinum toksini ısıya duyarlı bir toksin olduğu için kaynatılarak etkisiz hale getirilebilmektedir. Toksin, 809C'de 10-30 dakika, 1009C'de 10 dakika kaynatılarak etkisiz hale getirilebilirken, ısıya dayanıklı sporları yok edebilmek için 1169C'de ısıtmak gerekmektedir. 1009C'de 1-2 saatte kaynamayla etkisiz hale gelmeyen sporlar (bazı bakteri türlerinin oluşturduğu dirençli yapılar) insan vücudunda tekrar 


ortam bularak üremeye başlar. 


Salmonella türleri; Yaygın olarak kuşlar dahil bir çok çiftlik ve kümes hayvanlarının bağırsaklarında bulunur. Bu nedenle Salmonella bakterisinin tavuk etine bulaş riski çok yüksektir. Tavuk etinin saklanması ve çözdürülmesindeki soğuk zincir ve iyice pişirilmesi oldukça önemlidir. Çiğ veya iyi pişmemiş tavuk, et, yumurta, balık ve 

sütler Salmonella türlerinin üremesi için iyi birer kaynaktır. Tifo hastalığı ve gıda zehirlenmesine sebep olabilirler. İyi pişirmek suretiyle ölürler. 70 *C'de normal bir pişirme süresi ile ölürler. Ancak bazı türleri toksin üretirler ve potansiyel tehlikedir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler, Salmonella'ların minimal enfeksiyon dozundan (MID) bile etkilenebilmektedir. Bazı kaynaklarda, hastalığa neden olan doz 108-109 kob/g olarak 


belirtilmiştir. 


Escerichia coli bakterisi aside dayanıklı olduğundan pH'sı 1-2 olan midede yaklaşık 3 saat süren sindirime dayanmakta ve ince bağırsaklara geçebilmektedir. Donma ve asiditeye karşı da son derece dirençlidir. 

Bacillus cereus gıda zehirlenmelerine sebep olan sporlu bir bakteridir. 

Shigella türleri; Özellikle de tavuk ve balıkta yaygın olarak bulunur. Shigella türleri bulaşıcıdır ve dizanteriye kadar varan ciddi hastalıklara neden olurlar. 

Kurthia zophii bakterisi -5 ile 35 'C'de arasında çoğalabilen indikatör mikroorganizma olarak kullanılmaktadır. Dondurularak saklanan etlerde bu mikroorganizmanın bulunması o 


etin dondurulduktan sonra bir ara çözündüğünü göstermektedir. 
Gıda Zehirlenmeleri Belirtileri 


Gıda zehirlenmeleri genellikle aniden başlar, kontamine olmuş besinler tüketildikten sonra hastalık belirtileri 30 dakika ile 72 saat arasında ortaya çıkabilir. İshal, bulantı, kusma, şiddetli karın ağrıları ve karında kramplar gibi sindirim sistemini ilgilendiren şikayetlerin 


yanı sıra, bazen ateş de görülebilir. 


Gıda Zehirlenmelerinde Bitkisel Tedavi 


Ballı Zencefil 
Zencefil antimikrobiyal özelliklere sahip olan ve gıda kaynaklı patojenlerle savaşmaya yardımcı olan gingerol adı verilen bir bileşik içerir. Balın antimikrobiyal özellikleri ile 


birlikte zencefil ve bal gıda kaynaklı hastalıkların semptomları olan mide 


bulantısı ve kusmaya iyi gelir. 
Bir bardak suya 2-3 cm büyüklüğünde zencefil eklenir. 5 dk kaynatılır ve süzülür. Biraz 


soğuyunca çaya bal eklenir. Zencefil parçaları da çiğnenebilir. 


Elma Sirkesi 

Elma sirkesinin antibakteriyel özellikleri, E. coli gibi gıda kaynaklı bakterilere karşı çok etkilidir. Gıda zehirlenmesi sonrasında vücudu stabilize etmede yardımcı olabilecek zengin bir mineral ve enzim kaynağıdır. 

Bir bardak ılık suya bir veya iki yemek kaşığı elma sirkesi eklenir. İyice karıştırılır ve hemen tüketilir. Bu karışım günde 2 — 3 kez içilir. 


Limon Suyu 

Gıda zehirlenmesine neden olan bakteriyel patojenlerle savaşmaya yardımcı olabilecek güçlü bir bakterisit aktiviteler sergiler. Limon suyu ayrıca sindirime ve daha hızlı iyileşmeye yardımcı olur. 


1 bardak su, yarım limon suyuyla karıştırılır. Biraz bal eklenebilir ve günde 2-3 kez içilir. 


Sarımsak 

Gıda kaynaklı patojenleri yok etmeye yardımcı olabilecek güçlü antibakteriyel, antiviral ve antifungal özelliklere sahiptir. İshal ve mide ağrısını rahatlatabilir. 

Günde 1 kez 2-3 diş sarımsak balla karıştırılarak tüketilebilir. 


Derleyen: Dr. Erman Gündoğdu-yaklasansaat.com, 17/07/2021 
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KİREÇLENMEDEN SORUMLU NANOPARÇACIKLAR (NANOBAKTERİLER!) 
Nanoparçacıkların Keşfi 


Finlandiya Kuopio Üniversitesinde görevli Dr. Olavi Kajander, ilk kez steril kan ürünlerinde birtakım minik minik bakteri benzeri parçacıklar gözlemiş ama tanımlayamamıştır. Daha sonraları Kajander'in çalışmalarını devam ettiren mikrobiyolog Dr. Neva Çiftçioğlu ile birlikte memeli hücre kültürüyle yaptıkları bir çalışma sırasında, kültürdeki hücrelerin bir türlü üremediğini veya üreme olan kültürlerde ise hücrelerin sitoplazmalarında anormal vakuoller-koful bulunduğunu gözlemlediler. Kajander'e göre bu parçacıklar bilinen tüm 


sterilizasyon tekniklerine dirençliydi ve virüs de değildi. 


Şekil 1. (A) Serum içermeyen ortamda (B) Serum içeren ortamda nanoparçacıkların scanning elektron mikroskop görüntüsü. 

(A)'İglo-buz evi' görüntüsü. Beyaz ok iglo açıklığını, siyah oklar iglo'dan salınmış minik nanoparçacıklari göstermektedir. 


(B)Kokkobasil-oval şeklindeki nanoparçacıklar.' 


Kajander ve Çiftçioğlu, TEM mikroskobu altında yaptıkları incelemelerde kültür hücrelerinin içlerinde kok-coccus şeklindeki bakterilere benzeyen, ikiye bölünme özelliği gösteren küçük parçacıkları; "kendini kopyalayıp, filtrelerden geçebilen biyolojik parçacık" olarak tanımladılar ve bu parçacıklara nanobakteri ismini verdiler (Şekil 1 ve 2). 0.05-0.2 mikron büyüklüğündeki nanobakteriler, proteobakteri grubunun a2 subgrubu içine dahil edildi.! Bu 


çalışmaları ile Nobel Tıp ödülüne aday gösterildiler. 134 


Şekil 2. Nanoparçacıkların scanning elektron mikroskop görüntüsü (100 nm büyüklükteki porla filtre edilmiş). Kırmızı oklar kokkobasilleri, yeşil oklar protein çökeltisini (daha küçük -yuvarlak) 


göstermektedir.! 


Keşfinden sonra Çiftçioğlu, NASA Johnson Uzay Merkezinde bilim insanı olarak çalışmaya başladı. 2005 yılında Çiftçioğlu ve NASA'daki araştırma ekibi, astronotlarda hızla böbrek taşı oluşturduğundan şüphelenilen nanoparçacıkların kültürünü yapmak için düşük yerçekimi koşullarını simüle eden dönen bir hücre kültürü şişesi kullandılar. Bu ortamda, normal Dünya yerçekiminden beş kat daha hızlı çoğaldıklarını buldular. Çalışmanın sonucunda, nanoparçacıkların böbrek taşı oluşumunda potansiyel bir rolü olabileceği ve uçuş öncesi ekiplerde taranması gerekebileceği sonucuna vardılar.” 


Araştırmacılar henüz nanoparçacıklardan DNA ve RNA izole edemediler. Uzun bir süre DNA'sı var mı, yok mu? Bakteri mi, değil mi? Canlı mı, cansız mı? Sorularına cevap verebilmek adına yapılan son çalışmalarda, Young ve ark. (2009) nanoparçacıkların protein ve minerallerden oluşan bileşikler olduğunu kanıtlayarak bu konudaki pek çok tartışmaya son noktayı koydular. "Nanobakteri" sözcüğü yerini artık "kalsifiye nanoparçacıklar- 


nanopartiküller" sözcüğüne bıraktı. ? 
Nanoparçacıkların Yapısı Ve Özellikleri 


Nanoparçacıkların bilinen mikroorganizma modellerine uymayan aykırı özellikleri; sub— mikrometre boyutları, yavaş büyümesi, çeşitli kültür şartları altında şekil değiştirebilme yeteneği (pleomorfizm), karbonat hidroksiapatit ile yapısal ilişkisi, biyo-membran 


oluşturabilmesi ve protein zarfa sahip olması şeklinde ifade edilebilir. 134 


Bununla birlikte nanoparçacıklar ikiye bölünebilmeleri, membran yapıları, koloni oluşturabilmeleri gibi özellikleri ile de bakterilere benzerlik göstermektedir. Yapılarında hidroksi apatit kristalleri bulunduran bu parçacıklar, insan vücudunda oluşan iskelet dışı patolojik kireçlenmelerin sorumlusu olarak gösterilmektedir. Kajander ve Çiftçioğlu, kireçlenmeden sorumlu nanoparçacıkların kristalizasyon merkezi olarak işlev gördüğünü, 


kalsiyum ve diğer mineralleri çevrelerinde sentezledikleri kapsüle çökelterek, hücre içi ve dışı 


kireçlenmelerle taş oluşumuna neden olduklarını açıkladılar. Bu hidroksi-apatit kılıfı onları çevrelerindeki kimyasal maddelere ve sıcağa karşı dayanıklı hale getirmektedir. Bu kılıfın, kültürlerde çok kalın bir kalsifiye hücre zarfı oluşturarak nanoparçacık boyutlarını artırdığı, böylece bu parçacıkları ışık mikroskobunda görülebilir hale getirdiği belirtilmiştir. Yapılan incelemede nanoparçacıkların yaygın olarak kullanılan mikrobiyolojik besiyerlerinde üreyemediği, ancak hücre-canlı kültürlerinin tümünde üreyebildiği (DMEM), bakteriyolojik 


boyalarla kolaylıkla boyanamadıkları ve fikse edilemedikleri saptanmıştır. 


Nanoparçacıklar pH'ın 7.4 olduğu hafif alkali koşullarda yüzeylerinde karbonat apatit oluştururlar. Bu özellikleri ile taş ve kireçlenme için bir nidus-yuva görevi görürler. 
Büyümeleri yavaş olsa da en iyi oksijenli koşullarda büyürler. İki katına çıkma süreleri, E. 
Coli'dekinden 10.000 kat daha yavaş olan metabolik hız ile yaklaşık 3 gündür (1-5 gün aralığı). Bu parçacıklar, normalde diğer bakterileri öldürecek olan ısıya ve çeşitli koşullara da 
dayanıklıdır. 134 


Nanoparçacıkların Vücutta Oluşturduğu Kireçlenmeler 


Organizmalardaki birçok sert dokunun mineral fazına biyolojik apatit denir. Biyolojik apatit içinde flor veya klor bulunan kalsiyum fosfat minerallerinden oluşur ve normal kemik ve 


dişlerin birincil mineralidir ve olması gereken bir fazdır. 
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Şekil 3. Fibroblast kültürlerinde nanoparçacıkların sorumlu olduğu hücre-içi ve hücre- dışı kireçlenme örnekleri. (A) Kültüre edilmiş nanoparçacıkların TEM mikroskop görüntüsü. (B) Deminerilizasyon sonucu böbrek taşındaki bir nanoparçacık. (C) Anti- nanoparçacıklı aynı böbrek taşı IFS görüntüsü (D ve E) Hücre içi ve dışı kireçlenme. 
(F) Negatif kontrol.! 


Patolojik kalsifikasyon ise tanım olarak normalde mineralize olmayacak bölgelerde kalsiyum fosfatların (CaP) veya diğer kalsifik tuzların birikmesini ifade eder (Şekil 3). 


Kanda bulunan proteinlerden fetuin ve albuminin kalsifiye nanoparçacıkları inhibe-yok ettiklerini ama aşırı kalsiyum veya kalsiyum fosfat varlığında bu inhibisyonun üstesinden 


gelemeyerek kireçlenme yuvası-nidusu işlevi gördüklerini ortaya koydular. !É 


Örneğin; böbrek taşları, safra kesesi taşları, diş taşları, kalp kapağı kireçlenmeleri, arter-damar kireçlenmeleri, over-yumurtalık kanserinde görülen psammoma-kum tanesi cisimcikleri, prostatit ve kanserlerde görülen yumuşak doku kireçlenmeleri en bariz örneklerdir. Birçok araştırıcı kireçlenmiş kalp kapaklarında ve arterlerde, böbrek taşlarında, artrit-romatizma olan hastaların eklem sıvılarında (sinovyal sıvılar), akciğer kanserindeki kireçlenmelerde, plesentada görülen ve embriyo için zararlı etkileri olan patolojik plasental kireçlenmelerde de 


bu nanoparçacıkları izole etmeyi başardılar. 1*4 


Çiftçioğlu ve ekibi ile diğer araştırmacıların çalışmalarında, nanoparçacıkların yuva oluşturarak böbrek taşı oluşturması ile ilişkili kuramlar şu şekilde açıklanmaktadır”: 

a) İnceledikleri böbrek taşlarının 697.2 sinde nanoparçacıkları izole etmişlerdir. 

b) Böbrek taşlarının büyük bir çoğunluğu apatit bileşeni içermektedir. 

c) Nanoparçacıklar böbrekte biriken ve insan vücudunda apatit oluşturduğu bilinen tek mikro parçacıktır. 

d) İnsan böbrek taşlarından izole edilen nanoparçacıklar kültür ortamında da taş oluşturmuşlardır. 

Nanoparçacıkların kalsifikasyon ile ilişkilerinin gösterilmesinin ardından Kajender ve ekibi, böbreklerine nanoparçacık enjeksiyonu yapılan farelerde böbrek taşı oluştuğunu ve idrarda nanoparçacıkların izole edildiğini gösterdiler.” 

Çiftçioğlu ve ekibi çalışmalarında; böbrek taşı oluşumu ile nanoparçacık arasındaki 


ilişki, Helicobacter pylori ile peptik ülser arasındaki ilişkiye benzer bulunmuştur. !* 
Nanoparçacıkların Tespiti Ve Tanımlanması 


Biyolojik maddelerde, hücrelerde, dokularda, kanda ve idrarda nanoparçacıkları tanıma yöntemleri arasında nanospesifik monoklonal antikorlar ile serolojik tanımlama, elektron mikroskopisi (TEM ve SEM) ve kültür yer alır. Nanoparçacıkların tespit edilmesinde, por proteinlerine yönelik monoklonal antikor esaslı immün etiketleme ve Hoechst DNA 


florokrom boyaması gibi yöntemler bildirilmiştir.“ 


Nanoparçacıkların Vücutta Oluşturduğu Kireçlenmelerin Tedavisi (Antinanobakteriyal Tedavi!) 


Son yıllarda, kalsifiye nanoparçacıkların sorumlu olduğu düşünülen sistemik hastalıkların tedavisi üzerine in-vitro besiyerleri, denek hayvanlarının yanı sıra birtakım klinik deneyler de yapıldı. Antibiyoterapinin bu hastalıkların tedavisinde etkili olduğuna dair bir dizi çalışma 


yayımlandı. Ancak bu çalışmalara hala deneysel yaklaşım devam ediyor. !“ 


Raoult ve arkadaşları, nanoparçacıkların DNA'se ve RNA'se enzimlerinden etkilenmediklerini 


ancak gama radyasyonu, EDTA (etilendiamintetraasetik asit), Tripsin enzimi, tetrasiklin 


grubu antibiyotiklerle inhibe-yok olduklarını ve immunolojik yanıt oluşturduklarını 


gösterdiler." 


Kalın mineral kılıflarından dolayı nanoparçacıklar birçok antibiyotiğe dirençlidir. Ancak, tetrasiklinin apatit yapı üzerine birikerek bakteriyositatik-büyüme ve üremelerini durdurucu etkiye sahip olduğu ve cansız ortam (in vitro) deneylerle de etkinliğinin kanıtlandığı 


bildirilmiştir. 


Nanoparçacıkların sorumlu olduğu hastalıkların tedavisi için tetrasiklin antibiyotiği, Nanobac Yaşam Bilimi takviyeleri; C vitamini, selenyum, üzüm çekirdeği, alıç, bromelain (bir enzim- ananasta bulunuyor), vitaminler B3, B6, B9, guersetin(fenolik bileşik-meyve sebzelerde bol bulunur), koenzim 910 (vitamin benzeri bir madde), enzimler tripsin ve papain proteinaz, amino asitler L-lizin, L-arjinin, L-ornitin ve EDTA içeren rektal fitilin 3 aylık peryotta 


alınması önerilmektedir. !?27 


Nanoparçacıklar Üzerine Yapılmış Çalışmalar 


İnsanda böbrek taşı yapısında yapılan analizlerde, tarama ve transmisyon elektron mikroskobu sonucunda apatit oluşturan, ultra—filtre edilebilir Gram negatif, kok-oval şeklinde, farklı bir hücre duvarı ve kapsüle sahip mikroorganizmalar tespit edilmiş, bu nano boyutlu parçacıkların kristalizasyon ve biyomineralizasyonu artırarak böbrek taşı oluşumunda rol oynayabileceği kaydedilmiştir. Polikistik böbrek hastalığında nanoparçacık infeksiyonu değerlendiren bir çalışmada karaciğer ve böbrek kistik sıvılarında ve idrar örneklerinde nanoparçacık veya antijenleri tespit edilirken, tetrasiklin ve sitratın in vitro olarak 


nanoparçacık (nanobakteriyel!) büyümeyi önlediği belirtilmiştir.”42! 


Zhang ve ekibi de bir çalışmada intertisiyel- böbrek kistleri ve ağrılı mesane sendromu ((C/PBS) olan, biyopsi ve idrar örneklerinde kalsifiye nanoparçacık ihtiva eden hastalara tetrasiklin tedavisi uyguladılar. Tedavinin ardından hastalarda semptomlarının gerilediğini, 


örneklerde nanoparçacık düzeylerinin düştüğünü gözlemlediler.'$ 


Başka bir araştırmada ise otopside elde edilen karotid ve aortik damar içinden alınan plak ve kan örneklerinde nanoparçacık benzeri yapılar tespit edilmiş ancak normal karotid veya aortik dokuda tespit edilememiş ve damar sertliği (ateroskleroz) hastalığında özellikle damar 


kireçlenmmeleri açısından bu parçacıkların etkin olabilecekleri kaydedilmiştir.?!7 


Mitral kapaktaki anormal doku kabartılarından kaynaklı damar tıkanıklığı (embolizasyonlar) neticesinde çoklu beyin damarında tıkanma geçiren bir olgunun raporunda, karbonat apatit yapısının çekirdeğinde nanoparçacıklar gösterilmiş ve bölgesel kireçlenmeye neden oldukları 


öne sürülmüştür.” 


Zhou ve arkadaşlarının(2008) yaptıkları bir çalışma ile kronik bel ve kalça bölgesindeki ağrı sendromu olan ve geleneksel tedavilere rağmen iyileşemeyen Tip IH prostatit tanılı hastalarda tetrasiklin tedavisinin etkinliğini araştırdılar. Hastaları rastgele olarak iki gruba ayırarak; ilk gruba antibiyotik tedavisi verirken ikinci gruba plasebo verdiler. Tedavi öncesinde ve sonrasında prostatik sekresyonlarda ve idrar örneklerinde kalsifiye nanoparçacık varlığını araştırdılar. Tedaviden sonra kalsifiye nanoparçacık izolasyon oranının prostatik 


sekresyonlarda 9062'den 9616'ya, idrarda %12,5'dan %0'a düştüğünü gözlemlediler. 


Nanoparçacıkların boşaltım kanallarında kireçlenme oluşturduğunun öne sürülmesi, klinik tablosunda prostatik kireçlenmenin sık izlendiği kronik prostat ağrı sendromu hastalığının tedavisinde anti—nanoparçacık ilaçla tedavi etkisinin araştırılmasına yol açmıştır. Tetrasiklin ve EDTA tedavisi verilen ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Kronik Prostat Semptom İndeksi, transrektal ultrason, kan ve idrarda nanoparçacık antijen taraması ile 3 aylık sürede takip edilen hastalarda serum ve idrar örneklerinde önemli oranda nanoparçacık antijen veya antikor bulunurken, anti—nanoparçacık tedavi ile klinik olarak anlamlı düzeyde iyileşme 


sağlandığı kaydedilmiştir. 


Romatoid artrit ve osteoartrit hastalarının eklem (sinovyal) sıvılarında nano boyutlu parçacıkların varlığını değerlendiren bir araştırmada, memeli hücre kültürü şartlarında uzun dönem kültüre edilen örneklerde 2 aylık sürede nanoparçacıkların ortaya çıkarak, sayı ve şekil bağlamında büyüme gösterdiği gözlemlenmiştir. Bir başka araştırmada da intervertebral- omurlar arası disk dejenerasyonu ile nanoparçacık infeksiyonun ilişkili olabileceği öne 


sürülmüştür.” 


HIV—pozitif bireylerde nanobakteri varlığını araştıran bir çalışmada ise, bu bireylerde yüksek oranda nanoparçacık infeksiyon olduğu ve bu durumun HIV patolojisinde bazı infeksiyonların gelişimine potansiyel katkısı bulunduğu, infekte annelerden, bebeklere transplasental veya 


perinatal nanoparçacık geçişinin mümkün olabileceği kaydedilmiştir. 


TEM: Transmisyon-yüksek çözünürlüklü elektron mikroskobu. 
SEM: Scanning elektron mikroskobu. 

DMEM: Dulbecco'nun modifiye eagle besiyeri. 

Saf hidroksiapatit: Ca 10 (PO 4 ) 6 (OH) 2 formülüne sahiptir. 


HFS: Indirect immunofluorescence staining-boyama. 
Derleyen: Dr. Erman Gündoğdu-yaklasansaat.com, 12/07/2021 
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SÜPERNOVA PATLAMALARININ DÜNYA'DA ETKİLERİ VE AĞAÇ 
HALKALARINDAKİ KARBON İZOTOPU 


Colorado Boulder Üniversitesinden yerbilimci Robert Brakenridge tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, Dünya'dan binlerce ışık yılı uzaklıkta gerçekleşen devasa enerji patlamaları, gezegenin biyolojik ve jeolojik yapısında bazı izler bırakabilir. 


International Journal of Astrobiology'de yayınlanan çalışmada, evrendeki en şiddetli patlamalar olduğu bilinen süpernovaların etkileri derinlemesine incelendi. Araştırma dönemindeki son birkaç ayda, gözlemlenen süpernova patlamalarından sadece bir tanesinin bile Güneş'in tüm ömrü boyunca üreteceği enerjiye denk bir enerji yaydığı tespit edildi. 


Colorado Boulder Üniversitesi Arktik ve Alpler Enstitüsünden kıdemli araştırmacı Brakenridge araştırmaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: 

"Teleskoplar vasıtasıyla başka galaksilerdeki süpernovaları sürekli gözlemleyebiliyoruz. Bir galaksi sisli bir nokta gibi görünürken, birdenbire bir yıldız ortaya çıkar, belirginleşir ve neredeyse galaksinin geri kalanının parlaklığına eşdeğer bir parlaklık yayar." 


Dünya'ya yakın gerçekleşecek bir süpernova insan uygarlığını silip yok etme kapasitesindedir. 
Hatta Brakenridge'nin iddialarına göre, çok daha uzaktaki patlamalar bile Dünya üzerinde birçok şeye zarar verebilir. Süpernovadan yayılan tehlikeli radyasyon banyosu ve koruyucu ozon tabakasının zarar görmesi karşılaşılabilecek tehlikeler arasında. 

Brakenridge araştırmasında, ağaç halkalarının bu uzak-kozmik patlamalara bağlı bazı izler taşıdıklarını iddia etmektedir. Teorik olarak son 40,000 yılda gerçekleşen, nispeten yakın süpernova patlamalarının Dünya ikliminde en az dört defa karmaşaya neden olduğu iddialar arasında. 


Mevcut verilere göre kesin sonuç çıkarmak için henüz erken olsa da uzayda bir şeyler oluyorsa onun sadece uzayı etkilemeyeceği; Dünya üzerindeki yaşamın istikrarı için de kritik etkilere sahip olduğu söylenebilir. Brakenridge: "Bunlar ekstrem olaylar, ve onların potansiyel etkileri ağaç halkası kayıtlarıyla uyumlu gözükmektedir" diye yorumda bulundu. 


Radyokarbon Seviyelerinde Artış 


Brakenridge'nin araştırması, radyokarbon olarak da bilinen Dünya'da çok az miktarda bulunan karbon-14 atomunun tespitine dayanmaktadır. Karbonun izotopu olan radyokarbon atmosferimize uzay bombardımanıyla yayılan kozmik ışınlarla gelmektedir. 


Brakenridge, "Ağaç halkalarını incelediğimizde, genellikle yıldan yıla değişmeyen sabit miktarlar tespit ettik. Ağaçlar karbondioksiti topluyor ve bu karbonlardan bir kısmı radyokarbona dönüşüyor" dedi. 


Bazı durumlarda ağaçlardaki radyokarbon miktarı sabit seyretmez. Bilim adamları ağaç halkalarındaki bu karbon izotopunun yoğunluğunu değiştiren faktörler arasında aniden gelişen 


ve görünürde Dünya sebepli olmayan faktörlerin de olabileceği öngörüsünde bulundu. Birçok bilim adamı, Güneş patlamalarının ya da Güneş'in yüzeyindeki devasa enerji püskürmelerinin, ağaç halkalarını etkileyebileceğini iddia ederken Brakenridge: "Ağaç halkalarındaki değişimleri, karasal olaylarla açıklamak oldukça yetersiz. Burada muhtemel iki olasılık var: Güneş ya da süpernova patlamaları. Bence süpernova hipotezi çabuk yok sayıldı" dedi. 


Kırmızı Dev Yıldız "Betelgeus" Daki Tehlike 


Araştırmacılar, başka galaksilerdeki yüksek seviyede gama radyasyonu üreten süpernovaları kayıt altına almaktadır. Gama radyasyonu Dünya'da radyokarbon oluşumunu tetikleyen bir radyasyon çeşididir. Bu karbon izotopları kendileri bir tehlike oluşturmasa da seviyelerindeki bir artış gezegenimize yüzlerce ila binlerce ışık yılı uzaklıktaki süpernovanın enerjisi hakkında ipucu verebilir. Brakenridge, hipotezini test etmek için geçmiş süpernova kayıtlarını inceledi. Dünya'ya görece yakın son 40,000 yıllık süpernovaları inceledi. Bilim adamları bunun için nebulaların arkalarında bıraktıkları izler üzerinde çalışmaktadır. Daha sonra Brakenridge bu galaktik havai fişeklerin tahmini zamanları ile ağaç halkalarındaki kayıtları karşılaştırdı. 


Üzerinde çalışılan en yakın sekiz süpernova patlaması ile Dünya üzerinde kaydedilen açıklanamayan radyokarbon artışları arasında bir ilişki olduğu ortaya çıktı. Dünya'dan yaklaşık 815 ışık yılı uzaklıkta bulunan Vela takımyıldızının ilk yıldızlarından biri, yaklaşık 13,000 yıl önce süpernovaya dönüştü. Bundan kısa bir süre sonra da Dünya'daki radyokarbon seviyesi şaşırtıcı şekilde neredeyse %3 oranında arttı. 


Bulgular henüz kesin sonuca varmak için somut kanıt niteliğinde değil. Bilim adamları süpernovaları tarihlerken bazı sıkıntılar yaşıyor. Örneğin Vela patlamasının 1500 yıllık bir hata ile hesaplanmış olması muhtemel. Süpernova patlamalarının Dünya üzerindeki bitkiler ve hayvanlar üzerine etkileri henüz net anlaşılabilmiş değil. Ama Brakenridge, bunun daha fazla araştırılması gereken çok mühim bir konu olduğunu belirtiyor. Bazı astronomlar, Orion takımyıldızındaki kırmızı dev yıldız olan Betelgeuse'un çökmesi ve süpernovaya doğru gitmesiyle ilgili bazı işaretler topladıklarını açıkladı. Üstelik bu kırmızı Dev, Dünya'ya Vela'dan daha yakın; yaklaşık 642,5 ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Brakenridge konuya ilişkin endişesini şöyle ifade etmektedir: "Umalım ki bu olayın eli kulağında değildir; çünkü Betelgeus, Dünya'ya gerçekten çok yakın." 


Güncelleme: 10/06/2021 
Kaynak: "Tree rings may hold clues to impacts of distant supernovas on Earth", sciencedaily.com, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 11/11/2020 


Haberler/... 


GÜBRE BÖCEĞİNDEN, FOKLARA: BU 
HAYVANLAR YÖNLERİNİ YILDIZLARLA BULUYOR 


Birçok farklı hayvan türü, besin ve eş bulmada yönlerini karanlık gökyüzü ile buluyor. 
İnsanlar eski dönemlerden itibaren, yıldızlardan yön bulma konusunda yararlanmışlardır. 
Ancak yeni yapılan bir araştırmaya göre, farklı türlerdeki canlılar da karanlık geceden yol bulmak için faydalanmaktadır. Bazıları yıldızların döngülerini fark edebilirken; bazı türler de 


parlak ışıklı özel yıldızlarla yönlerini bulabilmektedir. Hatta Samanyolu Galaksisi ile rotalarını belirleyenler dahi var. 


Gübre böceğinden, foklara geniş yelpazedeki canlı türlerinin, göç etme, besin bulma ve eş arama için yıldızlardan yararlanarak yön bulmaları hassas bir yetenektir. Beyni bir pirinç tanesi büyüklüğünde olan bir gübre böceği, yıldızlı gecede yıldızlara bakarak gideceği yöne karar vermektedir. İsveç Lund Üniversitesinden hayvan navigasyonu uzmanı Marie Dacke: "Bu keşif oldukça heyecan verici. Gübre böceklerini her incelediğimde, neler yapabildiklerini gördüğüm her an oldukça etkilenmekteyim" dedi. 


Ay'ın konumu, rüzgarın yönü ve hatta Dünya'nın manyetik alanı gibi birçok navigasyonel ipuçlarından biri olan ve en sık kullanılanı, yıldız pusulalarıdır. Bilim adamları, yıldız navigasyonunu kullanan canlıların, Güneş sisteminden bu kadar uzakta bulunan bu görsel ipuçlarını nasıl kullandıklarını anlamaya çalışıyor. Işık kirliliğinin vahşi yaşam üzerindeki etkilerinin de başka çalışmaların konusu olduğu belirtilmektedir. İşte yıldızları pusula olarak kullanan bazı canlılar: 


İndigo Kiraz Kuşu 


Göç eden birçok ötücü kuş gibi Kuzey Amerika'nın İndigo kiraz kuşu da kışları güneye doğru uçar ve göç için geceleri tercih eder. 1967'de Michigan'da ki araştırmacılar, göçleri esnasında bazı kuşları geçici olarak yakalayarak Flint'teki Robert T. Longway Planetaryumuna götürdü. 
Tepesinden yıldız ışığı alacak şekilde özel bir kafese yerleştirdi. Göç mevsimi boyunca ötücü kuşlar, gitmek istedikleri yöne doğru uçmadan önce zıplayarak kendilerini ışığa doğru hazırlar. Planetaryum Kutup Yıldızı'na doğru yönlendirildiğinde, kuşlar belirgin bir şekilde gece gökyüzündeki gibi doğal hareketlerini yaptı. Ancak kafes, Kutup Yıldızı'na 350 eğimli konumlandırıldığında ilginç bir şey yaşandı: Kuşlar yönlerini şaşırdı. Araştırmacılar, kuşların rotalarını ayarlamasında, tek bir yıldızdansa komşu yıldızların döngülerinin daha önemli olduğunu fark etti. Yani kuşlar, kuzey yönünü buluyor ve bu bilgiyi güneye uçarken kullanıyor. 


Foklar 


Polinezyalı denizciler binlerce yıldır karanlık denizlerde yıldızlardan yararlanarak yol aldılar. 
Ancak görünen o ki, gecenin karanlığında yol bulmak için yıldızlardan yararlanan sadece denizciler değil: Foklar da yönlerini bulma da bu yöntemi kullanıyor. Kuzey Yarımkürenin Atlantik ve Pasifik Kıyılarındaki deniz memelileri, zamanlarının çoğunu gece besin aramak için geçirmektedir. Bu sebeple, karasal yön bulma izlerinden pek faydalanamazlar. 

2006 yılında Alman ve Danimarkalı bilim adamları, Almanya'daki Deniz Bilim Merkezinde 
foklar üzerinde incelemeler yaptı. Araştırma ekibi, Nick ve Malte adını verdikleri iki yüzgeç ayaklıya belirli bazı yıldızların doğrultusunda yüzmeyi öğretti. 2008'de yayınlanan sonuçlara göre, foklar Kuzey Yarımkürenin gerçekçi bir projeksiyonunda kendilerine bir yıldız belirleyerek yüzmeye başlıyor. Fokların uzak kıyılara gitmek için spesifik yıldızlardan yararlandıkları iddia edildi. Bu bulgular, deniz memelilerinin yıldızları kullanarak yönlerini bulduklarının ilk bilimsel kanıtlarındandı. 


Gübre Böcekleri 


Foklar yıldızları görebilir, çünkü gözleri tıpkı bir kamera gibidir. Retina ve ışığın gelişine göre açılıp kapanan lensler vb. anatomik yapılar, ışığı rahatça algılar, yıldızlar gibi daha 


küçük sönük objeleri saptayabilir. 

Böcekler ise, yıldızları göremezler. Petek gözleri, yıldızların ışığındaki detayları iyi fark edemez. Ancak Samanyolu Galaksisi gibi büyük ve yoğun yıldız toplulukları, onlara tek bir parlak yol işaret çizgisi gibi gözükür. Afrika gübre böceği Scarabaeus satyrus gibi gece dolaşan böcekler işte tam da böyle rotalarını belirler. 

Gübre böcekleri, düz bir çizgi üzerinde hatta en uzak mesafede bir uçtan diğerine en kısa sürede gidip gelerek toplarını yapar. S. Satyrus türü, bu işi yaparken Ay'ın polarize ışığından faydalanarak görevini tamamlar. Ay'ın olmadığı gecelerde, Samanyolu Galaksisi destekleyici bir alternatif yöntem olarak devreye girer. Dacke' ye göre, Samanyolu Galaksisini navigasyon olarak kullanan tek hayvan, bu gübre böcekleri. 

"Gübre böcekleri, konumlarını korudukları sürece düz bir hat üzerinde hareket edebiliyorlar" dedi Dacke. 

Dacke ayrıca başka birçok hayvanın da yıldızları kullanarak yönlerini bulduklarını ekledi. 
Örneğin kızıl gerdan kuşu, baykuş güvesi ve hatta ilk gözlemlere göre belki kriket kurbağaları bile bu gruba örnek verilebilir. 


Güncelleme: 24/05/2021 
Kaynak: Fiona Mcmillan, "From dung beetles to seals, these animals navigate by the stars", nationalgeographic.com, çev. Ayşegül Kesmez, yaklasansaat.com, 4/11/2019 


M-RNA AŞISININ ÇAĞRIŞTIRDIKLARI VE İNSAN GENOM PROJESİ 


Uluslararası Genetik Kongresi Başkanı Robert Haynes, bir konuşmasında şunları söylüyordu: "En az 300 yıl boyunca, insanın özel bir varlık olduğu düşünüldü. Oysa ki, genleri değiştirme becerisi, bize insanın sadece biyolojik bir makine olduğunu göstermiştir. 
Bundan sonra özel, hatta kutsal türlerin olduğu inancıyla yaşamak pek mümkün görünmüyor." 


İnsanıyeniden dizayn etmeyi kafaya koymuş; tanrılık iddiasındaki bu teknoloji kahinlerinden bazıları, kendi bedenlerinden de tiksinti duymaktadırlar. "İnsanlığın Ötesinde" adlı kitaplarında George Paul ve Earl Cox; "bir başka yol daha 

var" diyor. Neden kalbimiz 2 değil de birmiş! 


En etkin kriyojenik uzmanlarından Robert Ettinger; genetik mühendisliğinin, "altın çağ''ın öncüsü olacağını ilk defa ifade eden kişidir. Ettinger, ağzımızın çok amaçlılığı, saçmalıktan başka bir şey değildir diye düşünmektedir. Ettinger, insanın doğal yapısına duyduğu 

bu tiksintide yalnız değildir. Hans Moravec, bir seferinde, Asimov'un gerçek bir insana dönüşmek isteyen bir android hakkındaki hikayesinden bahseder ve şöyle der: 

"Bu, sevimli bir hikaye ancak onu okuduktan sonra içimden androide; başlangıçta daha iyi bir şey olduğun halde, bu lanet cehennemde 'niçin bir insan olmak istiyorsun?' demek geldi." 


Evrende özel bir yer ve öneme sahip olan insan, bir sonraki "insan-tanrı aşaması''na geçişte; bir "ara basamak" olarak görülmekte ve adeta "moleküler bir sistem" olarak algılanmaktadır. Onlara göre, diğer türlerden bizi farklı ve anlamlı kılan hiçbir yanımız yoktur. Durum böyle olunca, genetik denemelerle insanlığın anlamını yitirmesi; bu kişiler için yadırganacak bir şey değildir. 


Bu nedenledir ki; bu gen teknolojilerine sıkı sıkıya sarılıp; mükemmelleşme 

hayalleriyle; insanı yeniden dizayn etmeye çabalıyorlar. Oysa, kendi sınırlarımızı bilmeden bir şey olamayacağımız bilgisi; "derin şuurumuz"dan bize seslenmektedir. İşte bilim adamı Mihaly Csikszentmihalyi'nin, insanlığa uyarısı: 

"Küçük dozlarda yararlı olan biyolojik ve psikolojik işlevler aşırı boyuta vardığında tehlikelidir. Şimdi olduğumuzdan daha duygusuz ve acımasız bir canlı türü ortaya çıkabilir." 


İnsan, zihinsel potansiyelini sınırlayacak bir kusurla yüklenmiş değildir. Aksine insanoğlu, kuşların ötüşünü duyacak, olağanüstü renk ve güzellikteki çiçeklerin kokusunu alacak, yaşadığı dünyayı ve gökyüzünü izleyip-araştırabilecek, hepsinden önemlisi, onu 

daima iyiye yöneltebilecek idrak ve sağduyu potansiyeline sahip bir varlıktır. Tüm bunlar insana, evrende özel bir anlam ve sorumluluk yüklemekte, onun başıboş ve rastgele bir evrime tabii, amaçsız bir varlık olmadığını bize göstermektedir. Gelecek kuşakları tasarlamak için insan embriyolarında kalıcı genetik değişiklikler yapmak, insan 

uygarlığını önceden tahmin edilemeyecek boyutlarda bir uçurumun kenarına sürükleyecektir. 


İnsan zeka nimetine; dolayısıyla karar verme ve seçme iradesine sahip; bu yönüyle içinde yaşadığı evrenin yasalarıyla kayıtlı, hür-sorumlu ve maddeye hakim olmayı başaran, canlı bir varlık. Uçsuz-bucaksız bilinçaltıyla; yani maddi-biyolojik, ruh-his-duygu-arzu ve isteklerle yüklü; her an patlamaya hazır bir umman. İnsan, o derece komplike muazzam bir varlıktır ki; onun gerçek kopyasını çıkarmak bile imkansız gözükmektedir. 


Bugün yaratılmış canlılar ve insanlar üzerinde deneyler düzenlemek; Sonsuz İlim 

Sahibi Yüce Allah'ın ilmi ve izniyle bilimde bir gelişme göstermek; hastalıkları tedavi etmek; canlı-bitki bilimini geliştirip; yeni ürünler elde etmek, elbette mümkündür, hatta bir gerçektir de. Ancak canlıları ve özellikle insan gerçeğini, bütüncül bir şekilde; bugün de, yarın da kuşatamayacak olan sonlu boyutlu insanoğlu; Sonsuz Boyutlu Yaratıcı'nın eseri üzerinde, ancak sınırlı-sorumlu bir tasarrufta bulunabilir. 


Yaratıcı'nın yol göstericiliği ve izni olmadan, onun eserleri üzerinde 

oynarsanız; dünyanızı, yaşamınızı ve geleceğinizi, riske atarsınız. Bugün Allah'ın yarattığı bilim, bilişim ve teknoloji geliştikçe; insanoğlu, heyecana- 

hayale ve kibre kapılarak; her şeyi yapabileceğini sanıyor. Kendisini 

adeta ilahlaştıracak yolda; hiçbir sınır tanımadan; para ve güç hırsıyla; dünyanın zenginliklerini, atmosferini, bitki ve canlılarını nasıl talan ettiyse; şimdi 

de yaratılmışların en şereflisi olan insanı aşağıların aşağısına indirmeye çabalayarak; en büyük kumarını oynuyor. 


Bugün başta ABD olmak üzere tüm dünyayı kaplamış bulunan "New Age Akımı"; 

insanın tanrılık potansiyeli taşıdığını; yakın gelecekte bir boyut atlaması yaşayarak; "altın çağ''a geçiş yapacağı yalanını, tarikatları ve medyumları aracılığıyla 

pompalıyor. Raelianlar, scientology ve daha birçoğu, insanlığı habis bir ur gibi sarmış ve sözde bir kısım evrimci-bilimcilerin beyinleri bu felsefeyle yıkanmış bulunuyor. 


Bu insanlığı ve dünyayı helaka sürükleyecek şeytani-yeminli planın arkasında, 

elbette İblis ve köleleri bulunmaktadır. Tarih boyunca insanlığı helaklara 

sürükleyen bu yeminli düşmanın çağdaş planı şudur: Cennet'te, Adem'e teklif ettiği gibi; bugün de insanoğluna; melek olacağı, tanrı potansiyeli taşıdığı ve ebedileşeceği zehirli yalanını teklif ediyor. İnsanın, "genetik olarak bu dönüşümü gerçekleştirebileceği tezi" ni, 


medyumları ve yaldızlı propagandalarıyla durmadan kulaklara üflüyor. Evrimci- hayalci bilimcilerin kulaklarına da bunu fısıldıyor. Mükemmel, hastalıksız, ölümsüz insan 

olmak kulaklara hoş geliyor. Bu özellikler, Cennet insanının özellikleridir. Bu melek insan, Yüce Allah'ın diriltmesi ve yeni bir yaratılışla yaratmasıyla mümkün olacaktır. İşte bunu bilen İblis, bu gerçeğe yalan elbiseleri giydirerek; dünyada pazarlıyor. Yani Dünya, Cennet olacak, insan evrimleştirilerek ölümsüz melek-tanrı olacak. İşte Adem'e hazırlanan tuzak da tamı tamına buydu. Malesef Adem gibi; Ademoğlu da bu tuzağa düşmüş ve düşecek gibi gözüküyor. 


Kim sonsuz boyutlu ilmiyle, her şeyi kuşatan Yüce Allah'ın evrensel düzenine başkaldırmanın cevapsız kalacağını sanıyorsa, aldanıyor ve trajik sonunu hazırlıyor demektir. Tıpkı Eski Kavimler, Nuh Kavmi ve Atlantis Kavmi gibi. Sonsuz İlim-yaratma sahibi olan ve ilmiyle her şeyi kuşatan Allah, bugün olmakta olanları bize Kitabı'nda bakın nasıl bildiriyor: 


İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya yaşamıyla ilgili sözlerine taacub edersin(şaşırırsın). Ve o kimse, kalbindeki şeye(amaca) Allah'ı şahid getiren, inatçı-tartışmacı bir düşmandır. 
O, yönetimi ele geçirdiği zaman, Arz'ı bozmaya, toprağı-ürünü ve nesli(soyu) helak etmeye çaba harcar. Allah, (evrensel düzeni bozan) bozguncuları sevmez. 
[BAKARA(2)/204-205] 


Muhakkak onlar(müşrikler), O'nun(Allah'ın) dışında, dişileri(ilahları) çağırıyorlardı. Onlar, (gerçekte) kovulmuş şeytandan başkasını çağırmıyorlardı. 

Allah, onu lanetledi ve O(Şeytan) dedi ki: "Elbette, Sen'in kölelerin içinden belirlenmiş bir zümreyi, kendime (köle) edineceğim." 

" Ve elbette onları saptıracağım, ümitlendireceğim; onlara, hayvanların kulaklarını kesmelerini emredeceğim. Elbette yine onlara, Allah'ın yarattığını değiştirmelerini emredeceğim."Kim, Allah'ı bırakıp da şeytanı dost edinirse, muhakkak o, apaçık bir hüsrana uğramıştır. 

(Şeytan), onlara vaat ediyor, onları ümitlendiriyor. Oysa Şeytan(İblis), onlara aldanmadan başkasını vaat etmez. 

INİSA(4)/117-1201) 


Güncelleme: 07/05/2021-Kaynak: "İnsan Genom Projesi", Hilal Nevruzoğlu, 
yaklasansaat.com, 2008 


“DİNİ COŞKUYLA”: ATEİZMİN DÖRT ATLISI VE YENİ ATEİZM ÜZERİNE 
Giovanni Tiso-30 July 2021-www.eurozine.com/ 


Giovanni Tiso, “Yeni Ateistler” olarak adlandırılan Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Richard Dawkins ve Sam Harris arasında 2007'de gerçekleşen meşhur tartışmanın kitap olarak yayınlanan metnini yorumluyor... 

Yeni Ateistlere bir kez daha kulak vermenin vakti gelmedi mi? Daniel Dennett, Christopher Hitchens, Richard Dawkins ve Sam Harris arasında inanç üzerine, Washington DC'de, Hitchens'in konutunda gerçekleşen meşhur tartışmanın metnini bu yılın başlarında yayınladıklarına göre Penguin Random House yayınevi öyle düşünüyor olmalı. Başlık, bir zamanlar göz korkutucu şöhretiyle tanınan ikonoklast entelektüel dörtlüyü tarif etmek için kullanılan bir deyiş: Mahşerin Dört Atlısı. Ne var ki bu buluşmayı günümüzde, 2019'da tartışmak bazı soruları akla getiriyor. Bu, kitabın altbaşlığında geçtiği üzere tartışmanın sözümona —-fitilini ateşlediği— “ateist devrim”in otopsisi mi yoksa bu yazarların zamanında 


elde ettiği kayda değer maddi başarıdan son bir kez nemalanma girişimi mi? Muhtemelen, her ikisinden de bir parça barındırıyor. Mahşerin Dört Atlısı”nı okuduktan sonra söylenenlerin ne kadar hızlı ve kötü biçimde eskidiği aşikâr hale gelmekte, bu da ortaya daha çok soru çıkarmakta: Bu derece apaçık kusurlu bir entelektüel çalışma, bu kadar çok insan arasında nasıl uzun zaman hâkimiyetini korudu? “Bilim” ve “akılcılığı” daha kapsayıcı ve ilerici bir politik söylem haline getirmek isteyenlerin çıkarması gereken dersler nelerdir? 


Kitabı okumaya başladığınızda kulağınızı ilk tırmalayan, kendinden emin bir saldırganlık ve hırçın bir böbürlenmeden oluşan retorik oluyor. Atlıların başlıca kaygıları ikiye ayrılmakta: İyi niyetli hakikat arayıcıları olarak kendi itibarlarını korumak ve çoğunlukla hayali olan düşmanı paramparça etmek. Tartışmaya konu olan ilk mesele ise “alınganlık”. “Dindar insanlar neden bu kadar hassas?” diye sormakta dörtlü. Neden bütün suç şüphesiz onlardayken bizim “katı, kibirli, iğneleyici ya da cırtlak” olduğumuzu düşünüyorlar? Richard Dawkins, “Dindar insanların sorunu herkesi Hıristiyanlığa döndürsün diye her hafta İznik amentüsünü okumaları,” diyor, “bir de bizi kendimizden çok emin olmakla suçlarlar”. 
Dennett ise şu sözleri dile getiriyor: “Dinler kendilerinin eleştirilmesinin kaba bir dil kullanılmadan yapılmasını imkânsız hale getirmenin yollardını buldular.” Harris'in cevabı şu: “Eleştirilerimiz aslında bundan daha karmaşık. Biz yalnızca insanları gücendirmiyoruz, aynı zamanda onlara gücenmekte hatalı olduklarını söylüyoruz” Dennett yine söz alıyor: “Ve şunu birine kibarca söylemek mümkün değildir...” Harris neşeyle cümlenin sonunu getiriyor: “Hayatını boşa harcadın!” 


Unutmayın ki bunlar kendilerine kibirli denmesine inanamayan dört yetişkin insan. Dörtlünün neredeyse destansı öz-farkındalık eksikliği, dalga geçerek insanların en çelişkili inançlarını yıkma hakları olduğuna dair Hitchens'ın önermesinde toplanıyor. Hatta Hitchens törenle ilan ediyor: “Bence bunu yapmak zorundayız.” 


“İnsanların inancını dalga geçerek yıkmak” kulağa “Yeni Ateizm” deyişinin çağrıştıracağı kadar ihtişamlı ve takdir görecek bir şey gibi gelmese de, en azından gerçeğe daha yakın durmakta. Şimdi bu hareketin dumanı tüten kalıntılarını incelerken bütün bu yaygaranın ne için çıkarıldığını ve yazarların milyonlarca kitap satmak uğruna dini inançları ve insanlık tarihini böyle yanlış bir kalıba nasıl güzelce sığdırdıklarını merak edebiliriz. Ancak Yeni Ateizm asla inanç ya da ateizme dair bir şey olmamıştı zatenı. Asıl amaç Batı emperyalizmine yenilenmiş bir meşruiyet sağlamak için Batı kurum, kuruluş ve toplumlarında yerini koruyan dini inançlara rağmen Batı kültürünün üstünlüğünü kanıtlamaktı. Dört atlıdan üçünün en başta Irak savaşına karşı olması bir şey değiştirmez, çünkü onlar her zaman İslam'a karşı bir savaş halindeydiler. 


Her ne kadar, ileri yıllarda internet trolü olarak ortaya çıktığı son döneminde İslam”ı (“bugün dünyadaki kötülüğün en büyük kaynağı”) esas hedefi olarak seçerek fazlasıyla yaklaşım değiştirecekse de, Dawkins'in bu konuya yaklaşımı nispeten daha ılımlıdır. 


Irak savaşının destekçileri arasında bulunan ve 2011 yılında yaşamını yitirene kadar “Saddam'ın nükleer silahları vardı” mabedinde ibadet eden Hitchens ise dörtlünün en çok akılda kalan ve konumlandıkları yerin özünü ifade eden sözünü dile getirmiştir: “Bence halihazırda sekülerizmin gerçek savunucuları ve asıl düşmanla savaş halinde bulunanlar bir bizleriz, bir de 82. ve 101. hava indirme bölükleri...” 


Bunu belirtmeye neredeyse gerek bile yok, ancak yine de bir dipnot olarak 82. ve 101. 
bölüklerin Afganistan ve Irak'ta aktif görev almış iki hava indirme bölüğü olduğu bilgisini 


vereyim. “Dalga geçerek insanların inancını kırma” teşebbüsü, şakanın vurucu noktası parça tesirli bombalar olunca o kadar da neşeli ve masum görünmüyor. 


Atlılar, İslam haricindeki dinlerle ya da genel anlamıyla inanç kavramıyla alay ederken çok daha az hevesli davranmalarına rağmen, psikolojik içgörüden yoksun olduklarını ve de alay öznesi haline getirmeden öteki insanların iç dünyalarını anlamaya en ufak bir istek duymadıklarını her fırsatta ortaya koyuyorlar. 


Dawkins tartışmanın en tatsız anlarından birinde dindar insanların içten içe bir inanca sahip olmadığını, yalnızca bir mantra gibi “inanıyorum, inanıyorum, inanıyorum!” sözlerini tekrarlayıp durduklarını ileri sürüyor. Dennett'in tüylerinin diken diken olması için, “Pazar günlerinde çiyli çimenler üzerinde diz çöküp donmuş bir şelalenin başındaymışçasına ruhunu İsa'ya verebileceğini ve pazartesi günü kendine fizik genetikçisi diyebileceğini” düşünmekle eleştirdiği, İnsan Genomu projesi liderlerinden, bilim insanı Francis Collins’in adını duyması yetiyor. Collins'in gayet görünür şekilde dini inançları ve bilimsel çalışmalarını beraber yürütmeyi başardığı gerçeği dört atlıdan hiçbirinin durup düşünmesine neden olmuyor; benzer şekilde, inançları sayesinde yardımseverlik eylemlerine yönelen insanlar (ki bu doğru şeyi yanlış sebeplerle yapmaktır ve bırakın övülmeyi, zar zor tolere edilmelidir!) üzerine düşünmeye de pek vakit ayırmıyorlar. 


Diğer bir deyişle, dörtlü asla din, akıl ve ahlak kavramlarının mutlak suretle birbirinden ayrı olmayabileceği ihtimalini ve dinin bu iki kavramın tarihsel gelişimine katkı sağlamış olabileceğini ciddi bir şekilde değerlendirmiyor. Ateizm üzerine çalışmalar yürütmüş akademisyen John Gray'in de dediği gibi, “Örneğin insaniyetin, kolektif bir kimliğe sahip olduğu fikri esasında dini bir fikirdir — bunu öğreniş şeklimiz dinseldir”. 


Dörtlünün atılgan yorumlarının ardında neredeyse size gardınızı düşürtecek bir naiflik bulunmakta: Yeni Ateist dünya görüşünde fiziksel dünya bilim tarafından anlaşılabilir hale gelmiş, böylelikle inanç gereksizleşmiştir. Ancak dini inançların toplumdan çıkarılması bu denli nezaketsiz bir yordamla yapılamaz. Jeff Sparrow 2015'te Guardian'da yayımlanan makalesinde şöyle yazmıştı: 


“Dini inancın özünü araştıracak olursanız, ânında pek çok alanda etkisini gösteren bir olguyla karşı karşıya kalırsınız. Belirli koşul ve durumlarda inanç; ahlâka, estetik değerlere, sosyal bağlara ya da kültürel davranışlara veyahut siyasi kimliğe ya da tarihi geleneklere, bunların farklı birleşimlerine ya da hepsine birden rehberlik etme görevi üstlenebilmektedir.” 


Bilim harika bir şey olsa da, bize yukarıdaki olgular konusunda pek az yardım edebilmektedir. 
Gray'in zekice tarif ettiği, “Bilim kapsamında birikerek çoğalan bilginin etik ya da siyasette pek bir karşılığı olmayışı” hiç şüphesiz modernizmin ana sorunudur. Ayrıca hayır, felsefe tarihi üzerine yazılmış tüm metinlerde genel bir “bul-değiştir? metoduyla “kutsal”ı “seküler” ile değiştirmeniz sorunu çözmez. 


Böylelikle dört atlı bize ilk bakışta gösterdiği, Yeni Ateistlerin çok da incelikli olmayan görüşlere sahip olduğudur. Tabii bu yine aynı soruyu ortaya atıyor: 18. yüzyıldan kalma, bu denli kaba yontulmuş bir bilimcilik şekli bu kadar geç bir aşamada nasıl olup da güçlü bir şekilde canlandı? Muhtemel bir açıklama yukarıda verilmişti: 11 Eylül'den sonra Batı, İslam'a savaş açmak için seküler bir bahane bulmalıydı — bu ihtiyaç ABD'de daha az olsa da yine de mevcut ve Hitchens tarafından Hıristiyanlık bağlamına sıkıştırılmış bir haldeydi. 


Bunun yanı sıra dörtlünün fikirlerine değil, fikirlerini sunuş biçimine bağlı olan başka nedenler olması da mümkün. 


Dawkins, talihsiz bir şekilde “Dinlerin kibri, bilimin alçakgönüllülüğü ve ateizmin entelektüel ve ahlaki cesareti” başlığını verdiği kitabı için yazdığı yeni bir makalede, Dennett ve Deb Roy'un internet tarafından güdülenen “radikal şeffaflık'ın Darwinci sonuçları üzerine yazmış olduğu 2015 tarihli bir makaleyi alıntılamakta: 


“Artık daha ileriyi, daha hızlı ve hiç olmadığı kadar ucuza ve kolayca görebiliyoruz — ve görünebiliyoruz. Ve sizinle benim gördüklerimizi, bilginin hem destek hem de köstek olabilen sonsuz aynalardan oluşmuş koridorunda herkesin de görebildiğini biliyoruz.” 


Bu Dawkins'e rahatlık veriyor. Eğer ki sözde ekseriyet bakteri gibi basit bir şeyde davranışı regüle edebiliyorsa, kamusal hayatta ateistlerin artan varlığı ve onların sosyal medya tarafından görünebilir hale getirilmesi medenileştirici sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir, çıkarımında bulunuyor Dawkins. “Muhakkak” diye ulaşıyor sonuca, “Yeni Ateizmin yükselişi büyük ölçüde ortak bilginin yayılması sayesinde sağlanmıştır.” 


Dört Atlının konuşması Facebook, YouTube ve Twitter'ın bebeklik çağlarına denk gelmişti. 
Aradan çok zaman geçmeden Atlıların kitapları yalnızca televizyon programlarında ve üniversite kampüslerinde tartışılmayacak, insanlık tarihinin bilgi yaymak için en kayda değer araçlarına sahip olan internet kullanıcıları tarafından da benimsenecekti. 


Baffler'a yazdığı ikna edici çalışmasında Alex Nichols —çoğunlukla erkeklerce benimsenen ve çoğunlukla çevrimiçi gerçekleştirilen— Yeni Ateizmi, 1990'larda internet sohbet odalarının zirve yaptığı zamanlardan, günümüzün Gamergate ve rakiplerini MANTIK ve AKIL yoluyla YOK ETTİKLERİNİ iddia ettikleri uzun uzadıya sıkıcı konuşmalarıyla (büyük harflerle yazılmış söz öbekleri kendi tarzlarıdır) Stefan Molyneux ve Ben Shapiro gibi muhafazakâr provokatörlerin zamanına kadar gelen bir süreklilik içinde ele almıştı. Atlılardan biri bu süregelişte dönüşümde yıldız oyuncu olmuştur. Nichols'un anlatımıyla: 


“2011'de şüpheci blog yazarı Rebecca Watson YouTube videosunda, katıldığı ateizm konferansına katılan bir başka erkeğin kendisini gece saat 4'te randevuya çıkma teklifi yapmak için asansöre kadar takip ettiğini ve bunun doğal olarak kendisini nasıl rahatsız ettiğini anlattı. Bu, toplulukta daha sonra “Elevatorgate? olarak hatırlanacak bir patlama yarattı. Watson'u taciz etme amacıyla bir forum kuruldu ve Dawkins bizzat kendisi bir yorum yazdı.” 


Dawkins'in hayali bir “Müslima” figürüne, şüpheci/ateist gruplarda ve daha geniş ölçüde Batı toplumlarında kadınların maruz kaldığı cinsiyetçiliği görmezden gelmek için kullandığı bir retorik ürününe yapılmıştı bu alıntıdaki referans. Bir kısmı şu şekildeydi: 


“Mızmızlanmayı keser misin lütfen? Evet, evet, biliyorum cinsel organların bir jiletle kesildi ve... buçok sıkıcı... ve biliyorum araba kullanmana, evinden bir erkek akraban olmadan çıkmana izin vermiyorlar ve biliyorum, kocan seni dövme hakkına sahip. Eğer kocanı aldatsaydın taşlanarak öldürülecektin. Ama lütfen mızmızlanmayı bırak, olur mu? Bir de zavallı Amerikan kız kardeşlerinizin çekmek zorunda kaldıklarını düşünün.” 


Buna benzer varsayımsal bir kadın Mahşerin Dört Atlısı”nda da karşımıza çıkıyor. 
Makalesinde Harris bizden, şu anda anneleri Zika virüsü taşıyan bir sivrisinek tarafından 


ısırıldı diye mikrosefali yoluyla doğan tek yumurta ikizi Brezilyalı kızları hayal etmemizi istemekte. 


“Anneyi birkaç ay önce henüz doğmamış kızlarına mutlu bir hayat sağlamak uğruna elinden gelen her şeyi yaparken düşünün. Nerede çalışıyor? Bir fabrikada. Ne sıklıkla dua ediyor? 
Muhakkak her gün. Ancak uyuduğu o kritik anda, belki de rüyasında, içinde yaşadığımız dünyadan daha iyisini düşlerken, bir sivrisineğin odasının açık penceresini bulduğunu düşünün. Açık koluna yavaşça konuyor. Her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve bütünüyle sevgi dolu bir Tanrı en ufak bir koruma hareketinde bulunacak mıdır? En ufak bir rüzgâr esinti bile yaratmaz. Sivrisineğin hortumu annenin derisini sorun yaşamadan deler. İnançlılar burada neye inanmalı? Bu insanların Tanrılarının, gerçekte varolsaydı bile olacağı kadar dikkatli olmadığının farkında olduklarından şüphelenebiliriz.” 


Ben bu kısa hikâyeyi oldukça rahatsız edici bulmaktayım. Bu kıssadan ne hisse çıkarmamız gerekiyor? Bir sivrisineğin varolması ve birini ısırma isteği taşıması bu kadının Tanrısının gerçek olmadığını mı kanıtlıyor? Fabrikada çalışması inancıyla mı bağlantılı? Farkında olmadan ama yine de nihai olarak vaktini bilimsel ve tıbbi buluşları desteklemek yerine dua ile çarçur ettiği için kendi talihsizliğinin sorumluluğunu mu taşıyor? 


Geriye kalan üç Atlının büyük kitlelerce takip edilme keyfi yaşadığı Twitter'ı düşünün. 
Twitter'ın herkesi herkesle iletişime geçirebilme olanağı sunması heyecan veverici. Ancak coğrafi ve toplumsal bariyerlerin görünürde kolayca silinmesinin bir bedeli de var. Twitter'da kimse kişisel ya da kolektif bir tarihe sahip değil — yalnızca çıkardığımız sesle varız orada. 
Kafa yormaktansa argümanı, anlayış ve iletişimdense hakareti tercih eden, tamamen hitabete dayalı bir alan bu. Eğer ki Yeni Ateistler gibi en karmaşık sorunların toplumsal bağlamlarından soyutlanıp ikili karşıtlıklara indirgenebileceğine inanıyorsanız, Twitter fikirlerinizi beyan etmek için mükemmel bir araç. İşte Yeni Ateist argümanlarının şeklinden kastettiğim bu: Sosyal medyanın mevcut işleyiş biçimine mükemmelen uyuyorlar. Dawkins bir tweet'inde “Dili kesin bir şekilde kullanır ve aklımda ne varsa onu söylerim” demişti. Eğer kendiniz ve dil hakkında bu kanıya sahipseniz, internetin mevcut halinin size bir toplumsal şeffaflık ve karşılıklı anlayış ütopyası olarak görünmesi işten bile değildir. 


1927 tarihli, “Neden Hıristiyan Değilim” başlıklı konferansında Bertrand Russell ateistlerin 
düşünce yapısını tarif etmişti: 


“Kendi ayaklarımızın üstünde durmayı, dünyaya âdilce ve doğrudan doğruya bakmayı istiyoruz — iyi ve kötü gerçekleriyle, güzellikleriyle çirkinlikleriyle görmek istiyoruz onu; dünyayı olduğu gibi görmek istiyoruz, ondan korkmak istemiyoruz. Bize salmış olduğu korkunun kölesi olmak istemiyor; dünyayı akıl ile fethetmek istiyoruz.” 


Ben bu görevin hâlâ uğrunda çaba göstermeye değer olduğuna inanmak istiyorum, ancak bunun için iletişim araçlarımızda büyük değişikliklere gidilmeli. Şu anda hepimizin suyunu içtiği kuyu —Yeni Ateistlerin çok sevdiği bir metafor kullanmak gerekirse— komplocu düşüncenin asılsız mantığı ve şüphecilikten doğan önyargı tarafından zehirlenmiş durumda. 
Bunlar ekonomik ve toplumsal ilişkilerin sabit hızla çürüyüşünde birer etkendir. Ancak dünyayı akıl yoluyla fethetmek için birbirimize dair bilgilerimizi de artırmamız gerekir. 
Anlayış olmadan birliktelik olamaz, başka insanların nasıl yaşadığına —ve nelere inandığına— dair samimi bir merak olmadan da gelişme kaydetmemiz mümkün değil. 


İKTİDAR DA HELALLEŞİYOR! SAPIKLARA MAVİ BONCUK MU? 


16 Kasım 2021 Salı-haksozhaber 


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin LGBT diye anılan cinsel sapıklık hakkında sarfettiği olumlu sözler iktidarın ayarlarının tümden bozulduğunu gösteriyor. 


Muhalefetin “geliyoruz? propagandasını başarılı bir şekilde sürdürmesinin de etkisiyle iktidar çevrelerinde kaygı havası giderek daha ağır basmakta. Bu durum tedbir alma adına bazı olumlu adımlarla birlikte, zaman zaman tümüyle saçma, dengesiz ve yanlış çıkışlara da yol açabiliyor. İşte AK Parti Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin bir televizyon muhabirinin sorusuna verdiği cevap da bu halin somut göstergelerinden biri oldu. 


TV100 adlı kanala konuk olan Mehmet Özhaseki Deniz Tural adlı gazetecinin “Sayın Bakanım benim şahsımın direk merak ettiği bir konu var, yani bu konuda sizin görüşlerinizi merak ediyorum. LGBTPli bireylerle ilgili düşünceleriniz 

nedir?” şeklindeki sorusuna şöyle cevap vermiş: 


“Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var! Onu Cenab-ı Hakkın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum. Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında bana göre saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygılı olmaktan başka elimizden bir şey gelmez.” 


Bu sözler üzerine ne denilebilir ki? Ülkenin, toplumun, gelecek nesillerin sorumluluğunu üstlenmiş bir iktidar yetkilisinin şu usulsüzlüğüne, umursamazlığına, siyaset adına düştüğü acınılası hale bakın! 


Size sadece “yazıklar olsun sizin siyaset anlayışınıza, utanın” diyoruz. 
İLİM ADAMLARI VS SİSTEMİN APARATLARI 


15 Kasım 2021 Pazartesi -Haksöz Haber 


10 Kasım vesilesiyle ilahiyat camiasının ortaya serdiği görüntü neyin dışavurumu? 


İlim sahibi olmanın getirisi bilginin ahlaki sorumluluğunu üstlenmekten geçiyor. Ebu Hanife bu sebeple İmam-ı Azam olabilmiştir. Bildikleri kadar yaptıklarıyla da tutarlılık içinde olan Ebu Hanife'ye Müslüman gelenek gereken saygıyı her daim gösterecektir. 


Müslümanlar sadece bildikleriyle değil yaptıklarıyla da hesaba çekileceklerinin farkında olması gereken insanlardır. Hatta yaptıklarımız hareket noktamızın ne olduğu çok önemli olmakla birlikte asıl belirleyici olan husustur. Bir insanın kalbinden gerçek anlamda geçen şeyin ne olduğunu bilemeyeceğimize göre ne yaptığına göre onun hakkında bir fikir sahibi olabiliriz. 


10 Kasım'da Selçuk Üniversitesi İlahiyat hocalarından Hüseyin Gökalp'in ortaya koyduğu 
onurlu tavır sol ve sağ Kemalistleri çılgına çevirdi. Sağcı çeteler kendilerine yakışır şekilde hakaret ve şiddetle hocanın sesini bastırmaya çalışırken Cumhuriyet ve Sözcü ise sistematik olarak hocayı hedef göstermeye devam ediyor! 


Bu ikisi kesim kendisinden beklenen tavrı gösterirken işin bir de ilahiyatçı akademisyen boyutu vardı. Tabi ki ilahiyatçıların çok büyük bir kısmı olan biten karşısında -yine- sessizliği tercih ederken kimisi de bir şeyler söyledi ancak keşke sessiz kalsaydı!. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi”nde felsefe üzerine çalışmalar yapan İbrahim Maraş berbat bir 

üslupla Hüseyin Gökalp'i kendince şikâyet ediyor. 


â İbrahim Maraş 


Bu şahıs kinini din edinmiş bir İlahiyat hocası, PKK'cı 
İslamcıların bu ya na sığınarak Atatürk'e olan kinini kus r. Siyasal İslamcılık zihniyeti karpuz gibidir. Dışı yeşil, iç r. Zihnindeki sahte din için İngiliz'e bile 


destek verir, ama asla Türk'ten yana olmaz. 


twitter.cor usey 


İzzeti ve şerefi İslam düşmanlarının yanında arayanlar hüsrana uğramaya mecburdurlar. 
Dünyalık için şerefini iki paralık etmeyenler ise dünyada ve şüphesiz ahirette bunun karşılığını göreceklerdir. Bu 10 Kasım’da yaşananlar yani muhafazakarların içler acısı hali İslami hassasiyet sahibi olanlara çok ağır geldi. Ancak Hüseyin Gökalp'in paylaşımına gösterilen olumlu ve olumsuz tepkiler safların ayrışması açısından oldukça verimli bir netice ortaya çıkarttı! 


İlim sahibi olanlarla sisteme eklemlenmiş ve onun emirlerine göre hareket eden Kemalist ilahiyatçıların arasındaki fark ayan beyan ortaya çıkmıştır. Allah'ın istediği şekilde tavır geliştirmekle zorbaca bir sistemin aparatlığına soyunmak arasında muazzam bir fark var 

muhakkak. Tıpkı şerefli olmakla olmamak arasındaki nitelik farkı gibi... 


İncelememizin girişinde Ebu Hanife'den bahsetmemiz onun hem ilmi çabaları hem de bir dava eri olarak zalimlere karşı koyuşundan ileri geliyor. Müslümanlar bu sebeple ona İmam-ı Azam diyorlar. Zalimlerden yana taraf tutan bilgi sahiplerini hatırlayan bile yok! Bundan yıllar sonra İbrahim Maraş'ı kim hatırlayacak? Hatırlasa bile hayırla yad edecek mi? 


Onlar, mü?minleri bırakıp da kâfirleri dost ve sırdaş ediniyorlar. Yoksa onlar kâfirlerin yanında izzet, şeref ve kuvvet mi arıyorlar? Boşuna aramasınlar. Çünkü izzet, şeref ve kuvvet tamamiyle Allah'a aittir. (Nisa-139) 


İKLİM KRİZİYLE MÜCADELEDE İNEKLERİN ÇIKARDIĞI GAZ GERÇEKTEN 
ÖNEMLİ Mİ? 


13 Kasım 2021 Cumartesi -Fatih Demir / Haksöz Haber 


Dünya besi hayvancılığının zirvesinde bulunan gelişmemiş ülkelerin ellerindeki bu değerli üretim varlığı, gelişmiş ülkelerin “sanayi atıklarından kaynaklanan iklim krizi” etkeni göz ardı edilerek azaltılmaya mı çalışılıyor? 


Sanayi atıklarının iklim krizine etkisi oldukça yüksek ve araştırmalar ile kanıtlanmışken, iklim krizi konusunda ineklerin çıkardığı gazlar neden en çok konuşulan sorun oluyor? 


Temel gıda olan et talebinin karşılanmasının zorunlu olması nedeniyle, hayvancılık her geçen gün stratejik bir üretim dalı olmaya devam ediyor. 


Tüm dünyada nüfus artışına paralel olarak; beslenme ve gıda sorunu da hızla artıyor. Buna paralel olarak yapay et üretim çalışmaları da hızlanıyor. 


Dünyada bir süredir alternatif protein kaynakları üzerinde çalışılıyor. Bunlardan biri de laboratuvar ortamında et üretimi. Hayvanları öldürmeden, alınan 1-2 santimetre büyüklüğünde biyopsilerden laboratuvar ortamında “suni et” üretimi yapılabiliyor. 


Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün verileri, hücresel kökenli et üretiminin 
2030 yılında toplam et üretiminin yüzde 10'unu karşılayacağını öngörüyor. 


Günümüzde bazı ülkelerde bu çalışmalar hızlandırılıyor. ABD'li “Memphis Meats” adlı şirket, laboratuvar ortamında orjinaliyle tamamen aynı tadı veren dana, tavuk ve ördek eti üretmeyi başardığını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. 


Memphis Meats adlı şirket, yapay et üretimini bağışlar üzerinden gerçekleştirdi. Şimdiye kadar 22 milyon Dolar bağış toplayan şirkete en büyük yardım bilindik bir isimden geldi. 
“Yapay et”e en fazla yatırım yapanlar Bill Gates ve Richard Branson adlı milyarderler oldu. 
Ünlü gıda şirketi Cargill de yatırım yapanlar arasında yer aldı. 


Bu süreçte kimi Avrupa ülkeleri ve ABD, yapay et konusunda şirketlere olabildiğince geniş yetkiler tanımaya başladı. Türkiye'de de kök hücre üzerinden yapay et üretilme çalışmaları hızlandırıldı. 


Maliyeti çok yüksek olduğu için henüz ticari hale gelemeyen yapay et, Bill Gates'in özel arzu ve desteği ile tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. 


Dünya üzerinde bulunan besi hayvanları ve tarım arazilerinden elde edilen mahsul miktarı dünya üzerindeki tüm insanlara yetecek seviyede olmasına rağmen, dünyanın birçok fakir ülkesi bu imkanlardan faydalanamıyor. 


Dünyada gelişen teknoloji ve sanayileşme politikalarına rağmen, hayvancılık sektörü, ülke ekonomileri içinde önemini de koruyor. Her ne kadar yapay et üretimi desteklense ve bu konuda bir yarış halinde olunsa da gerçek etten kısa sürede vazgeçileceği düşünülmüyor. 


Hatta dünya nüfusunun gereksinimlerini karşılayabilmek için hayvansal gıda üretiminin arttırılması da devletlerin ilk hedefleri arasında yer alıyor. 


Gelişmiş ülkelerin izlediği hayvancılık politikalarına bakıldığında, bu ülkelerin söz konusu sektörlerde gerçekleştirilen ulusal üretimlerini istikrarlı bir yapıya kavuşturdukları ve ihracatçı bir konuma geldikleri görülürken, “Neden yapay ete ihtiyaç duyulduğu?” veya “Gerçekten yapay ete ihtiyaç duyuluyor mu?” soruları daha da önem kazanıyor. 


Teknolojide gelişmiş ülkeler, toplam tarımsal gelirlerinin yarısından fazlasını, hayvan ve hayvansal ürünlerden elde ediyorken, yapay et çalışmaları ile beraber normal üretimlerden de en fazla verim alınmaya çalışılıyor. 


Örneğin, 53 milyon besi hayvanı bulunan Arjantin, dünyanın başlıca et ihracatçılarından biri konumunda. Bununla beraber iklim krizi söylemi üzerinden Arjantin ve birçok (gelişmemiş) Güney Amerika ülkesine çiftliklerdeki azot ve metan gazı salınımını azaltması gerektiği uyarıları yapılıyor. 


Uzmanlar, iklim kriziyle mücadelede besi hayvanlarından çıkan gazın azaltılmasını “öncelikli hedefler” arasında sıralıyor. 


Arjantinli yetkililer ve çiftçiler de bu hedef doğrultusunda besi hayvanlarından çıkan metan gazı oranını düşürme çabasında. 


Bunun için, hayvanların “diyetlerinde” bazı yeni gıda ya da katkı maddeleri deniyor. 


Ancak bazı uzmanlar, yeni uygulamaların etkili olabilmesi için “et tüketiminde de azalma olması gerektiğine vurgu yapıyor” Bu nokta da akıllara, “Tüm dünyanın vegan olması gerektiği amacı mı güdülüyor?” sorusu geliyor... 


Eğer gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkeler hayvan çiftliklerden çıkan sera gazı salınımını azaltmazlarsa, cezai yaptırımlar ile karşılaşacaklar. 


Arjantin (53 milyon), Brezilya (214 milyon), Hindistan (185 milyon), hayvan sayısı ile en üst sırada bulunan ülkeler arasında yer alıyor. İklim krizi söylemlerinde en çok bu ülkelerdeki çiftlikler haberlere konu ediliyor. 


Öte yandan ABD (94 milyon) gibi büyük bir hayvan sayısı rakamına sahipken Amerika, hem sanayisi ile hem de çiftlikleri nedeniyle iklim krizine katkı sunmasına rağmen en az konuşulan ülkeler arasında yer alıyor. 


Dünya besi hayvancılığının zirvesinde bulunan gelişmemiş ülkelerin ellerindeki bu değerli üretim varlığı, gelişmiş ülkelerin “sanayi atıklarından kaynaklanan iklim krizi” etkeni göz ardı edilerek ve iklim krizi bahane edilerek azaltılmaya çalışılıyor. 


Gelişmiş Avrupa ülkeleri, dünya hayvan varlığının 9030-40'ına sahip olmalarına rağmen, dünya toplam hayvansal üretiminin 9675-80''ini ellerinde tutuyor. 


Buna karşın Türkiye'nin de içinde bulunduğu az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler dünya hayvan varlığının 9060-70'ini ellerinde bulundurdukları halde, dünya hayvansal ürün üretiminin /020-30'unu gerçekleştirebiliyorlar. 


Yani özetle gelişmiş ülkeler cezai yaptırımları kararlaştırırken, gelişmemiş ülkeleri de suçlu ilan ediyorlar. 


İnek ve sığırlardan çıkan metan ve azot gazlarının gerçekten de “bir iklim krizi oluşturup 


oluşturmadığı veya ozon tabakasının delinmesine katkısı olup olmadığı” bağımsız araştırmalar ile teyit edilemiyor. 


Dünya'nın milyonlarca yıldır belli yaşam türlerine ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, ineklerin gazlarının neden geçmişte değil de bugün sorun haline geldiği merak ediliyor! 


Dünyada insan faaliyetlerinden kaynaklanan ve atmosfere salınan zararlı gazların yüzde 14,5'i hayvan çiftliklerinden geldiği hesaba katılarak, fatura ve söylem daha çok çiftlikler üzerinden gelişmemiş ülkelere kesiliyor. 


Araştırmalara göre, 21. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde, “Sanayi Devrimi'nin başladığı 18. 
yüzyıldakine göre”, (örneğin 1750 yılı ile karşılaştırıldığında), atmosferdeki karbondioksit oranının yüzde 40, metan gazı oranının da yüzde 150 arttığı sonucuna varılıyor. 


Gelişmiş ülkeler, dünyayı harap ederken, doğal bir üretim olan besi hayvanları, sanayi atıkları ile kıyaslanarak asıl etkenmiş gibi sunuluyor! 


HAYIR, YANILIYORSUNUZ SAYIN AKTAY, İSLAMİ DEĞERLERE SÖVMEDEN 
MUSTAFA KEMAL'İ HAYIRLA ANMAK MÜMKÜN DEĞİLDİR! 


13 Kasım 2021 Cumartesi -Haksöz Haber 


Yasin Aktay 10 Kasım vesilesiyle sergilenen İslam düşmanlığına değindiği yazısında Mustafa Kemal'i olumlamak için İslam'a sövmek şart mıdır diye sormuş ama cevabında yanılmış. 


Yeni Şafak'taki köşesinde Yasin Aktay her yıl biraz daha absürtleşen anma törenlerini ele aldığı yazısında Mustafa Kemal'i övmek için İslam'a sövüp sayma eğiliminin içerdiği çirkinliği değerlendirmiş. Mustafa Kemal'in tarihsel bir gerçeklikten öte bir mitoloji konusuna dönüştürülmesine değinen yazar Kemalist güruhun İslam'a ve Müslümanlara karşı nefret ve öfke kusmaya neden kendilerini mecbur hissettiklerini anlayamadığını da belirtmiş. 


Oysa ortada anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Sorun Kemalistlerin azgelişmişliğinden, sorunlu psikolojilerinden, takıntılı ruh hallerinden falan kaynaklanmıyor. Sorun bizatihi Kemalist ideolojinin İslam karşıtlığı üzerine bina edilmesinden neşet ediyor. Bu gerçeği görmemek kendimizi kandırmak olur. 


Yasin Aktay / Yeni Şafak 

Teolojiden antropolojiye bir Atatürk fenomenolojisi 

Geçmiş yıllara nazaran her sene biraz daha garip 10 Kasım anmalarına, 29 Ekim kutlamalarına şahit oluyoruz. Bu anmaların-kutlamaların resmi ideolojik boyutları dolayısıyla belli bir abartı payı her zaman biraz anlaşılabilir. Adı üstünde resmi de olsa “ideoloji” ve ideolojiler doğası itibariyle gerçeğin olduğu gibi yansıtılmasını değil, seçilmiş belli kişi, 


dönem, olay veya gerçeğin kutsanıp efsaneleştirilmesine dayanır. 


Mustafa Kemal'i Anmak İçin İslam'a Sövmek Şart Mıdır? 


Anlaşılmayan şey, ideolojinin gerçekle haddinden fazla karıştırılmasıdır. Daha da anlaşılmayan ve hiçbir zaman anlaşılamayacak şey Mustafa Kemal'i hayırla anmanın İslam'ın değerlerine, sembollerine, inançlarına dair bir nefret ve düşmanlık söylemini gerektirmesidir. 


Bazı okullarda Mustafa Kemal'e atfedilen rolün onun neredeyse “karanlıkla”, “gericilikle”, “bağnazlıkla” özdeşleştirilen İslam'ın sembollerine açmış olduğu savaş olduğu cüretkarca ifade edildi. Bizzat Milli Eğitime bağlı öğretmenler, okul müdürleri eliyle yürütülen bu merasimler bir yandan İslam'a karşı açık bir düşmanlık suçu irtikap ederken Mustafa Kemaľ’i de açıkça İslam düşmanı gibi resmettiklerinin farkında bile değiller. 


“Özlediyseniz fesi peçeyi / Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi / Hâlâ medet umuyorsanız / Şıhtan şeyhten dervişten / Şifa buluyorsanız / Muskadan üfürükçüden ... Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Kara çarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek ... / Hâlâ önemini anlayamadıysanız / Millet olmanın / Kul olun / Ümmet kalın / Fetvasını bekleyin şeyhülislamın / Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi” diye bir şiir okutulmuş bir okulda. 


Bu ifadelerin herhangi biri bir Avrupa ülkesinde başkaları tarafından söylenince doğrudan “İslamofobi” teşhisi konularak, kin ve nefret suçu olarak yargılanmayı hak eder. Bizde ise bu suç Mustafa Kemal'i anma adına nasıl bu kadar kolay işlenebiliyor? 
Evlatlarımızı, körpe dimağlarıyla bu tür bidat ve hurafelerle zehirlensinler diye mi emanet ediyoruz okullara? 


Tarihimizin Dili De Tören Dili Gibi Mitolojik 


Anma veya kutlama törenlerine hâkim olan mitolojik söylem ne yazık ki tarihyazımına da hâkim. Konuyla ilgili tarih ilkokul seviyesinde bir dimağa bile reva görülemeyecek bir hurafenin ötesine gitmediği halde kimsenin sorgulamaya cesaret edemeyeceği kutsal bir dokunulmazlığa sahip. 


Efsane içinde insanüstü özelliklerle donatılmış mitolojik kahramanlar ve mücadele ettikleri yine olağanüstü kötülükleriyle şeytansı düşmanlar vardır. Elbette bu ideolojiden ne bir tarih çıkar ne de sağlıklı bir tarih bilinci veya kişiliği. Bu mitolojik anlayışla okunan ve ezberletilen tarihten birleştirici bir ruh, hümanist bir hoşgörülülük, evrensel bir mesaj veya toplumsal barış edebiyatı beklemek beyhude. 


Hele bu tarihte kendinizi mitolojik kahramanla özdeşleştirip onun mücadele ettiği kötüleri de şimdi karşınızdaki muhaliflerle özdeşleştirmeye kalkıştığınızda yaptığınız anmadan da törenden de beraber yaşadığınız insanlara iflah olmaz bir kin ve nefretten başka ne duygu ne felsefe üretebilirsiniz. 


Mustafa Kemalin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundaki tarihsel rolü inkâr edilemez. Bu süreçte ise Kurtuluş Savaşını beraber verdiği kendi silah arkadaşlarının neredeyse tamamıyla yolun belli aşamalarında ciddi ihtilaflar yaşadığı, onlarla yollarını ayırdığı da ayrı bir gerçek. Sonradan ayrıca dramatize edilen “Atanın yalnızlığı” aslında tamamen kendi tercihleriyle oluşan bu tasfiyelerinin bir sonucuydu. Yaşadığı her ayrışma dolayısıyla bilahare yazılacak her türlü tarih için farklı anlatımları mümkün kılan bir siyaset adamıydı Mustafa Kemal. O yüzden o tarihe gerçek anlamda girildiğinde bugünün siyasi ayrışmalarını çözmeye referans oluşturacak hiçbir ölçüt tesis edilemez. 


Bu Kafayla Atatürk Anlaşılamaz 


Bu konuda çok şeyler yazılmış çok şeyler söylenmiştir. Amacımız bu sayfaları yeniden açmak değil, esasen bu aşamada böyle bir şey yapmanın da hiçbir faydası olmadığı ortada. İşin doğrusu Mustafa Kemalin bir tarihi şahsiyet olarak hiçbir zaman gerçek anlamda anlaşılmaya çalışılmamış ve tartışılmamış olmasıdır. Onu anlamaya mitolojik bir şahsiyet seviyesinde ele alanlarla onu yerden yere vuranlar arasında bir yol bulmak imkansıza yakındır. Bir noktadan sonra Kur'an-ı Kerim'in bilhassa ihtilaf konusu belli tarihi şahsiyetler hakkında “onlar bir nesildi geldi geçti, onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığınız size ve onların yaptıklarından dolayı sorgulanacak değilsiniz” buyruğunun derin hikmetini kavrıyorsunuz. 


Esasen bu, tarihi şahsiyetlerin tamamına uygulanacak, bugüne çok sağlıklı sonuçlar üretecek bir kriterdir. Hiçbir sonuç vermeyecek ve aslında o şahsiyetleri daha iyi anlamamıza yol açmayacak tartışmalardan uzak durmak evladır. Tarihten günümüze hesaplar getirmek ontolojik olarak imkânsız aslında ama sıkça sapılan bir yol. Aynı şekilde günümüzün kavgalarını tarihe müracaat ederek çözmeye çalışacağını düşünmek hem yaşayan insanların yaşamayı, çözüm üretmeyi bilmezliğinin bir ifadesidir hem de bu tür müracaatlardan tarihe atfedilen mitolojik hikayelerden başka bir şey çıkmaz. 


Dertlerine ilaç olacağını düşündükleri tarih orada öyle aguşunu açmış duruyor değil, bilakis o tarih kendi beklentilerine uygun olarak zihin ve duygu dünyasında vehmediliyor. Kendi eksikliğini gidererek zihnine yansıttığı bir süper-insan olarak kurtarıcısını yaratan 

insanı Ludwing Feuerbach mı daha iyi anlatır Karl Marx mı? 


O faslı buraya taşıdığımızda yine de insanları her geçen gün kendi zihinsel üretimlerinden daha abartılı, daha ritüel ve mitolojik bir söylemle medet ummaya sevk eden faktörleri anlamaya çalışmamızın ayrı bir önemi kendini hissettirir. Tam bu noktada Teolojiden antropolojiye doğru bir fenomenoloji Atatürk'ü anlamak için iyi bir başlangıç olabilir. 


ÖNÜNE GELENE ÇAMUR ATAN PERİNÇEK "İNGİLİZ AJANI MISIN?" 
SORUSUNA ÇILDIRDI! 


11 Kasım 2021 Perşembe -Haksöz Haber 


Doğu Perinçek sadece kendisine basit bir soru yöneltildiği için ortalığı birbirine katmaya çalıştı! 


Çin ve Rusya emperyalizminin Türkiye'deki yılmaz savunucusu Doğu Perinçek hakkında daha önce de içerikler ürettik. Uzun bir zamandır mevzu bahis etmeye gerek bile görmüyorduk ancak gidişatın vardığı son noktayı sizlere göstermek istedik. 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Flash TV'de Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu'nun programına katıldı. Uğuroğlu konuğuna, eski MİT yöneticisi Eymür'ün "Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT'te adamları var" iddiasını sorunca ortalık birbirine girdi! 


Doğu Perinçek tartışmalarında muhataplarına yönelik itham edici mesnetsiz iddialarıyla tanınan bir isim. Berberinin dahi “C-I-A ajanı” olduğunu söyleyen Perinçek için kendisi dışında herkes, uçan kuşlar, yüzen balıklar Amerikan emperyalizminin uşaklarıdır! 


Sadece basit bir soru sorduğu için Orhan Uğuroğlu'na ateş püsküren Perinçek karşısında, konuğuna “abi” şeklinde hitap eden Uğuroğlu da oldukça şaşırıyor! Şaşıracak bir şey yok aslında! Konuşmasının bir yerinde Doğu Perinçek kendisinden bahsederken “Türkiye'nin en şerefli adamı” ifadesini kullanıyor... 


Burada nefsini ilah edinmiş bir megalomanın sayıklamalarından başka bir şey 

yok! Suriye'de Esed katilini, Doğu Türkistan'da Çin zulmünü destekleyen sağlıklı düşünmekten uzak, komplocu paranoyak bir ruh hali ile karşı karşıyayız. Peki, Eymür'ün söyledikleri üzerinden kendisine "İngiliz ajanı mısın?" sorusunu sorduğu için muhatabını “ABD emperyalizmine alet olmakla” itham eden Perinçek neye alet olmaktadır? 


Katil ABD'nin Doğu Perinçek'i ciddiye alacağını bile zannetmiyoruz ancak kendisi durmadan ABD tarafından tehdit edildiğini söyleyip duruyor... İşin özünde Perinçek'i desteklediği Çin, İran ve Rusya bile pek ciddiye almıyordur. Zira durmadan birilerini başkalarının hesabına çalışmakla itham eden Perinçek'in kendisinden daha kullanışlı bir aparat yok! Aparatları ise kimse ciddiye almaz! 


“HELALLEŞME YOLCULUĞU”: NASIL, NEREYE VE NE KADAR? 


16 Kasım 2021 Salı - Kenan Alpay- haksozhaber 


Haklı olarak “ciddiye almaya değer mi?” diye sorulacaktır elbette. Gülüp geçmek, makara sarmak veya önüne epeyce kabarık bir liste çıkarmak da bir kalemde geçilemeyecek seçenekler arasında. Ancak hiç üşenmeden mevcut siyasetin niteliği ve rotası hakkında soğukkanlıca analizlere girişmek, geçmişten bugüne temsil ettikleri misyonu unutmaksızın ama muhatapları mümkün mertebe alay ve nefret objesi olarak da sabitlemeden hareket etmek daha makul ve faydalı olacaktır muhakkak. Haklı olsa bile öfke muhatabın gücünü, gelişimini, hedefe yönelik planlarını görünmez kılabiliyor çünkü. 


“Helalleşme” ifadesi ve tarzı Kemalist ideoloji, teamül ve kadrolarda hemen hiç tesadüf edilmiş bir durum değil. Lakin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir sosyal medyada ilgi gören paylaşımlara yeni bir mesaj daha eklerken “helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” dedi. Üstelik özellikle Tek Adam ve Tek Parti dönemi başta olmak üzere militarizm, İslam düşmanı militan laiklik, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe süreçlerinde oynadıkları role dair hemen hiç özeleştiri vermemiş bir partinin lideri olarak şimdiye kadar telaffuz dahi edemedikleri bazı konulara temas etti. Mesela Kılıçdaroğlu “CHP'nin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır” gibi bir mevzuya girerek “sistemi değiştirme, yaraları kapatma ve helallik isteme” istikametinde bir yolculuğa çıkmaktan bahisler açtı. 


Peki, bu helalleşme bahsini, helalleşme yolculuğuna çıkma beyanını Türkiye siyaseti ve toplumu açısından nasıl kritik etmeliyiz? Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun beyan ettiği gibi CHP gerçekten de bir helalleşme yolculuğuna çıkma kararı alabilir mi? Bu söylemlerin bir vitrin düzenleme taktiği, zorlu 2023 köprüsünü geçinceye kadar muhafazakâr-dindar kitlelere iltifatlarda bulunmak üzere “dayı” deme stratejisi olmadığı ne malum? İdeolojisi, teşkilatı ve teamülleriyle CHP'nin kendi varlığını inkara varacak bir helalleşme sürecine çıkabilme niyetine, yeteneğine ve cesaretine güvenmek aşırı saflık, kullanışlı aptallık ve açıkça oportünizm sayılmaz mı? 


Sicili Çok Kirli ve Çok Kabarık 


Tarihsel tecrübeyi de ciddiye aldığımız vakit bu ve benzeri sorular hem ahlaki hem de hukuki açıdan gayet makul hatta kuvvetli şüpheyi işaretler. Toplum nezdinde CHP'nin sicili çok kirli ve kabarık bir sabıkadan ibarettir. İfade edilenin aksine bu kirli ve kabarık sicil Kemal Kılıçdaroğlu ve Deniz Baykal'dan İsmet İnönü'ye uzanan tarihsel hatla da sınırlı değil. 
Bilakis “Ulu Önder Atatürk” döneminde de CHP despotizmden yolsuzluğa, yoksulluğu derinleştiren ayrımcılıktan dini-kültürel asimilasyonu içeren militan laikliğe kadar devletin vergi tahsildarı ve jandarmadan ibaret asli yüzünü temsil ediyordu. 


İyi ama bu türden çağrıları siyaset ve toplumun bir firsata çevirmesi, samimiyet ve cesaret testi şeklinde teşvik ederek olumlu bir dönüşüme doğru evrilmesi için iteklemesi de makul bir seçenek olamaz mı? Madem en yetkili makam tarafından helalleşme için yola çıkıldığı iddia ediliyor o halde niyetin temiz ve içten olduğuna dair somut bir takım adımlar atılması, helalleşilecek taraflarla yürütülecek müzakere süreci için yol haritası çıkarılması vs. çağrıları yapılabilir mesela. Hayır, işi yokuşa sürmek veya CHP gibi ideolojik ve sınıfsal karakteri son derece dogmatik (hatta fanatik) bir partiye manevra kabiliyetinin fevkinde bir takım tekliflerde bulunup süreci baştan öldürmeyi teklif etmiyoruz tabii ki. Ancak helalleşmenin basit bir sözden ibaret olmadığını, geçmişten bugüne yaşanan acı ve kayıpları telafi etmeye matuf anlamlı, somut ve sistematik bir siyasal hat inşa etmenin zaruretini konuşmadan kimsenin renkli, süslü “emzikler”le iktifa etmeyeceğine iyice vurgu yapılmalıdır ve yapılacaktır elbette. 


Helalleşme basit bir imaj çalışması, profesyonel bir PR kampanyası olarak belki bir nebze işe yarar. Lakin dini, mezhebi, etnik kimliği, hayat tarzı, dili ideal ve özlemleri, temel hak ve özgürlükleri bizzat Resmi İdeoloji / Kemalizm namına, laik-ulus devlet tarafından ezilmiş, çiğnenmiş, gasp edilmiş Müslüman bir halk için bu türden taktik hamlelerin çok fazla bir anlam ifade etmeyeceği aşikârdır. 


Muhafazakâr Siyasetin Kemalizm?'e Yelken Açması 


CHP ve 2023'e doğru birlikte yelken açtığı dostları bu helalleşme yolculuğuna dair kendi hesap kitaplarını yaparken AK Parti, muhafazakâr siyasi kadrolar ve toplum kesimleri ne yapacak peki? Şöyle ya da böyle seyreltilmiş Kemalizm çizgisiyle muhafazakâr-dindar toplum kesimlerine yönelik açılım politikaları geliştiren Kılıçdaroğlu ve CHP'yi baştan başarısızlığa mahküm eden garantici, alaycı, umarsız tutumların son derece riskli hatta tehlikeli olduğunu vurgulayalım. Yerel seçimlerde İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Erzincan, Bolu, Bilecik, Amasya, Kütahya, Kırşehir gibi belediyelerin nasıl ve neden kaybedildiğine dair kamuoyu önünde henüz dişe dokunur bir değerlendirme yapıldı mı, bilemiyoruz? Ancak unutmayalım ki “ezeli ve ebedi şampiyon” medyada sürekli alay konusu yapılan aktörler tarafından yerel seçimlerde çok fena hırpalandı, tahtından indirilemese de imaj ve itibarından çok şeyler kaybetti. Aynı umarsız hava ekranlarda ve manşetlerde hala devam ediyor sanki. 


Üstelik enflasyon giderek büyük bir canavara dönüşürken, dolar-euro kuru ve altın fiyatları tutulamazken, işsizlik rakamları TÜİK'e rağmen şişip dururken çarşı pazara hâkim olan kırgın, şaşkın ve öfkeli iklime rağmen mezkür umarsızlık ve alaycılık hiç de hayra alamet değil. Elbette patlama yapan ihracat rakamları, bütün olumsuzluklara rağmen devam eden büyüme stratejisi, Çanakkale Köprüsü gibi bölgesel ekonomiyi sıçratacak yatırımları, savunma sanayiinde ve sağlık sektöründe kat edilen mesafeleri aklı başında hiç kimse inkâra yeltenmiyor. Fakat bu ileri ve gelişkin adımları gölgede bırakacak bir iklim yaşandığını da 


AK Parti kurmay kadrosunun görmesi ve bu duruma göre sağlam bir konumlanışa yönelmesi gerekiyor. 


Onca ekonomik zorluk yaşanırken, yargı ve bürokrasi sorun üstüne sorun üretirken “celladına ilan-ı aşk” edercesine Kemalizme yelken açan, devletçi-milliyetçi sembol ve söylemlerle siyasete yeltenen AK Parti'nin muhafazakâr-dindar tabanını soğutması, küstürmesi veya başka partilere kaptırması ihtimal dışı değildir. Sakın ola ki AK Parti kadroları “10 Kasım törenlerinde Anıtkabir'e kimler gitmedi, Anıtkabir törenlerine katılmayanları kimler kınamadı” diye çetele tutan hemen akabinde güya anti-emperyalist tavır sergilemek adına Maocu Perinçek şebekesinin gençlik teşkilatına alkış tutan kadın-erkek amigoların tribünleri isteği gibi coşturabileceğine, her dönem taraftarların nabzına uygun şerbetler verebileceğine güvenmesin. CHP'nin gittikçe dini-muhafazakâr kesimlere açılma yönünde adımlar atmaya yöneldiği bir vasatta AK Parti'nin Kemalist söylem, sembol, tören ve kadrolara yönelmesi temsil ettiği kesimlerden ve iktidardan feragat etmesi gibi bir anlamı muhtevidir ne yazık ki. 


Yeni Akit 
“HARF DEVRİMİ YAPMAK? DEĞİL, “DEVRİM'İN HARFİNİ BULMAK...” 


15 Kasım 2021 Pazartesi -Selahaddin E. Çakırgil-haksozhaber 


Aslında bugün birkaç gündür Samsun, Sinop ve çevresinde gördüklerimden bazı tesbitleri aktarmaya çalışacaktım. 


Ama, dün, bir tarihçi, tartışılması netâmeli konulardan “harf devrimi? ve ‘1 Kasım 1928” 

tarihli, 1353 sayılı “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'la ilgili bir yazı yazarak “Harf Devrimi? güzellemesi yapınca, o konuları sonraya bırakmak ihtiyacını hissettim.. 


Bu noktada önce söylenmesi gereken söz herhalde şu olmalıdır: * Tartışılan konuda, taraflar hür müdür, yoksa kanunla korunan veya bazı devrimlerin, insan hak ve hürriyetlerine aykırılığının ileri sürülemiyeceği? hususunun anayasa metinlerine bile yazıldığı konularda hür bir tartışma yapılabilir mi? 


Yazının başlığındaki cümlenin aslı, İsmet İnönü'nün sözüdür ve, “Biz Alfabe İnkılabı yapmadık, İnkılabımızın alfabesini bulduk..” şeklindedir. 


Sözkonusu tarihçi yazar da, bu konudaki tartışmalara değindiği dünkü yazısında şöyle diyordu: “Bütün bunlara rağmen dünyada Latin harflerine geçiş ve harf devrimi denilince gürültü ve galeyan hep Türk harf devriminin etrafında cereyan eder. Bir zaruret olarak yazılı edebiyat ve bürokrasinin en önemli altyapı unsuru sayılan harflerin değişimi Türkiye?de bir ulusal ve dini çatışma, bir ideolojik kavga haline dönüştü. Bizzat harf devrimine gidilen dönemde hükümet üyeleri arasında bile görüş ayrılığı oldu. İlim aleminde buna karşı olanlar vardı; Köprülüzâde Fuad Bey ve ilginçtir ki Türk Yahudi cemaatinin eserleriyle halen yaşayan üyesi Bodrumlu Avram Galanti de Türk harflerinin (yani Arap alfabesinin) terakkiye mâni olmadığını izah eden uzun yazıyla hâlâ zihinlerde yaşıyor. İsmet Paşa ani bir değişikliği Türk matbaa sektörünün kaldıramayacağını, hükümet işlerinin, tedrisatın duraklayacağını bu nedenle tedrici bir gelişme ve ikili bir kullanım gerektiğini belirtti. (....Y 


Ama, asıl mes'ele, “Hılâfet”in kaldırılmasından sonra, Müslüman kültürümüzle de irtibatımızın kesinlikle koparılması” idi. 


Evet, karşı çıkanların dârağaçlarında can verdiği jakobenist/ tepeden inmeci “Harf Devrimi? 
dayatmasının tek hedefi müslüman halkımızın emperyalist dünya için bir daha tehlike teşkil edememesi için asli değerleriyle arasına endeller çekilmesi idi. Nitekim, bugün onmilyonlarca müslüman, dedelerinin mezar taşlarını veya tarihi binalardaki mermerlere işlenmiş kitabeleri bile okuyamıyorlar. 


Bir halkın bin yıla yaklaşan müslüman geçmişiyle bütün bağlar koparıldı, sosyal hâfızasının DNA'sı silindi. 


Çünkü, emperyal güç odaklarını tehdit eden ve lâyıkınca faydalanılması halinde müslümanların dünya çapında birliğine hizmet edecek olan Hılâfet kurumu?'nun kaldırılmasından sonra, o yok edişin daha başka gerekleri de yerine getirilmeliydi. 


Hılâfet denilince, birilerinin küplere bineceğini tahmin etmek zor değil.. Ama, önce, şu paragrafları birlikte okuyalım: 


1 Mart 1922 tarihinde Meclis'te yapılan bir konuşmadan şu birkaç cümleyi (bugünkü 
sadeleştirilmiş şekliyle) birlikte okuyalım: “Efendiler, İstanbul, Peygamberimizin bizzat ilgi gösterdiği, Eba Eyyub'el Ensari Halid hazretlerinin şehid düştüğü ve gömüldüğü yerin ondört yüz yıldır ilgi ve manevi gözetimi altına tuttuğu bir şehirdir. Milletimiz bu gönül çelici şehirde beş yüz yıldır yüce halifelik makamını korumaktadır.” 


Aynı konuşmacı, 1 Kasım 1922 çarşamba günü ise, şöyle diyordu: “ (...) Halifelik yönetimi, Müslümanlar için çok yararlıdır. Çünkü Peygamber halifeliği, Müslümanlar arasında bağ oluşturan yönetim biçimidir. Müslümanların tek bir sözle bir araya gelmelerini, harekete geçmelerini sağlar. (...) Bunda asıl amaç da, bozgunculuğu yok etmek, huzur ve güvenin korunması, savunma işlerinin düzenlenmesi , kamusal işleri iyi yürütmek ve sorunları çözmektir. Bu da ancak şiddet ve kuvvete bağlıdır. Âdetullah (Allah'ın kanun ve ilkeleri) bu yönde yürürlükte olagelmiştir. (...) Şimdi beyler, halifelik makamı kalmak şartıyla, (...) bütün Türkiye halkı bütün güçleriyle o halifelik makamının dayanağı olmayı doğrudan doğruya yalnız vicdani ve dini bir vazife olarak üstleniyor. 
(...) “Bundan sonra halifelik makamının Türkiye Devleti ve bütün İslam dünyası için ne kadar yararlı ve verimli olacağnı da gelecek, bütün açıklığıyla gösterecektir. Türk ve Müslüman Türkiye Devleti bu iki mutluluğa kaynak olmakla dünyanın en mutlu devleti olacaktır.” 


Evet bu konuşmalar, 2 sene sonra 1924'te kaldırılan Hılâfet kurumunun korunmasını isteyenleri şiddet ve “tenkil? /muarızları yoketme? yöntemi ile sindiren bir isme aiddir. 


Söz konusu ismin, 1922'nin son demlerine kadar devamlı, Hilâfet ve Saltanat'a bağlı ve o kurumların kurtarılmasının mukaddes bir hedef olduğuna ve o yolda çalışacağına dair yeminler ederek yaptığı yığınla konuşmalardan bir kaç cümle böyle.. 


Evet, bu konuşmaları yapan kişinin, 2-3 yıl sonra, tamamen başka bir vâdide konuşması, davranması ve kendisine karşı çıkanlara karşı dârağaçlarıyla mukabelede bulunması ve harf devrimi başta olmak üzere bütün devrimlerin nasıl kabul ettirildiğinin tartışılması, hâlâ da hür 


olarak yapılamıyorsa, böyle bir konuda, sırtını resmi ideolojiye dayayarak konuşmak sadece “kapıkulu akademisyenliği? olur. 


Şimdilik bu kadar.. 


Star 


BU SALGIN KORONADAN DA BETER! 


22 Ekim 2021 Cuma -haksozhaber 


Faruk Beşer ahlaki çözülmenin ölümcül virüslerden bile daha büyük sıkıntılara yol açabileceğini belirtiyor. 


Faruk Beşer / Yeni Şafak 
Bu salgın koronadan da beter! 


Şırıl şırıl akan bir dere düşünün. Sular, taşların arasından kıvrılarak gider. Nasıl becerirler bilinmez o taşlar, suyun içindeki kirleri tozları alır üzerlerinde tutarlar, yapışır kalır. Sonra bir diğeri, bir diğeri derken taşın üzerinde milimetreden ince kaygan bir kil 

oluşur. Bazen küçük yosunlar biter, çoğalır ve onca akan su onları söküp temizleyemez. 
Ancak taşı çamuru birbirine katan hızlı bir sel gelirse taşlar o zaman temizlenir ama ardından bu süreç yeniden başlar. 


Günahlarımızın kalbimizi, dolayısıyla da hislerimizi etkilemesi de böyledir. Bir günah, bir daha, derken onların tortuları duygu cidarlarına yapışır kalır da artık onca günaha rağmen biz onların farkında bile olmayız. Buna hissedişin yitirilmesi anlamında ünsiyet ya da ülfet diyorlar. Günahlara karşı ünsiyetin oluşmasıyla onlara alışma, onları kanıksama ve artık onlardan rahatsız olmama hali oluşabileceği gibi, yaptığımız ibadetlere karşı da kanıksama oluşabilir ve onlar da sıradanlaşıp birer şartlı refleks gibi alışkanlıklar haline dönüşebilir. 


Kur'an-ı Kerim'de bu gerçeğe işaret eden ilginç bir ayet-i kerime vardır: 


“İman edenlerin Allah'ı anarak şu inen hakikatlerle kalplerinin ürpereceği an gelmedi mi ki, daha önce kendilerine kitap verilenler gibi olmasınlar. Üzerlerine uzun bir zamanın geçmesiyle onların kalpleri katılaşmış ve çoğu fasık oluvermişti. (Hadid, 16)." Fasık günahları umursamadan yapan, böylece güven dairesinden çıkmış olan insandır. 


Bu ayet Medine döneminin dördüncü yılında gelmiş ve Müslümanlardaki gevşemeye dikkat çekmişti. Yani ilk muhatabı sahabe-i kiramdı. Demek ki, zamanla insanların algılamalarında ve hissedişlerinde gevşeme ve alışkanlık oluşur, bunun için de silkinerek bundan kurtulmanın yollarını bulmaları gerekir. 


Bunları neden söylüyoruz? Şundan: Bazen eş ve dostlarımızdan beş vakit namazlı insanlar rahatlıkla gıybet, alay, suizan ve haset gibi çok çirkin günahları, tahribatlarını hiç hissetmeden yapıyor ve bundan hiçbir ürperti duymayabiliyorlar, biz de farkına varmadan buna eşlik ediyoruz. Oysa aile ve arkadaşlık ilişkilerini dinamitleyen, sevgiyi, 


manevi duyarlılığı ortadan kaldıran sebeplerin başında gıybet ve suizan vardır. Buna bir de laf taşımayı ekleyelim. 


Hata etmeyen insan olmaz. Bir insanın bilmediğiniz bir hatası size zarar vermez. Ama birisinin onu size duyurması, o insan hakkında sizin artık kötü duygular beslemenizi ve ona karşı kanaatinizin değişmesini sonuç verir. Bir de işin içine hasetlik duyguları girer ve ötekinin hatasını size anlatan, bunu sizin nefretinizi oluşturacak tonda ve de ilavelerle yaparsa, ona karşı sizi daha çok tahrik etmiş olur. Sevginiz ve ilişkileriniz zedelenir hatta kopar, duygularınız nefrete dönüşür, kalplerin iletişimi değişir, güzel duygular yerine ortamı kötü duygular sarar, dostluk atmosferinin havası kirlenir, nefes almakta zorlanırsınız. 


Eğer psikologlar ve sosyologlar gıybet denen hastalığın fertteki ve toplumdaki etkilerini ölçebilseler ne büyük hasarlar oluşturduklarını ortaya koyabilirler. Modern ahlak anlayışında gıybet sadece çirkin bir huy olarak görülür o kadar, bunun ötesine gidilip manevi tahribatı hesaba katılamaz. 


Değil sadece gıybet etmek, gıybet edene müdahale etmemek, ona katılmasa bile onu pasif halde dinlemek bile buna denk bir ahlaksızlıktır. Ya ona engel olmalıdır ya da gıybet edenin yanından kalkmalıdır. “Ahlaksızlık?” sözü bize ağır gelebilir, oysa gıybet için bu söz çok hafif kalır. Onun için Allah (cc) gıybeti, ölmüş kardeşinin etini dişleme diye niteler. 


Zaman zaman bizi uyaranlar olur, bazen de biz birilerini uyarırız. Bu uyarmalar ilk anda hoşa gitmez, ama sonunda yerini güzelliğe ve kalbe inşirah veren duygulara bırakır. Bunu deneyenler gıybeti Allah için terk etmeleri karşılığında Onun kendilerine vereceği peşin huzuru ve iman lezzetini mutlaka tatmışlardır. Öbür tarafta bulacakları ise elbette çok daha büyük olacaktır. 


Birisine ikazda bulunsanız, iyi de kardeşim, bir şeyler konuşmayacak mıyız, diye karşılık verir. Evet, konuşmamız gerekiyorsa konuşacağız ama kardeşimizi gıybet etmeyeceğiz. Bunu başarırsak ne olur biliyor musunuz? Ya susup boş laflar konuşmamış olacağız, ya da giybet içermeyen hayırlı işler konuşmuş, böylece bir şeyler halletmiş, bilgimize bilgi katmış olacağız. Kişinin İslam'ının güzelleşmesi bunlarla başlar. 


Sadece gıybet mi? Haset, suizan, el kaş hareketleriyle ya da sözle alaya alma/hümeze lümeze, lakaplar yakıştırma hepsi böyle birer “ahlaksızlık'tır ama biz artık hissetmiyoruz, ne kötü. 


KİŞİSEL GELİŞİM Mİ, OLGUNLAŞMA 
YOLCULUĞU MU? 


21 Ekim 2021 Perşembe —haksozhaber 


Kemal Sayar kişisel gelişim mitini incelerken modern insan psikolojisi üzerine esaslı sorular sormaya devam ediyor. 


Kemal Sayar / Fikir Turu 


Kişisel gelişim mi, olgunlaşma yolculuğu mu? 


Etrafımızı kuşatan mutluluk endüstrisinin bize sıklıkla tekrarladığı mottolardan biri de, pozitif düşün, pozitif olsun. Oysa, pozitif düşünmek, hep iyiye odaklanmak, kötüyü ortadan kaldırmıyor yalnızca dışarıda bırakıyor. Kötü muamele, istismar, şiddet ve daha fazlası köşe başında beklerken, “pozitife odaklan” diyerek tüm risklere gözümüzü kapadığımızda kendimizi göz göre göre tehlikenin kucağına bırakmış oluyoruz. Halbuki olumsuz olanı görmek, bizi kendimizi korumak için önlem almaya yönlendirir. Pozitif düşüncenin vaatlerinin tehlikeli sonuçlarından biri de, pozitif düşünce vasıtasıyla sağlık, para ve refaha kavuşulacağı ümidinin boşa çıktığı durumda kişinin kendisini suçlaması. Yeterince pozitif olunursa, kişinin başarmaması işten değildir çünkü. Neticede mutlu olmak insanın kendi ödevi ise, mutsuz olmak da onun suçudur. 


Bir şeyleri yeterince istemediğimiz için olmadığı, yeterli inanca sahip olmadığımız için gerçekleşmediği fikri ile hareket edildiğinde, bunun kişinin kendi hatası olduğu çıkarımına yol açtığını ve böylece sisteme ilişkin problemlerin hasır altı edildiğini bu yazının ilk kısmında söylemiştim. Örneğin, iş bulamamak, ekonomik veya eğitim alanının eksiği değil, kişinin “yeterince” girişken olmayan, motivasyon eksikliği olan, evrene “pozitif” mesaj gönderemeyen biri olmasından kaynaklanıyordur. 


Kapitalist düzenin içerisindeki bireyin daha büyük sorular sormasının önüne geçmenin bir enstrümanı haline gelen kişisel gelişim, kişiyi içinde bulunduğu daha geniş güç ilişkilerinden, siyasi problemlerden koparıyor. Bu durum “insan acısının depolitize edilmesi” olarak tanımlanabilir. Depolitizasyon, sistemin işlerliğini güçlendirmeye yarıyor. Kişi artık bir tehdit olmaktan çıkıp, halihazırdaki çarkın bir dişlisi haline geliyor. 


Günümüzde “problemin olduğu durumlar” ve “mutlu olunan durumlar” birbirinin zıttı olarak konumlandırılıyor. Problemlerin bize kötü hissettireceğine eminiz, dolayısıyla problemlerin olmadığı durumlarda mutlaka iyi ve mutlu hissederiz anlayışı hakim. Problem ile mutluluk, dert ile deva, sıkıntı ile iyilik hali arasındaki uçurum gün geçtikçe açılıyor. Halbuki, eskiler “Allah derdini arttırsın” diye dua ederdi. 


Filozof Soren Kierkegaar'un Korku ve Titreme'deki muazzam sözünü işitmişizdir: “Hepsi anımsanacaktı, ama herkes mücadele ettiği şeyin büyüklüğü kadar büyüktü. Dünyayla mücadele eden dünyayı alt ettiği için, kendisiyle mücadele eden kendini alt ettiği için büyüktü. 
Oysa tanrıyla mücadele eden herkesten büyüktü. Dünyada mücadele vardı; insana karşı insan, bine karşı bir; oysa tanrıyla mücadele eden herkesten büyüktü. Yeryüzünde mücadele vardı: kendi gücüyle her şeyi alt eden biri vardı ve kendi güçsüzlüğüyle tanrı'yı alt eden biri vardı. Kendine güvenen ve her şeyi kazanan biri vardı; gücünün güvencesinde her şeyini feda edebilen biri vardı. Oysa tanrıya inanan herkesten büyüktü.” İnsanın yükselişi, direnci mücadele ettiği şeyin büyüklüğü kadardır. Güvercin, hava olmasa, hızının yol açtığı rüzgâr ona çarpmasa daha iyi uçabileceğini sanabilir ama “güvercinin havaya karşı mücadele ettiği gibi, yüzücünün suya karşı yaptığı gibi dünyaya karşı mücadele etmek zorundayız, ancak dünyayı yüzücünün suyu sevdiği gibi sevmeliyiz de” diyor Simone Weil de Felsefe Dersleri eserinde. 


“Sadece kendin ol” savunucularının göremediği 


Stanford Üniversitesi psikologlarından Carol Dweck, çalışmalarıyla “sadece kendin ol” mottosuna öldürücü bir darbe vuruyor. Dweck; stres, kaygı ve başarı eksikliğinden mustarip olmamızın en büyük nedenlerinden birinin kişiliğin sabit bir şey olduğu fikrinden kaynaklandığını gösteriyor. “Kendiniz Olun?” savunucuları, sinsi bir şekilde aslında, “kim olduğunuzun? sabit bir şey olduğunu varsaymakta. 


Oysa kadim öğretilerin terbiyesinin bize ulaştırdığı ve modern çalışmaların da yeniden üzerine eğildiği ve kuramsallaştırdığı düşünceye göre, benlik, içinde barındığı muhite ve bağlantıda olduğu önemli ilişki ağlarına göre tağyir ve tebdil olan daimi bir inşaat alanı. 


Çevremizdekilerin bir yansıması olarak, yani ayna benlik olarak bir manzara, kolaj bir mimaridir benliğimiz. Neyi seçtiğimiz elbette ki mühim ama yansıtabileceğimiz şeylerin niteliği de bir o kadar önemli bu yapıtta. Ralph Waldo Emerson, “Hayat, tesbih taneleri gibi birbiri ardına dizilmiş bir duygu trenidir” diye yazmıştı, “ve onların içinden geçerken, her biri dünyayı kendi renklerine boyayan ve kendi odağında ne olduğunu bize gösteren pek çok renkli mercek...” 


Gelişimin gözden kaçırdığı 


Gelişim kelimesi hep ileriye, geleceğe yönelimlidir. Diğer bir ifadeyle, şimdi ve buradaki benden daha iyisi olma fikrini içerisinde taşır. Bu nedenle, kişisel gelişim yönelim itibariyle geleceğe dönüktür. Böylece an'ın doğurganlığı anlamını yitirir. Mutluluk hep ileride, özlemi çekilen, hedeflenen o henüz gelmemiş gelecekte seyreder. Kişisel gelişimimiz bizden önde attığı her adımda, bizi geride bırakıyor. Gelişmeye kaçan her yanımız kendimizi şu anda unutup da gidiyor. Gelişim sürecini ileriye yansıtan kişisel gelişim furyası, anın bütün zenginliğinden mahrum bırakıyor bizi. Ancak, “Dem bu demdir, dem bu dem.” Klinik psikolog Stephen Briers, “Amaçlarımızın, hayatımızda bizim için gerçekten önemli olanları görmemizi engellememesi gerekir” diyor. Amaçlarımıza odaklı ilerlerken, “bu sırada neyi kaçırıyoruz?” sorusu bize yol gösterebilir. 


Bir Zen şiiri şöyle diyordu “Bir şey yapmadan sessizce otur./Bahar gelir/Ve otlar kendiliğinden büyür.” Yine de insan, “bir şey yapmalı” duygusuyla hırpalanıyor biteviye. 
Diğer yaratılmışlar gibi zorunluluğa tabi ancak yine de onlardan başka şekilde özgür irade sahibi bir varlık olmak, yaşamımızın yüreğinde daimi bir kaygıyı barındıran şey. 


Psikolog Neal Roese, ‘If Only? adlı kitabında, gerçek hayattaki seçimler söz konusu olduğunda, “Bir şeyi yapmaya karar verirseniz ve bu karar, kötü sonuçlanırsa, muhtemelen bu, gelecekteki on yılda sizi rahatsız etmeyecektir. Başarısızlığı yeniden çerçeveleyecek, makul açıklamalar getirecek, devam edecek ve unutacaksınız. Harekete geçmemekle ilgili ise durum öyle değil. Harekete geçmediğiniz için daha uzun süre pişmanlık duyacaksınız, çünkü bu durum, “hayal gücü açısından sınırsızdır ”: Gerçekleşme ihtimali olanların sonsuz olasılıkları içinde kendinizi sonsuza kadar kaybedebilirsiniz. ” diyor. Eskilerin “zuhurata tabi olmak” tavsiyesi belki hem kendimizi ve yaşamı inşa etme ödevini ifa etmemize yardım ederken, hem de projeler, düsturlar, hedefe güdümlü eylem planlarının pençesine düşmekten bizi esirgeyebilir. Yolların çatallandığı her noktada, yeni bir tecellinin açılması için kendi benzersiz kurgusu ve ilişkileri içerisindeki benliğimizin dinamiklerini kullanmalıyız. 
Elimizdeki hazır reçeteler, her ne kadar göz atılıp fikir alınması için faydalı olsa da biziz onların yorumcusu; bu an içerisinde bize dair bir söz söylemek ödevi sadece bizim. 


Hızla değişen dünyada, elinde olanları sıkı sıkıya tutmaya çalışanlar artık tutucu, değişime direnen, geri zihniyetli benzeri ithamlara maruz kalıyor. Her geçen gün kültürün ve geleneğin prangalarından özgürleşiyoruz. Daha ve daha yenilikçi oluyoruz. Moda her gün değişiyor. 
Modayı takip edebilenlerimiz, hayranlık bakışlarını üzerine toplayabiliyor. Mükellefiyetlerden kurtulabildiğimiz oranda yeniliklere, orijinal şeylere yer açabiliyoruz. 


Steven Brinkmann, kişilik, güçlü yanlar gibi geliştirilmesi gereken, üzerine çalışılması beklenen popüler konuların ötesinde “şahsiyet sahibi olmak” fikrine vurgu yapıyor. Bütünlük, sağlamlık, bozulmamışlık kavramları ile tanımladığı şahsiyet sahibi olma bağlamını, sahip olunan değerleri korumak, her yeni gelene kafa sallamamak, eyvallah dememek gerekliliğiyle destekliyor. Yeni olan her şeyin mutlaka iyi olduğu fikrine karşı çıkarak “tekrar ve gelenekte büyük bir değer vardır ve yenilik ciddi problemler doğurur. Ancak, suları bulandırma pahasına, her tekrarın yenilikçi olduğunu eklemek isterim” diyor. Her yeni olana veya yeni olacak olana yüzümüzü döndükçe, kendimize ve bugüne kadar sahip olduklarımıza, elimizde tuttuklarımıza sırtımızı dönme riski vardır. 


Gelenekten kopuş 


Gustav Mahler'in söylediği gibi, “Gelenek, ateşin elden ele verilmesidir, küllere tapınmak değil.” Gelenekçilik de gözü kapalı savunulacak bir ideoloji değil ama insanda yaşamı destekleyen ateş, nesile nesile aktarılan aynı meşalenin yangınındandır. Geleneğin kaybı, tecrübelerin şekillendiği anlam örüntülerinin de yitirilmesine neden oluyor. Gelenekten kopuş aynı zamanda insandan, ilişkiden de kopuş anlamına gelir. 


Bugünkü kişisel gelişim sektörüne zemin hazırlayan sebeplerden biri de bu kopma hali ile bireyin yalnızlaşmasıdır. Birey, hem insanlardan hem de değerler ve anlam bütünlüğünden izole oluyor. Tutunacak, referans alınacak değerlerimizi yitirdikçe, “yeni” olan fikirlere ihtiyacımız da artıyor. Bu boşluğu, kişisel gelişim mitleri dolduruyor. Bize kendimizi ve hayatı dönemin ruhu ile şekillenen fikirler aracılığı ile anlatıyor. Kişisel gelişim sektörü, “Pozitif düşün, hayatın değişsin”; “İçindeki çocuğa sarıl”; “Duygularına izin ver” ve daha birçok miti, günün hikmet açlığını doldurma girişimi ile pazara sunuyor. 


Psikoloji biliminin odağı 


Psikoloji bilimi insana fazlasıyla birey odaklı yaklaşır. Kimi yaklaşımlar kişinin içsel yapılarını, kimi yaklaşımlar düşünce ve davranışlarını inceler. İnceleme sahası ekollere göre değişiklik gösterse de genel itibariyle psikoterapi yaklaşımları kişiyi daha geniş ilişkiler ağındaki bir etkilenim öznesi olarak değil, tekil olarak ele alır. Örneğin, bir kişinin sosyal kaygı yaşaması, kişiye ait düşünceler, duygular veya yapısal özellikleri ile ilgili olarak değerlendirilir ve kişinin bunu düzeltmesi, değiştirmesi amaçlanır. Ancak, bu sosyal kaygıya zemin hazırlayan sosyal koşullar göz ardı edilir. Günümüzde, bir diğerinin duygusunu düşünmeden hareket etmek özgüven sahibi olarak tanımlanabiliyor. Veya girişimcilik kimi durumda, başkasının hakkını gözetmekten vazgeçmeyi gerektirebiliyor. Bu bakış tarzı, psikoloji alanının da depolitize olduğunun işaretidir. Depolitize olmanın bir sonucu olarak problemler gerçekten ait oldukları bağlamlarda değerlendirilme şansını yitirirler ve tüm yükü birey sırtlanır. 


Psikolojide, teşrih masasında didik didik edilen bir ceset gibi benliğin her bir unsuru incelemeye alınır. Bu, insanı daha iyi anlıyor olma yanılgısı veriyor bize. Briers, “Popüler psikoloji, kendimizi anlayabilmemizi sağlaması için bize bir ayna tutar; ancak bu ayna, bizi, 


kendi görüntüsüne büründürerek gösteren bozuk bir aynadır” diyor. Yansımalar, popüler psikolojinin trendlerine göre dağılıyor. 


Geçmiş dönemlerde, insanların aşmaya çalıştıkları zorluklar genel olarak fazlalıkların azaltılması yönündeydi. Ancak günümüzde birçok insan motivasyonunun, öz-güveninin, mutluluğun az olduğundan dem vuruyor. Psikoloji alanında, dışa vurulamayan içgüdü ve dürtülerin fazla olmasından kaynaklanan nevrozun, yerini motivasyon, keyif alma, neşe ve öz güvenin azlığı ile tanımlanan depresyona bıraktığını söyleyebiliriz. Kişisel gelişim, önce eksikliklerin belirlenmesi ve sonra da o eksikliklerin giderilmesi süreci olarak tasarlanıyor. 
Neyin problem olarak tanımlanacağı, dönemin ihtiyaçları, yaklaşımları ve trendleri ile belirleniyor. 


Bir sentez de mümkün 


Popüler kişisel gelişim endüstrisine pek çok esaslı noktada haklı eleştiriler getirmek mümkün. 
Her meselede olduğu gibi, bu konuda da ifrat ve tefritten sakınmak, orta yolu tercih etmek veya bilimsel ifadeyle “bir senteze varmak” gerekiyor. Üstelik bu sefer orta yol, insanların yürümekten en çok kaçındıkları, farkı yaratan bir patika. İnsanın yolculuğunu kesintiye uğratmak, onu bir ağıla hapsetmek ve içten içe çürümesine göz yummak manasına gelecektir. 
Bir Martı'nın ses duvarını aşması gibi gerçek dışı bir hedef değil elbette talip olduğumuz, ama mümkünün sınırlarını daha ileri taşıyabilecek bir tür varsa yerkürede, bu da insandır. 
Yeryüzünde bizler için ayetler vardır; kozasının içinde çürüyen tırtıl, bir kelebek olduğunu görür rüyasında. Ağaçlar tohumdan, kozalaktan yetişir. İnsan yavrusu iki ayağı üzerinde doğrulmakla kalmaz, koşmakla ifade ve hız kazanır. Dil, iki heceden yola çıkar ve görülemeyen nesneleri, varlıkları, evrenleri tanımlar. İnsanın zindanlarında ne kadar duvar örülürse örülsün, elimizi uzatır ve meçhule bakan bir dizi kapı açarız. 


İnsan bir tarihin içine doğar, bir sosyalliğe doğar. İçinde soluk alıp verdiğimiz politik ortam ve kültür bize hız da verebilir, ayağımıza köstek de olabilir. İnsanın bütün meselesini zihninin içine hapsederek onu tarihten ve kültürden yalıtmak, ona kolay kişisel gelişim reçeteleriyle yön tayin etmek beyhude bir çaba. Tam aksine hayatı bütün coşkusuyla, sunduklarına gönlümüzü açarak, bütün getirdikleriyle kabullenmek, kimi yerde kaderle inatlaşırken kimi yerde kendimizi onun rüzgarına bırakmak, bana daha doğru bir yöntem gibi geliyor. Modern dünyanın ilerleme fikrine inat buna “Kişisel gelişim” yerine, “olgunlaşma yolculuğu” demeyi tercih ederim. Olgunlaşmak zira hep bir şeyler edinerek olmaz, fazlalıkları arkada bırakarak, ağırlıklardan ve yanılsamalardan kurtularak olur. 


Kaynak: Fikir Turu 


KRİPTO PARA YA DA BİTCOİN 
KULLANMANIN HÜKMÜ 


17 Ekim 2021 Pazar —haksozhaber 


Her yeni uygulamanın İslâm fıkhında aynen bir karşılığının bulunması gerekmiyor. Asıl olan haramlar değil helallerdir. Çünkü helal alan geniş, haram alan dardır. 


Faruk Beşer, Yeni Şafak gazetesinde yayınlanan yazısında kripto paranın hükmünü yorumluyor: 


Böyle çetrefil meseleleri bu işin uzmanı olmayan bizim gibilerin her yönüyle anlayabilmesi zor. Zaten bu konu hemen her gün farklı bir hal alıyor. Henüz istikrar bulmuş bir uygulama değil. Biz ancak söylenenlere bakarak bir hüküm verebiliriz. Uzun bir zaman diliminde ve sayfalarca okumalar sonucunda sadece şimdilik vardığım sonucu söyleyeceğim. Bu konuda Süleyman Kaya, Şeref Oğuz ve Ali Demir'in ve başkalarının yazdıklarından da istifade ettim. 


Bütünüyle dijital (rakamsal) dünyanın üzerine oturduğu sistem 0-1 sayılarının farklı dizilişlerinden ibaret. 8 adet 0-1'in bir arada olması internet diliyle bir bit (bayt)'lık bir veri oluşturur. Coin ise madeni para demek. O halde bit-coin rakamsal sistemle yani sanal ortamda oluşturulan parasal değer demek. 


Kripto ise derin şifrelemeyi/bilinemezliği ifade ediyor. Buna göre de kripto para onu oluşturandan başka kimsenin kıramayacağı bir şifrelemeyle yapılan parasal değer demek. 
Böyle şifreli paraların hepsine birden kripto para deniyor. İnternet ortamında böyle binlerce para ve 1,5 trilyon dolarlık bir piyasa var. İşi bilen her uyanık, kendine göre bir yazılım oluşturarak böyle bir para tedavüle sürebilir ve adını da kendi koyar. Bitcoin bu kripto paraların en meşhuru olduğu için saha onunla biliniyor. 


Bu paraların en temel özellikleri şunlar: 


1. Gerçekleştirilen işlemlerde tarafların kimlikleri meçhul. Bu da sanal paraların yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi için uygun bir ortam hazırlıyor. 


2. Piyasa değeri aşırı oynak. Mesela Elon Musk'ın “Ben bu işi sevdim? demesi bitcoin'in değerini birden yükseltebiliyor, aksine “Bu iş benim hoşuma gitmedi? demesiyle de birden çakılabiliyor. Elon Musk’ın büyük parayı temsil ettiğini hesaba katalım. Demek ki, burada da büyük para küçük parayı çekiyor. 


3. Dijital cüzdanların çalınabilmesi, kaybolabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi riski var. 


4. İşlemlerin geri döndürülemez olmasından dolayı uygulamadaki hatalara ve kötü niyetli satıcıların sulistimaline açık. 


Ayrıca kripto paralar mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla kanun kapsamında elektronik para olarak değerlendirilmediği için halihazırda hukuki gözetim ve denetimi mümkün gözükmüyor. Gerçi bir şeyin para olabilmesi için, hukuki ya da idari gözetiminin bulunması şart değil. Ama aldatma ve aldanmaların olmaması buna bağlı. 


Bu bilgilerle İslâmi hükmüne gelince: Her yeni uygulamanın İslâm fıkhında aynen bir karşılığının bulunması gerekmiyor. Asıl olan haramlar değil helallerdir. Çünkü helal alan geniş, haram alan dardır. O halde bir şeyin helal olduğunu anlamanın kestirme yolu, haram olduğuna dair delilin bulunmamasıdır. Haram unsurlar ihtiva etmiyor, harama da sebep olmuyorsa helaldir deriz. 


Bu ölçülerle kripto paraya ya da Bitcoin'e baktığımızda kurnazca üretilmiş bir para olduğunu görürüz. Altın, gümüş gibi reel paralar ortadan kalktığından beri zaten bütün paralar gerçek 


değil, kaydi, itibari ya da sanal paradır. Böyle olması bir şeyin para sayılmamasını ya da haram olmasını gerektirmez. Sanal dünya bu yönde hızla ilerliyor ve bunun önünü almak da mümkün gözükmüyor. O halde yapılacak şey buna engel olmaya çalışmak değil, haksız kazanca/bâtıla araç olmamasını sağlamak ve yönünü hayra çevirmektir. İslâm'a göre haksız kazanç yolları/bâtıl bellidir: Faiz/riba, haram malların mübadelesi, rüşvet, hırsızlık, aldatma, yüksek aldanma riski/garar, kumar ve aşırı bilinmez unsurlar/cehalet-i fahişe. 


Bunların birisi bile bir işlemi/akdi fâsit ya da bâtıl kılabilir, sonuçta da o işlem haram olur. Şu andaki işleyişiyle kripto paralarda bu saydığımız sebeplerin hepsi olmasa da çoğu bulunmaktadır. Mesela aldatma, garar, kumar özelliği taşıma ve aşırı bilinmezlik mevcuttur. 
Ayrıca bu yolla yurt dışına para kaçırma, vergi kaçırma, kara para aklama, bütün ülkelerce yasak olan uyuşturucu ve çocuk pornosu ticareti, silah satışı ve terör finansmanı kolayca yapılabilmektedir. Bireyler kısa zamanda zengin olabilseler de toplum ve ülke ekonomisi bundan zarar görmektedir. Sonuç olarak halihazırdaki kripto para ticareti zararı kârından çok daha fazla olan bâtıl/haksız bir kazanç yoludur ve şu andaki haliyle helal sayılması mümkün değildir. 


Yapılacak iş bundan kaçmak değil, ülke düzeyinde konuya bigâne kalmayıp bunu haksız kazanç olmaktan çıkarmanın yollarını bulmaktır. 


Ali Demir'in vardığı sonuçla bitirelim: “Kripto emtia işi, geri kalmış ülkelerin soyulması için kullanılan bir tezgahtır”. Biz de buna “umarız ki, şimdilik” kaydını ekleyelim. 


MEZALİM VE SOYKIRIM BAĞLAMINDA “ERMENİ SORUNU” 

Bülent Şahin Erdeğer-Haksöz Dergisi Sayı: 170 - Mayıs 2005 

Giriş 

Tarih insanoğlunun vahyin rehberliğinden yüz çevirmesinin beraberinde ortaya çıkan sorunların ne denli acı sonuçlara varabileceğini göstermektedir. Tevhid ve adalet eksenli olmayan her fikriyat insanlık için hüsran doğuran eylemler olarak geri dönmektedir. "Ulus" kurgusu uğruna son iki yüzyılda üretilen cahili kan davaları da bu hüsran akışının en önemli örneklerindendir. Özellikle yaşadığımız coğrafyada kitlelerin kaosa sürüklenmesine ve bilinçsiz yığınlar olarak kullanılmasına yönelik sistemli bir program olan ulusçuluk farklı renkleri ve tonlarıyla zulmün en bildik aracı konumundadır. Osmanlı devletinin çökertilmesi ve sonucunda gelişen modem çözücü düşüncelerin bayrağı olan Türk ulusalcılığı diğer azınlık 


ulusalcılıklarıyla el ele verip bu coğrafyanın insanını kan ve gözyaşına mahkum etmeye devam etmektedir. 


İttihad ve Terakki ve Alman Emperyalizminin Doğuya İlerleme Politikaları 


Yaklaşık yüz yıl önce II. Abdülhamid'e karşı olan düşmanlıkları bütün Osmanlı muhalefetini birleştirmişti. Cenevre'de sürgünde bulunan Genç Osmanlılar'da bu durumu net şekilde görmekteyiz. Genç Türk hareketi bir askeri ihtilalle 1908'de iktidara geldiğinde, insanlar özgürlükçü, çoğulcu ve demokratik bir Osmanlı döneminin başladığına inanmaktaydılar. 
Fakat çok değil 5 sene sonra, yani 1913'te, İttihat ve Terakki merkez üyeleri tarafından yürütülen, özgürlük karşıtı bir parti diktatörlüğü kuruldu. Enver, Talat, Cemal, Dr. Nazım, Dr. 
Çerkez Reşid ve diğerleri hepsi o zamanki emperyalist Avrupa'nın en kötü ideolojilerini, yani sosyal Darwinizmi, materyalizmi ve ırkçılığı benimsediler. Milliyetçi pozitivizm askeri ve bürokratik elitlerde dinin yerini aldı; şiddet ve zorlama ile kendi uluslarını yükseltmeyi 


amaçladılar. Başka dini ve etnik gruplarla beraber yaşayabilmek yerine, onları boyunduruk altına almak, kovmak ya da yok etmek sosyal Darwinizm doktrinidir. 


Enver, Cemal, Talat üçlüsünün askeri diktatörlüğü eski Osmanlı ricali değildir. Yeni bir elittir bu. Bunlar çok ihtiraslı ve çok yırtıcıdır. Pozitivist, köksüz, sadece eğitim ve ordu sayesinde yükselmişlerdir. Bunlar şiddet içinde yaşarlar. Bu şiddet, Düvel-i Muazzama'nın ve Balkanlar'daki ayaklanmaların kendilerine telkin ettiği bir şiddettir ve bunun sonucunda son derece milliyetçi kesilmişlerdir. İmparatorluğu ayakta tutmak için can havliyle savaşmaktadırlar. 19. yüzyılın ikinci yarısı ve 20. yüzyıl başı, Avrupa'da sertleşen "öl ya da öldür" türü yırtıcı sosyal Darwinist milliyetçilikler çağıdır.? Sosyal Darwinizm'in doğadaki hayvani yaşam mücadelesinin insanlar arasında da geçerli olduğu önyargısı modern orman kanunu olarak tanımlanabilir. 1914'ten günümüze kadar yaşayan laik ve ulus temelli Türkçü faşizminden sonra aynı felsefi temelden yola çıkarak insanlığa kan kusturan başka bir faşizm de 1945'te son bulan Nazizm'dir. 


Çalışmamızın konusu son dönemin en büyük kan davalarından biri olan Türk-Ermeni sorunuyla başlayıp Anadolu'daki diğer kavimler ve ulusalcı politikaların bölgede ürettiği zulümler olacaktır. Konunun işlenme zorlukları bulunmaktadır. Bu zorlukların en önemlisi TC resmi ideolojisinin tarih ve tarihi malzemeler üzerinde uyguladığı sansür ve yaptığı ağır tahribattır. Resmi tarih tezleri, tarihi anlamak için değil bir rejimin suçlarını ört bas etmek, rejimin çıkarlarına meşruiyet kazandırmak, en önemlisi de kendi varlığını anlamlı kıldıran hayali bir geçmiş yaratmak için üretilen ahlak-dışı tasarımlardır. Buna resmi Türk tarih tezi çarpıtmalarını? örnek verebiliriz. Yunan ve Ermeni resmi tarih tezlerinin kendi kurgusal dayatmaları eklenince kavimler hazinesi Anadolu'nun karmaşık yapısı daha da anlaşılması güç bir coğrafya halini almaktadır. 


Tarihsel durum Suavi Aydın'ın tanımlamasıyla şöyle ifade edilebilir: "Şu halde ulusal devletleşme sürecinin tek kültür yönünde gerdiği kültürler/cemaatler/kimlikler arası ilişkiler, bu yeni sürece uyum sağlamaya çalışan mekanizmalar içinde gevşemekte; bu sürece direnen mekanizmalar içinde ise etnik çatışmalar, etnik temizlikler, kendisini tayin edilmiş "ulusal/tek kültürlü" sınırlar içinde "ayrı" tanımlayan halkların özerklik ya da bağımsızlık mücadeleleri veya mikro milliyetçilikler ortaya çıkmaktadır."* "Millet" merkezli Osmanlı yapısının "ulus" merkezli yeni bir tanımlamayla dönüşüm süreci İttihat ve Terakki Cemiyeti kanalıyla kurumlaşan Türkçülük akımının itici gücüyle hız kazanmıştır. Türkçülüğün diğer kavimleri Türkmen kavminin "Türk Ulusu" olması uğruna yok edilmesi stratejisi beraberinde aynı yıkıcı ideale başka kavimlerin de sarılmasını getirmiştir. İttihat ve Terakki'nin teorisinde açıkça "asimilasyon" bulunmaktadır. Akçura şöyle der: "... Din (İslam) birliği olan, aslen Türk olmayıp bir ölçüde Türkleşmiş olanlar Türklere daha fazla asimile olacaklar ve hatta kendilerini asla bu şekilde tanımlamayanlar bile Türk haline gelebilecekler."” Benzer bir eritmeci anlayışı başka bir İttihat ve Terakki (İT) teorisyeni olan Hüseyin Cahit (Yalçın) Kasım 1908'de şöyle yazıyordu: "Gayrimüslimler ve Müslümanlar hukuk konusunda şöyle diyebilirler: 'Bu devlet Grek devleti mi, Ermeni devleti mi, yoksa Bulgar devleti mi?' Hayır, bu devlet bir Türk devleti olacaktır. Hepsini Osmanlı ismi altında birleştireceğiz. Ancak devletin biçimi, Türk ulusunun özel yararını dışarıda bırakacak şekilde bir değişikliğe asla uğramayacaktır." Turancı söylemi Osmanlı tebaası içinde bulunan Türkmen olmayan unsurları önce Hıristiyan olanlarından başlayıp sonra Müslüman olanlarıyla asimile etmek, ortadan kaldırmak hedeflerini güdüyordu. İT iktidarı Alman emperyalizmiyle beraber hareket etme ve saldırganlık stratejisi yürütme politikası güderek bir anlamda "yurtta savaş cihanda savaş" siyaseti izliyordu. İşte bu saldırgan çizgi sebebiyle Osmanlı I. Dünya Savaşı'nın içerisine saldırgan taraf olarak girmişti. Hukuken Rusya'ya savaş açan taraf olarak bölgede yaşanan olayların da müsebbibi durumdaydı. Dolayısıyla 1914-1918 yılları arasında Anadolu'da yaşanan çetelerin işledikleri karşılıklı savaş suçları (Ermenilerin katledilmesi ve 


Ermeni ulusalcılarının Müslüman ahaliye karşı yaptıkları katliamlar) hukuken Rusya'ya saldıran İT Turancılığının sonucudur. 


İttihat ve Terakki'nin Temelleri: Komitacılık, Yahudi Burjuvazisi, Pozitivizm 


Selanik'te oldukça güçlü bir ticaret burjuvazisi yetişmişti. Selanikli dönmeler (Sabetay Teşkilatı) kültür seviyeleri, yabancı dil bilmeleri, kurdukları basım evleri, gazeteleri, kulüpleri, özel okulları ile bir ticaret burjuvazisi olarak sivrilmişlerdi. Sabetaycılar ve Museviler, Jön Türk hareketini desteklemekteydiler. Bir rejim değişikliğinin, onlara, Rum ve Ermeni işadamlarının İstanbul'daki tekel durumunu yıkmaya fırsat vereceğini ummaktaydılar. 
Bu yükselen ticaret burjuvazisi, çıkarları gereği, daha çok merkez devletlerine, Almanya ve Avusturya'ya yakındı. İngiliz ve Fransızlar, Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerinde genellikle Rum ve Ermenilere yaslanıyorlardı. Türkiye ile ekonomik ilişkileri hızla gelişen Almanlar ise daha çok Yahudi ve Müslüman burjuvaziye dayanma eğilimi gösteriyorlardı. Mason dernekleri aracılığıyla, İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri ve Selanik burjuvazisi arasında 
ilişkiler kurulmuştu. İşte böyle bir politik ortam ve toplumsal ilişkiler çerçevesinde, 1908 
Hareketi gerçekleşmiştir. 


Hareket yalnızca bir subay ve aydın hareketi olarak kalmamakta, ekonomik hayatta paşalar ile Rum ve Ermeni zenginlerinin kurdukları tekeli yıkmaya azimli bir ticaret burjuvazisi tarafından desteklenerek bir toplumsal temele oturmaktaydı.9 31 Mart'ta Selanik'ten İstanbul'a yürüyen Hareket Ordusu'nun 3. Kolordu Komutanı Hüseyin Hüsnü Paşa'dır. Masonların kendilerinin verdiği ünlü mason listesinde de bu ismi görmekteyiz.” 


Hareket Ordusu'nun Kolağası da Mustafa Kemal'dir. Alman yanlısı İTC içindeki Yahudi ve Sabetaycı unsurların başat unsur olması nedeniyle, Ermeni soykırımı ile gerek Yahudilerle Ermenilerin tarihsel düşmanlığı gerekse de "Türk" burjuvazi yaratma çabasıyla, sorun çıkaran Ermeniler ile topyekun bir hesaba girişti. Devir cumhuriyet devriydi. Burjuvaziye mal satması için; bir devlet (cumhuriyet), bir ideoloji ulusçuluk, bir ulus (Türkler), bir milli pazar (Anadolu) gerekiyordu ve bu da oldu. İTC gerek yöneticileri gerekse de ideologları açısından önce Sabetaycı sonra da Yahudi kimliğin ağır bastığı bir yapıydı ve Yahudilerin o dönemde bir devlete, ülkeye ihtiyacı vardı.8 


Ermeni trajedisi sebebiyle mahkum olan komitacılar daha sonra Mustafa Kemal'in önderliğinde gizli Karakol Teşkilatı çatısı altında örgütlendiler.? Karakol Teşkilatı İttihatçı komitacıların "milli mücadele" sürecindeki devamıydı. Karakol Teşkilatı içindeki Enverci ve M. Kemalci kanatlar 1923'e kadar egemenlik mücadelelerini sürdürdüler ancak etkin olan M. 
Kemal önderliği olmuş, tehcir kadrosu Cumhuriyetin kurucu kadrosuna dönüşmüştü. Tarihte ilginç bir nokta ise o dönemdeki Kuvay-ı Milliye'nin daha çok Enver Paşa kadrosu kontrolünde olduğudur." 


İstanbul'da yaşayan Yahudilerin bu sıkıntılı günlerde Türkçü davasının başarıya ulaşması için gösterdikleri çabaların bir boyutu da, Milli Hükümete istihbarat ve silah-malzeme sağlamak alanlarında belirginleşmiştir. Davaya özellikle istihbarat sağlayarak hizmet edenlerin başında Avram Galanti gelmektedir. Çetin Yetkin, şu bilgileri paylaşır okuyucularıyla: "Ayrıca belirtelim ki, babasının da aynı tür eylemler içinde olduğuna ilişkin dağınık bilgiler edindiğimiz iş adamı Üzeyir Garih'e başvurarak bu konuda bir bilgisi bulunup bulunmadığını sorduğumuzda, kendisinden babasının 1919 yılından başlayarak Anadolu'ya adam kaçırma ve istihbarat sağlama işinde Miralay Behiç Bey (Ertekin -daha sonra Viyana ve Paris Büyükelçisi) ile birlikte çalıştığını, ilişkili olduğu bir başka kişinin de Kara Kemal olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz."!l Ayrıca İTC kadrolarının Balkan savaşlarından elde edilen bir tecrübe olarak Arnavut milisleriyle birlikte çeteci örgütlenmeyi model aldıklarını bilmekteyiz.” 


Böylesi bir toplumsal zeminden gelen İTC diktatörlüğünün Alman emperyalizminin ileri karakolu olma işlevinden fazla da bir görevi yoktu. Turan hayaliyle Almanya'nın Rusya'ya karşı bir cephesi olmayı kabullenen İTC yönetimi bu sahte özgüvenle Doğu Anadolu'da Osmanlı ordusunu hezimetlere sürüklüyordu. Teşkilat-ı Mahsusa'nın da Sarıkamış harekatında özel operasyonlar için harekata geçirildiğine ve bundan böyle ırkçı-Turancı İTC politikasının vurucu gücü olarak önemli bir yer tuttuğuna tanık olmaktayız. Harekât başlar başlamaz İttihat-Terakki'nin önde gelen isimlerinden ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın siyasi şeflerinden Dr. Bahattin Şakir'e çeteler oluşturarak Kafkasya'ya girmesi için asker tahsis edilmişti. Kafkas cephesinde yapılacak kontr-gerilla harekatını Bahattin Şakir'in yanı sıra Bâb-ı Âli baskınının ünlü silahşörü Yakup Cemil ve Alman subaylardan Lange örgütlemekteydi. Çete faaliyetlerinin organizesi için İstanbul'dan Erzurum'a gelen Bahattin Şakir öyle coşkuludur ki, gelirken yol kavşaklarına "Turan'a buradan gidilir" yazılı levhalar koydurmuştur. Doğu cephesindeki bu büyük bozgun hem Almanya, hem İTC yönetimindeki Osmanlı için büyük bir darbe olmuştur. Sarıkamış bozgunu, Turan yolundaki parlak hayallerin de sonu anlamına geliyordu. Enver Paşa acımasızlığıyla Sarıkamış'ta binlerce askeri ölüme sürüklerken bu beceriksizliğini İstanbul'a Sarıkamış zaferi(!)ni anlatan yalan haberleriyle telgraf çekerek ört bas etmeye çalışıyordu." 


Alman ordusu Osmanlı ordusuyla üst düzey kademelerde iç içe geçmişti. Liman von Sanders 
1914 Ocakı'nda Osmanlı ordusunun genel müfettişliğine atandı. Albay Bronsart von 
Schellendorf Osmanlı Genelkurmay Başkanı'ydı ve aynı zamanda Osmanlı Silahlı Kuvvetleri Başkomutan Yardımcısı'ydı. Böylece Harbiye Nazırı ve ordunun başkomutanı olan Enver Paşa'ya en yakın olan Alman'dı. 1914 Aralık ayında General Von der Goltz, özel bir askeri heyetle İstanbul'a geldi ve Padişah'a askeri danışmanlık yapmaya başladı. Von der Goltz daha sonra Mezopotamya'daki ordunun başına geçti. Bavyeralı Kurmay Albay Kress Von Kressenstein Mısır'a saldıran (Ocak 1915) birliklerin başındaydı ve 1917'den itibaren Mezopotamya'daki ordunun komutasını eline aldı. Amiral Von Usedom tahkim edilen İstanbul ve Çanakkale boğazlarının savunmasını üstlenmişti. Açıkça görüldüğü gibi, Alman subayları her tarafta anahtar pozisyonları ellerine geçirmişlerdi. Hıristiyanların katledilmesine dair İstanbul'dan verilmiş bir emrin olduğuna dair bir belge bulunmamaktadır. Almanların, katliamlara sessiz kalmalarının ötesinde, bizzat böyle bir emrin, Almanlar tarafından verildiği ve katliamların Almanlar tarafından gizli bir şekilde yönetildiğine dair iddialar da bulunmaktadır. Doğrudan Alman emperyalizminin kontrolünde bir soykırım yürütülmese de, suçun Almanya'nın gölgesinde işlendiği kesindir. İstanbul işgal edildiğinde kentten kaçan Enver, Cemal ve Talat paşaların yanı sıra, Liman von Sanders de kaçmıştır. Bir gazete bunun nedenini katliamlardan sorumlu olması olarak açıklar. Osmanlı arşivlerinde ise Liman von Sanders'in tehcir organizasyonu için görevlendirildiği belirtilmektedir. Bu görevlendirmenin sebebi tam da İT-Alman ittifakının batıya doğru değil Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk-Müslüman topluluklarıyla buluşarak doğuya doğru genişleme stratejisinde aranmalıdır. Bu nedenle de Doğu Anadolu'nun Ermenisizleştirilmesi, cephe koşullarında aniden ortaya çıkan gelişmelere bağlı kendiliğinden bir tepki değildir. Zorunlu göç ettirme kararı gerekçesinin Rusya'ya karşı açılan cephede, Turan'a giden yolun, Ermeni kavminden ve gayrimüslim halklardan arındırılması olduğu açıktır. Sarıkamış bozgunu, bu kararı hızlandıran olaylardan biridir. İttihatçı maceranın faturasını Anadolu'da yaşayan (masum) gayrimüslim Ermeni, Asuri ve müslim Türkmen/Kürt insanları ödemek zorunda kalmışlardır. Ulus devletin inşâsı yolunda verilen kurbanlar kan ve göz yaşıyla beslenen bir kurgunun zorla doğrulanması ve yaşatılması için verilmişlerdir. Tek dil, tek ulus ve tek bayrak gibi tek tipçi bir yapıya sahip olan ulus devletin, Osmanlı millet yapısındaki farklılıkların zenginliğinin yerine oturtulmaya çalışılmasının bir ifadesidir aynı zamanda yaşananlar. Rusya ile hiçbir teması olmayan savaş hatlarından yüzlerce km. uzakta (örneğin Edirne'de, Eskişehir'de) kendi halinde yaşayan binlerce Ermeni'nin savaş alanının içine doğru sürgün edilmesi geleceğini sağlama alan bir 


uluslaşmanın eseridir. Taner Akçam'ın ifadesiyle 1915 olayları "Türkleşme" ve "homojenleşme" yolundaki en önemli adımdır. Cumhuriyetin kuruluşunun ön koşulları bu kırım sayesinde yaratılmıştır. Dönemin önderleri bunu açıkça dile getirmekten çekinmemişlerdir. Cumhuriyetin ilk meclisinde, vatanı kurtarmak amacıyla kendilerine "katil" denilmesini bile göze aldıklarına dair yollu konuşmalar yapılır. "Tehcir meselesi, biliyorsunuz ki, dünyayı velveleye veren ve hepimizi katil telakki ettiren bir vaka idi. Bu yapılmazdan evvel alemi nasraniyetin bunu hazmetmeyeceği ve bunun bütün gayz ve kinini bize tevcih edeceklerini biliyorduk. Neden katillik unvanını nefsimize izafe ettik? Neden o kadar azim, müşkül bir dava içine girdik? Sırf canımızdan daha aziz ve daha mukaddes bildiğimiz vatanımızın istikbalini tahtı emniyete almak için yapılmış şeylerdir."!9 


Tehcir: Bir Soykırım Yöntemi 


Soykırımın illa Hitler'in yaptığı gibi özel kamplarda yapılmasına gerek yoktur. İddia edilen bahanelerle ilgisi olmayan yüzbinlerce insanı öleceklerini bile bile yollara çıkartıp kasten hastalıklara, hava koşullarına kırdırtmak bütün bunların üstüne de yollarda özel tutulmuş görevlilerce erkeklerini öldürmek, kadınlarını kaçırıp tecavüz etmek de İTC usulü bir soykırımdır... Tarihçi Akçam daha sonra şu tespitlerde bulunmaktadır: "Ermeni tehciri ve soykırımına ilişkin Amerikan, İngiliz, Alman, Avusturya arşivleri binlerce belge ile doludur. 
Bu belgeler birbiri ile ve Osmanlı arşivlerindeki belgelerle büyük uyum içindedirler. Ve amacın basit bir sürgün değil, imha olduğu yolunda ayrıntılı bilgiler içerirler. İT Partisi Merkez Umumisi tutanakları, Teşkilat-ı Mahsusa belgeleri, Harbiye ve Dahiliye nezaretlerinin bazı evrakları ise yok edilmişlerdir. Bunu, 1919-21 yılları arasında İstanbul'da görülen davalarda sanıklar söylemiştir. Paris barış görüşmelerinden olumlu sonuç almak ümidiyle, İstanbul ve Ankara hükümetleri arasında 1919 Ekim ayında Amasya'da yapılan protokolde de ifade edildiği gibi, 1915 suçlularının yargılanması "siyaseten elzem" görülüyordu. İstanbul'da bu dönemde 38 dolayında dava görüldü. Bu davalarda onlarca belge, sanık ifadesi vb. yer aldı. Davalarda sanıkların büyük bir kısmı Türk şahitlerin ifadelerine göre cezalandırıldılar. 3. 
Ordu Komutanı Vehip Paşa, Trabzon Garnizon Komutanı Avni Paşa, Halep Valisi Celal bunlardan sadece bazı isimlerdir. Burada uzun uzun bu belgelerden alıntılar yapmak istemiyorum, ama Bahattin Şakir'e ait, "Sizin oradakileri kestiniz mi yoksa başka yere mi yolladınız?" türünden birçok belge İstanbul duruşmalarında okundu. Birçok devlet görevlisi bu duruşmalarda, Ermenileri imha için İstanbul'dan kendilerine emir geldiğini sözlü ve yazılı ifadelerde dile getirdiler. Yozgat Mutassarıfı Celal örneğinde olduğu gibi, şahitler ve hatta sanıklar -Yozgat davasında idam edilen Boğazlıyan Kaymakamı Kemal, Bayburt davasında idam edilen Nusret- kendilerine böyle emirlerin merkezden geldiğini söylerler. Bu emirlere uymadıkları için devlet görevlileri görevlerinden alındı veya öldürüldüler. III. Ordu Komutanı Vehip Paşa verdiği yazılı ifadesinde, gizli tehcir emri yanı sıra, bölgedeki öldürme işlerinin doğrudan Bahattin Şakir tarafından organize edildiğini söyledi. 1918 Kasım ayında Hükümet üyesi Reşit Akif Paşa Meclis kürsüsünden, Dahiliye Nezaretinin (İç İşleri Bakanlığı) bölgelere gizli bir emir gönderdiğini ve bu emirle birlikte parti sekreterlerinin ölüm emirlerini bölgelere taşıdığını açıkladı. Tüm arşivlerdeki bilgiler, Osmanlı mahkemeleri tutanakları ve görgü tanıklarının anlattıkları tüm bölgelerdeki uygulamaların aynı resme uygun olarak yapıldığını gösterir. Önce, sürgünler, genel kural olarak insanlara birkaç saat zaman tanınarak yapıldı. Yıkadıkları çamaşırları kurutamadan ve ıslak elbiselerini değiştirmeden yola çıkarılanlar bile vardır. Siz bir halkı sadece "tehcir" amacıyla harekete geçireceksiniz ve yanlarına hiçbir şey almalarına müsaade etmeyeceksiniz. Tuhaf bir durumdur bu. Daha sonra erkekler kadınlardan ayrılır, elleri bağlanır ve belli yere gelindiğinde toplu olarak öldürülürler, sonra genellikle kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan konvoylara yol boyunca saldırılar düzenlenir. Gerek yolda gerek varış yerlerinde hükümet hiçbir biçimde yardım etmez ve yardım etmek isteyenleri görevlerinden alır. (Hüseyin Kazım Kadri ve Çerkez Hasan vb. 


örnektirler) Tüm anı, belge, hatıra vb. bu tabloda fazla bir değişiklik yaptırmaz. Bir örnek ile konuyu kapatmak istiyorum: 30 Mayıs ve 5 Haziran 1915 tarihli Bakanlar Kurulu kararlarında, göçe tabi tutulan Ermenilerin, mallarının dökümünün yapılacağı ve zararlarının tanzim edileceği yazılıdır. Yani, yasaya göre Ermenilere gittikleri yerlerde, bıraktıkları malların değeri kadar karşılık verilecektir. Bu konuda Dahiliye Nezareti (İçişleri Bakanlığı) tarafından bir komisyon kurulur. Komisyon köy köy malların dökümünü çıkartır. Bu konuda yüzlerce yazışma vardır. Yani devletin, köy köy döküm çıkartmada hiç bir sorunu yoktur. 
Hatta, bu malları zimmetine geçirenlere karşı açılmış davalar bile vardır. Ama çok ilginçtir. 
Tek bir Ermeni'ye bile yerleşme ve malının karşılığının verilmesine ilişkin tek bir belge bile yoktur. Ermenilerin boşalttığı köylere ise aynı süre zarfında 700.000 üzerinde Müslüman yerleştirilir. Yani, devletle, tehcirle aynı anda başlayan yoğun bir yerleştirme işi de yapar ve bu iş büyük bir sorun olmadan başarıyla halledilir. Bunlara ilişkin de belgeler vardır. Ama dediğim gibi, tüm Ermeni mallarının dökümünü çıkartan, çalanı yargılayan, buralara 700.000 
Müslüman yerleştiren devlet, nedense tek bir Ermeni'yi bile yerleştirmeyi başaramıyor."16 
Tehcir yoluyla malları yağmalanan, yollarda hastalık ve soğuktan kırılan, çöllerde perişan olan yüzbinlerce insan sistematik olarak yol kesmelerle ortadan kaldırılmışlardır. Tehcir sebebiyle Ermeni aydınlarının bir çoğu da "temizlenmiştir".17 Tehcirin en önemli etkilerinden biri de karşı milliyetçi öfkeyi tetiklemiş olmasında yatmaktadır. 


"Biz" ve "Öteki"'ler Kimler? 


Elbette tarihte Ermeni ulusalcılığının ürettiği bir dizi savaş suçu da mevcuttur. Bu savaş suçlarının mezalim olarak tanımlanması da gayet yerinde bir tespittir. Rusya ordusunun öncü birlikleri olarak Doğu Anadolu'ya sürülen ve genellikle Rusya Ermenistan'ı uyruklu "Fedayi"! grupları bugün halen Müslüman kesimin belleğinden silinmeyen insanlık dışı eylemlere imzalar atmışlardır.” Fedayilerin bölgedeki özellikle Kürt Müslümanlara olan öfkesini II. Abdülhamid döneminde başlatılan ilk Ermeni katliamlarında Kürt aşiretlerinin Hamidiye alaylarında aktif görev almalarının intikamı olarak görebiliriz.29 Ancak bu zulmün başka bir zulmü ört bas etmek, hatta haklı göstermek için Türk ulusalcıları tarafından kullanıldığını da belirtmemiz gerekir. "Ermeni sorunu" etrafında gelişen tezler ve anti-tezlerin zaman ve  faillerden bağımsızlaştırılarak Ermeniler-Türkler gibi bir saflaşmayla değerlendirilemeyeceği ortadadır. Gerek çağdaş hukukun gerek de İslam hukukunun asli prensiplerinden biri de suçun şahsiliğidir. Ortada bir soykırım ya da mezalim var ise bu suçun faili topyekun bir kavme mal edilemez. Suçu işleyen kişi ya da kurumlardır.?! Aslında bu mâl etme, ulus kimliğin "biz" bilincini ikame etmeye yaramaktadır. "Biz Türkler Ermenileri katletmedik." cümlesini kurmamızı isteyenler biz bilincini inşa eden kimliği "Türklük"le tanımlayanlardır. Aynı hayali cemaat tasarımı Ermeni ulusalcılığı için de geçerlidir. Bu sefer de ulus kimlik tasarımındaki terbiye edici cümle şöyle kurdurulur: "Biz Ermenileri o Türkler katletti, o halde Türkler suçludur" Oysa gerçek, ulusalcıların kurdurttukları böylesi cümlelerle değil şöyle bir ifadeyle dile getirilebilir: "İttihat ve Terakki yönetimi 1915'te yaşayan Anadolu Ermenilerine tehcir ve soykırım uygulamıştır/Ermeni ulusalcısı bazı gruplar bölgedeki Müslümanlara kırım uygulamıştır." Bu adil tutumu gösterebildiğimizde herhangi bir kampın kan davacısı değil sağlıklı düşünebilen adil bireyler olabiliriz. Bahsini ettiğimiz tavrı o dönemde gösteren şahıslar da olmuştur. Örnek olarak dönemin yüzbaşısı Ahmet Refik Altınay gösterilebilir. Altınay 1919'da yazdığı "İki Komite İki Kıtal" başlıklı anılarında İTC'nin emrindeki komitelerinin uyguladığı sistematik Ermeni katliamını ve Fedayi kuvvetlerinin uyguladığı Doğu Anadolu'daki Müslüman ahali'nin imhası operasyonlarını anlatmaktadır. 
Her ulus tasarımı beraberinde kendi tarihini de kurgulamak zorundadır. Bu zorunluluk sebebiyledir ki yalan ile gerçek adalet gözetilmeksizin resmi tarih tezlerinde insanlara empoze edilir. Prof. Berktay'ın dediği gibi: "Herkesin bir öyküsü vardır, Türklerin bir öyküsü vardır. 
Bulgarların, Yunanlıların, Ermenilerin bir öyküsü vardır. Bu öykülerin her birinde, öyküyü 


anlatanlar sadece kendileri kurbandırlar. Başkalarına hiç haksızlık yapmamışlar ve hep onlar mağdur olmuşlardır. Mesela bugünlerde '1915 Ermeni katliamı hatırlanıyor da 1896-1900 yıllarında Müslüman nüfusa karşı yapılan Girit katliamı hatırlanmıyor' denmektedir."?3 


"Ulus Kimlik" Emperyalizmin Gözetiminde İnsan Yer! 


Ulus kimliğin inşasında doğal olanın bozulması, gerekirse yok edilmesi yöntemi kaçınılmazdır. Bunu "Amerikan ulusu"nun üretiminde görebiliriz. Hayal edilen bir "vatan"da hayal edilen bir "ulus" gerçek hayatta, başkalarının toprakları ve yaşamları yok edilerek üretilmiştir. Kızılderili katliamı bu üretimin sonucudur. Siyonizm'in "topraksız halka halksız toprak" söylemi de aslında dünyanın farklı yerlerinde yerleşimleri olan sıradan Yahudilerin, üzerinde yaşayan bir halkı olan Filistin'de hayali "İsrail ulusu"nu yaratma amacını meşru kılmaya yönelik bir yalandır. "Bosna'da Soykırım Günlüğü" eserinin yazarı Roy Gutman soykırımın işleme mantığını irdelerken şu sonuca ulaşır: "1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgalinden on gün önce Adolf Hitler, üst düzey komutanlarını toplayarak onlara planını açıklamıştı. Plana göre ilk olarak askeri zaferin kazanılması gerekiyordu. Bu plan, Nazi usulü "etnik temizlik" diye adlandırılır. Hitler gizli toplantıda şunu söylüyordu: "Asıl hedefimiz Polonyalıların nüfusunu azaltmak ve buraya Almanları yerleştirmek... Tarihte de şunu görüyoruz: Cengiz Han amacına ulaşmak için milyonlarca kadın ve çocuğu öldürdü... Polonya asıllı ve Lehçe'yi konuşan kadın ve çocukları öldüreceksiniz. Hayat sahası ancak bu şekilde kazanılır. Ermenilerin katledilmesinden sonra, bugün onların hiç sözünü eden var mı?" Hazır bulunan amirallerden birisi katliamı önlemek amacıyla bu bilgileri İngiliz elçiliğine sızdırdı. 
Bu tarihi örnekten çıkardığımız en büyük sonuç; Hitler'e bu cesareti veren Batılı politikacıların korkak tavırlarıydı. Çünkü Hitler, İngiltere ve Fransa başbakanları Neville Chamberlian ve Edovard Daladier'i kastederek komutanlarına şöyle diyordu: "Ben bu zavallı kurtları Münih'te tanıdım. Onların saldırmaya cesaretleri yoktur. Ambargo dışında onların elinden bir şey gelmez." Müttefikler, Almanya'yı yendikten sonra Nürnberg'te Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi'ni kurarak ilk tarihi örneği oluşturdular. Fakat Hitler'in soykırım hakkındaki ifadeleri, doğruluğunu kanıtlamış oldu. II. Dünya Savaşı'ndan kısa bir süre sonra, bugün, Sırbistan'ın Bosna'da çıkardığı savaşta şunu görüyoruz: Canavar ruhlu bir liderin elindeki bölgesel bir güç, askeri üstünlüğe ve aşırı milliyetçi bir ideolojiye sahip ise böyle bir durumda "etnik temizlik" meşru hale geliyor. Eğer bu durum, büyük bir gücün çıkarlarına ters düşmüyorsa müdahale olmuyor ve "etnik temizlik" kolayca icra ediliyor." Peki etnik temizlik denen bu insanlık suçları neden önlenemiyor? Bunun cevabını da "soykırımın emperyalistlerin çıkarları arasında bir araç olmasında görmekteyiz. Gutman şu tespitlerde bulunur: "Hitler 1939'da, 1920'lerin başlarında ABD'nin politikasının değişiklik geçirdiği bir dönemde Ermenilerin katledilmesini kimsenin  hatırlamamasıyla oövünebilir. Fakat Türkiye'deki yeni Batıcı idare, I. Dünya Savaşı'nın sonunda, yaklaşık bir milyon olduğu tahmin edilen, Ermenilere karşı soykırımı plânlayan ve uygulayan yüzlerce milliyetçiyi yargıladı. Tabi ki bunu Müttefiklerin ve özellikle de ABD'nin İstanbul sefiri Henry Morgenthau'nun baskıları sonucu yapmak zorunda kaldılar. Washington'daki bir yönetim değişikliğinden sonra ve Türkiye'de de milliyetçi Kemal Atatürk'ün "Jön Türkler"in yükselişe geçişiyle ve bu arada Osmanlı İmparatorluğu'nun petrol bölgelerinin bir paylaşıma sahne olmasıyla birlikte ABD'nin tavrında ekonomik çıkarlar lehinde büyük bir değişiklik oldu. 
ABD ticari çıkar için İngiltere ve Fransa ile yarışmaya başlayınca ABD'li diplomatlar, insani suçların takibine teknik olarak karşı çıktılar. Bu nedenle yargılamalar durdu. Aynı şekilde TI. 
Dünya Savaşı'ndan sonra Nürnberg davalarının görülmesinde de aynı şeyler vuku buldu. 
Amerikan iş çevreleri, yatırımlarının tehlikeye girmemesi için ileri gelen Alman sanayicilerinin yargılanmasını engellediler. Bu sanayiciler, toplama kamplarında bulunan tutukluları köle gibi çalıştırmışlardı. Kamboçya'daki katliamdan sonra hiçbir ülke katliamı yapan Kızıl Khmerler'in savaş suçluları olarak yargılanmalarını istemedi. Hatta ABD, 


Vietnam'ın Kamboçya'ya saldırması üzerine Kızıl Khmerler'e para yardımı yaptı.” Görüldüğü üzere emperyalistlerin çıkar oyunları arasında katliamlar dün de bugün de görmezlikten gelinebilmekte, daha sonraları yine çıkarların seyri yönünde hatırlanabilmektedirler. Bugün TC'ye karşı bir koz olarak Ermeni soykırımını hatırlayan emperyalistler o günlerde suskun bir onay içindeydiler. Tıpkı Halepçe katliamını İran sebebiyle "görmeyen"lerin bugün çıkarları doğrultusunda "hatırlamaları" gibi! Dolayısıyla "soykırım" (genocide) suçunu emperyalist çıkarlar merkezinde "unutmak ya da hatırlamak" ahlaksızlığından bağımsız biçimde her türlü insani suç her zeminde sadece insani temellerle gündeme taşınmalıdır. 


Teşkilat-ı Mahsusa'nın "Temizlikleri" 


Revizyona uğratılmış, ikinci İT dönemi olarak adlandırabileceğimiz 1923 Kemalizm iktidarı? 
bu malzemenin üzerine yenilerini de ekleyerek sorunu büyütmüştür. İlk İTC iktidarı Alman emperyalizmiyle beraber dışarıya doğru dalga dalga saldırganlaşan bir politika izlerken ikinci İTC Kemalist yönelim içeriye doğru saldırganlaşan ve İngiliz emperyalizmiyle dirsek temasında bir çizgiyi rota olarak belirlemiştir. Orta Asya'ya yürürken yolunun üstündekileri "temizleyen" ilk İTC yerini Kemalist iktidara devretmiş, o da Anadolu üzerinde yükselen ve içerideki düşmanlar olarak belirlenen İslami kesimleri ve Kürt kavmini temizlemeyi kendine görev edinmiştir.27 Her iki "temizlik" için de aynı örgüt kullanılmıştır: "Teşkilat-ı Mahsusa." 


Yaratılmaya çalışılan "Türk Ulus Devleti'nin derin kanadını oluşturan bu kurum 1915'te aldığı görevden dolayı merkezini Erzurum'a taşımıştır. 1915'teki "temizliğin" adım adım nasıl planlandığı, uygulandığı açığa çıkmış Teşkilat-ı Mahsusa'nın belgeleri ve yöneticilerinin anlatımlarıyla da kanıtlanmıştır. Falih Rıfkı Atay, 1914'te bu gruba katılma isteğinin üstleri tarafından "Bu iş sana göre değil, biz çetelere hapishaneden adam arıyoruz, senin gibi genç arkadaşların yeri orası değildir." dediğini anlattıktan sonra Genel Merkez'den ayrıldığını ve "Bu katiller ordusundan hiçbir şey anlamadım." dediğini anlatır.” Atay daha sonra olayı anlar ve şu tespitte bulunur: "Ne acı şeydir ki, bu facia olmasaydı, Kuvva-yı Milliye hareketi tutunamazdı."?? Teşkilat-ı Mahsusa hapishanelerdeki tutukluları Ermeni soykırımına katılmaları koşuluyla salmıştır. Mahkumlar, eşkıyalar ayrıca Balkan ve Kafkasya'dan gelen göçmenlerden yararlanılarak soykırım yürütülmeye çalışılmıştır. Özel yasalar, fonlar, kadrolar, silahlar ve mühimmat ile donatılan bu kişiler yarı-özerk bir "devlet içinde devlet" olarak iş gördüler.” Görevleri, Anadolu'nun uzak iç bölgelerinde yerleşmek ve Ermeni sürgün konvoylarına pusu kurup imha etmek idi.3! Kadroların neredeyse tamamı, hem Dahiliye hem de Adalet Nazırlığı'nın çıkardığı Özel bir afla imparatorluğun hapishanelerinden serbest bırakılmış mahkumlardan oluşuyordu. 10 Kasım 1918'de Osmanlı Meclisi Beşinci Şubesi önünde tanıklık yapan eski Adalet Nazırı İbrahim, canilerin hapishaneden bu şekilde serbest bırakıldıklarını kabul etmişti. Altınay bizzat kendisinin yaşadığı olaylardan bir kesit sunar anılarında. Altınay'ın bir Osmanlı subayı olarak yaptığı, Ermeni soykırımına yönelik ortaya koyduğu tanıklık, İTC ve kontrolündeki çetelerin işledikleri cinayetlerin ifşa edilmesi açısından önemli bir belge niteliğindedir. Altınay devrin Susurluk vak'asını bizzat katillerin dilinden anlatır. Anlaşılan odur ki o günküler de bugünküler gibi işledikleri cinayetleri "vatana hizmet" diye meşrulaştırırlar kendilerince: 


"Uzun boylu Çerkez Ahmet, diğeri ise teğmen Halıil'di, işte bunlar Teşkilat-ı Mahsusa'nın çete reisleriydi. Özellikle Halil'in gaza'sı daha büyüktü. Bu mücahit milletvekili, Suidi Bey'in çetesi Ardahan'a girdiği zaman o da Artvin'e girmiş, bu güzel beldede yaşayan mutlu Ermenileri perişan etmişti. Bu felaketli haberi Ulukışla'da bulunduğum zaman işitmiştim. Bir Alman gazete muhabiri çetelerin işlediği cinayetleri şöyle anlatıyordu: "Görseniz, ne zalimce hareketlerde bulundular! Lanet olsun! Bir daha bu adamlarla birlikte yola çıkmam. Ne Müslümanı tanıyorlar, ne de Hıristiyanı... Şimdi orada Müslüman Müslümanla çarpışıyor." 
Alman gazete muhabirinin bu sözleri gerçekti. Üç sene sonra Artvin'e gittiğim zaman onun anlattıklarının ne kadar doğru olduğunu bizzat gördüm. Zavallı Ermeni kadınları Türk 


üniforması gördüklerinde ezile büzüle duvar diplerine kaçışıyorlardı. Cennet misali güller, çiçekler ve meyve ağaçları ile ruhlara zevk ve neşe veren bu güzel belde artık bomboştu. Halil ve arkadaşları Artvin halkına o derece zulmetmişlerdi ki, Ermenilerin teşviki ile Rus hükümeti tarafından Sibirya'ya sürülen İsmail Ağa, bu bahtsız milletin çektiklerine ne kadar üzülmüş ki, Rusların çekilişinden sonra onları her türlü saldırıdan korumaya çalışmıştır. Ermenilere yapılanlar için Çerkez Ahmet çok önemli bir belge niteliğinde idi. Bu kanlı olayın nasıl cereyan etliğini bizzat onu yapanlardan dinlemek istedim. Çerkez Ahmet'e doğu illerinde neler yaptığını sordum. Çizmeli ayaklarını birbiri üzerine attı, sigarasının dumanını karşıya doğru savurarak: "Bey birader, dedi, şu harp namusuma dokunuyor. Ben bu vatana hizmet ettim. Gidin, görün! Van ve havalisini Kabe toprağına çevirdim. Bugün orada tek bir Ermeni'ye rastlayamazsınız. Vatana bu kadar hizmet ettikten sonra Talat denen hergele İstanbul'da buzlu bira içerken ben burada gözetim altında tutulayım! Yok, bu durum haysiyetime dokunuyor!" Çerkez Ahmet'in bir arkadaşı vardı. Zeki Bey'i onunla birlikte öldürmüşlerdi: Nazım'ı Ahmet'e onu sordum: "Sus, bey birader, dedi, zavallı şehit oldu!" Ben Çerkez Ahmet'ten daha fazla bilgi almak istiyordum: "Peki! Bu Zehrap filan ne oldu? A!.. 
Duymadınız mı? Hepsini geberttim dedi." Sigarasının dumanını tekrar havaya doğru üfledi, sol eliyle de bıyıklarını düzelterek sözünü şöyle sürdürdü: "Halep'ten çıkmışlardı. Yolda onlara rastladık. Derhal arabalarını kuşattım. Gebereceklerini anladılar. Varteks dedi ki: Peki, Ahmet Bey, bize bunu yapıyorsunuz, acaba Araplara ne yapacaksınız? Sizlerden onlar da memnun değildirler. O senin bileceğin iş değil, kerata!, dedim ve bir mavzer kurşunu ile beynini patlattım. Sonra Zehrab'ı yakaladım, ayağımın altına aldım. Bir taş alarak kafasına vurdum ve onu öldürdüm." Dedi.* 


Diğer Türk tarihçisi Ziya Şakir'in yazdığına göre, İttihatçılar dünya muharebesinin ilk günlerinde hapishanelerden yüzlerce caniyi bırakıp Hususi Teşkilât'ın ihtiyarına verdiler. 
Bundan başka, hemen iş için Rumeli'den ve Kafkaslar'dan gelmiş muhacirlerden de istifade olunurdu (1914-1918 Cihan Harbini Nasıl İdare Ettik; İstanbul 1944, s. 50]. Hususi Teşkilât ülkede (ve habela hariçte) hafiye-casusluk işleri teşkil etmeli, İTC muhaliflerini devlet işlerinde faal iştirak etmek imkânından mahrum bırakmalı idi. Hususi Teşkilât'ın yaranmasında hem Talât hem de Enver müttefik idiler. Lâkin onlardan her biri bu teşkilâtı öz menafime tâbi etmeye çalışırdı. Nihayet, teşkilâtın yaratılması meselesi etrafında her iki rehber arasında cereyan eden zıddiyetler, bir nev'sazişle [uzlaşmayla] neticelendi: Hususi Teşkilât çetelerinin rehberleri Talât'ın başçılık ettiği partiye merkezi komite tarafından tayin olunurdu. Teşkilâtın program ve faaliyet sahasını muayyenleştirmekte ise Enver'in başçıhk ettiği Harbi nazırlığın talimatı esas yer tutardı. Enver ve Talât Hususi Teşkilât uzuvlarını "canlarını vatan yolunda kurban vermeye hazır olan kahramanlar" diye tariflenir, esasında ise onları bir bir payitahttan uzaklaştırırdılar. (s. 101-2)99 Bölgede faaliyet gösteren kişilerden biri de daha sonraları Nursi olarak anılacak olan Molla Said-i Kürdi'dir. Ağabeyi Abdülmecid Nursi'nin yazdığı "Tarihçe-i Hayat" isimli efsane/biyografisinde binlerce Ermeni çocuğunun katledilmek için bir yerde toplandığını o sırada orada askeri yetkili olarak bulunan Said-i Kürdi'nin çocuk katliamını engellediği belirtilir. Bunun üzerine Ermeni Fedayilerin de Müslüman ahaliye aynıyla karşılık verdiği anlatılmaktadır.’ Molla Kürdi, Enver Paşa'yla çok iyi ilişkiler içindedir.*9 Hatta bu ilişkilerin sonucu olarak Kürdi, Meşrutiyetin 2. yılında Doğu Anadolu'ya Kürt aşiretlerine İT propagandası için gider.” TC arşivlerinde kimsesiz kalmış Ermeni çocuklarından bahsedilir ve bu çocuklar için tedbirler alınması için emirler verilir.3* 
Yine TC Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün kontrolünden geçirilerek kamuoyuna sunulan arşiv belgelerinde Ermenilerin din değiştirmelerinin sürgünde etkili olmamasına dair emirlere? ancak Ermeni kızların Müslüman yapılarak evlendirilmesine izin verilmesine dair bir çok belgeye rastlamaktayız.” 


Teşkilat-ı Mahsusa'nın Ermeni soykırımı ilk kez Osmanlı basınının girişimleriyle ortaya çıkarılmıştır. 4 Kasım 1918'de, günlük gazete Hâdisât, Sadrazam İzzet'e hitap eden açık bir mektupta, bu örgütün varlığını ve savaş zamanında işlediği suçları ilk kez açıkça ortaya koymuştur.*! Diğer bir gazete (Sabah) ise, Adalet Bakanı'na hitap eden açık bir mektupta, Teşkilat-ı Mahsusa'nın varlığını ve Adalet Bakanı'nın bu örgütün faaliyetlerindeki suç ortaklığını kamuoyu önünde sorgular: 


"Her sabah Talat'ın evine, o çetebaşından o iğrenç emirleri almak için, damlamadınız mı? 
İttihat Partisinin karargahında alınan kararların bir sonucu olarak, masum Ermenileri yerlisi oldukları kasaba ve köylerin civarında baltalarla öldürebilsinler diye en gaddar katilleri İstanbul'un merkez hapishanesinden salıvermediniz mi? Vilayetlerdeki hapishanelere benzer salıvermeler için emir vermediniz mi? Genel amaç en kana susamış katilleri seçmek ve onları (Teşkilat-ı Mahsusa'nın) çete kadrolarına kaydetmek değil miydi? Bu amaçla Temyiz Mahkemesi'ne Başsavcı atamadınız mı? Oysa Harbiye Nazırlığı yüksek rütbeli bir subay tarafından temsil ediliyordu. Ayrıca, seçilmiş mahkumların arzuladığınız vahşet ölçüsünde cinayet işlemeye uygun olup olmadıklarını belirlemek için bir hekimi görevlendirmediniz mi? 
Cinayet çetelerinin oluşturulması, büronuzun bir kat altında oturan aynı Temyiz Mahkemesi Başsavcısı'nın bürosunda gerçekleşmedi mi? Bu örgütleme faaliyeti, Başsavcılık bürolarının ve Ceza Mahkemesi odalarının bulunduğu koridorlarda ve mahkeme salonuna getirilen mahkumları herkesin görebileceği şekilde haftalar boyunca devam etmedi mi?" 


Devlet Arşivler Genel Müdürlüğü'nün, "Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920)" kitabında yayınladıkları bir belge gayet çarpıcıdır. Dahiliye Nezareti, 29 Haziran (12 Temmuz) 1915 tarihinde Diyarbekir'e şifreli bir telgraf çeker. Telgrafta, vilayet dahilindeki Ermenilerle diğer Hıristiyanların katledildikleri, "ez cümle ahiren Diyarbekir'den sevk olunan 
eşhas vasıtasıyla Mardin'de murahassa ile Ermenilerden ve diğer Hıristiyan ahaliden 700 
kişinin geceleri şehirden harice çıkarılarak koyun gibi boğazlattırıldığı", öldürülenlerin toplam sayısının 2000 kişi civarında tahmin olunduğu aktarılır. Ve "buna seri ve kati bir netice verilmezse... bi'l umum Hıristiyanların katledilmelerinden korkulduğu" bildirilir. Telgraf şu cümle ile biter: "Ermeniler hakkında ittihaz edilen tedabir-i inzibatiye ve siyasiyenin diğer Hıristiyanlara teşmili kat'iyyen gayr-i ca'iz olduğundan efkar-ı umumiye üzerinde pek fena te'sir bırakacak ve bi'l-hassa ale'l-itlak Hıristiyanların hayatını tehdid edecek bu kabil vekayi'a derhal hitam verilmesi ve hakikat-ı halin işarı." Belgenin dili son derece açıktır. Ermeniler için kararlaştırılmış olan siyasetin, diğer Hıristiyanlara uygulanmaması gerektiği hatırlatılmakta ve Ermeniler için uygulanan öldürme eylemlerinin, diğer Hıristiyanları da kapsayacak şekilde yapılmasına bir son verilmesi istenmektedir. Yine başka bir belgede şöyle denilmektedir: "Ankara Vilâyeti'ne Keskin kazâsı Ermenilerinin tehciri sırasında Kâ'im-i makâm-ı Kazâ Tal'at Bey'in bunları Savulya'nın büyük hânına doldurarak bir müddet işkence etdikden sonra bir sâ'at mesâfede ve Cin Ali karyesi kurbunda Gölgeli Burun ve Kavrakalı karyesi hudüdunda Deve Bağırdan mevki'inde balta, kazma, pala ve bıçak misüllü âletlerle öldürttüğü ihbâr edildiğinden mes'ele hakkında seri'an ma'lümât 1'tâ ve mütâla'âtınızın inbâsı" Fi 18 Şubat sene (11335 Dâhiliye Nâzır Vekili Ahmed İzzet (BOA. DH. ŞFR, nr. 96/220). 
Evet devlet güçleri işkence etmekte, baltalarla Ermenileri katletmektedir. Geriye kalan ise olayı formalite icabı merkezi hükümete olayı rapor etmekten başka bir şey değildir. 


Peki Teşkilat-ı Mahsusa'ya ve katillerine daha sonra ne olmuştur? Bu sorunun cevabını daha sonra "Kuvay-ı Milliye" olarak kahramanlık efsanesi perdesine büründürülen bu grupların Mustafa Kemal tarafından korumaya alınmasında bulabiliriz. Ermeni soykırımında tetikçilik yapan bu güçlerin bir kısmı iç hesaplaşmayla ortadan kaldırılmış, oluşturulan mahkemelerde suçlu bulunmuş, bir kısmı da Osmanlı yönetimine ve savaşılan azınlıklara karşı 1923'e kadar kullanılmışlardır. Çetecilik, komitacılık geleneği hem Türk(men)ler hem de Ermeni, Laz, Rum ve Çerkez gruplarca kullanılan bir yöntemdir. I. Dünya Savaşı sonrası Türk(men) 


çeteleri sadece Ermeni soykırımında kullanılmakla kalmamışlar 1920-1923 arası Anadolu'da tam bir terör havası estirmişlerdir. Bu kaosa Ermeni Fedayileri ve Rum çetelerinin eklenmesi Anadolu'yu tam bir kan gölüne çevirmiştir. Kayıtlara göre İstanbul'a Batı Anadolu'dan ve Trakya'dan sığınan Rum çetelerinden kaçarak sığınan Müslüman mülteci sayısı 1920'de 40.000, 1922'de ise 70.000'e ulaşmıştır. Ayrıca Kuvâ-yı Milliye baskısından kaçıp İstanbul'a sığınan binlerce Müslüman ahali bulunmaktadır. Resmi tarihçilerden Mehmet Temel ise bu olguyu çete terörü olarak tanımlar ve bunun yararlı bir terör olduğundan, milli bilinci(?) 
yarattığından bahseder! Kuva-yı Milliye'nin baskı, zulüm ve gasplarından İstanbul'a kaçmak zorunda bulunan ve Kocaeli ve Adapazarı bölgesine yerleştirilen binlerce Müslüman için yardım kampanyaları düzenlenir.“ Tüm bu veriler bize Anadolu'nun 1915-1923 aralığında kıyasıya bir rekabet içerisinde olan bir çeteler diyarı olduğunu göstermektedir." 


Tarihe Kur'an Işığında Müslümanca Bakmak 


"Ey Davud! Seni şüphesiz yeryüzünde hükümran kıldık, o halde insanlar arasında adaletle hükmet, hevese uyma yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu, Allah'ın yolundan sapanlara, onlara, hesap gününü unutmalarına karşılık çetin azap vardır." (38/26) 


"Size ne oldu ki 'Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden kurtar, bize sahip çık, bize yardım et' diye feryat eden ezilmiş erkekler, kadınlar ve çocuklara rağmen hâlâ Allah yolunda savaşmıyorsunuz?" (4/75) 


Yukarıda meallerini verdiğimiz ayetlerin ışığında tarihe baktığımızda dili, dini ne olursa olsun zulme uğramış toplulukların yanında olmayı adil olma sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz. Davud (a) şahsında tüm Müslümanlara Rabbimiz insanlar arasında adaletle hükmetme emrini vermiştir. Kur'an tarafından aynı ayette vahiy ölçüleri dışındaki eğilimlerle adaletten ayrılmanın Allah yolundan sapmak ve nihai yargı gününü unutmak anlamına geldiğini de öğreniyoruz. Nisa 4/75 ise bizlere bu dünyada ezilmiş insanlar uğruna mücadele etmenin Allah yolunda kötülüğe karşı savaşmak olduğunu belirtmektedir. 


Ermeni sorunu sadece 1915'le sınırlı kalan bir olgu değildir. Türkçü temeller üzerine yükselen Türkiye Cumhuriyeti'nin varlık sebebine güç katan, ulusalcılığı besleyen bir malzemedir.* 
Zaten bu sorun Cumhuriyet rejiminde devam etmiştir.“ Ermeni sorunu aynı zamanda Müslümanlar için de ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü Müslümanlar sistemli biçimde Cumhuriyet döneminde Türkçüleştirilmiş, ulusal kimliğe yer yer fikirsel zaaflar yer yer de zorla eklemlendirilmişlerdir. Tuhaf olan gerçek ise dindar kesimlerin de celladı olan İTC zihniyetinin işlediği suçların Osmanlı/Türk(?) savunusu adı altında dindar kesimlerce "Ermeni mezalimi" söylemiyle halen savunuluyor olmasıdır. İslami kesim doğrudan bu sorunun bir tarafı olmasa da kimliği gereği adalet gerektiren bir perspektife ve tavra sahip olmalıdır. 
Müslümanların beraber yaşadıkları toplumda gerçekleşen böylesi zulümlere karşı söyleyecek sözlerinin olmamasıdır asıl yanlış olan. 


Toplumsal hafıza ve tarih, "hayal edilen" ulusun ve daha sonra meydana çıkan ulus-devletin yapı taşlarıdır. Tarih, bu milletler topluluğuna uyacak şekilde tek bir biçimde yazılmalıdır; öyle ki bu milletler, hem iyi hem de kötü günde kendilerini tek bir ulus gibi hissedebilsinler. 
Ernest Renan'ın da küstahça ifade ettiği gibi: "Bir ulus ancak kendi geçmişinin çarpıtılmasıyla oluşturulabilir. Geçmişini çarpıtmadan bir ulus oluşturmak imkânsızdır." "En yaygın çarpıtma şekli ise 'unutmak'tır."8 Bugün Türk ve Ermeni ulusalcılıklarını besleyen bu sorunun en azından vicdani ve ahlaki yönü gözden kaçırılmamalıdır. Ermeni ulusalcılığının abartıları ve Türkçülerin yok saymalarını bir kenara bırakırsak yerlerinden yurtlarından sürülmüş yüzbinlerce insanın acılarını anlayarak, katledilen, işkence ve tecavüzlere uğramış bir o kadar farklı din ve kavimden insanın acılarına Kur'an'ın adalet mesajını duyumsatabiliriz. Politik polemiklerde kağıt üzerinde birer sayı olarak duran, soykırıma tabi tutulan ortalama 800.000 
kadın, erkek, çocuk, yaşlı/genç Ermeni'nin bıraktığı anılar, bir o kadar insanın dünyanın dört 


bir yanına dağılması kuşaktan kuşağa aktarılan bir travma olarak bugün halen yaşamaktadır. 
Bu travma aynı coğrafyada beraber yaşayan Müslüman ahaliyle gayrimüslim ahalinin dayanışmasını da ortaya çıkartır. Birçok Müslüman kendilerine sığınan Ermenileri saklar, evlat edinir ya da evlenir. Müslümanlar ve gayrimüslimler ortak ağıtlar yakarlar ulusalcı vahşetlere karşın...” 


Kur'an, özellikle Buruc Suresi'nde açıkça müminleri her türlü işkence ve katliamın karşısında konumlandırmaktadır. Anadolu coğrafyası üzerinde yaşayan farklı renklerin ulus saplantısı uğruna soldurulmasına karşı fıtri bir ses olmayı denedik bu çalışmamızda. Ermeni katliamı beraberinde Anadolu'daki diğer farklılıkların da yok edilmesinin yolunu açmıştır. Kemalist rejim bu yolda Rum, Laz, Çerkez, Gürcü, Kirmanc, Türkmen, Pomak, Zaza, Süryani ve ismini anabileceğimiz diğer birçok rengi baskı, inkar ve asimilasyonla "Türk"leştirmeye çalışmıştır. 
Kimlik olarak "pozitivist Türk" kimliği bugüne kadar zorla giydirilmeye çalışılmıştır Anadolu insanına. Ermeni sorununu irdelemenin amacı kan davası gütmek değil geçmişin sadece daha doğruya yönelik çıkartılacak bir yol işareti olduğu bilinciyle hareket etmek olmalıdır. Ermeni sorunu TC devletinin süreklilik arzeden suç dosyasının da bir kanıtıdır. Bugün TC'nin Osmanlı'nın İslami izler taşıyan yönlerini (halifelik, "millet" merkezli toplum yapısı vs.) 
kimlik olarak reddetse de bu gibi suçlarını sahiplenmesi ve tüm baskılara rağmen Ermeni sorununu kabul etmemesi manidardır. Derin devlet sürekliliği 9. Cumhurbaşkanı Demirel'e Enver Paşa'ya iade-i itibar yaptırıp adına anıtlar diktirmesine yeterli bir sebep olsa gerektir... 


Ermeni sorununa Müslümanların yaklaşım tarzı aynı zamanda tevhidi bilinçlenme sürecinde milliyetçi/mukaddesatçı çizgiyi aşmanın başka bir aşaması niteliğindedir. Müslüman zihin kendisine, egemenlerce çizilen sağcı-ulus kimlikle muğlak bir ümmetçilik arasında gidip gelen zaaflı bir zihin olmamalıdır. Maalesef, İTC'nin tüm kirliliği İTC'yle aynı pozitivist kimliğe sahip aydınlarca reddedilirken kimi "iktidar tutkunu İslamcı aydınlar" "Yüzyılın başında 'Enverizm' olarak dışa vuran açılma ve büyümeye dönük tutumun, Osmanlı mirasını sahiplenen, Avrasya vizyonlu bir ufukla yeniden gündeme gelmesi gerekmektedir.""* 
diyebilmektedirler. Müslümanlar kimliklerini, Kur'an'ın temel prensiplerine sadık şekilde inşa eden, adaletten asla vazgeçmeyen, İslami kimliği çözmeye yönelik bir girişim olan ulus kimliği cahili olması dolayısıyla reddeden bir hat üzerinde her dem özeleştiriden geçirmelidirler. Saltanatçı hamasetler, İslam düşmanı iktidarların başkalarına karşı işledikleri insanlık suçlarını savunmaya en azından görmezden gelmeye bizleri itiyorsa düşüncemizin ciddi bir ahlaki ıslaha ihtiyacı var demektir. 


Dün Anadolu'da yaşanan Turancı şiddet dalgası, Hitler Almanyası'nda tekrarlanmış, onu Bosna'daki Müslüman soykırımı izlemiştir. Bugün halen Rus işgali Çeçenya'da, Siyonist vahşet Filistin'de sistematik olarak soykırım suçunu işlemektedir. Daha yakın dönemlerde kitlelerin ulusalcı/mezhepçi histerilerle kışkırtılmasının Maraş ve Çorum katliamlarını doğurduğunu unutmamamız gerekir. Ermeni sorunu örneğinde ve diğer soykırımlarda görüldüğü üzere sorunun kaynağı bir kavmin başka bir kavmi yok etme isteğinin ötesinde emperyalizmin çıkar paylaşımıdır. Soykırımlar sorunu emperyalizmin ikiyüzlü çıkarcı yüzünü de ifşa etmek için önemli bir alandır. Emperyalizmin gayri insani, ahlak-dışı doğasına, cahiliyenin suçlarına ise ancak Kur'an'ın tevhid ve adalet mesajı engel olabilir... 
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AVATAR 


11 Ocak 2010 Pazartesi -Ali Ünal-Zaman 


Bediüzzaman Hz. 20. Söz'de peygamberlerin mucizelerinden hareketle ilmin ulaşacağı nihai sınırları işaret eder. Bu nihai sınırların pek çoğuna henüz ulaşılmamış olması bir yana, farklı ilim sahalarında çalışanları dahil Nur talebeleri bile, bu sınırları henüz ciddi şekilde okumuş ve anlamış görünmüyor. 


O, ayrıca 20. asırda gün yüzüne çıkarılan bazı kevni gerçekleri de onların keşfinden yıllar ve yıllar önce yazmıştır. Bütün bunlar, anlaşılmayı ve üzerlerinde çalışılmayı beklerken, ilmi veya teknolojik bir icat gerçekleştiğinde Müslümanlar arasında "Bu, Kur'an'da vardı!" tavrı kendini hâlâ gösterebiliyor. 


Ahmet Taşgetiren Bey, Avatar filmindeki bazı sahnelerde Kur'an'daki Fil Süresi'nden etkilenmiş olunabileceğini yazarken, şüphesiz söz konusu tavrı sergilemiyordu. Herhalde, vahşi dünyalıların Pandora gezegenindeki "ilkel" silahlar kullanan insanımsı varlıklar, yani, modem insani vahşet ve zulmün "tabii" basitlik karşısındaki mağlübiyetine duyduğu sevinç, onu böyle bir "yanılsama"ya götürmüş olmalı. Çünkü filmde ne ebabil kuşları var, ne de 


attıkları taşlar. 


Avatar filmi, anti-ütopik bir bilim-kurgu. Orta çağlarda ütopyalarla meşgul olan Batı, sonsuz "terakki" hülyası içinde ürettiği bilim ve teknolojinin menfi tesirleri karşısında 20. asırda anti- ütopyalar üretmeye başladı. Avatar, bu açıdan, Darwinizm'i sistemleştiren Julian Huxley'in torunu Aldous Huxley'in dedesine inat, bilim ve teknolojinin dünyasını fevkalâde hicveden Brave New World'üne benziyor. 


Avatar, evet, bir yanıyla bilim ve teknolojinin insanı sürüklediği vahşeti ve insanın doydukça daha çok acıkan madde düşkünlüğünü eleştiriyor. Filmdeki hadiselerin yaşandığı gezegen olan Pandora, eski Yunanlılara ait bir terim. Baştanrı Zeus, insanlığı cezalandırmak için meydana getirdiği güzel ve zeki Pandora'yı Promete'nin kardeşiyle evlenmek için gönderir. 
İkazlara rağmen bu evlilik olur. Pandora'nın bir kutusu vardır ve ona bu kutuyu açmak yasaklanmıştır. Fakat Pandora, kutunun içindekileri öğrenme arzusunu yenemez ve kutuyu açar. Kutu, esasen hırs, ihtiras, zulüm, istismar, çatışma gibi her türlü haşeratla doludur ve bunlar, etrafa yayılır. Evet, Batı ortaçağlarında da hakim olan anlayışa göre, Pandora'nın kutusunun açılmasına sebep olan, insandaki bilme isteğidir ve bilme, insanın başına felâketler açan bir şeydir. Bilme isteğiyle Pandora'nın kutusunu açan modern dünya, bilim ve teknolojinin başına açtığı felâketlerle sarsılmaktadır ve Avatar, bir yanıyla bunu nazara vermektedir. 


19'uncu asır, Batı'da bilim temelli pozitivist ve materyalist akımların zirveye ulaştığı bir asır olurken, yeni mistik akımların üremesine veya tarihte kalmış akımların diriltilmesine de şahit oldu. Hiçbir zaman gerçek maneviliği bulamayan ve okültizm-ezoterizm mahiyetindeki bu akımlarda simyacılık, hermetisizm, büyücülük, cinler, ifritler, astroloji ve bütün bunların asıl kaynağı sayılabilecek Kabalizm, en önde gelen unsurlardır. Öte yandan, bu unsurlarla birlikte Doğu ve Güneydoğu Asya menşeli yogizm ve meditasyon gibi akımlar da bir yandan maneviyat arayışı içindeki insanları meşgul ederken, diğer yandan gerçek dini maneviyatı engelleme adına öne çıkarıldı ve çıkarılıyor. İşte Avatar, Pandora'nın kutusu olan bilim ve teknolojinin modern insanı sürüklediği vahşeti nazara verirken, buna karşılık, içinde animizm, totemizm, şamanizm, natürizm, fetişizm gibi her türlü putperestliğin yer aldığı bir insan-altı dünyayı da öne çıkarıyor. Ve bu insanımsı, insanaltı dünya, kendi gezegeninde "ilkel silahları"yla, masal malzemesi atları ve kuşlarıyla modern ve vahşi insana galip geliyor. 


İnsanlığın önündeki en büyük mesele, bilim ile dinin, akıl, ruh ve nefsin ahenkli birliğini sağlama meselesidir. Bilhassa Risale-i Nur mesleğinin önünde yerine getirilmeyi bekleyen bu en önemli misyon, öncelikle bilime yepyeni ve tamamen İslâmi, Kur'ani bakış açısına sahip olmayı ve bu bakış açısına sahip çığır açıcı ilim adamlarının yetişmesini gerektirmektedir. 


SOSYAL MEDYA, DEİZM VE MODERNLEŞMEYE NASIL BAKMALIYIZ? 


26 Ekim 2021 Salı -Haksöz Haber 


“Bir Müslüman nasıl bakmalı?” kitap serisi güncel konular etrafında önemli sorulara cevap üretmeye çalışıyor! 


Beyan Yayınları tarafından neşredilen “Bir Müslüman nasıl bakmalı?” kitap serisinin editörlüğü Yasin Aktay ve Mahmut Hakkı Akın tarafından gerçekleştirildi. 20 konunun incelendiği kitap serisi kimisi güncel kimisi belirli bir tartışma geçmişine sahip konulara odaklanıyor. 


Seri şu kitaplardan oluşuyor: 


Bir Müslüman Demokrasi?” ye Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay 

Bir Müslüman Irkçılık ve Milliyetçilik?'e Nasıl Bakmalı? Bekir Biçer 

Bir Müslüman Gelenek ve Muhafazakarlık'a Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay - Mahmut Hakkı 

Akın 

Bir Müslüman Batı Medeniyeti'ne Nasıl Bakmalı? Mahmut Hakkı Akın 

Bir Müslüman Evrim ve Sosyal Darwinizm'e Nasıl Bakmalı? Atila Doğan 

Bir Müslüman Kader ve İnsanın Özgürlüğü'ne Nasıl Bakmalı? Cemalettin Erdemci Bir Müslüman Ekonomi ve Faiz'e Nasıl Bakmalı? Necmeddin Güney 

Bir Müslüman Kur'an ve Tarihsellik?e Nasıl Bakmalı? Şevket Kotan 

Bir Müslüman Kur'an ve Sünnet'e Nasıl Bakmalı? Mevlüde Aktay 

Bir Müslüman Mezhepler, Tarikatler ve Cemaatler'e Nasıl Bakmalı? Kadir Gömbeyaz Bir Müslüman İslam Tarihi'nin Sorunlu Konuları”na Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay - M.Mahfuz Söylemez 

Bir Müslüman İslam'da Yönetim Biçimi ve Halifelik”e Nasıl Bakmalı? Abdulkadir Macit Bir Müslüman Felsefe?'ye Nasıl Bakmalı? Sedat Doğan 

Bir Müslüman Sosyal Medya'ya Nasıl Bakmalı? Mustafa Derviş Dereli 

Bir Müslüman Cinsellik ve Aşk'a Nasıl Bakmalı? Kadir Canatan 

Bir Müslüman Kadın Sorunu ve Feminizm'e Nasıl Bakmalı? Ayşe Güç 

Bir Müslüman Deizm ve Ateizm'e Nasıl Bakmalı? Ömer Faruk Erdem 

Bir Müslüman İslamcılık, İslam Birliği ve Ümmet”e Nasıl Bakmalı? Alev Erkilet 

Bir Müslüman Modernleşme ve Modernizm'e Nasıl Bakmalı? Faruk Karaarslan 

Bir Müslüman Çağdaş İdeolojiler?e Nasıl Bakmalı? Yunus Şahbaz 


Merve Sönmezler, Hatice Alpay ve Ayşe Feda Kaya, “Bir Müslüman nasıl bakmalı?” kitap serisinden bazı metinleri Haksöz Haber için değerlendirdiler. Çalışmanın güncel tartışmalara odaklanan sosyal medya ve deizm kitaplarının yanında güncelliğini yitirmesi pek mümkün gözükmeyen modernizm konulu içeriğin incelendiği üç yazıyı okurlarımız için bir arada sunuyoruz. 


Bir Müslüman sosyal medyaya nasıl bakmalı? 
Merve Sönmezler 


Kitap, hayatımızı gün geçtikçe daha fazla kuşatan, etkisi altına alan sosyal medyanın tarihsel süreç içerisindeki gelişimine değinerek başlıyor. Daha sonra günümüzde görsel kültür, beğeni, gözetim, tüketim ve mahremiyet gibi kültürel içerimleri ve bunların sosyolojik ve psikolojik etkileri çerçevesinde, ayetler ve hadisler ışığında nasıl bir perspektif geliştirilmeli sorusuna cevap arıyor. 


Tarihsel serüven 


Yazının icadının ardından, belki de bu alanın en önemli gelişmesi kitle iletişim çağını başlatan matbaanın icadıdır. Telgraf, telefon, bilgisayar, televizyon ve akıllı telefonla devam eden bu tarihsel süreç; insan iş gücünün yerini alan yapay zeka ve robotlar ile devam etmektedir. Bir yandan hayatımızı kolaylaştıran bu gelişmeler belli kurallara bağlanmadığında ve belli sınırlılıklara tabi tutulmadığında aynı ölçüde belki de daha fazla zarar vermektedir. Her şeyin bu denli ulaşılabilir olması, ahlaki temel ve sınırlılıklarla çerçevelenmediğinde hızlı tüketimi, hedonizmi, kuralsızlığı getirmektedir. İnsanlık modernizmle beraber ontolojik bir kopmanın eşiğine gelmekte ve fıtrattan koparak ilahi yaratıştaki ahlakiliğin modern felsefeyle ortadan kaldırılmasıyla, değerler bakımından tamamen sekülerleşmiş böylece hiçbir kadim değeri kalmamış, yaratılış gayesinin uzağına düşmüştür. Bu bağlamda Tanrı'yla ilişkisi kesilmiş seküler dünyada insanın eşya ile kurduğu bağın da dejenereye uğramasına, doğanın tahribinden vahşi kapitalizme ve sömürüye kadar modern medeniyetin bütün vahşetinin teolojik zemini oluşmuştur. Geldiğimiz noktada ise trans hümanizm tartışmalarıyla insanın hayattan kovmaya kalktığı Tanrı'nın yerine kendini koyduğu görülmektedir. 


Kadim geleneklerimizde eşyaya hürmet inceliğinden kopmanın sonucu olarak; insanları dahi tüketmeyi empoze eden bir paradigmanın içerisine düşmüş durumdayız. İnsanın insandan 


kaçarken teknolojik araçlara sarılması, makine-insan bütünleşmesine yönelik vurguları artırmakta ve insana dair geriye ne kalacağı konusunda endişelendirmektedir. Bu bağlamda Neil Postman'ın televizyon ile ilgili “En küçük çocukların izlemekten men edilemeyeceği, en berbat yoksulluğun dahi vazgeçmeyi gerektirmeyeceği, en yüce eğitim sisteminin bile belirleyiciliğinden kurtulamayacağı epistemolojinin yeni kumanda merkezi konumuna erişmiştir.” sözlerini anımsatmaktadır. 


Kültürel içerimler 


Farkında olalım veya olmayalım dijital ortamlar kendi mantalitesini ve paradigmasını dikte etmektedir. Medya unsurları yaşam deneyimlerimizi o denli etkilemekte ki, insanları medyanın belirlediği ölçü ya da önyargılarla değerlendirdiğimizi fark etmekte bile zorlanırız. 
Beğeniden tecessüse, yeni tüketim formlarından mahremiyet anlayışındaki dönüşüme kadar sosyal medya pratiklerini, kullanıcıların hayatlarına önemli ölçüde dokunmakta ve bu dokunuş fiziki/gerçek dünyadan ya da sosyokültürel çevreden çok daha etkili olmaktadır. 


Güvenlik ve gözetimin zirveye çıktığı bu dönemde yine dünya çapında en büyük sorunun güvenlik sorunu olması dikkat çekicidir. Bir yanda güvensizlikten bütün nesillerden daha fazla korunmaktayız; fakat diğer yandan da önceki hiçbir kuşağın hissetmediği güvensizlik duygusunu hissetmekteyiz. Sosyal medya platformlarıyla gözetim çok daha kolay; nitelikli ve sistematik hale gelmiştir. Adeta “Truman Show” filmindeki gibi gerçek dünya sandığımız bir film sahnesinde veyahut George Orwell'in distopik romanı 1984'teki “gözetim toplumunu” yaşamaktayız. 


Üzerinde durulması gereken husulardan biri de tecessüs yahut yaygın adıyla “stalk” kelimesiyle karşılanan “dikizleme” kültürü! Merakla başlayıp tecessüse varan ve insanların kusurlarını ayıplarını aramaya ve bunları ifşa etmeye yönelten bu eylem, insani, hukuki, dini pek çok hassasiyetin aşındığı kültürel bir ortamı normalleştirmektedir. “Düşünce özgürlüğü” kavramına sığınarak dijital ortamlarda iyice kök salan ve sosyal medyanın kendine ait meşru bir kuralıymış gibi algılanan bu durum adeta kimsenin yadırgamadığı bir normallik vasfı kazanmış durumdadır. Fakat görmezden gelinen veyahut bilinmeyen önemli nokta, hukuki yaptırım ya da dini karşılığı bağlamında, dijital ortamların kesinlikle herkesin herkese istediğini söyleyebileceği bir dünya olmadığıdır. Bu bağlamda müslüman şahsiyetin “Kim bir Müslümanın bir ayıbını örterse Allah da onun kıyamette bir ayıbını örter” (Buhari, Mezalim,3) hadisi başta olmak üzere kusurları örtmek ve kötülüğü yaygınlaştırmamakla ilgili pek çok ayet ve hadisin gösterdiği üzere, kullanıcıların dijital ortamlarda yapıp ettiklerinden de sorumlu olduğu bilincine sahip olması elzemdir. 


Hemen her şeyin gösterişe dayandığı, adeta gösterilmediğinde varolduğuna veya yaşanmadığına inanılmayan, eşyanın hakikati ve özü hakkında “sadece görülen hakikattir” anlayışının hakim olduğu bu çağ, görsel kültürün diğer kültürel unsurlara bir nevi tahakküm uyguladığı bir çağdır. Öyle ki bu çağda artık özel bir anın geride bıraktığı duyguyu anımsamak amacıyla çekilen fotoğraflar sırf etkileşim olsun diye özel anlar oluşturmaya dönüştü. Bunlardan en yaygın olanlar doğum günleri, “baby shower”, “bride” partileri ve yetişemediğimiz niceleri... Her ne kadar bilinçli toplum kesimi tarafından gülünç bulunsa da ciddi etkileşim kitlesinin olduğu ve normalleştiği yadsınamaz bir gerçektir. En özel mahrem hallerin paylaşılması, özel alanının kamusallaşması ve mahremiyetin yok olması sonucunu doğurmaktadır. 


Arka plan ve psikolojik/sosylojik tespitler 


Bu başlık altında sosyal medyanın ne kadar “sosyal”? olduğu, medyaya yöneltilen eleştiriler ve sosyolojik/psikolojik sonuçlarından hayatı nasıl dönüştürdüğüne kadar bir dizi temel problemler tespit edilmiştir. Bu konuda iki zıt kutup bulunmaktadır; medyayı aşırı övenler grubunda, gazeteciler, teknokratlar vs. bulunurken diğer kutupta çoğunlukla felsefeciler, aydınlar, eğitimcilerin olduğu görülmektedir. Bu bağlamda aydınların yönelttiği “medyanın, ideolojik bir arka planın bulunduğu; küresel ölçekteki şirketlerin menfaatinin ön planda tuttuğu bir hegemonya içerdiği, geleneksel kültürleri istila eden emparyalist bir tarafının olduğu, her türlü içeriği endüstrileştirme potansiyeli taşıdığı, imge bombardımanıyla insanları gerçekelerle medyatik algılar arasında bıraktığı” şeklindeki ciddi eleştiriler, Müslüman olarak bugün bizim de dikkate almamız gereken eleştirilerdir. 


Yazar, kullanıcıların fiziki dünyadaki kimliklerine ek olarak dijital kimlikler de elde ettiklerini bu yeni durumun psikoloji literatüründe çoğunlukla “benlik” sosyolojik bağlamda ise “kimlik” kavramı üzerinden sorunsallaştığını ifade ederek bu sorunların fomo, fobo ve nomofobi gibi yeni psikolojik rahatsızlık türleri ortaya çıkardığını vurgulamaktadır. 


Son olarak, pandemi sürecinde ivme kazanan ve politikacılardan resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşlarından dini kurumlara, sanatçılardan futbol takımlarına, işletmelerden öğrencilere tüm kitleleri kapsayan ve doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen sosyal medya, medya okuryazarlığı ve dijital dini medya okuryazarlığı gibi bazı kavramların peşinden giderek bu mecralara yönelik bakış açısını mümkün olduğunca derinleştirmek, yeni dijital çağa hakim olmak, kapsamlı bir perspektif kazanmayı ve sosyal medya fıkhı geliştirmeyi bizler için elzem kılmaktadır 


Bir Müslüman Deizm ve Ateizme nasıl bakmalı? 
Hatice Alpay 


Deizm ve ateizm gibi kapsamlı bir konunun bir kitapla tartışıp bitirebileceğimiz bir konu olmadığını bilmekle birlikte bu yazıda "Bir Müslüman Deizm ve Ateizme nasıl bakmalı?" adlı kitaptan yola çıkarak konuyu açmaya çalışacağız. 


Öncelikle kitapta doğru bir bakış açısı edinebilmek için deizm ve ateizm çıkış nedenleri ile birlikte açıklanmış, bu düşünceleri neden benimseyemeyeceğimiz ve kendi içlerinde nerelerde çeliştikleri ifade edilmiş. 


Her ne kadar teizm ve ateizmin arasında kabul edilse de insanları ateizme sevk ettiği düşünülen deizmin tarihsel sürecini gözlemlediğimizde aslında Ortaçağın karanlığında kilisenin gölgesinden bilimin ışığıyla aydınlığa çıkmaya çalışan bir çabayla karşılaşırız. 


5. yüzyıldan itibaren Kilisenin baskıcı yönetimi ve dinden bilime kadar her alanda sorgulanamaz bir güç olması insanları inanç ve yaşam biçimi açısından sınırlamış ve fikirlerini özgürce belirtmelerini engellemişti. 


Bütün bunların sonrasında aslında doğrudan dine ve metafiziğe karşı olmayan, yalnızca insanları dayatılan bozulmuş inancı ve hurafeleri reddeden, ayrıca kendilerini "Hristiyan Deistler" olarak adlandıran bir grubun ortaya çıkması bize deizmin ortaya çıkma nedeninin ilahi gücü red olmadığını gösterir. 


İtibar kazanmasıyla Kilisenin anlayışına göre devam etmek zorunda kalmayan bilim, zamanla ilerlemeler kaydetmiş fakat insanların zihninde her şeyin merkezine yerleştirilmiştir. 


İlerleyen zamanlarda akıl ve bilimi merkeze alan deizm anlayışında kutsal mesajın, meleklerin, cennet ve cehennem gibi ruhani kavramların reddedilmesi ile tamamen farklı bir anlayışla evrildi ve bugünkü halini almıştır. 


Kitapta da bahsedildiği gibi "Mükemmel olan tanrı kusursuz evreni yarattı ve insana bıraktı. 
O müdahale etmediği için dünya artık kusursuz değil." mantığıyla "evrenin kanunları'nı Tanrı, yeryüzünün kanunları'nı insan belirler" fikri ortaya çıktı. 


Kilisenin Hristiyan inancını topluma zorunlu kılması görüldüğü gibi geri tepmiş ve böylece insanlar kilisenin dayattığı bir yanlıştan kaçarken bambaşka bir yanlışa yönelmişlerdir. 


Kitapta kilisenin baskıları sonucu ortaya çıkan deizmin İslam sonrası çıkmamasını İslam'ın ilme ve ilim ile uğraşanlara verdiği değerle açıklanır. Hakikaten de dinimiz bizden okumamızı, araştırmamızı, sorgulamamızı ister. Kitapta değinilen diğer bir önemli nokta da burayla bağlantılıdır. Müslümanların Kuran'ı Kerim'i anlayarak okuma oranlarının düşük olduğuna değinilerek kilisenin ortaçağda gücünü elinde tutabilmesinin en önemli sebebinin insanların kendi kutsal metinlerini okuyamadıkları olduğu hatırlatılmıştır. Buradan varılan sonuç ise eğer insan dinini kendisi araştırmayıp başkasının önüne getirdiği şekilde kabul ederse inandığı dinin doğru mu yanlış mı olduğunu bile bilemez. Böyle durumların hem geçmişte hem de günümüzde ne yazık ki çok örnekleri var. 


Kitapta deizmin eleştirildiği bir başka nokta ise dinlere yaklaşırken her dini Ortaçağ'da hakim güç olan kilisenin baskıcı ve şiddet içeren anlayışlarıyla bağdaştırmasıdır. Bu anlayışa inanan insanların dinlere önyargılı yaklaşması tahmin edilebilir bir şeydir. Az önce değinilen noktanın önemini burada daha iyi anlıyoruz. İnancımız ve fikirlerimizi önümüze gelen hazır cümlelere göre belirleyemez, buna göre taraf tutamayız. 


Deizm tanımlandıktan, din ve bilim ile arasında olan bağ açıklandıktan sonra sıra ateizme geliyor. Ateizm de çeşitleri ile birlikte açıklandıktan sonra ateizmin eksik olduğu noktalar ve bunları İslam inancına göre nasıl açıklayacağımızı buluyoruz. 


Ateizm deizmden farklı olarak yaratıcının varlığını reddettiği için teizm ile tanrının varlığı hakkında tartışır. Tezini destekleyecek iddialarda bulunur ve teizmin iddialarına da kendince cevapları arar. Bu tartışmalar da bir kısmı kötülük problemi, hayatın kaynağının evrim olması gibi hepimizin bildiği başlıklar etrafında döner. Bu başlıklara kısaca değinilmiş ve Müslümanların görüşleri belirtilmiş, ayrıca somut şekilde örneklendirilmiştir. 


Ateizmin tartışmalara başlarken en hatalı olduğu taraf ise dinin inananların genelinin inandığı ve kabul ettiği anlayışlardansa marjinal grupların ortaya koyduğu açıklamaları esas alarak dini yargılamasıdır. Bir diğer nokta ise esasen ele alınması gereken dine mensup olan kişilerden ziyade dinin kendisidir. Sonuç olarak hak dini yanlış şekilde hayatına geçirenlerden dolayı dinin kendisi "sorunlu" ya da "yetersiz" olarak adlandırılamaz. 


Kitabın sonunda insanlar inansa da inanmasa da Allah'ın bütün insanların rabbi olduğu, her birimize nimetlerinden verdiği, merhametlilerin en merhametlisi olduğu vurgulanıyor. 


Bir Müslüman Modernleşme ve Modernizm?'e Nasıl Bakmalı? 
Ayşe Feda Kaya 


Modemleşme ve Modernizm günümüzün en tartışılan kavramlarından olmanın yanı sıra Müslüman gençlerin günlük hayatta en zora düştüğü ve zorlandığı konuların başında gelir. 
Hepimiz biliriz bir modernizm olgusu var, hala da sürmekte ve gelişmekte; fakat yapılan genel muamele modernitenin getirdiği ayrıntıları yorumlamada boğulup büyük resmi görmemek/görememektir. Haliyle insan şu anda halen içinde yaşadığı soyut bir olgunun temellerini kavramakta tek başına zorlanabilir. Bu zorluk modernizm bağlamında ciddiyetin hat safhada olduğu bir konumda bunun nedeni ise onun insanın hayatını en küçük noktasına kadar elinde tutuyor olması. Eğer biz Müslümanlar modernizm konusuna açıklık getiremezsek günlük hayatımızda nasıl modern birer mümin olabiliriz? İşte Faruk Karaarslan “Bir Müslüman Modernleşme ve Modernizm'e Nasıl Bakmalı?” kitabında tam olarak bu soruna el atmış. 


“Bir Müslüman Nasıl Bakmalı” serisinin tüm parçaları gibi Modernizm kitabı da günümüz dünyasında bilgi karmaşasında kaybolan Müslümanlar için duru ve zengin bir anlatım sunuyor. Modernizmin tanımı ve doğuşundan başlayan metin Faruk Karaarslan'ın açıklayıcı anlatımıyla ülkemize ve günümüze olan yansımalarından bahsederek bir Müslümanın bu kavrama nasıl bakması gerektiği ile son buluyor. Eserin hedef kitlesi ise serinin de başlığında geçen Müslümanlar, daha doğrusu Müslüman gençler. Gerek üslup gerek içerik bağlamında incelendiğinde kitabın bu terimle yeni tanışmış okurlara yönelik olduğu görülüyor. Bu da nihayetinde açık ve duru bir anlatım, basitten karmaşığa giden fikir ilişkileri ve hızlıca okunabilecek bir sayfa sayısını beraberinde getiriyor. 


İlk olarak girişi modernizm nedir ne değildir üzerinde durarak oluşturan yazar, kavramın doğası gereği karşılaşılan tanımlama sorunu ve benzer terimlerle olan karmaşayı ele alıyor. 
Ardından tarihsel arkaplan ışığında modernizmin dünya üzerine etkisini, Türkiye'nin modernizm ile geçmişten günümüze olan ilişkisini sunarak gelişme bölümünü tamamlıyor. 
Sonuç kısmında ise tüm bu tanım ve geçmiş bilgleri göz önünde tutarak bir Müslüman'ın modernizme nasıl yaklaşması gerektiği tartışılıyor. Metnin ana konuya yaklaşırken basitten karmaşığa doğru gelişmesini oldukça yerinde bir karar buldum. Bu sayede hem okuru kafa karışıklığına sokmadan bilgilendirme yapılıyor, hem de geçmişte bu konuda araştırma yapmamış okurların da faydalanabileceği bir nevi başlangıç kitabı olarak işlev görüyor. 


Metnin kavram tanımı ve tanıtımı yaparken kullandığı tarafsız bakış açısı, okur nezdinde güvenilir bir etki bırakmanın yanı sıra ardından aktarılan şahsi fikirlerin çok daha rahat anlaşılmasına olanak sağlıyor. İçlerinde Anthony Giddens ve İlber Ortaylı'nın da olduğu birçok alıntı ve aktarma aşırıya kaçmadan, örnekleri somutlaştırma ve tanık gösterme amaçlarıyla başarılı bir şekilde kullanılmış. 


Modemizm konusunda metnin eleştirisi, kavramın ülkemize ilk giriş yaptığında toplumun ve devletin zihin yapısı ile uyuşmazlığını veya uyuşmadığı noktaları ele almak olmuş. Bu noktadan sonra Cumhuriyet döneminde yapılan dramatik modernleşme çabası ve bu bahsedilen iki noktanın getirdiği olumlu/olumsuz sonuçlardan bahsediliyor. Sonuç olarak gelinen noktada ise modernizm olgusunun kişi ve toplum bağlamında büyük bir imkan, aynı zamanda büyük bir imtihan sıfatı taşıdığı vurgulanıyor. 


Eserin incelediğim kadarıyla diğer modernizm metinlerinden temel farklarından birisi, olabildiğince objektif bir şekilde kavramın tarihsel arka planını açıklaması. Belli bir taraf baskın gelmeden kavramın getirdiği olumlu ve olumsuz sonuçların bir arada başarıyla sunulması. Tüm bunları yaparken de Müslüman bakış açısından sapmayıp imanın çizgilerinden taviz vermemesi. 


99 ce 99 ce 


modernite 


99 ce 


“Modernleşme modernizm” terimlerinin ana merkezde olduğu metinde “gelenekselden kopuş” “sekülerleşme” “ilerlemecilik” “devrim” kavramları ayrıntılı olarak 


açıklanıyor ve devamlı olarak kullanılıyor. 


Kitabı genç ve henüz kütüphanesi dolup taşmamış Müslümanların hiç şüphe duymadan okuyabilecekleri başarılı bir eser buldum. Özellikle bunu vurgulamamın sebebi ise metnin kavram tanıtımı yaparken ki başarısı. Sade ve anlaşılır bir dille konuyu ilk defa duyan birine anlatırmışçasına bir üslup kullanılmış, bu da metnin sonunda verilen nasıl bakılmalı sorusuna okurun da kendi içinde de bir cevap üretmesine olanak tanıyor. 


Şahsen kitabın en beğendiğim bölümü “Modern Bir Vehim Olarak Aydınlanma” olsa gerek, bunun sebebi ise çoğu zaman bahsedilmeyen Aydınlanma devrinin getirdiği zararlardan 


bahsediyor olması. Tüm Avrupa'nın neredeyse kutsal saydığı bu devrin saf akıl ve güzellik getirdiği algısına karşı gelen bir düşünce ve kanıtlar zinciri işlenmiş. 


İDEOLOJİLERE, MİLLİYETÇİLİK VE FEMİNİZME NASIL BAKMALIYIZ? 


28 Ekim 2021 Perşembe -Haksöz Haber 


“Bir Müslüman nasıl bakmalı?” kitap serisi güncel konular etrafında önemli sorulara cevap üretmeye çalışıyor! 


Beyan Yayınları tarafından neşredilen “Bir Müslüman nasıl bakmalı?” kitap serisinin editörlüğü Yasin Aktay ve Mahmut Hakkı Akın tarafından gerçekleştirildi. 20 konunun incelendiği kitap serisi kimisi güncel kimisi belirli bir tartışma geçmişine sahip konulara odaklanıyor. 


Seri şu kitaplardan oluşuyor: 


Bir Müslüman Demokrasi’ ye Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay 

Bir Müslüman Irkçılık ve Milliyetçilik?'e Nasıl Bakmalı? Bekir Biçer 

Bir Müslüman Gelenek ve Muhafazakarlık'a Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay - Mahmut Hakkı Akın 

Bir Müslüman Batı Medeniyeti'ne Nasıl Bakmalı? Mahmut Hakkı Akın 

Bir Müslüman Evrim ve Sosyal Darwinizm'e Nasıl Bakmalı? Atila Doğan 

Bir Müslüman Kader ve İnsanın Özgürlüğü'ne Nasıl Bakmalı? Cemalettin Erdemci Bir Müslüman Ekonomi ve Faiz'e Nasıl Bakmalı? Necmeddin Güney 

Bir Müslüman Kur'an ve Tarihsellik”e Nasıl Bakmalı? Şevket Kotan 

Bir Müslüman Kur'an ve Sünnet'e Nasıl Bakmalı? Mevlüde Aktay 

Bir Müslüman Mezhepler, Tarikatler ve Cemaatler'e Nasıl Bakmalı? Kadir Gömbeyaz Bir Müslüman İslam Tarihi'nin Sorunlu Konuları”na Nasıl Bakmalı? Yasin Aktay - M.Mahfuz Söylemez 

Bir Müslüman İslam'da Yönetim Biçimi ve Halifelik’e Nasıl Bakmalı? Abdulkadir Macit Bir Müslüman Felsefe?'ye Nasıl Bakmalı? Sedat Doğan 

Bir Müslüman Sosyal Medya'ya Nasıl Bakmalı? Mustafa Derviş Dereli 

Bir Müslüman Cinsellik ve Aşk'a Nasıl Bakmalı? Kadir Canatan 

Bir Müslüman Kadın Sorunu ve Feminizm'e Nasıl Bakmalı? Ayşe Güç 

Bir Müslüman Deizm ve Ateizm'e Nasıl Bakmalı? Ömer Faruk Erdem 

Bir Müslüman İslamcılık, İslam Birliği ve Ümmet”e Nasıl Bakmalı? Alev Erkilet 

Bir Müslüman Modernleşme ve Modernizm'e Nasıl Bakmalı? Faruk Karaarslan 

Bir Müslüman Çağdaş İdeolojiler?e Nasıl Bakmalı? Yunus Şahbaz 


Geçtiğimiz gün sosyal medya, deizm ve modernizm konulu kitapların incelendiği üç yazıyı sizlerle buluşturmuştuk. 


Sosyal medya, deizm ve modernleşmeye nasıl bakmalıyız? 

Macide Özlem Alpay, Merve Sahra Taşkaya ve Esranur Aktaş ise serinin çağdaş ideolojiler, milliyetçilik ve feminizm konuları hakkındaki eserlerini Haksöz Haber okurları için değerlendirdi. 

Bir Müslüman Çağdaş İdeolojilere Nasıl Bakmalı? 

Macide Özlem Alpay 

Yunus Şahbaz'ın kaleme aldığı “Bir Müslüman Çağdaş İdeolojilere Nasıl Bakmalı?” 
kitabında İslam'ın ideoloji ve ideolojik doktrinlerle ilişkisi ve nasıl bir münasebetinin 


olabileceği ele alınmıştır. 


İdeolojiler insan hayatındaki dinin yerine geçmek amacındaki doktrinlerdir. Her din gibi İslam da ideolojilerin meydan okumalarına karşı durmuştur. 


İdeolojiler insana ve siyasal nizama dair birtakım iddia ve tezlere sahip olsa da bunlar bilimsel anlamda ispat edilebilirlikten yoksundur. Bilim daha çok deney ve gözlem gibi metotları kullanır ve bilimsel çıktılar ispatlanana kadar ilmi bir hakikat değeri taşır. Oysa ideolojiler birtakım yorum ve spekülasyonlara dayanır. İnsan doğasının ne olduğu ve bu doğaya uygun olarak en iyi siyasal ve toplumsal düzenin nasıl olması gerektiğine dair birtakım görüşleri ihtiva eder. Çoğunlukla da geçmişten çok şimdiki ve gelecek zamana dair değerlendirmeleri, iddiaları ve öngörüleri vardır. Bu öngörüler yanlışlansa da kendi içinde bütünlüklü bir fikir demeti oluştururlar. 


Kitapta öncelikle bir kavram olarak ideoloji kavramının ilk kez Fransız Devrimi'nden sonra, 
1797 yılında devrim sonrasının Aydınlanma misyonuna bağlı düşünürlerinden biri olan 
Antonie Destutt de Tracy tarafından kullanıldığı belirtiliyor. Tracy'nin bu kavramı ortaya atma amacının "ideo-loji" yani bir “düşünce bilimi” kurmak olduğu söyleniyor. 


Tracy, Fransız Devrimi sonrasında Aydınlanma düşüncelerine dayanan bir eğitim ve fikri gelenek yaratmak amacıyla kurulan Institut Nationele'e seçilmiştir. Bu grubu, amacı toplumu rasyonel ilkeler temelinde yeniden dizayn etmek olan "Fransa'nın toplumsal yeniden yapılanmasının kurumsal kanadını oluşturan bilim adamı ve felsefecilerden oluşan bir elit grup" olarak tasvir edebiliriz. 


200 yıllık bir geçmişi olan ideoloji kavramını yazarımız, “siyasal ideolojiler” olarak 
tartışılmaya başlanması ve çağdaş ideolojiler tanımlamasıyla tartışmaların merkezine oturarak birçok rejime esin kaynağı olduğunu belirtiyor. Dönem dönem bittiği iddia edilse de her zaman siyasalın merkezinde bulunan ideoloji kavramı zaman içerisinde; kimi zaman övülüp sahiplenilse de kimi zaman da hep başkalarında olan, Eagleton'ın veciz ifadesi ile "pis kokan nefes gibi, yalnızca başkalarında bulunan" bir şey olarak düşünüldüğü aktarılıyor. 


İdeolojik söylemin en baskın özelliği tekelci hakikat iddiasıdır. Bu iddiasını sosyal medya ve dijitalleşmenin arttığı günümüzde hala insanların fikirlerini şekillendirdiği ve siyasal süreçlerde etkili olup olmadığı bir tartışma konusu olarak karşımızda durmaktadır. 
İdeolojilerin birçoğu insan, siyaset ve toplumla ilişkiler sahasına dair bir takım söylemlere sahiptir ve hemen hepsi bu konuda tek gerçekliğin kendi çerçeveleri olduğunu savunur. 
Çağımızda bu söylem geçerli midir yoksa 19 ve 20. Yüzyılların bir efsanesi midir diye tartışan yazar günümüz siyasal ve toplumsal süreçlerini anlamlandırma ve bunlara bir çözüm bulma noktasında ideolojilerin hala etkisini sürdürdüğü savunur. 


İlk bölümde “İdeoloji: Bir Kavramın Serüveni” olarak aktarılırken, ikinci bölümde ise çağdaş ideolojilerden sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık ve diğer melez ideolojilerin önemli düşünürleri merkezi kavramları genel özellikleriyle bizlere tanıtılmıştır. İdeal tip olarak adlandırılan ideolojilerin tarihsel süreçte birçok değişim ve dönüşüme uğradığı belirtilmiştir. 
Ana ideolojilere ek olarak faşizm, sosyal demokrasi, milliyetçilik üzerinde durulmuştur. 


Üçüncü bölümde ise 1950”lerde başlayan ve dönem dönem popülerleşen kendisi de ideolojik bir ele alma yöntemi olan “ideolojinin sonu” tartışmaları irdelenmiştir. 


90'lı yıllarda Oliver Roy, Siyasal İslamın bittiğini iddia ettiği gibi zaman zaman ideolojilerin öldüğünün gündeme getirilmesi aslında hep bir yandan diri kaldıklarına işaret olarak görülmektedir. Yazar ideolojilerin değişimi, dönüşümü, neo'su, post'undan söz edilmesinin onun tekrar diriltilmesi ihtimalini canlı tuttuğundan bahseder. 


Sonuç bölümünde modem paradigmanın ve dolayısıyla ideolojilerin siyasal merkezli bir insan ve dünya tasavvuru olduğu belirtilir. Modern Batı düşüncesi ve ideolojilerin dünyayı politik bir okumaya tabi tuttuğu vurgulanır. Politik bir hareket olarak gördüğü İslamcı düşüncenin beka kaygısıyla devleti ve ümmeti kurtarmak amacıyla siyasete ve devlete öncelik verdiğinden bahseder yazar. Dinlerin ve özelde de İslam'ın kendisine meydan okuyan ideolojilere karşı kendi söylemini kurmaları gerektiğini ifade eder. 


“Müslüman olarak çağdaş ideolojilere nasıl bakmalı?” başlıklı olan bölümünde ideolojilerin insanlık ve siyaset üzerine düşünmenin modern dönemdeki en önemli araçlarından olduğu vurgulanıyor. İdeolojilerin sadece felsefi anlamda düşünsel bir perspektif sunma rolünde değil, insanlık ve siyaset üzerine düşünmenin modern dönemdeki en önemli araçlarından olduğu vurgulanıyor. 


İdeolojilerin dinle mukayese edilmek istendiği tespiti yapılıyor. İdeolojilerin dinin siyasal ve toplumsal ilişkilerden el çektirildiği modern vasatta dinin yerine geçebilecek en önemli olgular olduğu ve 19. yüzyıla pozitivizm ve bilim gibi yeni insanlık dini olma iddiasındaki oluşumlara yol açtığı vurgulanıyor. 


İdeolojiler ideal tip tanımlamalar yapmalarından dolayı ideolojilerin bitmesinden söz etmenin mümkün olmadığına dikkat çekilen bölümde, her bir ideolojinin bu dünyada bir dünya cenneti kurmayı vadettiği ve bunu çoğunlukla siyasal süreçlerle başarmak peşinde olduğu iddia ediliyor. Fakat dinlerin, özelde de İslam'ın böyle bir iddiasının olmadığı, dinler için esas hesap günü, gerçek cennet ya da insanın istek ve arzularına en uygun dünya, başka bir âlemde zuhur edeceği inancı aktarılıyor. Birçok dini yapının bu dünyayı boş vermiş ya da ihmal etmiş olmadığı, dinlerin ve özellikle de İslam'ın, bu dünyaya dair de çokça hüküm koymuş; bu dünyalarını da düzenlemeleri doğrultusunda son derece kapsamlı düzenlemeler vaaz ettiği beyan ediliyor. Modern paradigma akıl ve aydınlanma idealine dayanan yeni bir din gibi ortaya çıkarken en büyük direncin İslam dininden geldiği teslim ediliyor. 


Genelde din özelde İslam, insanların dünyayı anlaması ve kendini o dünyada bir yere yerleştirmesi ve hayatının diğer faaliyetlerini de bu inançları doğrultusunda dizayn etmesi için bir rehber sunar. Bu yüzden dinsel yapıların siyasal ve toplumsal ilişkilere yörünge çizen ideolojik fraksiyonlarla ilişkisi hep problemli olmuştur. Hem din hem ideolojiler insani ve toplumsal ilişkilerde hangi ilkelerine göre hareket edilmesi gerektiği konusunda çelişirler diyen yazarımız özellikle Cumhuriyete geçişle İslam'ın sosyo kültürel dünyası ile büyük oranda pozitivist düşünce mirasınca şekillenen askeri ve siyasi elitlerin kurduğu Cumhuriyet 


ideolojisi ile yani bir diğer ifadesiyle Kemalizm ile arasında bugün de devam eden sancılı bir sürece dikkat çeker. Bu süreci Osmanlının son dönemlerindeki laik pozitivist ilerlemeci batıcı yönelimin bir devamı olarak görür. 


Kitabın en can alıcı sorusu belki de şu sorudur: Modern dünyanın ve Cumhuriyet Türkiye'sinin siyasi ve iktisadi nizamında bu denli belirleyici olan ideolojilerle İslami bir perspektiften nasıl bir iltisak kurulabilir? Bu soruya cevaben yazarımız İslamcılığın bizzat İslam'dan kalkarak modern dünyanın soru ve sorunlarına cevap verme uğraşısı olarak görmektedir. Siyasal alana ilişkin sorunlar başta olmak üzere terakki/ilerleme, kimlik tanınma adil bölüşüm liyakat gibi konularda İslami prensiplerin yol göstericiliğine başvurulmasını önermektedir. 


Adı İslamcılık olsun olmasın ideolojilerin Müslümanların toplumsal ve siyasal yaşamlarını etkilediğini bu etkilenmeye modern dünyanın kendi dili ve yöntemiyle cevap verme şeklinin resmi ifadesinin İslamcılık olarak görüleceğini ifade eder. 


İslam'ın ideolojik olmadığını ideolojinin batıda geliştiği için İslam bünyesine uymadığını iddia ede yazar ideolojilerle hesaplaşmanın kaçınılmaz olacağını vurgular. 


Yunus Şahbaz, siyaseti, nevi şahsına münhasır icapları ve zorunlulukları olan bir alan olarak görürken siyaseti dışlayan bir dini düşünce olamayacağı gibi tamamen siyasetin sınırları ve çerçevesinde kendini sınırlayan Müslümanca bir idrak da olamayacağını vurgular. Bu yüzden de İslam'ın nass'ları sabit olmakla beraber Müslümanlar mevcut şartlar doğrultusunda ideoloji ve bilim dünyasındaki gelişmeleri de dikkate alarak, bunlardan beslenerek, ufuklarını zenginleştirerek fakat bunları da kendi içinde amaçlaştırmayarak, kendi düşünce evrenlerini kurmak zorunda olduklarının altını çizer. 


Bir Müslüman kadın sorunu ve feminizme nasıl bakmalı? 
Merve Sahra Taşkaya 


“Mümin olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar” (Nisâ, 4/ 124) 


“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır” (Hucurât,49/13) 


Şüphesiz en doğru ve güzel olan söz Hak Teâlâ'ya aittir. Müslüman nasıl bakmalı şeklinde başlık edinip kaleme alınan bu kıymetli seri için en açıklayıcı ifadelerin Kitab-ı Kerim'den geleceğini belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Konu farketmeksizin merkezine ayet-i kerimeleri ve buna binaen Hazreti Peygamber'in kıymetli ifadelerini eklediğimiz takdirde sorunun çözümüne büyük bir çoğunlukta ulaşmış oluyoruz hamdolsun. Peki, söz gelimi kadın sorununa ve feminizm olgusuna Müslüman kimliğimiz ışığında nasıl bakmalıyız? 


Kadın sorunu, feminizm, toplumsal cinsiyet, toplumsal eşitlik, kadın hakları, özgür kadın özgür toplum vs. vs. son dönemlerde ziyadesiyle popülerlik kazanmış kavramlardandır peki bu ifadeler ışığında kadın nedir, kadın kimdir? Gerçek manada aşılması mümkün olmayan bir 


kadın sorunundan bahsetmek mümkün mü? Yahut kadın sorunu dendiği zaman algılamamız gereken olgu tam olarak neyi kapsamaktadır? 


Yazar Ayşe Güç, başlangıç itibariyle kadınların maruz kaldığı ayrımcılık, şiddet ve mağduriyetlerin tartışılırken kadın kategorisine yapılan aşırı vurgu nedeniyle çok farklı sorunların inşa edildiğine değinmiştir. Buradan yola çıkarak esas sorunun kadın konusunun yerli yersiz birçok alanda öne sürülmesinden ötürü oluşan yanlış algı olduğunu söyleyebiliriz. 
Kadının fitri yapısının göz ardı edilmesinin yanı sıra canlı bir varlık olduğu unutularak tamamen nesneleştirildiği gerçeği ile yüz yüze geliyoruz. Daha başlangıcın eşiğindeyken sözüm ona kadın hakları savunuculuğu için kullanılan kavramların kadınların statü olarak kendi içlerinde dahi kategorize edilerek sınıflara ayrılmaya çalışıldığı hakikati karşılıyor bizi. 
“Kadın kimdir değil, kadın nedir?” ibaresi ile yapılan yanlışı vurgulayan yazar, kadın biyolojik açıdan erkek olmayandır denildiği zaman esas kastedilenin kadın erkek olamayandır olduğunu ifade etmiştir. Bu söylemin beraberinde toplumsal, kültürel, siyasal pek çok tartışmayı getirdiği aşikâr. Velhasıl kelam, kadın konusuna yaklaşım açık hatlarıyla birlikte kültüreldir denebilir. Bilhassa kadınla ilgili meselelerde başlangıçta yerinde olan tutumların da zaman ilerledikçe bazı açmazları inşa ettiğini görmekteyiz. 


Feminizm Nedir? 


Fransızca femme(kadın) kelimesinden türetilen feminisme kadın konusu ile ilgilenmek manasına gelen bir kullanımdır. Belirli bir dönemde her ne kadar İngilizler feminizm kelimesinin yerine (Wwomanism) kelimesinin kullanılması için uğraşmış olsalar da ilk tartışmalardan itibaren Fransız entelektüel hayatının eleştirel kadın bilinçliliğinin gelişiminde yol gösterici olduğu savunulması minvalinde İngilizlerin bu talebi kabul ve destek görmemiştir. Feminizm kavramı Batı kadının durumunu iyileştirmeye çalışırken doğulu kadınını kurtarma misyonunun bir anlatımı haline gelmiştir. (Doğulu yani Müslüman kadının Batı tarafından kurtarılmaya ihtiyacı var mıydı? İlerleyen kısımlarda bu önemli noktaya değineceğiz.) Paradoksal boyutta feminizmi basit bir tabirle “erkek düşmanlığı? olarak nitelendirmenin tarihi sürecinin geniş bir döneme yayılmış olduğunu söylemek pek tabii. 
Kadın/erkek ilişkilerinin birbirini tamamlayan iki unsur olarak ele alınması durumunda sorun teşkil eden tablonun büyük bir kısmının vuslata kavuşması yadsınamayacaktır. Feminist söylemin dört ana dalgasından kısaca bahsedelim: 


1. Aydınlanma felsefesinin ışığında kadının geri kalmışlığının sorgulandığı dönem. Bir nevi bu konu için her şeyin başlangıcı olduğu söylenebilir. 

2. İkinci dünya savaşı sonrası yaşananlardan ötürü devletin kadına araçsal gözle baktığının farkına varıldığı ve buna yönelik çalışmaların ifa edildiği dönem. 

3. lve2. inci dalgadan farklı olarak feminist söylemin daha ziyade bir kültür eleştirisinin yapıldığı dönem. 

4. Üçüncü dalga ile iç içe geçen dördüncü dalga teoriden yoksun tepkisel bir hareket şeklinde gelişen dönemdir. 


Dört ana dalganın daha teorik odaklı olduğunu görmekteyiz bugün yaşanan feminizm tartışmalarının bu süreçlerin çok ötesinde bir boyut olduğunu şahit olmaktayız. 


“Kadın Doğulmaz Kadın Olunur” 


Bu çelişkili ifadeyle kadınlık kimliğinin toplum tarafından kazandırıldığını ifade eden Beauvoir, insan topluluğunda hiçbir şeyin doğal olamayacağına dikkat çekmiştir. Bu sözden 


ve bakış açısından yola çıkarak varoluşçu feminizmin perspektifi ile karşılaşıyoruz. Feminizm liberal, marksist, kültürel, radikal, postmodem ve varoluşçu feminizm olmak üzere pek çok teorik başlık altında ele alınmıştır. 


Müslüman Kadın Meselesi 


Müslüman kadın kimdir? Kadınların tamamına özgür bir yaşam sunma vaadi ile ön plana çıkan feminizm bakışı neden Müslüman olan kadını ayrıca ele alma gereği duymuş olabilir? 
Yazar bu sorulara cevap niteliğinde, bir kategori olarak ele alındığında Müslüman kadının görünmez olduğunu vurgulamıştır. Zira hangi kadından bahsettiğimiz belirsizdir. 


Bizim yani Müslüman kadının özgür olabileceğine inanmıyorlar! Batılı devletler cahiliye anlayışını İslam olarak benimseyip keza bu şekilde benimsetmeye çalıştığı için Müslüman yani örtülü kadının hiçbir şekilde özgür bir birey olma ihtimalini göz önünde bulundurmamışlardır. Müslüman kadının toplumsal durumu ve haklarının sorunsallaştırılması ilk olarak sömürgeci ve oryantalist erkeklerin tartışmalarında başlamıştır. 


Günümüze kadar gelen Müslüman özgür kadın tipoloji tartışmasını ülkelerin kendi içlerinde aydınlanmanın tezahürü olarak göstermeye çalışıldığını görmekteyiz. Batı oluşturduğu özgür kadın tipolojisine tesettürü yakıştırmamıştır. Buna istinaden “Başörtünü, peçeni at! Özgürleş!” 
tarzında bir propaganda yaptığı âşikar. Müslüman kadın en temelde dış görünüşü ile ilgili bitmeyen bir mücadele vermek zorunda bırakılmıştır. Bu handikaptan hâlâ tam olarak sıyrıldığımızı ne yazık ki söyleyemiyoruz. Konunun bütünlüğünün sağlanması açısından yazar, Cezayir örneğini vermiştir. Cezayir örneğinde sömürgeci erkekler, Fanon'un türban savaşı olarak tanımladığı bir girişimi teşvik etmişlerdir. Fanon, Cezayir'de düzenlenen peçe açma törenlerinden bahsederken Cezayir'li kadınların peçesini açan Batılı beyaz kadınlara işaret etmekte olduğunu vurgulamıştır. Bu örnek üzerinden yola çıkarak aradan geçen zamanın Fanon bakışını yok etmek konusunda başarılı olduğunu maalesef söyleyemiyoruz. 


Müslüman Kadın Hakları 


Müslüman düşünürlerin kadın konusunda ilk verdikleri tepkiler ziyadesiyle savunmacıdır ve etkileri günümüze kadar gelmiştir. Müslüman kadın haklarını savunma konusunda iki bariz görüş ön plana çıkmıştır. İlki milliyetçi düşünürleri kapsamaktadır. Kadın yaşamı ve hakları ile ilgili eleştirileri yeni toplum inşası bağlamında kabul etmiştir. Diğer yaklaşıma göre İslam dini kadına haklarını vermiştir ve o da batı kadını gibi sıkıntı yaşamamıştır. Yazar Müslüman kadının hakları ile ilgili üç önemli nokta olduğunu belirtmiştir: 


1. Kadının kendilik algısı 


2. Kadının temsili (kendilik sunumu) 
3. Kadının toplumda görünür olması 


Bu önemli noktalar ışığında şunu ifade etmeliyiz ki; biz onlar gibi değiliz ya da biz onlardan farklıyız kapılarında ki her idea batının öteki algısını destekler niteliktedir. 


İslamcı Feminist Söylem 


İslamcı feminizm söyleminin kullanım itibarıyla riskli bir ifade olduğunu söylemek mümkün. 
İslamcı feminizmin bir kimlik olarak sahiplenilmesi konusunda sorunlar daha da artmaktadır. 
İslamcı feminizm terimi bir kimlikten ziyade sosyal bilimciler tarafından kullanılan analitik bir kategori olduğu için İslamcı kavramının ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. İslamcı feminist söylem Müslüman toplumlarda kadının durumu ve İslam'da kadın hakları ile ilgili tartışmalarla bağlantılı olarak ortaya çıkmıştır. İslamcı feminizm kavramının kullanımının yaygınlaşmasında Margot Badran'ın önemli katkısı olmuştur. Ona göre İslamcı feminizm olsun ya da olmasın Müslüman kadınlar İslamcı feminist söylemin üretimine farklı İslam anlayışları ile katılmaktadır. Son olarak İslamcı feminizm başlığı altında yapılan teorik tartışmaların dikkate alındığında söylemin ulus-aşırı bir olguya dönüştüğünü belirtmemiz gerekir. 


Son Söz 


Söze başlarken ifade etmiş olduğumuz gibi en güzel ve en doğru söz Hak Teâlâ'ya aittir. 
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği İslam dininin farz kılınmaya başlandığı an itibariyle kadına verilen nice güzel, kıymetli haklara şahit oluyoruz. Bu hakları inkar etmeden elbette ki hayatımızı iyi bir şekilde sürdürebilmek adına kendi haklarımızın korunması konusunda önemli adımlar atmalıyız. Fakat bunu yaparken kadın-erkek ilişkileri arasına bir düşmanlık perdesi çekmenin yahut mevcut düzenin tamamen reddine gitmenin vasat bir tartışma hatta tabiri caizse laf kavgasını oluşturacağını unutmamalıyız. Müslümanlar olarak hayatımızın merkezine İslam anlayışını yerleştirerek en basit bir konuya dahi o pencereden bakmaya gayret etmeliyiz. Müslüman; kadın ve feminizm konusuna herhangi bir düşmanlık, ötekileştirme atfetmeden ve aynı zamanda dış görünüş itibari ile de herhangi bir tipoloji çizmeden bakmayı öncelemelidir. 


Bir Müslüman ırkçılık ve milliyetçiliğe nasıl bakmalı? 
Esranur Aktaş 


Beyan yayınlarının çıkardığı “Bir Müslüman Nasıl Bakmalı” serisindeki asıl amaç günümüzde yaşayan Müslüman kesimin güncel meseleler karşısında olaylara İslami bir kimlikle nasıl bakması gerektiğinin yol haritasını çizmesine yardımcı olmaktır. Serinin amaçlarından bir diğeri ise hedef kitlesi olan gençlerin bulundukları dönemde hayatı ve varoluşu sorgularken ve kimlik inşalarını yaparken tatmin edici cevaplar bulabilmesidir. Bekir Biçer'in yazdığı bölümde ise Müslümanların ırkçılık ve milliyetçilik dolayısıyla yaşanan gelişmelerden etkilenmesiyle meselelere Müslüman olarak nasıl bakmasına dair bir perspektif sunulmakta. 


Milliyetçilik Ve Irkçılığın Tarihsel Süreci 


Yazar kitapta milliyetçilik ve ırkçılığın tarihsel sürecini daha iyi anlayabilmek için tarım döneminden başlayarak konuyu ele almakta. Daha sonra milliyetçiliğin hangi şartlarda doğup ve geliştiğinin anlaşılabilmesi için Sanayi Devrimine geçmiş ve burada Milliyetçilik konusunun Türkiye'de sadece Fransız ihtilali sonucu olduğunu söylendiğinin fakat aslında Fransız İhtilalinin de Sanayi Devriminin bir sonucu olduğunu söylemektedir. 


Fransız İhtilali ile “Fransa Fransızlara aittir ve Fransızlar tarafından yönetilir” anlayışı benimsenmiş olmuş dolayısıyla Milliyetçilik fikri ortaya çıkmakta. .Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkmasının Avusturya, Prusya, İngiltere ve İspanya gibi krallıkları rahatsız ettiğini belirten yazar Fransa'nın devrim fikrini ve idealini kendi emperyalist emelleri için kullandığını ifade ediyor. “Milliyetçilik nedir?” sorusuyla beraber milliyetçilik kavramını da açıklayan yazar bunun ne zaman ve nerede ilk çıktığını genişçe açıklamakta. Zamanla milliyetçiliğin dinin yerini aldığını söylemiştir. Milliyetçilik düşüncesinin Osmanlı İmparatorluğu ve İslam Dünyasına Tesirleri başlığında yazar milliyetçiliğin Osmanlı'da nerede, nasıl ve ne zaman çıktığını anlatırken Osmanlı Devletinin 19.yüzyılda yaşamış olduğu olumsuzluklardan dolayı kalkınmak için devletin Avrupa'ya öğrenci gönderdiğini belirtiyor. 
Bu öğrenciler aydın sınıfını oluşturup Yeni Osmanlılar adıyla örgütleniyorlar. Devlet içten milliyetçi akımların saldırısına maruz kalmış olmakla beraber dıştan ise emperyalistlerin tecavüzlerine uğramıştır. Tüm bu olan olumsuzlukları önlemek amacıyla Osmanlıcılık fikrinin öne atılmış olduğunu söyleyerek yazar bu fikri akımı da açıklamakta. Osmanlıcılık fikrinin imparatorluğun bütünlüğünü koruyamayacağı anlaşılınca Osmanlı aydınları imparatorluğun bütünlüğünü koruyabilmek için yeni fikirler üretmeye çalışmışlar. Balkanların elden çıkmasıyla Hristiyan nüfus azalmış ve Müslümanların sayısı artmıştır. Tabi tüm bunlarla beraber devletin dağılması hızlanmıştır. Osmanlı aydınları daha sonra tüm Müslümanlara dayalı bir Osmanlı Devleti kurmak düşüncesiyle İslamcılık fikir akımını geliştirmişlerdir diyerek yazar İslamcılık fikrinin nasıl şekillendiğini, nelere mani olduğunu vs. genişçe açıklamıştır. Yazar daha sonra ümmetçilikten milliyetçiliğe geçiş diyerek tüm bu serüvenleri daha alt başlıklarda ve daha derinlemesine bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçülüğe kadar anlatmıştır. 


Müslüman'ın Bakışı 


Yazar Milliyetçilik ve Irkçılığın neler olduğunu, zamanla milliyetçiliğin içine ırkçılığın girmiş olduğunu ırkçılığa dayanarak geliştirilen bir milliyetçiliğin kendini diğer ırklardan ve milliyetlerden üstün tutma gibi bir anlayışa hizmet edeceği ve yeni düşmanlıklara sebep olacağını söylemiş ve tarihsel serüvenini sonuç kısmına kadar güzel bir şekilde açıklamakta, okuyucunun kafasında akımlarla ilgili bir taslak oluşmasını sağlamakta. Kitapta yazarın vurgulamak istediği milliyetçilik; Müslüman toplulukları kendi aralarında bölmüş, bir bütün sağlayamamış ve daha da güçsüzleştirmiştir. Bunların sebeplerinin arkasında genelde ise emperyalist dış güçler olmakla beraber İttihat ve Terakki'nin zamanla izlemiş olduğu yanlış yöntemler olduğunu bildirmekte. Bütün milliyetçilikler “ötekine” karşı olmuş ve sadece kendi 


haklılığı üzerinden kurulmuştur diyerek İslam'ın bu meselelere karşı görüşünü açıklamaya başlamakta. “Şüphesiz Allah katında şerefli ve itibarlı olanınız; yaşantısını, yolunu, yordamını, Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışanınızdır.” (Hucurat, 49/13) diye buyurulmuştur. 
Bu da insanlar arasında olan üstünlüklerin Allah katında soy, sop, nesep kavim ve millet gibi doğuştan gelen özelliklerle değil, bizim Allah'ın koymuş olduğu kurallar çerçevesinde dini ve dünyevi hayatımızı yaşamamızla olacağını belirten yazar bunu çeşitli ayet ve hadislerle desteklemiştir. İslam dini; insanları kamplara bölen, kabile, kavimler veya topluluklar arasında ırk temelli savaşlara neden olan milliyetçilik duygusunu “cahiliye asabiyeti” olarak isimlendirmiştir. Kan bağını, ırkçılığı esas alan, seküler ve laik söylemlerden ve ırkçılıktan beslenen milliyetçiliğin İslamiyetle bir alakası olamaz. Müslümanlar bir siyasal güç olmasalar ve ümmet adı verilen bir birlik oluşturmasalar dahi İslam'a inanmak ve Müslümanca düşünmek ve yaşamakla mükellef olduğu uyarısı ile kitabı bitiren yazar konuyla ilgili güzel bir çalışma ortaya koymakta. 


SİLAHSIZ MİLLET 
03 Temmuz 2011 Pazar - M. Şükrü Hanioğlu -Sabah 


Toplumumuzda asker-sivil ilişkilerinin kendine özgü bir karakteri olduğu, bunun kültürel temelleri bulunduğu, sürekli olarak tekrar ederek içselleştirdiğimiz pek çok kavramsallaştırma gibi anlamlı temellere dayanmamaktadır. 


Seçimlerde siyasete yöneltilen en önemli talebin "bedelli askerlik" olduğu bir toplumun, "asker-millet"' niteliği taşıdığını, kültürel nedenlerle, olağandışı bir sivil-asker ilişkisine sahip olması gerekliliğini savunmak fazla anlamlı değildir. 


Bu mutasavver "kendine özgü" ilişki de pek çok tabumuz gibi geçmiş bir gerçekliğin dile getirilmesidir. Buna karşılık dokunulmazlık ve tartışılmazlığını uzun süre korumuştur. 


1826 öncesi Osmanlı toplumunda askeri ve sivil alanların iç içe geçtiği doğrudur. Ancak 
bilhassa Tanzimat sonrasında söz konusu alanların birbirinden ayrılmaya başladığı da bir gerçektir. 


Osmanlı bürokratik reformu ve yeni ordu teşkilâtlanması bu ayrışmayı pekiştirerek iki saha arasında eski dönemde var olan geniş gri alanı tedricen ortadan kaldırmıştır. 


Askeri ve sivil alanların birbirinden ayrılması ve bunlardan birincinin ikincinin kontrolü altına girmesine karşın, "'cihet-i askeriye"'nin özerkliğini gitgide artırması evvelce görülmeyen bir iktidar mücadelesini de beraberinde getirmiştir. Yeni askeri örgütlenme Yeniçerilerin tersine içinden çıktığı toplumun değerlerini yansıtan, kendini gelenekle eklemleştirmiş bir sınıf yerine, modernleşme alanındaki öncülüğü nedeniyle, kendini toplumun diğer kesimlerinden farklı, onun üstünde gören, gelenekle olan ilişkisini ise çatışma temeline oturtan bir bürokratik sınıf yaratmıştır. 


"Cihet-i Askeriye"'nin özerklik ve etki alanını genişletmeye çalışan bu yeni askeri sınıf, arzularının kavramsallaştırılmasını Mekteb-i Harbiye reformunu da gerçekleştiren bir Alman askeri strateji kuramcısının çalışmalarında bulmuştur. Colmar von der Goltz 1883'te yayınladığı ve Millet-i Müsellâha (Silahlı Millet) adıyla Türkçeye çevrilerek dünya askeri strateji literatüründe kendine saygın bir yer edinen Das Volk in Waffen eserinde yaygınlık kazanmaya başlayan Sosyal Darwinizm'in de etkisiyle sanayileşme sonrası dünyasında 


"savaşın kaçınılmazlığı" nı vurguladıktan sonra, bu nedenle, geleceğin harplerinin cephede orduların vuruşması değil silahlanmış milletlerin topyekün mücadelesi şeklinde geçeceğini savunmuştu. Goltz'a göre bu nedenle ordu komuta kademesi toplumun örgütlenmesi ve idaresinde daha önemli bir rol oynamalıydı. 


Bizzat Goltz'un ıslâh ettiği bir kurumda onun zikredilen kitabını okuyarak eğitilen Osmanlı erkân ve ümerâsı düşüncelerini kuramsallaştıran "Silahlı Millet" fikrini içselleştirmekten öte idealize etmiştir. Son üç kuşak Osmanlı subay kadrosu kendilerini böylesi bir "'millet''in yaratıcısı, bilinç aşılayıcısı ve doğal idarecileri olarak görmüştür. 


Bu kadronun kendine biçtiği doğal toplum liderliği rolünün nasıl icra edileceği alanında iki temel yaklaşım ve siyaset geliştirilerek uygulanmıştır. Bunlardan birincisi ordunun bir kurum olarak "silahlı millet" in yol göstericisi olması, ikincisi ise subayların geniş çaplı katılımıyla paramiliter karakterli, daha sonraki Arap Baasçılığına benzer, bir örgütlenmenin yaratılmasıydı. 


On Temmuz İnkılâbı'nı gerçekleştiren örgüt, Enver, Niyazi, Cemal Beyler benzeri orta rütbelerdeki subayların eylemci boyutu üstlendikleri bir yapılanmaydı. Buna karşın ordunun komuta kademesi silahlı kuvvetlerin "silahlı millet" e maceracılık olarak yorumladıkları bu tür bir örgütlenme aracılığıyla değil, bir kurum olarak yol göstermesinin gerekliliğini savunuyordu. 


Siyasete kurumsal müdahaleyi ve siyaset üretiminde ordunun ağırlığının güçlendirilmesini savunan komuta kademesi ile bunun İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin askeri kanadı aracılığıyla gerçekleştirilmesini arzulayan genç subaylar arasındaki çatışma 1913 yazına kadar sürdü. 
Mahmud Şevket Paşa ve Enver Bey'in önderlik ettikleri bu iki yaklaşımın mücadelesi, ordunun siyasete kurum olarak hâkim olmasını savunan birinci liderin katli sonrasında genç subayların galibiyetiyle neticelendi. 


Bu subaylar daha sonra orduya bir kurum olarak da egemen olunca söz konusu çatışma anlamını yitirdi. 


Ordunun lider rolünü fiilen uyguladığı, kurucusu ve önde gelen idarecileri subay olan Türk ulus-devleti bu açıdan bir "Türk millet-i müsellâhası" karakteri arz ediyordu. Önde gelen "sivil" lider ve bürokratların asker kökenli olduğu bir yapıda, ordu devlet inşaı alanında doğal olarak başat rol oynadı. 


1950 seçimleri ise pek çok alanda olduğu gibi asker-sivil ilişkilerinde de büyük bir değişimin 
habercisi oldu. Yeni oluşum her şeyden önce ordunun liderlik ettiği bir "silahlı millet" düşüncesiyle çatışıyordu. 


Bu tarihten günümüze ulaşan süreçte ordu gerek kurumsal düzeyde, gerekse de muhafazakâr eylemci orta rütbeli subaylar aracılığıyla siyasete müdahale ederek "silahlı millet"'e önderlik, ona yol gösterme rolünü yeniden tesise çalıştı. Bu nedenle 1960 ve 1971'de bazı üyelerinin bir Türk Baasçılığı yaratılmasını da arzuladıkları değişik örgütlenmelerce gerçekleştirilen müdahalelere karşılık, 1961 sonrasıyla 1980 ve 1997'de kurumsal ağırlık koyuş ve silahlı kuvvetler liderliğinin yasal zemine oturtulmasına yönelik girişimler yaşandı. 


Son yıllardaki gelişmeler kökleri bir asır öncesine giden bir mücadelenin halen sürdüğünü ortaya koymaktadır. Ancak her iki yaklaşımı savunanların da göremedikleri bir husus, on 


dokuzuncu asır sonu "silahlı millet" fikrine dayalı bir liderliğin günümüz Türkiyesi'nde bir anakronizm haline gelmiş olduğudur. 


Bu tez zikrettiğimiz düşünsel temellerin yanı sıra askerlerin eğitim, bilgi ve modernliği anlama alanlarında diğer toplum unsurlarından üstün oldukları tezine dayanıyordu. 


Bir asır öncesine ait bir gerçekliği dile getiren bu tespit günümüzde fazla anlam taşımamaktadır. 


Buna rağmen bu alanda gösterilen ısrarcılık bu kavramsallaştırmanın yeni subay kuşaklarına aktarılmasının sürdüğünü kanıtlamaktadır. Askeri eğitimin günümüzde "silahsız millet"'in üniformalı vatandaşlarının yetiştirilmesini hedeflemesi bu alanda şüphesiz anlamlı bir başlangıç olacaktır. 


BİLİM KILIFI GİYDİRİLMİŞ BİR İDEOLOJİ: DARWİNİZM 
Prof. Dr. Turan Güven- selcukluvakfi.org.tr/ 


Bilim dünyasında “evrim teorisi” ve daha da özel olarak biyolojide “canlıların evrimi” denildiği zaman, ilk akla gelen kişi Darwin?dir. Zamanımızdan yaklaşık 180 yıl önce (1831 yılında) yaptıklarına ve yazdıklarına baktığımızda, gerçekten bunu hak eden kişilerden biri Darwin'dir. İngiltere Krallığına ait Beagle adlı bir gemiyle gittiği Güney Amerika'nın batısındaki volkanik Galapagos adalarında bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği (özellikle sürüngenler ve kuşlar) üzerinde gözlemler yaptı. Beş yıl süren araştırma ve yolculuğun sonunda İngiltere”ye döndü (1836) ve topladığı örnekleri biyo-sistematikçilerle değerlendirerek bunların Galapagos adalarına özgü türler olduğunu öğrendi. Bu adalarda yaptığı dikkatli gözlemlere ve elindeki diğer verilere dayanarak canlı çeşitliliği ile ilgili fikirlerini 22 yıl sonra “Türlerin Kökeni” (The Origin of Species) adlı kitabında derli toplu bir araya getirdi. 


Darwin, gözlemleriyle ilgili yorumlarını tüm canlı dünyaya uyarlamaya çalışırken İngiliz iktisatçı ve istatistikçi Thomas R. Malthus'un “Nüfus İlkesi Üzerine Deneme” adlı çalışmasından da çok etkilendi. Malthus bu denemesinde dünyadaki gıda üretiminin aritmetik olarak, doğal nüfus artışının ise geometrik olarak arttığını ve gelecekte insanların besin maddesi sıkıntısı içine gireceğini ve bunun için kıyasıya bir ölüm-kalım savaşı yaşayacaklarını söylüyordu. Gerçekten de daha sonraki yıllarda insanlık büyük savaşlar yaşadı; ama bu savaşların temel sebebi gıda üretimi sorunu —yani dünya nimetlerinde bir daralma- değildi. Mesele herkese yetecek kadar bol olan dünya nimetlerinin paylaşılamamasıydı. Bir başka ifadeyle açgözlülük ve dünyaya hâkim olma hırsıydı... Darwin, Malthus'un denemesinden etkilenerek canlıların tabiatta kıyasıya bir “var olma savaşı” verdiklerini düşündü. Bu savaşta güçlü olanlar hayatta kalıyor ve nesillerini devam ettiriyordu. Biyolojik donanım bakımından ortama uyum sağlayamayan, beslenme ve üreme rekabetinde güçlü olmayan bireyler eleniyordu. Tabiatın gerçekleştirdiği bu olaya Darwin, “Doğal Seçilim” (Natural Selection) adını vermişti. Yani Darwin'e göre tabiat her zaman güçlüden yanaydı. Darwin'in kuzeni Francis Galton, Türlerin Kökeni kitabında öne çıkan “doğal seçilim” ve “en iyilerin hayatta kalması” fikrinden ilham alarak “soy ıslahı” anlamına gelen öjenik (Eugenics) bilimi ile ilgili ilginç fikirler geliştirdi. Nasıl ki “doğal seçilim” yoluyla canlıların en güçlüleri seçilip zayıflar eleniyorsa, Galton da insanların zihinsel ve fiziksel kalitesinin kalıtımsal olduğunu ve insan türünün genetik yapısının “yapay seçilim” (artifical selection) yoluyla iyileştirilebileceğini düşünüyordu. Uygun kalıtsal özellikleri 


taşıyan ebeveynlerin daha büyük aileler haline gelmesi cesaretlendirilirken (positive cugenics), uygun olmayan kalıtsal özellikleri taşıyan ebeveynlerin çocuk sahibi olmalarının 
engellenmesi gerekirdi (negative eugenics). Galton öyle ileri gitmiş olmalı ki, Darwin, 1871 
yılında yazdığı “İnsanın Türeyişi” (Descent of Man) adlı eserinde kuzeninin bu fikirlerine karşı çıkmıştır. 


Darwin'in ideolojiler çağı olan 19*uncu yüzyılda ortaya attığı bu fikirler, onun savunucuları tarafından, neredeyse biyolojinin paradigması ve düşünce hayatına yön veren bir ideoloji haline getirildi. Darwin'in etkisinden bir türlü kurtulamayan ve daha özgün (orijinal) fikirler geliştiremeyen bu insanlara Darwinciler, savundukları fikirlere de Darwinizm denildi. 
Gerçekten günümüzde Darwincilik veya Darwinizm, bilim kılıfı giydirilmiş bir dünya görüşüne ve ideolojiye tekabül etmektedir. İdeolojilerin insanın zihinsel ve entelektüel yeteneklerini nasıl dondurduğunu, gerçekleri algılamada nasıl bir körlük yarattığını yaklaşık 
200 yıldan beri herkes bilmektedir. Darwinizm de, bilim dünyasında böyle bir körlük 
yaratmış; içinde büyük boşluklar bulunan bu teori, tartışılmaz bir ideolojiye dönüştürülmüştür. Darwinciler insanın, hayatın, dünyanın ve evrenin ancak Darwinci ideolojinin bakış açısı ile anlaşılabileceğine inanmaktadırlar. Bu yaklaşım, “bilimsel” olmaktan oldukça uzaktır. Eğer bir teori yapısal olarak “tartışılabilir” ve “yanlışlanabilir” değilse, bilimsel de değildir. Tartışılmaz olarak kabul edilen bir fikir ve düşünce bilimden daha çok ideolojiye yakındır. İdeolojiler ise, ister bilim adına ister fikir adına savunulsun, sonuçta insanların uydurduğu bir din'dir. Böyle olduğu için ideolojiler eleştirilemez ve tartışılamaz. Ya inanır ya da reddedersiniz. Günümüzde Darwin'in takipçileri olan bazı biyologlar, biyolojinin en tartışmalı konularından biri olan evrim teorisini mutlak bir gerçek gibi ifade etmekten ve adeta bir ideoloji gibi savunmaktan bir rahatsızlık duymamışlardır. 


Darwincilere göre, her bilim adamı biyosferi, biyosferdeki hayatı ve hayatın çeşitliliğini onlar gibi anlamak ve algılamak zorundadır. “Hayat” denilen karmaşık ve mükemmel gerçeği basite indirgedikleri yetmezmiş gibi, bir de bu ideolojiyi topluma ve insanlığa “hayat felsefesi” ve “bilim” diye yutturmaya çalışmaktadırlar. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi profesörlerinden Ali Demirsoy'un 2008 yılında internet ortamına gönderdiği bir yazının başlığı aynen şöyleydi: “Gericiler Çeşitli Bilim Dallarını İlgilendiren Evrim Kuramını anlayamazlar; bu nedenle Kemalizm'i de Anlayamazlar”... Ne yazık ki, Türk çocukları bu insanların saçma sapan fikirlerini yıllarca “bilim” diye öğrenmek zorunda kalmışlardır. 
Darwinciler, evrim teorisini sadece biyolojinin amentüsü haline getirmekle kalmamış, hayatın da tartışılmaz bir gerçeği gibi göstermişlerdir. Oysa tartışılmayan ve eleştirilmeyen hiçbir teori “bilimsel” olamaz. Evrim teorisindeki büyük boşlukları eleştirenler, Darwincilerin gözünde “bilim adamı değil” gericidir. Zira canlı dünyanın gerçeklerini sadece Darwinciler görebilmektedir (!)... Evrim teorisi, ateist ve din karşıtlarının (Batı'da Hıristiyanlık, Doğu'da Müslümanlık) bilimsel bir kılıfla insanlara sundukları bir safsatanın adıdır. Günümüzün ateistleri, pozitivistleri ve materyalistleri evrim teorisine can simidi gibi sarılmaktadırlar. 
Çünkü onlar için bu teori, varlık âleminin en önemli bir parçası olan canlıların tarihsellik boyutunu ve bugünkü çeşitliliğini açıklayarak büyük bir bilimsel destek vermektedir. 


Darwincilerin bilim dünyasına papağan gibi tekrar ettikleri bir şey daha var. O da evrim teorisini eleştiren biyologları canlılardaki “değişimi” anlayamayan insanlar olarak göstermeleridir. Oysa evrim teorisini eleştiren biyologlar, iki konuya vurgu yapmaktadırlar. 
Birincisi bir organizmanın tesadüflerle meydana gelemeyecek kadar mükemmel ve karmaşık yapısıdır. İkincisi ise, bir organizmanın sınırsız bir değişebilirlik özelliğine sahip olmadığı gerçeğidir. Modern biyolojinin ortaya koyduğu deney ve gözlem verilerinin hiçbiri Darwincilerin tanımladığı bir evrime işaret etmemektedir. Dahası, bir türün bireyleri 


arasındaki farklılıkların (varyasyon) uzun zaman içinde birikerek başka bir türü oluşturma potansiyeli tartışmalı bir konudur. “Yeni tür” diye tanımlanan canlı, daha önce tanımlanmış yaşayan türün bireylerindeki varyasyonlardan başka bir şey değildir. Mesela bir fare türünü ele alalım; bu türün bireylerindeki varyasyonlar ne kadar birikirse biriksin, kanatlı bir canlı türüne farklılaşma olmayacaktır. Çünkü varyasyonlar türe özgüdür ve değişim türün sahip olduğu biyolojik donanımın müsaade ettiği yere kadardır. Biyolojik donanımı zorlayacak ve ötesine geçecek “varyasyon birikimi” diye bir şey yoktur. Türleşme (speciation), hipotetik bir fikirdir ve tabiatta gözlemlenen bir şey değildir. Temel hayat olayları (enerji üretimi- dönüşümü, protein sentezi, üreme ve kendini kontrol) ve yapısal benzerliklere (anatomik- morfolojik, hücresel ve moleküler düzeyde) bakarak bugünkü canlı türlerinin ilkel bir ortak atadan evrimleştiğini iddia etmek bilimsel bir yaklaşım değildir. Yeryüzündeki hayatın çeşitliliği bu kadar basit bir yaklaşımla açıklanamayacak kadar karmaşıktır. 


Gerçekten Darwinci ideolojinin evrene, dünyaya ve hayata başka hiçbir ideolojide olmayan bir indirgeyici bakışı var. Yani onların tanımladığı dünya, bugün içinde yaşadığımız dünyadan çok daha basit ve gerçek dışıdır. Bu indirgemeci bakış, hiçbir zaman hayatın anlaşılmasını sağlayan bilimsel bir bakışı yansıtmamaktadır. En büyük yanılgıya, “insanı” tanımlarken düşmektedirler. Evrimci-ateist biyologlar, insanı sıradan bir canlı türü olarak tanımlamaktan neredeyse büyük zevk almaktadırlar. Onlara göre insanın ilk atası bir zamanlar ağaçlarda böcek yiyerek hayatını sürdüren bir organizmaydı. Bu ata organizma milyonlarca yıl süren bir “doğal seçilim” yoluyla evrimleşti ve tesadüfler bugünkü modern insanı ortaya çıkardı. Aman ne güzel bir bilimsel (!) açıklama... Biyoloji ve antropolojinin verilerinden ancak bu kadar çarpık bir açıklama çıkarılabilir. En basit bir canlıyı tanıyan bir biyologun, “insan” denilen karmaşık bir varlığı, ilkel bir hayvansal atadan doğal seçilimin ve tesadüflerin inşa ettiğini söyleyebilmesi mümkün değildir. Bu, ancak hayat hakkında hiçbir bilgiye sahip olmayan birilerinin saçmalıkları olabilir. İnsana özgü biyolojik, ruhsal ve zihinsel-entelektüel donanım hep inkâr edilmektedir. “Zigot” denilen hücreden (yumurta ve spermin birleşmiş hali) belli bir program ve düzen içinde ardışık bölünmelerle insanın nasıl inşa edildiğini gören birinin, bu olup bitenleri tesadüfle açıklaması, onun aklından bir zorunun olduğunu gösterir. Bırakınız insan gibi karmaşık bir varlığın tesadüflerle inşasını, ondan daha basit bir DNA ve protein molekülünün bile tesadüfle inşa edilmesi imkânsızdır. Bir hücrenin rastgele inşası ve mükemmel bir organizasyona gelebilmesi için bırakınız milyon yılları, dünyanın yaşı bile yetersiz kalır. 


Batı'lı bilim adamları ve onların kötü bir taklitçisi olan yerli takipçiler, akıllara durgunluk veren fikirlerini etrafta “bilim” diye yutturmaya çalışıyorlar. Bunlar hiç insan için “verili” bir özelliğin olduğunu dile getirmedikleri gibi, insanı doğal seçilimin inşa ettiğini iddia ediyorlar. 
Galiba aklın dibe vurması denilen şey bu olsa gerek... Aşağıdaki alıntıları okuyunca sizler de bana hak vereceksiniz. 

Clifford T. Morgan, Psikolojiye Giriş adlı meşhur kitabının “Evrim, Genetik ve Davranış” bölümünde insanı şöyle tanımlıyor: “Kendimizi meleklere çok yakın bir düzeyde görsek bile hayvan türünden olduğumuzu unutmamamız gerekir. Adımız Homo sapiens'tir. Evrim sürecinde binlerce yıl boyunca biçimlenmiş psikolojik yetenekleri ve beden yapıları olan ilginç yaratıklarız.” “...Dolayısıyla, hayvan yanımızın veya genetik ana yapımızla ilgili davranışların da araştırılması gerekmektedir.” 


Harvard Üniversitesinden Robert L. Trivers, Richard Dawkins'in, “Gen Bencildir” adlı eserine yazdığı bir önsözde şu görüşlere yer veriyor: “Şempanze ve insanın evrimsel geçmişlerinin yaklaşık % 99,5'i ortaktır; yine de birçok mantıklı insan şempanzeye eğri büğrü, insanla ilişkisiz, tuhaf bir yaratık olarak bakar ve kendisini mutlak yaratana erişme 


yolunda bir basamak taşı olarak görür. Evrimci için böyle bir şey olamaz. Bir türü diğer bir türden üstün kılacak hiçbir nesnel dayanak yoktur. Şempanze ve insan, kertenkele ve mantar, hepimiz, üç milyar sene kadar önce doğal seçilim olarak tanıdığımız bir süreç içerisinde evrimleştik.” (...) “Bizi doğal seçilim inşa etmiştir ve eğer kendi kimliklerimizi kavrayabilmek istiyorsak anlamamız gereken de bu doğal seçilimdir.” 


Biyolojide önemli bir bilimsel keşfin sahibi olan Mahlon B. Hoagland, “Hayatın Kökleri” adlı kitabında, hayatın bir “rastlantı” ile meydana geldiğini her bölümde tekrarlıyor ve şu fikirlere inanıyor: “... evrimde her adım rastlantıya dayanan bir olaydır, bu nedenle önceden bilinemez. İnsanlar dâhil bütün canlı yaratıklar, son derece rastlantısal olayların ürünüdür. 
Denebilir ki, insanlar olarak bugün kendimizi tanıdığımız biçimimiz, son derece ender bir rastlantıdır.” (...) “Değişme ve doğal seleksiyonun insan varlığını açıklamak için “yeterli? 
olduğunu söyleyerek bitiriyoruz.” 

Aklı dibe vurduran bir alıntıyı ise Richard Dawkins adlı sözüm ona bir bilim adamından (!) 
yapıyorum. “Gen Bencildir” adlı eserinde şöyle diyor: “Bir gezegendeki zeki varlıklar, gün gelir, kendi varlıklarının nedenini soracak yaşa gelirler. Eğer günün birinde uzaydan dünyaya üstün yaratıklar gelirse, uygarlığımızın düzeyini değerlendirmek için soracakları soru şu olacaktır: “evrimi keşfettiler mi?’ Canlı organizmalar üç bin milyon yıldan (3 milyar yıl, demek istiyor T.G) daha uzun bir süre dünya üzerinde var oldular ve neden yaşadıklarını hiç bilemediler, ta ki güneş doğana ve ışınları bir tanesine ulaşana dek... Bu kişinin adı Charles Darwin'di... Dürüst olmak gerekirse, başkaları gerçeği belli belirsiz sezmişlerdi. Ancak ilk kez Darwin, neden var olduğumuzun tutarlı ve kabul edilebilir bir açıklamasını yapmıştır.” 


Son alıntıyı da, Batılı bilim adamlarının yorumlarını birkaç kelime değişikliği yaparak taklit eden ve özgün bir fikir üretmeye yeltenmeyen Prof. Dr. Ali Demirsoy'un “Kalıtım ve Evrim” adlı tuğla gibi kalın kitabından yapmak istiyorum. Demirsoy şöyle diyor: “Birçok kişi insanları hayvanlar âleminin içinde değerlendirmenin küçültücü ve aşağılatıcı olduğuna inanır ve insanları tüm diğer hayvanlardan ayrı olarak değerlendirmeyi yeğ tutar. Fakat bugünkü bilgilerimizin ışığı altında insanların diğer hayvanlardan belirli derecelerde farklılaştığını; ama onlardan tamamen ayrı bir özellik göstermediklerini de biliyoruz.” (...) “ Hayvan türlerinden biri olarak, biz insanlar, diğer türler gibi evrim yasalarına uyarız.” 


Yukarıda sıraladığım alıntılar, Batı medeniyetinin ve düşünce sisteminin insana bakışını, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ortaya koymaktadır. Böyle bir medeniyetin merkezinde, hayvansal bir atadan evrimleşmiş ve her an bu hayvansal davranışlarına dönüş yapabilecek sorumsuz bir insan modeli bulunmaktadır. Bu insan, ancak dünyevi kanunlar, toplumsal baskılar ve organize olmuş güçlerle hizaya getirilebilir. İşte bizim medeniyetimizle Batı medeniyeti arasındaki temel fark, insana bakışta ve insanlık anlayışında ortaya çıkmaktadır. Bunun için bilim ve teknoloji, Batı'nın elinde 20'inci ve 21'inci yüzyılın en kanlı savaşları için bir araç haline gelmiştir. Nükleer, kimyasal ve biyolojik silahları icat edip insanlar üzerinde ilk kullananlar da onlardır. İşkencelere, soykırımlara ve toplu katliamlara (Almanya'da holokost, Rusya'da pogromlar) kalkışmaları, insanlık dışı zulümlere duyarsız kalmaları bu çarpık “insanlık anlayışına” dayanmaktadır. Batı'nın tek anladığı şey güçtür. 
Darwin'in “doğal seçilim” teorisi içine yerleştirdiği “güçlüler yaşar zayıflar elenir” şeklinde özetlenen fikirleri, Batı'nın hayat felsefesi olmuştur. 


İnsan, içinde yaşadığı evrende çok sayıda soruna muhatap olan ve buna karşı çok çeşitli çözüm stratejileri geliştirebilen bir varlıktır. Böyle bir varlığı, ideolojik kalıpların içine hapsederek yeteneklerini köreltmek ve canlılar âleminin sıradan bir üyesi gibi tanımlamak büyük hata olacaktır. Bugünkü dünya sistemine daha ileri bir sistem önerisinde bulunmak 


isteyenler, bu sapık anlayışı kökünden sarsacak yeni bir paradigma ve yeni yaklaşımlar ortaya koymalıdırlar. EVRİM, EVRİM TEORİSİ VE BİLİMEvrim, temelde bir değişmeye ve gelişmeye tekabül eden bir kavramdır. Eski bir terim olarak “tekâmül”, yani mükemmele doğru tedrici bir gelişmeyi ifade eder. Yapay veya doğal bir nesnenin ilkel bir durumdan daha gelişmiş ve ileri bir duruma gelmesi veya getirilmesi... Evrimin biyolojik terim olarak anlamı ise çok daha geniştir. O kadar geniş ki, bu terim, bugünkü canlı çeşitliliğinin yegâne açıklaması olarak bilinir. Bir ata organizmanın milyonlarca yıl süren ardışık değişmelerle yeni türleri, onların da daha yeni türleri meydana getirmesi ile bugünkü canlı çeşitliliğini ifade eden bir terim... Bir ata organizmanın kalıtımsal (genetik) ve çevresel etkilerle uzun bir zaman içinde geçirdiği değişimlerle yeni türleri meydana getirmesi ve bugünkü çeşitliliği oluşturması... Biyosferdeki canlı çeşitliliğinin böyle bir tedrici değişme ile meydana geldiğini savunan ve buna iman derecesinde bağlı olan kişiye ise “evrimci” denir. Evrimciler, “hayat” gibi dünyanın en karmaşık bir olgusunu indirgemeci- tesadüfçü yaklaşımlarla açıklamaya çalışır. Günümüzün evrimcilerini, bilimsel düşüncenin önünü kesmeye yemin etmiş “kesin inançlılar” olarak tanımlayabiliriz. Gerçekten de onlara göre evrim, bilimden ziyade inanılması gereken bir ideoloji ve hatta bir “din”dir. Düşünce temelinde, Darwin'in 19'uncu yüzyılın ortalarında ifade ettiği fikirlerin üzerine fazla bir şey koyamadılar. Söyledikleri şey şudur: Biyolojinin hangi alanında olursa olsun, üretilen her yeni bilgi evrimin birleştiriciliğinde bir değer taşır... Oysa “evrim teorisi” olarak savunulan görüşler bugünkü çeşitliliği açıklamaktan çok uzak olduğu gibi, bilimsel dayanaktan da yoksun bir teoridir. 
Üstelik var olan canlıların evrimini tesadüflerle açıklamaya yeltenmeleri yetmezmiş gibi, bu canlıların nasıl yoktan var olduklarını da yine kör tesadüflerle açıklamaya kalkışmaktadırlar. 


Tartışılmadan kabullenilen ve inanılması gereken bir şey bilimin konusu olamaz. Bilimde inanç değil, geçici kabuller, denenmesi gereken hipotezler ve denemelerden yüz akı ile çıkmış teoriler vardır. Eğer teorilerin açıkladıkları doğal olaylar, gözlem ve deneylerle doğrulanamıyor ve her geçen gün çelişkiler artıyorsa, bu teoriyi eleştiren bilim adamlarını da dinlemek gerekir. Her türlü biyolojik veriyi, gözlemi, yorumu ve fikirleri mutlaka evrim dogması ile ilişkilendirmek ve ona monte etmek bir zorunluluk olamaz. Bugün savunulan evrim teorisi, gerçek bilim adamları ile hayatı basite indirgeyen materyalistler arasında önemli bir ayrışmayı oluşturuyor. 


Darwin, canlıların hangi şartlar altında, nasıl değişikliğe uğradıklarına dikkat çekmiş; bir türün bireylerinde görülen küçük değişikliklerin (varyasyon), doğal seçilimle uzun yıllar boyunca birikerek “yeni” türleri oluşturduğunu iddia etmiştir. Etrafına dikkatli bakan hemen herkes, bir türün bireyleri arasında “varyasyon” denilen bu küçük farklılıkları gözlemleyebilir. 
Mesela Homo sapiens denilen modern insan türünün —ki Latince anlamı “akıllı insan” demektir- bireyleri arasındaki farklılıkları (varyasyon) yeryüzünde bilmeyen ve gözlemlemeyen insan yoktur. Kaldı ki, biyoloji bilgisi olmayan sıradan bir insan bile, hiçbir canlı türünün bireylerinin tornadan çıkmış gibi birbirinin kopyası olmadığını bilir; ama her bireyin de türün temel özelliklerini koruduğunu görür. Aynı yumurta ikizleri hariç, dünyadaki yedi milyar insan genel tür özelliklerini korumakla beraber, bireysel olarak hiçbiri birbirinin aynı değildir. 


Hiç şüphesiz, canlılar dünyasındaki bu varyasyon olgusunu gözlemlemek ve tespit etmek bir araştırmacıyı “bilim adamı” yapmaz. Zaten Darwin'i meşhur eden de, tek başına varyasyon olgusunu gözlemlemesi ve tespit etmesi değil, bu olguyu doğal seçilimle birlikte yorumlayarak yeni türlerin oluşmasına bir açıklama (evrim teorisi) getirmesidir. Onun iddiasına göre, yeni türlerin meydana gelmesinin temelinde varyasyonlar yatar. Doğal seçilimin işlevi ise sadece bu varyasyonlardan en uygun olanı seçmektir. Bu iddia, yani doğal 


seçilimle varyasyon birikiminin tür oluşturması durumu (speciation) hiçbir deney ve gözlemle doğrulanmadığı halde, Darwin'in ardılları tarafından bir “dogma” olarak günümüze kadar kabul edile gelmiştir. 


Darwin, canlıların evrimi ve çeşitlilikle ilgili görüşlerini iki temel üzerine inşa etmiştir. 
Birincisi, “varyasyonlar”, yani tür içindeki küçük bireysel farklılıklar; ikincisi ise “doğal seçilimle en iyilerin hayatta kalması”... Darwin'e göre bunlar evrimin mekanizmalarıydı; çok uzun zaman içinde yeni türlerin meydana gelmesinde ve çeşitliliğin artmasında işlev görüyorlardı. Gerçekte ise, bu açıklamalar, yeni tür oluşumu için yeterli ve ikna edici değildi. 
Buna rağmen, bilim topluluğunda Darwinci bakış açısını benimseyenler ağır bastılar ve bundan sonra biyolojiye ait ne keşfedildi ve deneysel olarak ortaya ne konulduysa, hepsini Darwinci dünya görüşüne yamamayı başardılar. Mesela “Neo-Darwinciler” denilen bir grup, 20'inci yüzyılın başlarında keşfedilen mutasyon olayını —sanki hayatın vazgeçilmez doğal bir olayıymış gibi- evrimin temel hammaddesi olarak gördüler. Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve genetik biliminin verilerini ve deneysel sonuçlarını Darwinci bakış açısı ile değerlendiren biyolog bilim adamları günümüzde de ezici bir çoğunluğu oluşturmaktadır. 
Darwin'in ardılları olan bu bilim topluluğuna göre, biyosferin bugünkü canlı çeşitliliği, bir veya birkaç ata organizmanın milyonlarca yıl süren tesadüfi değişimleriyle ortaya çıkmıştır. 


Gözlem ve deneyler gerçekten Darwin ve ardıllarının dediklerini destekliyor mu? Tür içi varyasyonların birikerek tabiatta yeni türlerin oluşumunu sağlayacak kadar büyük bir fark yaratıyor mu? O zaman doğada yeni türlerin oluşumunu —en azından geçiş (transition) türlerini- gözlemlememiz gerekmez miydi? Birçok varyasyon örneğine şahit olunmasına rağmen, bugüne kadar hiç kimse varyasyona dayalı yeni türlerin meydana geldiğini gözlemleyebilmiş değildir. Bu bağlamda gözlemlenen şey varyasyonun bizzat kendisi olup, bu da bir türün değişebilirlik sınırları içinde kalan bir durumdur. Belki varyasyonun en uç noktası “alttür” dediğimiz gruplardır; ama bunlar da ait oldukları türün diğer bireyleri ile çiftleştikleri zaman verimli yavrular meydana getirirler; yani aynı türün bireyleridirler. 
Bilindiği gibi, tür; kendi aralarında eşleşebilen, eşleşme sonunda verimli nesiller meydana getiren ve başka türlerle eşleşemeyen bireyler topluluğu (populasyon)dur. Dahası, biyosferdeki bütün türler, aralarında gen alış-verişini engelleyecek biyolojik donanımlara sahiptirler. Bu engeller molekül, hücre ve organizma düzeyinde görülür. 


Kanaatime göre her bir türün kendi habitatı içinde —değişebilirlik sınırı içinde kalarak- çevresel şartlara uyumu ve bu şartları öğrenmesi söz konusudur. Her türün kendi içinde belirli bir “değişebilirlik katsayısı” vardır. Bu değişebilirlik katsayısının en yüksek değerini 1 olarak kabul edersek, bazı türlerde 0,01 gibi en düşük düzeyde olabileceği gibi, bazı türlerde de 0,9 gibi yüksek bir değerde olabilir. İşte hiçbir tür bu değişebilirlik sınırını aşacak bir değişim ve varyasyon göstermemektedir. Günümüzde bütün biyolog bilim adamlarının üzerinde birleştikleri önemli konulardan biri, türlerin değişebilir esnek bir donanıma sahip olmalarıdır. 
Eğer böyle olmasaydı, hiçbir canlı bugünkü dünya şartlarında yaşayamazdı. Çünkü her canlı hemen her gün çevrenin farklı uyaranlarıyla karşılaşmakta ve gelişmişlik derecesine göre bu uyaranlara bir cevap oluşturmakta ve uyum göstermektedir. Ama buradaki “değişebilir ve esnek donanım” dediğimiz şey, sonsuz bir değişebilirlik özelliğine sahip olmadığı gibi, sadece o tür için geçerlidir. Yukarıda da ifade edildiği gibi, hiçbir türün esneklik ve değişebilirlik özelliği birbirinin aynı değildir. Temel bilimlerde unutulmaması gereken bir konu var ki, o da iddia edilen fikirler, görüşler ve teoriler bilimsel yöntem ve gözlemlerle doğrulanamıyorsa, bu öznel bilgiye “bilimsel bilgi” denemez. 


Evrim teorisi, bugünkü paradigma içinde kalarak canlı çeşitliliğini açıklamaya çalışmakta, 


fakat bunda da başarılı olamamaktadır. Teorinin yetersizliği apaçık ortadadır. Teori, mevcut canlı türlerinin daha önceki türlerden nasıl meydana geldiğini (yeni tür oluşumu) açıklayamadığı gibi, ilk canlının nasıl ortaya çıktığını da hiçbir şekilde açıklayamamaktadır. 
Evrimciler makro seviyede kurguladıkları “doğal seçilim” olayını, cansız dünyaya da uyarlayarak bir kimyasal evrimden söz etmektedirler. Kendiliğinden olan evren, kendiliğinden olan madde ve o maddenin atomları bir araya geliyor küçük molekülleri, onlar da büyük molekülleri ve büyük moleküller de canlı organizmaları meydana getiriyor. Dikkat ediniz, bütün bunlar tesadüflerle meydana geliyor... Dünyada hiçbir şey yokken ilk ata organizmanın nasıl meydana geldiğine dair ileri sürülen fikirler ise, gerçeklerden ve bilimsellikten uzak, birtakım spekülasyonlardan ibaret kalıyor. 


İNSANIN KÖKENİ ? HAYIR, HAYIR CEVAPLAR YALANCILARDA DEĞİL!!! 
MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Yazar Önsözü; 

Özellikle insanın kökeni konusunda ki evrimsel hikayeler bilimin B?sinden dahi çok az nasiplenmiştir. Paleontolojik hikayelerin büyük kısmı ideolojisine bir dine inanır gibi inanan insanların anlattığı ilahi seramonilerine benzetilebilir. Genelde ellerine o anda hangi canlı olduğunu anlayamadıkları bir canlının bir yapısının küçük bir kemik parçasını alırlar ve üzerinde aylarca konuşurlar. Tabi bu konuşmalar devam ederken bu fanatik inanlıların medyadaki uzantıları bu kemiğin keşfini büyük bir heyecanla duyurur ve çok iddialı başlıklar ile halka sunarlar. Bu başlıklar o kadar aldatıcıdır ki bir bilim okur yazarlığına sahip olmayan bir bireyin başlıklardan etkilenmemesi imkansızdır. Bu sebepten ötürü sadece standart halk değil biyoloji vb. bilim dallarındaki öğrencilerde bu masallardan etkilenir. Çünkü bu masalları asla hata yapması muhtemel gözükmeyen ders hocalarından ve anlı şanlı diğer profesörlerinden duymuşlardır. Bu sebepten ötürü duyduklarını çok sorgulamadan doğru olarak kabul ederler. Bir örnek vermek gerekirse günümüzde artık soyu tükenmiş bir Hominin[1] türü olarak kabul edilen “Lucy” isimli fosil ile alakalı şu[2] ve şu[3] linklerdeki haberlere bir göz gezdirin. Günümüzde artık pek çok evrimcinin dahi insanın soy ağacında görmediği Lucy isimli fosil ile alakalı kopartılan kıyameti gördüğünüzde hala geçerli bir fosil olduğunu zannedebilirsiniz ancak hakikat böyle değildir.|4| 


İşte böylesine hikayelerle bezenmiş insanın evrimi masallarının bir tanesi daha oldukça ironik ve ibretlik bir hikaye ile son bulmuş. Dr. Casey Luskin incelediği bu örnek vakanın nelere ışık tuttuğunu https://evolutionnews.org/2021/02/newly-published-analysis-refutes-claims-that- sahelanthropus-tehadensis-was-human-ancestor/ adresinde yazılaştırmış|5| Oradan çeviriyorum... Tam 20 yıl boyunca ve hatta hala insanın doğrudan atası olarak görülen Sahelanthropus Tchadensis hikayesi sekülerlerin bilimsel objektifliğine dair neleri açığa çıkarmaktadır. Sahtekarlık kelimesini kullanmamak çok zor... Gelin beraber bakalım, Prof. 
Casey Luskin'in yazısı 


Sahelanthropus Tchadensis İle İlgili Son Çalışmalar Onun İnsanın Atası Olduğu Yönündeki Görüşleri Çürüttü 


2002 yılında Fransız araştırmacı Michael Brunet, Toumai Skull (Umut verici kemik) ünvanını 
verdiği bir hominin fosili keşfettiğini ve Sahelanthropus Tchadensis ismiyle bilim dünyasına tanıttığı bu keşfin insanın atası patikasına doğrudan kanıt sağladığını iddia ederek ortaya çıkmıştır. Fosil bulunduğu dönemde ona dair bilinen ve elde olan tek şey kafatasından ve 


vücudun diğer parçalarından bir kaç küçük parça ve az miktarda çene kalıntısı olmuştur. O bu keşfini Toumai yani umut edilen olarak isimlendirdi ve kendisinden sonra gelen bütün hominidlerin atası ve insanın doğrudan soy ağacının kökeni ilan etmiştir. 


Brunette ve arkadaşları bu fosilden Nature'da [6] en erken insan atası yada çok daha dikkatli kullandıkları diğer argüman [7] olan insanların ve şempanzelerin son ortak atasına en yakın canlı olarak bahsettiler. Ayrıca Brunette ve ekibinin yayınladığı teknik makale bu fosilin iki ayağı üzerinde yürüyebilen bir tür olduğuna dair sundukları kanıtın yetersiz olduğunu da kabul etmekteydiler. Ama o ve arkadaşları bu tarz bir çıkarımın diğer fosil hominidlere yüz ve çene bakımından benzer olması sebebiyle çok mantıksız olmayacağını da ek olarak argüme etmekteydiler. İşte bu retoriklerle Smithsonian Enstitüsü bu fosili günümüze kadar insanın hayali evrim ağacında bilinen en eski tür olarak göstermişlerdir. [8] ( Bakın bu fosil hala neredeyse tüm evrimci yayınlarda insanın atasına giden patikanın kökeni olarak gösterilmektedir. Yazının kalanında ise mide bulandırıcı gerçekler göreceksiniz. ÇN) 


Bu tip iddialar paleantropoloji topluluğu tarafından genelde ortak bir kabul görmemektedir. 
Paris doğa tarihi müzesinden Brigitte Senut, Toumai fosili için ” o sadece bir dişi 

goril” olarak bahsederken aynı dergide aynı konuda yazan aralarında Milford H. Wolpoff, Martin Pickford, John Hawks gibi yazarlarda onun sadece bir maymun olduğunu ve iki ayağının üzerinde yürüyemediğini ve daha birçok özelliğinin onunda bir şempanze, goril benzeri bir canlı olduğunu gösterdiğini söylemektedir. Bu tartışma bu şekilde süre gitmiştir. 
Rapor Edilenden Çok Daha Fazla Keşif 


Sonunda Sahelanthropus Tchadensis için rapor edilen detaylardan çok daha 

fazlasının keşfedildiği ortaya çıkmıştır. 2020'nin sonlarına doğru yani fosil ile alakalı ilk raporlardan yaklaşık 20 yıl sonra tartışmalar fosilin femur bölgesi ile açıklamalara odaklanmış gibi durmaktaydı. Journal of Human Evolution isimli dergide yayınlanan ve ”Sahelantropus Tchadensis'in Doğası ve Alakalı Olanlar ” isimli makalede onun dört ayağı üzerinde yürüyen ve bütünüyle şempanzeler ile aynı olan bir vücut planına sahip olduğu bilgisi onaylanmaktadır. New Scientist dergisi yeni çalışmadan çıkarılan sonuçlar şu şekilde açıklamıştır; 

” Ayak kemiğine dayanarak Sahelantropus Tchadensis'in iki ayağının üzerinde yürüyemeyen ama bütünüyle hominin de olmayan ilk insan topluluklarından bir türe ait olduğu tarzında çıkarımlar yapılmaktadır, ancak bu çıkarımların aksine bu fosilin şempanze türevi diğer maymunlara daha yakın olduğu ortaya çıkmıştır.” 

Teknik makale şunları eklemektedir; 


” Kısmi bir sol femur Toros-Menalla- Çad'da Temmuz 2001 tarihinde ortaya çıkarılmıştır. 
Bizim ön fonksiyonel analizimiz bahsi geçen fosilin femoral gövdesinin doğal olarak iki ayaklı yürümeye uygun olmayan farklı bir türe ait olduğunu göstermektedir, 


Boyutlar, şekil ve gövdenin dışsal morfolojisi göz önüne alındığında keşfedilen bilgilerin fosili genel olarak şempanzelere yaklaştırdığı ancak insanlardan uzaklaştırdığı görülecektir. 
Aynı biçimde gövdeden uzak yerlerin kısmi analizleri de onu şempanzelere daha yakın yapmaktadır. Karşılaştırmalı analizler göz önüne alındığında fosil iki ayaklı yürümeye uygun bir canlı olarak gözükmemektedir. Çok daha geniş kapsamlı zorlayıcı analizler ise bu fosilin iki ayaklı yürümeye dair hiçbir kanıta sahip olmadığını göstermektedir. ” 


İnsanın evrimi efsaneleri için yazılan kitaplar, açılan müzeler vb. her yerde yukarıda ki görselde gördüğünüz tarzda heykelimsi, hayali şeyler görürsünüz. Oysa bu hayali yapıların gerçek olduğunu gösteren paleontolojik veriler yoktur. Kanıt olarak sunulan az sayıda ki kalıntı genelde bunların subjektif yorumu ile yorumlayanın hayal dünyasına bağlı olarak çıkmaktadır. Tamda bu yazıda Casey Luskin'in gösterdiği gibi insanların ünvan olarak isimlerinin başına ne aldığı değil ger.eği ne boyutta aradığı önemlidir. Yoksa yazıda gördüğünüz sahtekarlıkları her zaman görürsünüz. 


Çünkü kemik kavisli idi, düz değil buda tipik şempanze benzeri maymunlara işaret etmektedir. New Scientist dergisi bu konuda otorite kabul edilen yazarlardan Roberto Macchiavelli’ den alıntı yapmaktadır. 


” Pek çok gösterge cesaret kırıcı bir şekilde iki ayaklı yürüme iddiası karşıtıdır.” (9) Almanya'da ki Tübingen üniversitesinden Madelain Böhme ise şunları söylemektedir; 


”Bu fotoğrafları 10 yada 12 sene önce gördüm. Çok açık bir şekilde herhangi bir Hominine kıyasla şempanzelere çok daha yakındır.” 

Phys.org|10) açıkça yaptığı çıkarımları eklemiştir; ”Sahelanthropus bir insanımsı değildi ve bilinen ilk insanlardan da değildi.”|1 1) 


Bu kanıt araştırmacıları eğer Sahelanthropus insanlığın atalarından biri ise o takdirde iki ayaklı yürümenin bir insanımsı statüsü olduğunun daha fazla kabul etmenin gerekli olmadığını düşünmeye zorlamıştır. Ortodoks olmayan bir görüş bunun insanın soy ağacında çok ciddi karmaşıklıklara yol açacağını iddia etmiştir. Journal of Human Evolution|12) isimli bilimsel dergide bir makalede bahsedildiği gibi; 

” Analizlerimize dayanarak şunları söyleyebiliriz, TM 266 (Fosil kalıntısına verilen teknik isimÇN) kısmi femur kalıntısı standart karasal hareket edebilme yeteneklerinin de içinde bulunduğu pek çok özellikten mahrumdur. Bunun yerine morfolojik incelemeler çok daha farklı özelliklere işaret etmektedir. Eğer bir şekilde Tehandensis kalıntısını insanın atası olarak görmeye kendimizi zorlarsak o halde iki ayaklılığı insanın evrimine giden yolda bir 


gereksinim olarak görmekten vazgeçmek zorunda kalacağız. ( Tabiki bunun insanın hayali evrim çizgisini bütünüyle yok edeceğine kuşku yok, bu sebepten ötürü evrimciler büyük bir karmaşa yaşamaktadırlar ÇN) ” 


Rakipler İyi Savunma Yapabildikleri Yayınlar Yayınlayabiliyor mu ? 

New Scientist dergisi hikayenin özellikle son kısmının yine özellikle bilimsel topluluğu objektif bir topluluk olarak gören sıradan insanlar yada öğrenciler için son derece rahatsız edici olduğunu söylemiştir. İlk olarak New Scientist femurun 20 yıllık durumunu yorumlamaktadır buda Brunet'in Sahelanthropusun iki ayaklı bir insan atası olduğu yolundaki ilksel görüşü ile çelişmektedir. Şu şekilde bahsedilmiştir; 


” Araştırmacılar bir femur kemiği buldular ,iki dirsek ve bir ön kol kemiği ile beraber. Bu materyaller durumu netleştirmeye yardımcı olabilir di! Neden 20 yıl boyunca beklemeyi seçtiler ve hiçbir şey yayınlamadılar ? üstelik onlar meslektaşlarından gelen telkinlere de kulak asmadılar. Brunet New Scientist dergisinin sorularına yanıt vermek istemedi.” 


Bu femur kemiğinin açıklanması neden bu kadar uzun sürdü ? New Scientist'in açıkladığı gibi femur 2004 yılında bulunduktan sonra Poitiers Üniversitesine getirildi. Çalışmada grubun içerisinden arkadaşları femuru incelemek istedi ancak çalışmanın iki önde gelen yazarı Macchiarelli ve Bergeret- Medina , Brunet ve onun takımı fosili incelemeden kimsenin incelemesine müsaade etmeyeceklerini bildirdiler. Bundan sonra olanlar daha da tuhaf; 


” Bunun sorasında Bergeret- Medina bir daha femura ulaşamadı. O ve Macchiarelli onu bir kez daha görmedi. Bununla birlikte Brunette fosili açıklayamayınca Bergeret- Medina ve Macchiarelli onun fotoğraflarını ve ölçümlerini kullanarak bir çalışma hazırladı.” 

Femura ne oldu ? Fosili keşfedenler analizlerden hoşlanmadı ve sonrasında sakladımı ? İşte bu duruma New Scientist'in haberinde dokunulmuş gibi duruyor ama yine de tüm hikaye aydınlatılmış değil. 


New Scientistin haberinde açık olan bir şey şu; Brunet ve ekibinin iddialarının tersini keşfeden yazarlara 2018 yılında Poitiers Üniversitesinde keşiflerini aktarmaları için verilen izinler daha sonrasında iptal edilmiştir. Bunlar vukuu bulurken Brunet'in ekibinden bir araştırmacı fosilin iki ayaklı yürümeye dair bazı özellikleri barındırdığından bahseden bir müsvedde çalışma hazırlamıştır. Femurun iki ayaklı yürümeye dair bazı özellikler barındırdığını ima eden. Bu iyi, eğer öyleyse yani gerçekten bu kemiğe sahiplerse bu 

daha fazla bilgi açığa çıkması için diğer araştırmacılarla paylaşılabilir. Eğer gerçekten bunu paylaşırlarsa o takdirde konuya dair daha fazla şey açığa çıkabilir. Umut işte... 


Bütün bunlardan sonra elimizde ne kaldı ? New Scientist cevabı doğrudan vermektedir; ”İki ayaklılığın ne zaman başladığı ve ne zaman evrildiği bir bilinmeyen olarak kalmıştır” 


(1) Homininler insan ve insanın sözde maymunsu atalarını tanımlamak için kullanılan bilimsel bir deyimdir. 


[2] http://www.bbc.co.uk/earth/story/20141127-lucy-fossil-revealed-our-origins Erişim tarihi; 29/03/2021 

(3) https://Www.newsmax.com/thewire/lucy-fell-tree-fossi1/2016/08/30/id/745773/ Erişim Tarihi; 29/03/2021 
[4] https://uncommondescent.com'/intelligent-design/letting-the-public-in-on-the-lucy-scans/ Erişim Tarihi; 29/03/2021 (Dr David Menton'un bu fosil ile alakalı çok daha kapsamlı çalışmaları mevcuttur. İnternette daha fazlası için arama yapabilirsiniz. ) 

(51 Özellikle Sahelanthropus Tchadensis isimli fosili internette arattığınızda karşınıza çıkacak sonuçlara bir göz gezdirdikten sonra yazıyı tekrar okumanızı tavsiye ederim. 

[6] https://Wwww.nature.com/articles/419582a Erişim Tarihi; 08/04/2021 

[7] https://Www.nature.com/articles/nature00879 Erişim Tarihi; 08/04/2021 

181 https://humanorigins.si.edu/evidence/human-fossils/species/sahelanthropus-tchadensis Erişim Tarihi; 
08/04/2021 

[9] https://www.newscientist.com/article/mg24833093-600-our-supposed-earliest-human-relative-may-have- walked-on-four-legs/ Erişim tarihi; 14/05/2021 

[10] Evrimci bir site 

[11] https://phys.org/news/2020-1 1-partial-left-femur-sahelanthropus-tchadensis.html Erişim Tarihi; 14/05/2021 
[12] Evrimci bilimsel bir dergi... 


DÜNYA DİNLERİ- BAHAİLİK 
MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Dünya dinleri ve inançlarının Türkiye?de özellikle müslüman kesim tarafından yeterince bilinmediği hususu bir sürpriz değil. Ancak bunların öğrenilmeye çalışılması aşamasında da objektif bilgilerin yoksunluğu yada ele alınan inanç üzerinden islama ateş etme çabaları bir vakıa. Bu sebepten ötürü dünya inançlarını çok teknik detaylara girmeden burada işlemek istedim. Bunlara Bahailik ile başlayacağım... 

Bahailik 


Büyük ölçüde bir islam taklidi olan Bahailik İran'da hayat bulmuştur. Kurucusu Mirza Ali Muhammed 1819 yılında İran'ın Şiraz şehrinde doğmuştur. Küçük yaşta dayısının yanında ticari faaliyetlerde çalışmaya başlamıştır. Kendisinde bulunan bazı garipliklerin bir hastalığa işaret ettiği inancı ile dayısı tarafından Kerbelaya tedavi amaçlı gönderilmiştir. Burada 

Şi[1] lik için bile oldukça fantastik iddiaları bulunan Seyyid Kazım Reşti|2| ile tanışır ve onun öğretilerinden büyük ölçüde etkilenir. Beklenen mehdi iddiaları ile Mirza Ali Muhammed büyük ölçüde etkilenir ve hatta yavaş yavaş kendisini bu çizgide görmeye başlar. 
1844 yılında önceleri altyapısını kendisinin mehdinin ışığı olduğu vb. iddialar ile hazırladığı 
mehdilik iddiasını vücuda getirir ve kendisin mehdi olarak deklare eder. Kendi kendini onore ettiği bu sıradışı çıkışa dahi daha ilk andan 20'ye yakın kişinin sorgusuz sualsiz inanması onun aslında ne derece iyi bir hatip olduğunu da göstermektedir. [3] 


İlerleyen yıllarda İran'ın pek çok bölgesinde etkin olmaya başlayan Mirza Ali Muhammed yükselen bir tehdit olarak görülmeye başlandığı için 1850 yılında kurşuna dizilerek idam ettirilmiştir. Ancak fikir zehir gibidir, bir kere enjekte edildikten sonra eğer tutunmayı başarmışsa onu bünyeden atmak zordur ki Mirza Ali Muhammed'in fikirleri her ne kadar 
islamın çarpıtılmış son derece kötü fikirleri olsa da tutunmayı başarmıştır. Şiilikte ki çarpık 12 
imam inancına fantastik bir iddia ile eklemlenen Mirza Ali Muhammed peygamberin ruhunun 


ve öğretisinin kendisi ile tamamlandığını iddia ederek açıkça peygamberlik iddiasın dada bulunmuştur. 


Son derece bön ve kötü bir islam taklidi olmanın ötesinde Bahailik'te ayrıca “Herkesin Tekkesi” inancı hakim olmuştur. Yani her inanç grubuna şirin görünüp mümkün mertebe hayatta kalma şansını yükseltmeye çalışmıştır. Oldukça ilginç kuralları ve öğretileri olan inancın “Kitabı Akdes” isminde kuran ayetlerinin tahrifi ile oluşturulmuş kısa bir kutsal kitabı bulunmaktadır.|4| 


Emir ve kurallarından bir kısmı şöyledir; 

— 19 sayısı kutsaldır ve herşey bu sayıya bağlıdır. Yıl 19 ay ve aylarda 19 gündür. 
— Cemaatle ibadet yoktur ve inanç bireysel yaşanır. 

— Sigara içmek, alkol içmek haramdır. 

— Dul erkekler ve kadınlar ortalama 90 gün içerisinde tekrar evlenmek zorundadır. 
— Adam öldüren kişiler 19 yıl cinsellikten uzak kalmak zorundadır. 


Sıralamaya devam etsek muhtemelen bu liste böyle ilginç emir ve yasaklarla sürüp gidecek. 
İslam ile tevhid ile yakından uzaktan alakası kalmamış hümanist bir din görüntüsünde ki bu çarpık inanç dünyada halen yaklaşık 4 milyon civarı takipçiye sahiptir 


Mirza Ali'nin ölümünden önce doğan oğlu Abbas'ı Abdulbaha ünvanı ile yerine halef tayin etmiştir. Oğul şeyh birinci dünya savaşında İngilizler lehine gösterdiği yüksek cesaretten yada diğer bir ifade ile ehline yüksek ihanetten ötürü şövalyelik makamı almıştır.|5) Bahailiğin merkezi İsrailin Hayfa şehridir. 


Barındırdığı insanın yaratılışına aykırı, teslimiyetçi, işbirlikçi iskelet nedeniyle batılı ülkelerin pek bir beğenisini almış inanç sistemidir. Nasıl beğenmesinlerki! sana bir yumruk atanın kölesi ol formatında n fikirde nede mücadele de birliği savunan bir inanç değil sonuçta. 
Sömürgecilerin sevdiği koyun insan formatını sonuna kadar sağlayabilecek bir inanç. 


[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Şiilik Erişim tarihi; 17/05/2021 

[2] https:islamansiklopedisi.org.tr/kazim-resti Erişim tarihi; 17/05/2021 

[3] https://islamansiklopedisi.org.tr/bahailik Erişim tarihi; 17/05/2021 

(4) http:/Wwww.emakalat.com/tr/download/article-file/63687 Erişim Tarihi; 17/05/2021 
[5] https://islamansiklopedisi.org.tr/bahailik Erişim Tarihi; 21/05/2021 


DÜNYA DİNLERİ- BUDİZM 
MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Budizm 

Milattan önce 6. yüzyıl sularında Hindistan'ın kuzeydoğu kesimlerinde doğan bazılarına göre bir felsefe ancak birçoğuna göre bir din olan inanca verilen isimdir. Kurucusu Siddharta yada daha çok bilinen ismiyle Buda, Kast sistemi ve Brahman inancının temel karakteristiklerini reddederek daha çok insan ruhunun isteklerine karşı kendini dizginlemesi, tüm canlılara eşit sayılabilecek derecede bir sevgi hissetmesi ve bu sevgiyi icraata dökmesi ve şefkat gibi tavsiye, öğretilere dayanır. Bazıları bir felsefe olarak tanımlamaya yatkın olsa da kutsal metinlere, ibadethanelere ve din adamlarına sahip olan bir kurum sadece bir felsefe olarak nitelenemez. Genel itibariyle tüm asyayı etkisi altına almış olan inanç sadece özellikle Çin, Japonya, Vietnam, Tayland ve Kamboçya gibi ülkelerde resmi din hüviyetindedir. (1 | 

Tam ismi Siddhartha Gotama|2| olan Buda aydınlanmış manasında kullanılmaktadır ve kendisinin aydınlandığı düşünüldüğü için lakap olarak kendisine bu isim verilmiştir. Şimdi ki Nepal topraklarında Sakya isimli bir kabilenin yöneticisinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. 
Ailesinin nüfuzunun ve zenginliğinin genişliği ile saray eğlenceleri içerisinde 29 yaşına kadar gelen prens Gotama bu yaşının içerisindeyken tanıdığı ve hayatı sıkıntılar ve acılar içerisinde geçen bir keşişin ruh dizginliğinden oldukça etkilenmiş ve çok da dışarı çıkmadığı saray hayatının dışarıda ki gerçek hayattan oldukça farklı olduğunu anlamıştır. Yine aynı tarihlerde Ganj nehri kıyısında bir tür incir ağacı olan Bodhi ağacının altında aydınlanmaya eriştiğine inanılmaktadır. Bu ağacın bulunduğu lokasyon şu an kutsal kabul edilmektedir.|3| 

Bu gelişmelerden sonra ulaştığı gerçeği insanlara aktarmak için vaazlar vermek isteyen Buda ilk vaazını bugün Varanasi|4| olarak isimlendirilen yerde vermiştir. Bu vaazında verdiği öğretiler doktrinin tekerleğini döndürmek olarak isimlendirildiği için tekerlek Budizmin kutsal bir sembolü olarak görülmüştür.|5) İnsanların gittikçe daha çok etkilendiği bir fenomen 
haline Budha iletişimde olduğu topluluklara öğretilerini dünyaya yayma görevi vermiştir. 80 
yaşını geçtiğinde öleceğini anlayınca bugün Kuşinagara olarak isimlemdirilen bir bölgede bir kanepe üstünde vefat etmiş ve cesedi daha sonra yakılarak 10 parçaya ayrılmıştır. 

İnsan hayatının acılarla dolu olduğu ve acılara mukavemetin artması ve gerçeğe ulaşmak için hırsın ve arzunun köreltilmesi Buda'nın öğretilerinin temelini oluşturur 


Budizmin kurtuluş öğretisi şu dört ana başlıktan oluşur; 

1- İnsanın bizzat varlığı acılar ve sıkıntılar ile yoğrulmuştur. Bu acıların da sebebi arzudur. 
2- Bu sıkıntıların asli ve en büyük kökeni arzulardır. 

3- Izdıraba son vermek için arzulardan vazgeçilmelidir. 


4- Aydınlanmaya ulaşabilmek için 8 basamaktan oluşan temeli doğruluk oluşan bir patika tırmanılmalıdır. 


Brahmanların|6| aksine bir yaratıcıya öğretilerinde yer vermediği için brahmanlar tarafından öğretileri reddedilmiştir. Ancak yazılı kaynaklarda Budanın yaratıcıyı inkar ettiğine dair bir kanıt da yoktur. 

Hint kökenli dinlerde tek tanrılı, çok tanrılı yada evrenin tanrının kendisi olduğunu iddia eden kabuller olmasına rağmen Budha farklı bir yaklaşıma sahiptir. Budizmin aydınlanmaya ulaşılan yolunda Tanrı yoktur. Pek çok açıdan Budha'nın ölümüyle beraber hristiyanlığa benzemeye başlayan Budizm'de budha put yapılmasını yasaklamasına rağmen kendisi öldükten sonra putları yapılmıştır. 


Budizm'de tanrı kavramı tam oturmamış olmakla birlikte geçmişte ilk yıllarında bunun olduğuna dair çıkarımlar yapılmıştır. Buna ek olarak ölümden sonra hayatın durumu da net değildir. Tekrar tekrar hayata dönüş ve acı ıstırab döngüsünden kesin kurtuluş ancak Nirvanaya ulaşmak ile olurken çeşitli karma aşamalarında cehennem ve cennet gibi kavramlar vardır. Pek çok dinde hastalık seviyesinde bir takıntı olan kurtarıcı mesih, budizm dede mevcuttur. Budizm'de bu kurtarıcının ismi Ajita'dır. Budist ülkelerde gelmesi beklenen bu kurtarıcı ile ilgili Moğolistan ve Tibet'te taşlara “Gel Maitreya Gel” yazıları kazınmıştır. 


Sözün özü bütünüyle kökenlere inildiğinde ilahi vahyin bu toplumlar ile de buluştuğuna dair ( Bütün putperest kültür etkisine rağmen hala varlığını sürdüren tek tanrı inancı, cennet cehennem kavramları vb. nedeniyle) ciddi kanıtlar görmekteyiz. Ancak insanoğlunun kula kulluk hastalığının da yine bu toplumlarda bu inanca tabi kişilerde de vukuu bulduğuna da şahitlik etmekteyiz. Budizm bazı güzel şeyleri emrediyor olsa da en güzel şey olan Allah için yaşamayı emretmiyor buda onu sadece bir öğreti sınıfında tutmanın gerekli olduğuna dair bir kanıt olarak görülmelidir. 


1] https://islamansiklopedisi.org.tr/budizm Erişim tarihi 20/05/2021 

2) https://www.worldhistory.org/Siddhartha Gautama/ Erişim Tarihi; 20/05/2021 
3) https:W/en.wikipedia.org/wiki/Bodhi Tree Erişim Tarihi 20/05/2021 

4] Ganj nehri yakınlarında bir şehir. 

5) https://islamansiklopedisi.org.tr/budizm Erişim tarihi 20/05/2021 

6] https://islamansiklopedisi.org.tr/brahmanizm Erişim Tarihi; 20/05/2021 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MÜŞRİK-MÜŞRİKLİK NEDİR 

MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 

İnsanlığın daimi problemi olan müşriklik ile ilgili bilgilerin internette oldukça yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten ötürü 3 yazıdan oluşacak kısa bir seri hazırlamak istedim. Serinin birinci yazısı ile giriş yapıyorum. 


İslam dininin Kuranda en çok eleştirisini yaptığı, ilk müslümanların ve Muhammet peygamberin mücadelesinin büyük çoğunluğunu kendileri ile gerçekleştirdiği müşrikler kimdir, müşriklik nedir ? 


Yaptığım yurtdışı seyahatlerde yada yurt içinde ki münazaralarımda ilk müslümanların ağırlıklı olarak mücadele ettiği hatta kuranda pek çok yerde onlar ile yapılan ve yapılacak olan mücadeleye karşı uyarıların bulunduğu müşrikliğin ve müşriklerin kim yada ne olduğu maalesef günümüzde ki müslümanlar tarafından hiç bilinmemektedir. Bu bilgisizliğin bu denli yaygın olması da müşriklerin en çok kınandığı durum olan ” Allaha aracılar koşmadan inanmamaları” günahının müslümanlarca tekrar edilmesine sebebiyet vermektedir. 


Uydurdukları bir yalanı Allah'a mal eden veya onun ayetleri karşısında yalana sarılandan daha büyük yanlışı kim yapabilir? Şurası kesin ki bu suçu işleyenler umduklarına kavuşamazlar. Kendilerine zararı olmayacak ve bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyarak onlara kulluk eder ve şöyle derler: “Onlar, Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.” De ki: “Göklerde ve yerde bilmediği bir şey var da Allah'a onu mu haber veriyorsunuz!” Allah, onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir. Yunus Süresi- 17-18 


Peki Müşrik Nedir, Müşrik ortak koşan anlamına gelmektedir. Tabi ki kelime anlamı itibariyle ortaklık anlamına gelen müşrikler için bu ortaklığın birincisi her zaman Allahtır. 
Müşriklerin müşrikliği işte bu noktada ortaya çıkmaktadır, Allahın sahip olduğu güç ve özellikleri kendisi gibi zavallı bir insana addetmesi ve Allahın işinde onun ortağı olarak görmesidir. Ancak bu açıklama da yetersizdir, içimizdeki müşriklerin de yoğun ölçekli katkısı ile müşrikliğin şirkin tanımı o derece çorba haline getirilmiştir ki şirk batağının en derin noktalarında ki bazı tarikatların üyeleri bile ” Biz şeyhimizi, liderimizi Allaha ortak koşmuyoruz, aksine onun yüzü suyu hürmetine onu vesile kılarak Allaha yaklaşıyoruz” demektedirler. Yani kimse göz göre göre açık açık ben Allaha eş koşuyorum demez. Tarihte de bu olmamıştır. Herhangi bir tarikatçı yada vb. ile (tabi ki hepsinin şirkin içinde olduğunu söylemiyorum) birebir yada grup tarzı görüştüğünüz dede aynı şeyi göreceksiniz, siz Kuranın size öğrettiği şekilde 


De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. 
Bu yasak, Rabbimden (Sahibimden) bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların 
sahibine teslim (müslüman) olma emri aldım.” Mümin Süresi 66 

Onları inanmaya çağırınca onların vereceği cevap da tek düze olacak ” Biz onlara bizi Allaha yaklaştırsınlar diye teslim oluyoruz” Ancak kuranda da böyle teslim oluşların şirk olduğu gerçeğine dikkat çekilmektedir. 


Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler, -ki “sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz” diyorlar- ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkâra saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. 


Müşrikler kendilerinin şirkin içinde olmadıklarından o derece emindirler ki Allahın huzurunda yemin ederek biz müşrik değildik diyeceklerdir. 


Bir gün onların hepsini toplayacağız, sonra bize ortak oluşturanlara /müşriklere şöyle diyeceğiz: “Ortaklarımız olduğunu iddia ettikleriniz nerede?” Onları yakan şey şu sözleridir: “Rabbimiz olan Allah'a yemin ederiz ki biz şirk koşan kimseler değildik.”Baksana; kendilerini nasıl da kandırmışlar? Uydurdukları ortaklar da onları terk edip gitmiş! Enam Süresi 22-24 


Tanımın bir kez daha özetlenmesi bilgilerin netleşmesi açısından son derece faydalı olacaktır. 
Müşriklik ortaklık demektir. Müşriklerin Allaha ortaklığı durumunda iki adet varlık vardır, biri ve ortakların tartışmasız büyük olanı Yüce Allah diğeri ise bulunduğu ülkeye, gruba, tarikata, menfaate göre değişecek olan grup yada toplumdaki lider konumda ki kişi. İbadet eden yani şirkin çarklılarının en küçüğü olan şirk koşan kişiler bu alimlerini Allaha ortak koştuklarını asla kabul etmezler, zaten sonraki yazılarda göreceğimiz gibi bahaneleri de hazırdır, ” biz onlara bizi Allaha yaklaştırsınlar diye dua ediyoruz” derler. Ancak dua ibadetin özüdür ve dua formatındaki istekler sadece Yüce Allahtan istenebilir. Basitçe şirk budur, tanımı oldukça basittir ancak bu hastalık insanlığın en büyük virüsüdür ve virüs her dönem hayat şansı bulmuştur. 


MÜŞRİKLER ALLAHA İNANIRLAR 
MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Toplumda müşriklik ve şirk terimleri ile alakalı temel bilgilerin gerçeklerden oldukça kopuk olduğu bir vakıadır. Bu kopuk bilgiler müşrikleri Allahı bırakıp kendi elleriyle yaptıkları tahta putlara tapan kişiler olarak bile gösterebilmektedir. Ancak gerçek tabi ki bundan çok farklıdır. 
Kuranda müşriklerin ancak Allaha ortaklar, paydaşlar (İşinde, keyfinde) koşarak inandıkları, ancak bununla beraber Allaha ibadet ettikleri de vurgulanır. 


İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp da başka dostlar edinenler, “Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz” diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve 
nankör olanları doğru yola iletmez. Zümer Süresi 3 


İnsanların bu kadar açık ve temel bir bilgiyi bilmeyip hala Allaha ulaştıran aracılar olduğunu iddia ettikleri modern putlara teslim oluşlarının temel sebebi konunun adeta çorba haline getirilmesidir. Birde müşriklerin ve onların gözünde kutsal olan hoca efendileri, şeyhleri vb. 
nin dönem dönem aynen geçmişte yaşayan benzerlerinin söylediği gibi ” Biz zaten Allahtan istiyoruz, sadece duamızı, ibadetimizi, düşüncemizi vb. falanca kutsal zata, filanca kutsal şeye yönlendirerek onun ruhaniyetinden fayda sağlıyoruz” şeklinde argüman kurmaları özellikle cahil insanların ” Ya bakın zaten Allahtan isteniyor sonuçta, bunda zarar ziyan nedir” diye sormalarına ve dahası bu geçersiz argümana teslim olmalarına sebebiyet vermektedir. 

Ancak kuran ve mantık açıktır. Kuranda yukarıda verilen örnekteki her durumun açıkça şirk olduğu bildirilmektedir. 


De ki Allah ile aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam bana yasaklandı. Bu yasak, Rabbimden bana, açık ayetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların sahibine teslim olma emri 
aldım. Mümin süresi 66 


Burada yardım istemek ile ilahi kudrette bir yardım istemek mefumunu incelemek gereklidir. 
Çünkü pek çok kişi aslen bu noktada hataya düşmektedir. Ben bir şahıs olarak çevremde bulunan herhangi birinden bir bardak su istersem bu normal bir yardım isteme ve ilgili kişinin o suyu vermesi normal bir yardım olur. Ama tutup da ormanda bir gün yürürken bir çukura düştüğümde suyu ” Ya Geylani bana bir bardak su gönder” dersem bu yardım olmaz. Çünkü doğal şartlar geçerli değil bu yardımda. Bu yardım isteme ancak tüm sesleri işitebilen, tüm varlıkları yoklayan, duyan, gören, haberi olan ve bunlarla kalmayıp birde hepsine cevap verebilecek güce sahip olan Allahtan istenebilir. İşte bu tarz bir yardım isteme şekli açık bir şirktir. 

Ancak toplumumuzda hastalığa sebebiyet veren şirkin tek uygulamalı hali bu değildir. 
Bununla birlikte özellikle dini konularda Allahı (Kuranı) dinlemek, kurana uygun Sünnete göre hareket etmek yerine Kurana zıt olmasına karşın hocasını, önderini dinleyen kişilerin yaptıkları da açıkça bir şirktir. Şunu demek istiyorum, Kuranda faizin, kul hakkı yemenin açık bir günah olduğu bildirilmektedir. Siz bu bilgiye rağmen herhangi bir hoca efendi yada benzeri bir şahıs ” Bu zamanda böyle durumlarda şöyle yapılabilir vb.” Kurana açık muhaliflik içeren emirlerine teslim olursanız o halde sizin artık o anda Allaha teslim olmak yerine şeyhinize emirinize teslim olduğunuz rahatlıkla söylenebilir ve buda açık bir şirktir. 
Hatta bu duruma kuranda örnekler ve yine bir hadiste bahsedilmektedir. 


“Onlar, Allah'dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih'i de. Oysa onlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah'dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.” Tevbe Süresi 

31 [1] 


Aslında müşrikliğin, şirkin gerçek tanımı için ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Hayatınızda bir numara kim ?? Bu soruya vereceğiniz cevap sizin şirkin içinde mi yada şirkin kıyısında bir yerlerde mi olduğunuz sorusuna verilecek cevabı da beraberinde getirecektir. Eğer açıkça Allahı hayatınızda bir numara haline getirmezseniz eninde sonunda şirk sizi kavrayacak. 
Çünkü şirk toplumda inanılan puta tapma, Allahı inkar etme filan değildir. Aksine şirk ehli Allahı her zaman yaratıcı olarak kabul eder ancak yanına mutlaka kendisi direkt ortağıdır demese de ortaklar uydurur. Falanca tarikatın lideri, filanca grubun önderi, bilmem ne tarikatının bilmem nesinin bilmem ne kolu vs. vs Ama Allaha mülkünde ortak yoktur. 


Yaşanan temel durumun kafa karışıklığı ve cehaletin bir ortaklığı olduğundan bahsettim. Bu cehalet ve çorba durumun etki ettiği müşrikler siz onlara şirklerinden bahsettiğinizde kendilerinin kesinlikle şirkin içinde olmadığından bahseder ve şirki red ederler. 


Müşrikler, asıl hedeflerinin Allaha yaklaşmak, Allaha ulaşmak olduğunu söylerler. Allaha yakın saydıkları bir kısım varlıklara, aracılara şefaatçilik görevi yüklemeleri de buradan ileri gelmektedir. Hatta bu durumlarından o derece emindirler ki Allahın karşısında yemin edecek kadar ileri giderler. 


22.Onları tümüyle (mahşere) toplayıp da Allah'a ortak koşanlara, “Nerede, ilâh olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?” diyeceğimiz günü hatırla. 

23.Sonunda onların manevraları, “Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz (O'na) ortak koşanlar değildik” demelerinden başka bir şey olmayacaktır. 

24.Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler (uydurma ilâhları) onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi? Enam Süresi 22-24 


Mekkeli müşriklerin kabeyi tavaf ederken söyledikleri şu sözler çok düşündürücü ve ancak yazıda benim söylemek istediğim herşeye ışık tutan sözlerdir. 


” Emret Allahım emret, senin hiçbir ortağın yoktur. Yanlız bir ortağın vardır|2)| ki onunda, bütün yetkilerinin sahibi de sensin. [3] 


Müşriklerin yaşadıkları şey tam anlamıyla bir kafa karışıklığı ve saçmalıktır. O ortağın ve bütün yetkilerinin sahibi Allahtır dediklerinde herşeyin günlük gülistan olacağını düşünmektedirler ancak bu doğru değildir. Kutup, Gavs, evtad vs. adlarla andıkları kişilere olağanüstü yetkiler yakıştıran tarikatlarda böyledir. Onlarda aynı müşrikleri gibi yetkiyi Allahın verdiğini söyleyince herşeyin hallolduğunu s 


(1) https://sorularlaislamiyet.com/tevbe-suresi-3 |-ayette-gecen-yahudi-ve-hristiyanlarin- hahamlari-ve-rahipleri-rab-edinmeleri-konusu-0 Yahudi ve hristiyanların bilgin, rahip ve hahamlarını rabler edinmeleri ile alakalı daha fazla bilgi için lütfen ilgili siteye bakınız. Çok hüzünlüdür ki pek çok müslüman neredeyse aynı durumda olmasına rağmen kendisini temize çıkartmaktadır. 

(2) Kabenin etrafında ki putların her biri bir aileye aitti. Her aile kendi putu aracılığıyla Allaha dualarını kabul ettirmek isterdi. 

[3] Müslim, Hacc,3, 22-1185 


MÜŞRİKLİK SAMİMİYETSİZLİKTİR 
MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Müşriklik samimiyetsizliktir. Bu gerçekten böyledir, çünkü samimi olmak Allaha tam teslimiyeti getirir ve Allahın kendi isminin yanında aracı gibi görülebilecek isimlerin zikredilmesinden haz etmediğini anlamayı gerektirir. 


Samimi olmak herhangi bir duygu yada hareket için kullanılabilecek bir deyimdir. Söz gelimi annenizi samimi olarak seviyorsunuz (ki her anne samimi olarak sevilmelidir), işte bu noktada çoğu zaman onu mantığınızı bırakarak seversiniz. Başka insanlar ile kurduğunuz ilişkilerde ilişkiye menfaat temelli olarak yaklaşabilirsiniz ki bu mantığın bir gereğidir ancak konu anneniz olduğunda menfaat yaklaşımı söz konusu olmaz, eğer onu gerçekten samimi olarak 


seviyorsanız. Anneniz için vaktinizi ve paranızı bir hesap karşılığı tutmadan harcarsınız, onun hayatı için kendi hayatınızı riske atarsınız, yada olabilecek tüm boş vakitlerinizi annenize harcamaktan çekinmezsiniz. Samimiyet anneye karşı ancak böyle olabilir, samimiyet kelimesinin hakkı ancak hesap kitap ve ikincil menfaatler olmadığı sürece geçerlidir 


Peki kullarının pek çoğu neden Allaha karşı samimi değildir!! Sadece bir kaç on yıl yaşadığımız bu küçük gezegende insanın bariz bir şekilde tüm canlı şeyler gibi yaratıldığı ve tüm canlı şeylere zıt olarak bir bilinç taşıdığı görülmektedir. Hiçbir vahye ihtiyaç olmadan mantıklı bir insan işi şu noktaya kadar götürebilir; 


” Canlı yaratıklarda bir sistem belirtisi var, doğal süreçler ile yada tesadüfen oluşamayacak bir yaratım süreci gerçekleşmiş gibi duruyor ve tüm bu yaratılışın merkezinde bilince, sorgulamaya, sevmeye, sevilmeye, eser çıkarmaya, medeniyet kurmaya ehil tek canlı insan. Sanki bir şeyler yada biri bizi burada sınamak istiyor gibi duruyor” 

Ama evrenin yüce yaratıcısı Allah işi bu bilinç ile bırakmamış ve içimize kendisine inanma içgüdüsü, (Allaha inanmak yaratılışımızda var) sorgulama içgüdüsü ve içimizden elçiler çıkararak yardımını doruk noktaya çıkarmıştır. İşte tüm bunların hepsi kullarının ona içten ve samimiyetle yönelmesi için yaratılmıştır. Ancak her şeye rağmen ben Allaha inanıyorum, yada ben Allah teslim oluyorum diyenlerin dahi birçoğu Allaha samimi olarak teslim olmamaktadır ve Allaha ancak bir ucundan ibadet etmektedirler. 

İnsanlardan kimi de Allah'a dinin bir ucundan ibadet eder; eğer kendisine bir hayır isabet ederse ona razı olur, kararlaşır ve eğer bir bela isabet ederse, yüzü üstü döner (dinden çıkar). 
Dünya ve ahireti perişan olur. İşte bu aldanış, apaçık ziyandır. Hac 11 


Bir ucundan ibadet edenler Allaha isyan eden, fasıklıkta zirve kullar yada Allahı yada sorumluluğu inkar eden bedbahtlar değillerdir. Bilakis bunlar Allaha ibadet edenlerdir ancak ibadetlerine ve sözde teslimiyetlerine şirk karıştırmışlardır. Şirkin yani Allaha ortaklar koşmanın olduğu yerde ise samimiyetten söz edilemez. Şirk samimiyeti yok eder. 


Müşriklik taklit ediciliktir, müşriklik kurumunun içinde samimi değer yargıları olmadığı ve ihlas olmadığı için müşrikler genelde birbirlerini taklit ederler buda bil ahire leş gibi bir samimiyetsizliktir. Belki samimi olarak içlerinde bulundukları durumu sorgulasalar bulabilecekleri çıkış kapılarını da taklitçilik ile yok etmekte kendi kendilerini bir zihinsel zindana kapatmaktadırlar. 


Çünkü ortalama bir zekaya sahip bir kişi rahatlıkla hayatın ve ölümün sahibinin Allah olduğunu bilir ve Kuranda onun en çok nefret ettiği şeyin kendisine şirk koşulması olduğunu görür ve önlemlerini ona göre alır. Yani bu şirk mefumundan çok korkar ve şüpheli olarak görünen yada eleştirilerin olduğu kişi, grup yada vb. oluşumlara karşı kafadan onları direkt reddetmeden incelemesini yapar ve ardından ihlasa yakın bir karar verir. Ancak bunu yapmaz ve taklitçilik yaparsa işte bunlar gibilere Allah şöyle demektedir; 


Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (imkanı) yoktur. O, akıl erdiremeyenlerin 
üzerine iğrenç bir pislik kılar. Yunus 100 


Allah söz konusu olduğunda yaratılmışların sistemleri temel alınarak örnek vermeler genelde geçersizdir. Çünkü Allah ikinin üçüncüsü, dördün beşincisidir. 


Hemen bugun hiç kibir yapmadan Allah ile olan ilişkinizi tespit edin, Allaha bir günün içerisinde ne kadar yer verdiğinizi düşünün, Allaha en son ne zaman dua ettiğinizi hatırlayın, en son ne zaman salih bir iyilik, hareket yaptığınızı düşünün, namazlarınızda secdeye giderken Allaha teslim olmuş bir kalplemi secde ediyorsunuz yoksa alacak vereceklerinizi mi hesap ediyorsunuz bunun düşünün ve cevap verin... Allahı hayatınızın merkezine almadan asla teslim olmuş sayılmazsınız, kendinizi kandırmayın, oyun oynamayı bırakın. Tüm evreni yaratmış yüce bir kudrete sanki bağış yapıyormuş gibi bir ibadet yaptığınız da gösterişli bir ruh halinde olmayın. Bizler zavallılarız o ise hükümdar, yakında ölüp çürüyeceğiz,asla çürümeyecek olan yüce Allaha, işte o derece kuvvetli yaratıcıya her şeyin sahibine nasıl teslim olunması gerekiyorsa o şekilde teslim olun. 


Onlar, Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Oysa kıyamet günü yer, bütünüyle O'nun avucu (kabzası)ndadır; gökler de sağ eliyle dürülüp-bükülmüştür. O, şirk koştuklarından mü? 


TÜYCÜKLER VE İÇTEN YAPILI KAMÇILI SİSTEMLER, OLABİLECEK EN 
İNDİRGENEMEZ KOMPLEKS SİSTEMLER 


MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Site Yazarı Önsözü: Sahip olduğumuz hemen her şeyde neden bu kadar çok detay var ? Eski yüzyıllarda insanlar bunlara vakıf olmamasına rağmen yine de yaratıcının gölgesini hissederlermiş ama bugün ne oldu Allahı komple hayatımızdan çıkardık... İnsanların yüce yaratıcıyı hayatlarından çıkartmalarının pek çok aptalca nedeni var ama en önemlisi onu tanımamaları ve bu konuda onlarında bir çabasının bulunmayışı. Aslında çaba dediğimiz şey sadece samimi olarak bir soru sormaktan ibaret ondan sonrasında Allah kuluna kim olursa olsun bilgi kapılarını açıyor. Üstelik en detay sayılabilecek hususlarda dahi, aynen bu yazımızda aşağıda gösterdiğimiz gibi. 

İnsan vücudu 60 trilyon civarı hücreden oluşmaktadır. Her bir hücre ise kendi içerisinde ayrı bir dünyadır. Adeta koca bir gezegendir insanın kendisi ve bu gezegenin yüzbinlerce farklı ihtiyacı içinde sayısız çok yetenekli az hata yapan işçiye ihtiyaç vardır. İşte bu işçilerden biri özellikle Türkiye'de çok az kişinin bildiği Cilia yada tüycük organelleri olarak adlandırılabilecek yapılardır. Prof. Dr. Michael Behe'nin 1996'da bilim dünyasında tartışılmasına yol açan cilialar birer yaratılış harikasıdır. Elektron mikroskopları ile bile oldukça zor görülen ve üzerine çalışılabilen bu sistem, sistemin arkasında ki yaratıcının kudreti ve gücü hakkında düşünen, akledebilen her bir kişiye önemli dersler vermektedir. 
Gözlerinizde, burnunuzda, boğazınızda ve kulağınızda pek çok farklı bölgenizde durmaksızın bu şekilde hizmet eden bu inanılmaz detaylı ve bir o kadar zarif organelleri kim sizin hizmetinize vermiştir ? Yoksa bu mucizevi sistem kendiliğinden mi var olmuştur ? 


İnsan vücudunun içerisinde ki bu inanılmaz teknolojik sistem içinizde ki onbinlerce farklı yaratılış mucizesinden sadece birisidir. Cilia tüm gücüyle sizi Allahın kudreti uyarmaktadır. 
Ciliaya kulak verin. 


Bu yazı Evolution News sitesinden ingilizceden türkçeye çevrilmiştir. Aslına sadık kalmak suretiyle bazı yerleri özet formatında verilmiştir. Çeviride hata olduğunu düşündürecek şeyler görürseniz lütfen uyarın, Teşekkürler 

Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, 


gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Ali İmran 190-191 

Prof. Michael J Behe'nin Darwinin Kara Kutusu[1] kitabında tanımını yaptığı İndirgenemez Kompleks moleküler makineler, hala verilmeye devam eden hediyeler gibi olmaya devam ediyor. Pek çok okuyucu (kitabın basıldığı tarih) 1996'dan daha öncesi tarihlerde 

Flagella|2)| yada Cilliayı[3] hiç duymamıştı. Bu makineler ile alakalı en dikkat çekici en önemli gerçek onların aradan geçen 25 yılda çok daha ikna edici ve reddedilemez kanıt olarak görünmeye devam ettikleri gerçeğidir ve bu gerçek indirgenemez kompleks yapıların Akıllı Tasarımın|4)J doğruluğunu tasdik eden kanıtlar sunduğunu ispatlamaktadır. Bakteriyal flagella gün geçtikçe daha da çok örnek verilen bir fenomen olma yolundadır çünkü motor vb. 
mesleklerden olmayan birisi dahi kolayca bunun bir motorsal işlevi olduğunu tanımlayabilmektedir. Daha az harika olmayan ancak daha geride kalmış bir başka popüler örnek ise Ciliadır. 

Behe ikinci kitabı Evrimin Sınırlarında|5| açıklamalarına eklemeler yaptı ancak baş döndürücü gelişmeler çok daha hızlı kendini güncellemekteydi. Cilia'nın sahip olduğu detaylar Akıllı Tasarım görüşüne şimdiye kadar olmadığı kadar destek sağlamaktadır, özellikle bu organelin nasıl var olduğu ile alakalı düşündüğümüzde. Bu küçük saç parçası tarzındaki oluşuma dikkatli bakıldığında bir maden ocağının içerisinde çift taraflı bir otoban varmışcasına gelişmiş bir ulaşım sistemi sunduğu dikkati çekmektedir. 


Current Biology[6] isimli dergide Gaia Pigino|7| intraflagellar Transport yani İçten Kamçılılarda ulaşım isimli bir önsöz yayınlamıştır.(IFT) Buna içten kamçılı denmiştir çünkü cilia bir çeşit kamçıdır ve latince kamçı benzeri hareket edebilen yapı anlamı taşımaktadır. 
Cilia'larda, Flagellalar gibi IFT sistemini büyük yapı bloklarını taşımak için bir nakliye aracı gibi kullanmaktadırlar. Bu eğer bizim boyutlarımızda bir değerlendirmeye tabi tutulsa çok çok çok ama çok çok uzun bir seyahate tekabül edecektir. 

Hareket edebilen cilialarda mevcuttur bunlar özellikle nefes borumuzun patojenlere karşı korunması için çok önemlidirler ve bunları da harekete geçiren bir öncül uyarı sistemi olarak da görülebilecek bir cilia daha bulunmaktadır. Cilia'nın tam olarak doğru bir formda olması hayati önem taşımaktadır. Eğer bir şeyler yanlış giderse yada yanlış olursa bu kez sorunlar baş göstermeye başlayacaktır, bunlardan bir tanesi ciliapathy|8) isimli hastalıktır. Hastalar bu hastalıkta büyük sorunlar yaşamaktadırlar ve bazı vakalar ölümle sonuçlanmaktadır. 
Evolution News daha önce bu konudan ve şu linkte bahsetmiştir. 


Cilialar yani tüycüklerin işlevini kısmen yada tamamen hatalı yapmasına sebeb olacak küçücük bir mutasyonun sonuçları inanılmaz trajiktir. Bu fotoğrafta ki çocuklar ciliaların vücuttaki işlevini çeşitli eksikler ile yapması nedeniyle Bardet Biedi isimli sendrom nedeniyle zeka geriliği yada tamamen görme yetisini kaybetmiştir. 


Parçalar Listesi 


Önce kaç adet oyuncunun bir cilia oluşturmak için bir arada olması gerektiğini gözden geçirmeliyiz. Pigino'nun parça listesi temelden en yüksek seviyeye kadar ulaşan 9-42 mikrotübülleri|9)| ile başlamaktadır. Mikrotübüllerin iki merkezi tekildir ve 9 ayrı bileşik yapıdan oluşan dışsal halka birbirinin eşi formatındadır. Bu rayların üzerinde iki motor bulunmaktadır; Kinesin-2, bu protein tabandan en uç noktaya ilerler ve Dinein2-, buda en uç noktadan taban seviyeye dönmektedir. Kinesin-2 bir kafaya, uzun sap benzeri organellere, ekleme ve iki ayağa sahiptir. Bu şekilde mikrotübüllerin üzerinde yük taşırken yürüyebilmektedir, bu harikulade motor 6 protein alt ünitesini de içinde barındırmaktadır. 
Dinein-2 ayrıca bir motora, organellere, zincir halkalara, kuyruğa ve iki adet güç için ATPI10) kullanan AAA+ ile güçlendirilmiş etki alanına sahiptir. Bunlar iki farklı motor çeşididir ve bir ekip ruhu ile mikrotübüller boyunca birlikte çalışmaktadırlar. 


IFT (intraflagellar Transportation) proteinleri IFT8, IFT176 gibi numaralandırılmışlardır. IFT- 
A gibi IFT kompleksleri 6 adet IFT proteininden oluşmuştur. IFT-B ise sahip olduğu 16 
protein ile farklı bir komplekstir. Bu yolculuk şekli yüklerin en uç noktalara dahi ulaşmasını sağlar, adeta nakliye için enerji sağlayan adaptör görevi görürler ki buna tubulin proteinleri, Dinein parçaları, hücre zarı proteinleri ve diğer IFT proteinleri dahildir. 


Temelde temel vücut yapısı BB olarak isimlendirilir ve bazı formları sekiz farklı BB proteininden oluşmaktadır. Buda fonksiyonel olarak ileriye yönelik yüklerin kargo ayarlayıcısı olarak fonksiyon görmektedir. Bu cilia'nın içerisine girmeye çalışan diğer moleküllerin girişine dair bir onay verir ve kargo nakliye ürünlerinin geri dönüş trenine binmesini sağlamaktadır. Tamı tamına 24 farklı protein IFT’nin minimum fonksiyon işlevi için gerekli olan protein sayısıdır ki buda teorik bir hesaplama ile çıkarılmıştır. Pigino şunu eklemektedir; ” Çok daha fazla şey öğrenilmeli” 


”Cilialar ve ötesi ile alakalı özellikle yeni teknolojilerde kullanılabilecek onların fonksiyonları ve mekanizmaları ile alakalı pek çok harikulade soru cevapsız kalmıştır. Ancak bereket ki geçtiğimiz yıllarda soğuk elektron mikroskoplu tarama, soğuk korelatif ışık, elektron mikroskopu ve mikroskop teknolojisinin gelişmesi ile pek çok yeni yaklaşım ile girişimlerde bulunulmuştur. Yerinde proteinleri tanımlamak vb uygulamaların kombinasyonlu yaklaşımı aktif IFT komplekslerinin izolasyonu ve onların yapay bir ortamda yeniden birleştirilmesi ve yeniden aktive edilmesi Bu IFT çalışmalarının gelecekte ki yaklaşımlar için çok büyük fırsatlar sunacağını göstermektedir.” 


Amino asitlerin sekansları her protein fonksiyonu için ciddi bir keskinlik gerektirmektedir ki bu proteinlerde çok daha uzundur buda onların tesadüfen oluşma olasılıklarını çok daha imkansız hale getirmektedir. IFT proteinleri çok büyüktür. Bir örnek olarak BBSome içerisindeki BBSI 593 amino asit kalıntısı içermektedir; IFT172 (IFT-B kompleksinin bir parçasıdır) ise 1749 adet amino asit kalıntısı taşımaktadır. Daha beter feci bir durum ise proteinlerin beraber çalışmak zorunda kaldıklarında ortaya çıkmaktadır. Bunu burada daha fazla uzatmanın manası yoktur ancak şurası çok bilgilendirici bir noktadır; Pigino makalesinde evrimden hiç bahsetmemiştir. 


Ciliların çeşitli zararlı mutasyonlar nedeniyle işlevlerini kaybetmeleri özellikle erken embryo döneminde omurgalılarda inanılmaz kötü sonuçlara yol açar. Çoğu ölümle biten sendromlardan ziyade polidaktik yani çok parmaklı olarak doğmuş olmak kısmen daha az zararlı gibi dursada bu çocuğun yaşam kalitesini keskin olarak azaltacak etkilerde bulunacağı açıktır. 


Trene Binmek 


Kargo yüklemek ve boşaltmak cilialarda 5 adımda gerçekleşmektedir. Öncelikle tren temel noktada birleşir. Kinesinler, mikrotübül çifti boyunca sıralanırlar ve onların baş kısımları birbirleri arasındaki sınıra değmektedir. Dinein parçaları o zamana kadar çoktan yüklenmişlerdir ve birbirleri arasındaki sınırlara dokunmazlar, böylelikle motorlar arasında meydana gelebilecek olası bir çete savaşından kaçınılmış olunmaktadır. Hücre zarı parçaları ve diğer kargolar IFT-A ve IFT-B yardımıyla yüklenmektedir. Bu şekilde iyi organize olmuş bir tek yöne giden bir araba gibi bütünüyle yüklenmiş tren, ATP tarafından enerji sağlanan çoklu kinesin-2 motorları yardımıyla ilerlemektedir. 


Tepe noktada 3. aşama başlamaktadır. Yüklenen kargo boşaltılır ve büyüyen Ciliaya ( Mikrotübüller ve hücre zarı) nakliye edilir. Eş zamanlı olarak dinein motorları aktivitenin akıbetini garantiye almak adına bir ara aşama olarak açık bir şekilde birleşirler. Kinesinler ise tekrar merkez, temel noktaya kargolanabilmek adına ayrıştırılırlar. Dördüncü aşamada dineinler aktive edilirler ve tren IFT kompleksleri ve bir takım çöpler ile birlikte temel noktaya gitmek üzere hareket ettirilir. Beşinci ve son aşamada ise kargolar indirilir, bu taşıma işlemini gerçekleştiren tren parçalara ayrılır ( Tren adını verdiğimiz şeyin protein parçalarından oluşmuş bir biyolojik yapı olduğunu unutmayalım ÇN) Eğer dar bir maden içerisinde, madencilerin ihtiyacı olan malzemeleri en ücra noktalara kadar taşımak için bir sistem tasarlasaydınız ancak bu kadar yapabilirdiniz ancak bu hücresel sistemin sizin tasarlayacağınızdan bir farkı var burada işler otomatik devam ediyor, yani otomasyon çoktan yapılmış. 


Herşey Harfi Harfiyen Çalışmalı 


Pigino ön yazılarında ciliopati isimli hastalığı anlatmak adına ciddi bir zaman harcamaktadır; yapısı bozulan ciliaların meydana getirdiği hastalıklar. IFT veya motor parçaları mutasyona uğradığında yada cilia gelişimi sırasında bazı hatalar meydana geldiğinde, korkunç sonuçlar meydana gelmektedir, gerçekten çok korkunç şeyler. Pek çok hasta kişi aslında hastalığına tanık olamadan yada hastalık teşhisi koyulamadan önce vefat etmektedir çünkü embriyonik gelişimin erken dönemlerinde meydana gelmektedirler ve bu durum omurgalılarda 14. haftaya kadar ölüme neden olmaktadır. Pigino 14 farklı bilinen ciliopati hastalığını tanımlamış ve isimlendirmiştir. Bardet Biedl[11] Sendromu ki bu sendrom pek çok hastalığında ana sebebidir örnek olarak Rod-Cone sendromu|12|), polidaktil[ 13], merkezi obezite, hipogonadizm|14), böbrek fonksiyon kayıpları ve görme kaybına yol açan retitis 


pigmentosa|15J sendromu. Çok daha detaylı raporlar dosyalar olmasa dahi bu hastalığın iskeletlere zarar verdiğini, gözlere, böbreklere, beyine ve vücuttaki pek çok çoklu sisteme zarar verdiğini bilebiliyoruz. 


Evet başlıkta da söylendiği gibi, herşey harfi harfiyen çalışmalı, çalışmadığı zaman bu talihsiz gencin yaşadığı sağlık problemlerini yaşamak çok doğal. Allah hataları da yeryüzünde yaratmıştır ki kulları eksiksizliğin, kusursuzluğun zaten normal bir şey olduğunu düşünmesinler. 


Genelde Çalışır 


İnsanların ezici bir çoğunluğu düzgün çalışan cilialar ile birlikte doğmaktadır, aşağıdaki alıntıda ciliaların bizler için ne kadar önemli oldukları yüzeysel olarak incelenmiştir; 


”Hücrelerin farklı sinyalleri algılayabiliyor olması gerekmektedir, söz gelimi hücre dışı ortamdan (Bir hücre için hücre dışı ortam kendi dış dünyasının tamamını oluşturur 

ÇN) düzgün çalışabilmek için gelen kimyasal yada mekanik sinyaller gibi. Pek çok ökaryotik hücre saç kılı tarzı hücrenin dışarısında bir anten gibi çıkıntı yapmış bir organel olan cilialar vasıtası ile bu sinyalleri hissedebilmektedir. Sinyalleşebilme ve algılayabilme kapasitesi konu cilialar olduğunda inanılmazdır. Embriyonik gelişimin ilk aşamalarında yada vücutlarımızın sağ-sol taraf asimetrisinin oluşturulmasında da önem arzetmektedirler. Bunların sonrasında cilialar organların doğru dürüst gelişmesi ve görevlerini ifa edebilmesi için tam olarak doğru çalışmalıdırlar. Beyin, böbrekler, kalp, karaciğer ve pankreas. Hassas algılamaya sahip cilialar bizi çevreleyen dış ortamları algılamamızı sağlamaktadırlar; Örnek olarak retinamızdaki bağlantı kurucu ciliların fotoreseptör olarak birleşmesi sayesinde görebilmekteyiz, koku alıcı nöronlarımız üzerindeki hassas cilialar sayesinde koku alabilmekteyiz ve kino cilialar sayesinde duyabilmekteyiz. Son olarak hareketli cilialar ise nefes yollarımızı düzenli olarak temiz tutarlar bu sayede akciğerlerimiz temiz kalır, ayrıca onlar beyin sıvısının beyin kıvrımlarına aktarılmasına da katkıda bulunmaktadırlar. Şurası muhakkak, ciliaların sorunsuz çalışması bizim için hayat memat meselesidir.” 


Profesör Behe bu yaratılış harikalarının ne kadar harika işler çıkardığını çok geniş kitlelere duyurarak harika bir iş çıkarmıştır. O ciliaları indirgenemez kompleksliğe bir örnek olarak 1996'da ortaya atmıştır. 2007'de ise o ciliaları karesi alınmış (Yani kat kat güçlenmiş olarak ÇN) bir şekilde indirgenemez kompleksliğe örnek olarak göstermeye devam etmiştir. 
Pigina'nın öncül yazısı ise ciliaların bu muhteşem özelliklerinden bahsetmez. Ancak görebilmeniz, duyabilmeniz, koku alabilmeniz, tadabilmeniz ve yürüyebilmeniz Cilianın yaratıcısının bunları bizim için olanaklı kılması ile mümkün olabilmiştir. 


[1] https://www.kitapyurdu.com/kitap/darwinin-kara-kutusu/1093 1.html Erişim Tarihi; 12/07/2021 (Bu kitap yüzyılın en etkili 100 bilim kitabından birisi olarak gösterilmiştir, ölmeden önce okunması gereken güzel kitaplardandır ÇN) 


[2] Bakteri kamçısı olarak türkçeye çevrilebilir. Bazı bakteriler sıvı ortamlarda hareket edebilmek için bir çeşit motor kullanmaktadırlar buna flagella denmektedir. Daha fazla bilgi için; https://tr.wikipedia.org/wiki/Kamçı (biyoloji) Erişim tarihi; 12/07/2021 

131 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sil Erişim Tarihi; 12/07/2021 

[4] Akıllı Tasarım, Evrenin ve içerisindeki herşeyin bir güç tarafından yaratıldığını, gücün kaynağının kim olduğu bilinemese de gücün kendisinin varlığına yönelik kanıtların çok keskin olduğunu savunan binlerce bilim adamının içerisinde olduğu bir vakıf benzeri kuruluştur. Daha fazla bilgi için; https://intelligentdesign.org/whatisid/ Erişim Tarihi 12/07/2021 

[5] https://www.discovery.org/b/the-edge-of-evolution/ 

[6] https://www.cell.com/current-biology/home Erişim Tarihi; 13/07/2021 

(7) Burada temel alınan makalenin yazarı bilim insanı, makalenin tamamına ulaşmak için https://Wwww.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(21)00454-1 Erişim Tarihi; 13/07/2021 

[8] https://en.wikipedia.org/wiki/Ciliopathy Erişim Tarihi 13/07/2021 

[9] https://en.wikipedia.org/wiki/Undulipodium Erişim tarihi 13/07/2021 

[10] Hücre içi enerji üretimi ve transferi ile görevli bir nükleotit. Küçük yapısına rağmen yapabildikleri inanılmazdır. Tek başına bir yaratılış harikasıdır ve kendine ait müstakil bir yazıyı hak etmektedir. Daha fazla bilgi için https://tr.wikipedia.org/wiki/Adenozin trifosfat Erişim Tarihi; 13/07/2021 

[11] https://www.hemensaglik.com/makale/bardet-biedi-sendromu-agryt Erişim Tarihi; 13/07/2021 

12) https://tr.wikipedia.org/wiki/Conn sendromu Erişim Tarihi; 13/07/2021 

13) https://tr.wikipedia.org/wiki/Polidaktili Erişim Tarihi 13/07/2021 

14) https:/Www.saglikocagim.net/hipogonadizm/ Erişim Tarihi 13/07/2021 

15] https://tr.wikipedia.org/wiki/Gece körlüğü Erişim Tarihi 13/07/2021 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Oldukça prestijli bir üniversite olan MİT'ten mühendislik alanında doktoraya sahip olan Brian Miller adaptasyonel değişimlerin neden yaratılış çıkarımı ile daha iyi anlatılabileceğini yalın ama zarif bir şekilde açıklıyor. Çok fazla teknik detay içermeyen yazı kısa sürede ve rahatlıkla okunabilmesi ile oldukça keyif vermektedir. Yazı şu https://evolutionnews.org/2021/08/engineering-better-explains-adaptation-than-evolutionary- theory/ adresten ingilizceden türkçeye tarafımca çevrilmiştir. 


Yoksa onlar, hiç bir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Tur 
Suresi 35 


Mühendislik (Tasarım) Adaptasyonlar İçin Evrimsel Biyolojiden Daha İyi Bir Açıklam 


Genel evrim görüşü içerisinde adaptasyon, X- aksları yada Y- akslarının varyasyonel özelliklerini veya genlerini temsil eden, sıklıkla yaşam için uygun olan koşullar olarak tarif edilmektedirler. Birde bunlara ek olarak Z-Aksları vardır ki bunlar ise çok büyük olasılıkla bağımsız olarak gelişen üreme sıvılarının hayatta kalması için gerçekleşen biraz daha başına buyruk bir süreçtir. Uygun yaşam koşulları boyunca oluşan her nokta, özelliklerin bir kombinasyonu olarak kendini göstermektedir ve noktalı alanlar uygun yaşam alanı boyunca populasyonların evrimsel avantajlar için takip edeceği patikaları göstermektedir. 


Mutasyonlar varyasyonları genişletir, doğal seleksiyondan umulan ise populasyonu yaşam uygunluğundan geçirmektir, nihayetinde çok büyük değişimler ile sürec sonuçlanacaktır. Pik noktalar en uygun koşulları temsil ediyorken yörüngenin eğimi tepenin en uc noktasına doğrudur, doğal seleksiyon ise populasyonu en uygun koşullara sürüklüyor durumdadır. 
Burada çok önemli bir nokta şudur; geleneksel evrimsel görüşe göre dışsal çevre, adaptasyonu yönetir ve değişen canlının sınırsız kontrolsuz bir şekilde zorunlu olarak değişeceğini öngörür. 


(Yukarıda anlatılanlara ÇN) Ters bir şekilde mühendislik modellemeleri organizmaların spesifik parametreler ile belirlenmiş kapsayıcı tasarım mantığı ile tasarlandığını argüme etmektedir. Bu parametreler organizmanın boyutsal özelliklerine etki eder (örnek olarak kemiğin kalınlığı) ve onların yoklukları durumunda sistemin çökmesine neden olabilmektedir. Bu zayıflıklara bir örnek olarak kemiğin gerilmesinin operasyonel sınırları geçmesi halinde kırılması verilebilir. 

Operasyonel Durum 


Bir organizmada tolere edilebilen varyasyon şu şekilde tarif edilebilir, organizmanın özelliklerinin sıhhati için bir dizi operasyonel parametreler ile belirlenmiş değişim ve buda organizmanın hayatta kalabileceği üç boyutlu bir uzay olarak tarif edilebilinmektedir. Örnek olarak bir ispinozun gagası çeşitli kalınlık ölçülerinde rahatlıkla ve oldukça işlevsel bir şekilde çalışabilmektedir aynı ispinozlar gaganın uzun olması gibi durumlarda da bir sıkıntı yaşamadan devam edebilecektir bu örneklemeler bu şekilde devam edebilmektedir. Çok kısa bir şekilde rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, bu çalışma parametreleri operasyonel yer çekimi durumları olarak tanıtılabilirler. Bu sistemlerin en iyi çalışma koşulları standart dış çevre koşullarında ortaya çıkmaktadır. Bu sınırlar en sıra dışı koşulların aşılmasına kadar tolere edilebilinmektedir. 


Çevresel koşullar tabi ki mutlak surette özellikle en marjinal hayatta kalma sınırlarının belirlenmesi hususunda rol oynamaya devam etmektedirler bu durum organizmanın içsel parametreleri tarafından kat bir şekilde doğal ortamında hayatta kalabilme sınırlarının tanımlanmasıdır. Yiyecek kıtlığı kasların küçülmesine neden olabilmelidir ancak kaslar yiyecek alma sınırları çok çok çok ekstrem bir şekilde pas geçilmediği sürece asla çok zayıflamayacak ve sallanmayacaktır. İşte bu noktadan sonra hayvan bir yiyecek bulmak için atılamayacak yada avcı kuş uçamayacaktır. Bunun sonrasında ise yok oluş gelir. 


Değerlerdeki farklılıklar içsel kapasitenin bireysel farklılaşmasının bir parçasıdır. Örnek olarak bir hayvanın yoğun ölçekli bir yaşamsal stress durumunda uzuvları uzayabilmektedir. 
Bu onun içsel adaptasyonel tasarımının bir sonucudur. Bu değişimlerin oluşmasında aynı zamanda topluluk içerisindeki genetik çeşitliliğin ve rastlantısal mutasyonlar ve doğal seleksiyonunda katkısı olmaktadır yada doğal genetik mühendisliğinin. Bundan ayrı olarak şu çok önemlidir ki bu operasyonel parametreler çevre tarafından üretilmemektedir bilakis yaratılış anında üretim aşamasında canlının vücudunda bir tasarım-mühendislik sistemi ile oluşturulmuştur. Daha ötesi yukarıda bahsedilen adaptasyonların mutlak surette bir sınır vardır. (Bu sınırın olması ve türlerde bu tarz değişimlere müsaade edilmesi müthiş bir mühendisliktir ÇN) 


Keskin Gerçek 


Çalışmalardan alınan sonuçlar kesinlikle mühendislik (yaratılış) modelini desteklemektedir. 
Genetik değişimler tüm türlerde keskin sınırlara sahiptir aynı ispinozların gagaların kalınlığı durumunda gördüğümüz şekilde. Bu genetik sınırlar asla aşılamamaktadır yani bir el kalınlaşabilir, zayıflayabilir, kısmen rengi değişebilir ancak bir yüzgece dönmez. İspinozların gagasında olduğu gibi kalınlaşabilir, incelebilir ancak gaga her zaman gaga olarak kalmaktadır. 


Bir türdeki varyasyonların çok fundamental değişimlere gittiğine dair hiçbir ama hiçbir kanıt yoktur. Bununla birlikte genetik bilgiyi ve çeşitliliği arttıran varyasyonları fundamental değişimlere götürebilecek hiçbir mutasyon gözlemlenmemiştir. 


Bu çıkarım fosil kayıtları ile de çok daha güçlendirilmektedir. Kanıtlar bol ve oldukça temiz olduğunda açık olarak görülen şey türlerin operasyonel sınırlarının bütünüyle bir tasarım mantığı ile oluşturulduğudur. Her ne zaman yeni bir tür yeryüzünde görülse o her zaman herhangi bir eksiği ve ara geçiş formları olmaksızın var olmaktadır. Daha da önemlisi herhangi bir fundamental değişim yaşamış bir türün devamı olarak gelmemektedirler. 


Gelecekteki Çalışmalar 


Adaptasyonlardaki mühendislik modellemeleri sadece çalışmalarla uyumlu değildir ayrıca çok daha faydalı çalışmaların kapısını açmak için kullanılabilirde. Enfeksiyon uzmanları patojenlerin arkasındaki mühendislik prensiplerini ve görüntüsünü tanımlayabilir ve gelecekte ki potansiyel çalışmalar için tahminler yürütebilirler. Bu bilgiler potansiyel aşılar ve tedavilerin kapısını açabilir. Biyologlar mühendisler ile beraber canlı varlıklar üzerinde çalışabilir ve tasarım parametrelerini tanımlayabilirler. Daha fazla çalışma biomimetik alanında yapılabilir ve canlılar üzerinde potansiyel değişik tedaviler ve hayatları kolaylaştıracak yapay kol ve bacak teknolojileri geliştirilebilir. Bu örnekler bu şekilde sayısız bir şekilde arttırılabilecektir. 
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Bloğumda artık sadece varlık bilim yazıları değil ancak aynı zaman da seyahat yazılarımı da bulabileceksiniz. Pek çok değme çatma gezginden kat ve kat fazla şehir görmeme rağmen bunları yazıya dökmemem sebebiyle insanlara ulaşamadığımı farkettim. Bu sebebten ötürü artık varlık bilim yazılarının yanına seyahat yazılarımı da ekleyeceğim. İlk yazıya henüz bitirdiğim orta asya gezim ve onun ilk durağı olan Kazakistan ile başlayacağım. 


Yüzölçümü olarak Türkiye'nin birkaç katı büyüklüğünde olan Kazakistan'ın büyük bir çoğunluğu adeta çöldür. Bu çöl toprakların içerisinde Türkiye'den direkt olarak uçabileceğiniz 3 şehir bulunmaktadır bunlar, Nursultan (Astana), Almatı ve Aktau'dur (Ancak yüksek ihtimalle Kazakistan'ın Özbekistan sınırında bulunan Cimkent için Pegasus bir sefer başlatacak) 


Yılın büyük bölümünü soğuk karasal iklim ile geçiren Kazakistan'a gitmek için en ideal sezon mayıs ayından eylül ayı sonuna kadardır. ÖZellikle seyahatinize Astana’yı ekleyecek olursanız kışın elzem olmadıkça seyahat etmenizi tavsiye etmem zira oldukça soğuk oluyor. 
Ben ağustos ayında gittiğim için bir nebze sıcak yaşamış olsam da bir gezgin için soğuktan daha kabul edilebilir bir konumu var sıcağın. Astana'ya uygun ve ucuz uçuş bulabilmek için mutlaka büyük havayollarının yani THY ve AirAstana'nın eposta bültenlerine üye olmalı ve sık sık bu şirketlerin websitelerini kontrol etmelisiniz. Bu sayede kampanyalı bir uçuş olduğunda bunu yakalamanız mümkün olabilecektir. Ortalama bilet ücretleri çift yön normal bir ayda 5500-6000 TL'yi bulabilmektedir. Kampanyalı dönemlerde bu fiyat 4000 TL'ye kadar düşebilmektedir. 


Bu gerekli dipnotlardan sonra biraz seyahatten bahsetmek istiyorum. Malum covid günlerindeyiz ve eski normallerimiz özellikle uluslararası seyahat zamanlarında radikal bir biçimde değişti. Öncelikle Kazakistan Türkiye'nin verdiği aşı pasaportunu havalimanında kabul ediyor ancak yinede Kazakistan dış işleri bakanlığının buna benzer bir duyuru yapmadığını bildirmek isterim. Benim önümde aşı pasaportu olan herkes sorunsuzca kontrolü 


geçti eğer aşı pasaportunuz yok ise o halde seyahatinizin başlangıcından en geç 3 gün öncesine kadar düzenlenmiş olan bir PCR test sonucuna ihtiyac duyuyor olacaksınız.(Uluslararası seyahat koşullarının çok hızlı değiştiğini aklınızdan çıkarmayın lütfen) 


Tam Arkamda görünen bina Devlet Başkanlığı Sarayı 


Kazakistan Türk vatandaşlarından bir aya kadar vize istemediği için vizeye ihtiyaç duymadan pasaportumla beraber gittim. Sınırdaki polisler oldukça kibar ve yardımsever, bana sadece seyahat sebebimi sordu ve ardından fazla bekletmeden hoşgeldiniz diyerek pasaportumu geri verdi. 


Astana havalimanı kentin merkezine bir miktar uzak bir havalimanı, kentin çeşitli bölgelerine sizi götürecek taksiler ve otobüsler terminalin hemen dışında sizleri bekliyor olacak. 
Havaalanında kısmen döviz bozdurmanız gerekecek ama 20 dolardan fazla bozdurmayın çünkü dışarıda havaalanından daha iyi kurlar bulacaksınız. 


Ancak bu noktada bir miktar can sıkmamız gerekli, Astana düzenli, güzel bir şehir görüntüsü verse de turistik açıdan neredeyse hiçbir şeye sahip değil. Sadece kentin merkezinde bulunan Bayterek kulesi ve onun çevresi görülmeye değer bir yapı tabi bu yapının hemen karşısında bulunan devlet başkanlığı sarayı ve avlusu da bunlara eklenebilir. Çok işiniz yoksa Astana'da çok oyalanmanızı tavsiye etmem, ülkenin güney kısmındaki Almatı çok daha fazlasını vaat ediyor. 


Şehirde fiyatlar aşağı yukarı istanbul gibi yer yer istanbuldan pahalı bir görüntü sergiliyor olsa da çok abartılı bir pahalılık mevcut değil. 1 doların 426 Kazak tengesi ettiğini ve bir kahveninde ortalama 500 Tenge olduğunu söyleyelim. 
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Astana Gezilecek Yerler 


Bir onceki yazimin sonunda belirttigim gibi Astana turistik olarak cok sey beklememeniz gereken bir yer. Ancak yinede gezilebilecek bazı yerler mevcut. 


— Parlamento ve Devlet Baskanligi Sarayi Bolgesi 


Hemen kentin kalbinde Parlamento, bakanliklar ve Devlet Baskanligi Sarayi ni icice bulabileceginiz bir bolge mevcut. 


— Bayterek Kulesi 


Devlet Baskanligi Sarayi karsisinda oldukca buyuk bir Alana kurulmus bir park bulunuyor. 
Bu parkin ortasinda ise 1996 yilinda yapilmis olan ve artik sehrin simgesi sayilan bu kule mevcut. 


Kuleye cikmak mumkun, ancak ucretli. Kisi basi 1000 tenge gibi bir rakama kuleye cikabiliyorsunuz. Hatirlatalim 1 USD 425 tenge. 


Kulenin ust katlarından sehri izlemek oldukca keyifli cunku Nursultan sehri oldukca duz bir cografyaya sahip. Yani gözünüzün görebileceği kadar görme alanı mevcut olacak. 


Bunun disinda sehirde birkac muze ve park var, Yani çokta fazla bir şey yok, turistik birseyler ariyorsaniz Astana sizi cok memnun etmeyebilir. 


Yinede her yer bir kere gormeye degerdir.... 
3. yazida Almati Dan bahsedecegim. 
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Döviz Kuru; Tenge 
1 USD= 425 Tenge 
Vize= Gerekmiyor 


Korona= 72 saat öncesi yapılmış PCR testi 


Kazakistan kocaman bir coğrafya ancak büyük çoğunluğu boş kurak arazilerden oluşuyor( Hoş şu an o boş kurak arazilerden petrol ve doğalgaz fışkırıyor) bu sebepten ötürü Kazakistan'ın büyük çoğunluğun da kara yada tren yolu seyahatlerinin bir şeyler görebilmek ve keşfedebilmek açısından çok da bir esprisi yoktur. Bu sebepten ötürü bende Astana'dan 
Almatı'ya tren yada otobüs ile değil ancak uçak ile geçtim. Uçak ücreti yaklaşık olarak 80 
USd yani 670 TL gibi bir rakama mal oldu. anlayacağınız üzere ülke içi uçuşlar bir hayli pahalı. Günün pek çok saatinde Astana- Almatı arası karşılıklı tarifeli seferlerin bulunduğunu da belirtelim. Yabancı olmanız hasebiyle yapabileceğiniz en konforlu ve en sorunsuz seyahati yapmanızı tavsiye ederim bunu da büyük olasılıkla https://airastana.com/tur/tr-TR Air Astana ile gerçekleştirebilirsiniz. 


Almatı havalimanı bir Türk şirketi olan TAV havalimanları tarafından işletiliyor ve oldukça yoğun bir havalimanı. Bu yoğun havalimanından sehre ya belediye otobüsleri ile yada taxi ile gecebilirsiniz. Taksi fiyatları eğer normal bir taksiye denk gelirseniz 10-15 USD arası değişiyor belediye otobüsü ise 0,33 cent yani 3 TL civarına denk geliyor. Tabiki belediye otobüsünü tavsiye ederim. Şehirde pek çok konaklama alternatifi mevcut, yabancı turistler için her zaman en iyisi şehrin en merkezi noktalarıdır. Şehrin en güvenli caddelerinden biri olarak Nauruzbey Batır caddesi üzerindeki yada yakınlarındaki konaklama tesislerini tavsiye edebilirim. 


Şehir Astana'nın aksine gerçekten ruhu olan bir şehir, mesela caddelerde, sokaklarda hissettiğiniz doku sizi Astana'dan sonra gerçekten ruha sahip bir şehre geldiğiniz hissini sağlıyor. Almatı Kazakistan'ın dağlık bir kesiminde bulunduğu için kış aylarında ülkenin diğer lokasyonlarına nazaran daha ılıman bir havaya sahip oluyormuş. Benim gittiğim dönem olan ağustos ayında ise şehir adeta yanıyordu. Daha iyi bir seyahat ayı Mayıs ayı olabilir. 


Almatı tüm eski sovyet şehirleri gibi hem ücreti kazanan insanlar hem de o insanların kazandığı ücretleri harcadıkları lokasyonlar göze alındığında fiyat, ücret dengesizliği yaşayan bir şehir. İstanbulun herhangi bir yerinde ortalama 1,7 USD”ye yiyeceginiz tavuk döneri Almatı'da 3 USD'den aşağı yeme şansınız yok. Ayrıca biraz hizmet kalitesi yüksek görüntülü bir tesise girdiğinizde fiyatların bölgeye göre oldukça yüksek olduğunu anlamanız uzun sürmüyor. Yine de Belarus, Ukrayna yada Rusya ile kıyaslandığında fiyatlar makul. 
Kazakistan'ın hiçbir noktasında güvenlik sorunu hissetmedim, hakeza Kazakistan'dada herhangi bir sorun yada sorun stresi yaşamadım. 


Gelelim Almatı'nın gezilebilecek noktalarına, yada başka bir değişle Almatı'da yapılabileceklere. 


— Koktebe 


Yani Göktepe, şehri saran dağlardan şehri izlemek oldukça güzel bir deneyim sağlıyor. Ama Koktobe'ye gitmek için taksi yada otobüs kullanmayın bunun yerine şehrin merkezinden 


Novotel'in hemen yanından kalkan Teleferikleri kullanın ve o şekilde tepeye ulaşın. Aynı şekilde inerkende teleferikle inin çok daha fantastik olacaktır. Tek yön ortalama 3 USD. 


Almatı'da dağlar nefesinizi kesecek. Cagatay hanlarının dinlenme bölgesi olarak da kullanılan Almatıyı mutlaka ziyaret etmelisiniz. 


— Panfilov Park 


Efsaneye göre Moskova'ya ilerleyen Alman tanklarını durduran bir grup Sovyet askerinin anısına inşaa edilmiş bir park. Park ayrıca oldukça büyük bir alana inşaa edildiği için parkın tamamını gezmeniz ciddi bir zaman alabilir. Aynı zamanda parkın ortasına yakın bir noktada Sovyetlerin Afganistan savaşında hayatını kaybeden Almatı doğumlu Kazak gençlerin isimlerinin yer aldığı bir anı heykelde görebiliyorsunuz. Ne yazık değil mi ?! Sovyetler uğruna müslüman gençler başka müslüman gençleri öldürmek için savaşmış. İdealizm şart... 


— Kazakistan Tarihi Müzesi 


Bu müzede yine Panfilov parkına çok uzak olmayan bir noktada yer alıyor. Bu müzeyi özellikle görmenizi isterim çünkü müze içerisinde Kazakistan'ın yakın tarihinde özgürlüğü pek de oyle kolay kazanamadığını gösteren sert gerçeklerin fotolarını vb. bilgilerini bulabileceğiniz kısımlar var. 


Bunlar haricinde şehirde bol miktarda Rus mimarisi ile inşaa edilmiş kilise, katedral mevcut. 
Ayrıca şehirde çok büyük pazar yerleri var ve yine bu pazar yerlerinde sık sık Ahıska Türklerini görebiliyorsunuz. Değişik bir ambians oluşuyor pazar yerlerini her zaman şiddetle tavsiye etmişimdir. 


Almatı için ortalama 5 günün yeterli olacağını söyleyebilirim ancak Almatı'nın etrafındaki bazı popüler turistik yerleri (Charin Kanyon gibi) ziyaret etmek isterseniz 10 gün civarı bir süre gerekeceğini söylemem gerekli. 


TÜRKİYEDE ATEİST-DEİST ORANI YÜKSELİYOR- YÜCE ALLAHI KÜLTÜREL 
BİR İNANCA ÇEVİRDİLER 
MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Türkiye'de ve aslında tüm dünyada bariz bir şekilde ateist-deist oranları ciddi manada yükseliyor, peki sorun ne ? Bilimin yüksek montanlı bir şekilde yaratılışa işaret ettiği, 


canlıların ve sistemin temelinde zeki ve çok güçlü bir varlığı tüm gücüyle işaret ettiği bir cagda neden bu veriler istediğimiz gibi gelmiyor ? Cevap belli ancak biraz uzun açıklamak gerekli ama ondan önce https://Wwww.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/13/turkiyedeki-inanc- inancsizlik-haritasi/ adresinden edindiğim tanınmış anket firmaları tarafından düzenlenmiş ve Türkiye'deki dindarlık ateizm oranlarının nasıl dramatik bir şekilde değiştiğini gösteren çalışmayı aşağıya ekliyorum. Önce çalışmalar ardından sonuçların yorumlanışı, sonuç—problemin tanımlanması ve çözüm şeklinde yazıyı nihayete erdireceğim Allahın izniyle. 


Farklı anket ve araştırma kuruluşları tarafından farklı yıllarda yapılan 

çalışmalarda Türkiyedeki inanç/inançsızlık gruplarına ilişkin verileri aşağıda sizler için derledik. 

Ama öncelikle GALLUP araştırma şirketinin 2012 yılı verilerine göre dünyada ateist nüfusun en yoğun olduğu ülkelere göz atalım: 

Türkiye'de ise durum şöyle: 


e Pew Araştırma Merkezi'nin 11 Haziran-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında 1046 kişiyle yüz yüze yaptığı ve 2020 yılında yayımladığı araştırmanın sonuçları: 
%71 Dinin yaşamlarında çok önemli olduğunu, 
%18 Dinin yaşamlarında biraz önemli olduğunu, 
%5 Dinin yaşamlarında pek önemli olmadığını, 
%3 Dinin yaşamlarında hiç önemli olmadığını belirtti. 
%3 ise “Bilmiyorum/Emin değilim” yanıtını verdi. 
Bu ankete göre “Din benim yaşamımda önemli” diyen Avrupa ülkeleri arasında Türkiye lider konumunda. 
e o Optimar araştırma şirketinin 7-14 Mayıs 2019tarihleri arasında 3500 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı din-inanç anketinin sonuçları şöyle: 
089,5 “Tanrının varlığına ve birliğine inanıyorum.” (Teist) 
%4,5 “Bir Yaratıcı olduğuna inanıyorum, ama dinlere inanmıyorum.” (Deist) %2,7 “Bir Yaratıcı olup olmadığından emin değilim.” (Agnostik) 
%1,7 “Bir Yaratıcı olduğuna inanmıyorum.” (Nonteist) 
%1,7 o “Cevap yok.” 

e KONDA şirketinin 10 yıllık değişim anketinde (2008-2018), 15 yaş üstü nüfusla 15-29 yaş arası gençler; ayrıca 2008'de 15-29 yaş arası gençlerle bugün 25-39 yaş arasında olanlar karşılaştırıldı. Anket 2008 yılında 2250'si gençlerden oluşan toplam 6482; 2018 yılında ise 1715'i gençlerden oluşan 5793 kişiyle kendi evlerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Anket sonuçları, ülkemizdeki ateistlerin sayısının 10 yılda 3 kat arttığını gösteriyor. Herhangi bir dine inanmayanların 9090'1 35 yaşın altında. Aşağıda Türkiye genelinde 2018 yılı sonuçları verilmiştir. Anketin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

%51 Dindar olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %4 azalma) 
%34 İnançlı olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %3 artış) 


%10 Sofu olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %3 azalma) 
%2 İnançsız olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %1 artış) 
%3 Ateist olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %2 artış) 


e MAK Danışmanlık'ın 12-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye'de toplumun dine ve 


dini değerlere bakış açısı üzerine yaptığı anket, 30 büyükşehir (Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bitlis, Bolu, Düzce, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Bilecik, Yozgat, Uşak), 23 il ve 154 ilçede, 5400 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre katılımcıların “Allah?ın varlığına, birliğine ve bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz?”sorusuna verdiği yanıtlara göre oranlar şöyle: 

%86 “Evet, Allah'ın varlığına, birliğine ve bizi yaratıp yaşattığına inanıyorum.” 

%6 “Evet, Allah'ın sadece varlığına ve bizi yarattığına inanıyorum, ama her şeye karıştığını 

veya karışacağını düşünmüyorum.” 

%4 “Hayır, Allah'a inanmıyorum.” 

%4 “Cevap yok / Kararsızım.” 


e Ipsos tarafından 2016 yılında internet üzerinden yapılan araştırmanın Türkiye için sonuçları 


şöyle: 
%2 Hristiyan 
%7 Dinsiz 
%6 Dindar değil, ama spiritüel 
%3 Agnostik 
%82 Müslüman e Pew Araştırma Merkezi'nin 2015 yılında 18 yaş üstü 947 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların; 
o56'sı dinin yaşamlarında çok önemli olduğunu, 
%27T’si dinin yaşamlarında biraz önemli olduğunu, 
%T si dinin yaşamlarında pek önemli olmadığını, 
403'ü dinin yaşamlarında hiç önemli olmadığını belirtti. 
e Gallup tarafından Barem Research kuruluşu aracılığıyla 2012?de 1031 kişiyle yapılan ankete katılanlardan; 
“73'ü dindar olmadığını, 
023'ü dindar olduğunu, o2'si ateist olduğunu belirtti. 
“2'si ise “Bilmiyorum/Emin değilim” yanıtını verdi. 
e Eurobarometer tarafından 2010 yılında yapılan ankete (sayfa 204)katılanların verdiği yanıta göre oranlar şöyle: 
%94 “Bir tanrının varlığına inanıyorum.” 
%1 “Üstün bir ruhun ya da yaşam gücünün varlığına inanıyorum.” 
%1 “Herhangi bir ruh, tanrı ya da yaşam gücünün varlığına inanmıyorum.” 
%4 “Bilmiyorum/Emin değilim.” 
Bu ankete göre Türkiye ve Malta, Avrupa'da Tanrı'ya inanan ülkeler arasında %94 oranla başı çekiyor. 


e KONDA Araştırma Şirketi'nin 5291 kişiyle yaptığı ve 2007 yılında yayımladığı ankete göre oranlar şöyle: 
%96,8 Müslüman 
%3,2 Dini inancı yok 
Müslümanların dindarlık seviyelerinin dağılımı ise şu şekilde: 
%34,3 İnançlı 
%52,8 Dindar 
%9,7 Dine adanmış e CIA verilerine göre(tarih belirtilmemiş) oranlar şöyle: 
%99,8 Müslüman 
%0,2 Diğer (çoğunluk Hristiyan ve Yahudi olmak üzere) 


84 milyon civarından nüfusun yaşadığı bir ülke için çok daha yeterli anketler en azından 
100.000 kişinin katıldığı anketler olabilirdi ancak yinede elimizdeki veriler de yorumlamak için oldukça yeterli. Hoş zaten hangimiz gündelik hayatta artan ticari ahlaksızlık, saadet zinciri dolandırıcılık hikayeleri, toplumda merhamet ve vicdanın çok azaldığını gösteren acımasız cinayetler vb. ile toplumumuzda Allahın artık kültürel bir varlık haline geldiğini bilmiyoruz ki !! 


Öncelikle rakamlar bariz bir şekilde toplumda hem dinin hayatında önemli bir yere sahip olmadığını hemde açıkça ateist olduğunu söyleyenlerin sayısının ciddi manada arttığını göstermektedir, bu noktada şunu ifade etmek gereklidir. Pek çok kişi Allaha bir aidiyet aksiyonu göstermemiş olsa da kültürel bağları ile ve kültürel kökenlerinin etkisi ile kendisine din ile alakalı bir şey sorulduğunda “Tabiki Allaha inanıyorum, onu çok seviyorum” vb şeyler söyleyebilmektedir. Bu islam teolojisi açısından “bir ucundan inananlar”[1] sınıfıdır mantıken de kültürel inanç koludur. Bu gibi kişiler ileride Allaha yönelebilirler, ihtimal dahilindedir ancak an itibariyle menfaatleri ile çatıştığında Allahın safında olmazlar, buda onları bizim Allaha yönelenler sınıfına sokamamamızı sağlamaktadır. İşte tüm bu anketlerde ve toplumda ezici çoğunluğu bunlar sağlamaktadır. Bunların bu durumunu olayın içine aldığımızda ise ortaya çıkan yeni rakamlar çok daha dramatiktir. Bunu bu kadar kurgulamak yeterlidir, belki başka bir yazının konusu olabilir biz araştırmaya geri dönelim. 

Ateistlerin oranı 3 kata yakın yükselmiş, dindarım diyenler azalmış ve hayatında dinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyenlerde azalmış. Bu noktada şunun tanımını yapmak gerekli; 


Din Nedir ? Neden Yaşanır ? 

Din Nedir ? 

Toplumda algılandığı mana ile din bir kişinin doğduğu, yetiştiği kültür içerisinde ki inançlar bütünüdür. Buna göre Japonya'da doğmuş olursanız oranın ritüellerini uygularsınız|2), Tayland'da doğmuş olsaydınız bu kez budist kültürün ritüellerini uygulardınız, ülkemiz Türkiye'de doğdugunuzda ise toplumun genelinin anladığı şekilde özetleyecek olursak; 

— Cumaları cuma namazına gidersiniz 


— Ramazan ayında oruç tutarsınız (Trajikomik bir şekilde sahur için kalkarsınız ancak sabah namazını kılmadan tekrar uyursunuz) 


— Kandil geceleri ( Kadir gecesi hariç böyle kutsal bir gece mevcut değil islamda) yakın akraba, eşe dosta o sözde gecenin ne olduğunu dahi bilmeden sadece dinen önemli olduğunu düşünerek mesajlar atarsınız. 


— Emekli olduğunuzda umre yada hacca giderek ” Ehh evet işte bakın harika bir dindarım, vicdanım şimdi çok rahat Allah için pek çok şey yaptım” diyerek kibrin nirvanasını yakalar Allah katında değerinizi sıfırlarsınız. 


Maalesef yukarıda yazdığım detayların tamamı gerçek, bu Türkiye özelinde bu gibi detaylar ile özetlediğimiz konuları konu Brezilya olsaydı katolik kültürüne ait kültler ile özetleyecek yada ateizm oranın yüksek olduğu bir ülke olsaydı o zaman da şöyle diyecektik. 


” Jonass Rastlantısal mutasyonlara dayanan evrim görüşünü fosil kayıtlarını inceleyerek bir kez daha gördü ve vicdanını evet bunları Tanrı yaratmış olamaz diyerek tekrar rahatlattı” (Hayali Jonass fosil kayıtlarını bağımsız bir gözle incelerse rastlantısal mutasyonlara dayalı bir evrim görüşünün ancak hikaye olabileceğini de görecektir) 


Toplumların anladığı din budur ancak aslında din gerçek manasıyla Evrenin Yüce Yaratıcısı Allah'a giden yoldur. Onun uğrunda gidilecek yol, alınacak mesafedir. Hayatınızdaki bir numaraya Yüce Allah'ı yerleştirmektir. Herhangi bir eylemden önce söz gelimi yere tükürmeyi ele alalım bu kötü hareketi yapmadan önce ” bunu yaparsam Allahın hoşuna gitmez” demektir. Dinin içerisinde hayatınızın bir numarasına Allah'ı yerleştirmediyseniz o dinin herhangi bir önemi olmaz. Allah ikinci sıraya düşmeyi asla kabul etmez. 


De ki: “Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Resülü'nden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimli ise, artık Allah'ın emri gelinceye 
kadar bekleyedurun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Tevbe 24 


Allah tevbe suresi 24. ayetinde açıkça benden daha değerli bir şey var ise hayatında ben onu bu şekilde kabul etmem diyor. Yani ya Allahı birinci sıraya koyarsınız yada koymayıp kendinizi kandırırsınız. Allahın birinci sıraya koyulmadığı hayatlar arttıkça toplumda Allah ve din kavramları gitgide daha kültürel renkler haline gelir. İnsanlar özünde bu kavramları reddetmeselerde asla gerektiği şekilde değer vermez ve umursamazlar. Böyle bir hal ve hareketin evrenin yüce yaratıcısına uygulanması ise kabul edilemez ki Allahda bunu kabul etmez zaten. Bu noktada en önemli şey Allahı tanımak ve tanıtmaktır. Tanınmayan şey sevilemez, sayılamaz, ilgi gösterilemez. 


Allahı Tanımak ve Tanıtmak 


Allah kendisinin hakkıyla tanınması için bizlere bir içgüdü vermiştir. Allaha inanmak ve ona yönelmek içgüdüsü. Bu hem bilimsel çalışmalarla hemde kuran ayetleriyle sabittir. Konu ile ilgili yapılmış en büyük bilimsel çalışmalardan birini daha önce bu sitede yayınlamıştım, buraya tekrar linki bırakıyorum. 


Hani Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (demişti de) onlar: “Evet (Rabbimizsin), şahid olduk? demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: “Biz bundan habersizdik” 
dememeniz içindir. Araf Suresi 172 


Aslında bu içgüdü ve birilerinin anlatmasına gerek kalmadan insan kendi zekasıyla Allahı bulabilir, bu oldukça basittir. İnsan hayatı boyunca ortalama 20000 gün civarı bir ömre sahiptir. Bu günlerin sadece bir kaç tanesinde aynaya bakıp yada doğaya, yediğine içtiğine bakıp 


— Yürümek için kendi kazanmadığı ayaklara 


— Çiğnemek için kendi kazanmadığı dişlere, çene yapısına ve onların harika bir koreografi ile çalışmasına 


— Görmek için kendi kazanmadığı gözlere 


— Tutmak için kendi tasarlamadığı yaratmadığı ellere ( ki insan elleri canlılar aleminde eşsizdir, bu eller medeniyet kurabilmemiz için tam gerekli tasarıma ve donanıma sahiptir. 
Primat ailesinden farklı canlıların elleri asla medeniyet kurabilecek tarzda bir yaratılışa sahip değildir- Bu konu ile ilgili Prof. Michael Denton'ın seri halinde çevirdiğim yazı serisinin tamamını okumanızı tavsiye ederim. https://bilimvemedeniyet.com/insanoglu-atesi-kullanma- becerisi-ile-yaratildi/ ) sahip değildir ancak yinede bunlara sahiptir üstelik en önemlisi insan sistemin merkezindedir, akledebilir, medeniyet kurabilir diğer canlıları yada doğayı kendi menfaatine uygun şekilde kullanabilir ki tamda şu anda bunu yapmaktadır. 


İnsana her istediğini veren Allaha karşı insanı yanıltan nedir ? Sermayesini her saniye kaybeden bizler için üzülecek kimse kalmayacak tüm imkanlarımızı kaybettikten sonra... 


Tüm bu detayları az bir zeka ile sadece bir gün ciddi olarak düşünmek insanı kendisinin başıboş bırakılmış bir canlı olmadığı gerçeğini bulmasına götürecektir. Peki bir yaratıcı tüm sistemi yaratırda neden sadece insana akletme kabiliyeti verir ve sistemin merkezine yerleştirir ?? İşte bu soruyu samimi olarak soracak hemen herkes artık Allahın hizmetkarlığına giden bir yolu yani hakkıyla dini bir hayatı bulma adayıdır. Görüldüğü gibi Allaha giden yol kolaydır ancak yolun etrafında da insanların kendi ahmaklıkları ile üretmiş olduğu tuzaklar vardır. 


Söz gelimi akşam işinden evine dönen genç Allahı tanımak için bir kaç yazı, belgesel izleyebilecek zamanı varken kesinlikle hiçbir aşaması gerçek olmayan, tamamıyla kurgu olduğunu kendisinin de çok iyi bildiği diziler ile zamanını geçirmektedir. Halbuki bütün günün ardından elinde sermaye namına boş bir bir iki saati kalmıştı. Yada bir pazar günü öğlen saat 13,00 e kadar uyuyan iş sahibi başka bir gencimizi ele alalım, bu kişi haftanın sadece bir günü bir zaman sermayesine sahipken bu sermayesini de yine uyku ve sacma sapan kahve buluşmaları ile geçirmektedir. Tabiki şöyle anlaşılmamalı, insanlar hiç sosyalleşmeyecek, hiç buluşmayacaklar sürekli bir şeyler yapacaklar hayır bunu kastetmiyorum. Kastettiğim şey bu tarz eylemlerin yapılabileceği ancak asli faaliyetin yani Allaha yönelmek için bilgi edinme, daha fazla öğrenme yada onu razı edecek davranışlar için vakit harcanması gerekliliğidir. 


Allahı tanıyan ve hayatlarında bir numaraya koyan kişilerinde bu noktada ciddi sorumlulukları vardır. Bu kişiler gündelik sohbetlerinde futbol, sinema vb. boş faaliyetler ile alakalı konuşmaz ve kıymetli zamanı ve enerjisini Allahı ve onun insanlara verdiği sorumlulukları hatırlatmak için kullanır. Ancak günümüzde Allahı bir numaraya koyan insanların dahi bırakın Allahı anlatmasını normal konuşmalarında dahi Allah lafzını o yüce lafzı kullanmadıklarını görebiliyoruz. Söz gelimi bir kaç seküler insanın olduğu ve iş konuşulan bir ortamda bu gibi kişilerin bu seküler insanların yanında gelecek ile konuşurken > Allah izin verirse” demesi emrini yerine getirmediğini görüyoruz. Bu gibi kişilerin açıktan Allahın ismini kullanması, Allahı anlatması ve bu konuda kınayıcının kınamasından korkmaması gerekmemektedir. İnsanların kınamasını mı yoksa Allahın dostluğunu kaybetmeyi mi daha önemsiz görmektedir, bu konuda karar vermeleri gerekmektedir. 


Sözün özü tanınmayan bir şey sevilemez, Allahın tanınabilmesi için ise insanların Allahı öğrenmeye çalışması gerekmektedir. Bu konuda samimi bir kaç kere düşünmek dahi insanı Allaha yaklaştıracaktır. 


Endülüslü düşünür ibni Tufeylin “Hay Bin Yakzan” isimli romanında işlediği çocuk karakter gibi insan samimi bir şekilde sorarsa Allah ona yolu kolaylaştırmıştır. 


Sonuç olarak toplumda ateist-deist oranlarının yükselmesi ve toplumun dini bir kültür formatında görmeye başlaması Allahın hayatımızdan çıkmaya başladığının açık bir göstergesidir. Allahı hayatından çıkaran toplumlar bize herşeyimizi veren evrenin yüce yaratıcısına açıkça nankörlük etmiş ve üzerlerindeki bereketi kaldırmıştır. Allah yeryüzünü de gökyüzünü de bir amaç ile yaratmıştır ve insanın burada geçirdiği zaman oldukça sınırlıdır. 
Bu sınırlı zaman süresince insan yaratıcısını tanımaya çalışmalı, onu razı edecek davranışlarda bulunmalı ve bütünüyle Allaha yönelmelidir. Hayatınızda birinci sırada Allah var yada yok, Allah ikinci sırada olmayı kabul etmiyor. 


Onlar, Allah'ın, yüceliğini, kudretini, kadrini, zâtını vasfının, sıfatlarının tecellisinin ifade ettiği şekilde künhüyle kavrayamadılar, Allah'ı hakkıyla tanıyıp saygıyla hafsalalarına 
yerleştiremediler. Allah güçlü, kudretli, üstün ve hükümrandır. Hac 74 


(11 İnsanlardan kimi, Allah'a bir ucundan ibadet eder, eğer kendisine bir hayır dokunursa, bununla tatmin bulur ve eğer kendisine bir fitne isabet edecek olursa yüzü üstü dönüverir. O, 
dünyayı kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu, apaçık bir kayıptır. Hac 11 

[2] https://islamansiklopedisi.org.tr/sintoizm 


SÜREKLİLİĞİ OLMAYAN FOSİL KAYITLARI DARWİNCİ EVRİMİ 
ÇÜRÜTÜYOR 
MuratS -bilimvemedeniyet.com/(16.11.2021) 


Site yazarı Önsöz;Bu makale https://Www.amazon.com/Comprehensive-Guide-Science-Faith-Exploring/dp/0736977147 adresinden detaylarını görebileceğiniz kitaptan alınmıştır. 
Makalenin yazarı Günter Bechly[1] saygın bir paleontologdur ve aktif olarak fosiller ile çalışmaktadır. Ateistik yada hali hazırda kabul edilen evrimci görüş fosil kayıtlarının ve türlerinin birbirinden ayrılmasının oldukça uzun zaman aldığını ve çok çok yavaş değişimler ile gerçekleştiğini iddia etmektedir. Ancak fosil kayıtları bunun tersini gösteriyor. O halde fosil kayıtları ne tür çıkarımları desteklemektedir... 


Her teori keskin tahminlerde bulunur. Darwinci evrimde ise bu oldukça yavaş ve birbirini takip eden değişimler yoluyla evrimdir, yani zaman içerisinde büyük zıplamalar değil ama oldukça büyük bir zamanı kaplayan oldukça yavaş hareketler ile değişimler. Darwinin kendisinin de böyle oldukça yavaş ilerleyen bir evrimi savunmasının ana nedeni organizmalardaki ani değişiklikler yoluyla gerçekleşecek bir evrimin mucizevi aksiyonlara ihtiyaç duymasıdır. Bununla birlikte başyapıt eseri olan türlerin kökeni kitabında en az 6 kere bunu vurgulamıştır ” Doğa sıçramalar yapmaz”. 

Eğer Oldukça Yavaş İlerleyen Evrim Yanlış İse 


Bu iddia (Oldukça yavaş ilerleyen evrim, Darwinizm) Darwinistler tarafından bugün dahi kullanılmaktadır. Kötü bir şöhrete sahip olan Darwinizm borazanı ateist Richard Dawkins bunların en iyi bilinenlerindendir 2009 yılında çıkardığı ve çok satanlar listesine giren kitabında ” Yeryüzündeki En Etkileyici Şölen” (Greatest Show on Earth) şu oldukça dikkat çekici yorumunu yapmıştır; ”Evrimin tedrici bir şekilde ilerleyip ilerlemediği hususu 


kanıta gerektiren bir durum değildir, eğer makul bir açıklama olsun istiyorsak bu zaten böyle olmak zorundadır” Bu açıkça tedrici, oldukça yavaş ilerleyen evrim sürecinin ve onun getirdiği çeşitliliği doğal yollardan açıklamak istiyorsak Darwinizm için sadece bir opsiyon değil ancak vazgeçilmesi mümkün olmayan, olmazsa olmaz bir özelliğidir. Yani eğer tedrici evrim süreci yoksa darwinism çürütülmüştür demektir. 


Ancak Darwinizmin tahminlerinin aksine fosil kayıtları ise kesinlikle tedrici görünümü onaylamamakta ve aksine bunun karşısında durmaktadır. Darwin?'de bu durumun farkında idi ve bunu açılamak için fosil kayıtlarının ve ellerindeki örneklerin yeterli olmadığını söylemekteydi. Meşhur paleontolog Phillip Gingerich|2| sinirli bir şekilde bu duruma dair dikkat çekici bir cümle kurmuştu; ” Kanıtların yokluğu, kanıtların yokluğudur, yoklukların kanıtı değil.(3) 


Duane T. Gish 


Fosil bilim geçmişimize ışık tutabilecek yegane bilim dalıdır ve bu bilim dalı açıkça yaratılışı göstermektedir. Bir seri halinde yazdığım yaşamın gerçek tarihi yazı dizisini okumanızı tavsiye ederim. Serinin ilk yazısına şuradan ulaşabilirsiniz. 

Yoksa onlar, hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Tur 35 


Plajda Yürümek 


Fosil kayıtlarının yetersizliği üzerinden Darwinismi savunmak artık geçerli bir seçenek değil. 
Akıllı tasarım teoristi ve bilim filozofu Paul Nelson[4] kuvvetli bir şekilde bunun neden mümkün olmadığını açıklamıştır; 

> Plajda deniz kabukluları ve benzerlerini toplamak gibi bir hobi edindiğinizi varsayın. 
Hergün sahil boyunca yürüyorsunuz ve gel gitler ile sahile ne vurduysa topluyorsunuz. 
Başlangıç günlerinde bu size hergün yeni bir keşif yaşatacaktır, yeni salyangoz biçimleri, değişik görüntülü midyeler, değişik deniz yıldızları ve deniz kaktüsleri vb. Ancak bir süre sonra artık herşey sıradanlaşmaya başlayacak çünkü her gün aynı şeyi bulmaya başlayacaksınız. ( Kıyıda bir balina yada kapalı bir şişede mesaj gibi şeyler bulmadığınız sürece). Yeterince aynı tekrar maruz kaldığınızda artık bununla alakalı bir karara yani bulunabilecek herşeyi bulduğunuza, hiçbir şeyi kaçırmadığınıza dair bir karara ulaşmış olacaksınız. 


Aynı yaklaşım fosil bilimciler (Paleontologlar) tarafından fosil kayıtlarının yeterliliği 

içinde kullanılmaktadır; Buna Toplayıcının eğrisi|5)| adı verilmiştir. Pek çok fosil grubunda artık biz bu kanıt doygunluğuna ulaşmış bulunmaktayız, yani elimizde ki kanıtlar hayatın geçmişi ile alakalı yeterli görüntüyü vermektedir. Bunu neden bildiğimize dair başka bir sebep ise; Eğer fosil kayıtlarındaki boşluklar yani sürekliliği olmayan değişimler sadece kendi keşiflerimizin eksikliği sebebiyle oluşmaktaysa fosil kayıtları hususunda ciddi, çözülememiş sorunlar olması gerekirdi ancak elimizde bunun tam aksi bir durum mevcuttur. Daha fazlası olarak şunu biliyoruz, bu tarz problemler çok daha şiddetli bir şekilde meydana gelmeye başlamıştır. Darwinin problemi küçülmemiş ancak çok daha büyümüştür, eğer kendisi hayatta olsaydı kanıtın kendisini muhtemelen desteklemediğini kabul edecekti, çünkü takipçilerine nazaran Darwin çok daha ihtiyatlı idi. 


Uygun Bir Zaman Ölçeği 


Tabiki yeryüzündeki değişimlerin ani yada ani olmayan bir şekilde gerçekleştiğine dair bir zaman ölçeği hususunda düşünmeliyiz. İnsan tarihi konusunda bir olayın meydana gelmesinin pek çok yıllar aldığı konusunda pek konuşmak istemeyiz. Ama biyolojik ve jeolojik dönemler söz konusu olduğunda yeni bir grup organizma, yeni bir vücut ile 5-10 milyon yıl arası bir zamanda ortaya çıkabilmektedir. Neden böyle olmaktadır ? Çünkü omurgalı yada omurgasız türlerin ortalama olarak yeryüzünde boy göstermeleri 2,5 ila 10 milyon yıl arasıdır. 


Bu şu anlama gelmektedir; bir türün başka bir türe dönüşebilmesi için 5 ila 10 milyon yıl gerekmektedir. Bu Darwinci evrim için inanılmaz derecede düşük bir zaman dilimidir 


[1] https://www.bechly.at/ Alman bir paleontolog olan Gunther Bechly kendi biyografisinde tesadüfi süreçler ile ilerleyen evrim sürecinin bilimsel olarak kabul edilemeyeceğini söylemektedir. 

[2] Ünlü paleontolog Phillip Gingerich için bir biyografi https://en.wikipedia.org/wiki/Philip, D. Gingerich 

[3] Yoklukların kanıtı argümanı Darwinistler tarafından yaratılışı savunan bilim adamlarına karşı adeta bel altı bir saldırıdır. Darwinistlere göre bilimin henüz ulaşamadığı alanlarda yada yetersiz olduğu alanlarda yaratılışı savunan bilim adamları bu boşluğu kullanarak argüman üretmektedirler. Ancak bu sadece bel altı bir saldırıdır, çünkü bu yazıdada görülebileceği üzere elimizdeki kanıtlar oldukça yeterlidir, kanıta bakarak ve bunun yeterli olduğu görülerek Darwinismin çöktüğü konuşulmaktadır. 

[4] https://www.discovery.org/p/nelson/ 

[5] Toplayıcının eğrisi terimi ile ilgili daha fazla bilgi için https://terrestrialecosystems.com/species- 


accumulation-curves/ 


HARVARD ÜNİVERSİTESİ, ATEİST BİR BAŞ PAPAZ SEÇTİ 
29 Ağustos 2021 Pazar-cumhuriyet 


New England'daki ilk püriten seyyahlara hizmet edecek ruhban sınıfı yetiştirme misyonuyla kurulan Harvard Üniversitesi'nin ilk kez, herhangi bir tanrıya inancını açıklamayan bir baş papazı oldu. 


Harvard Üniversitesi'nde bütün din toplumlarının başına tarihte ilk defa bir ateist getirildi. 


Harvard'da 2005'ten beri hümanist papaz olarak görev yapmış bir hümanist olan Greg Epstein, üniversitenin ilk günlerine kadar uzanan sayısız dini organizasyonu arasında hümanizmin iyi finanse edilmiş ve hayli görünür bir unsur olarak yerleşmesini sağlamıştı. 


Independent Türkçe'de yer alan habere göre; din görevlilerini eğitmek için kurulan kurum sessizce radikal bir adım attı. Ezici çoğunlukla teistik birçok inanç ve mezhebi temsil eden 30'dan fazla üye, Epstein'ı üniversitenin papazlar organizasyonunun başkanı seçti. 


Seçildiği duyurulduğunda New York Times'ta yayımlanan bir portrede söylediği gibi, Epstein hem Harvard hem de MIT'de papaz olarak aktif bir rol üstleniyor. Ayrıca "dini mülteciler" konusuna, yani "dinine bağlı ailelerde yetişen ve üniversiteye manevi anlamı daha yumuşak bir formda ararken gelen kişilere" özel ilgi duyuyor. 


Epstein, ilgili haberi paylaştığı bir tweet dizisinde kendisini seçtikleri için papaz arkadaşlarına şükranlarını sundu. 


New York Times haberini paylaşırken “Özellikle ©(HarvardChaplain'deki harika meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı: 


"Bu hikaye aslında onlarla ve bu günlerde her zamankinden daha önemli olan ortak çalışmamızın önemiyle ilgili... 


An itibarıyla 20 yıldan uzun süredir devam eden bu yolda bana ilham veren hümanist kurumlara teşekkür ederim. Siz olmasaydınız burada olmazdım; sizler birçoğumuz için çok büyük anlam taşıyorsunuz." 


Epstein aynı zamanda Good Without God: What a Billion Nonreligious People Do Believe? 
(Tanrı Olmadan İyi: Dinle İlişkisi Bulunmayan Bir Milyar İnsan Neye İnanıyor?) kitabının yazarı. 


Kitap, Richard Dawkins ve Christopher Hitchens gibi önde gelen, tartışmacı "yeni ateistlerin eserlerindeki "düşmanlığa ve hoşgörüsüzlüğe" karşı hümanist bir tepki olarak sunuluyor. 


Epstein, kitabın ön sözünde, "Tüm dinlerden veya hiçbirinden, hoşgörülü, adil fikirli insanlar, Tanrı olmadan iyi biri olup olamayacağımız sorusu üzerinde kafa yormazlar" diye yazıyor. 


"Cevap evettir. Nokta. Milyonlarca ve milyonlarca insan öyle, her gün. Fakat Tanrı olmadan neden iyi olabileceğimiz sorusu çok daha uygun ve ilginçtir. Ve Tanrı olmadan nasıl iyi olabileceğimiz sorusu kesinlikle çok önemlidir. Bunlar bu kitabın soruları: Hümanizm tarafından sorulan ve cevaplanan temel sorular." 


SORU VE CEVAPLARLA EVRİM 
Prof. Dr. Adem Tatlı-Nisan 2009 388. Sayı -zaferdergisi 


Geçen ayın belki de en hararetli konusu, TÜBİTAK dolayısıyla gündeme gelen evrim konusuydu. Evrimciliğin neredeyse ilerici ve aydın olmanın bir göstergesi gibi sunulması, aslında evrimcilik hakkında “alternatif inanç” yakıştırması yapanların pek da haksız olmadıklarını göstermesi açısından oldukça anlamlıydı. Fakat, Marks'ın tarih ve madde üzerinde kurduğu toplumsal sınıf teorisi veya Freud'un psikanaliz teorisi gibi yıllar yılı belleklere kesin gerçeklermiş gibi kazınmış olan “kült teorilerin” ne kadar eksik ve hatalı olurlarsa olsunlar öyle kolay kolay rafa kalkmayacağı da bir kez daha ayan beyan görüldü. 
Biz yine de, bu konuda en yetkin isimlerden Prof. Dr. Adem Tatlı'nın görüşlerine başvurmadan edemedik. 


Evrim Teorisi”nin Bilimsel Değeri Nedir? 


Evrim Teorisi, bilimsel kıstasları taşımayan, yani laboratuvarda denenemeyen, çoğunlukla metafiziğe dayalı görüşleri bünyesinde barındıran felsefi bir düşünce tarzıdır. 


Metafizik ise; sonuçların bilimsel bir biçimde ifade edilememesi ve bilimsel olarak doğrulanamaması anlamında her türlü felsefi düşünce olarak ifade edilir. 


Evrime her ne kadar bilimsel bir şekil verilmeye çalışılsa da, metafiziksel varsayımlara yapışıldığı görülmektedir. İstenilse de bu metafizik düşünceden kaçınmak mümkün değildir. 
Çünkü, maddenin ve âlemin varlığı, canlılığın mahiyeti, Yaratıcı'nın kimliği ve vasıfları gibi konuların büyük bir kısmı Evrim Teorisi'nin gündeminde olduğu sürece, metafizik yaklaşımlar kaçınılmaz olacaktır. 


Darwin, Antik Çağ'dan beri süregelen ve metafiziğe dayalı evrim düşüncesini teolojik, yani inanca dayalı bir yaklaşımla sunmuştur. 


Evrimcilerin evrim teorisine güçlü bağlılıkları, onları her türlü metafiziksel tahminleri yürütmeye sevk etmiştir. Evrimin belli başlı argümanları ve bunların başarısı, onun bilimsel desteğinden değil, yaratılışa karşı oluşundan kaynaklanmaktadır. 


Evrimin eldeki en iyi açıklama olduğu sıkça ileri sürülür. Böyle bir iddia ise, bilimsel olmayan bir hükümdür. Evrimin doğruluğunu başta kabul edip, onu destekleyecek deliller aramak, bilimsel olmayan maksatlı bir davranıştır. 


Norman Geisler ve Ronald Brooks, evrimin bilimsel bir metotla irdelenmediğini ve ön kabullere dayandığını dile getirir ve şöyle derler: 


“Evrimi eleştiren kimse, evrimin yanlış olduğunu göstermekle yetinmeyip, meseleyi de çözmelidir. Evrimi yanlışlamak yeterli değildir. Çünkü, daha iyi bir çözüm bulana kadar onun doğru olduğu kabul edilecektir. 


Ancak, bilim böyle yapılmaz. Bu savunmada evrime, bilimde yeri olmayan özel bir konum verilmiştir. Böyle teorilere önceden özel bir konum atfedilmesi bilimsel bir yaklaşım değildir.” 


Meşhur antropolog Servier de evrimciliğin laik bir din dogması haline geldiğine ve bu nüfuzun kırılması gerektiğine şöyle işaret eder: 


“Evrimcilik, Batı'nın laik din dogması haline gelmiştir. Yeni kuram ve değerlendirmelerin ortaya konabilmesi için, önce evrimciliğin reddi gerekir.” 


Evrim teorisinde esaslı, ama gizli bir dinsel etki vardır. Hem Darwin ve hem de günümüzün modem evrimcileri, metafizik önermelere başvurmaktadırlar. 


Kant, Yargı Gücünün Eleştirisi adlı eserinde bir bilimin ancak matematiksel olduğu oranda gerçek bilim olduğunu ileri sürmektedir. Kant'a göre, Evrim Teorisi'nin içinde matematiksel argümanların çok az oluşu, onun bilimsel bir teori sayılmasını tartışmalı hale getirmektedir. 
Ünlü felsefeci Bernard Russell de evrimin gerek metot ve gerekse ilgilendiği problemler bakımından bilim olmadığını dile getirerek şunu söyler: 


“Evrimcilik, şu ya da bu biçim altında çağımızın ağır basan bir inanç şeklidir. Evrimcilik, gerek metoduyla ve gerekse ele aldığı problemlerle, gerçek bir bilim değildir.” 


Bir başka düşünür de evrim metodunun bilimsel olmadığını ifade eder: 


“Evrim içten içe bilim dışı savlara yaslanan düzenleyici bir fikirdir. Evrim, çeşitli bilim disiplinlerine başvurmaktadır ama, kendisi bilimsel değildir. Bu bakımdan daha iyi bir bilimsel açıklama sunması beklenmelidir.” 


Çağımızın seçkin bilim felsefecisi Karl Popper'e göre bilimselliğin ölçütü doğrulanmaya değil, yanlışlanmaya elverişliliktir. Ona göre bir bilgi veya sonucun özelliği, yanlışlamaya müsait olmasıdır. Halbuki Darwinciliğin öyle bir teste elverdiği söylenemez. Darwinciliği doğrulayan bazı olgusal veriler gösterilebilir. Ama bilimselliğin ölçütü doğrulanmaya değil yanlışlanmaya elverişliliktir. Başka bir ifadeyle, Darwinciler teorilerinin hangi muhtemel gözlem sonuçlarıyla yanlışlanabileceğini ortaya koymuş değillerdir. Dolayısıyla Darwincilik bilimsel bir teori olmaktan çok metafiziksel bir yapıya sahiptir. 


Kısaca ifade etmek gerekirse, bu teori bilim kriterlerine uymamaktadır. Bilimsel değil, metafizik yönü ağır basan felsefi bir düşünce tarzıdır. 


Aristo Felsefesi İle Evrim Teorisi Arasında Nasıl Bir Bağ Kuruyorsunuz? 


Aristo felsefesi, Antikçağ ve Ortaçağ boyunca yaklaşık iki bin yıl, fikir âlemini etkisi altına almış, pek çok faydalı görüş ve düşüncenin tartışılmasına ve kabulüne asırlarca engel teşkil etmiştir. Aynı durum şimdi Evrim Teorisi için söz konusudur. Bu teori taraftarları da, her türlü farklı düşünce ve yoruma kapalıdırlar. Evrimin alternatifi görüşlere asla müsaade etmemektedirler. Bu düşüncenin bilimsel olduğu ve bunun karşısındaki her türlü görüş ve düşüncenin bilim dışı ve inanca dayalı metafizik yaklaşımlar olduğu ısrarla nazara verilmektedir. 


Bunun çözümü nedir? 


Evrim Teorisi”nin mutlak doğru olduğu tezinden vazgeçilmeli ve bu teorinin kritiği yapılabilmelidir. Ümit verici Yaratılış Teorisi, Sıçramalı Denge Teorisi, Ortak Yaşam Teorisi, 


Karmaşıklık Teorisi ve Akıllı Tasarım Teorisi gibi Darwinizme alternatif teorilere de yer verilmelidir. 


TÜBİTAK'ın Bilim ve Teknik Dergisinde Evrim Teorisi?ne Yer Verilmeyişini Nasıl Değerlendiriyorsunuz? 


Bu dergi Ortaöğretim öğrencilerine hitap etmektedir. Varlıkların ve özellikle canlıların ortaya çıkışını inceleyen evrim teorisi hakkında fikir yürütebilmek, daha doğrusu, bu teoriyi anlamak için; geniş bir genetik, embriyoloji ve ekoloji bilgisine, derin bir jeoloji kültürüne, antropolojik tecrübe ile biyokimya ihtisasına sahip bulunmak, omurgasız ve omurgalılar sistematiğini, karşılaştırmalı anatomi derslerini okumuş olmak gerekir. 


Bu ilim dallarından bazılarının ismini bile duymayan, tam manasıyla geni, kromozomu ve mutasyonu kavrayamamış ortaöğretimdeki gençlere, Australopithecus ve Remapithecus gibi fosil serilerini ve primatların soy ağacını vermek, hangi ilmi gelişmenin önünü açacak ve onlara okuma şevk ve heyecanını verecektir? Ortaöğretim öğrencisi, bilgileri olduğu gibi alır ve o bilgileri kanun şeklinde doğrular olarak kabul eder. Dolayısıyla, genelde felsefi ağırlıklı ve çok geniş bilgi birikimini gerektiren evrim teorisini, mutlak doğrular gibi bu seviyedeki öğrencilere takdim etmek eğitim metodu açısından uygun değildir. 


Evrim Konusuna Ne Zaman Yer Verilmelidir? 


Yükseköğretimde sadece biyoloji öğrencilerini ilgilendiren bu evrim konusu, üniversitelerin biyoloji bölümlerinin son sınıflarında ve son devresinde programda yer alır. Böylece, Yükseköğretim öğrencisinin edindiği biyoloji bilgileri ışığında konuyu daha iyi değerlendirebileceği düşünülür. Öğrencinin felsefi yorum ve düşüncelerini serbestçe ortaya koymasına zemin hazırlanmış olur. 


Evrim Teorisi Etrafındaki Tartışmanın Altında Yatan Bir Yaratıcının Kabulü Veya Reddi Mi Vardır? 


Aynen öyle. Mesela elinizde bir gözlük var. Bunun hangi maddelerden yapıldığını, ne iş gördüğünü en ince ayrıntılarına kadar inceliyorsunuz. Buraya kadar evrimcilerle yaratılışçılar arasında problem yok. Ancak, bu gözlüğün nasıl ortaya çıktığı sorusu gündeme geliyor. 
Evrimci düşünce taraftarları, bu gözlüğün kendi kendine ya da tesadüf ve tabiatın eseri olarak ortaya çıktığını ileri sürüyor. Yaratılışı savunanlar da, eldeki gözlüğün; ilim, irade ve kudret sahibi bir ustanın eseri olduğunu söylüyorlar. Böyle bir argümanda herkes gözlüğün bir ustanın eseri olduğunda hemfikirdir. Ama gözlük yerine canlıların gözü dikkate alınınca bu durumda onun bir yaratıcının eseri olmadığı iddia ediliyor ve böyle bir iddianın bilimsel bir yaklaşım tarzı olduğu ileri sürülüyor. 


BİLİM, GAYBI ÇÖZDÜ MÜ? 

Prof. Dr. Volkan Tuzcu-Ağustos 2009 392. Sayı- zaferdergisi 

Bilimin ana varsayımlarından biri, bilimsel çalışmalar ilerledikçe bilinmeyen hiçbir şeyin kalmayacağıdır. Gelgelelim, dinimize göre bazı şeyler vardır ki, insanoğlu ne yaparsa yapsın 


(Allah'ın diledikleri hariç) bunları bilemez. Çünkü onlar gayb alanına girer. Acaba son bilimsel gelişmelerle birlikte, bu konuda iddia edildiği gibi bilim lehine bir açılımdan 


bahsedilebilir mi? Söz gelimi, hava tahminleri, yağmuru gayb olmaktan çıkardı mı? Yoksa, Kur'an'ın gayb dedikleri hâlâ bilinemez durumda mı? 


İnsan olarak en sık yaptığımız hatalardan birisi birçok konuda çok fazla bilgi sahibi olduğumuz yanılgısıdır. Hatta sıklıkla daha ileri giderek olayları kontrol altına alabileceğimiz hezeyanına da kapılabiliriz. İşte o noktada asla batırılamaz denilen Titanik veya düşmesi mümkün değil denen uzay mekiği Challenger gibi vahim ve ibretlik olaylarla karşılaşırız. 
Ama, yine de unutmak ağır basar zaman içinde ve biz unuturuz. 


Tıpta son yüzyılda kaydedilen gelişmeler büyük bir hızla ilerlerken, bu tür yanılsamalar da oldukça çok olmaktadır. Bunun bir örneği de anne karnındaki bebeğin embriyolojik gelişmesi konusundadır. Evet, şu anda bu konuda oldukça bilgi sahibiyiz ancak işin aslı, bilmediğimizin daha önce sandığımızdan çok daha fazla olduğudur. Embriyolojik gelişmelerin birçok aşaması keşfedilirken, bu olayın sandığımızdan da muazzam yönleri olduğu her geçen gün karşımıza çıkmakta. 


Tarih boyunca müfessirler; “Mugayyabat-ı Hamse” (gayba ait beş mesele) diye isimlendirdiği meselelerden birisi anne karnındaki bebeğin durumu, diğeri de nereye ve ne zaman yağmur yağacağı bilgisidir. Toplumdaki yaygın kanaate ve ulaştığımız ilmi seviyeye rağmen aslında meteoroloji tahminleri konusunda oldukça yetersiziz. Ama tabii bu konuda da diğer birçok bilimsel konularda olduğu gibi geçmiş yıllara göre çok ilerlemiş durumdayız. Bununla birlikte, dikkat edilirse 2-3 gün sonrasından itibaren yapılan tahminlerin isabet oranı çok düşüktür. Doğal olarak gelişen bilim ve teknolojideki diğer sahalarda olduğu gibi bu tahminlerin de zaman içinde çok ileri gideceğini düşünüyor olabiliriz. Fakat işin gerçeği şu ki, belli bir noktadan sonra isabetli hava tahmini yapmanın bizim için daima imkânsız kalacağıdır. 


Bir hadiste de belirtildiği gibi yağmurun nereye ve ne zaman yağacağını bir noktadan sonra ancak Allah bilir. O nokta da hiçbir zaman, örneğin haftalarla ölçülen bir süre olamayacaktır. 
Çünkü bu, kaos prensiplerine yani tabiat kurallarına aykırıdır. Kaos prensibine göre Arjantin'de uçan bir kelebeğin oluşturduğu çok küçük hava hareketi nedeni ile birkaç hafta sonra dünyanın başka bir ucunda yağacak yağmur veya fırtına değişebilir. Yani bu derece küçük olayların oluşturduğu hava hareketleri bile günler, haftalar sonra olacak çok daha büyük hava hareketlerini etkileyebilir. Dolayısıyla haftalar sonra olacak hava durumunu tam bilebilmek için bugün dünyanın her yerindeki kelebeklerin hareketlerini ve yapacakları hareketleri ve bunlar kadar küçük hava olaylarını bile ayrıntısı ile tespit edebilmemiz gerekir. 
İşte bir yaratılmış olan insan için imkânsız olan bu durum, ancak Yaratanın tasarrufundadır ve dolayısıyla ileriye dönük hava tahmini gerçek anlamda bir gayb meselesi olur. 


Kaos evrendeki karmaşık olayları bir nebze olsun anlamamıza yardımcı olan bir kavramdır. 
Buna göre dışarıdan bakışta belli bir kurala göre işlemediği düşünülen tabiat olaylarının arkasında aslında bir düzen vardır. Ancak biz bu olayları analiz yeteneğimizi çok ileri noktalara götürsek de belli bir aşamanın ötesine ulaşamayız. 


Örneğin, engebeli bir tepenin zirvesine bir topu koyalım ve onu bırakalım. Bunu defalarca da yapsak topun her seferinde farklı bir yol izleyerek aşağı indiği tespit edilecektir. Çünkü yoldaki en ufak bir engebe bile topun yolunu ciddi anlamda değiştirecektir, özellikle de bu yolun başlarındaysa. Zaten kaos prensibi de bu tür analizi zor olayların ilk başlangıç şartlarına çok bağlı olduğunu ileri sürer. 


İşte bu nedenle yukarıda da belirtildiği gibi çok küçük olaylar daha sonra çok daha büyük olaylara sebep olacağı için ve hiçbir zaman dünyanın değişik yerlerindeki kelebeklerin uçuşunun oluşturacağı hava değişikliklerini tespit edemeyeceğimiz için birkaç hafta sonraki hava tahminini hiçbir zaman yapamayacağız. Bu ancak Allah'ın bildiği ve tayin ettiği bir husustur. 


Benzer şekilde, anne karnındaki bebeğin bazı özeliklerini, örneğin cinsiyetini, belli hastalıklarını tespit etmemiz bugün mümkün olsa da, o bebeği ileride bekleyen şeyleri, oluşacak karakterini ve hatta çok daha ileride başına gelebilecek hastalıkları kesin olarak hiçbir zaman bilemeyeceğiz. İşte bu nedenlerle, biz yaratılmışların hiçbir zaman kendi çabası ile bilemeyeceği ama Rabbimizin en ince ayrıntısına kadar bildiği bu olaylar gayb sınıflamasına girer. 


Bazılarının sandığı gibi eskiden tahmin edilemeyen 1-2 gün sonraki hava şartlarının tespit edilebilmesinin veya bebeğin cinsiyetinin ne olduğunun bilinebilmesinin gaybla bir alakası yoktur. Uzaktan gelen bir gemiyi gözümüzle göremesek de belli bir mesafeden sonra dürbünle görebiliriz. Bu durumda yanımızda çıplak gözle aynı gemiyi göremeyen arkadaşımız tabii ki gaybı bildiğimizi düşünmeyecektir. Uydu aracılığı ile bir geminin yolunu başından sonuna kadar takip de edebiliriz, ama yine gaybı bilmiş sayılmayız. 


“Rahimlerde olanı O bilir. “ (Lokman Suresi, 31:34) 


Bazıları bu ayeti eksik anlayarak burada kastedilenin cinsiyet meselesi olduğunu sanmıştı. 
Ama burada kullanılan Arapça'da ‘şey’ mânâsına gelen çok genel anlam ifade eden bir kelimedir. Yoksa net ifade edilmek istenen cinsiyet ifadesi olsaydı bu çok daha açık ifade edilebilirdi. 


Zaten bir hadiste de bu konu daha detaylı ve açık ifade edilmiştir ve buna göre anne karnındaki çocuğun rızkı, eceli, nasıl birisi olacağı gibi hususlar Allah tarafından belirlenmiştir ve bunların insanlar tarafından önceden belirlenmesi mümkün değildir. ' 


“Eğer erkek galebe çalarsa çocuk erkek, dişi galebe çalarsa çocuk kız olur”? mucizevi hadisinde belirtildiği gibi babadan gelen sperm hücrelerinden erkek veya kız olmaya neden olacak kromozomu taşıyan birçok hücreden hangisi önce yumurtalık hücresine girerse cinsiyet bu şekilde belirlenmiş olur. İşte tıpta son yüzyıla ait olan bu bilgi aslında bu mucizevi hadiste ne güzel özetlenmiş. 


Keith Moore embriyolojide tanınmış bir hekim ve kitapları Kuzey Amerika'da embriyoloji derslerinde okutulmakta. Kendisi, Kur'an-ı Kerim’ deki embriyolojik gelişmeyi özetleyen ifadelerden o kadar çok etkilenmiş ki, bunu kitabının önsözünde bahsetmeden geçememiş. 


İşte bazı ayrıntılarına yeni yeni vakıf olmaya başladığımız embriyolojik aşamalardan birisi de cinsiyet belirlenmesi aşamasıdır. Aslında yukarıdaki hadiste de belirtildiği gibi cinsiyet anne ve baba hücrelerinin bir araya geldiği ilk aşamada belirlenmiştir. 


Daha eski devirlerde yaşayan insanların elinde olmayan teknik imkânlar nedeni ile bu gibi bazı şeyleri tespit edememesi onlara gayb gibi gelmiş olabilir. Ama gayb kavramı ile insanların kendi çabaları ile hiçbir zaman ulaşamayacakları ve ancak Allah'ın ilminde olan bazı bilgiler kastedilir. 


Dolayısıyla hadis-i şerifte belirttiği gibi, anne karnındaki bebeğin nasıl birisi olacağı ve kendisini nasıl bir hayat beklediği gaybtan bir bahistir. Benzeri şekilde, birkaç gün sonraki yağmuru teknik imkânlarla büyük ölçüde tahmin edebiliriz ama haftalar sonraki hava durumu veya sene boyunca bir bölgeye ne kadar yağmur yağacağı konuları da yine gaybtan meselelerdir ve Allah bildirmediği sürece de gizli kalacaktır. 


Dipnotlar: 


1. Sahih-i Buhari-İst: 1401 K. Tevhid, 4; Ayrıca Sahih-i Müslim-İst: 1401 K. İman, 7; İmam Ahmed b. Hanbel-El Müsned-İst: 1401 c.4, sh.1. 


2.Buhari, Menâkıbu”l-Ensar 51; Tefsiru süre (3) 6; İbn Huzeyme, es-Sahih, 1/116; el-Hâkim, el-Müstedrek, 3/548; İbn Hibban, es-Sahih, 16/441-442 


“BEŞ BİLİNEMEYEN? NEDİR VE NASIL ANLAŞILMALIDIR? 
Ağustos 2009 392. Sayı- zaferdergisi 


İnsan dehâsının keşfedemeyeceği, akıl ve mantığının dayanıp kalacağı, elinin ulaşamayacağı bazı bilgiler vardır ki, bunlara “gayb”, yani sadece Allah tarafından bilinen şeyler denmektedir. Bu ilimler Cenab-ı Hakkın kendi ilmine has bilgilerdir. İşte Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde “mugayyebât-ı hamse (beş bilinmeyen şey)”den bahsedilmektedir ki, bunları yalnız Allah bilir. 


Lokman Süresinde bu husus şöyle ifade edilir: “Kıyamet vaktine dair bilgi Allah katındadır. 
Yağmuru O indirir. Rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.” 


Allah'ın ilmine mahsus olan bu beş gayb şey hadis-i şerifte de şöyle belirtilir: 

“Gaybın anahtarları beş tanedir ki, onları Allah'tan başkası bilemez. Yarın ne olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Rahimlerde olanı Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. 
Hiçbir kimse yarın hayır ve şer olarak ne kazanacağını bilemez. Hiçbir kimse ne şekilde öleceğini bilemez. Allah'tan başka hiçbir kimse de yağmurun ne zaman geleceğini bilemez.” 
(Buhari, İstiskâ: 29) 

“BRİTİSH MUSEUM” İZLENİMLERİ 

Dr. Mehmet Fatih Durmaz- Ağustos 2009 392. Sayı- zaferdergisi 

İrkildim... Aslında özellikle onları görmeye gitmiştim ve ne ile karşılaşacağımı bildiğimi zannediyordum. Ancak gezdikçe duyulur hale gelen bir fısıltı esir aldı beni, sesin şiddeti gittikçe arttı, sardı sarmaladı beni, bunlar apaçık Kur'an-ı Kerim'den ayetlerdi, haykırış oldu, 


ürperdim... 


Daha önce de pek çok müze gezmiştim, ama bu farklı idi... Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaların orta yerine düşüvermiştim bir anda. “İğne atsan yere düşmez? diye tabir edilebilecek 


bir kalabalığın orta yerinde yapayalnız kalmıştım. Ayda ezan sesi duyan biri gibi hissettim kendimi... 


Ve dinledim: Mezopotamya bölgesinde krallar, kudretlerinin bir ispatı ve şanı olsun diye aslan avına çıkarlarmış. Mızraklarıyla, kılıçlarıyla aslan avlarlarmış. Sonra arkalarında, aslanları taşıyan köleleri eşliğinde, böbürlenerek dönerlermiş saraylarına. Halka avladıkları aslanları gösterirken ilahlık iddialarını, kendilerince iyice pekiştirirlermiş. 


Kendilerini o kadar kudretli zannetmişler ki sonunda putlarını yaptırmışlar. İşte onlar tam da benim karşımda duran putlar... Kendi kendilerine kapıldıkları ilahlık vehmine, halklarının da inanmasını istemişler, zorla kendilerine secde ettirirlermiş tebaalarını. 


İlahlık iddialarını kabul etmeyenleri, zulümlerine karşı direnenleri, akıl almaz işkencelere maruz bırakırlarmış. İşkenceleri altında inim inim inleyen insanları gördükçe, kendilerini daha da kudretli hissederler, kahkahalarla gülerlermiş. “Demek ben ilah değilim öyle mi? O zaman söyle senin ilahına, gelsin de seni kurtarsın, beni de cehennemine atsın da görelim bakalım...” 
derler ve ağızlarını göğe doğru açarak, avaz avaz kahkahalarına devam ederlermiş. 


İşte, onların istedikleri pek yakın bir zamanda olmuştu aslında, inkâr ettikleri ilah, Allah, onların canını zamanı gelince almıştı. Neden ölmüşlerdi acaba, çok merak ettim? O koca koca aslanları bir kılıç darbesi ile yere seren krallar, gözle görülmeyecek kadar küçük mikroplar tarafından mı devrilmişti yerlere, yoksa zerre kadar bir kan pıhtısı beyinlerinde veya kalplerinde bir damarı tıkamış da aniden ölüvermişler miydi? 


İşte o son anlarını düşünüp irkilmiştim, British Museum’daki 3 adam boyundaki putları görünce. Nasıl bir pişmanlık, nasıl da geri dönülmez bir an, nasıl bir son nefes bu... İrkildim ve ürperdim, yutkunamadım, bir yumru kilitledi boğazımı, korku sardı içimi son nefesime dair. Allah'a sığındım inkârdan ve şirkten... Lâ ilahe illallah, Muhammeden Rasulüllah. 


Sonra yandaki sergi salonuna geçtim. Mısır Firavunlarının sergilendiği salona. Bir zamanlar saraylara sığmayan firavunların, artık ufacık cam kafeslere sığmaları ne kadar ibret verici diye düşündüm. Mumyaları vardı firavunların, bedenleri simsiyah olmuştu. Dünyadaki her şeye galip gelebileceklerini zannetseler de ölümden kaçamayacaklarını onlar bile anlamışlardı. 
Kendilerince bir çare uydurmuşlardı, işte onlar oracıkta yatıyorlardı, uydurduklarıyla beraber cehennemi boylamışlardı... 


Mezopotamya'da, Mısır'da ve hemen üst kattaki Antik Yunan salonunda ne kadar da benzer hikâyeler vardı. Firavunlar, Nemrutlar, Zeuslar... İsimleri, coğrafyaları farklı olsa da birbirini kovalayan yüzyıllar boyunca aynı hikâyeler yaşanmıştı. “Ben çok güçlüyüm, en güçlüyüm, çok kudretliyim” diyenlerle doluydu toprağın altı. Oysa hükümranlıklarından geriye taş parçalarından başka bir de ibret verici hikâyeleri kalmıştı, başka bir şey kalmamıştı. 


Sonra düşündüm, bu hikâyeler orada bitmemişti, hala devam ediyordu, hala bazıları kendi kudretlerinin sonu olmadığını zannediyordu. Kazandıkları para, şan, şeref, şöhret, makam onların avladıkları aslanlardı sanki. Etraflarına göstere göstere geziyorlardı yeryüzünde. İşte bu hikâye aynıydı yüzyıllar, bin yıllar öncekilerle. 


Hiç bakmazlar mı etraflarına?.. Milyar dolarların ölümlerini bir saniye bile geciktiremeyeceğinden bihaberler mi?.. Allah'ı bulmak için hacca gitmek süslerini(!) 
bozuyorsa British Museum'a gitsinler ya da Paris'te Louvre Müzesi'ne gitsinler. Allah'ın 


varlığını, birliğini ve O'nun kudretini sergilemek ve insana aczini hatırlatmak için tefriş edilmiş sergi salonları var orada, içeride her yer Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle dolu, her yer. 


BİLİMSEL DEVRİM EFSANESİ 
Mustafa Armağan-Temmuz 2009 391. Sayı- zaferdergisi 


Bazı modern yalanlar tekrarlana tekrarlana zamanla zihinlerde apaçık ve saygıdeğer doğrular katına terfi edebiliyor. “Bilimsel Devrim” (Scientific Revolution) terimi bunlardan biridir. 
Elimde Türkçesi 1935 yılında basılmış olan Gaston Bachelard'ın Yeni İlmi Zihniyet! adlı kitap var; kitap 20. yüzyıl başlarında bilimde meydana gelen değişimlere ve Newton çağıyla mukayeselere tahsis edilmiş onca sayfasına rağmen tek bir kere olsun bize “bilimsel devrim?'den söz etmemektedir. Bu durum ilk bakışta şaşırtıcı görünse de, aslında bizim kavramları nasıl büyük ölçüde son yıllarda imal edilmiş temeller üzerinden algıladığımızın da çarpıcı bir misalini oluşturmaktadır. 


California Üniversitesi'nde sosyoloji ve bilim araştırmaları profesörü olarak çalışan Steven Shapin, Bilimsel Devrim adlı kitabında bize şaşırtıcı bilgiler veriyor. 


Shapin'e göre, “bilimsel devrim” terimi ilk kez 1939 yılında ortaya atılmıştır, yani gerçekleştiği varsayılan tarihlerden yaklaşık 300 yıl kadar sonra. Yine de bu terimi bir kitabın kapağında görmek için bir 15 yılın daha geçmesi gerekecektir (1954). 


Yani, hepi topu 70 yıllık bir ömrü bulunan bu kaygan terimin düşünme yeteneğimizi ve bilim tarihini anlama çabamızı böylesine felç etmesi de gösteriyor ki, aslında resmen bir “büyücülük” olayıyla karşı karşıyayız. Diğerinden tek farkı, bu büyünün bilimsel bir kılıkta yapılıyor olması. (Kopernik ve Newton'un yaşam serüveninde göreceğimiz gibi, büyünün bilmeden bilimden kopması hiç de tereyağından kıl çekercesine bir suhuletle gerçekleşmiş değildir.) 


Sivri dilli araştırmacı Steven Shapin, Bilimsel Devrim adlı kitabına bu gösterişli yalanın tarihini yazmakla başlıyor. 


Steven Shapin'e göre “bilim” (science) ve “bilim adamı” (scientist) terimleri, ancak 19. 
yüzyılda kullanıma girmiş olup 20. yüzyıl başlarına kadar da yaygınlaşmamışlardır.? 


Bir başka deyişle, bilimin kamuoyu nezdinde bugünkü sarsılmaz ve tartışılmaz itibarını kazanması, neredeyse dün denilecek kadar yeni bir olgudur. Dolayısıyla hem Avrupa, hem de Osmanlı tarihine, bilimin günümüzde kazanmış olduğu nevzuhur çerçeveden bakarsak fena halde çuvallarız. 


Shapin'e bakılırsa gerçekte 17. yüzyıl insanı genel olarak “Avrupa'da? yaşamıyordu, “17. 
yüzyılda” yaşadığını bilmiyordu ve bir “Bilimsel Devrim”in tam ortasında olduğunun da farkında değildi.* Nitekim 17. yüzyıldaki genel tabiat anlayışı üzerine Bilimsel Devrimden tek kelime söz etmeksizin gayet ikna edici bir tarih yazılabileceğinde şüphe yoktur.” 


Günümüzde “Bilimsel Devrim? denildi mi, özellikle Türkiye gibi Batı hayranlığının kültürel dokunun derinlerine nüfuz ettiği ülkelerde akan sular durur. Birisi Kopernik, Galile ve Newton'dan söz etti miydi, ayet duymuşçasına manalı sessizliğe bürünür çehreler. Dudaklar 


bükülür, anlamlı anlamlı kafalar sallanır, “Elin adamı neler yapmış bizimkiler mışıl mışıl uyurken” tarzında ucuz nutuklara sığınılır. 


Oysa meselenin iç yüzü hiç de öyle değildir. 


Mesela Newton'un yaşadığı devirde Cambridge Üniversitesi”nin hali niceydi, hiç biliyor muyuz? 


Okutacak doğru dürüst öğrenci bulamayan üniversite yönetimi, sınıfları doldurabilmek için öğrencilere indirim üstüne indirim yapıyor, hocalar ise okulu müşterilerin gözünde daha cazip hale getirebilmek için, bırakın başarısız olanları sınıfta bırakmayı, talebeye düpedüz sınıf atlatıyorlardı.” 


Üstelik aynı zamanda bir simyacı ve ilahiyatçı da olan Isaac Newton, buluşlarının bilimsel sonuçlarından ziyade, kafasındaki din kavramı açısından taşıdığı anlamla ilgileniyor, yaptığı dakik hesaplarla Hıristiyanlığın dünyaya nasıl ve ne zaman yeniden hakim olacağına dair kehanette bulunuyordu. Hatta bunun için ayrı bir kitap dahi yazdığını biliyoruz. Üstelik zat-ı devletleri, büyücülükle de iştigal ederlerdi. Nitekim bu yüzden adı, çağdaşları arasında “son büyücü”ye (the last magician) dahi çıkmıştır.9 (Gerçi “son büyücü”nün Newton değil, Einstein olduğunu söyleyenler de vardır.) 


Üstelik hiçbir bilimsel kavram ve keşif, kendi zamanlarında bizim zamanımızda kazandıkları sağlamlığa ve güvenilirliğe sahip değillerdi. İnsanların bilim adamlarının söylediklerine hemen inandıkları bir çağ, belki 20. yüzyıla kadar hiç olmamıştır. Her teori veya buluş pek çok itirazla karşılaşmış ve patent davalarına kadar uzanan (mesela Edison) hiç de bilimsel olmayan pek çok tartışmayı beraberinde sürüklemişti. 


20. yüzyılın en dikkate değer filozoflarından Alfred North Whitehead, Bilim ve Modem Dünya adlı ilk baskısı 1925 yılında yapılan kitabında bilimsel devrim hakkındaki kanaatlerimizin nasıl bugüne mıhlanmış ve tarihi gerçekliğinden koparılmış bulunduğunu şöyle ortaya koyar: 


Galile dünyanın hareket ettiğini ve güneşin sabit olduğunu söyledi; Engizisyon dünyanın sabit olup güneşin hareket halinde olduğunu söyledi; mutlak bir uzay (space) teorisini benimseyen Newtoncu astronomlar ise hem güneşin, hem de dünyanın hareket ettiklerini söylediler. Öte yandan biz bu üç önermeden hiçbirinin aynı şekilde doğru olmadığını söylüyoruz. 
Benimsenen önermenin gerektirdiği şekilde durağanlık ve harekete ilişkin anlamınızı sabitlediğinizde bu yorumlara ulaşmanız mümkündü. Galile’nin Engizisyon'la tartışması zamanında Galile'nin olguları dile getirme şekli, bilimsel araştırma için gayet faydalı bir prosedür olmakla birlikte kendi başına Engizisyon'unkinden daha doğru bir formülasyon değildi. Neden? O tarihlerde bizim modern izafi hareket kavramlarımız kimsenin kafasında yoktu da ondan.“ 


Dikkat ederseniz, daha “Bilimsel Devrim'in Müslüman âlimlerden çalınan bilgilerle yapıldığı meselesi üzerinde durmadık. Mesela Kopernik ve Galile’ye gezegenlerin hareketiyle ilgili teorisini ilham eden Nasirüddin Tüsi'nin 13. yüzyıldaki Meraga'da yaptığı buluşuna araştırmacı E. S. Kennedy tarafından “Tüsi çifti” (Tüsi couple) adı verilmiştir.” 


Tabii bütün bunlardan haberimiz yoksa, Avrupa'daki “Bilimsel Devrim” efsanesinin gerçekliğine saf saf inanmaya devam etmemizde de şaşılacak bir taraf olmasa gerek. 
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BEDEN ÖTESİ: İNSANIN GERÇEK MAHİYETİ 
Prof. Dr. Yunus Çengel-Temmuz 2009 391. Sayı- zaferdergisi 


Geçtiğimiz asır, biyolojik bilimlerde büyük gelişmelere sahne oldu ve biyoteknoloji bugün küresel ekonominin önemli lokomotiflerinden biri haline geldi. 


Peki kendini davranışlarla gösteren insan ruhu için aynı parlak tabloyu çizebiliyor muyuz? 


Yirminci yüzyılda bilimdeki büyük gelişmelere ve içinde bulunduğumuz zaman dilimine bilgi çağı denmesine rağmen, insan bir muamma olmaya devam etmektedir. İnsanların geçmiş davranışlarını anlamak ve gelecek davranışlarını öngörmenin yolu, insanı ve adeta büyük bir insan olan toplumu anlamaktan geçer. Bireylerin ve toplumların tepkileri öngörülenden ciddi farklılık arz ediyor ve bizi şaşırtmaya devam ediyorsa, bu bizim insan ve insan topluluklarını tanımaktan hala çok uzak olduğumuzu gösterir. Tıpta nasıl teşhis yanlış veya eksik olunca tedavi bir fayda sağlamıyor ve hastaların dertlerine bir çare bulunamıyorsa, özel ve sosyal hayatta da insanı yeterince tanımadan bireysel ve toplumsal problemleri çözmek mümkün değildir. 


O yüzden insan ve toplumların problemlerini çözmek ve onlara kalıcı huzur ve saadet sağlamanın başlangıç noktası insanının mahiyetini doğru anlamak olmalıdır. Yoksa önerilen tüm çözümler ve yazılan reçeteler faydasız kalacaktır ve hayal kırıklığı devam edecektir. 


Geçtiğimiz asır biyolojik bilimlerde büyük gelişmelere sahne oldu ve biyoteknoloji bugün küresel ekonominin önemli lokomotiflerinden biri haline geldi. Bunun sonucu olarak artık insan bedenini çok daha iyi tanıyor ve rahatsızlıklarını çok daha iyi teşhis ve tedavi 


edebiliyoruz. Hatta laboratuvarlarda bireylerin kendi genetik yapılarına uygun doku ve organların imal edilebileceği günler pek de uzak değildir. 


Ama kendini davranışlarla gösteren insan ruhu için aynı parlak tabloyu çizmemiz hiç mümkün görülmüyor. Yani insanın bedeni veya maddi yapısı ile ilgili bilimler hızla gelişip parlak bir gelecek tablosu çizerlerken, insanın ruhu veya manevi yapısı ile ilgili bilimler bu gelişmeleri geriden takip etmişlerdir. 


Bu manzara bile açıkça göstermektedir ki, insanın manevi yapısı ile ilgili mevcut bilgiler büyük oranda eksik, yetersiz ve hatta geçersizdir. Yapılması gereken ilk şey insanın mahiyetini kemikleşmiş önyargılardan ve ezberlerden arındırarak doğru anlamaya çalışmaktır. 
Bunu da müspet bilimin kaynağı olan gözlemlere dayanarak yapmalı ve bu konuda keskin bakışlı düşünürlerin akıl süzgecinden geçmiş fikirlerinden istifade etmelidir. 


Çağımızın temel problemi madde bağımlılığıdır ve temel yanılgısı da herşeyin kaynağının madde olduğu önyargısıdır. 


Mevcut bilimsel yaklaşımın da temelini oluşturan bu maddecilik fikri bilimden ziyade bir inanç ve ideolojidir. İnsanı temelde bir madde külçesi olarak gören ve hal, hareket ve hislerinin kaynağını maddenin etkileşimlerinin tezahürlerinde arayan bir yaklaşım, insanı anlamaktan uzaktır. İnsanı bir tesadüfler zinciri sonucu evrimleşerek teşekkül eden gelişkin bir hayvan türü olarak gören ve üzerine “bilimsel” kılıfı geçirerek koruma altına alınan bir bakış açısının da insanlığa sunabileceği pek bir şey yoktur. İnsanın bir hayvan türü olarak görüldüğü bir platformda insanlığın ulaşabileceği en yüksek nokta, “mutlu hayvan” noktasıdır. Bu da bedenin sağlıklı ve rahat olduğu, tüm ihtiyaçlarının giderildiği ve arzu edilen herşeye mümkün olduğunca ulaşıldığı bir duruma karşılık gelir. Bu mutluluk reçetesinin insanlar için ne derece geçerli olduğu tartışmalara açıktır. 


Beden olarak bakıldığında insan ile hayvan arasında gerçekten de fazla bir fark yoktur. 
Hayvana nispeten insan çok daha zekidir, birlikte yaşamaya muhtaçtır ve ihtiyaçlarını birbiriyle alış-veriş yaparak karşılar. O yüzden insanlar genellikle “akıllı hayvan,” “sosyal hayvan” ve “ekonomik hayvan” olarak tanımlanmışlardır. İnsanların hayvanlardan dikkat çekici diğer bir farkı da alet kullanması, ve bir şey yapmaya başlamadan önce gerekli tüm malzemeleri bir araya getirmesidir ki bu da hayal gücünü gösterir. 


Ancak insan ile hayvan arasındaki farklar bunlarla sınırlı değildir. Mesela insan geçmiş ve gelecek ile yakından ilgilidir, ve idraki yani anlayış ve algılayışı tüm zamanları kapsayacak genişliktedir. Bedenen bulunduğu yerde, içinde olduğu ânı yaşarken; hayalen, aklen ve kalben tüm zaman ve zeminlerde gezebilir, geçmiş ve gelecekten elem ve zevk alabilir, ve adeta ruhen çok geniş bir zaman diliminde yaşayabilir. 


O yüzden bedenen cennet gibi bir hayat yaşıyorken geçmişten gelen elemler ve gelecekten gelen korkularla, hayvandan farklı olarak, ruhen cehennem azabı çekiyor olabilir. Veya kendisi her bakımdan rahat ve mutlu iken empati ile başka insanların, bilhassa yakınlarının, ıstırabı hazır keyfini kaçırır ve onların acısıyla gözyaşı döker. 


Bediüzzaman'ın ifadesiyle, “İnsan, herbir zihayatla alâkadardır. Bu itibarla insan her zihayatın saadeti ile saidleşir ve elemleri ile müteessir olur... Annesiz aç bir çocuğun ağlamasından müteessir ve acıyan bir vicdan sahibi, elbette validelerin çocuklarına olan şefkatlerinden zevk alır, memnun ve mahzuz olur.” (29. Lem'a, 2. Bab) Hayvanlar ise—şefkat 


hissiyle donandıkları annelik dönemleri hariç —acı içindeki hemcinsleriyle hemhal olmazlar ve hayatları normal seyrinde devam eder. 


Maddesi itibariyle, dünya, evren içinde ve insan da dünya içinde bir nokta bile değildir. Yani insanın beden olarak varlığı ancak nokta içindeki bir noktadan ibarettir. Ama mânâsı yani ruhu itibariyle ve akıl, hayal, kalp ve istidat gibi herşeyi kuşatan manevi uzuv ve histeriyle öyle bir büyüklüğü vardır ki, koca dünya hayalinde bir nokta gibi kalır. İnsanın manevi uzuvlarıyla aldığı lezzetler de elemler de—gelişmişliklerine bağlı olarak —bu büyüklükleriyle orantılıdır. 


İnsan ite hayvan arasındaki farkın büyüklüğü de maddede değil mânâdadır. Bediüzzaman'ın ifadesi ite, “insanın her ferdi, birer new gibidir. Zira nur-u fikir onun âmâline öyle bir vüs'at vermiş ki; bütün ezmanı [zamanları] yutsa tok olmaz. Sair enva'ın efradlarının mahiyeti, kıymeti, nazarı, kemali, lezzeti, elemi ise cüzi ve şahsi ve mahdud ve mahsur ve ânidir. 
Beşerin ise ulvi, külli, sermedidir. ” (Muhakemat, 1. Maksat) 


Maddi uzuv veya organ olarak insanlar arasında pek bir fark yoktur ve hepsi adeta birbirinin aynıdır. Kişilerin boy ve kiloları bir miktar farklılık arzetse de bir insanın kıymeti ve hayattan aldığı lezzet ve elemlerin büyüklüğünün bedeninin büyüklüğü ile pek fazla bir alakası yoktur. 


Birisi için “büyük insan” dendiği zaman herhalde akla kişinin boy veya kilosunun büyüklüğü gelmez. Manevi uzuvlar açısından ise iki insan arasındaki fark dünyalar kadar büyük olabilir. 
Mesela yavrusu için hayatını tehlikeye atan bir anne şefkat kahramanı olarak göklere çıkarılırken, masum bir yavruyu öldüren bir kişi de canavar olarak yerin dibine indirilir. 
Bilimle uğraşıp aklen yücelen insanlar baş tacı edilirken, geniş halk kitleleri vasat insan muamelesi görürler. Bir insan yüksek ahlaki değerleriyle adeta ilaç gibi topluma şifa olurken, bir diğeri hırs ve gadabıyla insanlığa zehir olabilir. 


Kısacası iki insan arasındaki fark iki hayvan türü arasındaki farktan çok daha fazla olabilir ve bu fark maddede değil tamamen mânâda yani ruhtadır. 


İnsan ile hayvan arasındaki en çarpıcı fark, sahip oldukları midelerin sayısındadır. 
Hayvanlarda bir, insanlarda ise birçok mide vardır. Acıktığımız zaman yediklerimizi öğüten hepimizin bildiği maddi mide, insanlarda da hayvanlarda da esas olarak aynıdır. Bu maddi midenin gıdası, yeryüzünü adeta müstesna bir sofraya çeviren envaiçeşit yiyeceklerdir. 


İnsanlardaki diğer mideler, insan olmakla ilgilidir, ve hepsi madde dışı yani manevidir. 
Mesela akıl bir midedir, ve gıdası bilgidir. Sevme hissi bir midedir, gıdası sevgidir. Cömertlik veya ikram hissi bir midedir, ve gıdası ikram etmek veya edilmektir. Maddi veya manevi tüm mideler beslendikçe büyür, aç kaldıkça da cılızlaşır. Tüm midelerin açlıkları azap, doymaları ise hazdır. 


Bildiğimiz mideden beslenen maddi uzuvların büyümelerinde bir sınır vardır. Ama manevi uzuvlar için böyle bir sınır söz konusu değildir. Bazen hırs veya düşmanlık gibi tek bir his o kadar gelişir ve kök salar ki, adeta tüm insana hükmeder. Bedendeki maddi uzuvların hepsi iyidir ve bir faydaya yöneliktir. İstidat ve kabiliyet tohumları olarak insan fıtratına ekilen manevi uzuvlar için de iyilik esastır. Fakat bunların terbiyesi insanın iradesine tabidir, ve bunlardan hangileri sulanıp beslenirse ancak onlar gelişir. Diğerleri kuru bir tohum gibi uyumaya devam eder. Hatta suiistimal edilip yanlış yönlendirilirse zehirli meyveler verir. 


İnsan bedeni bir bahçenin toprağı gibidir. Bahçenin kıymeti toprağından ziyade üzerinde büyüyen bitkilerin kıymeti ile orantılıdır. 


GDO'YA EVET Mİ, HAYIR MI? 
Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan-Aralık 2009 396. Sayı- zaferdergisi 


Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) kullanılsın mı yoksa kullanılmasın mı tartışması son hız devam ediyor. Tartışmayı başlatan ise 26 Ekim 2009'da yayınlanan konu ile ilgili yönetmelik oldu. Tartışmalara baktığımızda bir taraf “evet” derken karşı taraf “hayır” diyor. 
Ben ne evet ne de hayır diyorum. “Bıçak kullanmak faydalı mıdır, yoksa zararlı mıdır?” 
desek, “hem faydalıdır, hem de zararlıdır” deriz. Bıçakla ameliyat yaparsınız hasta şifa bulur. 
Bıçağı rastgele saplarsınız insan ölür. 


Günümüzde gen mühendisliği bir bilim dalı haline gelmiştir. Biyoteknolojinin bir dalıdır. Bu teknolojiyle bir canlıdaki bir gen başka bir tür canlıya aktarılarak o canlıya onda bulunmayan bir özellik kazandırılmaktadır. Bu canlıya kısaca GDO veya transgenik organizma denilmektedir.! Bu yöntem halen bakteriler ve bitkiler üzerinde uygulanmaktadır. Transgenik bitkilerin ticari amaçlı ekimi 1994 yılında ABD'de başlamıştır. Bu tekniğin günümüzde en çok kullanıldığı beş alan vardır.? 


1. Hastalıklara ve böceklere dayanıklı bitkiler üretmek. 

2. Herbisit adı verilen, yabancı ot öldürücü ilaçlara dayanıklı bitkiler üretmek. 
3. Soğuk, kuraklık, tuzluluk gibi olumsuz şartlara dayanıklı bitkiler üretmek. 
4. Depolanmaya ve nakliyeye dayanıklı meyveler veren bitkiler üretmek. 

5. Besin değeri artırılmış bitkiler üretmek. 


Elbette bu uygulamalar sonucu tarımda bazı faydalar sağlanmıştır. Ancak elde edilen faydaların yanında zararlı görülen tarafları da vardır. Bu ürünlerin özellikle sağlık ve çevre açısından sakıncalı olduğuna dair araştırma sonuçları bulunmaktadır. Sağlık ve çevre çok önemlidir. Bunları dikkate almazsak kaş yapayım derken göz çıkarmış oluruz. 


GDO”lu ürünlerin sakıncaları ile ilgili görüşler de şöyle sıralanabilir: 


1. Sağlık açısından; GDO'lu ürünlerin insanlarda alerjik rahatsızlıklara sebep olduğu belirtilmektedir. GDO bezelye ile beslenen farelerde alerjik reaksiyonlar ve akciğer hasarı tespit edilmiştir.* Gen aktarımlarında GDO bitkiyi seçmek için marker gen denilen antibiyotiğe dirençli gen ile esas aktarılmak istenen gen birlikte aktarılır. Antibiyotiğe direnç geni bu bitkiyi veya ürünlerini yiyen insanların bağırsaklarındaki bakterilere geçer ve bu durum bağışıklık sistemini zayıflatır ve kullandığımız antibiyotikler tesir etmez. Bu da hastalıkların tedavisini zorlaştırır. Nitekim GDO patateslerle beslenen farelerde bağışıklık sisteminin çöktüğü belirlenmiştir.* Bağışıklık sistemi zayıflayan birisinin kansere varıncaya kadar her çeşit hastalığa kolayca yakalanma riski artmış demektir. Yine GDO soya ile beslenen farelerde karaciğer ve pankreas fonksiyonlarında bozulmalar 

kaydedilmiştir.” Böylece karaciğerdeki bozulma ile sarılık ve siroza, pankreastaki bozulma ile de şeker hastalığına davetiye çıkarılmış olur. 


2. Çevre açısından; GDO bitkilerin polenleri rüzgârla veya böceklerle çevredeki aynı türden saf ırk bitkilere taşınarak yabancı genlerin bu bitkilere bulaşması ve bitkilerin genetik saflığının dejenere olması söz konusudur. Ülkemiz çeşitli iklimlere ve farklı yeryüzü şekillerine sahip olduğundan biyolojik çeşitlilik bakımından en zengin ülkelerden birisidir. 
GDO bitkilerin tarımının ülkemizde yapılıp yapılmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Ancak yapılması durumunda bu zenginliğimizi kaybedebiliriz. Diğer taraftan, zararlı bir böceğe dayanıklılık geni aktarılmış bir bitkide bu gen tarafından üretilen toksinin sadece o böceğe değil bitki üzerine konan arı ve kelebekler gibi diğer böceklere de zarar verdiği, hatta bu bitkilerin artıklarının toprağa karışmasıyla bitkideki “toksin'in toprağa geçtiği ve topraktaki faydalı bakterileri, solucanları ve diğer canlıları zehirleyerek toprağı zaman içinde verimsizleştirdiği belirtilmektedir. 


Peki GDO teknolojisinin hiç mi faydalı yanı yoktur? 


Vardır. Mesela, GDO yoluyla üretilen bazı ilaçlar var. Şeker hastalığının tedavisinde kullanılan insülin gibi. Bakterilere aktarılan insülin geni sayesinde bakterilere insülin ürettiriliyor ve bu insülin ayrılarak ilaç olarak kullanılıyor. Diğer yöntemlerle çok pahalıya mal olan insülin bu yolla daha ucuza elde ediliyor. Burada GDO yoluyla üretilen insülin ilacı ile vücuttaki insülin aynıdır. Yabancı bir gen veya protein söz konusu değildir. 


Zararsız bir uygulama da çevre kirliliğinin giderilmesinde GDO bitkilerin kullanımıdır. Bazı bitki türleri yapılarında bol miktarda kurşun, kadmiyum, bakır, nikel gibi metalik maddeleri ve arsenik, siyanür gibi zehirli maddeleri biriktirebilmekte ve bundan zarar görmemektedir. 
Çünkü bu bitkilerde bu maddelere karşı tolerans genleri bulunmaktadır. Fakat bu bitkiler yavaş büyüyen bitkilerdir. Bu bitkilerdeki tolerans genleri hızlı büyüyen bitkilere aktarılıp kirlenen sanayi bölgeleri gibi yerlere dikilmekte ve böylece buralarda kirlenmeye sebep olan maddeler GDO bitkiler tarafından emilerek toprak temizlenmektedir. Çevredeki diğer bitkilere gen bulaşmasını önlemek için de bu bitkiler çiçek açmadan hasat edilir ve yapılarında biriken toksik maddeler ayrılıp tekrar sanayide kullanılır.9 


Dünyadaki toplam GDO üretiminin %70’ini tek başına ABD yapmaktadır. Bunu Kanada, Arjantin, Meksika, Brezilya, Paraguay, Çin, Avustralya ve Güney Afrika izlemektedir. 
Avrupa birliği ülkelerinde birkaçı dışında GDO”'ya karşı çok sıkı bir denetim vardır. 


Dünyada halen 40 civarında bitki türü GDO olarak üretilmektedir. 


Ticari amaçla üretimi yapılan bitkilerin başında soya, mısır, pamuk ve kanola gelmektedir. 
Özellikle soya ve mısırdan elde edilen un, nişasta ve yağın, bebek mamaları, hazır çorbalar, cipsler, bisküviler, mayonez, kek, et suyu tabletleri ve hayvan yemleri gibi çok sayıda yiyeceğe katkı maddesi olarak karıştırıldığı bilinmektedir. Elbette piyasadaki bu tür yiyeceklerin tamamı GDO'ludur demek yanlış olur. Onun için piyasaya sunulan yiyecek maddelerinin etiketinde GDO'lu olmadığı belirtilmelidir. Avrupa ülkelerinin çoğunda belirtilmektedir. Bunu bilmek tüketicinin hakkıdır. 


GDO teknolojisine karşı çıkmak yerine bu konuda geniş çaplı araştırmalar yaparak tekniği zararsız ama faydalı alanlarda kullanmak suretiyle bundan yararlanmak daha gerçekçi bir yoldur. Sağlık ve çevrenin korunması çok önemli olduğundan GDO ürünlerinin yiyecek maddesi olarak kullanılması sakıncalıdır. Bu hususta gerek hükümet gerekse tüketiciler duyarlı olmalıdır. 


Zararlı GDO ürünlerinin ithalatı yasaklanmalıdır. Besin olarak kullanılan GDO bitkilerin tarımı yasaklanmalıdır. 


En önemlisi de zaman geçirmeden biyogüvenlik yasası çıkarılmalıdır. İnsanlar bu hususlarda bilgilendirilmelidir. 


Yüce Yaratan insanı halife-i arz olarak yaratmış ve diğer canlıları insanın hizmetine sunmuş ve onlara müdahale hakkı vermiştir. 


Ancak insan, kendisine sunulan bu nimetlerden sağlığa ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde istifade etmelidir. 


Keşfedilen GDO gibi yeni teknolojiler sağlığımıza ve çevremize zarar vermeden bize faydalı olacaksa bunu kullanma hakkımız vardır. Ama bunların iyice araştırıldıktan sonra kullanılması gerekir. 


Yüce kitabımız Kur'an'da “kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız” buyrulmaktadır. 
Dikkatli olmak gerekir. 


Kaynaklar 
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BİLİMİN ZEMİNİNİ SORGULAMAK 
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Bilimde en yaygın önkabullerden biri her şeyin kaynağının madde olduğu görüşüdür. Bu görüş milattan öncesine, Stoik filozoflara dayanır ve içinde bulunduğumuz modern çağda 


doğruluğu sorgulanmayan gerçeklerin başında gelir. 


Hayret verici olan şudur ki, bu fikir hiçbir zaman test edilmemiştir ve o yüzden bilimsel bile değildir. 


Materyalist dünya görüşü, insan dahil her şeyin büyük patlama ile başlayan bir tesadüfler zinciri sonunda oluşan ve madde-enerjiden ibaret olan manasız varlıklar olduğunu iddia eder. 


Bediüzzaman ise maddenin mânâ âlemleri üzerine serpilmiş bir tül olduğunu ifade eder, ve asıl varlığın madde-dışı yani mânâ olduğunu söyler. Kâinata bir kitap yerine mürekkepli kâğıt yığını olarak bakarak varlık âleminin mahiyetini anlamak mümkün değildir. Bediüzzaman'a göre gerçek marifet, kâğıt ve mürekkebi aşıp yazıları anlamaktır. 


Bediüzzaman, materyalist felsefe ve Kur'an odaklı bakış açılarını 12. Söz'de bir sanat harikası olan kâinatı mücevherlerle yazılmış bir Kur'an'a benzeterek izah eder. Bu risalede, varlıkların kâinat sayfalarında kudret (madde-enerji) kalemiyle yazılmış ayetler olduklarından bahseder ve her bir varlığın sayfalarda mânâlı bir harf olduğunu ifade eder. Varlıklara da mânâ-yı harfi nazarıyla, yani sanatkârları hesabına bakmanın önemine vurgu yapar. 


Bediüzzaman'a göre varlıklara mânâ-yı ismi nazarıyla, yani kendi hesaplarına bakmak mânâsız şeylerle iştigaldir ve ilim değil cehildir. 


Bilimde en yaygın önkabullerden biri her şeyin kaynağının madde olduğu görüşüdür. Bu görüş milattan öncesine Stoik filozoflara dayanır ve içinde bulunduğumuz modern çağda doğruluğu sorgulanmayan gerçeklerin başında gelir. Hayret verici olan şudur ki, bu fikir hiçbir zaman test edilmemiştir ve o yüzden bilimsel bile değildir. Büyük patlama teorisi de bilimden ziyade inanç olan bu “sırf madde” evren fikrinin kök salmasına yardımcı olmuştur. 


Bilimsel tezlerde ilk şart, tezin gözlemler ve mevcut bilimsel deliller ile uyumlu olması ve gerekli testleri geçmesidir. Fakat her şeyin madde ve sadece maddeden yapılmış olduğu fikri, en basit testleri bile geçemez. Mesela birbirinin aynı olan iki gül, birisi ezilip çamur haline getirildikten sonra bile madde olarak birbirinin aynıdır. Ama bu ikisi çok farklıdır ve güzellik, sanat, düzen gibi bütün bu farklar madde olmadığına göre madde dışı yani mânâdır. 


Biz her şeyi-kuvvet, sevgi, öfke ve hatta hayat, görme, işitme vs-ancak etkileri maddede görülünce algılayabiliyoruz. Ve dolayısıyla her şeyin kaynağının madde olduğu yanılgısına düşüyoruz. Pek de sorgulamadan kendimizi içinde bulduğumuz bu ön yargı günümüzde de bilimin üzerine kurulduğu platformu oluşturmaktadır. 


Bediüzzaman kâinat ve varlıklar hakkındaki madde (veya enerji)’ den oluşan tek boyutlu görüşe hiç rağbet etmemiş ve edenleri de eleştirmiştir. Kendisine yöneltilen “Sen necisin, bu meşâhire karşı meydana çıkıyorsun? Sen, bir sinek gibi olup da kartalların uçmalarına karışıyorsun!” itirazına da “onları gark eden madde ayağımı da ıslatamadı” (Otuzuncu Söz) karşılığını vermiştir. 


Bediüzzaman'a göre madde-enerji, sadece Kadir isminin bir tecellisidir. Madde-dışı tüm vasıflar ise diğer kutsal isimlerin yansımalarından ibarettir. Mesela canlılık “Hay? isminin, karakter ‘Ferd’ isminin, şefkat “Rahim” isminin, faydalılık ve bir gayeye yönelik olmak “Hakim? isminin tecellileridir. Bediüzzaman böylelikle tüm mevcudatı esma-i ilahiye ve dolayısıyla Allah ile irtibatlandırır: 


“Her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler hükmünde çok vecihler var. Bütün mevcudâtın hakaikı, bütün kâinatın hakikatı; Esma-i İlahiyeye istinat eder. Her bir şeyin hakikati, bir isme veyahut çok Esmaya istinat eder. 


Eşyadaki sıfatlar, sanatlar dahi, her biri birer isme dayanıyor. Hatta hakiki fenn-i hikmet, “Hakim? ismine ve hakikatli fenn-i tıp “Şâfi” ismine ve fenn-i hendese “Mukaddir? ismine ve hakeza her bir fen, bir isme dayandığı ve onda nihayet bulduğu gibi, bütün fünun ve kemalat-ı 


beşeriye ve tabakat-ı kümmelin-i [kâmiller] insaniyenin hakikatları, Esma-i İlahiyeye istinat eder. Hattâ muhakkikin-i evliyanın bir kısmı demişler: “Hakiki hakaik-i eşya, Esma-i İlahiyedir. Mahiyet-i eşya ise, o hakaikın gölgeleridir.” Hattâ bir tek zihayat şeyde, yalnız zahir olarak yirmi kadar Esma-i İlahiyenin cilve-i nakşı görünebilir.” (Sözler, Otuz ikinci Söz) 


Bediüzzaman, tüm varlıkların Allah'ın isimlerini yansıtan aynalar olduklarını ve esmayı en kapsamlı ve en parlak tarzda gösteren aynanın da insan olduğunu söyler. Ve insanları kendilerini okumaya davet eder: 


“İnsan, üstünde nakışları görünen Esma-i İlahiyyeye âyinedârlık eder. Otuz ikinci Söz'ün Üçüncü Mevkıfının başında bir nebze izah edilen insanın mahiyet-i camiasında nakışları zahir olan yetmişten ziyade esma vardır. Mesela: Yaradılışından Sâni', Hâlık ismini ve hüsn-ü takviminden Rahman ve Rahim isimlerini ve hüsn-ü terbiyesinden Kerim, Lâtif isimlerini ve hâkezâ... Bütün âzâ ve âlâtı ile, cihazat ve cevârihi ile, letâif ve maneviyatı ile, havas ve hissiyatı ile ayrı ayrı esmanın ayrı ayrı nakışlarını gösteriyor. Demek nasıl esmada bir ism-i âzam var, öyle de o esmanın nukuşunda dahi bir nakş-ı âzam var ki: O da insandır. Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku... Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var!” (Otuz üçüncü Söz) 


Bu ifade, bazen yanlış anlamalara sebep olan “Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır” hadisini ve Hıristiyan âlemindeki karşılığı “İnsan Allah'ın imajında yaratılmıştır” sözünü de izah etmekte, doğru anlamanın şeklini göstermektedir. 


ÇİNKO VE SAĞLIK 
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Çinko esansiyel mineral olup metabolizmanın temel fonksiyonlarının idamesinde yer alır. 
Doğal olarak bazı gıdalarda bulunur, ayrıca diyetle de dışardan alınabilir. 


Çinko hücre metabolizmasının birçok safhasında etkin rol oynuyor. Yaklaşık 100 kadar enzimde katalitik aktivite için gereklidir. Peki, başka nelerde etkili bu çinko; mesela; yara iyileşmesi, protein sentezi, bağışıklık işlerinde aktif kullanımında önemlidir. Ayrıca hamilelik, çocukluklarda normal büyüme ve ergenlerde gelişme için, tat alma ve koku algılarının düzenli işleyişinde gereklidir. 


Vücudumuz çinko depolarına sahip olmadığından; günlük ihtiyacımızı karşılamak için her gün düzenli belli miktarda çinko alınması gerekiyor. 


Çinko Kaynakları Yiyecekler 

Gıdalar çok geniş bir yelpazede çinko içerir. Deniz ürünlerinden istiridye en yüksek çinkoya sahiptir, daha sonra kırmızı et ve kümes hayvanları sırayla geliyor. Diğer iyi düzeyde çinko içeren yiyecek kaynakları; fasulye, fındık, deniz ürünleri, kepekli tahılların belirli türleri, ayrıca marketlerde bulunan çinko katkılı kahvaltılık tahıllar ve süt ürünleri... 


Çinko hangi besinde ne kadar bulunuyor? 


100 gr için; İstiridye 7 mg, Peynir 2-4 mg, Sığır eti 5 mg, Sütsüz çikolata 2 mg, Kuru fasulye 
3 mg, Yumurta 1.5 mg, Mısır 2.5 mg, Brüksel lahanası 1 mg, Karides 2.3 mg, Brokoli 1 mg 


Çinko Eksikliği 


Çinko eksikliği gelişme geriliği, iştah kaybı ve bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ile karakterizedir. Daha ağır durumlarda saç dökülmesi, ishal, cinsel olgunlaşmanın gecikmesi, iktidarsızlık, erkeklerde hipogonadizm, göz ve deri hastalıkları, kilo kaybı, yara iyileşmesinde gecikme, tat algılamasında anormallikler ve zihinsel fonksiyonlarda yetersizlik oluşabiliyor. 


Peki başka kimlerde çinko eksikliği görülür? 


Kuzey Amerika ülkeleri toplumlarında endemik olarak çinko eksikliği görüldüğü biliniyor. 
Bu, oralarda gıdalardaki çinko eksikliğine bağlanıyor. 


Ameliyatla mide ve bağırsağının bir kısmı alınmış hastalarda emilim yetersizliği gelişir. 
Böyle kişilere dışarıdan ek çinko verilmesi gerekiyor. Bunun yanında kronik ishal, barsakta emilim bozukluğu, karaciğer ve böbrek hastalarında, şeker hastalarında, çinko eksikliği sık görülür. Hamile ve bebeğini emziren anneler bebeğin de gereksinimini düşünerek diğer zamanların iki katı çinko almalılar. Alkoliklerin 9050'sinde çinko eksikliği görülüyor. 


Çinko ve Sağlık 


Şiddetli, hatta orta derecedeki çinko eksikliği, bağışıklık fonksiyonunu azaltıyor. Çinko; vücut geliştirmede ve T-lenfositleri etkinleştirmek için gereklidir. Bağışıklık fonksiyonunda bu denli yetersizlik gelişmesine neden olan düşük çinko alımı gelişmekte olan ülkelerde çocukların ve yaşlıların pnömoni (akciğer iltihabı) ve diğer enfeksiyonlara karşı neden bu kadar azalmış dirençleri olduğunu gösteriyor. 


Yara iyileşmesi: Çinko cilt ve mukoza zarlarının bütünlüğünü korumaya yardımcı oluyor. 
Klinisyenler sıklıkla çinko takviyesi ile tedaviye başvurmaktadırlar. 


İshal: Çalışmacılar, yoksul ülkelerde; Hindistan, Afrika, Güneydoğu Asya, Güney Amerika'da çocuklarda yetersiz beslenenlerin, çinko takviyesi aldıktan sonra bulaşıcı ishalin kısa sürdüğü deneyimini gözlemlemiş. Bu çalışmalarda çocuklarda çinko asetat, çinko glukonat veya çinko sülfat etkilidir. 


Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, şimdi ilk 6 ay içinde, 10-14 gün süren akut çocukluk ishal tedavisi için günlük çinko veya bebekler için 10 mg kısa vadeli çinko takviyesi (20 mg) öneriyor. 


Soğuk algınlığı: Soğuk algınlığının şiddeti ve belirtilerin süresi üzerine çinko tedavisinin etkisi tartışmalıdır. Araştırmacılara göre çinko; doğrudan burun mukozasında virüsleri bağlayıp, çoğalımını engelliyor. 


Plasebo (etkisiz, ilaç görünümlü madde) ile karşılaştırıldığında, çinko önemli ölçüde soğuk algınlığı belirtilerinin süresini azaltıyor. 


Başka bir klinik, 273 katılımcıyı kapsayan deneysel çalışmada, soğuk algınlığında, çinko glukonat pastilleri plasebo ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde hastalık süresini azaltıyor ama belirti şiddetine etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. 


Mevcut bilimsel verilere göre, çinko pastilleri, spreyler, burun jelleri, soğuk algınlığı tedavisi için kullanılabilir olduğu onaylamıştır. 


Yaşa bağlı görme kaybı: Araştırmacılar, hem çinko hem antioksidanların retinada hücresel hasarı engelleyerek yaş ilerlemesine bağlı görme kaybını geciktirdiğini ileri sürüyorlar. Bir toplumsal çalışmada; yaşlı bireylerde günlük vitamin C, E ve 80 mg çinko takviyesinin yaşa bağlı gelişen göz hastalıklarını azalttığı bildiriliyor. 

Demir ve bakır ile etkileşimi: Demir eksikliği anemisi dünya çapında ciddi halk sağlığı sorunudur. Takviye demir içeren gıdalar, önemli ölçüde çinko emilimini etkilemez. Ancak ek demir alımı çinko emilimini azaltabilir. 

Ne Kadar Çinko Alınmalı? 

Çinkoya olan ihtiyaç birçok faktöre bağlı. Çocukların ve gençlerin yetişkinlere oranla daha az, hastaların sağlıklı kişilerden daha fazla, stresli yaşayanların sakin kişilere oranla ihtiyaçları daha fazladır. Uzmanlar, yetişkinler için günde 15 mg öneriyor. Gebe ve emziren annelerin ihtiyacı biraz daha fazla. 

Çinko ve Sağlıklı Diyetler 

Dünya Sağlık Örgütü Diyet Yönergelerinden birinde sağlıklı bir diyet şöyle açıklanıyor: 


İstiridye, kırmızı et ve kümes hayvanları mükemmel çinko kaynaklarıdır. Kuru fasulye, nohut, fındık ve badem de çinko içerir. 


Düşük yağlı süt ve süt ürünleri, meyve, sebze, kepekli tahıllar iyi çinko kaynaklarıdır. Birçok hazır-kahvaltılık tahıllar çinko ile güçlendirilmiş bulunmaktadır. Yağsız et, tavuk, balık, fasulye, yumurta ve fındık, çinko içeriyor. 

Kaynaklar 

- http://tr.mydearbody.com/mineraller/cinko-minerali.html 

- http://www. vitaminler.org/ cinko-faydalari.asp 

- My Pramid (http://www.mypyramid.gov/) 

VİRÜSLERİN DÜNYASINDAN 
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Canlılığın sınırındaki varlıklar olarak da tanımlanan virüsler 1 mm'nin yaklaşık 5000 de biri büyüklüğündedir. Yani bakterilerden binlerce kat daha küçüktürler. 


Virion olarak da adlandırılan virüs parçacığı nükleik asid, protein tabakası ve lipid zarından oluşur. Nükleik asid DNA veya RNA'dan meydana gelir. Protein tabakası da nükleik asidi sarar, dolayısıyla korur. En dıştaki lipid yani yağ tabakası grip virüsü gibi bazı virüslerde vardır. Virüslerin şekilleri birbirinden çok farklıdır. 


Bakteri veya diğer canlılardan farklı olarak virüslerin enzimleri yani kimyasal makineleri yoktur. Sadece genetik yapılarının kodunu çözen birkaç enzim bulundururlar. Dolayısıyla virüslerin varlıklarının devamı başka hücreleri istilalarına bağlıdır. Konak hücreyi ele geçirmeleri çoğalmaları için şarttır. Bu nedenle virüslerin canlı olup olmadıkları bile yerine göre tartışılmış olmakla birlikte, bilim adamları virüslerin diğer hücreleri işgal ettikten sonra yaptıklarını dikkate alarak canlı olduklarına hükmetmişlerdir. 


Virüsler konak hücre ile buluşana kadar çevrede beklerler. Vücudumuza deri, burun, ağız gibi yollardan girerler. Örneğin grip virüsleri solunum ve sindirim sistemini etkiler. Yani her virüs her hücreyi de etkilemez. Örneğin hepatit virüsü karaciğer hücrelerini, AIDS virüsü de bağışıklık sistemini etkiler. Hangi hücreyi işgal ederlerse etsinler virüsler benzer mekanizmalarla hücredeki etkilerini gösterir. Önce virüs, hücre duvarına yapışır. Virüsün genetik parçaları olan DNA veya RNA”lar hücre içine salınır. Bu genetik materyal konak olan hücrenin enzimlerini kullanarak daha fazla virüsün oluşması için gerekli parçaları ürettirir. Bu parçalar hücre içinde bir araya gelince de çok sayıda virüs ortaya çıkar ve bunlar hücreyi parçalayarak serbest kalırlar. Bu şekilde hücre ölmüş olur ve ortaya çıkan virüsler de benzer şekilde yeni hücreleri ele geçirirler. 


Virüslerin dış çeperinde saldıracakları hücreyi tanımalarını sağlayan özel bir protein vardır. 
Bu protein sadece virüsün saldıracağı tür hücreye yapışır. Hatta bazı virüsler hücre membranından içeriye adeta eriyerek geçerler. Hücreye bu şekilde geçemeyen virüsler ise hücre duvarına yapıştıktan sonra genetik materyallerini ve az sayıdaki enzimlerini hücre içine salarlar. Kendileri çoğalamayan virüsler saldıkları enzimleri kullanarak konak hücreyi kontrol atına alır ve bu hücrenin enzimlerini kullanarak daha fazla miktarda virüs genetik materyalini ve proteinini hücreye ürettirirler. Virüslerin hücreyi terk etmesi de iki şekilde olur, ya hücre zarını parçalayarak ya da zardan dışarı adeta balonlaşarak. 


Gripte yaşananlar aslında virüslerin yaşam tarzı ile ilgili güzel bir örnektir. Enfeksiyon olan bir insan hapşırınca hastalığın bulaşacağı kişinin burun ve sinüs mukozasına virüsler yerleşir. 
Bu hücreler istila edilir ve yukarıda bahsedildiği gibi hücreler parçalanır ve çok daha fazla sayıda virüs salınır. Bunlar da hem kana karışır hem de akciğerlere bulaşır. Burun salgısındaki virüsler boğazdan aşağı doğru salgılarla yayılır ve oradaki hücrelerde verdikleri tahribatla boğaz ağrı ve yanmasına yol açarlar. Kana karışan virüsler ise kas hücrelerine saldırarak kas ve genel vücut ağrılarına yol açarlar. Tabii bütün bunlar olurken vücudun bağışıklık sistemi de bu enfeksiyonla savaşmak için pirojen adlı maddeleri üretir. Bu madde vücudun ısısının yükselmesine yol açar. Yükselen ateş sayesinde virüslerin üremesi azalır. Çünkü vücudumuzdaki enzimlerin oluşturduğu kimyasal reaksiyonların en verimli gerçekleştiği sıcaklık 37°C’dir. Virüsler de çoğalabilmek için bizim enzimlerimizi kullanmak zorunda olduğu için, yükselen ateşle vücudumuz enzimlerimizi yavaşlatmakta ve dolayısıyla virüslerin çoğalma hızını azaltmaktadır. 


Truva atları 


Genel olarak virüsler yukarıda özetlendiği şekilde varlığını sürdürse de bazı virüslerin çok farklı özellikleri mevcuttur. Örneğin Herpes ve AIDS virüsleri vücuda girince hemen çoğalmaya başlamaz. Hücre içine genetik materyallerini saldıktan sonra hemen kendi kopyalarını üretmek için hücreyi kontrol altına almak yerine daha sinsi bir plan dahilinde hareket ederek genetik materyallerini hücrenin genetik materyalinin arasına adeta bir casus gibi karıştırırlar. Hücre çoğalacağı zaman da farkına bile varmadan virüs parçacıklarını da çoğaltmış olur. Yeni oluşan hücrelerdeki viral genetik parçacıklar yine sessiz kalmaya devam 


eder. Hatta bu hücreler de çoğalınca yine virüs parçalarını çoğaltırlar. Bu şekilde zaman içinde birçok hücrenin içine virüsler yerleşmiş olur. Ancak olay bir casusluk vakasında olduğu gibi gizli kalmaya devam eder. Tabii bu arada hücreler normal fonksiyonlarını hiçbir şey olmamış gibi devam ettirirler. Bu tür virüslerin casusluk görevleri özel bir sinyal gelene kadar devam eder. Bu sinyal önceden genetik olarak belirlenmiş bir sinyal ya da çevreden gelen bir sinyal de olabilir. Bu sinyal alındığı anda tıpkı Truva atı olayında olduğu gibi virüsler harekete geçer ve hücrenin içindeki mekanizmaları ele geçirirler. Böylece bu hücrelerin normal fonksiyonları da sona ermiş olur. 


AIDS virüsü gibi olan casus virüsler bu şekilde yıllarca gizli kalabilir ve hastalığın da birçok insana bulaşmasına neden olurlar. Oysaki eğer gripte olduğu gibi hemen ele geçirdikleri bünyeleri hasta etselerdi, başka insanların önlem alması için bir fırsat olabilirdi. Tabii AIDS virüsünün vücudumuzdaki onca hücre arasından bağışıklık sistemimizin bel kemiği olan T hücrelerimize özgün yaratılmasındaki hikmetleri de tefekkür etmek gerekir. AIDS hastalarında vücudun en kritik hücrelerinden birisi ele geçirildiği için hastalığın tedavisi çok zordur. Bağışıklık sisteminin zayıflamasına bağlı birçok değişik hastalık ortaya çıkar. 


İlk olarak 1981 yılında tanınmasından beri AIDS 25 milyondan fazla insanı öldürerek şu ana kadar yeryüzünde görülen en büyük pandemiye yol açmıştır. Sadece 2007 yılında 2.7 milyon yeni AIDS vakası tanımlanmış ve aynı yıl 2 milyon insan da AIDS nedeni ile ölmüştür. 


Yine farklı özellikleri olan virüslere başka bir örnek ise hücrelerin çoğalma mekanizmalarını bozarak kansere yol açan virüslerdir. Bazı karaciğer, cilt ve kan kanserleri bu şekilde ortaya çıkar. Virüsler bazen de değişime uğrayarak daha tehlikeli hale gelebilirler. Bu değişim yollarından bir tanesi iki farklı virüsün birleşmesidir. Bugünlerde gündemimizde olan domuz gribi etkeni olan HINI virüsünün de değişim göstererek daha tehlikeli hale gelmesi ve pandemiye yol açmasından endişe edilmektedir. 


Vücudumuzun bağışıklık sistemi virüslere karşı farklı mekanizmalarla savaşır. 
İmmunglobulin adı verilen maddeler virüslere özgün olacak şekilde üretilir ve sonra virüslere yapışarak onları etkisiz hale getirir. Aşıların mekanizması da bu yol iledir. Etkinliği azaltılmış canlı virüs ya da cansız virüs parçalarından oluşan aşılarla virüslere karşı bağışıklık sisteminin immunglobulin üretmesi hedeflenir. Diğer bir doğal savunma yöntemi de bağışıklık sistemimizin T hücreleridir. Ama bu savunma mekanizması yukarıda da bahsedildiği gibi AIDS’ de işlemez çünkü AIDS virüsünün hedefi direk olarak T hücreleridir. 


Virüsler Her Zaman Zararlı Mı? 


Son yıllarda bilim adamları virüsleri faydalı amaçlar için de kullanmaya başlamıştır. Virüsler yoluyla hücrelere tedavi edici bazı maddeleri transfer etmek için çalışmalar yapılmaktadır. 
Hatta kanser hücrelerini hedef alan virüslerle kanser tedavisi konusunda önemli gelişmeler de kaydedilmiştir. Bu minik canlılar gen tedavisinde de taşıyıcı olarak kullanılabilmektedir. 
Hatta virüsler nanoteknolojide bile kendilerine yer bulmuştur. Örneğin moleküler elektronikte çok küçük devrelerin oluşturulmasında virüsler kullanılmaktadır. 


İşte hücrelerimizden binlerce kat küçük virüslerin dünyası. Kendi başlarına neredeyse hiçbir fonksiyonu olmayan ama hücrelerin korkulu rüyası olan virüsler bu kadar küçük ve hücrelere göre çok daha basit yapıda olmasına karşın, adeta bir casus gibi hücreleri parmaklarında oynatabilmektedir. Bunu nasıl yapabildiklerini henüz yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Basit gibi görülen yapılarına rağmen halen açıklığa kavuşturulamayan çok tarafları mevcut. Evrim 


teorisindeki varlıkların basitten gelişmişe doğru dizilmesi mantığına o minicik yapılan ile adeta meydan okuyorlar. Küçücük bir virüs, kocaman bir canlıyı tamamen kontrol altına alıp yok edebiliyor. Hatta onca başka büyük sorunları olan dünyamızda gündemin başına da oturabiliyor. Anlaşılan bu kadar gelişmiş bilimsel ve teknolojik seviyemize rağmen onları tam olarak çözebilmek için daha epey zamana ihtiyacımız var. 


Kaynaklar: 

- How stuff works web sitesi. 

- http://en.wikipedia.org/wikiNl!rus. 
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ FİKİRLER 
Suat Ünsal- Aralık 2009 396. Sayı- zaferdergisi 


Gündemimizin ilk sıralarına GDO'lar (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) oturdu şu sıralar. 
Pek gündemden düşeceği de söylenemez. GDO'lar haklı olarak insanları birtakım endişelere sevk etti. Yeterince bilgi sahibi olunmaması da bu endişeleri sürekli besliyor. 


Herkesin kıyısından köşesinden konuşmalarını GDO'lar işgal ederken, bunlardan daha tehlikeli bazı şeyler dikkatlerden kaçıyor gibi. Evet bunlar, yazının başlığında da okuduğunuz gibi “Genetiği Değiştirilmiş Fikirler.” 


Nedir bu “Genetiği Değiştirilmiş Fikirler (GDF)?” 
Bunları ana başlıklarıyla şöyle sıralayabiliriz: 


Allah'ın yarattığı şeylere Allah'ın sıfatlarını vermek-yaratma gücü gibi; kâinatı ve kendini başıboş, sahipsiz zannetmek; her şeyde Allah'ın iradesine değil, tesadüflere inanmak; her şey kendi kendine oluyor zannetmek; tabiatçı nazar yani bir şeyin Allah'ın öyle dilediği için değil de o şeyin zaten öyle olması gerektiği için öyle olduğuna inanmak; bir şeyin sebebini o şeyin yaratıcısı zannetmek... bu listeyi böylece uzatmak mümkün. Cahilliğin konusu tükenmeyeceği gibi, gafletin de konusu tükenmez. 


GDO'ların hayatımıza girmesine birtakım ticari kaygılar, yani menfaatler sebep olduğu gibi; “Genetiği Değiştirilmiş Fikirler”in de hayatımıza girmelerine insan nefsinin çeşitli menfaat hesapları başta olmak üzere, aklını insafla ve objektif olarak kullanmamaktan doğan gafletler etken olmuştur. 


Bu gibi fikirlerin ortak özelliği hepsinin de yapay oluşları. GDO'lar fitri yani doğal olanı bozduğu gibi, GDF'ler de insanların kalplerindeki ve zihinlerindeki imanla ilgili hakikatleri bozmaktalar. 


Bu GDF'lerin kâinatta yerleri ve etkileri yoktur. GDF’ ler mesela, bir elmayı bozamaz; fakat insanın o elmaya bakışını ve yaklaşımını bozarlar. Yani o elma bir fiilin mahsulü iken, kendi kendine oluyor zannettirir; ilim, kudret, irade gerektiren bir “eser? olduğu halde, bir odundan ibaret olan sebebini onun yaratıcısı zanneder; o elma üzerindeki sanatıyla, kokusuyla, rengiyle, tadıyla, içindekilerin hassas ölçülerle konmasıyla harika bir “eser? olduğunu göstermesine rağmen, o elmayı Allah'ın eseri olarak değil, sahipsiz olarak görür. Bu 


yanılgılarından dolayı o nimeti şükürsüzce, minnetsizce yer; o elmanın insanlara verilen bedelinden başka gerçek bir bedelinin olduğunu göremez, o bedeli ödeyemez. 


İnsanın bir elmaya bakışını böyle bozan bu batıl fikirler, insanın, insana, hayata, topluma ve kâinata bakışını da böyle bozar. Bu bozmanın sonuçları ise tam da şu anki dünyadır. 


GDO”lar mı, yoksa GDF’ler mi daha tehlikeli? 


Hiç şüphe yok ki, GDF'lerin verdiği, vereceği zararlar, GDO”larınkiyle kıyaslanamayacak kadar büyüktür. 


Bir kere GDO'lar sadece insanın dünyadaki hayatına zarar verirler; oysa GDF'ler hem dünya hem de ebedi hayatına zarar verirler. Bu zararın büyüklüğü ölçülebilir mi?.. 


GDO'lu bitkiler yenmezse belki öne sürülen birtakım zararlarından kurtulmak mümkündür. 
Ancak GDF'ler bulaşıcıdır; farkında bile olmadan insandan insana bulaşır. 


GDO'ların insanın bağışıklık sistemini zayıflattığı ve hastalıklara yakalanmayı kolaylaştırdığı ileri sürülüyor. GDF'ler de insanın düşünme mekanizmasını bozarak insanın hayatının akışını bozuyor. Mesela, her şeyi sahipsiz, başıboş zannettiği için keyfine göre onları tahrip edebileceğini düşünüyor; çevreyi kirletmekte, insanların, hayvanların, hatta bitkilerin hakkını çiğnemekte kendince bir engel görmüyor. Ya da, kendisinin nasıl bir şefkatle yaratılıp, merhametle esirgenip, beslenip büyütüldüğünü görmüyor da, GDF'lerin bozduğu, güzel duygularını dumura uğrattığı kaskatı kalbiyle insanları vahşice kesebiliyor. Ve böyle kendini başıboş gören insan, bütün bu yaptıklarından hesap vereceğini elbette göremiyor. 


Ayrıca bu GDF'ler iman hassasiyetini bozdukları için, insanın günahlara kolayca düşmelerine sebep oluyorlar. Bu da hem dünya, hem de ahiretteki hayatını, sağlığını, mutluluğunu büyük riske atıyor. 


GDOPların birtakım faydalarından bahsediliyor, bu GDR'lerin hiç mi faydası yok? 


Elbette var. Bu fikirler, bir sınav sorusundaki yanlış şıklar gibi, insanların dünya hayatındaki imtihanlarında iş görüyorlar. 


Bir sınavda mesela bir doğruya karşı üç yanlış cevap var. Sınava girenler biliyorlar mı, bilmiyorlar mı; sınıf geçmeyi hak ediyorlar mı, etmiyorlar mı bunu tercihleri belirliyor. O yanlış şıkların bir gerçekliği olmadığı, sınav sonrası bir anlam ve yerleri olmadığı gibi, bu fikirler de imtihan sonrası olmayacaklar. Sınav bittiğinde sadece gerçekler kalacak. 


GDOPlar çevreye zarar verdiği gibi, GDF’ler de verirler. 


Bu bâtıl fikirler insanın zihnine bulaştığında, o insanın davranış ve kararları da bâtıl olur. 
Mesela o insan sadece kendi çıkarını gözetir, başkalarını umursamaz, sosyal çevresini rahatsız eder. Ya da devletin, şahısların mallarını çalar, talan eder. Veya tabiatın dengesini bozacak şeyler yapar. Yani diyebiliriz ki, şu an yüzleştiğimiz ne kadar toplumsal ve çevre sorunu varsa, gerçek sebebi bu yanlış fikirlerdir. 


Bu yüzden GDO'lu gıdaların zararlarından bir kaçıyorsak, GDF'lerin zararlarından bin kere sakınmalı ve dikkatli davranmalıyız. Çünkü dünyayı kaybetmenin Müslümanlar için telafisi vardır, fakat, ahireti kaybetmenin hiçbir telafisi yoktur. 


KUR'AN, İNSANIN EVRİMİ İÇİN NE DİYOR? 
Prof. Dr. Adem Tatlı- Aralık 2009 396. Sayı- zaferdergisi 
Şöyle bir soru sorulsa: 


“Bir kimse; “İnsan, bir canlının gelişmesinden ortaya çıkmış olabilir? derse, Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerini inkâr etmiş olur mu? 


Cevaben diyebiliriz ki: Bu sorunun fetva yönü, elbette yetkili mercilere sorulmalıdır. Bizim burada yapacağımız, ayetlerin, insanın yaratılışını nasıl nazara verdiğini gözden geçirmek olacaktır. 


Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinin yorumunda farklılıklar olabilmektedir. Bunun önde gelen sebebi, bazı ayetlerde teşbih, yani benzetme ve temsillere yer verilmesidir. Ayetlerdeki teşbihler, bazıları tarafından zahiri manasıyla, bazıları tarafından da hakiki manasıyla ele alınmakta ve böylece birbirine zıt yorum farklılıkları ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla, bu farklı yorumları benimseyen kimselerin, yaklaşımları da farklı olmaktadır. 


Bu kısa girişten sonra isterseniz soruyu şöyle soralım: 


“İnsanın başka varlıklardan meydana geldiğini ifade eden veya hatırlatan, ya da böyle yorumlamaya sebep olacak ayet veya ayetler var mıdır?” 


Kur'an'da İnsanın Yaratılışı 

İnsanın yaratılışıyla ilgili ayetlerde, ilk insan Hz. Adem'in yaratılışına işaret edilmekte, bu yaratılışın başka varlıkların değişmesiyle meydana geldiğini ihsas edecek bir beyana rastlanmamaktadır. Tam aksine, ilk insanın topraktan hâsıl edildiği, onun eşinin de bundan yaratıldığı, insan soyunun da bunlardan meydana getirildiğinin beyan ve izahı vardır. 
Kur'an-ı Kerim, insanın muhtelif yaratılış devrelerinden bahseder. Bunu ana hatlarıyla üçe ayırmak mümkündür. Birisi; ilk insan Hz. Adem'in (a.s), ikincisi onun eşi Hz. Havva'nın ve üçüncüsü de diğer insanların yaratılmasıdır. Bu farklı yaratılışlara bazen ayrı ayrı ayetlerde, bazen de aynı ayette dikkat çekilir. 

Hicr suresinde Hz. Adem'in (a.s) topraktan yaratıldığı şöyle beyan edilir: 


“Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, değişmiş cıvık balçıktan yarattık...” 


Zümer suresinde de Hz. Adem'den Hz. Havva'nın yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Ayet mealen şöyledir: 


“O sizi tek bir insandan yarattı; sonra o tek kişiden de eşini yarattı...”? 


Nisa suresinde de, Hz. Adem'in (a.s) ve ondan Hz. Havva'nın ve bu ikisinden de diğer insanların yaratılışına işaret edilmektedir: 


“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten (candan) yaratan; ondan da yine onun eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve kadınlar türeten Rabbiniz(e karşı gelmek)den sakının.” 


Bu ayetlerde, Hz. Havva'nın Hz. Adem'den nasıl ve ne şekilde yaratıldığı açık olarak ifade edilmiyor. Ancak, bununla alakalı bir hadis, konuya biraz daha açıklık getirmektedir. Hadis şöyledir: 


“Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz. Yani, onlara iyi davranınız. Çünkü kadın eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı baş tarafıdır. Onu doğrultmaya çalışırsan kırarsın. Hali üzere bırakırsan öyle eğri kalır. Kadınlar hakkında hayır tavsiye ediniz.” 


Müminun suresinde hem Hz. Adem'in (a.s) topraktan yaratılışına ve hem de onun soyunun anne rahminde yaratılış safhalarına şöyle işaret edilmektedir: 


“Andolsun biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir hülasadan yarattık. Sonra onu (Hz. Adem'in nesli olan) insanı sarp ve metin bir karargahta (rahimde) bir nutfe (zigot) yaptık. Sonra o nutfeyi alaka (yapışan şey) haline getirdik, derken o alakayı mudga (bir çiğnem et) yaptık, o bir çiğnem eti kemik(lere) çevirdik (ve) o kemiklere de et (kaslar) giydirdik. Sonra onu bambaşka yaratılışla inşa ettik (can verdik, konuşma verdik)...” 


Görüldüğü gibi, insanın ilk yaratılıştan itibaren geçirdiği devreler safha safha nazara verilmektedir. Zaten bu sayılan devreleri anne rahminde her insan yaşayarak gelmektedir. 
Dolayısıyla, bu kademeleri, insanın başka canlılar şeklinde yaratılıp farklı devreler geçirdiği şeklinde yorumlamak mümkün değildir. 


Tin suresinde de insanın en güzel şekilde yaratıldığı belirtilir: 
“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 


Fatır suresinde de ilk insanın topraktan ve onun neslinin de bir damla su olarak ifade edilen meniden yaratıldığına işaret edilir: 


“Allah sizi önce topraktan, sonra bir damla sudan yarattı, sonra da çiftler haline getirdi.” 


İnsan Başka Canlı Safhalarını Geçirseydi İblis Onları Sayardı 


İnsan neslinin doğrudan topraktan yaratıldığını, başka canlıları temsil eden ara devreleri geçirmediğini, İblis'in Hz. Adem'e secde etmeyişinin gerekçesinde de görüyoruz. Ayette mealen şöyle buyrulur: 


“(İblis:) “Ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattığın insana secde edecek değilim” dedi.” 


Şayet insan başka canlı safhalarını geçirmiş olsaydı, muhakkak İblis o safhaları da sayacaktı. 
Çünkü o burada, insana karşı, yaratılışındaki kendi üstünlüğünü ispat etme pozisyonuna girmişti. Bazı felsefecilerin ileri sürdüğü gibi, insanın geçmişinde; balıklık, kurbağalık, farelik 


ve maymunluk devreleri olsa idi, İblis bunu mutlaka söyleyecekti. Çünkü en büyük hasmı olan insana karşı, kendi üstünlük delillerini sayıyordu. 


Bir Başka Ayet 


Kuran'da, insanın topraktan yaratılışı, tıpkı bitkinin topraktan yaratılışına benzetilerek şöyle beyan edilir: 


“Ve Allah, sizi yerden (sanki) bir bitki olarak bitirdi (sizi topraktan yarattı).”? 
Buradan şu manaları çıkarmak mümkündür: 
a) İnsanın atası olan Hz. Adem'in (a.s) topraktan yaratılışına işaret edilmektedir. 


b) Her an gelişme ve büyüme içerisinde olan insanın bünyesindeki elementlerin büyük bir kısmı, besinler yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak topraktan alındığı için, insanın gelişme ve büyümesi bitkilerin yerden bitirilmesine benzetilmiştir. 1° 


Maymun Olanlar 


Kur'an'da insanın yaratılışı ile ilgili ayetler elbette sadece bu saydıklarımızdan ibaret değildir. 
Ancak, bu ayetler mana olarak birbirine yakındır. Farklılık gösteren bir ayette, Allah'ın emrine uymayan bir grup insanın maymun şekline dönüştürüldüğünden bahsedilmektedir: 


“İçinizden Cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara “aşağılık birer maymun olun” dedik.”! 


Cenab-ı Hak, Cumartesi günleri çalışmayı İsrailoğullarına yasak kılmıştır. Onlar bu yasağa uymayınca, Eyle kasabasında bu hadise meydana gelmiştir. 


Bu değişme hakkında iki görüş vardır. Birisi, bunların sadece ahlak yönünden maymun şekline getirildiğidir. Diğeri de suret olarak maymun şekline dönüştürüldükleridir. Zaten o insanlar bu olaydan sonra fazla yaşmamışlar, üç gün sonra ölmüşlerdir. Yani hadise, bir beldede (Eyle kasabasında) meydana gelmiş ve maymun şekline dönüştürülen insanlar üç gün sonra ölmüşlerdir.!? 


Sonuç Olarak 


Kur'an-ı Kerim'de insanın, daha aşağı yapılı varlıklardan yaratıldığını gösteren ya da bu manaya gelen bir beyan yoktur. Tam aksine, insanın en mükemmel şekilde yaratıldığı, ilk insan Hz. Adem'in (a.s) topraktan, onun eşi Hz. Havva'nın Hz. Adem'den ve onların neslinin de anne rahminde gelişerek dünyaya geldiğinden bahsedilmektedir. 


Günümüz fen ve felsefesiyle ilgilenenlerin bazılarının, insanın geçmişiyle ilgili olarak ortaya koyduğu bir takım değerlendirmeler vardır. Bu felsefi değerlendirme ve görüşler, bilimsel gerçeklermiş gibi takdim edilmekte, güya Kur'an'ın bilime ters düştüğü nazara verilmektedir. 
İnsanın atasıyla ilgili ileri sürülen bilgiler, bilimsel bilgi değil, felsefi görüş ve değerlendirmeler, teori ve hipotezlerdir. Hiç kimse, laboratuvarda ne ilk insanın yaratılışını ve ne de onun eşinin ortaya çıkışını deneme ve gösterme şansına sahip değildir. O bakımdan 


insanın geçmişiyle ilgili ileri sürülen ya da sürülecek olan bütün fikir ve görüşler teori ve hipotez olmaktan ileri geçemez. 


“Yapan bilir, bilen konuşur” kaidesiyle, insanın geçmişi hakkında gerçek ve tek söz sahibi, hiç şüphesiz Cenab-ı Hak'tır ve O'nun Kelâmı Kur'an-ı Kerim'dir. O da ilk insanın topraktan, onun eşinin Hz. Adem'den ve onun neslinin de anne rahminde geliştiğini beyan etmektedir. 
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TOLSTOY'UN BİLİNMEYEN MEKTUPLARI 


Dr. Arif Arslan-Kasım 2009 395. Sayı- zaferdergisi 


Ünlü Yazar Gizli Kalmış Bu Mektuplarında Hıristiyan Gençlere Samimi Bir Dille İslâmiyet'i Tavsiye Etmektedir. 


“...Muhammediliğe, Hıristiyanlık dininden daha fazla önem vermelerine gelince, ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) kıyas edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Hıristiyan ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah'ı ve onun Peygamberini kabul ederdi.” 


— Tolstoy 
1800'lü yılların sonlarına doğru, Azerbaycan'ın Tiflis kentinde yapılan subay toplantılarından 


birinde, iki genç tanışırlar ve birbirlerini severler. Kısa bir süre sonra da evlenmeye karar verirler. Fakat bu iki gençten birisi Rus asıllı Yelena Yermolayeva Hıristiyan, Azeri asıllı 


Ağaoğlu İbrahim Vekilov ise Müslümandır. O zamanki Rus İmparatorluğu”ndaki geçerli kanuna göre, nikâh kıyabilmek için eşlerden birisinin dininden feragat etmesi gerekmektedir. 


Ancak ne Yelena Yermolayeva, ne de Ağaoğlu İbrahim Vekilov dinlerini terketmeye yanaşmazlar. Bu durum karşısında İbrahim Ağa Vekilov'un, uzun uğraşmalarından sonra mesele Rus Çarına müracaata kadar gider. Nihayetinde bu iki gence evlilik izni verilir. 


Fakat İbrahim Ağa Vekilov için problem burada bitmez. Rus İmparatorluğu kanunlarına göre, bu evlilikten doğacak çocuklar Hıristiyan terbiyesiyle yetiştirileceklerdir. Bir takım çalkantılardan sonra İbrahim Ağa Vekilov bu durumu da kabul ederek Yelena Yermolayeva ile evlenir. 


Aradan geçen yıllarda bu çiftin Boris, Oleb ve Reyhan isimli üç çocukları olur. Bu üç çocuk da vaftiz edilir. Çocuklar gençlik yıllarına gelmişlerdir. 


Büyük oğlu Boris, Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde, subay olan kardeşi Qleb ise Moskova'daki Alekseyev Askeri Okulu'nda okumaktadırlar. Kardeşleri Reyhan da on üç yaşına gelmiştir. Çocuklar babalarının ailesinden İslamiyet'i görüp, bu dine karşı ilgi duymaya başlamışlardır. Bu ilgileri sebebiyle kararsızlıklar yaşıyor, ailecek bir araya geldikçe bu düşüncelerini anne babalarına açıyorlardı. 


“Biz kimiz, hangi millete mensubuz? Hangi dine hizmet etmeliyiz?..” soruları karşısında özellikle anne Yelena Vekilova çaresizliğe düşmüş ne yapacağını şaşırmış durumdadır. 


Bu kararsızlıkla, anne Yelena Vekilova, Tolstoy?'a bir mektup yazıp kanaatini sorar. 
Tolstoy'un ilk mektuba cevabı 


Tolstoy bu mektuba uzunca bir cevap verir. Bu cevabın özeti diyebileceğimiz cümleleri şöyledir: 


“...Muhammediliğe, Hıristiyanlık dininden daha fazla önem vermelerine gelince, ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) kıyas edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Hıristiyan ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah'ı ve onun Peygamberini kabul ederdi. 


Neden? Çünkü zor ve anlaşılmaz bir ilâhiyatçılık olan Teslis (Baba-Oğul ve Kutsal Ruh), sırlarla dolu Meryem Ana, mukaddesler ve onların resimleri, tasvirleri ve zor ayinlerle dolu... 
Başka türlü de olamazdı. Yani, dini öğretilerin aslının yerine geçen birçok bâtıl inançların, kilise inançlarına çevrildiği bir dönemde, Muhammediliğin kilise inancından yüksekte durmaması mümkün değildi...” 


Tolstoy'un bu cevabı, ailede, çocukların İslamiyet'i seçmeleri hakkındaki kanaatlerini pekiştirir. Ancak güvenlik konusundaki endişelerden dolayı, din değiştirme konusunda 


atılacak adımlar geciktirilir. 


Büyük çocukları bu durumu şöyle anlatır: 


“Benim yaşım 19 olmuştu. Ders meşguliyetleri ile beraber Muhammed'in dinine geçme fikri de beni bırakmıyordu. 1904-1905 yıllarındaki şartlar bu niyetimin hayata geçmesine yardım etmeliydi. Rus-Japon savaşı, Çar hükümetini bazı liberal kararlar almaya mecbur etmişti. 


1904 yılında “Din özgürlüğü hakkında manifesto (karar) yayınlandı. Bu kararla, herhangi bir 
sebepten dolayı ana baba dininden dönmüş olanlara tekrar o dine dönmeye izin verilmişti. 
İnsana öyle geliyordu ki, uygun dilekçe vermek yeterliydi ki konu hallolsun. Tecrübeli insanlar olan ebeveynim, Petersburg'a gelişimin ilk yılında, Hıristiyan dininin savunucularının bu kadar yakınında bunu yapmayı uygun görmediler. Annemin Lev Tolstoy'a yazdığı mektupta da dikkatli davranması tavsiyesi hâkimdi. Hoş olmayan olaylardan yakayı kurtarmak için niyetimin hayata geçirilmesini bir o kadar geciktirdik.” 


Böylece aradan altı yıl daha geçer. Anne baba ve çocuklar hâlâ somut bir adım atamamışlar. 
Bunun için de sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. 


Yazılan ikinci mektup 


Nihayet, 2 Mart 1909'da, anne Yelena Vekilova, Tiflis'ten Tolstoy'a bir mektup daha yazar ve aile bireylerinin inanç arayışları konusunu tekrar sorar. Mektubun özeti şöyledir: 


“Bizim çok sevdiğimiz hocamız Lev Nikolayeviç! 


Mektubumla sizi rahatsız ettiğim için, size karşı özür dileyecek söz bulamıyorum. Biliyorum ki, benim gibi sizden akıl almak isteyenler çoktur. Bütün bunlara bakmayarak ben de size müracaat ediyorum. Çünkü hayat benim karşıma gücümün yetmediği bir konu çıkarmıştır. 


Ben kısaca isteğimi size anlatmaya çalışacağım. Ben elli yaşındayım. Üç çocuk annesiyim. 
Kocam da Müslüman'dır. ... Çocuklarımız Hıristiyan dinine inanıyorlar. ... Oğullarım, babalarının dinine geçmek için benden izin istiyorlar. Ben ne yapmalıyım? ... Onlarda bu fikrin uyanmasına sebep küçük ailevi meseleler değil. Ne maddi çıkar beklentisi, ne de makam mevki tutkusu da onları bu konuya sevk etmiyor. Ancak karanlıkta kalan Azeri halkına hizmet etmek maksadını taşıyorlar. Onların halkla birleşip kaynaşmasına dinleri engel oluyor. Ama ben korkarım ki, kendi düşüncemle onları kötü bir yola sevk edeyim. ... Ben kendi evlâtlarını delicesine seven bir annenin gözyaşları ile yazıyorum. Artık azaptan aklımı yitirmiş halde sizden akıl isteme durumuna geldim. Siz, yalnız siz, kendi aklınızla hayatımızın bugünkü şartlarından bir çıkış bulabilirsiniz. Benim derdim size küçük ve basit görünebilir. 
Ancak bana dehşetli azaplar vermektedir. 


Lev Nikolayeviç, siz bize, bizim gibi küçük insanlara hiçbir zaman yürekten gelen değerli tavsiyelerinizi esirgemediniz. Bunu bildiğim için cesaret edip sizi kendi isteğimle rahatsız ettim. Çok çok özür dilerim ki sizin kıymetli vaktinizi aldım. Bu adımı atmaya beni mecbur eden şey delicesine analık sevgisidir.” 

Bütün kalbiyle size bağlı olan 

Yelena Vekilova 


Tiflis, Uçebnıy Pereulok I, Ev 8. 


Lev Tolstoy'un cevabı 


Tolstoy, 15 Mart 1909'da ‘Yasnaya Polyan'dan gönderdiği cevap niteliğindeki mektubunda şöyle diyordu: 


“Yelena Yefimovna'ya (Vekilova) Sizin oğullarınızın Azeri halkının bilgilenmesine yardım etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle olduğu halde Muhammed'in dinini kabul etmenin de ne derece lâzım olduğunu da anlatamam. ... Buna göre de sizin oğullarınızın Muhammed'in dinini Hıristiyanlıktan üstün tutarak kabul etmeleri, yani bir dinden başka bir dine geçmeleri hakkında kimseye bilgi vermeleri gerekmez. Belki bu zaruridir. Fakat ben bu konuda bir şey diyemem. Sizin evlâtlarınız bu konuda hükümet organlarına haber verip vermemeleri hakkında kendileri karar vermelidirler. 


Müslümanlığın Hıristiyanlık karşısındaki üstünlüğüne ve özellikle sizin evlâtlarınızın hizmet ettikleri maksadın âlicenaplığına gelince, bu konuya bütün kalbimle katılıyorum. Hıristiyan ideali ve öğretisini, onun hakiki manasında, her şeyden üstün tutan bir insan için bunu söylemek ne kadar garip olsa da demeliyim ki: 


Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre Kilise Hıristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması, bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki, bir kimsenin karşısına Kilise Hıristiyanlığı veya İslâm dinine girme hakkında bir tercih koyulsa, o zaman her bir akıllı adam, girift ve anlaşılmaz ilahiyatın, üç sıfatlı Tanrı'nın, günah çıkarma merasiminin, dini ayinlerin, İsa'nın anasına yalvarışın, mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız hesapsız ibadetlerin yerine, hükümleri bir Allah'ı ve peygamberi olan İslâm dinini şüphesiz ki üstün tutar. Bu başka türlü de olamaz. 


Ayrı ayrı fertlerin, bütün insanlığın ve bütün insanların hayatının esasını teşkil eden dini şuurun olgunlaştığı gibi, hayatta her şey gelişir ve mükemmelleşir. Dinin gelişip mükemmelleşmesi ise, onun sadeleşmesinden, anlaşılmasından ve onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulmasından ibarettir. 


...Buna göre de en eski dinlerde gerçeği gizleyen mucize ve uydurmalar her şeyden çoktur. 
Bu, en çok en eski dinde, Brahman dininde, ondan az Yahudi dininde, ondan az Buda, Konfüçyüs, Taoizm dinlerinde, onlardan daha az Hıristiyan dininde ve nihayet en az, en son din olan İslâm dininde vardır. Bu bakımdan Müslümanlık en elverişli durumdadır. 


...Size böyle uzun uzadıya yazıyorum ki, siz benim fikirlerimi oğullarınıza ulaştıracaksınız ve bu fikirler de onların güzel düşüncelerini hayata geçirmeye yarayabilirler. Dinin mahiyetini teşkil eden büyük hakikatlerin, onu karanlıklaştıran her şeyden temizlenmesine yardım etmek, insanın yapabileceği en güzel işlerden biridir. Eğer sizin evlâtlarınız bu işleri ailevi bir görev kabul etseler, o zaman hayatları dolu ve anlamlı olacak. 


.. Eğer benim düşüncelerim hiç olmasa bir şeye yarasalar, siz veya oğullarınız kendi faaliyetleri hakkındaki kararlarını bana bildirseler çok memnun olurum. 


— Lev Tolstoy 
Tolstoy'un önerisiyle Müslüman olan gençler 
Dertli annenin yazdığı mektup, Tolstoy'u çok heyecanlandırmıştır. Bunu, dört sayfalık ve 


acele yazılan mektubundan anlamak mümkündür. Lev Tolstoy'un, “Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre kilise Hıristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması 


bende hiçbir şüphe doğurmuyor” cümlesi, onların kararsızlığına son veren bir cevap oldu. 
Mektup, ailede, emir gibi okunup kabul edilir. Tolstoy'un telkini ile Müslüman olurlar. 


Tolstoy'un mektubundan sonra Tiflis”teki Zagafgaziya Ruhani İdaresi, General İbrahim Ağa Vekilov'un evlâtlarını Müslümanlığa kabul etmiş ve bu arada Müftü Mirza Hüseyin Efendi Kayıpzade'nin imzası ile resmi belge verilmiştir. Çocuklar da kendilerine yeni isimler alarak; Boris, Faris olmuş, Oleb ise Galip olarak resmileşmişlerdir. 


Lev Tolstoy'un, Yelena Vekilova'ya yazdığı mektubun aslını Yelena'nın oğlu Faris, 1978 
yılında Moskova'da Lev Tolstoy adına açılan müzeye vermiştir. Mektuplar müzede hâlâ sergilenmektedir. 


Tolstoy'un İslamiyet hakkındaki görüşleri özel doktorunun notlarında da kayıtlı 


Lev Tolstoy, İslâm dinine olan inancını sadece Vekilov'lara yazdığı mektuplarla açıklamamıştır. Onun çok yakınında bulunan kalem erbabı olan birçok dostları, Tolstoy'un, İslâm dinine, Hz. Muhammed'in şahsiyetine ulvi muhabbeti hakkında yazılar yazıp, sohbetler ederlermiş. Tolstoy'un, Müslümanlık hakkındaki aşağıdaki sözleri ise çok dikkat çekicidir. 


Slovak asıllı D. P. Makovitski, altı yıl Tolstoy'un özel doktorluğunu yapmış ve çok sayıda dostunun Tolstoy'u ziyaret etmesi sırasında aralarında geçen diyalogları not ederek, “1904- 
1910 Yıllarında Tolstoy'un Yanında” adlı büyük bir kitap yazmıştır. 


Bu kitap 1979 yılında dört cilt olarak “Yasnopolyana Kayıtları” adıyla, ilk defa Moskova'da yayımlanmıştır. Kitabın III. cildinin, 356. sayfasında ise Tolstoy'un ailevi sohbetleri vardır. 
Orada Tolstoy'un, General İbrahim Ağa Vekilov'un hanımının kaygısına ortak oluşuna ve İslâm dinini kalben sevmesine bir kez daha şahit oluruz. 


Tolstoy'un doktoru Duşan Petroviç Makovitski bunu bakın nasıl anlatıyor: 


“1909 Mart ayının 13'ünde Lev Nikolayeviç Tolstoy bir sohbet sırasında dedi ki: “Bir anneden mektup aldım. Yazıyor ki: Çocuklarımın babası Müslüman'dır, ben ise Hıristiyan'ım. İki oğlum var, biri talebedir, öbürü zabit (subay). Her ikisi de İslâm dinine geçmek istiyor.” 


Tolstoy'un bu sözü üzerine Sofya Andreyevna (Tolstoy'un arkadaşı): “Belki de oğulları, çok eşli olmak için Müslüman olmak istiyorlardır.” der. 


Tolstoy: “Ne olur ki... Sanki bizde çok eşliler az mı? Bu mektup hakkında düşünürken benim için çok şey aydınlandı. Muhammed her zaman Hıristiyanlığın üstüne çıkıyor. O, insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilâhı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur.” 


Sofya Andreyevna (Tolstoy'un arkadaşı): “Hangisi daha iyidir? Hıristiyanlık mı, Müslümanlık mı?” 


Tolstoy: “Benim için açıktır ki, Müslümanlık daha iyidir, daha üstündür.” 


Kısa bir süre sustuktan sonra Lev Nikolayeviç Tolstoy tekrar eder: “Müslümanlık, kıyas edildiğinde Hıristiyanlıktan üstünlüğü görülür. Müslümanlık bana çok yardım etmiştir.” 


Ünlü Yazar Gizli Kalmış Bu Mektuplarında Hıristiyan Gençlere Samimi Bir Dille İslâmiyeti Tavsiye Etmektedir. 


“..Muhammediliğe, Hıristiyanlık dininden daha fazla önem vermelerine gelince, ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) kıyas edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Hıristiyan ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah'ı ve onun Peygamberini kabul ederdi.” 


— Tolstoy 


1800'lü yılların sonlarına doğru, Azerbaycan'ın Tiflis kentinde yapılan subay toplantılarından birinde, iki genç tanışırlar ve birbirlerini severler. Kısa bir süre sonra da evlenmeye karar verirler. Fakat bu iki gençten birisi Rus asıllı Yelena Yermolayeva Hıristiyan, Azeri asıllı Ağaoğlu İbrahim Vekilov ise Müslümandır. O zamanki Rus İmparatorluğu”ndaki geçerli kanuna göre, nikâh kıyabilmek için eşlerden birisinin dininden feragat etmesi gerekmektedir. 


Ancak ne Yelena Yermolayeva, ne de Ağaoğlu İbrahim Vekilov dinlerini terketmeye yanaşmazlar. Bu durum karşısında İbrahim Ağa Vekilov'un, uzun uğraşmalarından sonra mesele Rus Çarına müracaata kadar gider. Nihayetinde bu iki gence evlilik izni verilir. 


Fakat İbrahim Ağa Vekilov için problem burada bitmez. Rus İmparatorluğu kanunlarına göre, bu evlilikten doğacak çocuklar Hıristiyan terbiyesiyle yetiştirileceklerdir. Bir takım çalkantılardan sonra İbrahim Ağa Vekilov bu durumu da kabul ederek Yelena Yermolayeva ile evlenir. 


Aradan geçen yıllarda bu çiftin Boris, Oleb ve Reyhan isimli üç çocukları olur. Bu üç çocuk da vaftiz edilir. Çocuklar gençlik yıllarına gelmişlerdir. 


Büyük oğlu Boris, Petersburg Teknoloji Enstitüsü'nde, subay olan kardeşi Qleb ise Moskova'daki Alekseyev Askeri Okulu'nda okumaktadırlar. Kardeşleri Reyhan da on üç yaşına gelmiştir. Çocuklar babalarının ailesinden İslamiyet'i görüp, bu dine karşı ilgi duymaya başlamışlardır. Bu ilgileri sebebiyle kararsızlıklar yaşıyor, ailecek bir araya geldikçe bu düşüncelerini anne babalarına açıyorlardı. 


“Biz kimiz, hangi millete mensubuz? Hangi dine hizmet etmeliyiz?..” soruları karşısında özellikle anne Yelena Vekilova çaresizliğe düşmüş ne yapacağını şaşırmış durumdadır. 


Bu kararsızlıkla, anne Yelena Vekilova, Tolstoy'a bir mektup yazıp kanaatini sorar. 
Tolstoy'un ilk mektuba cevabı 


Tolstoy bu mektuba uzunca bir cevap verir. Bu cevabın özeti diyebileceğimiz cümleleri şöyledir: 


“..Muhammediliğe, Hıristiyanlık dininden daha fazla önem vermelerine gelince, ben bütün kalbimle buna katılıyorum. Bunu söylemek ne kadar tuhaf olsa da benim için Muhammedilik, Haça tapmaktan (Hıristiyanlıktan) kıyas edilemeyecek kadar yüksekte duruyor. Eğer insan, 


seçme hakkına sahip olsaydı, aklı başında olan her Hıristiyan ve her bir insan, şüphe ve tereddüt etmeden Muhammediliği; tek Allah'ı ve onun Peygamberini kabul ederdi. 


Neden? Çünkü zor ve anlaşılmaz bir ilâhiyatçılık olan Teslis (Baba-Oğul ve Kutsal Ruh), sırlarla dolu Meryem Ana, mukaddesler ve onların resimleri, tasvirleri ve zor ayinlerle dolu... 
Başka türlü de olamazdı. Yani, dini öğretilerin aslının yerine geçen birçok bâtıl inançların, kilise inançlarına çevrildiği bir dönemde, Muhammediliğin kilise inancından yüksekte durmaması mümkün değildi...” 


Tolstoy'un bu cevabı, ailede, çocukların İslamiyet'i seçmeleri hakkındaki kanaatlerini pekiştirir. Ancak güvenlik konusundaki endişelerden dolayı, din değiştirme konusunda atılacak adımlar geciktirilir. 


Büyük çocukları bu durumu şöyle anlatır: 


“Benim yaşım 19 olmuştu. Ders meşguliyetleri ile beraber Muhammed'in dinine geçme fikri de beni bırakmıyordu. 1904-1905 yıllarındaki şartlar bu niyetimin hayata geçmesine yardım etmeliydi. Rus-Japon savaşı, Çar hükümetini bazı liberal kararlar almaya mecbur etmişti. 


1904 yılında “Din özgürlüğü hakkında manifesto (karar) yayınlandı. Bu kararla, herhangi bir 
sebepten dolayı ana baba dininden dönmüş olanlara tekrar o dine dönmeye izin verilmişti. 
İnsana öyle geliyordu ki, uygun dilekçe vermek yeterliydi ki konu hallolsun. Tecrübeli insanlar olan ebeveynim, Petersburg'a gelişimin ilk yılında, Hıristiyan dininin savunucularının bu kadar yakınında bunu yapmayı uygun görmediler. Annemin Lev Tolstoy'a yazdığı mektupta da dikkatli davranması tavsiyesi hâkimdi. Hoş olmayan olaylardan yakayı kurtarmak için niyetimin hayata geçirilmesini bir o kadar geciktirdik.” 


Böylece aradan altı yıl daha geçer. Anne baba ve çocuklar hâlâ somut bir adım atamamışlar. 
Bunun için de sıkıntı içinde yaşamaktadırlar. 


Yazılan ikinci mektup 


Nihayet, 2 Mart 1909'da, anne Yelena Vekilova, Tiflis'ten Tolstoy'a bir mektup daha yazar ve aile bireylerinin inanç arayışları konusunu tekrar sorar. Mektubun özeti şöyledir: 


“Bizim çok sevdiğimiz hocamız Lev Nikolayeviç! 


Mektubumla sizi rahatsız ettiğim için, size karşı özür dileyecek söz bulamıyorum. Biliyorum ki, benim gibi sizden akıl almak isteyenler çoktur. Bütün bunlara bakmayarak ben de size müracaat ediyorum. Çünkü hayat benim karşıma gücümün yetmediği bir konu çıkarmıştır. 


Ben kısaca isteğimi size anlatmaya çalışacağım. Ben elli yaşındayım. Üç çocuk annesiyim. 
Kocam da Müslüman'dır. ... Çocuklarımız Hıristiyan dinine inanıyorlar. ... Oğullarım, babalarının dinine geçmek için benden izin istiyorlar. Ben ne yapmalıyım? ... Onlarda bu fikrin uyanmasına sebep küçük ailevi meseleler değil. Ne maddi çıkar beklentisi, ne de makam mevki tutkusu da onları bu konuya sevk etmiyor. Ancak karanlıkta kalan Azeri halkına hizmet etmek maksadını taşıyorlar. Onların halkla birleşip kaynaşmasına dinleri engel oluyor. Ama ben korkarım ki, kendi düşüncemle onları kötü bir yola sevk edeyim. ... Ben kendi evlâtlarını delicesine seven bir annenin gözyaşları ile yazıyorum. Artık azaptan aklımı yitirmiş halde sizden akıl isteme durumuna geldim. Siz, yalnız siz, kendi aklınızla hayatımızın 


bugünkü şartlarından bir çıkış bulabilirsiniz. Benim derdim size küçük ve basit görünebilir. 
Ancak bana dehşetli azaplar vermektedir. 


Lev Nikolayeviç, siz bize, bizim gibi küçük insanlara hiçbir zaman yürekten gelen değerli tavsiyelerinizi esirgemediniz. Bunu bildiğim için cesaret edip sizi kendi isteğimle rahatsız ettim. Çok çok özür dilerim ki sizin kıymetli vaktinizi aldım. Bu adımı atmaya beni mecbur eden şey delicesine analık sevgisidir.” 


Bütün kalbiyle size bağlı olan 
Yelena Vekilova 

Tiflis, Uçebnıy Pereulok I, Ev 8. 
Lev Tolstoy'un cevabı 


Tolstoy, 15 Mart 1909'da “Yasnaya Polyan?'dan gönderdiği cevap niteliğindeki mektubunda şöyle diyordu: 


“Yelena Yefimovna'ya (Vekilova) Sizin oğullarınızın Azeri halkının bilgilenmesine yardım etme arzusunu takdir etmemek olmaz. Böyle olduğu halde Muhammed'in dinini kabul etmenin de ne derece lâzım olduğunu da anlatamam. ... Buna göre de sizin oğullarınızın Muhammed'in dinini Hıristiyanlıktan üstün tutarak kabul etmeleri, yani bir dinden başka bir dine geçmeleri hakkında kimseye bilgi vermeleri gerekmez. Belki bu zaruridir. Fakat ben bu konuda bir şey diyemem. Sizin evlâtlarınız bu konuda hükümet organlarına haber verip vermemeleri hakkında kendileri karar vermelidirler. 


Müslümanlığın Hıristiyanlık karşısındaki üstünlüğüne ve özellikle sizin evlâtlarınızın hizmet ettikleri maksadın âlicenaplığına gelince, bu konuya bütün kalbimle katılıyorum. Hıristiyan ideali ve öğretisini, onun hakiki manasında, her şeyden üstün tutan bir insan için bunu söylemek ne kadar garip olsa da demeliyim ki: 


Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre Kilise Hıristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması, bende hiçbir şüphe doğurmuyor. Eğer ki, bir kimsenin karşısına Kilise Hıristiyanlığı veya İslâm dinine girme hakkında bir tercih koyulsa, o zaman her bir akıllı adam, girift ve anlaşılmaz ilahiyatın, üç sıfatlı Tanrı'nın, günah çıkarma merasiminin, dini ayinlerin, İsa'nın anasına yalvarışın, mukaddeslerin ve onların resimlerine sayısız hesapsız ibadetlerin yerine, hükümleri bir Allah'ı ve peygamberi olan İslâm dinini şüphesiz ki üstün tutar. Bu başka türlü de olamaz. 


Ayrı ayrı fertlerin, bütün insanlığın ve bütün insanların hayatının esasını teşkil eden dini şuurun olgunlaştığı gibi, hayatta her şey gelişir ve mükemmelleşir. Dinin gelişip mükemmelleşmesi ise, onun sadeleşmesinden, anlaşılmasından ve onu anlaşılmaz yapan her şeyden kurtulmasından ibarettir. 


..Buna göre de en eski dinlerde gerçeği gizleyen mucize ve uydurmalar her şeyden çoktur. 
Bu, en çok en eski dinde, Brahman dininde, ondan az Yahudi dininde, ondan az Buda, Konfüçyüs, Taoizm dinlerinde, onlardan daha az Hıristiyan dininde ve nihayet en az, en son din olan İslâm dininde vardır. Bu bakımdan Müslümanlık en elverişli durumdadır. 


..Size böyle uzun uzadıya yazıyorum ki, siz benim fikirlerimi oğullarınıza ulaştıracaksınız ve bu fikirler de onların güzel düşüncelerini hayata geçirmeye yarayabilirler. Dinin mahiyetini teşkil eden büyük hakikatlerin, onu karanlıklaştıran her şeyden temizlenmesine yardım etmek, insanın yapabileceği en güzel işlerden biridir. Eğer sizin evlâtlarınız bu işleri ailevi bir görev kabul etseler, o zaman hayatları dolu ve anlamlı olacak. 


.. Eğer benim düşüncelerim hiç olmasa bir şeye yarasalar, siz veya oğullarınız kendi faaliyetleri hakkındaki kararlarını bana bildirseler çok memnun olurum. 


— Lev Tolstoy 
Tolstoy'un önerisiyle Müslüman olan gençler 


Dertli annenin yazdığı mektup, Tolstoy'u çok heyecanlandırmıştır. Bunu, dört sayfalık ve acele yazılan mektubundan anlamak mümkündür. Lev Tolstoy'un, “Müslümanlığın kendine has dış görünüşüne göre kilise Hıristiyanlığından kıyas kabul etmez derecede üstün durması bende hiçbir şüphe doğurmuyor” cümlesi, onların kararsızlığına son veren bir cevap oldu. 
Mektup, ailede, emir gibi okunup kabul edilir. Tolstoy'un telkini ile Müslüman olurlar. 


Tolstoy'un mektubundan sonra Tiflis”teki Zagafgaziya Ruhani İdaresi, General İbrahim Ağa Vekilow'un evlâtlarını Müslümanlığa kabul etmiş ve bu arada Müftü Mirza Hüseyin Efendi Kayıpzade'nin imzası ile resmi belge verilmiştir. Çocuklar da kendilerine yeni isimler alarak; Boris, Faris olmuş, Oleb ise Galip olarak resmileşmişlerdir. 


Lev Tolstoy'un, Yelena Vekilova'ya yazdığı mektubun aslını Yelena'nın oğlu Faris, 1978 
yılında Moskova'da Lev Tolstoy adına açılan müzeye vermiştir. Mektuplar müzede hâlâ sergilenmektedir. 


Tolstoy'un İslamiyet hakkındaki görüşleri özel doktorunun notlarında da kayıtlı 


Lev Tolstoy, İslâm dinine olan inancını sadece Vekilov'lara yazdığı mektuplarla açıklamamıştır. Onun çok yakınında bulunan kalem erbabı olan birçok dostları, Tolstoy'un, İslâm dinine, Hz. Muhammed'in şahsiyetine ulvi muhabbeti hakkında yazılar yazıp, sohbetler ederlermiş. Tolstoy'un, Müslümanlık hakkındaki aşağıdaki sözleri ise çok dikkat çekicidir. 


Slovak asıllı D. P. Makovitski, altı yıl Tolstoy'un özel doktorluğunu yapmış ve çok sayıda dostunun Tolstoy'u ziyaret etmesi sırasında aralarında geçen diyalogları not ederek, “1904 - 
1910 Yıllarında Tolstoy'un Yanında” adlı büyük bir kitap yazmıştır. 


Bu kitap 1979 yılında dört cilt olarak “Yasnopolyana Kayıtları” adıyla, ilk defa Moskova'da yayımlanmıştır. Kitabın MI. cildinin, 356. sayfasında ise Tolstoy'un ailevi sohbetleri vardır. 
Orada Tolstoy'un, General İbrahim Ağa Vekilov'un hanımının kaygısına ortak oluşuna ve İslâm dinini kalben sevmesine bir kez daha şahit oluruz. 


Tolstoy'un doktoru Duşan Petroviç Makovitski bunu bakın nasıl anlatıyor: 


“1909 Mart ayının 13'ünde Lev Nikolayeviç Tolstoy bir sohbet sırasında dedi ki: “Bir anneden mektup aldım. Yazıyor ki: Çocuklarımın babası Müslüman'dır, ben ise Hıristiyan'ım. İki oğlum var, biri talebedir, öbürü zabit (subay). Her ikisi de İslâm dinine geçmek istiyor.” 


Tolstoy'un bu sözü üzerine Sofya Andreyevna (Tolstoy'un arkadaşı): “Belki de oğulları, çok eşli olmak için Müslüman olmak istiyorlardır.” der. 


Tolstoy: “Ne olur ki... Sanki bizde çok eşliler az mı? Bu mektup hakkında düşünürken benim 

için çok şey aydınlandı. Muhammed her zaman Hıristiyanlığın üstüne çıkıyor. O, insanı Allah saymıyor ve kendini de Allah ile bir tutmuyor. Müslümanların Allah'tan başka ilâhı yoktur ve Muhammed onun peygamberidir. Burada hiçbir muamma ve sır yoktur.” 


Sofya Andreyevna (Tolstoy'un arkadaşı): “Hangisi daha iyidir? Hıristiyanlık mı, Müslümanlık mı?” 


Tolstoy: “Benim için açıktır ki, Müslümanlık daha iyidir, daha üstündür.” 


Kısa bir süre sustuktan sonra Lev Nikolayeviç Tolstoy tekrar eder: “Müslümanlık, kıyas edildiğinde Hıristiyanlıktan üstünlüğü görülür. Müslümanlık bana çok yardım etmiştir.” 


BİLİNMEYENLERİ BİLMEK 
Dr. Mustafa Kara-Kasım 2009 395. Sayı — zaferdergisi 


“Ölümün bizi ne zaman, nerede yakalayacağını, kâinatın ölümünün ne zaman olacağını, yarın kimin ne kazanacağını, yağmurun ne zaman yağacağını ve anne rahminde nelerin olacağını ancak Allah bilir” diyor Rahman Suresi. Ancak bugün rasathanelerde yağmurun ne zaman yağacağı yüzde yüze yakın tahmin edilebilmektedir. Anne rahmindekinin erkek mi, kız mı olduğu, hatta hastalıklı mı, sağlıklı mı olacağı Ultrasonografi ve diğer tıbbi testlerle bilinebiliyor. Bu durum ayetin manası ile çelişiyor mu diye akla soru gelebiliyor. 


Katıldığım bir toplantıda bu soru İlahiyat Fakültesinden davet edilen hocaya da aynı şekilde yöneltilmişti. Hocanın yanıtı beni çok şaşırtmıştı. Hoca “evladım sen hocanı çuvallatmak istiyorsun ama nafile. Anne karnındakinin kız mı erkek mi olduğunu kocakarılar da tahmin ediyor. Ultrason ile söylenen sadece bir tahmin. Bilmek ise yüzde yüz erkek ya da kız olduğunu söylemekle olur,” demişti. Ultrason bakan ve yüzde yüz kız ya da erkek olduğunu söyleyen Radyoloji Uzmanı olarak beni bu cevap çok şaşırtmıştı; hatta kocakarılarla aynı kefeye konmak moralimi de bozmuştu. Ortam ve zaman uygun olmadığından müdahale etmemiştim. Ama Bediüzzaman'ın Lem'alar isimli eserinde aklıma gelen cevabı, tereddütleri giderecek nefis izahatlar bulunuyor. Aynamda yansıyanı, ruh penceremden içeri gireni sizlerle paylaşmak istedim. 


Bir olay meydana gelmeden önce bilmediğimiz dünyadan (Alem-i gaybtan) yaşadığımız mekana (alem-i şahadete) veriler, emareler gönderiliyor. Sezgisi güçlü olanlar veya işin uzmanları, ipuçları, delilleri topluyor olay hakkında tahminde bulunuyor. Örneğin yağmur yağmadan önce hava rutubetinde, ısısında veya rüzgârında vs. değişmeler oluyor. Bu veriler toplanıp değerlendiriliyor ve yağmurun yağış zamanı ile ilgili tahminde bulunuluyor. 
Emarelerin belirginliği, sezgilerin güçlülüğü ve uzmanın birikimi yapılan tahminin doğruluk oranında çok etkin oluyor. Mesela kansere yakalanmış bir hasta ultrason ve manyetik rezonans (MR) gibi tetkikler için Radyoloji Uzmanına müracaatta bulunuyor. Muayene 


sonrası karaciğer ve beyninde metastazlar (yayılmalar) saptanıyor. Diğer veriler ile değerlendirilip 6 ay ya da 12 aylık tahmini ömrünün olabileceği hasta yakınlarına söyleniyor. 
Eğer hasta söylenen zaman diliminde ölürse insanın ne zaman öleceği bilinmiş olmuyor. 
Sadece ölümün ipuçları değerlendirilip, vakt-i saati konusunda tahminde bulunuluyor. Ne zaman öleceğini bilmek ise; hiçbir iz, emare yok iken, ne zaman öleceğini söylemekle olur. 
Onu da ancak sonsuz ilim sahibi Cenab-ı Hak bilebilir. Aynı şekilde kıyametin ne zaman ve nasıl kopacağına dair hadis ve ayetlerde işaretler, izler var. İşin uzmanı bu verileri toplayarak bilgi, sezgi ve tecrübesinden de faydalanarak 1545 (Hicri) diye bir tahmininde bulunuyor. Bu tarihte eğer kıyamet koparsa elbette ne zaman kopacağı bilinmiş olmuyor. Sadece Hadis-i Şeriflerdeki ipuçlarından faydalanılarak bir tahminde bulunulmuş oluyor. 


Anne rahmindekinin kız mı erkek mi olduğunu bilmek ise; daha farklı bir incelik. Ayette geçen “rahimlerde olanı Allah bilir” (Lokman suresi, 34) ifadesi; rahimdekinin erkek mi, kız mı olduğunu bilmek demek değildir. Belki çocuğun özel kabiliyetlerini, gelecekte hayata dair edinimlerini, insanı insan yapan değerlerini, karakterini bilmektir. Sinirli mi olacak, yumuşak başlı mı; korkak mı olacak, cesur mu; cömert mi, yoksa cimri mi vs. yani manevi şahsiyetini tanımaktır. 


Hiçbirimiz ben Ahmet'i tanıyorum, biliyorum dediğimizde; “Ahmet'in kız mı, erkek mi olduğunu biliyorum” anlamını vermeyiz. Belki Ahmet hangi durumda sevinir, neye kızar, neye üzülür? Yani Ahmet'i Ahmet yapan değerleri biliyorum demek isteriz. Hatta doğacak olan çocuğun, diyelim Ahmet'in bütün insanlardan ayırt edici özelliği olan simasını dahi tam olarak bilemeyiz. Sadece tanıdığımız birilerine benzetebiliriz. Ama Ahmet'in yüzü doğmuş ve doğacak bütün insanlardan farklı olacak. Çünkü ona Vahdaniyet ve Ehadiyet mührü vurulacak. Kaldı ki, Ahmet'i diğer insanlardan tamamen ayıran manevi simasını, mizacını bilmek; tıbbi teknik ve teknoloji ile veya ilim ve sezgi ile asla mümkün olmayacaktır. 


Yarın kimin ne kazanacağını bilmek ise; kazancı anlamak ile mümkün. Asıl tüccar ya da asil tüccar ahiretini kazanan tüccardır. “Ahirette seni kurtaracak bir eserin yok ise, fani dünyada bıraktıklarına da kıymet verme.” Yarın kimin ne kadar sevap, ne kadar günah kazanacağını, Cennet meyvesine mi, yoksa Cehennem tohumuna mı uzanacağını ancak Cenab-ı Hak bilir. 
İnşaallah bizler, yarını bol kazançlı kullar olalım. Kucağımızı Cennet meyveleri ile dolduralım. Bilinmeyenleri bilmeye çalışırken, bilmemiz gerekenleri bilmemezlik yapmayalım. Bilgiye ulaştırandan ve bilginin kaynağından uzak kalmayalım. Bildiklerimizle ihlasla amel edip, iki dünya saadetine ulaşalım. 


İNSAN BU MU? 
Prof. Dr. Yunus Çengel- Ekim 2010 406. Sayı- zaferdergisi 


Materyalizmi—ki bilim değil bir ideolojidir katı bir taassupla tartışmasız bir doğru olarak kabul eden Batı dünyası, varlık âlemini madde (veya daha geniş anlamıyla madde-enerji) ile sınırlamıştır. Tartışma üstü bilimsel bir gerçek olarak sunulan, ama hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bu ön kabule göre, var olan her şey hidrojen, oksijen, karbon ve azot gibi yüz küsur elementten ve elementlerin kimyasal reaksiyonlarıyla meydana gelen moleküllerden oluşmuştur. 


Bir torba atom musunuz? 


Pozitif bilimlerin de platformunu oluşturan bu görüşe göre insan, bir torba atomdan başka bir şey değildir. Yani ölü bir insan cesedi ne ise, malzeme olarak canlı bir insan da odur. Tabi bu bakış açısıyla hayat, şuur, irade, sevgi, şefkat vs. gibi maddede pırıltılarıyla görülen, ama maddeden kaynaklanması mümkün olmayan esrarengiz vasıfları anlamak mümkün değildir. 
Bunun sonucu olarak materyalist felsefe, bir dizi muammayı bünyesinde barındırmak zorunda kalmıştır. 


Örneğin bir çok bilim insanı hayatın “hiçbir zaman anlaşılamayacak bir fenomen” olduğu görüşündedirler. Çünkü onlar da görüyorlar ki, madde dükkanlarında hayat diye bir unsur yoktur ve hayat sihirli bir tarzda belli varlıklarda yansıyan, nereden geldiği belirsiz, görülmeyen manevi bir “ışık”tır. İrade hakkındaki belirsizlik de determinizme ve karşıt felsefi akımlara sebep olmuş ve derin fikir ayrılıklarına yol açmıştır. 


Evrim hayatı anlamsız yapıyor 


Materyalist felsefe, büyük patlama sonrası parçacık bulutlarından atom, hücre ve en nihayet insan gibi akılları durduracak harikalıkta varlıkların ortaya çıkmasını bir tesadüfler silsilesine bağlamış ve bunu sistematize eden evrim teorisine bir can simidi gibi sarılmıştır. 


Tatlı cadı dizisinde sihirli güçlere sahip olan Sementa”'nın, bir dokunuşla insanı kurbağaya çevirdiği gibi, sihirli evrim değneği de bir dokunuşla kurbağayı insana çevirmiştir. Tabi evrimciler perde olarak sihirbazların siyah örtüleri yerine uzun bir zaman dilimini kullanırlar. 


Maddeye dayalı düşünce sistemine göre, tesadüfen ortaya çıktıkları için, insan dâhil hiçbir varlığın bir anlamı yoktur, ve dünya bir anlamsız ve gayesiz varlıklar yığınıdır. 


Hedefi sadece menfaat ise insan hayvanlaşıyor 


Kendini tesadüfen varlık âleminde, gayet hâkim bir pozisyonda, canlı ve üstelik akıllı olarak bulan “şanslı varlık” insanın, bu dünyada yapabileceği en akıllı şey, haliyle ölüp yok oluncaya kadar geçen süre içinde gününü gün etmek, ve kendine mümkün olan en yüksek seviyede maddi menfaat ve haz sağlamaktır. Bu düşüncedeki bir kişi menfaatini ve haz kaynaklarını korumak için gerekirse başkalarıyla kavga eder, ve hatta menfaati gerektiriyorsa onları yok eder. Yani materyalist görüşe göre insan, akıllı bir vahşi hayvandır. Vahşet ve tecavüzü sınırlayan ve işbirliği yapmaya zorlayan temel dinamik de ortak menfaatlerdir. 


Bu hayat görüşünü en katı haliyle benimseyen bir toplumda, kadın-erkek eşler dâhil herkesin birbiriyle kavgalı olması, birbirine şüphe ile bakması, ve birbirlerine karşı menfaatlerini koruma mücadelesi içinde bulunması doğaları gereğidir. Çünkü bu bakışa göre hayat bir “kavga”dır. Kavgacı bir ortamda mutlu olmak ne kadar mümkünse, bu bakış açısının insana vaadettiği mutluluk da ancak o kadar olabilir. Evet, hayat sigortası parasını almak için eşini, ve erken mirasa konmak için ana-babasını öldürenler bile vardır; bu insanları işte bu maddeci felsefeler yetiştirir. 


Allah'a iman insanı insan yapıyor 


Materyalist felsefe ışığında çizilen bu insan profili gerçekten ürkütücüdür. Ama çok şükür ki bu profil gerçek dünyada gördüğümüz insanlarla pek uyuşmamaktadır. Bunun da iki sebebi vardır: Birisi, her şeyin madde olduğu ve insanın bir tesadüfler zinciri sonucu rastgele ortaya çıktığı görüşünün günlük hayata pek yansımaması. Diğeri de semavi dinlerin insanlık 


âleminde yerleştirdiği ve insanların da bilerek veya bilmeyerek benimsediği moral değerlerdir. 


Yukarıda çizilen vahşi insan profili, materyalist felsefeyi tam benimsemiş ve maneviyattan tamamen soyutlanmış bir insanın varacağı uç noktayı göstermesi açısından önemlidir, ve sorumlu konumdaki kişiler bundan ders çıkarmalıdır. 


Eğer mevcut maddeleşme süreci devam eder ve manevi çoraklık müzminleşirse, insanlığı öyle tehlikeler beklemektedir ki, küresel ısınmanın sebep olabileceği düşünülen yıkım bunun yanında çok hafif kalır. Ateistler dahi böyle bir ihtimalden tedirginlik duymakta, ve dünyaya yönelik uluhiyetsiz evrensel bir din olarak, etik değerler sisteminin hayata geçirilmesini kuvvetle savunmaktadırlar. Çünkü dünyadaki uzun vadeli ortak menfaat ve huzur, insani değerlerin, yani fazilet üzerine bina edilmiş bir hayat tarzını gerektirmektedir. 


Güzellik ve narinlik gibi madde-dışı vasıflar, madde-dışı bir ruhun varlığını baştan reddeden ve insanları bir torba atom olarak gören materyalist felsefe için anlamsız şeylerdir. Bu felsefeye göre temel maddi ihtiyaçları karşılanan ve yaşamını sürdürebilen sağlıklı bir insanın gayet mutlu olması lazımdır —aynen yiyecek ve barınak ihtiyaçlarını gideren hayvanların hallerinden memnun oldukları gibi. Ancak bu felsefi görüş temelinde, birlikte yaşamaya dayalı komünist rejimlerin insanları mutlu etmemesi ve birbiri ardına çökmesi, bu yaklaşımın hiç de geçerli olmadığını ve gerçek insan mahiyetini yansıtmadığını göstermiştir. 


Görülüyor ki, insanı tanımakta materyalist felsefe sınıfta kalmıştır. Bu haliyle insanları hakikatsiz yollarda heder etmektedir. Öyleyse mutluluğu ve huzuru arayan insan, yaratılanların vehimlerine değil, Yaratanının keremine ve vahyine yönelmeli. 


YARIN OKUYAMAYACAKSIN BU YAZIYI... 
Dr. Senai Demirci- Ekim 2010 406. Sayı- zaferdergisi 


“En güzel yastığın nedir?” diye sorsalardı bana, hiç tereddütsüz “yarın” derdim. Yastık... 
Başımı usulca bırakıp kendimi unuttuğum yer. Yastık... Gözlerimi kapatıp gövdemi sessizce, dertsizce yarına taşıdığım dem. Yarın... Bugünün telaşlarını savurup fırlattığım loş uçurum. 
Yarın.. Bugünün ellerinden ellerimi çekip hayatla bağlarımı koparmama bahane eylediğim boşluk. “Nasılsa yarın var!” deyip de an'ın üzerimizdeki keskin hükmünü törpülüyor değil miyiz? “Yarın yaparım!” deyip de günün içinden duygularımızı, aklımızı, yeteneklerimizi, hâsılı varlığımızı çekiyor değil miyiz? 


Kapatmıyor muyuz gözlerimizi bugünün güneşine, nasılsa yarın güneş yeniden doğacak diye? 
Kapatmıyor muyuz gönlümüzü bugünün aşkına, önümde çok uzun yıllar var diye? 


Sevdiklerimizi küstürüyoruz, sevenlerimizi kırıyoruz, umarsız bir maske takıyoruz bugün. 
Nasılsa yarın telafi ederim diye. 


Çekmiyor muyuz ellerimizi en ciddi işlerin eteğinden daha zamanı gelmedi diye? Alıp gölgemizi her akşamın hüsranına yatırmıyor muyuz? Sanki hiç yokmuşuz gibi, hiç var olmamışız gibi geçmiyor muyuz günün içinden? 


Hasretlerimizi, hayallerimizi, ümitlerimizi, beklentilerimizi, özlemlerimizi zamanın kanına katmadan, elimizde meyvesiz kuru tohumlarla kala kalmıyor muyuz? 


Yastığımızdır yarın. 

Alıp başımızı gittiğimiz isimsiz, sınırsız, kuralsız, tanımsız ülkemiz. Aklımızı başımızdan alıp götüren uykumuz. Bugünden kaçışın saydam, sessiz, itirazsız suç ortağı, sırdaşı. Gözümüzü bağlayıp bize habire sayılar saydıran saklambaç arkadaşımız. Sürekli bizi körebe eder yarın. 
Bizi topal bırakır. Bizi sığlaştırır. Bizi yok sayar. Kendi kıyılarımızdan çeker yüreğimizin inci mercanını. Kentin kuytularında nefesimizi boğuyor, sözümüzü kekeme ediyor. 

Yo, yo, suç yarının değil. 

Yarının ayağımıza gelir gelmez adını “bugün” diye değiştirdiğini unutan bizlerin suç. 
Yarınlara güvenip de bugünü eğretileştirirken, yarınların birinde kendisine geniş zamanlar düşeceğini hayallerken, “dün”lerde “yarın” diye idealleştirdiği bir “yarın”ı daha elinin tersiyle ittiğini fark etmeyende suç... Bizde! 

Şairin dediği gibi “yarın artık bugündür.” Yarın diye beleyip beslediğimiz, hayallerimizle emzirdiğimiz o gelecek günler, o bitmez zamanlar, o geniş zamanlar gelir gelmez, kendimizi 


içinde sıradanlaştırdığımız bir “bugün” oluveriyor. 


Yarına ideal yükleyenler, gelen yarının adı “bugün” olduğunda, bütün idealleriyle o günün sabahında var kılmaları gerekir kendilerini. 


Hayallerini yarınlara güvenerek erteleyenler, yarınlar sıra sıra gelip “bugün” olarak ellerine 

ayaklarına vardığında, her şeyi bir kenara bırakıp el üstünde tutmaları gerekir bugünü. Sanki son günleriymiş gibi, sanki başkaca ve bir daha yarın gelmeyecekmiş gibi, ruhlarını damıtıp bugünün imbiğinde damıtmaları gerekir yarın sevdalılarının. 


Sahi, bugüne kadar kim “yarın” gerçekleştirmiş başarısını? 


“Yarın” ödev yapan öğrenci oldu mu acaba? Yazısını “yarın” yazmayı başaran bir yazar y y y y y olmuş mudur? 


Hayır, hayır, içimizden hiç kimse “yarın”ı yaşamadı, yaşamıyor, yaşamayacak. 
Yarınların hepsi bugün oldu, oluyor, olacak... 

Bugün’e kendini yakıştıramayan, yarınların hiçbirinde gününü gün edemeyecek. 
İmrendiğimiz o başarı öykülerinin hepsi kahramanlarının “bugün”ünde gerçek oldu. 


Bir ömre rengini, istikametini veren kritik kırılmaların hepsi sıradan bildiğimiz herhangi bir saatin içinde olup bitti. 


“Yarın”a, “az sonra”ya, “hele dur, zamanı değil!”lere yaslananlar, “bugün”lerin içinde siliniverdi, “şimdi”nin kalbine can olamadı, “an”ın göğsünden çekildi. Hiç dokunmadan 


geçtiler zamanın içinden. Hiç yaşamamış gibi sürüklendiler bugünden yarına.. 


İspat etmemi ister misin? 


Ben de bu kısa yazıyı sürekli “yarın”lara erteledim. Ama sonunda oturdum ve yazdım. 
Ellerimi bilgisayarımın tuşlarına bağladım, koltuğumda hapsettim gövdemi, kalbimi bu satırların karasına mahküm ettim. Yazıyı, “bugün” yazdım, “şimdi” bitirdim. Sen de “yarın” okuyamayacaksın bu yazıyı. Eminim “bugün” okuyor olacaksın... 


Bugünü uyanık geçirmek istersen, “yarın” yastığını başının altından çek, sevgili zamane! İyi uykusuzluklar! 


TABİAT KANUNLARI / NÜKTELER 
Mehmed Kırkıncı-Mart 2009 387. Sayı — zaferdergisi 


Kanun iş göremez. Mutlaka her kanunu tatbik eden bir Hâkim olacaktır. Kanun, kendiliğinden bir iş görebilseydi, mahkemelerde hâkime lüzum kalmazdı. 


Tabiat kanunları, Cenab-ı Hakk'ın kainatın sevk ve idaresinde hükümferma olan bir nevi şeriatıdır ki, buna “tekvini şeriat” denir. 


Kur'an esaslarının Şârii olan Allah (cc) bu kanunların da Şariidir. Ağacın ve meyvenin ayrı zatların hâkimiyetine havalesi mümkün olmadığı gibi, insanla kainatın hareketlerini de ayrı zatların tanzim etmesi imkân haricidir. 


Evet, Kur'an kainat ağacının meyvesi olan insanın hareketlerini; tekvini şeriat ise, kainat ağacının hareketlerini tanzim etmektedir. 


TABİAT NEDİR? YARATILIŞTA BÜYÜK KÜÇÜK FARKI VAR MIDIR? 
Prof. Dr. Adem Tatlı-Mart 2009 387. Sayı- zaferdergisi 


Önce birinci sorudan, “Tabiat nedir?” sorusundan başlayalım. Tabiat, canlı ve cansız varlıkların tamamı olarak tarif edilir. Cansız varlıklardan olan hava, güneş ve su gibi varlıkların, mesela incir çekirdeğinden incir ağacını yapması mümkün değildir. Geriye canlılar kalıyor. Onlar da bitkiler, hayvanlar ve insanlardır. Bu incir çekirdeğinden incir ağacını çıkarsa çıkarsa, insanların çıkarması gerekir. Çünkü, canlılar içerisinde en şuurlu ve en akıllı odur. Halbuki o da soruyor, “Bu çekirdekten bu ağacı kim çıkardı?” 


Bu ve benzeri soruları daha da arttırmak mümkündür. Mesela, bu koyunun karnında kuzuyu kim yarattı? Anne karnında tek hücre halinde beni yaratarak besleyip büyüten ve dünyaya geldikten sonra benim hayatımı devam ettiren kim? 


Tabiat, büyüme, gelişme ve farklılaşma gibi kanunlar mecmuasıdır. Kurallar Kanunlar toplamı ya da bir sanat eseridir. Dolayısıyla kanun ya da sanat eseri, sanatkâr olamaz. 
Kanunlar, eşyayı idare edemez. O kanunlarla eşyayı idare eden kudret ve ilim sahibine ihtiyaç vardır. Bu bakımdan tabiat ilah olamaz. 


Canlıların her birisi, sonsuz bir ilmin, irade ve kudretin eseridir. Böyle sonsuz bir güç ve kudret sahibi olmayan, kâinata söz geçiremez. Bir iğnenin ustası, bir harfin katibi olduğu gibi, şu kâinat şehrinin de bir sahibi ve her şeye hakim bir ustası vardır. O da, sonsuz güç ve kudret sahibi Cenab-ı Hak'tır. 


Gelelim ikinci soruya, yani yaratılışla büyük küçük farkı var mıdır? Cevap: İslâmiyet'in İlâh anlayışında; Allah mutlak güç, kudret ve ilim sahibidir. O'nun yaratmasında büyük-küçük, az- çok farkı yoktur. O her şeye kadirdir. Her şeyi doğrudan idare etmekte olup, kâinattaki fiil ve icraatı her an ve devamlıdır. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir, her şey O'na muhtaçtır. Her şeyi O yaratmıştır. O yaratılmamıştır. Çünkü, yaratılan mahlüktur, İlâh olamaz. Allah'ın sıfatları zatındandır. Yani, O'nun varlığının gereğidir. Mesela, Allah'ın kudret sıfatı, varlığının gereğidir ve zatındandır. O sıfatın yokluğu durumunda O İlâh olamaz. 


Yaratıcı'nın sıfatı zatından olunca, o sıfatın zıddı orada bulunamaz. Dolayısıyla, kudretin zıddı acizliktir ve kudret sahibi bir Yaratıcı aciz olamaz. Çünkü, acizliğin bulunması halinde, aynı anda hem sonsuz kudreti bulunacak ve hem sonsuz aciz olacak. Bu ise, iki zıddın bir anda varlığı demektir. Yani, o İlâhın, aynı anda hem mutlak kudret sahibi, hem de hiçbir şeye gücü yetmeyen aciz olması mantıken mümkün değildir. 


Demek ki, bir sıfat zatından olunca, o sıfatın zıddı oraya giremeyecektir. Zıddı olmayınca, o sıfatta derecelenme bulunmayacaktır. O halde, buradaki Kudret sıfatında derecelenme yoktur. 
Kudrette derecelenmenin olmaması, varlıkların bu İlâhi kudrete karşı durumlarını eşit hale getirmektedir. En küçükle en büyük, azla çok arasında fark yoktur. Bir atomla bir yıldızın idaresi, bu kudrete göre aynıdır. Allah'ın, bir atomu kaldırmada harcadığı kudret ne ise, bir yıldızı ya da bütün kâinatı idarede ve kaldırmada harcadığı kudret birdir. Çünkü kudretinde acizlik yoktur. Dolayısıyla Allah için, bir çiçeği yaratmakla bir baharı yaratmak arasında fark yoktur. Bir atomu yaratmakla, Cennet ve Cehennem de dahil, bütün kâinatı halk etmek arasında fark bulunmamaktadır. 


Allah'ın bütün sıfatları bu kudret sıfatı gibi zatındandır. Yani O'nun varlığının gereğidir. 
Sözgelimi, görme sıfatı da O'nun zatındandır. Bu sıfatın zıddı olan görmeme, bir ilâh için düşünülemez. Dolayısıyla, Allah bir atomu nasıl görüyorsa, bütün âlemleri de öyle görür. Bir atomu nasıl idare ediyorsa, bütün varlıkları da aynı kolaylık ve rahatlıkla idare eder. Büyük küçük, az çok O'nun nazarında birdir. 


Kâinattaki bütün varlıklar her an Allah'ın emir ve iradesinin altındadır. Allah, bütün kâinatı her an ayakta tutar ve tasarrufunda bulundurur. Bir an bile, hiçbir şey O'nun nazarından hariç değildir. Nasıl ki, bir fabrikayı çalıştıran elektriğin bir an kesilmesi, o fabrikayı durdurursa, Allah'ın kâinattaki tasarrufu, idaresi, kontrolü bir an çekilse, her şey alt üst olur, kâinat dağılır. Tıpkı insan ruhunun, insanın bütün bedeniyle her an alâkadar olduğu gibi, Allah da, kâinatta her şeyi bir anda nazarında bulundurmakta, uzak-yakın, küçük-büyük fark etmemekte, bütün sesleri birden işitmekte, bütün varlıkları bir anda görmekte, bütününü birinin imdadına göndermektedir. 


“AKLI KESMEK” / DEYİMLER VE ÖYKÜLERİ 
Ayşe Zehra-Mart 2009 387. Sayı- zaferdergisi 


İbni Sina, ünlü bir hekim olduğu gibi, matematik sahasında da çok bilgiliymiş. Daha çocukken, babası onu, matematiğe özel hassasiyet gösteren bir okula yazdırmış. 


Ama İbni Sina, bu okulda, cebir ve geometriyi bir türlü becerememiş. Bunun üzerine okuldan kaçmış. Babasından korktuğu için eve dönemediğinden, yoldan geçmekte olan bir kervana katılıvermiş. Kervanın ilk konakladığı yerde, kervancıbaşı yolcuların en küçüğü olan İbni Sina'yı, su getirmesi için civardaki bir kuyuya göndermiş, İbni Sina, sapına ip bağlı kova ile 


kuyudan su çekerken, ipin sürtündüğü taşı kestiğini görmüş. Kendi kendisine; “Bu nasıl olur, ip taşı nasıl keser?” diye sormuş. 


Azıcık düşündüğünde de, ipin çok uzun zamandır kuyudan her su çekilişinde aynı yere sürtüne sürtüne taşı kesebileceğine karar vermiş. 


Sonradan adı asırlarca “tıp dehası” olarak anılacak olan İbni Sina: “Madem bu ip, gidip gelmekle taşı bile kesiyor. Niye benim aklım da azim ve gayretle çalıştıktan sonra cebiri ve geometriyi kesmesin!” demiş ve kovayı da kervanı da bırakarak hemen okuluna geri dönmüş. 


Bu deyim, bir şeyin olabileceğine inanmak anlamında kullanılır. 
1000 GENOM PROJESİ 
Yıldız Bozkurt-Mart 2008 375. Sayı- zaferdergisi 


İlk bilgisayarların yapımı çok daha önce olsa da, dünyanın bilgisayarlarla yaygın olarak tanışması 1980'li yıllarla başladı. O günlerde bilgisayarların birçoğumuz tarafından nasıl yanlış anlaşıldığına bakarak benzer bir yanlış anlaşılmanın bugünlerde genetik konusunda yaşandığını görebilmek mümkün. Üniversiteye ilk başladığım yıllardı, durumu çok iyi olmamasına rağmen babam bir ev bilgisayarı almış, örneklere bakarak bir program yazıp lise arkadaşlarımın ev adreslerini o zamanın kayıt aracı olan bir teyp kasetine kaydetmiştim. Bir gün lise yıllarından bir arkadaşım evimize oturmaya geldiğinde bu programı çalıştırıp arkadaşımın ismini programa vermiştim. Kısa bir süre sonra ekranda adresinin gözükmesi arkadaşımı çok şaşırtmıştı. O günlerin iletişim araçlarının oluşturduğu bilgisayar imajının bir sonucu olan bu şaşkınlıktan dolayı arkadaşım ‘bu bilgisayar herkesin adresini biliyor mu? 
şeklinde bir soru sormak durumunda kalmıştı. Benzer bir durumu daha sonra küçük kardeşimle yaşamıştım. Bir arkadaşımdan ödünç aldığım el bilgisayarını eve getirmiş kardeşimle beraber oyun oynarken kardeşimin sessiz sessiz konuştuğunu fark edince nedenini sormuştum, kardeşim “abi bilgisayar bizi duyuyor mu şeklinde bir soru ile soruma cevap vermişti. 


Bu günlerde genetik konusunda söylenenleri, yazılıp çizilenleri görüp duyunca aklıma yukarıda bahsettiğim hatıralar geliyor ve bir kısmımızın genel olarak genetik konusunda gerçekleri net göremediğimizi düşünüyorum. Genetik, genom denince belki birçoğumuzun aklına kopyalama, suni kromozom, genlerle oynama, hemen her problemimizin genlerimizden kaynaklandığı türden çağrışımlar geliyor. Bazıları bilim ve teknolojinin geldiği düzeyden dolayı gurur duyarken bazılarımız ise sorumsuz ellerde bu teknolojilerin garip mahlüklar ortaya çıkarmasından endişe ediyor. 


Genom konusunda çalışmalarıyla tanınmış ciddi bilim merkezlerinin, mesuliyet duygusu yüksek bilim adamlarının gündemlerinde ise öncelikle genom kitabını anlamaya yönelik çalışmalar var. Anlaşılmak istenen önemli bir konu, insan bireyleri arasındaki genetik değişim ile hastalıklar ve hastalık hassasiyetleri arasındaki ilişki. Bu konudaki son büyük adım “1000 Genom Projesi? adı altında insan genomunun bireyler arası değişiminin detaylı ve tıbbi açıdan kullanışlı bir resmini çıkartmak için bu Ocak ayında başlatılan proje [1]. Daha önceki önemli genom projelerinden farklı olarak Çin'in Pekin Genom Enstitüsünün de yer aldığı proje dünyanın değişik bölgelerinden en az 1000 insanın genomunu dizilemeyi hedefliyor. Birçok genom projesinde olduğu gibi bu projede de elde edilen diziler ve ilgili bilgiler hızlı bir şekilde herkesin ücretsiz kullanımına açık halde sunulacak. 


Üzerinde çalışılan diğer önemli bir konu, genomun işleyiş mekanizmasının daha iyi anlaşılması ve fonksiyonu bilinmeyen genlerin fonksiyonlarının belirlenmesi. Bu sahada gerçekleştirilen pilot ENCODE projesi ile bilim adamları genomun işleyiş mekanizmasının sanılandan daha karmaşık olduğunu, atıl olarak varsayılan genler arası bölgelerin yaygın olarak yazılma (transkripsiyon) işlemine açık olduğunu belirlediler. Bu bilgiler ışığında bazı bilim adamları kullanılan gen tanımının yetersiz kalan ve gözden geçirilmesi gereken noktalarını tartıştılar [2]. Mikrodizi teknolojileri konusunda dünyaca meşhur Affymetrix firmasında çalışan bir bilim adamı ise, gen öğeleri ve sınırlarının artan karmaşa düzeyinden dolayı, fenotipleri DNA dizilerine ilişkilendirmek için daha basit işlevsel bir unsura ihtiyaç doğduğunu, RNA transkriptlerin bu temel işlevsel unsurları sağladığını belirtti (3). 


Yukarıda bahsettiğimiz genomu anlamaya yönelik çalışmalara paralel olarak bazı bilim adamları da canlıların genetik programlarına değişik yollarla müdahale sureti ile çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaların bir kısmı bakteriler üzerinde olsa da, gözüken o ki önemli bir kısmı fareler üzerinde yapılıyor. Malesef bu çalışmalarda zaman zaman hayvanların da saygı gösterilmesi gereken bir hayatı olduğu düşünülmeden hareket edilebiliyor. Dinleyici olarak katıldığım bir konuşmada, konuşmacı bayan cild kanseri üzerine yaptığı araştırmada, tezini ispatlamak için üzerinde çalıştığı farelerden birisinin perişan haldeki fotoğrafını gösterince çok üzüldüm. Acaba bu hayvanlara eziyet etmeden ilgili tezler değerlendirilemez mi diye düşünmeden edemedim. 


Genomu, konuştuğumuz dillerden farklı bir dilde yazılmış bir kitap gibi düşünecek olursak; bu kitabı anlamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Zaman zaman değişik şekillerde büyük müdahaleler, iddialı sözler duysak da ciddi bilim merkezlerinin şu anki çabaları daha çok bu kitabı anlamaya yönelik. Yukarıda bahsettiğimiz ENCODE projesi sonuçlarında olduğu gibi çok temel kabuller bile tartışılıyor ve ileriki yıllarda değişim geçirmeye açık. 


Belki birçoğumuz “ölmeden şu gen teknolojisi iyice gelişip herkesin alabileceği şekilde ürünlere dönüşse de ölümsüzlüğe kavuşamasam bile hastalıklardan uzak, uzun bir ömrüm olsun” diye düşünüyor. Bu düşünce güzel bir düşünce olsa da unutmamamız gereken bir husus, birçok hastalıkta üzüntü, yeme içme alışkanlıklarımız, soluduğumuz hava, yeterli uyku ve istirahat alıp almadığımız genlerimizden çok daha belirleyici rol oynuyor. 


Kaynaklar: 
[1] 1000 Genom Projesi, http://www. 1000genomes.org/. 


[2] Gen nedir (ENCODE sonrası)? Tarih ve güncellenmiş tanım (What is gene, post-ENCODE? History and up- 
dated definition), Gerstein ve arkadaşları, Genome Research, sayı 17, Haziran 2007 


[3] Fenotiplerin kaynağı: Genler ve Transkriptler (Origin of phenotypes: Genes and transcripts), Thomas R. 
Gingeras, Genome Research, sayı 17, Haziran 2007 


DÜNYANIN İNCE AYARLARI 
Tarık Uslu-Mart 2008 375. Sayı- zaferdergisi 
Üzerinde yaşadığımız dünyamız çok hassas dengeler üzerine oturtulmuş, üstelik bu dengeler 


özel olarak insanoğlu için ayarlanmıştır. Eğer mevcut yüzlerce dengeden birkaçını yakından incelersek, yaşadığımız dünyanın bizim için nasıl dizayn edildiğini daha iyi anlarız. 


Yerçekimi: Eğer daha güçlü olsaydı; Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da hayat için çok olumsuz olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı; Dünya atmosferi çok fazla su kaybeder, canlılık mümkün olmazdı. 


Güneşe uzaklık: Eğer daha fazla olsaydı; gezegen çok soğur, atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenir, gezegen buzul çağına girerdi. Eğer daha yakın olsaydı; gezegen kavrulur hayat imkânsızlaşırdı. 


Yer kabuğunun kalınlığı: Eğer daha kalın olsaydı; atmosferden yer kabuğuna çok fazla miktarda oksijen transfer edilirdi. Eğer daha ince olsaydı; hayatı imkânsız kılacak kadar fazla sayıda volkanik hareket olurdu. 


Dünyanın kendi çevresinde dönme hızı: Eğer daha yavaş olsaydı; gece gündüz arası Isı farkları çok yüksek olurdu. Eğer daha hızlı olsaydı; atmosfer rüzgârları çok çok büyük hızlara ulaşır, kasırgalar ve tufanlar hayatı imkânsızlaştırırdı. 


Ay ile Dünya arasındaki çekim etkisi: Eğer daha fazla olsaydı; Ay'ın şiddetli çekiminin, atmosfer şartları, dünyanın kendi eksenindeki dönüş hızı ve okyanuslardaki gelgitler üzerinde çok sert etkileri olurdu. Eğer daha az olsaydı; şiddetli iklim değişikliklerine neden olurdu. 


Dünyanın manyetik alanı: Eğer daha güçlü olsaydı; çok sert elektromanyetik fırtınalar olurdu. Eğer daha zayıf olsaydı; güneş rüzgârı denilen ve güneşten fırlatılan zararlı partiküllere karşı dünyanın koruması kalkardı. Her iki durumda da hayat imkânsız olurdu. 


Albedo etkisi: (Yeryüzünden yansıyan güneş ışığının, yeryüzüne ulaşan güneş ışığına oranı): Eğer daha fazla olsaydı; hızla buzul çağına girilirdi. Eğer daha az olsaydı; sera etkisi aşırı ısınmaya neden olur, dünya önce buzdağlarının erimesiyle sular altında kalır, daha sonra kavrulurdu. 


Atmosferdeki oksijen ve azot oranı: Eğer daha fazla olsaydı; hayati fonksiyonlar olumsuz şekilde hızlanırdı. Eğer daha az olsaydı; hayati fonksiyonlar olumsuz şekilde yavaşlardı. 


Atmosferdeki karbondioksit ve su oranı: Eğer daha fazla olsaydı; atmosfer çok fazla ısınırdı. Eğer daha az olsaydı; atmosfer ısısı düşerdi. 


Ozon tabakasının kalınlığı: Eğer daha fazla olsaydı; yeryüzü ısısı çok düşerdi. Eğer daha az olsaydı; yeryüzü aşırı ısınır, güneşten gelen zararlı ultraviole ışınlarına karşı koruma kalmazdı. 


Sismik (deprem) hareketleri: Eğer daha fazla olsaydı; canlılar için sürekli bir yıkım olurdu. 
Eğer daha az olsaydı; okyanus zeminindeki besinler suya karışmaz, okyanus ve deniz hayatı dolayısıyla bütün dünya canlıları olumsuz etkilenirdi. 


Atmosferdeki oksijen oranı: Eğer daha fazla olsaydı; bitkiler ve hidrokarbonlar tahrip olurdu. Eğer daha az olsaydı; diğer canlıların solunum yapması zorlaşırdı. 


İşte tüm bu dengeleri, “bunlar nasıl kuruldu” ya da “hangi irade evreni insan hayatına uygun olarak düzenledi” sorularıyla incelediğimizde, bunların Allah'ın yaratışının çok açık birer delili olduğunu görebiliriz. 


Allah, evreni büyük bir hikmet ve güçle yaratmış ve dünyayı da insanın yaşaması için özel olarak hazırlamıştır. Pek çok insan bundan habersiz bir hayat sürer, ama gerçek budur. İşte bu nedenle Allah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: 


“Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. 
Ancak insanların çoğu bilmezler.” (Mü'min Suresi, 57) 


Bir başka âyette ise Allah'ın evrendeki gücü şöyle haber verilir: “Allah geceyi gündüze bağlayıp katar, gündüzü de geceye bağlayıp katar; güneşi ve ayı emre amade kılmıştır. Her biri adı konulmuş bir süreye kadar akıp gitmektedir.” “İşte bunları yaratıp düzene koyan Allah sizin Rabbinizdir; mülk O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, bir çekirdeğin incecik zarına bile malik olamazlar.” (Fatir Suresi, 13) 


YENİ DÜNYA DÜZENİ - BİR KAVRAM VE ŞÜMULÜ HAKKINDA NOT 
Tanıl Bora-Birikim Sayı 113 - Eylül 1998- zaferdergisi 
Önce, şu “Yeni Dünya Düzeni” lâfının safahâtini bir hatırlayalım. 


“Yeni Dünya Düzeni” lâfı, 1990/91'de, ABD ile müttefiklerinin Kuveyt'i işgâl eden Irak'a açtığı savaş Sırasında ortaya atıldı. Müellifleri, ABD think-thank'leri idi ve bu esasen bir “Foreign Policy” (Dış Politika) tabiriydi. Aşağı yukarı şöyle bir nizamı tasvir, ilân ve ‘vaad’ ediyordu: Sovyetler'in çöküşüyle dünya jeopolitiğinde iki kutupluluk ortadan kalkmış, dünya tek kutuplu (veya iyimser ifadesiyle kutupsuz) hale gelmiştir; bundan böyle uluslararası siyasi anlaşmazlıklar bir tür “dünya iç politikası” erkânı içinde, “uluslararası topluluk”un ortak iradesi ve organlarıyla çözülecektir; bu sayede de ihtilaflar askeri çatışma biçimini almayacaktır; olsa olsa, “dünya iç politikası” mantığı çerçevesinde, meşrü şiddet tekeline sahip “uluslararası topluluk”un, kararlarını tanımamakla “terörist” konumuna düşen tarafı hizaya getirdiği “düşük yoğunluklu çatışmalar” vuku bulabilecektir. 


Bu kurguda “uluslararası topluluk”un, merkezinde ABD'nin olduğu Batılı büyük güçlerin hegemonyası altında düşünüldüğü de açıktı. Bu Yeni Dünya Düzeni tasarımı, ABD'nin, Sovyet-sonrası dünyada mukayeseli üstünlük faktörü olan askeri gücünü kullanarak hâkimiyetini tesis etme maksadının ifadesiydi; “hediyesi” ise, uluslararası ilişkilerde barış ve asayiş olacaktı. 


Ancak Kuveyt/Irak operasyonunu uluslararası medya ve -olduğu kadarıyla!- uluslararası kamuoyu nezdinde iyi kötü meşrülaştıran Yeni Dünya Düzeni konsepti, Somali'de, hele hele Yugoslavya/Bosna krizlerinde çuvalladı ve O inandırıcılığını yitirdi. Bağdat bombardımanlarının üstünden bir yıl bile geçmeden, bu terimin “Yeni Dünya Düzensizliği” diye alaya alınmasına alışılmıştı. Bugün sanırım en gözü dönmüş Foreign Policy allâmeleri bile bu terimi kullanmıyor. Yeni Dünya Düzeni lâfının arkasındaki, uluslararası politikayı kontrol edilebilir bir “dünya iç politikası” nizamına dönüştürme arzusu bakî; fakat hiçbir ABD'li veya Batılı jeostratejist artık o kadar iddialı değil. Bosna krizinden itibaren açığa çıktı ki, Yeni Dünya Düzeni'nin ifade ettiği türden bir “âleme nizam verme’ cehdine galebe çalan bir kaygı var: o da, ekonomik ve siyasal ayrışmaların coğrafi sınırları lime lime ettiği koşullarda, Bat/Kuzey dünyasının refah adalarının emniyetini sağlamaktır. “Dünya iç politikası”, tıpkı günümüzün ulus-devlet iç politikaları gibi, cümle âleme huzur ve sükün sağlamaya değil, huzursuzluk ve asayişsizlik kaynaklarını tecrit etmeye, “kibar muhitlerden” uzak tutmaya azmetmiştir. 


Kısacası Yeni Dünya Düzeni lâfı, dünya sisteminin büyük güçlerinin uluslararası politikaya nizam verecekleri iddiasıyla kalkıp, çok geçmeden geri oturdukları bir “parlama? ânının lâfıdır. Uluslararası politikanın berisinde, global kapitalizmin kaotik yapısını açığa vurur. 
Uluslararası politikanın arkaplanında, kapitalist sistemin işleyişinin “düzensizliğinden” bahsetmek lâzımdır: kapitalizm kuşkusuz regülasyon ihtiyacından ve mekanizmalarından (başta devletlerden) feragat etmiyor, fakat örneğin akışkanlığı olağanüstü hızlanan ve bünyesi itibariyle kontrolü zor olan mali sektörün kazandığı ağırlık nedeniyle kaotikleşen bir gidişle baş etmek durumunda. Esnek üretim ve enformasyon teknolojileri, ağ tipi örgütlenme... gibi, merkez-çevre ilişkilerini her düzlemde karmaşıklaştıran başka etkenleri de sayabiliriz. 


Ekonomik süreçlerin ötesinde, kapitalist sistemin işleyişinde temel düzenleyici mekanizma olan ekonomi-devlet (siyaset) ilişkisinin kendisinde bir karmaşıklaşma (“düzensizleşme? de diyebiliriz) söz konusudur. Zaten kapitalist sistem, tarihsel olarak, sıkı, düzgizgisel bir merkez-çevre örgütlenmesi içinde gelişmemiştir; ulusal ve yerel birikim ve regülasyon şebekelerinin birbirleriyle eşitsiz ve eşzamansız ilişkileri çerçevesinde örgünleşmiştir. 
Kapitalist ekonomi, kendi kendini düzenlemez, düzenleyemez; düzenleyici bir sistem olarak devlete ihtiyaç duyar - belirli bir devlete: piyasayı, emek arzını ve tüketicileri tanzim eden kapitalist devlete, bu da ulus-devletin ta kendisidir. 


Hiçbir tarihsel örnekte “arı-duru? kapitalist rasyonellere uymayan kapitalist gelişmenin farklı zamanlarda ve farklı coğrafyalarda ilerleyişine yardım eden toplumsal, bölgesel, ulusal, ırksal, cinsel ayrışma ve sömürü biçimleri, esas itibarıyla, devlet politikası eliyle “ayarlanır”. Bu sistem, hem sınıfsal-toplumsal mücadeleler tarafından hem de siyasal ve ekonomik ağlar arasındaki karmaşık ilişkiler tarafından etkilenmeye, kendi içinde değiştirilmeye açık bir sistemdir. Kapitalizmin globalleşme olarak tanımlanan yeni evresinde, kapitalist üretim ve yeniden üretim ilişkilerinin yayılması ve içselleşmesiyle, bu karmaşıklık ve belirsizlik düzeyi artıyor. (Tabii ki mutlak bir belirsizlikten değil, kapitalist sistemin kendi içinde düzenlenmesine ilişkin bir kayganlıktan, hızlı değişimden söz ediyoruz.) Ulusal piyasaların sınırlarının -içe ve dışa doğru- çözülmesiyle, devletlerin düzenleme yeteneği azalıyor; yerine konacak başka bir düzenleme mercii de ortada görünmüyor. Bu koşullarda devletler sistemin yeniden üretimi açısından hayati fonksiyonlarda yoğunlaşırken birçok toplumsal alanı ve coğrafi bölgeyi “kendi haline? bırakıyorlar, ki bu da kaotikliği salt makro (uluslararası) politika düzleminde değil gündelik yaşamda da büyütüyor. Neticede, elbette problemler yaratan, ama sistemin pekâlâ birlikte yaşayabileceği bir kaosla karşı karşıyayız. 


Şimdi; “Yeni Dünya Düzeni” lâfını bu genel çerçeveyi gözeterek kullanmanın anlamsız olmayacağını düşünüyorum. Buna karşılık, bu lâfın sosyalist/sol söylemde “göze fer, batna cilâ, derde deva” bir analiz terimi olarak bol kepçe kullanılmasıyla ilgili şüpheler taşıyorum. 
Kimi metinlerde “YDD” diye kısaltmasıyla anılacak kadar sık kullanıldığında şüphem yoğunlaşıyor; zira anlatımı kısaltmalara emanet etmek risklidir: kısaltılan kavramın içeriği ezbere alınmış olur, içeriği indirgenir - hatta bir bakarsınız unutulmuş bile. 


Şüphelerimi sıralayayım. 


e “YDD” terimine, çok kere, taşıyamayacağı kadar şumüllü bir anlam yükleniyor. Çok zaman, “globalleşme” kavramıyla eşanlamlı veya bitişik kullanılıyor. Bazan buna “postmodernizm” de ekleniyor ve “YDD-globalleşme-postmodernizm” üçlemesi, her nevi güncel fecaatin sebebi olarak metinler ve söylevler boyunca sarf ediliyor. Kapitalist sistemin kendi içindeki değişim sürecinin birçok veçhesi, yeni/yeniden modernleşme dalgasının muhtelif görünümleri ve “dünya iç politikasındaki” karambol, böylece cem edilmiş oluyor. Bu düzeyler arasında 


elbette bir rabıta var, fakat düzeyleri tefrik etmeden, üstelik bunları tek-merkezli ‘komple’ bir programın insicamlı bütünlüğü içinde şablonlayarak hiçbir şeyi anlamak mümkün değildir. 


e “YDD” ayrıca, kapitalizmin “bildik? yüzünü perdeleyen bir kandırmaca , bir boya anlamına da alınabiliyor. Ezcümle: “Dünya değişti diyorlar, değiştiği falan yok, sınıf çelişkileri duruyor, umut hâlâ sosyalizmdedir...” Kapitalizmin temel mantığının, metalaştırma/”değerleme? sürecinin, üretim ilişkilerinin doğasının, sınıf çelişkilerinin vb. esas itibarıyla yürürlükte olmasıyla rahata ermek ve gerisini teferruat sayarak ilgilenmemek, softaca ve aslında apolitik bir bir imanın belirtisi olmuyor mu? 


Teknolojik yeniliklerden sosyal ilişkilerdeki dönüşümlere kadar yığınla fenomenin, kapitalizmin eski zamanlarından çok farklı bir duruma yol açmadıkları müteârifesiyle yetinmeden çözümlenmesi, anlaşılması gerekiyor. Bu fenomenlere dikkat vermenin, onlar karşısında hayranlığa kapılmaktan ve “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diye ışıldamaktan başka bir yolu-yordamı yok mu? Olmaz olur mu: globalleşme ve postmodemlik diye tanımlanan süreçlerle ilgili gözlem, bilgi ve yorumlar, bilinemezci bir postmodemizme, sınıfsız ve çatışmasız bir tekno-ütopya füturolojisine inhisar etmiyor ki! Bu fenomenlere gösterilen yegâne alâkanın, bir aldatmacaya, bağlılarını bir komploya karşı uyaran mürşidin tembihatçı alâkası tarzında olmasının faydası nedir? Ortalıkta “yeni dünya gerçekleri”yle ilgili bir güzelleme, bir reklam söylemi olmasaydı, sosyalistler bu fenomenlerle ilgilenme gereği duymayacaklar mıydı? 


Geleneksel/muhafazakâr sosyalistler için galiba öyle: zira bu fenomenlerin pek çoğunun ortaya çıkması on ilâ yirmi yıl geriye gidiyor ve birçok sosyalist çevre, bunlara ancak 1989- sonrası ‘yeni’ zamanda ilgi gösterme gereği duydu - çoğunlukla ya teslimiyetçi bir hayranlıkla, ya da reaksiyoner bir hiddetle... 


Zor koşullara rağmen sosyalizm cehdinde ısrar etmek, arifâne bir inatçılıktır. Buna karşılık, ‘yeni’ ve “değişmiş” olan üzerine sahiden kafa yormaya, ezber bozulmasın kaygısıyla ayak diremek reaksiyoner/gerici bir inat oluyor. Bu türden inat, son kertede, status guo ante'yi, yani hali hazırdaki statükodan önceki statükoyu (1989-öncesini) özlemektir; ki status guo ante'cilik, muhafazakârlığın kestirme bir tanımıdır. 


e YDD'nin, YDD'yle kastedilen globalleşmenin, emperyalizmin merkezlerinden neş'et eden dışsal bir süreç olarak kavranışının da çok örneği var. “Yeni Dünya Düzeni”, masonik hücreler, oligarklar, çokuluslu şirketler, ABD vb.'nin dünyanın iplerini oynattığı bir müthiş entrika gibi düşünülüyor. 


Bunun arkasında, oldukça geri bir emperyalizm kavrayışının izleri var. Marksist kuramda emperyalizm, Lenin'den beri, kapitalizmin en yüksek aşaması ve kapitalist üretim ilişkilerinin sadece dünya sathında değil toplumlar sathında da yaygınlaşması olarak düşünülür. 
Emperyalizmi esas itibarıyla sömürgeciliğin, hatta kadim fetihçiliğin, talancılığın çağdaş devamcısı olarak görmek ve çevre ülkeler (veya Güney) açısından dışsallaştırmak, modern emperyalizmi anlamamak demektir. 


Evet, kapitalizm eşitsizlikleri büyütüyor, ayrışmaları derinleştiriyor; Kuzey-Güney dünyaları arasında devasâ bir uçurum var. Elbette çokuluslu sermaye ne kadar heryerli olsa da hâlâ daha çok belirli “yer'lerin yerlisi. Zengin ülkeler ve yoksul ülkeler var. Bununla beraber, Kuzey'le Güney arasındaki bir büyük sınırdan başka, Kuzey'in ve Güney'in kendi içinde coğrafyaların “benek benek” hale geldiğini gözden kaçırmamalı: Üçüncü Dünya sosyal ve kültürel 


dışlanmışlığıyla Batı'nın en zengin metropollerinde de temsil edildiği gibi, Üçüncü Dünya'nın “anayurtlarında? da eskinin kompradorluk manzaralarıyla kıyaslanmayacak kadar müreffeh ve mâmur fânuslar var. Zira “kapitalizmin en yüksek aşaması” olarak emperyalizmin yüksek aşamaları, yineleyelim, kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlaşması, daha derine nüfuz etmesi, yeniden üretim sathını genişletmesi demektir. Elbette gayet bariz zengin-yoksul, egemen-tâbi, metropol-çevre zıtlıkları mevcuttur ve bunlar siyasal açıdan yeterince önemlidir; fakat emperyalizm sadece Pentagon, ABD, çokuluslu tekel merkezleri vs.”de mukim değildir. 


e Son olarak, daha çok sol-Kemalist çevrelerde rağbet gören, yine geri bir emperyalizm kavrayışı çerçevesinde, “YDD”ye karşı ulus-devletçi bağımsızlıkçılığı çıkartan anlayış... 
Ulus-devletin başından beri kapitalizmin yerel/ulusal formatlanmasının -ki kapitalizm her zaman yerel/ulusal özgül bağlamlarda formatlanmıştır- mercii oluşu, global kapitalizmin -ki kapitalizm her zaman tabiatı icabı globaldi, şimdi değişen, bu tabiatın kemale ermesidir- ihtiyaç duyduğu düzenlemeleri ulus-devlet vasıtasıyla gerçekleştiriyor oluşu, ulus-devletin artık millici sosyal refah devleti değil neo-liberal asayiş ve rekabet devleti suretinde zuhur ediyor oluşu, bu anlayışın görüş mesafesinin dışındadır. “YDD”ye karşı ulus-devletçilik, apaçık bir status guo ante'cilik, bir eski statüko nostaljisi, bir muhafazakârlıktır. 


“YDD” formülüyle özetlenen “şeyler? karşısında oyerel/ulusal/bölgesel alternatifler geliştirmenin vasatı, ulus-devletin tarihsel geleneği içinde aranamaz - bir *yeni/den kuruluş? 
olmak zorundadır. 


BİLİM YARATICIYI ORTADAN KALDIRMIYOR 


Hakan Kara-30 Aralık 2014-https://www.hknkr.com/bilim-yaraticiyi-ortadan- kaldirmiyor.html 


Bilim ve din tarih boyunca tartışma konusu olmuştur. Ünlü bilim adamları, profesörler, din adamları ve daha bir çok insan bilim ve dinin birbirini tamamlayıcı olmadığı ya da birbirini tamamladığından tutunda yaratıcının olmadığına veya olduğuna kadar bir çok konuda açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Bunun son örneği ise ünlü İngiliz fizikçi, evren bilimci, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking. Evren konusunda daha önce bir çok konuşmasına ait videoları izlemiştim; fakat ilgi alanım olmadığı ve bilimsel terimler konusunda cahil kaldığım için kitaplarını okuma(ya)dım diyebilirim. Yine de yazmış olduğu kitaplardan biri olan * Büyük tasarım ‘ adlı kitabı hakkındaki eleştirileri ve kitabın içeriği konusundaki bilimsel makaleleri, sözlük yorumlarını vs. okuma şansım oldu ve genel hatlarıyla normal bir birey olarak konu hakkında bilgi sahibi oldum diyebilirim. Bu yazımda sizlere Stephen Hawking'in bu kitabı hakkında bir konuşma yapan Oxford Üniversitesi?nin tonton ve sevimli matematik profesörü John Lennox'ın yaklaşık 30 dk'lık videosunu ve bu videonun içeriğinde geçen bilim adamlarının yine bilim ve din konusundaki düşüncelerini içeren bir kaç videoyu paylaşacağım. Şunu da belirteyim burada salt İslam dini üzerinden olaya bakmak yerine Hristiyanlık ve Ateizm savunucusu olan kişilerin evrenin yaratılışı konusundaki konuşmaları üzerinden sizlere bilgi vermeye çalışacağım. (Videolar bana ait 


değildir. Emeği geçenlere teşekkür ederim.) 


Öncelikle tonton hocamızdan bahsedelim: John Lennox, ingilizce, almanca, rusça, fransızca ve ispanyolca bilen bir matematik profesörü. Aynı zamanda Oxford Üniversitesinde bilim felsefesi dersleri de vermektedir. Bir çok kitabı var ve bunlardan bir tanesi de Türkçe: ” Aramızda kalsın tanrı var. ” (Kainattaki hassas ayarın etkilediği fizikçilerin, ayrıcalıklı bir gezegende yaşadığımız gerçeğinin şaşırttığı kozmologların, dna'daki bilginin imana getirdiği felsefecilerin, genetikçilerin, tanrı dememek için umutsuzca çırpınan dawkins ve şürekâsının hikayesini bu kitabın sayfaları arasında bulacaksınız. * Ekşisözlük 

guardianofnight2015 yorumu) Kitapları karşı tarafın görüşünü de olabildiğince yansıtarak hazırlanmıştır. Hristiyan olduğunu ve bir yaratıcıya inandığını hiç saklamayan biridir. Ünlü ateist savunucusu Richard Dawkins'in belalısı olarak bilinir ve dawkins'in tezlerindeki mantıki tutarsızlıkları bulmasıyla ünlenmiştir. Kendisini Müslüman cemaati çok sever fakat Hz. Muhammed'in sahte peygamber olduğuna inandığı söylenir fakat buna dair bir kanıt bulamadım. Sevenleri olduğu kadar sevmeyenleri de var; bunların kim olduğunu tahmin etmek de zor değil: genelde ateist tipler bu tonton hocamızı sevmezler. Hepsinin ortak tepkisi: koskoca bilim adamlarının yazdıklarına saçmalık demesi. Hakikaten bunu nasıl yapar yahu(!). 
Bunu söyleyenlerin, ateist bilim adamlarının koskoca argümanları bir çırpıda yok edip saçmalık demekten daha beter hale sokmalarına ne söyleyeceklerini de merak ediyorum açıkçası. Ayrıca kelime oyunları yaptığını söyleyenler varsa da aşağıda videolarını izledikten sonra siz de aslında gayet anlaşılır bir dilden konuştuğunu göreceksiniz. Hani ondan ” Allah vardır. ” diye bir söylem beklemekte bu durumda saçma olur fakat bir yaratıcının varlığına 


inanmakta ve bu durumu eleştiren ünlü bilim adamlarına cevap vermektedir. 


TÜRKİYE'DE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPILMIYOR! 
Satır Arkası-Zafer Araştırma Grubu-Aralık 2011 420. Sayı- zaferdergisi 


YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, yaptığı bir konuşmada şunları söylüyor:"Bilimsel yayın artışında üçüncü ülke durumundayız. Geçen yıl 17'nci sıradaydık. Bu yıl sırada yükselme olacak. Layık olduğumuz seviyeye ulaşacağız. Layıkıyla yapamadığımız tek konu ise elimizdeki bilgileri teknolojiye çevirememek. Bizde 27 bin makale basılıyor. Bunlardan patent alınan makale sayısı 85 civarında. İsrail'de 4 bin civarında makale basılıyor. Bin 500'üne patent alınıyor." 


YÖK Başkanı'nın sözlerinde sevindirici ve üzücü kısımlar var. Önce iyiden başlayalım. 
Ülkemizde bir senede 27 bin bilimsel yayın yapılıyor olması gerçekten inanılmaz bir başarıyı gösteriyor. Hele de bilimsel yayın artışında dünya üçüncüsü olmamız insanı gerçekten de gururlandırıyor. 


Kötü haber ise bu bilimsel yayınların pek bir işe yaramıyor olması. YÖK Başkanı bunların sadece 300'de bir tanesinin dişe dokunur yayın olduğunu belirtiyor. Miktarlarıyla 


övündüğümüz bu binlerce yayının çoğunun bilimin işine yaramayan, çöpe giden birtakım karalamalar olduğu ortaya çıkıyor. 


O halde bu yayınlar niçin yapılıyor? Bir kısmı, akademik kariyer için yapılıyor. Bunlar 
doçent, profesör olmak isteyenler için gerekli nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah senedi, 4 
adet vesikalık fotoğraf gibi evraklardandır. Bu yayınların çoğu daha önce defalarca yapılmış olanların tekrarı, üstelik kötü bir tekrarıdır ama makale yeni bir icat veya keşif yapılmış havasında yazılır. Mesela, bu tür yayınlarda akciğer kanserinin en önemli sebebinin sigara olduğu; astımlılarda kriz sırasında bronşların daraldığı; tüberkülozun mikrobik ve bulaşıcı bir hastalık olduğu gibi sonuçlara varılır. 


Bir de iyi niyetle yapılan yayınlar vardır. Bunlar da, akademik hayatları süresince çalışmalarını değerlendirmek, başkaları ile paylaşmak, kıyaslamak, tartışmak ve kongrelerde sunmak için yapılır. Bunlar, bilimsel yöntemlerle yapılmış olan, bazıları muteber dergilerde yayınlanma imkanı da bulan çalışmalardır. Bu tür yayınlar mutlaka yapılması gereken "önemli" ve "gerekli" yayınlar olmakla beraber gerçek manada bilimsel araştırmalar olmayan "klinik çalışma"lardır. 


Bunların dışında, dostlar alışverişte görsün denilerek yapılan yayınlar vardır. Kongrelere daha kolay katılmak, akademik çevrelere ve özellikle de ilaç firmalarına "çalışıyor" gözükmek için alelacele ve baştan savma yapılan, kimsenin okumaya bile tenezzül etmediği, çoğu kongre özet kitaplarında kalan yayınlardır. Bu tür yayınların da yekünu oldukça fazladır. 


(A. Rasim Küçükusta) 
GENETİK MÜHENDİSLİĞİ: ALLAM'IN YARATTIĞINI DEĞİŞTİRMEK! 
Muhammed Eslem Pervaiz-Aralık 2011 420. Sayı- zaferdergisi 


Şeytan: “Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım. (...) Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler.”(Nisâ Suresi, 119) 


Dünyamız güzel bir gezegen. Bildiğimiz kadarıyla da hayatın bulunduğu tek gezegen. 
Kendine has doğal çevresini oluşturan canlı ve cansız bileşenlerle donatılmış. Cansız bileşenler atmosfer gazları veya hava, sıcaklık ya da su gibi parmakla sayılacak düzeydeyken, doğal çevremizin canlı bileşenleri milyonlara ulaşır. Bitki ve hayvan topluluklarındaki muazzam çeşitliliği görebilmek için bir kişinin bilim adamı olmasına gerek yok. Dolayısıyla, bu yaratıklardan çoğunun bilinmemesi ya da kayda geçirilmemiş olması şaşırtıcı değildir. 
Nitekim Kur'an-ı Kerim, bu gerçeği, "(Allah) bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır" (16:8) ayetiyle beyan eder. Allah (cc) her şeyin yaratıcısı olduğu için, yarattığı şeyler hakkında tam bilgi sahibidir: "Her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir." (6:101) 


Ekolojik denge, yani çevremizin farklı bileşenleri arasında mevcut olan denge, ancak son elli yılda telaffuz edilmeye başlandı. Oysa, Kur'an, bu terimin ifade ettiği olguyu ondört yüzyıl önce açık seçik ortaya koymuştu: "Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede 

yarattık." (54:49) 


Çevremizin çeşitli bileşenleri arasındaki denge ya da ölçü, ancak doğada çok rahatsız edici bazı olguların farkına varmamızla kafamıza dank etti. Bu tür olgulardan birisi de sera etkisi denen şey. İsveçli bilim adamı Ahrrenius 1898'de karbondioksit ve küresel ısınma arasındaki nedensel bağı buldu ama bunun ciddi bir çevre sorunu olarak görülmesi ancak 1970'lerde başladı. Son yıllardaki insan faaliyetleri, özellikle de kömür, petrol gibi fosil yakıtlarının yakılması ve klor-fluör karbonlarının kullanılması, dünyanın doğal sera sistemine gittikçe artan bir aşırı yüklemede bulunarak ısının uzaya kaçışını yavaşlatmış ve böylece dünya atmosferinin ortalama sıcaklığını artırmış bulunuyor. 1996'da düzenlenen bir uluslararası panelin sonuç raporunda şu ifade edildi: 


"Mevcut emisyon düzeyleri temelinde, küresel sıcaklığın günümüzden 2100 yılına kadar 1°C ila 3,59C arasında yükseleceği ve emisyon düzeylerinin istikrara kavuşturulmasından sonra 
bile, iklim değişiminin dörtyüz yıl daha süreceği sanılmaktadır. 1 


Ortalama deniz seviyesinin günümüzden 2100 yılına kadar on beş ila doksan beş santimetre arasında yükselmesi, taşkınlara yol açacak ve bazı ada ülkelerinin varlığını tehdit edecek. 
İklimde bütün bu kargaşanın meydana gelmesinin nedeni ise atmosferde belli gazların oranının hafifçe artması ve böylece Allah'ın yarattığı bütün şeyler arasındaki mevcut doğal dengeyi bozması. Kur'an şöyle der: "Yeri de yaydık, ona sabit dağlar yerleştirdik ve orada ölçülü (bir biçimde) her şeyi bitirdik." (15:19) 


İnsanoğlu ise sanayi devriminin başından beri çevremizin fiziksel, yani cansız bileşenlerinde altüst oluşlara sebep oluyor. Bunun getirdiği sonuçlar korkunç. Zehirli hava soluyoruz, toksik kimyasal maddelerle dolu sular kirleniyor, yeryüzü kasıp kavruluyor, tarım ilaçlarının bulaştığı topraklar kıraçlaşıyor. Senaryonun ayrıntılarına inmeye gerek yok. 


Fiziksel bileşenlerini altüst ettikten sonra şimdi de hırs dolu gözlerimizi bu güzel gezegenin canlı bileşenlerine dikmiş durumdayız. Bencil ve faydacı hedeflerle donanmış halde, kendi 

ihtiyaçlarımız için birçok değişik canlı organizmayı değişime uğratmaya çalışıyoruz . Buna "genetik mühendisliği" deniyor. 


Canlı organizmaların gelişim çizgilerinin ayrıntıları kromozom denilen ve hücre çekirdeğinde 

bulunan özel yapılarda saklıdır. Bu kromozomların toplanıp kümeleşmesiyle uzun çifte sarmal zincirler, yani hayatın büyülü molekülü DNA oluşmuştur. Bu çifte sarmal DNA molekülünün 

her işlevsel birimine "gen" denir. 


Bir organizmanın her karakteri, davranışı, yapısı ya da işlevi için, gelişim süreci içinde belirli bir zamanda istenen etkilerin gerçekleşmesini sağlayan ayrı bir gen ya da genler grubu vardır. 
Böylece, bir ineğin ne kadar süt vereceği genlerinde belirlenir; belirli bir buğday cinsinin vereceği tane sayısı için de aynı şey geçerlidir. 


Genetik uzmanları birçok organizma açısından gen tablosunu ve her birinin işlevini saptamışlardır. 


Şimdi çeşitli genetik mühendislik teknikleri kullanılarak, bazı "yararlı" genleri bu organizmaların içinde doğal yapılarında bulunmadıkları kısımlara katmaya çalışıyorlar. Bu iş bir gen havuzunun bütün genleri arasında mevcut olan doğal dengeye zerrece aldırmaksızın 


yürütülüyor. Bu gezegenin farklı cansız bileşenleri arasında görülen dengenin yaşam biçimleri arasında veya gen havuzlarının içinde mevcut olmadığını varsaymak tamamen mantık ve bilim dışıdır. 


Aslında, Allah her şeyi uygun dengeye, ölçüye göre yaratmış ve bunu bozmamızı yasaklamıştır: "Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın." (55:7-9) 


Gelgelelim, genetik mühendisleri Allah'ın yarattığı varlıklarda birçok yenilik meydana getirmişlerdir. Yaban türlere ve geleneksel yetiştirme çiftliği türlerine göre çok daha hızlı büyüyen balıkları üretmiş durumdayız. Biyolojik mühendislik yoluyla zararlılara karşı dirençli hale getirilmiş tarım ürünlerimiz, yağ kökenli kimyasal maddeler elde etmeye elverişli hale getirilmiş tarım ürünlerimiz ve ineklerin daha çok süt vermesini sağlayan yeni bireşimli inek büyüme hormonumuz (rBGH) var. Allah'ın yarattığı varlıkları değiştirme çabamızın beraberinde getirdiği riskleri, dilerseniz, gen aktarılmış balık örneğinde görelim. 


Şu an dünyada sayıları elliyi bulan laboratuvar, gen aktarılmış balık üzerinde çalışıyor. 
Bunların bir düzinesi ABD'de. Laboratuvarların bir kısmı, yakın zamanda balıklarını piyasaya sürmeyi bekleyen şirketlerle bağlantılı. Geliştirilme aşamasında olan balıkların çoğu, yaban türlere ve geleneksel yetiştirme çiftliği türlerine göre daha hızlı büyüyecek biçimde genetik değişime uğratılıyor. Bu, bir balık türünden diğerine büyüme hormonunun aktarılmasıyla sağlanıyor. Mesela bu çalışmalardan birinde, kızıl somondan elde edilen gen kurgusu, gümüş somonundaki büyüme hormonu geninin değişime uğratılması için kullanıldı. Gen aktarılmış gümüş somonu, normaline göre onbir kat daha hızlı büyüyor, en iri balıkta bu hız otuzyedi kata kadar ulaşıyor. 


Gen kurgusu yaban ortamlardan toplanmış yumurtalardan elde edildiği için, gen aktarılmış balıklar, yaban balıklarla çiftleşme yetisine sahip balıklardır. Bunun getirdiği en önemli risk, gen aktarılmış balıkların tatlı sulara veya okyanusa kaçarak yaban balıklarla çiftleşmeleri halinde, yaban popülasyonun gen havuzuna özgü çeşitliliği yok etmeleridir. Ve böyle bir olay, Norveç'te meydana geldi. Kapalı ortamda yetiştirilen somonların ağ kafesleri parçalaması sonucunda, somonların bazıları kaçarak Norveç'in yaban somonuyla çiftleşti. Tatlı su yumurtlama alanlarına düşen asit yağmurları yüzünden yaban somonu zaten çok azalmış olmasından dolayı, yaban somonları kültür somonlarına kolayca yenik düştü. Böylece, yaban somonunun genleri homojenleşti, genetik çeşitliliği kayboldu. Bu durum, su ekolojik sisteminin büyük bir darbe alması anlamına geliyor. 


Gen aktarılmış tarım bitkilerine gelince, şimdiye kadar yapay yoldan üretimi başarılan ürünler şunlar: olgunlaşma süresi geciktirilmiş iki domates çeşidi; bromoksinil adlı tarım ilacına dirençli pamuk; böceklere dirençli patates, böceklere dirençli mısır, tarım ilaçlarına dirençli soya fasulyesi ve virüslere dirençli kabak, katı içeriği yapay olarak artırılmış salçalık domates... 


Bazı uzmanlar tarım ilaçlarına dirençli veya böceklere dirençli genlerin gen aktarılmış ürünlerden yaban akrabalarına yayılabileceği ve denetim altına alınması çok zor zararlı otlara 


sebep olabileceği veya bizzat ürünün bir zararlı ota dönüşebileceği uyarısında bulunuyor. Bazı bitki türlerinde bu şimdiden ortaya çıkmış durumda. 


Yine, sağladığı rekolteye rağmen virüslere dirençli kabağın, başka virüsler kapması halinde, meydana gelebilecek yeniden birleşimle yeni virüs soylarına sebep olmasından endişe ediliyor. Bu da ortaya çıkmaya başladı. Mesela, gen aktarılmış ve virüs kılıf proteiniyle değişime uğratılmış börülce bitkilerinde yeniden bireşim olayları meydana gelmiş ve virüsteki RNA ve DNA'nın istilacı virüsten gelen genetik malzemeyle yeniden bireşime girerek yeni ve daha öldürücü bir soy oluşturduğu görülmüştür. 


Bu birkaç örnek, Allah'ın yarattığı varlıklar üzerinde oynamanın ne kadar tehlikeli olabileceğini apaçık gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yarattığı varlıkların yetkin ve kusursuz olduğu belirtilir. Bunlar çevreyle uyum ve denge içinde yaratılmıştır: "Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin." (67:3) 


Allah'ın yarattığı varlıkları değiştirenler, insanlığı farklı biçimlerde yanlış yollara saptırdığını bizzat belirten Şeytan'ın takipçileridir. Şeytan'ın bu çabası Kur'an'da şöyle aktarılır: 


"Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim de (putlara adak için) hayvanların kulaklarını yaracaklar. Yine onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakıp da Şeytan'ı dost edinirse şüphesiz o, apaçık bir hüsrana düşmüştür." (4:119) 


GENETİK KARTLARIN NAKLİNDE GÖRÜLEN MUCİZE! 
Dr. Haluk Nurbaki-Kasım 2011 419. Sayı- Zaferdergisi 


Son yıllarda farkedilmiştir ki, eskiden kromozom diye bilinen genetik şifre vagonlarının ötesinde, insan için 60.000 istidadın bu genetik kartlarla nakli de söz konusudur. 


“Onun bilgisi dışında hiçbir dişi gebe kalamaz.”(Fussilet Suresi, 47) 


Genetik mühendisliği ilerledikten sonra, gebe kalma hadisesindeki akıl almaz biyolojik güçlükler anlaşılabilmiştir. Bu olay genetik şifre sırları çözülene kadar, dişi ve erkek hücrelerinin bir araya gelmesinden ibaret olan sıradan bir hadise sanılmıştır. 


Son yıllarda farkedilmiştir ki, eskiden kromozom diye bilinen genetik şifre vagonlarının ötesinde, insan için 60.000 istidadın bu genetik kartlarla nakli de söz konusudur. İnsandaki bu yeteneklerin yaklaşık olarak 30.000'ini annenin yumurta hücresi, 30.000'ini de babanın meni hücresi nakleder. 


Bundan dolayıdır ki, insan vücudundaki bütün hücreler 46 kromozom taşıdığı halde, meni hücresi ve annenin yumurta hücresi 23 kromozom taşır. Yani 23 vagonda, istidatların yarısı olan 30.000 genetik şifreyi ihtiva eder. Anneden gelen istidatlarla babadan gelen istidatlar, yaklaşık sayı olarak bilinen 60.000 genetik kartı tamamlamasıyla yeni bir insanın genetik şifresi yazılmaktadır. 


Ancak bu akıl almaz biyolojik olaydaki asıl problem, genetik kartların kendilerindeki eksikleri tamamlama şeklinde yatar. Anneden gelen yumurta hücresinde mevcut istidatların eksikleri, etrafında sıralanan 250 milyon sperm hücresinin sadece birinden temin edilecektir. 
Eğer bu gelişigüzel bir birleşme olsaydı, insanların 9095''i iki başlı, dört ayaklı, dört kulaklı yahut dalaksız ve çift karaciğerli gibi hilkat garibeleri olacaktı. 


Ancak yumurta hücresi kendindeki eksik kartları bulurken 250 milyon fincanla oynanan bir yüzük oyununu sergiler ve her seferinde yüzüğü ilk harekette bulup yakalar. 60.000 istidadın hiç birisi eksik olmadan gerçekleşen bu mucize, ilahi ilmin kromozomlara yansıyan küçük bir örneğidir. 


Her şeyi içine alan o ilim ve kudret karşısında secdeye kapanmamak ve onu inkara sapmak, gerçekten büyük bir nasipsizliktir. 


(Onk. Dr. Haluk Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s.113) 
PİLTDOWN ADAMI OLAYI 
Bilim Öyküleri-Tarık Uslu- Kasım 2011 419. Sayı- Zaferdergisi 


Doktor Charles Dawson'un canı o gün çok sıkkındı. “Bulamadılar!” diyordu. “Bir türlü bulamadılar! İnsanların maymundan geldiğini ispatlayacak doğru düzgün tek bir fosil bile bulamadılar!” 


Oysa zavallı Dawson, maymunların evrimleşe evrimleşe insanlara dönüştüğünden o kadar emindi ki! 


Bir gece rüyasında, arkasından uzun kıllı bir kuyruk çıktığını gördü. Sevinçten naralar atarak, sokağa fırladığı gibi, Doğa Tarihi Müzesi'ne doğru koşmaya başladı. Tabii yol boyunca karşısına çıkan herkese kuyruğunu gösterip: 


“İşte bakın! İnsanların maymunlardan geldiğine hala daha inanmıyorsanız şu uzun kıllı ve iğrenç kuyruğuma bir bakın!” diyordu. Fakat koşarken çarpıp düşürdüğü insanlardan bir tanesi ona öfkeyle: 


“Özür dilerim ama Dr. Dawson, bu kuyruk insanların maymundan geldiğini değil; sizin bir diye 


» 


maymuna dönüşmekte olduğunuzu gösteriyor! Bence hemen aldırmalısınız onu bağırdı... 


Dawson, “Bulamadılar ama bir gün mutlaka bulacaklar! İnsanların maymundan geldiğini ispatlayan bir fosili mutlaka bulacaklar 


» 


diye sayıklaya sayıklaya, kan ter içinde uyandı. 
Yatağından fırladığında ilk yaptığı iş, koşup aynaya bakmak oldu! 
“Yok hayır!” Kuyruk falan yoktu. 


Günlerden bir gün, Piltdown kasabası civarındaki bir çiftliğin kenarından geçerken, yol kenarındaki bir çukurda, o civarda pek rastlanmayan cinsten iri bir çakmak taşı buldu. Daha önce, böyle taşlardan yapılma bir takım ilkel el aletleri gördüğü için: 


“Hımm..” dedi. “Demek ki maymunumsu asil atalarımız, bu bölgede yaşamışlar. Eminim etrafta onlardan arta kalan birçok fosil vardır!” 


Dawson çevresine bakındı ve az ötede öğle yemeği molası vermiş birkaç taş işçisi gördü. 
Hemen onların yanına koştu ve: 


“Buraları kazıp eşelerken, eğer kemik memik bir şey bulursanız, sakın atmayın ha! O bir fosil olabilir!” dedi. 


Dr. Dawson'un özlemle beklediği haber 1912 yılında geldi. İşçilerden biri, toprağı kazarken tas gibi bir şey buldu: 


“Bu ne ki!” 
“Hamam tasına benziyo!” 


“Hamam tasının hurda ne işi var oğlum. İngiltere'de düne kadar hamam mı vardı. Senede iki kez yıkanan, temiz sayılıyordu?” 


“Ne öyleyse?” 
“Bence bir kafatası!” 
“Öyleyse Dr. Dawson’ a haber verelim. Kemik memik çıkarsa beni arayın, dediydi ya..” 


Dawson büyük bir heyecanla, çukurun başına geldiğinde, yıllardır aradığı şeyi bulduğundan emindi. Evet bu bir hamam tası falan değildi. Bu bir kafatasıydı ve kesinlikle insan-maymun arası bir mahluka aitti! 


Dawson kafatasını aldı öptü kokladı sonra da kadifeden kesesine itina ile koyduğu gibi uzman Paleantelog Sir Arthur Smith Woodward”ı bulmaya gitti. 


Sir Woodward, en az Dawson kadar, insanların maymundan geldiğini ispatlayacak bir fosil bulma meraklısıydı. Kafatasını görür görmez vuruldu. İlk görüşte aşk böyle bir şey olmalıydı. 
Nadide parçayı bir eline aldı, yukarıya doğru kaldırdı ve yere diz çökerek: 


“Maymun olmak ya da insan olmak! İşte bütün mesele bu!” diye bağırdı... Sonra hep birlikte kafatasının bulunduğu çukura gidip, kazmaya çamur ve kil yığınlarını mıncıklamaya başladılar. Üç dört gün içinde aynı çukurdan, kafatasına ait başka parçalar, birkaç diş, ve bir çene kemiği buldular. 


İki kafadarı en çok heyecanlandıran da bu çene kemiği oldu. 


Kafatası bir insan kafatasına benziyordu ama bu çene kemiği insandan çok bir maymuna ait gibi görünüyordu. Sir Woodward'ın kafatası parçaları ile bu çene kemiğinin aynı yaratığa ait olduğundan hiç şüphesi yoktu. 


“Galiba herkesin aradığı fosili biz bulduk! Bu insan ile maymun arasındaki geçiş formu! Şu ellerimde tutmuş olduğum kafatası ve çene kemiği, bizlerin büyük büyük büyük babamız... 
Sence buna ne ad vermeliyiz Doktor Dawson?” 


“Piltdown! Onu bulduğumuz yer Piltdown olduğuna göre “Piltdown Adamı? diyelim.” 


Dawson ve Paleantolog Sir Woodward, buldukları kemik parçalarını araştırma merkezine götürüp birleştirdiler. Bu sırada küçük(!) bir takım problemler çıktıysa da, bunların üstesinden gelmek o kadar da zor olmadı. Ortaya çıkan kafatası gerçekten de her gören bilimadamını heyecanlandıracak cinsten bir “ara form'du. 


İlerleyen aylarda, Piltdown Adamı, Dawson'un bile tahmin edemeyeceği kadar meşhur oldu. 
Zamanın gazetelerinde ve bilim dergilerinde fotoğrafları çıktı. Senelerce meşhur British Museum'da sergilendi. Herkes onun insanların maymundan evrimleştiği iddiasının en büyük kanıtı olarak baş göz üstüne koydu. Piltdown adamının 500 bin yaşında olduğu söylendi. 


Dünyanın en saygın üniversitelerinden en saygın bilimadamları koşup geldiler ve bu heyecan verici fosili yakından görebilmek için, kuyrukta beklediler. 


Onlardan biri olan ünlü Amerikalı Paleontolog H. F. Osborn 1935'te müzeye gelip Piltdown Adamı'nı görünce, heyecandan tir tir titreyen dudaklarından şu kelimeler döküldü: 


“Doğa sürprizlerle dolu! Bu insanlığın tarih öncesi devirlerine ait en önemli buluş!” 


Yüzlerce doğa tarihi dergisinde binlerce makale yazıldı. Sayısız araştırmacı Piltdown Adamı hakkında koca koca kitaplar yazdı. Sayfalar dolusu araştırma raporu dünyanın en saygın kürsülerinde incelendi. Yeryüzünde kimbilir kaç insan, Piltdown Adamı haberleri yüzünden Evrim Teorisi'ne inandı. 


1949 yılında, British Museum'un paleontoloji bölümünden Kenneth Oakley, fosillerin 
yaşlarını belirlemek için yeni bir yöntem geliştirdi. 


“Bu yeni yöntemi bir deneyelim” dediler ve Piltdown Adamı'nı sergilendiği camekandan çıkarıp laboratuara götürdüler. 


Sonuç çok şaşırtıcıydı. Bilim adamlarının karşısında artık, insan ile maymun arasındaki ara formlardan biri değil; bilim tarihinin en büyük sahtekârlıklarından biri duruyordu! 


Bu kemikler 500 bin yaşında falan değildi. Kafatası 500 yıl önce ölmüş bir insana aitti. Çene kemiği ise, çok çok 50-100 sene önce ölmüş bir orangutanındı ve toprak altında en fazla iki üç sene kalmıştı. Dişler insana aitmiş gibi görünsün diye eğe ile törpülenmişti. 


Ayrıca, eski görünsün diye de, bir takım asitli sıvılar içinde bekletilmişti. 


Bu gerçek açığa çıkar çıkmaz, Piltdown Adamı müzeden apar topar kaldırıldı. Ama tam kırk yıl boyunca hiçbir bilim adamı bu sahtekârlığı görememişti. 


Daha doğrusu, insanların maymundan evrimleştiğine o kadar inanıyorlardı ki, başka hiçbir şeye inanmak istemiyorlardı... 


AH, ŞU EVRİMCİLER YOK MU? 


Zafer Araştırma Grubu- Ekim 2011 418. Sayı- Zaferdergisi 


Evrim düşüncesinin zihinlerde süregelmesinde en önemli rol, hiç kuşkusuz, medya organlarında yer alan evrim haberleri. 


Evrim düşüncesinin zihinlerde süregelmesinde en önemli rol, hiç kuşkusuz, medya organlarında yer alan evrim haberleri. 


Bu haberlere azıcık dikkatle bakıldığında, hepsinde de evrim teorisinin ne kadar çürük temellere dayandığına işaret eden binbir türlü mantık hatasına rastlamak mümkün. Bazen bu hatalar o kadar bariz oluyor ki, insan kızacağına, gülmeye başlıyor. 


Mesela şu geçenlerde neredeyse hemen her yayın organında yer alan “yaşayan fosil? haberi. 
Gelin birlikte bakalım. 


Hikaye ABD, Palau ve Japonya'dan bir grup bilim adamının, Palau açıklarında yukarıda resmini gördüğünüz yılanbalığını yakalamalarıyla başlıyor. 


Bilim adamları, balığa üstünden bakıyorlar, altından bakıyorlar, bir şeye benzetemiyorlar. 
Yılanbalığı ama, şimdiye kadar bilinen yılanbalıklarına benzemiyor. Bilim adamları bir acizlik içinde, neredeyse, balığı tuttuklarına bin pişman olup denize geri salıverecekler. Ama bunu da gururlarına yediremediklerinden, olaya bir açıklama getirmek zorunda hissediyorlar kendilerini. 


Getiriyorlar da. 


“Bazı açılardan bildiğimiz yılanbalıklarından daha ilkel bir tür, bazı açılardansa bilinen en eski yılanbalığı fosillerinden bile ilkel bir yapıda. Tıpkı yaşayan bir fosil gibi!” 


Evet, açıklama bu. Son derece anlaşılır değil mi? Herkes aydınlanmıştır umarız. Şaka bir yana, şimdi bu açıklamaya biraz daha yakından bakalım. 


Neymiş? 

“Tıpkı yaşayan bir fosil gibi!” 
Başka? 

“İlkel bir yapıya sahip.” 


Evrimci bilim adamları, artık o kadar umarsızlaşmışlar ki, söyledikleri sözün kendi teorilerini balon gibi patlattığının farkında bile değiller. 


Yaşayan bir fosil gibiyse ve “ilkelin ilkeli” özelliklerle donanmışsa, bu hayvan şimdiye kadar hayatta kalmayı nasıl başarmış? Madem başarmış, o zaman demek ki, hayatta kalmanın ölçüsü, evrim teorisinin öne sürdüğü gibi, “gelişmiş” özelliklere sahip olmak değil. “İlkel” özelliklere sahip olarak da, yeryüzünde varlığını devam ettirebilen canlılar var! 


Evrimciler o kadar uyanık ki, bu gibi soruların yanından geçmeyip teorilerini paramparça eden bir “yaratılış delili? karşısında bile, “yaşayan fosil? diyerek, olayı evrimci düşünce minderine çekmeyi başarıyorlar. Düşünsenize, hem “fosil? hem de “yaşayanı.” Fosil demek 


evrim demek olduğuna, öyle anlaşıldığına göre, bir de bunun “yaşayanını? buldunuz mu, evrimciler için ballı börek. 


Bir de ad takmışlar balığa: Protonanguilla Palau. 


Yetinmeyip uyduruk zaman çizelgelerinde de bir yer vermişler: Mesozoik dönemden kalma! 


Herhalde bilim adamı olmak, hiçbir çağda 21. yüzyıldaki kadar kolay olmamıştı! 
BİLİMİN TABUSUNU YIKAN KEŞİF 

İsmail Tezer- Ocak 2011 409. Sayı- Zaferdergisi 

Geçen ay bilim dünyası bir ‘keşif le sarsıldı. 


Amerikalı bilim adamları, Kaliforniya”'daki Mono Gölü'nün derinliklerinde, “doğal bir zehir? olarak bilinen “arsenik? maddesiyle beslenen, daha ötesi bu maddeyi DNA'sında yapıtaşı olarak bulunduran bir bakteri türü keşfetti. 


Bu bakteri, “bilim dünyasınca bilinen yaşam tanımını” da alt üst etti. Zira bugüne kadar “canlılık” için “hidrojen, oksijen, nitrojen, fosfor, karbon, sülfür” elementlerinin gerekli olduğu öngörülüyordu. Bu bakteri ise, DNA'sında, ‘fosfor’ yerine “arsenik” elementini bulunduruyordu. 


Açılan ve açılamayan kapılar 


Araştırmaya başkanlık eden Amerikan Jeolojik Araştırma ve Astrobiyoloji Enstitüsü Profesörü Felisa Wolfe-Simon, bu keşif vesilesiyle, “Evrenin başka bir yerinde yaşamı nelerin mümkün kılabileceğinin anlaşılmasına yönelik kapıyı açtık” diyor. 


Evet, bu anlamda bir kapı açıldı; peki ya evrenin asıl tılsımını anlamaya yönelik kapı da açıldı mı acaba? Bilim dünyası, bu keşif vesilesiyle, zihin kalıplarını ne kadar yıkabildi, ezberini ne derece bozabildi meselâ? 


Sözgelimi, bugün arsenikle yaşadığı sürprizi, yarın başka bir “element”le yaşama ihtimaline zihinsel olarak ne kadar hazır? 


Çok değil, belki bir 50-100 yıl önce Arsenik'in de bir canlının DNA'sında yapıtaşı olarak bulunabileceğini birileri söylemiş olsa, kim bilir belki de gülünüp geçilirdi sadece bilim dünyasınca... 


Ama bugün bu gerçekleşti işte... 


Ve şimdi birileri kalkıp, ileride başka bir elementin de herhangi bir canlının DNA'sında yapıtaşı olarak bulunabileceğini söylese bilim dünyası bunu nasıl karşılar acaba? 


Yaratıcının kâinattaki mesajları 
Ben, bu keşifle, Yaratıcı Kudretin insanlığa çok önemli bir mesaj verdiğini düşünüyorum. 
Rabbimiz, sanki mânen şöyle diyor biz kullarına: 


“Ey kullarım! “Çoğunlukla” belli bir “düzen” içerisinde ve “hep aynı tarzda” yaratıyor oluşum, sizleri sakın yanıltmasın. Size her an yeni “sürprizler?” yapmaya kâdirim. Şüphesiz Ben, Kendi koyduğum kurallara bağlı değilim. Bilakis o kurallar, Bana tâbidir. Ben “hep öyle dilediğim” için, hep öyle oluyor. Farklı şekilde dilesem, farklı olur. Bir şeyin olması, sadece Benim dileyip “Ol dememe bağlıdır.” *(Son cümle, Yasin Sûresi’ nden meâlen) 


Evet, bence tam da böyle bir mesaj çıkartılabilir bu keşiften. 


Rabbimiz, bu keşifle ve buna benzer hâdiselerle, Kendi koyduğu kurallara bağlı kalmaya mecbur olmadığını hatırlatıyor biz kullarına. 


Öte yandan, yine bu keşfin, yaşatanın o altı element olmadığı, “Yuhyi” kelimesinde ifade edildiği gibi “hayatı verenin doğrudan doğruya O olduğu,” hayatın “Onun “kudret elinde olduğu” yönünde bir dersi de ihtiva ettiğini söylemek mümkün. 


Elbette alınacak mesajlar artırılabilir veya daha da açılabilir. 
Evrenin tılsımı nasıl çözülür? 


İşte böylesi mesajları alabildiği takdirde, bu maddi keşif, çok daha kritik metafizik keşiflerin kapısını açacaktır insanoğluna. Evrenin gerçek tılsımını anlamaya yönelik muamma çözülmüş olacaktır. 


Peki, genel manada bu mesaj niye alınamıyor? 
Bilim dünyası niye hâlâ böylesi bir mesaja duyarsız kalıyor? 


Aslında bugünün bilim dünyasının temel probleminin, sanat ile Sanatkâr arasındaki irtibatı kuramaması olduğunu söyleyebiliriz. 


Maddede boğulan bilim, varlığın harika ve kusursuz işleyişini görüyor, fakat bu mükemmel işleyişin bir “işleteni” olduğunu düşünmüyor maalesef. 


Eğer düşünse ve bunun da sonucu olarak “inansa,” gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. 


Çünkü iman her şeyin başıdır. Bediüzzaman, bütün ilimlerin/bilimlerin özünün Allah'ı tanımak olduğunu, bunun da temel esasının Allah'a iman etmek olduğunu söyler. İman ise, her şeyi aydınlatan bir ışıktır. Bütün düğümler, o nurla açılır; bütün gizemler onunla açığa kavuşur. 


Ve böylesi bir imanın, bilimle çelişen hiçbir yanı da yoktur. Çünkü bilim de zaten Allah'ın yarattıklarından doğmaktadır. Hatta bu anlamda “Bilim, Allah'ı, O'nun yaratışını ve sanatını anlama çabasıdır” da diyebiliriz. Her bilim dalı, kendi sahasında Allah'ın sanatını temaşa ettirmektedir insanoğluna. 


Son söz 


Profesör Felisa Wolfe-Simon'un keşfi, zaman içerisinde, özellikle son iki yüz yılda kendi verilerini tabulaştırma ve git gide “kutsama meyli? içerisine girmiş maddeci bilime, diğer bir tabirle vahye sırtını dönerek kendi “bilgisini” ilâhlaştıran “enaniyet-i insaniyeye” indirilmiş ibretlik bir “İlâhi darbedir. 


Nemrud'u ufacık bir sinekle, Firavun'un sarayını küçücük karıncayla mahveden Allah, maddeci bilimin, “çok güvendiği” verilerinden birini, bir “tabusunu? da mikroskobik bir canlı olan “GFAJ-I türü bakteri” ile yıkmıştır vesselâm. 


HESPEROPİTHECUS HAROLDCOOKİ 
Bilim Öyküleri-Tarık Uslu- Şubat 2011 410. Sayı- Zaferdergisi 


1922 YILIYDI. Amerikan Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Henry Fairfield Osborn, Batı 
Nebraska'daki Yılan Deresi yakınlarında kazı çalışmaları yapmaktaydı. Uzun bir süredir içinde eşelendiği çukurdan, “Buldum! Buldum! Buldum!” diye naralar atarak çıktı. 


Tam o sırada, asistanlarından bir tanesi—elbette en kurnaz—Osborn'un ne bulduğuna bile bakma gereği duymadan, “Ben düşürdüm! Ben düşürdüm! Ben düşürdüm onul” diye bağırmaya başladı. 


Eğer Bay Osbom kıymetli bir şey bulmuşsa, üzerine konmanın en kestirme yolu buydu çünkü. 
Fakat, çukurdan çıkan Osborn, bu embesil asistanının yüzüne öfke ile bakarak, elinde tuttuğu şeyi gösterdi. 


Bu eski bir kemik parçasıydı ve gerçekten çok eskiydi. 


— Seni salak! Kendini çok mu kurnaz zannediyorsun. Şu bulduğum şeyi düşürmüş olabilmen için, en az bir milyon yaşında olman gerekir! 


— Çok özür dilerim Bay Osborn! Acaba o elinizde tuttuğunuz şey nedir? Pis bir şeye benziyor, mikrop kapmayasınız! 


— Bu bir, Hesperopithekus haroldcooki! 
— Hespero.. ne? 
— Hesperopithekus haroldcooki! Ama, Nebraska Adamı da diyebilirsin! 


— Nebraska Adamı! Evet bu kesinlikle daha iyi! Hem ben de Nebraskalıyım, anne tarafından! 


Bay Osborn'un bulduğu bir azı dişiydi. Ve kendisi, bunun insan ile maymun arasında bir geçiş formuna ait olduğundan yüzde yüz emindi. 


Azı dişi büyük bir itina ile müzeye getirildi. Tıpkı Piltown Adamı gibi Nebraska Adamı'na da herkes çok büyük bir önem veriyordu. 


Bilim adamları azı dişini her bir milimetrekaresine kadar incelediler. 


Bu azı dişinin milyonlarca yıl önce durduğu çene kemiğinin nasıl bir yapısı olduğu hesap kitap edildi. 


Sonra o çene kemiğinin nasıl bir ağıza ait olduğu tasarlandı. 


Sonra o ağızın nasıl bir kafaya, sonra o kafanın nasıl bir bedene ait olduğu ince ince hesaplandı. 


Sonunda ne insana ne de maymuna benzemeyen ikisinin arasında bir canlı resmi çizildi. 


Daha sonra bu canlıyı, öyle yapayalnız görmeye tahammül edemeyen içli bilim adamları ona bir eş ve üç-beş de çocuk çizdiler. 


Dünyanın en prestijli bilim dergileri, en prestijli bilim adamlarının, bir azı dişi üzerine döktürdükleri sayfalar dolusu yazı ve resim yayınladılar. Herkese bunların insanların maymundan geldiğine dair çok büyük bir delil olduğu söyleniyordu. 


Günün birinde William Bryan adında bir bilim adamı ortaya çıktı ve: 


“Arkadaşlar elinizde tek bir azı dişi var! Bir tek azı dişinden yola çıkıp, adamın yedi sülalesinin resmini çizdiniz ayıptır be!..” demek zorunda kaldı. 


Fakat, dediğine de diyeceği ne de pişman ettiler adamı. 


1927 yılında, Yılan Deresi yakınlarındaki kazılarda, bu azı dişinin bulunduğu yerde, başka 
kemikler de bulundu. Bunlar, şüphesiz azı dişinin sahibine aitti. Yani, yüzlerce yıl önce soyu tükenmiş bir yaban domuzuna!.. 


Bilim adamları utanmadan, “yanılmışız”” diyerek işin içinden sıyrılıp çıktılar... 
Olan, bunların sözüne inanlara oldu!.. 

YARATILIŞTA HİÇBİR ENERJİ BOŞA HARCANMIYOR 

Zafer Araştırma Grubu- Mayıs 2011 413. Sayı- Zaferdergisi 


yeni gözlerini açacak bir yavru kuş için en büyük risklerden biri, onun ölümüne yol açacak olan parazitler. Eğer anne kuş, erken bir dönemde enfeksiyon işaretleri görürse, yavrusunu besleme hatta çok daha önce yumurta üzerinde kuluçkaya yatma konusunda bile düşük motivasyon gösterebiliyor ve gayretini daha çok sağlıklı yavrulara yöneltiyor. 


Örneğin, sağlıklı yumurtalarının beneksiz olduğu sığırcık kuşlarının yuvaları, kan emen bazı haşerat tarafından istilaya uğradığında, haşeratların dışkıları sebebiyle yumurtalar üzerinde kahverengi benekler meydana gelir. Beneklerin çok olması, yumurtadaki yavrunun kuluçka döneminde büyük bir ihtimalle bu beneklerden enfeksiyon kapacağına işaret eder. Anne sığırcık kuşu, yumurtaların üzerindeki beneklerin oranına bakarak yumurtadaki yavrusunun ne kadar şansı olduğu konusunda bir tahminde bulunur ve enerjisini ona göre sarf eder. 


Anne sığırcık kuşlarının bu davranışı, bir yuvadaki yumurtaların yarısının ıslak bir pamukla temizlenmesi diğerlerinin benekli bırakılması sonrasında gözlendi (Animal Behaviour). 


EVRİM FANTEZİLERİ SINIR TANIMIYOR! 
Zafer Araştırma Grubu- Eylül 2011 417. Sayı 


ŞU EVRİMCİLERİN hayal güçlerine yetişebilene aşk olsun. Gün geçmiyor ki yeni bir fantezi, yeni bir uçuk fikir serdedilmemiş olsun. 


Bu kez, araştırmanın konusu güvercinler. Bir grup evrimci bilim adamı, kent meydanlarını mesken tutan güvercinleri seyrederken, güvercinlerin insanlardan kaçmak için uçmak yerine çoğu zaman kanat çırparak koşmayı tercih ettiklerini farketmiş. 


Tam o anda, bilim adamlarının aklına dahice bir bağlantı gelmiş. Öyle ya, madem güvercinler kanat çırparak koşabiliyorlar, neden bu kuşların uçuş evrimlerinin başlangıcı olmasın? 


Yani kanatlarını sallarken sallarken, birden uçmaya başlamış olmasınlar!.. 


Bilim adamları, durumu sorgulamaya başlamışlar. Avrasya bölgesinde yaygın olan kınalı keklikler üzerinden yaptıkları incelemede, tombul gövdeli kuşların bayır ya da eğimli bir yüzeyle karşılaşınca uçmak yerine, kanatlarını çırpıp hız alarak koştuklarını farketmişler. 


E, bunlar bilim adamı, bir de çevredeki çiftlik sahiplerine durumu soralım demişler. Çiftlik sahipleri ve avcılarla konuştuklarında da, onlar da kekliklerin çoğu kez uçmaktansa koştuklarını söylemişler. 


Journal of Experimental Biology'de yayınlanan çalışmaya göre, evrimci bilim adamları, kuşların kanat çırparak koşmalarının nedeni olarak, acaba bu davranış enerji tasarrufu gibi bir amaca mı yönelik diye şüphelenmişler. Bu şüphelerinin gerçek olup olmadığını anlamak için de, güvercinlerden bir kaçının kanatlarına elektrotlar yerleştirilmişler. 


Bu elektrotlarla farklı düzeyde eğimli yüzeylerle karşı karşıya bırakılan güvercinlerin uçarken ve koşarken kas faaliyetlerini ölçmüşler. 


Sonuç: Dr. Jacskon ve ekibi, kanat çırparak koşmanın gerektirdiği enerjinin uçmaya göre yüzde 10 olduğunu bulmuşlar. 


Doğrusu, güvercinin birisinden kaçarken uçmak yerine birkaç adım öteye gitmesinden çıkarılan bu ‘büyük’ sonuca insanlık olarak ne kadar sevinsek az! 


Fakat evrimci bilim adamlarının asıl bombası, kuşların kanatlarıyla hızlı hızlı yürümesinden zaman içinde uçmaya geçmiş olabileceklerini varsaymaları. “Kuşlar bu şekilde uçmaya geçebiliyorlarsa” demiş ve eklemişler: “O zaman dinozorlar da bu davranışları gösterip, bundan fayda sağlayıp zaman içinde uçmaya geçmiş olabilirler!” 


Görüldüğü üzere, evrimcilere her şey mümkün! Hayal güçlerine sınır yok. Bir de akıllarını kullansalar... 


Dinozorların elleri nasıl kanada dönüştü? Kim dönüştürdü? Madem evrim milyon yıllar içinde gerçekleşiyor, bu evrimin el-kanat arası uzuvları olan hayvan fosilleri nerede? 


Geçiş dönemlerinde hiçbir işe yaramayacak olan söz konusu uzuvlarla bu hayvanlar nasıl hayatta kalmış olabilir? 


Yoksa evrim sürecinde bu hayvanlar, ayının kış uykusuna yatması gibi bir köşeye geçip milyon sene evrimin tamamlanmasını mı beklemişler? O sırada onlara başka hayvanlar iyilik olsun diye arada bir yiyecek mi tedarik etmiş? 


Hem bütün bu işlerin olması için gerekli olan akıl, irade, kuvvet, plan yapmak bu hayvanların neresinde? Beyninde mi, yoksa DNA”larında mı? Bizimkisi gibi akli bir bilinçle mi evriliyorlar? O zaman sürekli kanadı elden üstün resmeden evrim fantezilerine göre, biz insanlar hâlâ kanatlı sisteme geçmemekte ısrar ederek, evrim çizgisinde çok gerilerde mi kalmış oluyoruz? 


Anlayan varsa, bir zahmet bize de anlatsın... 
HEM MÜSLÜMAN, HEM EVRİMCİ OLUNABİLİR Mİ? 
Prof. Dr. Adem Tatlı- Mart 2012 423. Sayı 


Hem Yaratıcıyı kabul edip, hem evrimi yani yaratıcı olmadan kendi kendine olmayı kabul etmek mantıken anlamsızdır. 


Soru: “Evrim teorisine inanan birisi ve bu alanda çalışmalar yapan bir bilim adamının iman durumu nedir? Evrim teorisini kesinlikle reddetmek zorunda mıdır? Kur'an'da evrim teorisiyle ilgili bir konu geçmekte midir?” İnsanların imanlarıyla ilgili bir hüküm vermeden, iman ve evrim hakkında birkaç kıyaslama yapabiliriz. 


İlim, bir varlık hakkında bilgi sahibi olmak demektir. Bilimde inanma değil, bilme esastır. 
Dolayısıyla yukarıdaki soruyu, “Evrim Teorisine inanan değil, evrim teorisini bilen birisi” şekline getirmemiz daha doğru olur. O zaman zaten cevabın sorunun içerisinde olduğu görülecektir. Çünkü bir konuyu bilmek ayrı şey, inanmak ise, tamamen ayrı bir şeydir. 
Hıristiyanlığı bilen birisi Hıristiyan olmadığı gibi; İslâmiyet'i bilen bir kimse de, İslâmiyet'in bir takım temel rükünlerine inanmadığı sürece Müslüman olamaz. 


Konuya bu açıdan bakınca, evrim teorisini bilmek, evrimcilerin iddialarının ve bu yolda delil diye sundukları bilgilerin neler olduğunu öğrenip, birilerine, görevi icabı onları öğretmek, bilimsel bir metot ve çalışma şeklidir. 


Fakat birisi, evrim konusunda elde ettiği bilgilerin tamamen doğru olduğuna inansa, o zaman bu inancında, Kur'an'ın açık hükümlerine ters düşen bir takım hususlar bulunduğu için, elbette böyle bir inanç, İslâm dinine ters düşer. 


Çünkü evrimciler ateizmi savunuyorlar. Ayrıca, evrim teorilerini yaratıcıyı reddeden bir görüş üzerine bina ediyorlar. Ve her şeyi bir yaratıcının değil, tesadüf ve tabiatın eseri olarak takdim ediyorlar. Allah'ı inkâr ederek işe başlayan bir düşüncenin, dinle bağdaşan bir yönü olabilir mi? 


Ateist evrimciler, tek hücrenin tesadüfen evrimleşmesiyle silsile halinde bütün canlıların birbirinden meydana geldiğini ileri sürüyorlar. İnsanı da bu evrim halkasının en son ürünü olarak kabul ediyorlar. Evrim kelimesini, burada evolüsyon manasında kullandıkları halde, evrim lehine bilgi kargaşası meydana getirmek ve zihinleri bulandırmak, kendi bâtıl ve tamamen felsefi düşüncelerini yaymak için, kâinatta geçerli olan bir takım kanun ve prensiplerin yanında, her türlü değişme ve başkalaşmayı ifade ederken de yine evrim kelimesini kullanıyorlar. Böylece evrim kelimesinden kimin neyi kastettiği anlaşılmıyor. 


Allah'ın sonsuz ilim, irade ve kudretiyle her türlü değişme, başkalaşma ve farklılaşma kâinatta cereyan etmektedir. Dolayısıyla Kur'an'da bütün varlıkların adım adım farklı yapılar kazandıklarına dikkat çekilir. Mesela, bir hücreyle anne karnında gelişmeye başlayan insanın tavırdan tavıra geçmesi nazara verilir. Dünyanın başlangıçta güneşle beraber bulunduğu ve daha sonra ondan ayrıldığına işaret edilir. İnsan ve diğer bütün bitkiler ve hayvanların hücreleri ve yapıları her an değişmektedir. Bütün bu değişiklikleri, yanlış olarak evrimle ifade ediyorlar. Hâlbuki bu değişiklikler bir kanun dahilinde görülmektedir. Kanunla hareket eden şeylerin her adımı planlıdır, bir planlayanı gösterir. Ateist evrimcilerin evolüsyon karşılığı kullandıkları evrim kelimesiyle hiçbir ilgisi olmadığı gibi, bütün değişiklikler Allah'ın tasarrufundadır. Yani tesadüf değil, Yaratıcının tercihi vardır. 


Hâlbuki evrime inanan ve onu savunanlar, daha başlangıçta Allah'ı reddediyorlar. Yani hem Yaratıcıyı kabul edip, hem evrimi yani yaratıcı olmadan kendi kendine olmayı kabul etmek mantıken de anlamsızdır. 


BİLİM, EVRİMİ NEDEN REDDEDİYOR? 
Prof. Dr. Adem Tatlı- Temmuz 2012 427. Sayı-zaferdergisi 


16-17 Mayıs 2012 tarihleri arasında İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde, öğrencilerin kurduğu Genç Vizyon Kulübü tarafından “Bilim, Türler Arası Evrimi Neden Kabul Etmiyor?” konulu, Rektörlükçe de desteklenen bir sempozyum düzenlendi. 


Bu sempozyumun internette duyurulmasının akabinde Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin öncülüğünde bazı öğretim üyelerinin, böyle bir sempozyumun olmaması için imza kampanyası başlattıkları, Marmara Üniversitesi Rektörüne de temsilci göndererek bu sempozyumun iptalini istediklerini, Rektörün de üniversitelerin her türlü fikir ve görüşe açık olması gerektiği yönündeki cevabı üzerine, gerek öğretim üyeleri ve gerekse öğrenciler olarak bu sempozyumu yaptırmama kararı aldıklarını internetten öğrendik. Nitekim toplantının yapılacağı gün muhalif fikirdeki öğretim üyeleri, yanlarına aldıkları öğrencilerle 


beraber bilimsel sempozyumu basmak üzere geldiklerinde, üniversite kapısında davetiyesiz içeri giremeyince bahçe kapısında toplantıyı boykot edip bildiri neşrettiler. 


Bu bilimsel sempozyumun yapılmaması için imza kampanyası başlatanların yaptıkları bilimsel bir davranış değil, tamamen ideolojik bir yaklaşımdır. Oylama ile bir konunun bilimsel olup olmadığına karar verme, dünyanın neresinde görülmüştür? Oylamayla bilim olur mu? Bir konunun bilimsel değerlendirilmesinde ileri sürülecek fikir ve düşünceler yanlış ise siz doğrusunu söylersiniz. Ona göre gerçekler ortaya çıkar. Fikirler dile getirilmeden doğrulara nasıl ulaşılacaktır? Bir fikir ve düşünce hakkında oylama, ancak ideolojik konularda yapılır, bilimsel çalışma ve düşüncelerde değil. Evrim fikrini tesadüfe ve tabiata bağlayıp, bu düşünceyi ateizm inancına alet edenlerin bilimsel davranmadıkları bir kez daha ortaya çıkmış oldu. 


Onlar, bu sempozyumda yaratılışın anlatılacağını nazara verdiler. Aslında yaratılışın da dile getirilmesi gerekirdi. Ancak sunulan tebliğlerin hemen tamamında, evrim konusunda evrimcilerin itiraf niteliğindeki ifadeleri ve canlıların, özellikle insanın genetik yapısının sınırsız bir değişim göstermediği laboratuar verileriyle ortaya kondu. Bu bilimsel çalışmalara itirazı olanlar, oylama ile değil bilimsel yollarla cevap vermeleri gerekir. 


Sempozyumda, yedisi öğretim üyesi, dokuz kişi tarafından bildiri sunuldu. Gazi Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Güven, “Tür İçi Evrim mi, Türleştiren Evrim mi?” konulu tebliğinde, genetik değişikliklerin ancak tür içinde meydana geldiğini, türler arası geçişe genetik yapının müsade etmediğini açıkladı. Tartışılmayan, yanlışlanma zemini olmayan bir teori, insanın insanlığa bir dogması olduğunu, evrimcilerin gözlerine filtre takmış olduklarını ve öyle baktıklarını, birçok soruya cevap veremeyen bir teorinin bilimsel gerçeklikten uzak olduğunu dile getirdi. 


İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan da değişikliğin sınırsız olmadığını, genetik çeşitlilik ve farklılığın tür içinde görüldüğünü, türler arası genetik atlamanın bilimsel olarak mümkün olmadığını nazara verdi. 


Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Altuner de, “Hayat Bir Mücadele midir?” başlıklı tebliğinde, hayatın bir mücadele değil, yardımlaşma esası üzerine bina edildiğini, yeryüzündeki bütün canlıların karşılıklı yardımlaşma içerisinde bulunduklarını belirtti. Mücadele olarak algılanan canlılardaki beslenme zincirinin olmaması halinde, üç yüz milyon yumurta yapan bir balığın bütün yumurtalarının balık olması durumunda, yeryüzünün bazı canlılar tarafından işgal edilerek yaşanmaz hale geleceğine dikkati çekti. 


İzmir Katip Çelebi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve insan genetiği üzerinde ihtisas sahibi Prof. 
Dr. İbrahim Pirim, “Evrimsel Rubicon” (İnsanın Moleküler ve Genetik Yapısında Tesadüfe Yer Yok) adlı bildirisinde, insan genetiği üzerinde çok değerli bir tebliğ sundu. Tatlı olarak alınan bir glikozun, 19700 adet reaksiyon geçirdiğini, bunun çok kısa sürede ve sıralı tarzda olduğunu, bu sıranın bozulması durumunda diyabet hastalığının görüldüğünü belirtti. İnsan genetik yapısının çok hassas ve karmaşık işlediğini, en küçük bir tesadüf ve karışıklığın olamayacağına dikkati çekti. 


Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İrfan Yılmaz da, bilimsel temelden yoksun olan evrim teorisinin, taraftarlarınca bir din haline geldiğini, bu teoriyi kendi ideolojileri doğrultusunda çok ustaca yorumlamış olduklarını, bazı gerçeklerle abartılı ve yalan kısımlarının bulunduğunu, evrimcilerin ileriye sürdüğü delillerin gerçeği yansıtmadığını verdiği örneklerle dile getirdi. 


Tarafımızdan sunulan “Evrimin Manası ve Evrim Teorisinin Bilimsel Değeri” adlı tebliğde ise, tekâmül ve tahavvül anlamındaki değişikliklerin teori değil, kanun olduğu, esas tartışmanın, evolüsyon manasında, yani bir türden bir başka türün, tesadüfen ve silsile halinde birbirinden meydana geldiği görüşü üzerinde yoğunlaştığı, bu düşüncenin bilim felsefecilerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilerek, bilimsel bilgi değil metafiziğe dayalı felsefi bir düşünce tarzı olduğu ifade edildi. 


Ateist evrimciler, maddenin ezeli olduğunu, yani maddenin teşekkülünde bir başlangıcın olmadığı gibi, sonunun da olamayacağını ifade ederler. Aslında bu görüş yeni olmayıp, M.Ö. 
400'lü yıllara dayanır. Sempozyumda Fizik Yüksek Mühendisi Taşkın Tuna da, “Big Bang Teorisi Karşısında Evrim Çıkmazı” adlı tebliğinde, maddenin yaratılışı ve Cern deneyi ile ilgili çok değerli bilgiler sundu. Uzay, Big Bang teorisi ve maddenin yaratılışı hakkında pekçok eseri olan Taşkın Bey, maddenin ezeli olmadığı, sonradan yaratıldığını esas alan Big Bang teorisinin temel fikrini dile getirdi. 


Tebliğ özetlerinden de görüleceği gibi bu sempozyumda, iddia edildiği gibi, salt yaratılış görüşü dillendirilmemiş, evrim teorisinin çıkmazları ve açmazları dile getirilmeye çalışılmıştır. Aslında yaratılışın da bütün yönleriyle ortaya konup değerlendirilmesine ihtiyaç vardır. 


Oylama ile ve sahip oldukları nüfuz ile çevresine güya akıl dağıtarak ve yol göstererek bilim yaptığını zannedenlerin, bilimsel bilgi olarak sundukları ve iddia ettikleri görüşün metafiziğe dayalı pozitivist felsefenin ürünü olduğu anlaşılmaya ve dillendirilmeye başlamıştır. 
Gösterdikleri telaşın ve kendi ideolojik görüşlerini benimsemeyen öğretim üyelerini aşağılayıcı tavır sergilemeleyip itham etmelerinin altında yatan sebep budur. 


Evrim taraftarlarının gösterdikleri bilimsellikten uzak, yobazca tepkileri, Philip Johnson'un evrim teorisinin geleceği konusundaki değerlendirmesini haklı çıkarıyor aslında. O bu konuda şöyle der: 


“Darwinistlerin otoriteleri kültürel güce dayanmaktadır. Taraftarları bu güç desteğini bir kere kaybettiklerinde, Darwinizm de Leninizm gibi birden ıskartaya çıkacaktır.” (Johnson, P. 
Evrim Duruşması. Terc. Orhan Düz. Gelenek Yayınları, İstanbul, s.135, 2003) 


AŞKIN KİMYASI 
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“Aşkın Kimyası? kavramı insanlara ilaç verilerek, onlarda romantik duyguları uyandırmak ya da tam tersine bir ilaçla bu duygusal eğilimlerin yok edilebileceğini anlatmak için kullanılan 


bir kavramdır. Burada akla şöyle bir soru gelebilir: Aşkın ilaçlarla yönlendirilmesi, tıbbın insan duygularına bir müdahalesi değil midir? Evet, duygusal bir müdahaledir ve bilimsel etik açısından da ciddi bir tartışma konusudur. Kimyasal silah diye nitelendirdiğimiz bu ilaçların doğru şekilde kullanılması gerekir. Aksi halde bu ilaçları kullanan hasta sonradan çok pişman olacağı birine aşık olabilir. Bilhassa antidepresan etkisi olan ilaçlar, beyinde manik uyarılmaya ve mutlulukla ilgili alanların fazla çalışmasına sebep olabilir. Neticede evli olduğu halde, ilaçların tesiriyle rastgele birine aşık olan kimse daha sonraki bir tedaviyle normal haline dönebilir. Bu da gösteriyor ki; ilaçlarla yapay bir aşk oluşturulması mümkündür. 


İyi aşıklar 


Gerçek aşıklar, beyin sağlığı iyi olanlar arasından çıkar. Çünkü ruh beyin vasıtasıyla kendini ifade eder. Bilhassa depresyon geçirenlerin doğru aşkı yaşamaları zordur. Zira depresyon, sağlıklı düşünme ve muhakemeyi bozarak yanlış yönelimler doğurur. Gizli depresyonlar da bu tip durumlara yol açmaktadır. Genç bir kadın hastam, kapısına gelen tüpçüye âşık olmuştu. 
Tedavi olduktan sonra “ben nasıl böyle bir şey yaptım?” diyordu. Olayı kadın hastamın eşi açısından düşündüğünüzde eğer hastalığı yok sayarsanız evliliği hemen bitirmesi gerekirdi. 
Ancak bu, gizli bir depresyonu işaret ediyordu ve tedavi sonrasında her şey normale döndü. 


Bu örneğe benzer şekilde liseli aşıkların yaşadığı hastalıklı aşklar vardır. Lise yıllarının yaşandığı devirler psikoloji de normal şizofrenik dönem periyotlarındandır. Hz. 
Muhammed'in, “deliliğin bir şubesi” dediği delikanlılık, bu dönemde çılgınca aşık olup, kısa bir süre sonra sevdiklerini söyledikleri insanı unutabilirler. Bunlar gerçekçi aşklar değildir. 
Hassaten ergenlik döneminde yaşanan aşklarda muhakkak büyüklerin yardımı gerekir. 


Aşkın yaşı var mı? 


Aşkın yaşı yoktur. Bir insan seksen yaşına dahi gelse iyi bir âşık olabilir. Yalnız bu aşkın hormonal yönünden ziyade duyguların ağır bastığı bir boyutu olacaktır. Çünkü ilerleyen yaşlarda aşkın biyolojik yönü ikinci plâna düşer, ruhların uyuşması öne çıkar. Ancak ihtiyarlık, fiziksel temasa engel değildir. İleri yaştaki bir kimsenin sevdiği insanda mutluluk kimyasalını salgılatabilmesi -tıpkı gençlerde olduğu gibi- karşılıklı güzel sözlerin söylenmesi, duygusal çağrışımların harekete geçirilmesiyle mümkün olabilir. Eşinin ölümünden kısa zaman sonra kendisi de ölen pekçok insan duymuşuzdur. Her ne kadar çiftlerin birbirine alışma ve bağımlılık boyutu da olsa kısa aralıklarla gerçekleşen bu ölüm, iki kişinin karşılık bulmuş aşkının tezahürüdür. Alzheimer hastası olup da kendini tanıyamayan, tuvaletini dahi tutamayan eşine, küçük bir çocuğa bakar gibi bakan aşıklar olduğunu bu konudaki uzmanlık tecrübelerim neticesinde biliyorum. Böylesine seven insan, bu fedakârlığı da büyük bir zevkle yapmaktadırlar. İnsanın vefalı bir hayat arkadaşının olması kadar mutluluk verici başka bir şey yoktur. Seven kimse, sevdiği kişi öldüğünde kolu, bacağı kopmuş gibi hisseder kendisini. 
İşte gerçek aşk budur. O sebeple ileri yaşlarda varlık bulan aşk, gençlik dönemlerine göre daha kaliteli, psikolojik ihtiyaca daha fazla cevap verir tarzdadır. 


Aşk ve cinsellik 


Aşkın üç sacayağı vardır. Bunlar dış görünüş, ruhi olgunluk ve cinselliktir. Fakat bu üç unsurdan hiçbirisi aşk için tek başına yetmez, ancak beraber olduğu zaman birbirini tamamlar. 
Çok güzel bir insanın sakat birisine aşık olması akıl yürütme yöntemleriyle açıklanamasa da bağlılık ve mutluluğun getirdiği kaliteli bir beraberlik yaşanabilir. Kadın erkek ilişkisinde dış görünüşün önemi %20 oranındadır. Geri kalanı iç güzellikle alâkalıdır. Dikkat çekici bir fiziki güzellik, aşk için yeterli değildir. Önemli olan içteki niteliklerin dışa doğru şekilde yansımasıdır. Meselâ, fiziken çok güzel bir kadın oturmasını, kalkmasını, giyinmesini, kendine bakmasını bilmez; buna mukabil ortalama güzelliğe sahip bir başka kadın, çok dengeli bir biçimde bunları yaparsa diğerinden daha fazla beğenilebilir. Bu beğeniyi sağlayan şey zihinsel güzellik, kişinin kendine olan güveni ve kusurlarını cesaretle karşılayabilmesidir. 
Bunları yapabilen kadın çok güzel olmasa da sevimli ve alımlı demektir. 


Cinsel uyarılma kadında dokunma ile erkekte görsel unsurlarla ortaya çıkar. Bu genetik eğilim sebebiyle erkek, kadının dış görünüşüyle çok ilgilenir. Erkek iyi bir fiziksel temas sayesinde kadını cinsel açıdan etkileyebilir. Kadının cinsellik uyarısı, beyninin duygusal yönünün harekete geçmesiyle mümkündür. O da sevgiyle söylenmiş güzel sözcüklerle olabilir. 


Aşk ve güzellik 


Aşk için fiziksel güzelliğin şart olmadığını söylemiştik. Hattâ çok yakışıklı ya da çok güzel kimseler iyi âşık olamayabilirler. Çünkü bu insanlar başkalarından çok iltifat gördükleri için önlerine yeni seçenekler çıkabileceğini düşünürler. Bu sebeple de sadakatleri zarar görür. 
Yakışıklı ya da güzel insanlarla evlenenler kendilerini daha kıskanç olmak mecburiyetinde hissederler. Bu da doğal bir durumdur. 


Aşkın coğrafyası 


Aşk edebiyatı belki kültürel yapı, belki kromozomal bir eğilim, belki de sebebi tam olarak açıklanamayan bir gerekçeyle Akdeniz coğrafyasında dünyanın diğer bölgelerine nazaran daha fazla gelişmiştir. Kerem ile Aslı'lar, Leyla ile Mecnun'lar, Ferhat ile Şirin'ler bilinen örneklerden bazıları. Şu bir gerçek ki; büyük aşklar doğu dünyasında hep vardır. Buna mukabil Kuzey Avrupa gibi soğuk ülkelerde, soğuk insan özellikleri görüldüğü için buralarda aşkın yaşanması da, yazılması da Doğu'ya oranla daha azdır. Tabii bunda kilisenin baskıcı tutumunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Batı'da aşk kavramı daha ziyade Ortaçağda kilise baskısı kalktıktan sonra canlanmaya başlamıştır. 


Kainattaki en zor şey, insanı çözümlemektir. Ademoğlunun analizi yalnız ilmi ölçeklerle yapılamaz. Bilimsel veriler geliştirerek bir standarda oturtsanız da, insanı çözümlemenin özel yetenekle yoğrulmuş bir sanat yönü vardır. Anlaşılması zaten güç olan insan, ilişkiler konusunda daha da müphemleşebilir. Meselâ, birbirine aşık iki kişi her zaman uyumlu bir ilişki yaşayamayabilirler. Kadınlar beraber yaşadıkları erkeklerin bir yandan olgun ve beyefendi olmasını isterken, diğer yandan da içlerinde yaramaz bir çocuk taşımasını beklerler. 
Bu konuda her iki tarafın da birbirini anlama çabası, ilişkiyi sekteye uğratan empati sağırlığını giderecektir. 


Aşkın matematiği 


Aşkı bir spektrum olarak sayı doğrusu üzerinde düşünürsek; 1, hoşlanma duygusu; 2, sevgi; 3, aşktır. Nötrden yani sıfır noktasından geriye doğru gidersek eğer, bu sefer de; -1, antipati; -2, nefret; -3, düşmanlıktır. Sayı doğrusu üzerine yerleştirildiğinde, artı ucun üst noktası aşk, eksi ucun üst noktası ise nefret olarak karşımıza çıkıyor. Sıfir noktası sevginin nötr derecesini ifade etmektedir. Sevginin derecesi ona yüklenen anlam ve değer ile değişir. Bu kapsamda sevgi, düşünceyle yoğrulduğunda mertebesi yükselir. Sevgi, nefretten başlayıp aşka dönüşebilir ve aslında insan nefret ettiği birine de aşık olabilir. Ya da aşık olduğu birisinden bir müddet sonra nefret edebilir. Bu da göstermektedir ki; sevgi değişken bir yapıdadır 


BİLİM YOBAZLIĞI 
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Bazı çevrelerce bilimin dogma haline getirilmeye çalışıldığını gözlüyoruz. Bilim adına, düşünce ve kanaat özgürlüğünün önü kesilmeye çalışılıyor. “Bilimsel gerçeklere...” vurgu yapan keskin söylemlerle, farklı düşünenler dışlanıyor, horlanıyor, aşağılanıyor ve hakarete maruz bırakılabiliyor. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var ki, “bilim” ve “gerçek” asla bir arada olamaz. Bilim, gerçeğin olmadığı yerde vardır. Eğer, siz elinizdeki bilginin gerçek olduğunu düşünüyorsanız ve buna inanmışsanız, bilime ihtiyacınız kalmamıştır. Çünkü bilim, gerçeği arama çabasıdır, gerçeğe ulaşma sürecidir. Varlıklar ve olaylar karşısında sahip olduğunuz açıklama biçiminizden kuşku duymuyor, yanılma olasılığını hesaba katmıyorsanız ve “Gerçeğe ulaştım!” kolaycılığına ve bunun getirdiği rahatlığa kendinizi kaptırmış iseniz, sizin bilim yapmanız söz konusu olamaz. Bilim, kuşku üzerine kuruludur. Ancak, elinizdeki bilgiden kuşkulanma, onu sorgulama sonucunda gelişme ve ilerlemeler elde edilebilir. 


Bu bağlamda bilimsel bilgi, yanlışlanabilir ve değişkendir. Bugün varlıkları veya olayları açıklamak için kullandığımız bir açıklama biçimi, farklı bakış açılarından ve ileri sorgulamalarla yanlışlanabilir veya yetersiz kalabilir. Bunun üzerine yeni hipotezler kurulur, yeni gözlemler, araştırmalar yapılır. Bilimsel gelişme denilen süreç böyle işler. Bu çabaların sonucunda elde edilen bulgularla yeni teoriler geliştirilir ve bir öncekine göre daha tatminkâr açıklamalara ulaşılır. Bu yeni verilerin de akıbeti, öncekilerle benzerdir. 


Dolayısıyla bilimsel bilgi, mutlak doğruları değil, doğruya şu an için en yakın olanı yansıtır. 
Bununla yetinmemizin nedeni ise, daha geçerli olana henüz sahip olamamış olmamızdır. Bu nedenle bilim adamı “bilimsel gerçekler” yerine şu anda sahip olduğumuz “bilimsel veriler” ışığında konuşur. Söylediklerinin bir kısmının yanlış olduğunu, gelecekte yanlışlanacağını bilir; ama hangi kısmının yanlış olduğunu bilmemektedir. Daima yanılma payı bırakır. Bağnaz, fanatik, katı değildir. Tartışmaya, aykırı düşünmeye, farklı görüşlere açıktır. Tezini savunur, karşıt görüşü eleştirir ama, inat etmez, toptan reddetmez. Yarın bulguların, gözlemlerin değiştiğinde fikirlerinin, uygulamalarının da değişebileceğini düşünerek hep ihtiyatlı davranır. Olaya bakış tarzının da çok önemli olduğunu bilir ve daha geniş perspektiften, hatta muhalif tarafın penceresinden olaya bakmaya çalışır, insaflıdır. 


Oysa, bilimsel davranış geleneğine sahip olmayan kişiler, kesin konuşur, baskın üslup ve ses tonlaması kullanırlar. Ya tam onaylarlar ya da tam reddederler. Kendilerini aydınlığın, diğerlerini ise karanlığın temsilcisi olarak tanımlarlar. Siyah ve beyaz arasında renk ve tonaj 


kullanmazlar. Fikirlerinin kesin doğru olduğunu ve asla yanılmayacaklarına inanmışlardır. 
Onlar gibi düşünmeyen, olayları ve varlıkları onların gözüyle yorumlamayanların yanlış yaptığına kesin olarak inanırlar. Bundan dolayı muhaliflerine hakaret etmekte, aşağılamakta tereddüt etmezler. Başkalarına hayat hakkı tanımazlar. Kendilerini aydınlığın ve bilimin savaşçıları olarak görüp, yaptıklarının kutsal bir iş olduğunu kabullendiklerinden, bunu yapmaya haklarının olduğuna inanırlar ve sloganlar atarak karanlığa saldırmayı kutsarlar. 


Bilimsel bilginin değişime ve yanlışlanmaya elverişli olma özelliği, kendini en fazla tıpta hissettirir. Her gün yayınlanan binlerce bilimsel yazı, hastalıkların nedenleri, oluş mekanizmaları, teşhis ve tedavileri konusundaki sahip olduğumuz yaklaşımları hızla geçersiz hale getirmekte, yeni yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Tıbbi bilginin birkaç yıl içinde yarı yarıya değiştiği bildirilmektedir. Bir tıp kitabının birbiri ardınca yapılan iki baskısı karşılaştırıldığında ilk baskısındaki bilgilerin 1/3*ünün yanlış olduğu; 1/3'ünün ise yanlış olmasa da daha güncel ve kabul gören bilgiler nedeniyle terk edilmiş olduğu kalan 1/3'ünün ancak halen geçerli olduğu görülmüştür. Şimdi yeni baskısını okumamış bir hekimi göz önüne alırsanız, elinde bulunan aynı kitabın eski baskısında yer alan bilgilerle hastasını muayene ve tedavi ettiğinde, her şeyi kitaba uygun bir biçimde ve hatasız olarak yapsa bile, zaten yüzde 
50 civarında yanılma riski vardır. Bu durumun farkında olan bilim adamı, kendini yanılmaz 
kabul edebilir mi? “Bilim böyle demiyor”, “bilime aykırı” diyerek, farklı düşünenlerin kafalarına giyotin geçirmeye kalkışır mı? Bunu yapanlar bilimi tabulaştırmakta ve geçmişteki kilisenin rolüne soyunmaktadırlar. 


Geçmişte papazlar mevcut statülerini kaybetmemek uğruna, dini kullanarak bilimin önünü kesmeye çalışmışlardı. Aslında kavga din adına değil, din kisvesi altında sürdüregeldikleri sınıfsal ayrıcalıklarının ve sömürülerinin devamı uğruna yapılmıştı. Bilim, din dışı ilan edildi. 
Bilimle uğraşanlar dışlandı, öldürüldü. Ne var ki, bilimin önü alınamadı. Bilim, çağdaş dünyanın en fazla itibar edilen değeri haline geldi. Kilise geriledi. Günümüze gelindiğinde, bilimden sağladıkları toplumsal statülerini ve sınıfsal çıkarlarını koruma kaygısı altındaki bazı çevrelerin, dünkü kiliseye benzer bir konuma düştüklerini görüyoruz. 


Unutmayalım ki gerçek, evrendeki varlıklar ve olaylardır. Gerçekler, kişilerden bağımsızdırlar ve değişmezler. Bilim ise, gerçek değil, gerçeğin bizim tarafımızdan bir algılanma biçimidir, bir yorumdur. Bu yorum ise, yorumcunun durduğu yere ve önceki donanımına bağımlıdır. 
Öyleyse, bulunduğumuz yeri ve bakış açımızı sürekli yenilemeli, genişletmeliyiz. Böylece, gerçeğe doğru olan serüvenimizde, ona daha yakın bir konumda olabiliriz. Bu noktaya, doğru bildiklerimize ters düşenleri dışlayarak değil; en aykırı düşünceleri deneyip, test ederek ulaşabiliriz. Farklı düşünemeyenler, mevcudu sorgulayamayanlar bilime ve insanlığa artı değer katamazlar. Statükoya karşı “dünya dönüyor” diyebilenler sayesinde bilim ve insanlık gelişmiştir. Bilimsel gelişme, elindekini savunma refleksiyle değil, sorgulama, eleştirme, yanlışlama üzerinden elde edilebilir. 


Bilim yobazlarına ithaf olunur... 
GÖZSÜZ BALIKLAR EVRİMİN DELİLLERİ Mİ? 


Prof. Dr. Adem Tatlı- Eylül 2012 429. Sayı- zaferdergisi 


Bizim gözsüz balıklara değil, gözlü balıklara şaşmamız lâzım. Tek hücreden nasıl oluyor da, bütün balığın organları yapılıyor ve yerli yerine konuyor. Hiçbir balıkta bu organların yeri karışmıyor, şaşmıyor. 


Soru: 


Bir arkadaşım bana karanlık bir mağarada yaşayan gözsüz balıklardan bahsetti. Bunların evrimin kanıtı olarak gösterildiğinden bahsetti. Bunun açıklaması ve cevabı ne olmalı? 


Bilimlerin de tespit ve ifade ettiği gibi, kâinatta herşey belli kanunlara tâbidir. Bir atom ya da bir yıldız olsun, bir damla su ya da bir canlı olsun her şey belirlenmiş prensiplere göre hareket eder. Bu ise her akıl sahibinin söyleyeceği gibi, bu kanunları koyan birisini gösterir. 


Madem herşey belli prensiplere itaat ediyor ve bir amaca sevkediliyor, öyleyse bütün varlıkları koyduğu kanunlarına itaat ettiren, belli amaçlara sevkeden birisi gereklidir ve şarttır; yani varlığı zorunludur. Bütün kâinatı yaratıp, herşeyi emirleri doğrultusunda hareket ettiren ilim ve kudret sahibi zât ise, ancak ve ancak kendisini insanlara Kur'an'la bildiren ve tanıtan Allah (c.c.) olabilir. 


Öyleyse kâinatta cereyan eden bütün olaylar, Allah'ın tasarruf ve kontrolündedir. Atomdan galaksilere kadar her şey Allah'ın ilim, irade ve kudretinin eseridir. Nasıl ki, bilgisayarınızda bir dosya içerisine bir cümle yazmak isteseniz, program haricinde o cümleyi yazamazsınız. 
Hatta programdan bağımsız olarak bir noktayı dahi koymak mümkün değildir. Bir nokta koysanız, dosyayı kapatırken, program, bu değişikliği kaydedip etmeyeceğinizi sorar. İşte evren de tıpkı böyle bilgisayardaki bir dosya gibidir. Bu kâinatta bir atom dahi başıboş değildir. Halı veya kumaş dokuyan bir fabrikanın her bir şekil ve deseninin, o fabrikanın bilgisayarında kayıtlı olduğu gibi, kâinattaki her bir atomun nerede, ne zaman ve ne şekilde görev alacağı Allah tarafından kader dosyasında kaydedilmiştir. 


Biz düşündüğümüz bir şeyi, alfabenin 29 harfini uygun şekilde kullanarak yazarız. Sözgelimi “Balık” kelimesini yazdık. Şimdi “Kurbağa” kelimesini yazmak istiyoruz. Bunu yazmak için, mutlaka “Balık” kelimesindeki harfleri kullanmamız gerektiğini söyleseler, biz deriz ki, “Ben madem istediğim her şeyi yazabiliyorum. O zaman 29 harfi kullanarak istediğimi, istediğim şekilde yazarım.” 


Allah da, kâinattaki 114 elementi kullanarak istediğini istediği şekilde yazar. Biz nasıl, “Balık,” “Kurbağa” ve “At” gibi kelimeleri istediğimiz şekilde yazabiliyoruz. Allah da bunları istediği şekilde ayrı ayrı yaratır. 


Canlıların mutlaka birbirinden tesadüfen meydana geldiği iddiası, bir yaratıcıyı kabul etmeyen materyalist ve ateist evrimcilerin görüşüdür. 


Şimdi, her canlı gibi, balıklar da tek hücreden meydana geliyor. O tek balık hücresinde ne bir göz ve ne de bir ağız var. Ama Allah o hücreyi açıyor, gözü de, ağzı da, dişi de, başı da yerli yerine yerleştiriyor. Gözlü balık yarattığı gibi, gözsüz balık da yaratıyor. 


Aslında bizim gözsüz balıklara değil, gözlü balıklara şaşmamız lâzım. Tek hücreden nasıl oluyor da, bütün balığın organları yapılıyor ve yerli yerine konuyor. Hiçbir balıkta bu organların yeri karışmıyor, şaşmıyor. Sadece balıkta mı? Hayır. Bütün canlılarda böyle. 
Koyun da, inek de, sinek de tek hücreden yaratılıyor ve her birisinin organları tam yerli yerine konuluyor. 


İnsan da tek hücreden yaratılıyor. Yeryüzünün en akıllı ve en şuurlu varlığı insan. Yani biziz. 
Ama bak bizim de hiçbir organımızın ne yapısında, ne şeklinde ve ne de vücudun neresinde görev alacağı ve ne gibi vazifeler yapacağı hususunda hiçbir katkımız yok. Biz anne karnında tek hücre iken, Allah o hücreden gözümüzü, dişimizi, başımızı, kaşımızı, kalbimizi, beynimizi yapıyor ve çalıştırıyor. Her birimize aynı bu vücut nimetini ve organlarını yerli yerinde veriyor. Bizim buna bakmamız ve bizi bötle terbiye eden Rabbimize şükretmemiz gerekir. 


Madem bize akıl verilmiş, biz de bunun karşılığında kâinatta gördüğümüz ve hikmetini bilmediğimiz canlıları ve organları tesadüfe ve sebeplere vermek yerine, Allah'ın, herşeye ihtiyaç duyduğu şeyleri nasıl verdiğini görmeliyiz. Ve kâinatta gördüğümüz gibi, Hakim (abes iş yapmayan) ve Âdil (bütün işleri adaletli) olan Allah hiçbir şeyi eksik yaratmadığı gibi, fazla da yaratmıyor. Zaten varlıkların gelişigüzel ve tesadüfen olmadığının en görünür şahidi kâinattır. 


Öyleyse dünyayı aklın ve bilimin verileriyle, bir sanat sergisindeki eserleri inceleme hassasiyetiyle görüp, o eserleri dilediği gibi yaratan, senaya en lâyık Sani'ye (sanatkâra) muhatap olmalıyız. 


Bize bu aklı ve duyguları bahşeden Rabbimiz, onları kullanarak hakkı ve hakikati bulmamız için vermiştir. Yoksa birilerinin keyfi düşüncelerinin peşine takılmamız için değil. Aslında dünya imtihanının özü de bu: ya Rabbinin hak kelamını ve elçisini dinleyecek insan; ya 

da geçimsiz ve huysuz çocuklar gibi sürekli insanların kafalarını karıştırmaya çalışanları. 


GDO VE EVRİM TEORİSİ 
Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan- Mart 2010 399. Sayı- zaferdergisi 


Son zamanlarda gazetelerde ve internet sitelerinde “GDO yöntemiyle tavuktan kuzu, kuzudan geyik, domuzdan inek elde ediliyor” gibi haberlere sıkça rastlıyoruz. Daha önce yayınlanmış olan “GDO'ya evet mi hayır mı?” başlıklı yazımda GDO teknolojisinin gıda üretiminde kullanılmasının sağlık ve çevre açısından zararlı, ancak ilaç üretimi ve çevre temizleme gibi alanlarda kullanımının yararlı olabileceğinden bahsetmiştim.(1) Daha sonra bu yazı, genetiği değiştirilmiş organizma anlamına gelen GDO ile evrim teorisi ilişkisini irdelemeye sevk etti. 


Evrim teorisinin temeli; “masalsı bir ifadeyle, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir canlı türü bir başka türe dönüşmüştür” fikrine dayanmaktadır. 


Peki bu dönüşüm nasıl olmuş? Güya çevre şartlarındaki değişmenin baskısıyla tesadüfen bir canlının genlerinde mutasyon meydana gelmiş. Yani genleri değişmiş ve bunun sonucu olarak da o canlı bir başka tür canlıya dönüşmüş. Bütün canlı türleri bu şekilde tesadüfen oluşan gen değişiklikleriyle birbirlerine dönüşerek ortaya çıkmışlar. 


Halbuki günümüzde genetik bilimi o kadar gelişti ki, gen mühendisliği adı verilen yeni bir bilim dalı ortaya çıktı. Artık genlerle oynanıyor, genler bir canlıdan diğerine aktarılıyor yani genlerin mühendisliği yapılıyor. Böylece bir canlıdaki bir özellik bu özelliğe sahip olmayan başka bir tür canlıya aktarılıyor. Ama ne kadar gen aktarılsa dahi yine o canlı türü aynı tür olarak kalıyor, başka bir türe dönüşmüyor. 


Bu husustaki ilk çalışmalardan birisi Antarktika buz denizinde yaşayan bir balık türündeki soğuğa dayanıklılık geninin GDO yöntemiyle tütün bitkisine aktarılmasıdır.(2) Buna rağmen tütün bitkisi yine tütün olarak kalmıştır. Tütün balık benzeri bir türe veya başka bir bitki türüne dönüşmemiştir. Değil bir özellik yüzlerce özellik de aktarılsa yine tütün tütün olarak kalacaktır. Sadece özelliği değişecektir. Çünkü domates, soya, mısır, pirinç, kolza ve pamuk başta olmak üzere birçok bitki türüne çeşitli genler başka canlılardan aktarılmış ve sonuçta tür değişikliği olmamıştır.(3) 


Geleneksel ıslah çalışmalarıyla ve aşılama yöntemleriyle de eskiden beri farklı özellikte daha tatlı ve sulu meyvelere sahip bitkiler elde edilmektedir. Fakat yeni türler oluşmamakta yani tür değişimi olmamaktadır. Sadece özelliği değişmiş çeşitler elde edilmektedir. Mesela, elma üzerindeki çalışmalarla daha iri ve dayanıklı meyvelere sahip bodur elma ağaçları elde edilmiştir. Ama elma yine elma olarak kalmış elmadan muz veya başka bir tür bitki ortaya çıkmamıştır. Sadece çeşit değişmiştir. Golden, starking gibi elma çeşitleri elde edilmiştir.(4) 


Her canlı türünün Yaratıcı tarafından tayin edilen bir gen havuzu vardır. Bu havuz içerisinde genlerin elastikiyeti nispetinde bazı değişiklikler olabilmekte veya dış müdahalelerle sonuç alınabilmektedir. Ancak bu değişiklikler yeni bir tür oluşumuna imkân vermemektedir. 


Eğer genlerde hiçbir değişim elastikiyeti olmasaydı o zaman değişen çevre şartlarına canlılar uyum sağlayamaz ve nesilleri kesilirdi. Günümüze kadar belki de hiçbir canlı türü yaşayamazdı. Nitekim geçmişte dinozorlar gibi bazı türlerin nesilleri kesilmiştir. Bir türün gen havuzunda oluşacak veya oluşturulacak değişiklikler havuz sınırlarını aşarsa o türün ucube, üç ayaklı veya iki başlı gibi bir ferdi ortaya çıkıyor ve bu da zaten yaşamıyor. 


GDO yöntemi, esasında bir mutasyon oluşturma işlemidir. 


Şimdi düşünelim; evrim tezine göre, uzun yıllar boyunca ve tesadüfler sonucu oluşan gen mutasyonları sonucu bir canlıdan başka tür bir canlı meydana geliyor... 


Böyle bir olayı hiç kimse gözlemedi. Çünkü milyonlarca yıl önce olduğu iddia ediliyor. 


Eğer böyle bir dönüşüm olduysa bugün GDO yöntemiyle tesadüfen değil konunun uzmanı gen mühendislerince bilinçli bir şekilde bu iş daha kolay ve daha kısa sürede yapılması gerekmez miydi? 


Bu mümkün olsaydı yıllardır evrim teorisini ısrarla savunanlar bu yolla yeni canlı türleri elde ederler ve böylece tezlerini deneysel olarak ve bilimsel ilkeler çerçevesinde kolayca ispatlayarak bu tartışmaya bir nokta koyarlardı. Hatta bayram ederlerdi. Demek ki bu mümkün değil. 


Şimdiye kadar canlılar arasında birçok gen aktarımı yapıldığı halde bir tür değişikliği kaydedilmemiştir. 


Günümüz teknolojisiyle ve bilgisiyle yapılamayan bu dönüşümün milyonlarca yıl önce tesadüflerle meydana geldiğini iddia etmenin artık hiçbir makul izahı yoktur. 


Kaldı ki; GDO yöntemiyle yeni bir tür canlı elde edildiğini varsaysak bile bu, evrim teorisini yine desteklemez. Çünkü bu teoriye göre evrim tesadüflerin eseridir. Oysa GDO teknolojisini kullanan bilim adamları akıllı ve bilgili kimselerdir ve ne yaptıklarını bilerek ve görerek yapmaktadırlar. Eğer genetik bilgisi olmayan ve kör birisi laboratuara girip GDO teknolojisiyle yeni bir canlı türü elde ederse ancak o zaman evrim tezi desteklenmiş olur. Bu da mümkün değildir. 


Kaynaklar: 


1. Kocaçalışkan, İ. (2009). GDO'ya evet mi hayır mı? Zafer Bilim Araştırma Dergisi, 396, 16-18. 


2. Kimberly, D.K., Mitchell, A., David, H., Peter, L.D. (1993). Accumulation of type I fish antifreeze protein in transgenic tobacco is cold-specific. Plant Molecular Biology, 23, 377-385. 


3. Ölçer, H. (2001). Transgenik bitkiler: Tarımsal uygulamaları, üretim ve tüketiminin kontrolü. Ekoloji Çevre Dergisi, 10 (40), 20-23. 


4. Kocaçalışkan, İ. (2008). Bitki Kültürleri (3. Baskı), Bizim Büro Basımevi, Ankara. 
BİR YARATILIŞÇI VE BİR EVRİMCİNİN EVRENE BAKIŞLARI 
Prof. Dr. Adem Tatlı- Mart 2010 399. Sayı- Zaferdergisi 

Kainat ve canlılar nasıl ortaya çıkmıştır? 

Bu mükemmel eserlerin kendi kendine olması nasıl düşünülebilir? 
Evrimci yaklaşımın mantıkla sınandığı bir yazı... 


EVRİMCİ düşünceye göre mesela bir bina kendi kendine ya da tesadüfen ortaya çıkmıştır veya tabiatın eseridir. İlim, irade ve kudret sahibi birinin eseri olamaz. Burada kasıtlı ve planlı bir yapılış söz konusu değildir. Kapısından penceresine, tabanından tavanına kadar her şey, gelişi güzel oluşur ve tesadüfün eseridir... Böyle bir kabulle incelemeye başlar. 


Yaratılışçıya göre ise, gördüğümüz o bina, ilim, irade ve kudret sahibi birisinin eseridir. 
Hiçbir yerinde tesadüf ve gelişi güzellik yoktur. Her şey belirli bir planla ve bir veya bazen birden çok gaye ve maksada göre planlanıp yapılmıştır. 


Bir bina neyse, bir karınca da odur, bir insan da böyle incelenir, bir yaprak ya da bir hücre de bu tip bir yaklaşımla araştırılır. 


Şimdi bunlardan hangisinin akıl ve mantığa dayandığını ve araştırma ve inceleme aşkını ve şevkini körüklediğine siz karar verin. 


Bir hücreyi inceleyen yaratılışçı, önüne çıkan her bir sistem ve birimin muhakkak bir ya da bir çok gaye için yaratıldığını düşünecek ve bu organellerin ne işe yaradığını bulmaya çalı- şacaktır. 


Evrende hiçbir şeyin sabit olmayışı, bir yaratıcıyı gösterir 


Bir evrimci, hiçbir şeyin sabit olmadığını, şayet tabiatta herhangi bir varlık sabit olsaydı, bunun doğa üstü bir gücün eseri olduğuna inanacağını ileri sürüyor ve şöyle diyor: 


“...bir doğa bilimci olarak şunu söyleyebilirim. Aynı çocuk bahçesindeki gibi, doğada aynen tekrarlanabilen hiçbir olay ve varlık görmedim. Eğer bu bahçenin üzerindeki fotoğrafta öğrencilerin tek bir çizgi boyunca belirli bir sıraya göre dizilmiş olduğunu görseydim (ve özellikle her defasında bir çizgide dizildiklerine tanık olsaydım) bunun ancak doğa üstü bir güç tarafından yapılabileceğine inanırdım. Böyle bir dizilim hiç görmedim. Doğa random (bir anlamda rastgele) dilim gösteriyor.” 


ESAS şaşılması ve hayret edilmesi gereken şey, evrendeki müthiş değişiklik ve farklılığın idaresi değil midir? 


Sen bir hücre olarak anne karnında iken, o bir hücreden gözünü açan, kulağını ve kalbini yeri- ne yerleştiren, o bir hücreden itibaren her an vücudunda binlerce faaliyeti gerçekleştiren ve her an seni aldığın besinlerle adeta yeniden yaratan ve seni yine sen olarak muhafaza eden denizdeki balık, bataklıktaki kurbağa mıdır? Yoksa sel gibi akan ilim, şuur ve kudreti olmayan elementler midir? 


Evrende sabit bir olay görse imiş, bunun bir doğa üstü güç tarafından yapıldığına inana- bilirmiş. Karbon, hidrojen ve oksijen gibi belirli elementleri kullanıp kromozomları ve içeri- sindeki gen merkezlerini aynen kopyalayıp muhafaza eden, böylece nesillerin genetik özel- liklerini muhafaza eden sana hiçbir şey hatırlatmıyor mu? Bir incir çekirdeğindeki genlerin dizilişi, yapılışı ve nesiler boyu aynen muhafazası, bahçedeki öğrencilerin dizilmesi kadar sana orijinal gelmiyor mu? 


SEN ister bir doğa gücüne inan, ister inanma. Yaratılışa inananların, başkasının inancıyla bir problemi yoktur. İnanan ve inanmayan herkes bunun karşılığını görüyor ve görecek... 


Yaratılışa inananların itirazları, evrendeki bu her şeyi kaplayan külli tasarruf, fiil ve icraatların başıboş ve tesadüfe verilerek ateizme alet edilmesinedir. 


EVRİMCİLERE BİR DARBE DAHA: "ÇÖP DNA'LAR" ÇÖPDEN ÇIKMAYA 
BAŞLADI 


Prof. Dr. Volkan Tuzcu- Nisan 2010 400. Sayı- Zaferdergisi 


Genetikçi bilim adamları çöp DNA (Junk DNA) tabirini, DNA'nın işe yaramadıklarını düşündükleri kısımları için kullanırlar. DNA coding işlevini görür, yani buradaki bilgiler vasıtasıyla biyolojik sistemler için farklı fonksiyonları olan proteinler üretilir. Ancak DNA'nın yaklaşık *098'i herhangi bir coding işlevi görmez. Yakın zamana kadar bilim dünyasındaki yaygın kanı da bu “çöp DNA” bölgelerinin işe yaramadığı yönünde olmuştur. 


Hatta evrimci bazı bilim adamları DNA'nın görünüşte işlevsiz olan bu bölgelerini, evrimsel gelişme sırasında arta kalan işe yaramayan DNA kısımları olarak tanımlar. Bunun evrim için önemli bir delil olduğunu da iddia edegelmişlerdir. 


Şubat 2010'da bilim dünyasının en saygın dergilerinden olan Nature'de yayınlanan makale ile 
evrimciler hayal kırıklığına uğradılar. 1 


Artık bu gelişme sonrası yapılan yorumlar da bu DNA”lara çöp DNA yerine işlevi bilinmeyen DNA denilmesi gerektiği yönünde. 


Farelerde yapılan bu araştırmada, daha önce çöp DNA diye bilinen kısımdan bir DNA segmenti çıkarıldığında, bu farelerde kalbi besleyen koroner damarlarda daralma olduğu ve dolayısıyla kalp krizine yol açabilecek değişikliklerin geliştiği anlaşılmış. 


Derginin çöp DNA tabirinden rahatsız olan bir evrimci de bu işten baya rahatsız olmuş olacak ki, bu dergiye yazdığı yorum yazısında araştırmacıları bu yeni yayınlarının başlığında “çöp DNA” tabirini kullandıkları için eleştiriyor. Eleştirisinde, bunun ancak yaratılışa inananların işine yarayacağını söyleyerek hayıflanıyor. 


Oysaki bu gelişme öncesi, bu tür “çöp DNA” kısımlarının birazının DNA'daki diğer DNA işlevlerini adeta anahtar gibi kontrol edici görevi olduğu ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla DNA'nın şu anda işlevini bilmediğimiz kısımlarını “çöp DNA” diye adlandırmanın ne kadar haksız bir yakıştırma olduğu anlaşılabilir. Bu aynı zamanda evrim teorisini kabul edip yaratılışa inanmayanların ne kadar ön yargılı olduklarını da bir kez daha göstermektedir. 


İlk kez 1972 yılında “çöp DNA” tabiri Susumu Ohno adlı bilim adamı tarafından kullanılmıştır.2 


1980 yılında yine Nature dergisinde DNA 'yı keşfeden bilim adamlarından biri olan Francis 
Crick tarafından yapılan bir yorumda şöyle denilmektedir: “çöp DNA’ lar organizmalar için hemen hemen hiçbir faydalı işlev görmezler.”3 


Evrimcilerin bilmedikleri şeyler hakkında yaptıkları bu tür yorumlar bir ön yargının ürünüdür ve tabii ki bilimle bağdaşmaz. Çünkü bu insanların kendi iddialarına göre bilimde ön yargı yoktur, ama bu kuralı da nedense genelde hep kendileri çiğnerler. 


Bu yeni gelişme ile şimdiye kadar gizemli kalmış “çöp DNA’ lar” konusunda çok önemli bir kapı açıldı. 


Zaten inançlı insanların kabul ettiği Allah'ın hiçbir şeyi boşuna yaratmadığı gerçeğini destekleyen bu gelişme sayesinde “çöp DNA’ lara” daha dikkatli bakılması gerektiği de bir kez daha ortaya çıkmış oldu. 


Anlaşılan “çöp DNA’ ların” çöpten çıkmaya başlaması, evrimcileri oldukça rahatsız edecek bir süreci başlatıyor. Bakalım bundan sonra da bu DNA'ları, “çöp DNA” olarak adlandırmaya devam etmeye yüzleri tutacak mı!? 


Kaynaklar: 


1. Published online 21 February 2010 | Nature | doi:10.1038/news.2010.82 
2. So much “junk” DNA in our genome, In Evolution of Genetic Systems (1972). H. H. Smith. ed. pp. 366—370. 


3. Orgel LE, Crick FH (April 1980). “Selfish DNA: the ultimate parasite”. Nature 284 (5757): 604—7. 
doi:10.1038/284604a0. PMID 7366731 


BİLİM SADECE MADDE İLE Mİ İLGİLİ? 
Hakan Yalman Mayıs 2010 401. Sayı- Zaferdergisi 


Madde ve mana kavramları belki de bizim varlık ile irtibatımızda en temel ayrım alanları. 
Aristo ile başlayan bir süreçte pozitivist hale gelen bilim, bir dönem madde dışındaki varlık alanını kabul etmeme eğilimine girdi. 


Ancak zaman ilerleyip maddeyi tanıma imkanları artınca durum çok değişti. Maddenin derinliklerine doğru inen fizikçiler, derinlerde madde diye bir şey kalmadığını fark ettiklerinde, metafizik şeklinde adlandırıp bilimin ilgi alanının dışına attıkları kavramları, tekrar ve bilimin alanında ele almak gerektiğini ifade etmek zorunda kaldılar. 


Geçen zaman gösterdi ki, gelecek yıllarda madde mananın hizmetinde olacak ve insanların hayatında asıl olanın mana olduğu daha net anlaşılacak. 


Madde ferdin ruh âlemindeki manaları şekillere büründüren bir yapı. Ruhta var olan manalar kelimelere döküldüğünde bir boyutuyla maddileşmiş soyutluktan kurtulmuş olur. İnsanın da genel arayışı tanımlanmış ve biçimlenmiş şekillerle varlığa muhatap olmak ve her şeyi olabildiğince müşahhaslaştırmaktır. Oysa mana kalıplara büründükçe şekillere girdikçe sınırlar içinde ifade edildikçe kuşatıcılığını ve sezgilere yansıyan boyutunu kaybeder. 


Eşyanın aslı olabildiğince mücerret ve sınırlardan arınmış buharımsı bir yapı arzeder. Bu yapı sıvılaştıkça ve kristalize oldukça belli bir alana hapsolmanın getirdiği zaafları da içinde bulundurur. Zıtlar dünyasında Eflatun'un idealarından fenomenler alanına geçildikçe varlık bir tür kalınlaşma, perdelenme, arızileşme, arzileşme ve zaaflarla iç içelik de bir zaaf olarak maddi alanın içine girer. Bu aslında kendisi de maddi bir yapıya bürünmüş olan insan tanımının en önemli zaaf noktasıdır. 


Maddi bir alana hapsolmanın sıkıntılarını her an hisseden ruh, aslında soyut ve kuşatıcı özellikler taşır. Ruhta olan manaları çoğu zaman yalnızca hissedersiniz. Bu manaların ya da duyguların kelimelere dökülmesi soyutluğundan ve kuşatıcılığından uzaklaşması anlamına gelir ki, bu da duygular dünyasının kelimelere dökülmekle kısırlaşması demektir. Belki de en güzel anlatım olabildiğince az şekil ve sınırla ve maddi dünyanın zaaflarından uzak bir yaklaşım ile ortaya koymaktır. Bazen yalnızca bir bakış ciltler dolusu kitabın anlatamadığı anlamları barındırır. Anlatımda soyutluğun ön planda olması aslında duygular ve sezgileriyle varlığın özüne muhatap olan insanın özüne daha uygun olmalıdır. 


Bir müzik parçasının sözlerinden çok melodisinin etki ediyor olması melodinin kısmen soyutluk içermesinden kaynaklanıyor olmalıdır. Resimde de çizgilerin sınırları ne kadar belirsiz ve reellikten ne kadar uzaksa resim karesine ya da tuvale sığdırılabilecek anlamlar o 


kadar artar. Çoğu zaman sanat erbabı kendi iç dünyasının güzelliklerini eserine yansıtamamanın ıstırabını dile getirir. Bu manalar âleminin aslında sezgiler ve duygular dünyasında olmasından kaynaklanıyor olmalıdır. Tarih boyunca insanı bu tanımı ile belli bir konuma getiren sezgileri ve duyguları olmalıdır. İnsanlık tarihi mağara insanı ile teknolojinin en uç nimetlerini kullanan insan arasında bu anlamda çok önemli farklılıklar olmadığını ortaya koymaktadır. 


Determinizmin çok belirgin şekilde insan hayatını etkilemesi ve sanayi devrimi gibi gelişmelerin maddeye çarpıcı bir görünüm kazandırmasının ardından, bütün idrakini maddi alana yönelten insan, topyekün mana boyutunda da körelme zaafını yaşıyor. Bu nedenle olsa gerek, geçtiğimiz yıllar içinde sanatta soyut düşünce gerektiren alanlarda önemli eserler ortaya konamıyor. Bu durum insanlığın kolektif şuurunda bir çocuksuluk, gabileşme ve kabalaşma halini de beraberinde getiriyor. Yavaş yavaş incelik, estetik, letafet gibi kavramlar rencide oldukları bu dünyadan ve sosyal hayattan çekilerek daha latif alanlar olan hayal ve misal âlemine doğru gidiyorlar. 


Sadece faydalanmanın ve hedefe ulaşmanın önemi ile varlık âlemine muhatap olan çocukların belki hayal dünyasında da zamanla bu kavram kaybolacak. Oysa insanı layık olduğu değere yükselten ruhundaki incelikler ve bir kokunun, sesin ya da ışığın letafetiyle her tarafı kuşatacak duygular boyutudur. 


Yeni dönemde insanlık duygulara tekrar dönüş yapmanın arayışı içine gireceğe benziyor. 
Geleceği inşa etmenin maddenin gücüyle ve teknolojiyle değil, sevginin gücü ve kuşatıcılığıyla olacağı artık maddi dünyanın sözcüleri tarafından da kabul edildi. Bu nokta kısa zamanda dikkate alınmaz ve ona göre tavır belirlenmezse, insanların robotlaştığı ve duygunun sosyal düzenden uzaklaştığı kasvetli, karanlık ve katı bir dünya içerisinde yaşamaya mahkum kalırız. 


Belki de insanlık baş döndürücü, teknolojik gelişmelerle fazlaca zorlandığı bir benlik imtihanı yaşıyor. Bu gelişmişlikle Miracı yaşamış bir Zât'ın (asm) önüne geçebileceği vehmine kapılıyor ve insanlığın zirvesi olan Saadet Asrından önde olduğunu zannediyor. Oysa gerçekten asr-ı saadet insanlığın zirve noktasıdır. 


O asrı zirveye taşıyan ise, mananın bütün berraklığı ile algılanabilir olmasından kaynaklanan tartışmasız üstünlüktür. Mesela bu anlamda Miraç hakikatini sadece Hazret-i Muhammed'e (asm) has özel bir durum olarak tanımlamak ve insanlığın şu anına ve sonrasına ışık tutacak ve o esnada ortaya çıkmış gerçekleri bilimin alanında görmemek, hem bilim hem de insanlık adına büyük bir kayıp olacaktır. Bu anlamda hem bilimin hem de insanlığın aya ayak basılmasından çok daha fazla ilgi alanında olmalı ve sonuçları ile ilgilenilmelidir. Çünkü, bir arzlının Âlemlerin Rabbi tarafından bu âlem ve ötelerini tanıtmak üzere davet edilmesi, yeryüzündeki herkesi çok ilgilendirmektedir. 


Aşırı madde odaklı bakışı ile insanlık ve bilim, muhtemelen fizikteki yeni gelişmeler ve mikro âlem olarak adlandırılan atomlar düzeyindeki maddenin görünümünde, Miraç ve vahiy gibi kavramların da tarif edilebileceğine dair ipuçlarıyla ancak bu ilgi noktasına gelecektir. Bu noktada bir zamanlar Köprü dergisinde kapak yaptığımız “İlim Allah'ı Tanıyor? sayısı 


hatırıma geldi. Bu sayının kapak yazısının sonuna Avusturyalı bilim adamı Robert Jastrow?dan şu dikkat çekici cümleleri aktarmıştık: 


“Biz bilim adamları cehalet tepesinin üstlerine doğru tırmanıyoruz. Bu tırmanışın şu şekilde sonlanacağına inanıyorum. Biz en son kayayı aşıp kendimizi zirveye doğru çektiğimizde bir grup ilahiyatçı bizi ‘hoşgeldiniz!’ diye karşılayacak.” 


BOŞLUKLAR BOŞUNA MI? / BOŞLUKLAR YARATILMASAYDI NE OLURDU? 
İbrahim Yıldız- Mayıs 2010 401. Sayı- Zaferdergisi 

Madem boşluklar vardı, bunlar nerelerde ve ne için var edilmişti? 

Bunların faydası, anlamı yani hikmeti ne idi? 

Eğer boşluklar olmasaydı hayat nasıl olurdu? 


Okuduğum gazetenin köşesine el yazısı ile bir cümle yazılmıştı: “Hayat, boşluklarımızı dolduran bir olgudur.” Şimdiye kadar pek dikkat etmediğim bir konuydu bu. Hayat mı boşlukları dolduruyordu, boşluklar mı hayatımızı? Derken bu kakafonik bilmeceyi bırakıp, bu konuyu daha ciddi düşünmeye başladım. Madem boşluklar vardı, bunlar nerelerde ve ne için var edilmişti? Bunların faydası, anlamı yani hikmeti ne idi? Eğer boşluklar olmasaydı hayat nasıl olurdu? Hemen araştırmaya koyuldum. 


Kainatın var oluşunun ilk gününe seyahat ederek yolculuğumuza başlayalım. Çünkü sıfır zamanında sıfır hacim ve sonsuz yoğunlukta ne bir varlık vardı, ne de bir yokluk. Aslında buna kısaca boşluk da yoktu diyebiliriz. Ta ki kudreti sonsuz Yaradan tarafından Büyük Patlama adı verilen o “an'a kadar. İşte o an kainat genişlemeye ve boşluklar da oluşmaya başladı. Milyonlarca sene sonra Kur'an-ı Kerim'de bu olay şu şekilde zikredilecekti: 


“Göğü kudret eliyle bina ettik. Ve onu genişleten Biziz.” 


Yeryüzü, gökyüzü, bitkiler, hayvanlar, insanlar yaratılmadan milyonlarca sene evvel, kocaman bir boşluk içinde çil tanesi gibi dökülen uydular, gezegenler, galaksiler yollarını öğrenmeye başlamıştı. 


Aslında boşluk olmasa idi çeşitlilik olması imkânsız olurdu. Çünkü arada hiç mesafe olmasa idi Güneş, Merkür, Venüs, Dünya, Ay vs. bir olurdu. Tek bir kütleden bahsetmiş olacaktık. 
Şimdi olduğu gibi Dünya, Güneşin etrafında dönemeyecekti, mevsimler olmayacaktı. Kendi ekseni etrafında dönemeyecek, gece ve gündüz de olmayacaktı. 


Yani, Güneş ile dünya arasında boşluk olmasa idi, olsa olsa sıcaktan plazma halinde olurduk. 
Peki madem ki boşluk var, bu ne işe yarıyor? 


Boşluk ısıya karşı mükemmel bir yalıtkandır. Buna karşılık, ışınları geçirir. Güneş'in sıcaklığını işte bu yüzden duyarız. Güneş ışığı gezegenler arası boşluğu ısıtmadan gelir, dünyayı ısıtır. Yine bu boşluk sayesindedir ki, bulutsuz gecelerde yıldızların ışığını 


görebiliriz. Ancak, içinde maddesel iletken olmadığından seslerini işitmeyiz. Yani güneşten ışık gelirken hiçbir şey duymamamızın sebebi boşlukta seyahat etmesidir. 


Gezegenlerden biraz yakınlara dünyamıza gelelim. İlk olarak yeryüzü ile gökyüzü arasında kocaman bir boşluk yaratılmış bizim için. Hatta Kur'an-ı Kerim'de göklerin yaratılışı konusundan bahseden ayet şöyledir: 


“O inkâr edenler görmüyorlar mı ki, (başlangıçta) göklerle yer, birbiriyle bitişik iken, Biz onları ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Yine de onlar inanmayacaklar mı?” 


Allah bizler rahat edelim diye yeryüzü ile gökyüzü arasında kocaman bir boşluk yaratmış. Bu boşlukta arılar, böcekler, kuşlar uçsun; rüzgâr bir oradan bir buradan essin istemiş. Uçaklar birbirine çarpmasın diye kocaman ve yüksek yaratmış bu boşluğu. Biz gökyüzü manzarası izleyelim diye bulutları var etmiş. Yağmur ve kar yağdırılırken boşlukta yaratmış ki, aynı hızda gelsin de bizim başımız acımasın dilemiş. 


Ya sıvılardaki boşluklar 


Eğer sıvılarda boşluklar olmasa idi kaynama noktaları çok yüksek olurdu. Bu da hayatı çok 
karmaşık bir hale sokardı. Mesela bu boşluklu yapı olmasa idi suyun kaynama noktası 180 
derece santigrat olurdu. Buna bağlı olarak akışkanlığı, gerilim kuvveti, donma noktası hassas dengeden uzaklaşmış olacak ve hayat olmamış olacaktı. Suyun içinde boşluk olmasa idi nasıl denizlerde yüzebilecektik. Eğer boşluk olmasa nasıl ilerleyecekti balıklar ve balık adamlar, denizaltılar.. su içinde? 


Katılarda da boşluk vardır 


Eğer katılarda da düzenli boşluklar olmasa idi böyle şekilleri de olmayacaktı. Vazoya şeklini veren içindeki boşluktur. Bir balon içindeki boşluk olmasa nasıl uçacaktı? 


Gezegenler, dünyamız, sıvılar ve katılar derken biz insanlardan bahsetmeden geçemeyiz. 
Vücudumuzda da boşluklar var. Göğüs boşluğumuzda kalp ve akciğerimiz var. Dolaşım ve solunum sisteminin düzenli çalışmasının en önemli öğelerinden biri göğüs boşluğunun olmasıdır. Karın boşluğuna vurmak boksta yasaktır. Sebebi mide, bağırsaklar, karaciğer, dalak ve pankreasın burada olmasıdır. Beyin ve beyinciğimiz ise kafatası boşluğu içindedir. Eğer kafatası boşluğu olmasaydı dışarıdan gelen darbelere beyin ve beyinciğimiz dayanamazdı. 
Omurga boşluğumuzda omurilik ve omurgamız korunurken, leğen boşluğunda ise idrar kesesi ve iç üreme organları bulunur. Bu boşluklar yaratılmasaydı bu organlar nerede barınacaktı? 


İletişim için boşluk 

Ya dış dünya ile iletişimimizi sağlayan boşluklar?.. 

Ne kadar güzel gözlerimiz var. Bu gözler, göz çukurlarına, yani boşluklarına yerleştirilmiş. 
Burnumuzdaki delikler de birer boşluktur. Yoksa nasıl nefes alıp verecektik. 


Ağzımızdaki boşluktan bahsederken yemek ve soluk borusunun boşluklarını da eklemek gerekir. 


Sesleri işitebilmemiz için de boşluklu atomlar boşlukta gelip, yine kulak boşluklarına ulaşıyor. 


Kristallerden de bahsedelim 


Kristal yapıya sahip maddelerin en küçük kristal yapı bileşenine birim hücre denilir. Birim hücrelerin yan yana üst üste dizilmesi ile ana yapı (malzeme) oluşur. Her birim hücre içerisinde bir takım boşluklar bulunur. Kristal yapılardaki bu boşluklar, genellikle malzemede dop edilen elementlerin bulunduğu yerlerdir. Dop edilen alaşım elementleri, bu boşluklara girerek malzemenin yapısının değişmesine ve yeni özelliklerin malzemeye katılmasına sebep olurlar. Bu sebepten dolayı bu boşluklar malzeme yapısında oldukça önemlidir. 


Eğer boşluklar yaratılmasaydı metalürji malzeme mühendislerimiz maalesef işsiz kalacaklardı. 


Mikro boşluklar 


Atomların 9099,95'i boşluktur. Bunun dışındaki alanda ise elektronlar bu boşlukta semazenler gibi döner dururlar. 


Aslında bu mikro dünyadaki bu atomların asıl görevi taşımak ve taşınmaktır. Bizler için koku moleküllerini kucaklar burnumuza kadar getirirler. İşittiğimiz, kokladığımız, gördüğümüz ne varsa hepsini boşlukta taşır bu atomlar... 


Boşluk olmasa idi, dış dünya bize, duyularımız dış dünyaya nasıl ulaşırdı. Bu nimetleri fark etmek gerek. 


Bütün bu bilgilerden sonra gazetede yazan cümlenin yanlış olduğunu fark ettim. Aslında yazılması gereken: “Boşluk, hayatımızı dolduran bir olgudur.” 


Daha da önemlisi, şunu görüyoruz ki, Hakim olan, her yarattığını binbir hikmetle yaratan Allah (cc), hiçbir şeyi, boşlukları da boşuna yaratmamış. Yani deriz ki, boşluklar hikmetle doludur. 


MADDEPEREST BİR DÜNYADA ÇOCUK YETİŞTİRMEK 
Prof. Dr. Kemal Sayar- Haziran 2010 402. Sayı — Zaferdergisi 


Günümüzde ergenlik dönemindeki çocukların gittikçe daha çok psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bir gerçektir. İlk bakışta klinik açıdan her hangi bir tanı konulmasını gerektirecek bir durum yok gibi gözükse de gittikçe daha çok genç baskı altında kalmaktan, anlaşılamamaktan, kızgınlıktan, mutsuzluktan, boşluk hissinden yakınmaktadır. 


Bu gençlerin çoğu yaşadıkları stresin nedenlerini açıklayabilmekte zorlanır. Hem bu şikâyetlerin yaşanmasında, hem de dışa vurumlarında bir belirsizlik hissi hâkim olabilmektedir. Çoğunlukla gençler, “İçlerinde bir şeyin kaybolmuş olduğunu” vurgular ve sebebini tam olarak anlatamadıkları bir mutsuzluk hâliyle yaşadıklarını belirtirler. 


Günümüzde artık teknolojinin ve maddi imkânların ellerinin altında olduğunu bilirler ancak bu durumdan pek de memnuniyet duyamazlar. 


Mutsuz çocuklarda ebeveynin rolü 


Ebeveynler ise çağımız gençliğinin bu mutsuzluk hâlini görmezden gelebilmektedirler. 
Günümüzde ebeveynlerin çocuklarından beklentileri daha çok okul hayatlarında başarılı olmalarıdır. Bunun yanı sıra ebeveynler çocuklarına günlük hayatla başa çıkabilmeleri için sorumluluklar vermekten kaçınabilmekte, dolayısıyla da çocuklar verilen bir görevi nasıl yerine getirebileceklerini bilemez ve kendi hayatlarını programlayamaz hâle gelebilmektedirler. Yapmaları gereken ve onlardan beklenilen en önemli şey yüksek notlar getirerek, sınavları vererek iyi bir okul hayatına sahip olmalarıdır. 


Gün geçtikçe daha çok genç kendi sorumluluklarıyla tek başına başa çıkmada yetersiz kalmakta, kendini “aidiyetsiz? hissetmekte, öte yandan daha çok ebeveyn, çocukları için telâşlanmaktadır. Ebeveynler çocuklarının hayatlarıyla ilgili daha çok karar vermeye başlamakta ve çocuk kendi hayatını yönetmede, yönlendirmekte gitgide daha az söz sahibi olmaktadır. 


Sorunlar çocuk yerine ebeveyn tarafından çözülmeye çalışıldığı sürece çocuk, kişilik gelişimindeki en önemli üç özelliği kazanmakta zorlanır: özerklik, yeterlilik ve kişiler arası ilişkilerde başarı. Hâlâ kim olduklarını, ne istediklerini, neler yapabileceklerini tam olarak bilmeden, yapılması gerekenler listesini tamamlamaya çalışmaktadırlar. Bu sırada gelişemeyen kişilik yerine dışarıdan bakıldığında başarılı görünen ama içten içe birçok duygusal sorunla yaşayan, kendi değerini sadece başkalarının ona verdiği değerle ölçen, sahip olmak, yapmak istediği şey doğru ve zararsız hatta faydalı olsa bile sırf “ne derler?” diye vazgeçebilen “sahte ve en ufak bir tökezlemede sönecek şişme kişilikler” oluşmaktadır. 


Çocuğun duygusal ihtiyaçları 


Bazı ebeveynler çocuklarının neler yaptıklarıyla daha çok ilgilenmiş, fakat aslında çocuklarının kim olduğunu daha çok göz ardı etmişlerdir. Maddi ve manevi güçlerini daha çok çocuklarının notları ve başarıları için sarf etmişler fakat çocuklarının duygusal ihtiyaçları konusunda çok geride kalmışlardır. 


Çocuk gelişimi ve sağlığını etkileyen önemli bir faktör akran kültürüdür. Çocuklar yaşıtlarından yetişkinlerden etkilendiklerinden daha çok etkilenmektedirler. Girdikleri grubun içerisinde kuralları yıkmak, madde kullanımı, asi davranışlar ne kadar çok değer görüyorsa çocuklar da o derece de bu davranışları değerli kabul ederler. Böylece bu davranışların her birini kendilerine örnek alıp tekrar etmeye başlayabilirler. Bu sürecin işleyişi de elbette ailenin tutumuyla ilgilidir. Ebeveynler ile sıcak ve güvenli bir bağ geliştiremeyen çocuklar, özellikle ev içerisinde gerginlik yaşanıyorsa, bağlanma ihtiyaçlarını yaşıtlarıyla kurdukları yakın ilişkilerle gidermeye çalışırlar. 


Duygusal gelişimi engelleyen sebepler 


Çocukların duygusal gelişimini engelleyen sebepleri iki başlık altında toplayabiliriz: “başarı baskısı” ve “ebeveynlerden kopukluk.” 


Çocuğun gerçek bir öğrenci olması, öğrenmeyi sevmesi ve öğrenme kabiliyetlerini geliştirmesi yolunda en büyük engel ailenin başarı yönünde yaptığı baskıdır. İlk bakışta bu baskı olumlu bir etmen gibi görülebilir ama zamanla çocuklar içlerindeki öğrenme isteğini, merakı, kabiliyetlerini geliştirme arzusunu kaybedebilirler ve bunların yerine notları ile ilgili endişelere dayalı yapay bir başarı veya genel bir performans düşüklüğü görülebilir. 


Bu dönemde zaten oldukça idealist ve kendini yargılayan bir yapıya sahip olan ergenin yaşayacağı ikinci ve güçlü bir baskı, ebeveyn baskısı, kişiliğin gelişimi için oldukça yıpratıcı olacaktır. Çocukları için her şeyin en iyisini isteyen anne-babanın çocuklarından yüksek beklentilerinin olması doğaldır ama çocuğun yetenek ve özellikleri göz önünde bulundurularak çocuğa verilecek destek, gösterilecek anlayış, sabır ve başarıya bağlı olmayan koşulsuz sevgi çocuğun gelişimini olumlu yönde etkileyecektir. 


Aşırı kontrolcü tutum, çocuğun kızgınlık ve yabancılaşma gibi duygularının beslemesine neden olur. Böyle durumlarda elbette ki ilk zarar gören bağ, ebeveyn ve çocuk arasındaki bağdır. Duygusal açıdan güçlü ve sıcak bir bağ kurulması gerekirken aksine bu bağların 

yıkılması, ebeveyn-çocuk ilişkisini de, çocuğun dış dünya ile kuracağı bağları da yıpratır. 


Hayat döngüsü ebeveynin ve çocukların farklı gereksinimleri üzerine kuruludur ve bunu ilk önce ebeveynin kabul etmesi gerekmektedir. Ebeveynler çocukları için ellerindeki imkânların en iyisini sunmalı, onlara rehberlik etmeli ve çocuklarını kendi kendilerine yetebilecek duruma getirebilmelidirler. Tüm bunlar olurken çocuk ebeveynin sunduğu imkânlardan güvenli ve sevgi dolu bir ortam içindeyken, kendi benliklerini ebeveynin benliğinden ayrıştırabilmeli, kendine yeni bir yaşam ve yeni ilişkiler edinebilmelidir. Ailenin değerlerini sorgulayarak, araştırarak kendi değerlerini içselleştirebilmelidir. Sağlıklı bir kişilik gelişiminin ana teması budur. Ebeveynlerin bu sürecin doğallığını anlaması ve çocuğun gelişiminin önünü açması şarttır. 


Materyalist eğitim ve psikolojik sorunlar 


1990'lı yıllardan itibaren öğrencilerin çoğunluğu yüksek öğrenim yapma nedeni olarak “daha çok para kazanma”yı göstermeye başlamıştır. Bunun yanı sıra “çalışacağı alanda önemli bir isim olmayı istemek,” “diğer insanlara yardım etmek” gibi amaçlar gittikçe az dile gelir olmuştur. Göze çarpan en önemli nokta ise, bu materyalist eğilimin arttığı yıllarda üniversite öğrencileri arasında depresyon, intihar girişimi ve diğer psikolojik sorunların da belirgin bir şekilde arttığıdır. 


Materyalizm yalnızca maddi kazançlara olan normalden fazla istek demek değil, aynı zamanda maddi kazançları ilişkilere tercih etmek demektir. 


Son zamanlarda duyulan ve terapi metoduymuş gibi addedilen bir yöntem vardır: alış veriş yapmak. Gerçekte alış veriş yapmak insanın kontrol mekanizmasını harekete geçiren bir eylemdir. Alıcı kendisinde gücü hisseder, kontrol ondadır. Bu sebeple reklamlar çoğu zaman izleyenlerin farkında olmadığı bu kontrol ve güç dürtüsü üzerine yapılmaktadır. 


Ebeveyne düşen en önemli görevlerden biri, çocuğa sorun çözümleri için dış etkenlerden çok içsel gücün, kabiliyetin, sorun çözme tekniklerinin kullanılması gerektiğini öğretmektir. 
Bunun için ebeveynler çocuğa duygularını anlamada ve kontrol etmede yardımcı olmalıdırlar. Çocuk bu sayede duyguları ve olumsuz durumlarla aktif olarak nasıl baş edebileceğini öğrenir. 


İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon ters orantılı kuvvetler değillerdir; aslında birinin varlığı diğerinin olmadığı anlamına gelmez. Ebeveyn ödüllendirme sistemini kullanırken sadece bu dış motivasyon öğelerinin iç motivasyonu bastıracak derecede öne geçmemesine dikkat etmelidir. Bu iki kuvvetin de uygun olduğu şekillerde kullanımı elbette ki çocuğun gelişimi için önemlidir. 


Aile içi iletişim ve sevgi 


Başkalarını sevebilme yeteneği ve bunun tam zıttı olarak başkalarını sevememe ya da sevip de bağlanmaktan korkma ya da bağlanıp da uzak durma durumu erken çocukluk döneminde çocuğun ebeveynleri, özellikle de annesi ile olan iletişiminde yatmaktadır. Bu bir başlangıç olduğu için, kişinin bütün sevme yeteneğini tek başına şekillendiren tabii ki sadece bir olgu olamaz. İlerleyen yıllarda yaşanan deneyimler de sevebilme yeteneği üzerinde yön verici bir etkiye sahiptir. 


Bütün deneyimlerimiz beynimizin işleyişini etkiler. Ebeveynleri tarafından sevilen ve ebeveynleri ile güvenli bir bağ kurabilen çocuk, aslında beyninin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için ebeveynden destek alıyor demektir. 


Birey olma yolunda çocuk ve ebeveyn 


Ne olursa olsun, birey artık yetişkin olup da zihinsel açıdan belli bir olgunluğa geldiğinde, farkındalık düzeyinin de aslında artması beklenir. Ama bunlar arasında pozitif bir ilişki olmayabilir de. Sonuçta hayat determinist bir şekilde, tek bir yoldan ibaret değildir. Pek çok seçenek vardır insanın önünde. Yeter ki birey o yollardan hangisini seçmek istediğine karar versin, verebilsin. İşte o zaman, yaşadığı ne olursa olsun, tecrübelerini yeniden anlamlandırdığında kendine, ilişkilerine ve dış dünyaya bakışı ve bağlanışı değişebilecek, olmak istediği gibi olabilecektir. 


Ebeveyni memnun etmek ve onun endişesini azaltmak zorunda olduğunu hisseden çocuk, gerçekte kim olduğunu ve ne istediğini bilemez ve kişilik gelişimini devam ettirmekte zorlanır. Ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken nokta, kendi yaralarını çocuklarıyla saramayacaklarıdır. 


BİLİMİN YANILMAZLIĞI EFSANESİ 
Dr. Mustafa Reyhanlı- Eylül 2010 405. Sayı- Zaferdergisi 


Bilim sayesinde, sadece bilmediğimiz şeyleri değil, bildiğimizi sandığımız halde aslında bilmediğimiz şeyleri de keşfediyoruz. Yüzyıllarca Batıda tartışmasız gerçek olarak görülen bir bilginin, meselâ Dünya'nın düz olduğunun bir efsane olduğu ortaya çıkabiliyor. 


The New York Times'daki başyazısında (1 Ağustos 2010) Carlos Cunha, “Ancak” diyor, “Bilimin bile, bildiğini sandığı şeyi her zaman bilmiyor olabileceği gözden kaçıyor. Teorik varsayım şeklindeki efsaneler, çoğu bilimsel keşfi oluşturan tuğlaları birleştiren bir harç fonksiyonu görüyor. Bunu bilimsel bilgi evrenini ayakta tutan karanlık madde olarak da adlandırabilirsiniz. Elbette karanlık maddenin kendisi de bir bilim efsanesine örnektir. Varlığı kanıtlanamasa da, giderek gerçek olarak kabul ediliyor.” 


Cunha daha sonra konuyu evrim teorisine getiriyor ve teoriye saldırıların şaşırtıcı olmadığını vurguluyor. “Akıllı tasarımı yücelten yaradılışçılar dışında, genelde Charles Darwin'in fikrinin her bakımdan kanıtlandığı zannedilir” diyor ve bir örnek veriyor: Evrim teorisinin en ilginç kanıtlarından birisi, bazı türlerin tuhaf bir şekilde diğer türlerin şeklini ve rengini taklit etmesidir. Ancak büyüleyici görünen bu taklit yeteneği, Darwin'in getirebileceği açıklamaya hiç uymuyor. Yani bunlar, milyonlarca yıl boyunca süren ve türün çoğalmasına yardımcı olan kapsamlı ve küçük tesadüfi mutasyonlar gibi görünmüyor. Süreci tetikleyen gerçek mekanizma ve bunun taklit yeteneğini düzenleyip mükemmelleştirmesi, bilimin bilir gibi göründüğü ve bildiği varsayılan, oysa gerçekte bilmediği her şey. 


Bilimin belli bir konuyu bilmemesi şaşırtıcı bile olabilir. Bilimin aslında küçük kuşların nasıl göç ettiğini, bu kadar uzak mesafeleri nasıl kat ettiklerini veya ne sıklıkla mola vermek zorunda kaldıklarını bilmediğini kim düşünürdü? The New Times'da çıkan bir habere göre, yeni bir takip teknolojisi kullanan araştırmacılar, kuşların çoğunun bizler gibi molasız uçuşları tercih ettiğini görünce hayret ettiler. 


Cunha, “Bilim insanları pozitivisttir” diyor. Bildikleri şeyler arasındaki boşlukların büyüklüğüne, yani “negatif kütleye” dikkat çekmezler. Bu da, bilimin yolumuzu gerçekte olduğundan daha güçlü aydınlatıyormuş gibi düşünmemizi sağlar. Halbuki gerçek böyle değildir, sanal bir görüntü oluşturulmuştur. 


Şu sıralarda bilimin henüz çözemediği milyarlarca konuyu işleyen bir kitap çıkarma zamanının geldiğini ekliyor Cunha. Bu eser, bilim insanlarının kendilerinin de, bilimin asla bilemeyeceğini kabul ettikleri bir soruyla bitebilirdi: 


“Neden hiçlik yerine varlık var ve bunun amacı veya anlamı nedir?” 


Şu gerçektir ki, gerçek din olan İslâm, hem bilimle uyum içerisindedir, hem de bilimi teşvik eder. Allah'ın varlığına iman eden bir bilim insanı, incelediği canlılardaki ve düzenlerdeki mucizeleri görerek, O'nun kudretini daha iyi kavrar. Böylelikle hem bilimle daha uygun bütünleşir, hem de bilimin cevap veremediği sorulara anlamlı karşılıklar verir. 


STEPHEN HA WKİNG'İN TANRISIZ EVRENİ 
Prof. Dr. Adem Tatlı- Ekim 2010 406. Sayı- Zaferdergisi 


İngiliz fizikçi Stephen Hawking, “Modem fizik evrenin oluşumunda Tanrı'ya yer bırakmamıştır” demiş. 


Hawking'in âlemindeki, kendi kurguladığı tanrıya göre, evrenin oluşumunda tanrının yerinin olmaması gayet normaldir. Çünkü onun tanrısının kâinatı idare edecek gücü ve bilgisi yoktur. 
Zaten öyle bir tanrı yoktur. 


Avrupalı bilim adamlarının ilah anlayışı, Hıristiyanlığın öğretilerine paralellik gösteren üçlü ilah anlayışının yanında, her bilim adamının kendi âlemine göre kabullendiği ve sınırlarını ve yetkisini çizdiği bir tanrı anlayışı vardır. 


Bazılarına göre bu tanrı veya tanrılar, istenmeyen veya acı ve ızdırap veren tabiat olaylarına müdahale etmek isterler, ama buna güçleri yetmez. Bazılarına göre, tanrı saat gibi kâinattaki olayları ayarlamış ve bir düzene koymuş, ondan sonra da işin içinden çekilmiştir. Bazı felsefecilerin düşüncelerine göre de, âlemdeki bize göre iyi, güzel şeyler tanrının kontrolündedir; istenmeyen olaylar, bize kötü gelen hadiseler de tanrının değil, tabiat ve tesadüfün eseridir. 


Kısacası, Batı dünyasında düşünür sayısı kadar ilah anlayışının bulunduğunu söylemek mübalâğa olmaz. İlah hakkında bu kadar karışık bilgi kirliliğinden dolayı onların hak ve hakikate ulaşmaları pek mümkün olmaz. Peşin hükümle yaklaştıkları için, İslâmiyet'in ilâh tasvirinden de maalesef mahrumdurlar. Dolayısıyla gerek Hawking ve gerekse onun gibi bilim felsefecilerinin ilah anlayışları sağlıklı değildir. 


Onlar İslâm'ın Allah kavramını bilmekten mahrumdurlar. İslâm'ın Allah kavramını samimi olarak anlamaya yönelmedikleri sürece de, doğruyu bulamayacaklarını, Allah Kur'an'da pek çok ayette bildiriyor. Nitekim Bakara Suresi'nin birkaç ayet meali şöyledir: 


“Allah onlara mühlet verir. Onları azgınlıkları içinde bocalar halde bırakır. İşte bunlar o kimseler ki, hidayetin yerine dalaleti satın almışlardır. Ve hidayete erememişlerdir. Böylece ticaretleri kâr etmemiştir. Onların misali, ateş yakan kimsenin haline benzer. Vaktaki ateş etrafındakileri aydınlatınca, Allah da onların nurlarını giderir ve onları karanlıklar içinde bırakır. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, artık onlar dönemezler.” 


“Onları uyarsan da uyarmasan da iman etmezler. Allah, onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Ve onların gözlerinin üzerine de perde çekmiştir.” 


İslâmiyet'in ilah tasvirinde Allah, sonsuz güç, irade ve kudret sahibidir. Kâinattaki bütün icraat ve tasarruflar her an O'nun kontrolündedir. Hiçbir iş ve hiçbir fiil O'nun izni ve iradesi olmadan meydana gelemez. Her şeyi bizzat idare eder. Bir iş bir işe ağır gelmez. Bu sıfatlara delil olarak da, her an yeniden yeniye yaratılmaları, kâinatta ve yaratılmışlarda inceden inceye işletilen düzen ve idareyi gösterip, başka ilahlar olsaydı bu intizam bozulmaz mıydı, karışıklık çıkmaz mıydı, diye aklı ikna eder. 


Nasıl ki, güneş yedi rengi, 1sısı ve ışığıyla yeryüzündeki bütün yaprak ve bitkilerle münasebettedir. Güneşi hayat sahibi kabul etsek, yedi rengi de onun, görme, işitme, konuşma gibi sıfatları olsa, bir anda bütün bitkilerle konuşabilir, her birisinin sesini birden işitir, bütününü birden görürdü. Biri diğerine mani olmazdı. 


Madem Allah'ın bir mahlüku olan güneşte bu nurani özellik var, elbette sonsuz güç ve kudret sahibi Cenâb-ı Hakk için, bütün mahlükatın idaresi bir atomun idaresi gibi, bütün varlıkların görülmesi ve onların seslerinin işitilmesi, bir varlığın sesinin işitilmesi gibi kolay ve rahattır. 


Hawking böyle bir ilah anlayışından mahrum olduğu için, kâinatın idaresini Allah'a veremiyor. 


Allah hakkında zanna değil, vahiy kaynaklı gerçek bilgiye sahip olsa, elbette o da atomdan galaksilere kadar her şeyin Allah'ın ilim, irade ve kudretiyle olduğunu tasdik edecektir. 
Vücudunda yaklaşık yüz trilyon hücrenin her birisinde bir saniyede üç bin değişik reaksiyonu geçekleştirenin de Allah olduğunu kabullenecektir. 


Göz görmek için nasıl güneşe muhtaç ise, akıl da görebilmek için vahiy güneşine muhtaçtır. 
Hawking, aklın sınırlı bir alet olduğunu unutup, kendi aklıyla görebilmek için, yine kendi aklını güneş yapıyor; kısır döngüde bocalayıp duruyor. 


İlk Ribozom Nasıl Ortaya Çıktı? 


Prof. Dr. Adem Tatlı- Aralık 2013 444. Sayı- Zaferdergisi 


Allah bütün canlı varlıkların teşekkülünde bir takım prensipler, sebepler ve kaideler koymuştur. Ancak ilk yaratılışta bu prensip ve kanunların dışında bir yaratılış söz konusu olmalıdır. 


Bir ribozom büyük ve küçük olmak üzere iki parçadan meydana geliyor. Bu iki ribozom, tek bir ribozomun sürekli kendisini eşlemesi sonrasındaki varyasyonlardan ve hatalardan ötürü oluştuğu ve bu ikisi birbirine bağlanarak ilk ribozomların ortaya çıkmasına neden oldukları iddia ediliyor. Evrimcilerin bu iddiasına nasıl bir cevap verirsiniz. 


Cevap: 


Ribozomun şu andaki teşekkülünde olduğu gibi, Allah bütün canlı varlıkların teşekkülünde bir takım prensipler, sebepler ve kaideler koymuştur. Ancak ilk yaratılışta bu prensip ve kanunların dışında bir yaratılış söz konusu olmalıdır. Bir başka ifade ile, sebep olarak tavuk yumurtadan ya da yumurta tavuktan oluyor. Ama ortada tavuk yok, yumurta da yokken, bunlardan birisinin doğrudan yaratıldığını kabul etmek aklın ve mantığın ve bilimsel düşüncenin gereğidir. 


Ribozomlar hücre içerisinde sentezlenir. Bunlar proteinler ile mesenjır, ya da kalıp RNA moleküllerinden meydana gelmişlerdir. 


Ribozomlar hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Taşıyıcı Ribo Nükleik Asit molekülleri (tRNA), sitoplazmada şifrelerine uygun amino asitleri yakalar, ribozoma gelerek, kendi ters kopyası olan ve ribozom üzerine yerleşmiş bulunan kalıp Ribo Nükleik Asit molekülleri (KkRNA) ile bağlanır. Her bir tRNA molekülünün şifrelediği, yani taşıdığı amino asit farklı olabilir. Bunların taşıdığı amino asitler, ribozom üzerinde birbirlerine bağlanır ve protein molekülleri yaratılır. İhtiyaca göre hücre içerisinde ribozom sentezlenir. Gerekli protein üretimi ribozomlarda sentezlenip sitoplazmaya verildikten sonra o ribozomlar, 


kendisini meydana getiren parçalara ayrılarak, ribozomu meydana getiren RNA ve protein molekülleri yine hücrede ihtiyaç olan yerlerde kullanılır. 


Kısaca söylemek gerekirse, ribozomlar ihtiyaç halinde hücrede, protein ve RNA moleküllerinden, ne kadar sayıda ihtiyaç varsa o kadar imal edilir. RNA moleküllerinin bir kısmı sitoplazmadan amino asitleri ribozoma taşır. Bir kısım RNA molekülleri de bizzat ribozomun üzerine yerleşerek kalıp vazifesi görür. Neticede ribozomlar üzerine taşınan amino asitler peptit bağlarıyla birbirlerine bağlanarak proteinler yaratılır. İhtiyaç olan proteinler sentezlendikten sonra ribozomlar, yine kendilerini meydana getiren protein ve amino asit moleküllerine ayrıştırılır. Ribozomun parçalanmasından hâsıl olan ürünler yine hücrede ham madde olarak kullanılır. 


Ribozomlar şekil olarak iki parçadan meydana gelmişlerdir. Bir büyük kısım, diğeri de daha küçük bir parçadır. Hücrenin meydana gelmesinde DNA ve RNA”ların sentezi ve dolayısıyla protein teşekkülü önemlidir. İşte hücrenin yaratılmış olmasını aklına sığıştıramayanlar, bu RNA/ların ve dolayısıyla ribozomların ilk defa tesadüfen meydana geldiğini açıklamak için, hatalardan ve varyasyonlardan, yani gelişigüzel değişmelerden bir ribozomun ortaya çıktığını ileri sürüyorlar. Onların bu iddiaları, bilimsel bir veri değil, hayallerinde canlandırdıkları bir senaryodur. Bu konuda herkes bir senaryo üretebilir. 


Fakat, hiçbir şey gelişigüzel ve tesadüflerin eseri değildir. Herşeyin hem ilk ve hem de son yaratılışında; planlı, programlı, bilinerek, görerek, bir takım sebep ve sonuçlar kastedilerek yapıldığını anlıyoruz. Bu yapılanlar ise, bunları yapan ve yaratan sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi birisi, yani Allah'ı gösteriyor ve eserleriyle bize O'nu tanıtıyor. 


DOVER MAHKEMESİ / İNDİRGENEMEZ BÜTÜNLÜK HÂKİM KARŞISINDA 
Nihal Balcı-Mikrobiyolo- Eylül 2020 525. Sayı 


ABD'de devlet okulu ders programlarına göre dokuzuncu sınıfta evrim teorisi okutulur. 
Dover'de kasabanın Eğitim Kurulunun kararı ile, bu konu işlenmeden önce okullarda bir sayfa bildiri okunmaya başlanır. Okunan bildiride Darwin'in teorisinin bir gerçek değil, teori olduğu, hala test edilmekte olduğu, ve öğrencilerin bu konuda açık fikirli olmaları gerektiği yazmaktadır. Darwin taraftarları şiddetle karşı çıkarlar. Onlara göre öğrencilere bu bildiriyi okumak laikliğe aykırıdır; okullarda dini ... 


Oldukça sessiz sakin bir kasaba olan Pennsylvania'daki Dover 2004 yılında oldukça sıcak bir tartışmanın merkezi oldu. 


ABD'de devlet okulu ders programlarına göre dokuzuncu sınıfta evrim teorisi okutulur. 
Dover'de kasabanın Eğitim Kurulunun kararı ile, bu konu işlenmeden önce okullarda bir sayfa bildiri okunmaya başlanır. Okunan bildiride Darwin'in teorisinin bir gerçek değil, teori olduğu, hala test edilmekte olduğu, ve öğrencilerin bu konuda açık fikirli olmaları gerektiği yazmaktadır. 


Darwin taraftarları şiddetle karşı çıkarlar. Onlara göre öğrencilere bu bildiriyi okumak laikliğe aykırıdır; okullarda dini dayatma yapmaktır. Sonunda velilerden bir kısmı kasabanın Eğitim Kurulunu anayasaya aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle mahkemeye verirler. 


Yüzyılın en ilginç davalarından olan ve çok dikkat çeken mahkemede şahitlik yapan Brown Üniversitesi profesörü Kenneth Miller, İndirgenemez Bütünlük hipotezini ortaya atan, bir Darwinizm karşıtı ve Akıllı Tasarım savunucusu olan Michael Behe'nin hipotezini çürütmek için şöyle bir argüman kullanır: Makinanın parçaları hücrede var olup, başka görevler için kullanılıyor olabilir. Daha sonra bu parçalar bir araya getirilip motor oluşturulmuş olabilir. 


Kenneth Miller daha sonra laboratuvarında Behe'nin hipotezini çürütmek için yaptığı deneyi anlatır. “İndirgenemez Bütünlük doğru ise bakteri kamçı motoru parçalarına ayrıldıktan sonra ortaya çıkan parçaların hiçbir işe yaramıyor olması gerekir,” der. Miller motorun sadece bir parçasını değil 30 parçasını çıkarır. Fakat kalan parçalar işe yaramaz atıklar değil, 3. Tip Salgılama Sistemi İğne Kompleksini oluşturur. 


Resim: By Schraidt O, Lefebre MD, Brunner MJ, Schmied WH, Schmidt A, Radics J, Mechtler K, Galán JE, Marlovits TC - Cropped image from Schraidt et al. (2010), Topology and Organization of the Salmonella typhimurium Type III Secretion Needle Complex Components. PLoS Pathog 6(4): e1000824. 

doi:10.137 1/journal.ppat. 1000824, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid—9952239 


Bu iğne kompleksi bakterilerde toksinleri enjekte için kullanılmaktadır ve Behe'nin parçaların gereksiz olduğu hipotezini çürütmektedir. Miller'a göre evrim, hücrede farklı görevler gören bazı parçaları alıp yeni bir hale dönüştürüp yeni bir moleküler makine oluşturabilir. Ona göre hipotez tamamen yanlışlanmıştır. 


9 gün sonra aynı şahit sandalyesinde Michael Behe oturmaktadır. Michael Behe, bir 
moleküler sistemden tek parçası çıkarılırsa parçaların geri kalanlarının işe yaramadığını söylemediğini fakat sistemin bir bütün olarak çalışamadığını ifade ettiğini, ve ifadelerinin yanlış anlaşıldığını söyler. Yani bir kamçı motorunda bir tek parçası bile çıkarılsa bir bütün olarak kamçı motoru vazifesini görememektedir. 


Behe'ye göre Miller'ın önerdiği senaryo mantıklı gibi görünse de, olma ihtimali çok düşük görünmektedir. 


Behe gerekçesini şöyle bir örnekle anlatır: Eğer bir fare kapanı yapmak isteseniz garajınıza gidip orada bir saatin yayı, demir bir levye, bir bisiklet demiri gibi bazı parçalar bulsanız 

bunları bir fare kapanına dönüştürmek için çok uğraşmanız gerekir. Çünkü parçalar önceki görevleri ne ise ona göre şekillendirilmişlerdir. Bunların hepsini bir araya getirip şekillerini 


yeni görevlerine uygun hale getirmek gerekir. Aletleri olan, akıllı ve şuurlu bir insan için bile zor olan bu iş milimetrenin binde biri kadar büyüklükte olan bir hücrede doğal seleksiyon tarafından moleküler bir makine için nasıl yapılacaktır? Hücrenin farklı kısımlarından farklı işlevler gören farklı parçalar toparlanıp nasıl moleküler bir makine yapılacaktır? 


Bütün parçalar hücre içerisinde bulunsa bile, parçaların bir araya getirilmesi için bir plan, program ve sıra olması gerekir. Bir evi yaparken nasıl önce sağlam bir temel ve daha sonra diğer basamaklar teker teker yapılması gerekiyorsa kamçı motorunun da böyle temelden, tek tek, planlı bir şekilde inşa edilmesi gerekir. Moleküler şırınga, kanca ve diğer parçalar ortamda bulunsa bile, doğal seleksiyon bunları nasıl tam doğru bir şekilde birbirine monte edip çalışır bir kamçı haline getirecektir? Bunun için bir ilim, irade ve kudret gerekmez mi? Akılsız ve şuursuz parçalar nasıl ilim ve plan gerektiren bir olayı gerçekleştireceklerdir? 


Michael Behe duruşmada devam eden ifadesinde kamçının şırngadan evrimleşemeyeceğini, çünkü şırınganın kamçıdan daha sonra ortaya çıktığını söyler. Yani bu evrim değil, ancak bir geri evrim olabilir. 1-2 


Bu ise Behe'ye göre evrim teorisine delil olabilecek bir olay değildir. Yani çok parçalardan oluşan mükemmel bir makinanın daha basit bir hale getirilmesi evrim teorisine verilebilecek güzel bir örnek değildir. 


Şırınga motorundaki genlerin mutasyon oranı bakteri kamçısındaki genlerin mutasyon oranına göre çok yüksektir. Bu da şırınga motorunun kamçıdan daha sonra ortaya çıktığını, yani daha komplike olan kamçı motorunun şırıngadan evrimleşmediğini gösterir. 


Genetik deneylerden bildiğimize göre kanca motorunun 29,28,27 vs. proteinli halleri işlev gösterememektedir. Behe'ye göre şırınga moleküler kamçı motoruna evrimleşmiş olsa bile, şırıngadan kamçı motoruna gelene kadar uzun bir atlama vardır. Bu ise Evrim Teorisine aykırıdır. Darwinist bilim adamları sadece şırınga ile tezlerini ispat etmiş sayılamazlar. Bu ikisi arasında kamçı motoru kadar verimli çalışmayan ona yakın ara form bazı moleküler makinaların varlığını göstermek zorundadırlar. 


Moleküler biyolog Douglas Axe, Darwinist mekanizmanın olabilirliğini deneylerle araştıran bir bilim adamı. Gerçekten doğal seleksiyon hücrede bulunan bazı parçaları alıp, onları bir araya getirip, yeni işlevler kazanmalarını sağlayabilir mi? 


Axe'e göre bu konuda biri büyük bir küçük olan iki problem var: Büyük problem, tamamen yeni bir protein oluşturulması. Küçük problem ise, bir proteinde değişiklik yapılıp biraz daha farklı bir görev alması sağlanması. Fakat daha sonra yaptığı deneylerle “küçük“ dediği problemin bile Darwin'in mekanizmaları için ne kadar zor olduğunu anlar. Bir proteinde farklı bir işlev görmesini sağlayabilecek değişikliklerin yapılması ihtimal hesaplarına göre o kadar düşüktür ki, tesadüfi ve kontrolsüz olaylarla bunların başarılması imkân haricindedir. 


Yani kamçı motoru gibi komplike bir makinenin daha basit bir makineden parçaları bir araya getirilerek Darwin mekanizmalarıyla verimli çalışabildiği hale evrimleşme ihtimali yoktur. 


Böyle bir oluşum için birden fazla koordineli mutasyon gerekmektedir. Popülasyon genetiğinde yapılan birçok çalışma ise, koordineli mutasyonların ihtimal hesaplarına göre ulaşılamaz olduğunu gösteriyor. 


3 milyar alt birimi olan bir memeli hücresi DNA'sında, bir birimin değişme ihtimali 1/3 
milyardır. Eğer iki koordineli mutasyon olması gerekiyorsa ihtimal 1/3,000,000,000 x 1/3,000,000,000 olur. Her artı mutasyon için çarpımdan dolayı olabilirliği katlanarak azalır. 


Benim kanaatime göre hem Miller hem de Behe'nin haklı tarafları vardır. 


Miller deneyi “indirgenemez bütünlüğü” bir yönüyle yanlışlayan bir deneydir. Behe şırınganın daha sonra evrimleştiğini söyleyerek tezini savunsa da, yaratma bazen bu şekilde işlemekte, geriye doğru gitmekte, hücre veya bedenler ihtiyaç olmayan şeyi atmaktadırlar. 
Yani kamçı motorundan bir şırınganın yaratılması kabul edilebilir bir olaydır. Fakat Miller, söylediği şeyin, yani bakteri hücresinde kamçının, şırıngadan oluşmasının doğru olduğunu farz etsek bile bunun kendi kendine olan, tabii bir olay olarak ele alması yanlıştır. Behe'nin dediği gibi burada her hâlükârda bir atlama vardır ve bu da mutasyonu takip eden doğal seleksiyondan farklı bir mekanizma olduğunu gösterir. Hatta ara formlar tek tek gösterilse bile bir tasarımcı olmadan böyle bir sanat harikasının doğal olaylarla kendi kendine olabilmesi düşünülemez. 


Behe bununla ilgili olarak Rushmore Dağını örnek verir. Bu dağda bazı Amerikan Başkanlarının yüzleri heykeltıraşlar tarafından dağın yüzeyine kazınmıştır. Behe, “Bu yüzlere ve etrafındaki taşlara baktığımızda bir tasarımcı tarafından bu sanatın icra edildiğini biliriz. 
Eğer bir bahçenin her tarafını yabani otlar kaplamış, diğerinde ise güzel laleler yetiştirilmiş ve bir dizayn yapılmış ise ikinci bahçede yapan, uğraşan biri olduğuna kanaat getiririz,” der. 


Michigan Devlet Üniversitesi profesörü Richard Lenski 1980”lerin sonundan beri E. Coli bakterisi ile uzun soluklu bir evrim deneyini sürdürmektedir. Sadık bir Darwinizm destekçisi olan Lenski deneyi ile bir bakteri popülasyonunu uzun süre takip ederek evrimleşen yeni bakteri fonksiyonlarını göstermek istemiştir. 2014'te 60000 nesil bakteri yetiştirmiştir. Bu insanlık ömrüne bakıldığında yaklaşık bir milyon yıla karşılık gelir. Bütün bu araştırma boyunca DNA değişiklikleri, farklı mutasyonlar olmuş fakat yeni bir şekil ve fonksiyona sahip yeni bir protein veya bakteri kamçısı gibi bir yapı oluşumu 

gözlemlenememiştir. Darwin mekanizmaları bir şey yaratmaktan bir bilgi veya kod oluşturmaktan uzaktır. Sadece kodlamaları indirgedikleri, yeni bir şey yapamadıkları görülmektedir. Yeni bir bilgi oluşturamayan yeni proteinler yapamayan bir mekanizma nasıl olur da bakteri kamçısı gibi komplike bir yapıyı oluşturabilir? Dikkat edilirse Miller deneyinde de bazı genler çıkarılarak şırınga oluşturulabilmiş fakat tersi, yani yeni genler eklenilerek, kontrollü laboratuvar ortamında bile kamçı oluşumu gösterilememiştir. 


Yani bütün bu tartışmada, ne olduğu başka bir şey, nasıl ve hangi mekanizma ile olduğu ise başka bir şeydir. Miller ve onun gibi bilim adamları ne olduğuna ışık tutabilse de Darwin mekanizması nasıl olduğunu açıklamakta çok eksik kalıyor. 


Kaynaklar: 


1. Evolution of bacterial type three protein secretion systems, Milton H. Saier et al. 


2. The non-flagellar type three secretion system evolves from the bacterial flagellum and diversified into host cell adapted systems, Sophie S.Abby et al. 
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İnsan, Allah'ın ilmini, iradesini, yeni yeni yaratmalarını görmeyince, akılsız ve şuursuz atomlara ve sel gibi akan hava, su, ateş gibi unsurlara böyle bir yaratma gücünü vermek zorunda kalıyor. Bu ise bir damla su ışıldasın diye içine güneşi koymak gibi değil midir? 
Atomlar, genler, canlılar Allah'ın iradesiyle hareket ettikleri için, boylarından çok büyük işleri kolaylıkla yapar görünürler; gerçekte ise iş gören Allah'ın iradesi ve sevk etmesidir. 


Sabahın erken saatleri... Kapıyı açar açmaz serin ve mis gibi kokan hava yanaklarıma dokunuyor. Derin bir nefes alıp şöyle bir etrafıma bakıyorum. Etrafta kimse yok derken, bir mavi kuş ve iki sincap bana katılıyor. Sonra bir sarı kelebek... 


Gözlerimle nereye konacak diye onu takip ederken, işte tam o anda donup kalıyorum. Bu nasıl olur? Yoksa hala rüyada mıyım? Gece birisi gelip yaprakların üzerine küçük inci taneleri ve mücevherler takmış. Gözlerimi ovuşturup tekrar bakıyorum. Yoksa minik lambacıklar mı desem? Nereden geliyor içlerindeki bu ışık? 


Başımı kaldırınca, gözlerimi tekrar kapatmak zorunda kalıyorum. Lambacıkların nasıl yandığını anlıyorum. Gözümü nurlandıran güneş, damlacıkların içine de giriyor, onları da ışıklandırıyor. İnsan başını kaldırıp güneşe bakmazsa her damlacıkta bir küçük güneş var sanıyor. Ne komik... Tuhaftır ki, insan güneşi unutunca her bir damlanın içinde birer güneşçik olduğunu kabul etmek zorunda kalıyor; bir atomun içine binler Einstein, Newton, 


yüzbinler kitap, yıllara sığmayan tecrübe sığdırıp kabul etmeye mecbur oluyor. Evet... 
Aslında Darwin ve onun evrim teorisini kabul edenler gibi... 


1981 ve 2008 yılları arasında Helsinki Ünv. Ekoloji Profesörü Patrik Karell liderliğinde 
yapılan ve Nature Communications?da yayınlanan bir araştırmaya! göre ise Finlandiya'nın griye çalan kırçıllı baykuşlarının renkleri, son 50 yılda kışların daha mutedil geçmesi ile, gitgide kahverengiye dönüşmeye başlamışlar. Çünkü, kahverengi baykuşlar, gri olanlara göre, etraflarına daha kolay kamufle olup daha fazla fare avlayabilmekte, kışları daha kolay atlatabilmekte ve daha fazla hayatta kalabilmektedirler. Hayatta kalabilen bireyler üredikçe de yeni nesillerde kahverengi olma özelliği gitgide artmaktadır. 


Kaynak: https:/Www.discoverwildlife.com/animal-facts/birds/facts-about-tawny-owl/ 


Kahverengi baykuşların, gri olanlara göre daha kolay saklanabilip, daha fazla av yakalamalarına ve sayılarının böylece artmasına, gri olanların azalmasına ise biyolojide “doğal seleksiyon? ismi verilir. 


Seleksiyon (seçilim) aslında çiftçi ve hayvan yetiştirenler tarafından kullanılan bir yöntemdir. 
Örneğin, şampiyon olan yarış atları emekli olduktan sonra, yeni şampiyonların dünyaya gelmesi için damızlık olarak kullanılır. Kaslı olup olmama, boy, kemik yapısı genetik yolla anne-babadan yavruya geçtiği bilindiği için yapay bir seçilim yapılır. Böylece istenilen karakterler ön plana çıkar, soy oradan devam eder. Elbette bu seçilimin arkasında da bir ilim ve irade vardır. 


DNA'da herhangi bir genin değişip mutasyon olması Darwinizme göre tesadüfi bir olaydır. 
Bu tesadüfi olay üzerine canlılar arasında farklılıklar oluşur. Doğal seleksiyon ise bu farklılıklar üzerine etki eden, bazılarını eleyen bir tabiat olayıdır. 


Biz ne mutasyonların rastgele olduğunu ne de doğal seleksiyonun kontrolsüz gerçekleşen tabii bir hadise olduğunu kabul etmiyoruz. Her şey Allah'ın bir plan, program ve yaratması ile olmaktadır. Evet seçimler oluyor ve böylece farklı farklı güzellikler yeryüzü sahnesine çıkıyor... Sonuçlar ise sürecin de planlı olduğunu gösteriyor. Evet, ayette de belirtildiği gibi, “O, her an yeni bir tasarruftadır.”2 Allah (cc) her an yeni bir yaratmada, her an yeni yeni eserlerini göstermeyi murad etmektedir. Yeni yeni eserlerini göstermek için de bir yarış, bir koşturma içinde varlık nehrini akıtmaktadır. Yani Âlemlerin Rabbi Allah, kâinatı değiştirir, şartları değiştirir ve mahlukatını değiştirir. Evet bir yarış vardır ve bu yarışta canlılar, Allah'ın başka başka sanatlarına ve farklı güzelliklere mazhar olurlar. 


Bir zebra sürüsü içinde yavaş koşanlar, hasta ve güçsüz olanlar, aslanlar tarafından avlanır, geriye kalan nesil ise daha sağlıklı ve hızlı bireylerden oluşan bir topluluktan ürer. İmanlı bir nazarla bakınca bunların hep bir kontrol dahilinde cereyan ettiği görülür; düzenin devam etmesi de tesadüf olmadığının göstergesidir. Yaratıcıya inanmayanlar ise her şeyi tesadüfen ve kendi kendine oluyor diye görürler. Aramızdaki fark da budur... 


Evet üstte dediğimiz gibi insan Allah'ın ilmini, iradesini, yeni yeni yaratmalarını görmeyince, akılsız ve şuursuz atomlara ve sel gibi akan hava, su, ateş gibi unsurlara böyle bir yaratma gücünü vermek zorunda kalıyor. Bu ise bir damla su ışıldasın diye içine güneşi koymak gibi değil midir? Atomlar, genler, canlılar Allah'ın iradesiyle hareket ettikleri için, boylarından çok büyük işleri kolaylıkla yapar görünürler; gerçekte ise iş gören Allah'ın iradesi ve sevk etmesidir. 


Baykuşlara gelince, ne kahverengi baykuş kahverengi olduğunun ne de gri olan gri olduğunun şuurundadır. İçlerinden hiçbiri “Şöyle ahu gözlü, kahverengi bir kızım olsa,” diye dua da etmez. Yarın şartların ne olacağını, nasıl olmanın avantajlı olacağını da bilmez. Bilse de ne genlerine söz geçirebilir, ne ekosistemi değiştirebilir. Her iki renk baykuşa da “aksal Şayat”larına, yani kendilerine verilen kabiliyetlerle ulaşabilecekleri en nihai noktaya ulaşabilmeleri için cihazlar verilir. İkisi de fiili dualarını yaparlar, Allah'ın çeşit çeşit güzelliklerini gösteren model olurlar. Rızıkları Allah tarafından verilir ve ecelleri de yine kaderde Allah tarafından belirlenmiştir. Her bir bireyin bir eceli olduğu gibi bir türün ve topluluğun da eceli vardır. Gün gelir, belki gri olan baykuşların eceli gelebilir, diğerleri yaşar. 
Şartlar değişip tersi de olabilir. Hangisi olursa olsun, hep hikmetle ve sebepler dairesinde gerçekleşir; ve bütün ekosistemi etkileyecek sonuçlar doğurur. Başka bir değişle “doğal seleksiyon? diye adlandırılan olaylar aslında doğada karşımıza çıkan kaza ve kader tecellilerinden, yani Allah'ın tabiattaki planının görünmesinden başka bir şey değildir. 


Tesadüfen bunca çeşitli bitki ve hayvanın olamayacağını bir Darwiniste söyleseniz, size, doğal seleksiyonun tesadüfi olmadığını, belli kurallara göre hareket ettiğini söyler. Elbette öyledir. Çünkü “doğal seleksiyon? dedikleri Allah'ın tabiata koyduğu şeriat-ı fıtri dediğimiz tabiatla ilgili kanunların bir parçasıdır ve Allah'ın bütün kanunları gibi bir düzen içinde gerçekleşmektedir. 


Damladaki ışıkçığın güneşten olduğunu görmezden gelen insan, o ışığı damlaya vermek zorunda kalır. Aynı şekilde, tabiatın mükemmel işleyişini ve onda görünen ilim, irade, kudret yansımalarını ya Allah'a teslim eder ya da tabiata 'rablık” verir. Allah her şeyi yaratır ve idare eder demez ise, her bir şeye ilah gibi ilim, irade, ve kudret vermek zorunda kalır... 


Kaynaklar: 
1. https://www.nature.com/articles/ncomms1213 


2. “Göklerde ve yerde bulunanlar, (her şeyi) Ondan isterler. O, her an yeni bir ilâhi tasarruftadır.” (Rahman Suresi, 29) 
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1.Alevilik konusu daha belirgin biçimde gündeme geldi. Yüzyıllardır küller altında saklı kalan köz yeniden alevlendi. Konu “umuma açık” mekânlarda tartışılır oldu. Bu tartışmalar artarak devam edecek gibi. 


Bu meseleye gösterilen ilgi beni hem sevindiriyor, hem de kaygılandırıyor. Seviniyorum, çünkü bir hakikat arayışının başlangıcı olarak görüyorum. Perde arkasında kalmasındansa gün yüzüne çıkmasını tercih ederim. Kaygılanıyorum, çünkü müfsitlerin kolayca istismar edebilecekleri hassas bir süreci yaşıyoruz. 


Olumlu sonuçlar elde edilmek isteniyorsa, mesele dikkatle ele alınmalı ve bozgunculara firsat verilmemeli. Alevilik, kendisine zorla yakıştırılmak istenen siyasi, ideolojik, felsefi ve hayali paslarından arındırılarak incelenmeli. 


2.Mesele önemlidir... Peki, beni niçin ilgilendiriyor? Bunun özel bir nedeni var. Ömrümün önemli bir kısmı Aleviler arasında geçti. Insanlıklarını gördüm, sevgilerini tattım. 
Yaşadıklarımdan sonra konuya ilgisiz kalamazdım. 


Dün gibi hatırlarım... Aralarına katıldığım ilk günlerde tedirgindim. Hafızam, kulaktan duyma bilgilerle doluydu. Peşin fikirlerim ve hatalı zanlarım vardı. 


Kısa zamanda ne kadar yanıldığımı anladım. Hayalimdeki sanal duvarlar yıkıldı. Komşularım ve çalışma arkadaşlarımla kaynaşmakta gecikmedik. Samimi dostluklarım oldu. Mana büyükleriyle tanıştım. Gece yarılarına kadar uzayan sohbetler ettim. Beni sevgiyle bağırlarına basan bu insanlara şükran borçluyum. 


Onların hem kalbi, hem de dili olmaktır niyetim. Burada, haklarında söylenen yalanları açıklamak, iftiraları çürütmek ve Alevilik gerçeğine bir nebze de olsa ışık tutmak istiyorum. 
Bu inceleme yazısı, gördüğüm sıcak ilgiye mukabil bir teşekkür mektubu sayılmalı. 


3.Bazı gözlemlerimi özetleyeyim... Dikkatimi çeken erdemlerinin ilki komşulukları oldu. 
Duyarlı, saygılı, ilgililer... Yardım etmeyi seviyorlar. Misafirperverlikleri atadan kalma bir miras gibi. Gelenek ve görenekleri doğup büyüdüğüm yöredekinden pek de farklı değil. 
Namus konusunda hassas insanlar. Kendini bilmezlerin ileri geri konuşmalarına aşırı tepki göstermeleri bundan. Sağlam bir aile anlayışları var. Akrabalık bağları kuvvetli. Çalışmayı seviyorlar. Okumaya ve öğrenmeye karşı alâkaları büyük. 


Sünni Müslümanlarda olduğu gibi Alevi Müslümanlarda da dini eğitim noksanlığı açıkça görülüyor. “Dede”lerin eski tesiri yok. Dini yeterince bilmeyen kimseler, kendilerini din adamı gibi göstermiş, yanlış davranışlar sergilemişler. Yeni nesillerin dinden uzaklaşmalarında bu olumsuz davranışların da büyük etkisi olmuş. Fakat dini bilen samimi “Dede”ler de var. Aleviliği şahsi menfaatlerine âlet edenlerden onlar da şikâyetçi. 


Alevi gençler, atalarından devraldıkları değerleri sorguluyorlar. Cetlerine oranla daha tahsilli olmaları, yazılı kaynaklarla yüz yüze gelmeleri, “Sünni” Müslümanlarla bir arada bulunmaları, onlarda İslâm dinini araştırma ihtiyacı uyandırıyor. Bir imza günümde kitap imzalatmak üzere yanıma gelen Alevi gence niçin bu ihtiyacı duyduğunu sordum, bana şu cevabı verdi: 


“Ben yıllarca Hıristiyanlar arasında yaşadım. O zaman başladı sorgulamalarım. Yerimi tayin etmeye çalışıyorum. Ben kimim? Hıristiyan mıyım? Hayır. Musevi miyim? Hayır. Müslüman mıyım? Evet. Şu halde Islâm nedir? Alevi olmak ne demektir? İşte bu sorular zorladı beni. 
Ben, kimliğimi arıyorum...” 

4.Bir konunun anlaşılmasında kavramları tanımlamanın önemi büyüktür. Her terim açık seçik bilinmeli. Tanımlar özel olmamalı. Mutlaka kaynaklara inilmeli. Ben de bu yolu izleyeceğim. 
Tanımları verdikten sonra Alevi büyüklerinden alıntılar yapacak, deliller göstereceğim. 
Aleviler Müslüman mıdır? 

Elbette, ona ne şüphe! Fakat hakikaten Alevi olmaları şartıyla... Hiçbir dine inanmamakla, hatta ateist/tanrıtanımaz olmakla birlikte, şu ya da bu sebeple kendini Alevi diye tanıtan kimseler de var. “Hakikaten Alevi olmaları şartıyla” demem bundan. 

Alevi diye kime derler? 

Alevilik yolunu benimseyen kimseye derler. 

Şu halde Alevilik nedir? 

İslâm dinini algılama, yorumlama ve yaşama biçimlerinden biridir. 

Alevi terimi nereden geliyor? 

Hazreti Ali muhabbetinden... Aleviler, Hazreti Ali radıyallahu anhın, dolayısıyla Peygamber 


Efendimizin soyundan gelenlere sevgi duymayı “en hayırlı yol” kabul ederler. “On İki İmam diye adlandırılan din büyüklerine büyük saygı duyarlar. 
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Alevilik bir fıkıh mezhebi midir? 


Hayır, tasavvuf yollarından biridir. Fıkıhta hak mezhepleri esas alırlar. Alevi büyüklerinden olan Kul Himmet şöyle der: 


Dinleyip öğüdün almayan kişi 

Dinin, tarikatın bilmeyen kişi 

Dört mezhep nedendir görmeyen kişi 

Harap olur, nice kuldur, efendi. 

Alevi ile Bektaşi arasında ne fark var? 


Özü birdir... Benzer yorum biçimini benimsemişler. “Hacı Bektaşı Veli” adlı evliyadan feyz alanlara Bektaşi denmiştir. 


“Dede” ve “Baba” diye kimlere derler? 


Alevi büyüklerine Dede, Bektaşi büyüklerine Baba demek âdet olmuştur. Her ikisi de hürmet ifadesidir. 


Aleviler ve Bektaşiler inandıkları gibi yaşıyorlar mı? 
Hem evet, hem hayır... Dinini bilen ve yaşayanlar da vardır, bilmeyen ve yaşamayanlar da. 
“Cem evi” nedir? 


Alevilerin dergâhlarıdır. “Cem” toplanma demektir. “Cami” ile aynı kökten gelen bir kelimedir. Osmanlılar zamanında Bektaşilerin tekkeleri vardı. Yeniçerilerin ekseriyeti Bektaşi idi.. 


5.Alevi ya da Sünni olmak iyi Müslüman olmanın ölçüsü müdür? 


Kişinin kendini “Sünni” ya da “Alevi” diye tanımlaması “iyi Müslüman” olmasına yetmez. 
Önemli olan inanma ve yaşama biçimidir. İnancı bozuk, işleri çürükse, kim olursa olsun, kendine ne ad takarsa taksın, kâmil insan, iyi Müslüman olamaz. 


Şu nükteli öykü konumuza ne güzel ışık tutuyor: 


Şarkın suyu sert, yüreği yufka insanları vardır, henüz şişe suyu içmeyen, çikolata yemeyi çocuklara özgü bilen kalenderleri. Hele de ihtiyarları... 


Bir köy düşün... Köyün orta yerinde bir köy odası... Vakit ikindi ile akşam arası... Bir mangalın etrafına oturmuş sekiz adam... Sohbet dersen, bardaklarındaki demli çay gibi koyu... 


Mangaldaki köz küllenmiş artık ama kimin umurunda. Muhabbet ateşi ısıtıyor ruhlarını. Isısı yayılıyor közün, ama kendisi külün altında. 


Derken hışımla bir adam giriyor içeriye. Girmek ne kelime, balıklama dalıyor adeta. Yabancı bir adam... Ne selam, ne merhaba... Kendine bir yer açıp çöküyor mangalın yanına. Elleri de üşümüş. 


Mangala bakıyor ki, közün üstünü kül örtmüş. Derin bir nefes alıp var gücüyle üflüyor. Güya ateşi ortaya çıkartacak. 


Olanca kül kalkıyor havaya, bizim kalenderlerin saçına, sakalına, beresine, sakosuna, şalvarına konuyor. 


Densizlik işte. İçeriye girmenin de bir adabı vardır. Ve dahi mangalla ısınmanın... 
Halkadakilerden biri tepeden tırnağa süzüyor kül savuranı, “Nerelisin gardaş?” diyor tok bir sesle. 


Adam cevap vermeye hazırlanırken, elinde oltu taşından mamul tespihi, ağzında kız saçı tütünden sarma sigarasıyla oturan bir ihtiyar, “De bırak!” diyor hiddetle, “Ne soruyorsun! 
Adam değil ya, nereli olursa olsun!” 


6.Alevilik diye adlandırılan İslâmi yorum biçiminin yazılı kaynakları yok denecek kadar azdır. Hakkında birbirine taban tabana zıt yorumlar yapılabiliyor olmasının bir sebebi de budur. Her topluluk, kendine uyan bir tanımla ortaya çıkıyor. Kimi politik amacına araç yapıyor onu, kimi dini kökeninden koparmaya çalışıyor, kimi de kendi yaşama biçimini Alevilik diye sunuyor. 


Söz gelişi, ebeveynleri Alevi olan eski tüfek bazı Marksistler, hiçbir dine inanmamaları sebebiyle, “Alevilik bir kültürel yaşam biçimidir” diyerek onu dini bağlamından koparmaya çalışıyorlar. Bir kısım namazsızlar, kendi meşreplerini Alevilik diye sunarak, “Alevilikte namaz yoktur” diyebiliyorlar. Yok mu gerçekten? Birazdan göreceğiz. 


Hakiki Aleviler ise, bir yandan haklarında söylenenleri izliyor, bir yandan da “işin doğrusunu” anlatmaya çalışıyorlar. Bunun için de Alevi öncülerinin şiirlerini okuyor, semahlarını dinletiyorlar. Çünkü Alevi büyükleri, bilgilerini ve duygularını şiirlerle 


anlatmışlar. Kültürel birikimlerini daha sonraki nesillere nutuklarla, nefeslerle, deyişlerle intikal ettirmişler. 


Bu nedenle, Aleviliğin ne olduğunu anlamak için öncelikle Alevi mürşitlerin didaktik şiirlerine bakmak gerekir. Bir yolun adabını o yolun öncülerinden daha iyi kim bilebilir ki! Pir 


Sultan Abdal, Kul Himmet, Kul Hüseyin bu mürşit şairlerin en ünlüleridir. Biz de onlardan soralım. Bakalım nasıl tanımlamışlar yürüdükleri yolu. 


7. 


Alevilerin tartışmasız en büyük rehberlerinden biri olan Pir Sultan Abdal, Aleviliği şöyle tarif ediyor: 


Muhammed dinidir bizim dinimiz 

Cibril-i Emin’dir hem rehberimiz 

Tarikat altından geçer yolumuz 

Biz müminiz, mürşidimiz Ali'dir. 

Başka bir şiirinde şöyle der: 

Şeriat yolunu Muhammed açtı 

Tarikat menzilini Ali seçti. 

Şeriat, “din” terimiyle eşanlamlıdır. İlahi emir ve yasaklardan ibarettir. Cibril-i Emin, Cebrail isimli vahiy meleğidir. Tarikat ise, kuvvetli bir imandan sonra, ibadetler ederek, günahlardan sakınarak kalbini arındırıp “kâmil insan” olmanın yolları demektir. Yukarıda “Alevilik bir tariktir, bir tasavvuf yoludur, bilinen anlamda bir mezhep değildir” dememin sebebi budur. 
Kul Himmet de aynı konulara temas eder: 

Şefaatçım Muhammed Mustafa’ dır 

İmamımız Ali ayn-ı vefadır. 

Şair, Peygamber Efendimize bağlılığını şu mısralarında gayet özlü bir biçimde dile getirir: Miraçtaki Muhammed 


O benim padişahımdır. 


Alevi Müslümanlar tarafından çok sevilen Kul Hüseyin ise tasavvuftaki “şeriat, tarikat, hakikat, marifet” sıralamasını benimsediğini şu mısralarıyla dillendirir: 


Evvel kapı şeriattır girerler 
Tarikata gonca güller dererler. 


8.İkinci adımımız “iman” meselesi olsun. Peygamber, Kitap, Ahiret gibi iman rükünleri hakkında ne diyorlar, görelim. 


Pir Sultan Abdal, imanını şu kıtasıyla dile getirir: 
Muhammed dünyaya geldi 

Kalbimiz nur ile doldu 

İmam Cafer hocam oldu 

Okurum Kur'an'dan beri. 


İmam Cafer Hazretleri, On İki İmam'ın büyüklerinden olup ilim ve takvasıyla meşhur önemli bir âlimdir. “Caferilik” diye bilinen mezhebin imamıdır. 


Kul Himmet ise, muhabbeti tanımlarken şu mısralarla coşar: 
Muhabbettir lâilahe illallah 

Muhabbettir Muhammed Resulullah 

Muhabbettir Ali şah veliyullah 

Üç isim manada birdir, muhabbet. 


Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun resulüdür. Ali, Allah'ın şah velisidir. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Hepsini sevmek gerekir. Üç isim, yani Allah, Muhammed ve Ali aynı manayı dile getirir. Hazreti Ali velidir. Hazreti Muhammed peygamberdir. Veli, peygamberin mesajını taşır. Peygamber ise, Rabbinden gelen vahyi tebliğe memurdur. Bu şiirde Hazreti Ali sevgisinin Allah ve Peygamber sevgisine vasıta olduğu açıkça bellidir. 


Pir Sultan, muhabbet faslında daha da özlü konuşur: 


Muhabbet nedir? Muhammed. 


Rehber Muhammed’ dir, mürşit Ali?dir. 


Aşk ile yürüdük sen pire geldik 


Muhammed cemalin seyrana geldik. 


Kul Hüseyin, kabir sualinden bahsederken şöyle der: 
Azrail gelince çekilir zahmet 

Kabire varınca kopar kıyamet 

Rabbim Allah deyip, nebim Muhammed 

Ol makamda söz budur cevap budur. 


Kul Hüseyin, bir alev dili gibi insanın içini yakan şiirinde Peygamber Efendimize şu sözlerle seslenir: 


Sabahın seherinde yârin yolun gözlerim 

Al elim ya Muhammed divanda ağlatma bizi 

Hem kalbimde şehadetsin hem dilimde ezberim 

Al elim ya Muhammed divanda ağlatma bizi. 

Pir Sultan Abdal melâike, kabir suali, sırat ve ahiret hakkında şöyle der: İki melek gelir sual sorarlar 

Dökerler hurcunu cevher ararlar 

Bir kılın üstüne köprü kurarlar 

Geçemezsin Hakka kul olmayınca. 


9.Ya ibadet? Ya namaz? Bakalım bu konuda ne buyurmuşlar. 


Pir Sultan Abdal şu şiirinde namazı tavsiye eder: 
Ay Ali'dir, Gün Muhammed 

Kılasın farz ile sünnet 

Yedi tamu, sekiz cennet 

Bülbül oynar gül içinde. 


Burada, Gün yani Güneş Peygamberimize, Ay ise Hazreti Ali'ye benzetilmekle, feyiz kaynağının Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi veselem olduğu anlatılmaktadır. Şiirde geçen “tamu” cehennem demektir. Şair, başka bir şiirinde şöyle der: 


Hani bizden evvel gelen 
Beş vaktini tamam kılan 


On parmağı pınar olan 


El Muhammed, Ali'nindir. 


Pir Sultan, şu mısralarında kendi nefsine hitap ederken, başkalarına ders verir: Pir Sultan Abdal'ım ölürüm deme 

Kıl beş vakit namaz kazaya koma 

Sakın bu dünyada kalırım deme 

Tenim teneşirde, özüm sağdadır. 

Kul Hüseyin de namazı tavsiye eder: 

Müminin selâmını almalı 

Tarikatta tasdik olup durmalı 

Üç sünneti yedi farzı kılmalı 


Kırk makamda dört duvarın babı odur. 


“Üç” sünnet ve “yedi” farzın, “yirmi üç” rekât sünnet ve “on yedi” rekât farz olmak üzere toplam kırk rekât günlük namaz olduğu açıktır. Alevilikte namaz yoktur diyenlerin kulakları çınlasın! 


Kul Himmet namazın önemini şöyle dile getirir: 
Namazı sorarsan ağız tadıdır 

Şeriatın edebidir, ududur. 

Sonra da bu önemli ibadeti tarif eder: 
Dinleyip öğüdün almayan kişi 

Dinin, tarikatın bilmeyen kişi 

Dört mezhep nedendir görmeyen kişi 

Harap olur, nice kuldur, efendi. 

Sabah dört, öğlen on, bana beyandır 

İkindi sekiz, gerisi nihandır 

Akşam beş, yatsı on üç, bil ayandır 

Bunları öğrendik, bildik efendi 

Bir günün farzını on yedi buldum 


Sünneti yirmi üç, vitiri kıldım 


Sualine cevap vermeye geldim 
Var sen de kaçanı üttür efendi. 


Buraya kadar yaptığımız alıntılardan da anlaşılacağı üzere, Alevi pirler, temel konularda Sünnilerle aynı çizgidedirler. Allah, Kur'an, ahiret, melâike, ibadet ve benzeri meselelerdeki tavırları hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmayacak kadar nettir. 


Bu vesileyle bir noktayı daha aydınlatmakta fayda var. Malum kimseler, Pir Sultan Abdal'ı daima siyasi cephesiyle nazara vermek arzusundadırlar. Oysa o, katılmak zorunda kaldığı kargaşadan dolayı üzüntü içindedir. Çünkü birbiriyle mücadele edenler iki Müslüman topluluktur. Pişmanlık ve üzüntüsünü şu mısralarıyla dile getirir: 


Atlarımız yemin yedi silindi 

İki kardeş karşı karşı salındı 
Ciğerciğim delik delik delindi 
Sal Allah'ım sal sılaya gideyim. 


Allah rızası için barış içinde yaşamak varken eski zamanlarda zuhura gelen ihtilafları bugüne taşıyıp düşmanlıkları körüklemenin kime ne yararı var? 


10.Yukarıda bazı terimleri tanımlamış, Alevi teriminin “Hazreti Ali muhabbetini meslek ittihaz eden” manasına geldiğini söylemiştim. Kaynaklarda görülen ifadeler ise, Aleviliğin bir tasavvuf yolu olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Tıpkı Mevlevilik gibi... Mevlevilikteki “sema”nın yerini Alevilikte “semah” almıştır. Mevlevi dergâhları caminin alternatifi olmadığı gibi, cem evleri de caminin alternatifi değildir. Öbür İslâm mezhep ve meşreplerine Sünnilik namını takarak Alevilik adına muhalefet etmek yersizdir. Aleviliği İslâmi daireden ayırıp dine muhalif bir felsefe gibi takdim etmek ise büsbütün hatadır, iftiradır, ihanettir. 


Sahih Alevilerin imanı tamdır. Nitekim şiirlerinde bunu da açıkça gördük. Hazreti Muhammed aleyhisselamın son peygamber olduğunu bilirler. Dinin esası olan Kur'an-ı Kerim'in emirlerini kabul eder, uygulamaya çalışırlar. Hazreti Ali Efendimizi ise, iman hakikatlerini yaymak için hayatını veren bir mürşit bilir, ondan feyiz alırlar. On İki İmam'ı, Peygamberimizin neslinden geldikleri ve dine hizmet ettikleri için severler. 


Hakiki Alevilerin temel konularda öbür Müslümanlardan farkları yoktur. Her ikisi de aynı ilaha, aynı peygambere, aynı kitaba inanırlar. Binlerce birlik cihetleri vardır. Alevi ve Sünni kelimeleri daha ziyade tarif için kullanılır. Esasen netice birdir. Çünkü Sünni, “Peygamber Efendimizin izinde giden” demektir. Hazreti Ali de kuşkusuz bu yoldan gitmiştir. Alevi ise, “Hazreti Ali radıyallahu anhı seven” demektir. Sünni Müslümanların Hazreti Ali radıyallahu anhı sevmediğini kim söyleyebilir! Sünniler, o zatı sever ve hürmet ederler. Ekser Sünni tarikatların da şahı yine Hazreti Ali kerremallahu vechedir. 


İki Müslüman topluluk arasındaki fark, daha ziyade yorumlardadır, ayrıntılardadır. Biraz da tarikattaki usul farkından dolayıdır. Bu fark, iki Sünni tarikat arasında da kısmen mevcuttur. 


11.Alevilikte “Ehlibeyt” sevgisinin önemli bir esas olduğunu biliyoruz. Şu halde nedir Ehlibeyt ya da kimlerden oluşur? Bu sevginin dinimizdeki hükmü nedir? 


Ehlibeyt, Peygamber Efendimizin ev halkıdır, onların neslinden gelen güzide 

Müslümanlardır. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimizin de soyundan. Peygamber Efendimiz, bir hadisinde, “Her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim Ali'nin neslidir.” buyurur. On İki İmam, yani Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Zeynel Âbidin, Hazreti Muhammed'ül Bâkır, Hazreti Cafer'üs Sâdık, Hazreti Müsâ-i Kâzım, Hazreti Aliyy'ür Rızâ, Hazreti Muhammed'ül Takiyy'ül Cevâd, Hazreti Aliyy'ün Naki, Hazreti Hasan'ül Askeri, Hazreti Muhammed Mehdi bu mübarek neslin en büyükleridir. 


Her Müslüman onları sever ve sayar. Ehlibeyt muhabbeti her mümine vaciptir. Çünkü Kur'an'ın emridir: “Resulüm sizden peygamberlik vazifesine karşılık ücret istemez. Yalnız yakınlarına sevgi ve saygı istiyor.” Peygamber Efendimiz ise, bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Size verdiği nimetlerden dolayı Allah'ı sevin. Beni de Allah için sevin. 
Ehlibeytimi de benim için sevin.” 


Şüphesiz, her konuda olduğu gibi, Ehlibeyt muhabbetinde de ölçülü olmak gerekir. Aksi halde, Hazreti Isa aleyhisselama dengesiz sevgilerinden dolayı “ibnullah” diyerek sapıtan Hıristiyanlara benzemek tehlikesi baş gösterir. Sevgi, Allah ve Peygamber hesabına olmalıdır. 


12.Ehlibeyt sevgisi kişiyi ibadet yükümlülüğünden kurtarmaz. Bilakis, daha fazla ibadete sebep olmalıdır. Çünkü seven sevdiğine benzemek ister. Sevdiğine uymayanın sevgisi ancak bir vehimden ibaret kalır. Namaz ve benzeri emirler, Peygamberimize ve Hazreti Ali'ye bile farzken, onlara tâbi olanlara nasıl farz olmaz! Hazreti Ali namaz kılar mıydı? Evet. Mescide girerken şehit edilmişti. Güzide evlatları Hasan ve Hüseyin namaz kılarlar mıydı? Yine evet. 
Ya daha sonraki imamlar? Onlar da kılarlardı. Şu halde ne anlamı olabilir “Alevilikte namaz yoktur” demenin! Evvel yok idi iş bu rivayet yeni çıktı! 


Namaz konusunda dinimizin emri gayet açıktır. İşte Nisa suresinden bir ayet: “Namazı dosdoğru kılın, muhakkak namaz, müminlere belirli zamanlarda yapılması gereken bir farzdır.” 


Şu ayet de Ankebut suresinden: “Namaz kıl, zira namaz her türlü kötülükten korur.” 


Peygamber Efendimiz, sahabelerine sorar: “Söyleyin bana, kapısı önünden bir nehir geçip de günde beş defa o nehirde yıkanan kişinin üstünde kir kalır mı?” 


“Hayır, asla kalmaz” dediler. 


O zaman şöyle buyurdu: “İşte namazın misali budur. Allah, bu beş vakit namaz sebebiyle bütün günahları siler, yok eder.” 


13.Kur'an, Hadis ve İslâm tarihi hususunda yeterli bilgiye sahip olmayan bir kısım Alevileri aldatmak için bozguncular tarafından ortaya atılan bazı yalanlar var. 


Birincisi: Sünni Müslümanların, Yezit isimli zalimin zulmüne taraftar olduğu yalanı... Oysa Sünniler, Peygamber Efendimizin “Güllerim, reyhanlarım, goncalarım” diyerek öpüp kokladığı sevgili torunlarına zulmeden zalimleri asla sevmezler. Kerbela faciası ve benzeri olayları gözyaşlarıyla hatırlarlar. Yezit ve Velit gibi adamları gaddar, zalim ve facir bilirler. 
Halis bir Müslüman onların zulmüne nasıl taraftar olur! 


İkincisi: “Kur'an aslını koruyamadı” demeleri. Ne çirkin bir iftira! Allah, “Kur'an'ı biz indirdik, koruyacak olan da Biziz” buyurmuşken böyle bir cinayeti kim işleyebilir? Kur'an, Allah kelâmıdır. Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimize yirmi üç yılda nazil olmuştur. İnen ayetler hemen yazılmıştır. Kâtiplerden biri de Hazreti Ali Efendimizdir. Tahrif iddiası, başta Hazreti Ali olmak üzere, bütün sahabelere iftiradır. Allah kelamını eksiltmenin veya artırmanın “küfür” olduğunu bilen sahabeler böyle bir cinayete nasıl teşebbüs ederler? 
Öyle olsa, diğer sahabeler buna göz yumarlar mıydı? Onlar ki, “Benim sahabelerim yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtuluşa erersiniz” hadisiyle övülmüş insanlardır. 


Üçüncüsü: “Ali, kendini sevenlerin namazını kıldı” demeleri. Şüphesiz, bu yalanın maksadı bazı safdil Müslümanları namazdan uzaklaştırmak. Aklı başında bir Müslüman, bu sözü duyunca sadece güler geçer. Bilir ki, Hazreti Ali radıyallahu anhın ömrü sınırlıdır. 
Milyonlarca kişinin namazını kılmasına imkân var mı? Kaldı ki, birinin namaz kılmasıyla, başkası sorumluluktan kurtulamaz. Bakara süresindeki, “Herkesin kazandığı hayrın sevabı kendinedir ve yaptığı fenalığın zararı da yine onadır” ayetin bu hakikati açıkça gösteriyor. 
Hadisin ifadesiyle “dinin direği” olan namaz, bu gülünç iddialar yüzünden nasıl terk edilir? 
Tembellik sebebiyle ibadeti terk etmek ise büsbütün başka bir meseledir. 


14.İhtilaftan medet umanlar var. Memleket tarlasına nifak tohumları ekiliyor. Koyun postuna bürünen kurtlara dikkat etmek şart oldu. “Müminler kuşkusuz kardeştirler” ayetinin hükmüne her zamankinden daha ziyade muhtacız. 


Teferruatta farklılık gösteren noktaları rafa kaldırmanın zamanı gelmiştir. Sahabeler arasındaki olayları tartışmak ne farzdır, ne de sünnet. Dedikoduların ise günahtan başka meyvesi yoktur. Ayrılıktan bozguncular istifade eder. Müslümanları parçaladıktan sonra, birini diğeri aleyhinde kullanmak istiyorlar. Günü gelince o âleti de kıracaklar. Dinimiz hakkı için onlara fırsat vermeyelim. Binlerce birlik cihetimiz var, biz niçin birlik olmayalım? 


İlahımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir, kıblemiz bir, vatanımız bir iken biz niçin bir olmayalım? Birlikten dirlik doğar. Dinimizin emrine uyup sımsıkı kenetlenme vaktidir artık. 
İslâmiyet hem dünya, hem de ahiret hayatımızın ruhudur. Manası barıştır, sevgidir, kardeşliktir. Dinimiz, ölüm karşısında yegâne sığınağımızdır. Ecel söz konusu olunca susmak zorunda beşeri fikirler kabir kapısında sönmeye mahkümdur. 

15. 

Yapmamız gereken ilk iş, dinimizi öğrenmek. Kulaktan duyma bilgilerin zararını çok gördük. 
Peşin hükümlerden sıyrılıp, hakikat aşkıyla araştırmalar yapalım. Dinin temel kaynakları olan Kur'an ve Hadis önümüzde duruyor. 

Peygamber Efendimizin tavsiyesini hatırlayalım: 

“Size iki şey bırakıyorum, onlara uyduğunuz müddetçe sapmazsınız: Kur'an ve Sünnetim.” 


Bu hadis temel kaynaklarda şu lafızlarla da yer almıştır: 


“Size iki şey bırakıyorum, onlara uyduğunuz müddetçe sapmazsınız: Kur'an ve Ehlibeytim.” 


Kur'an, insanı her iki cihanda aziz edecek düsturlarla doludur. Sünnet ise, Peygamber Efendimizin nurlu yoludur. On İki İmam namıyla meşhur kâmiller bir ömür hep bu yolu izlediler. Allah için, Muhammed için, Kur'an için nice çilelere katlandılar. 


Dünya bir misafirhanedir. İnsan ise fani bir yolcudur. Şu kısa ömür vazifelerle dolu. Allah rızası ve ebedi cennet burada kazanılacak. Bu fırsat bir kere verilmiş. Yolculuğumuzun geri dönüşü yok. Kabir bizi bekliyor. Dünyanın ne malı, ne de makamı orada beş para etmiyor. Şu halde manevi azığımız iman ve ibadet olmalı. 


Kardeşçe yaşayalım. Muhabbet, gıdamız olsun. İslâm binası “Müslüman'ım” diyen herkesi içine alacak kadar geniştir. Hem dünyayı, hem de ahireti birbirimize dar etmeyelim. Bizi bekleyen sonsuz hayata doğru el ele yürüyelim. 


Ve... “Gelin canlar bir olalım!” 
Son Söz 


Son sözüm mührü elinde tutanlara... Alevilik, ülkemizin bir gerçeğidir. Büyük bir mesele olarak önünüzde durmaktadır. Sorunlar yok sayılmakla yok olmazlar. Sorumlu davranmak zorundasınız. Yirmi yıllık gözlem ve incelemelerimden süzülen şu tavsiyelerime kulak veriniz: 


1. “Sünniler” tarafından yapılacak düzenlemeler asla kabul görmez, en başta bunu bilmelisiniz. Alevi büyüklerinin katılımıyla çalışmalar yapılmalı ki müsmir olsun. Alevilik konusundaki nihai kararı Aleviler vermeli. Bu İslâmi yorum biçiminin fıkhını, ilkelerini, kurallarını kendileri tedvin etmeliler. 


2. Tüm Alevilerin değilse bile ekseriyetin kabul edeceği bir Alevilik tanımı meydana çıkmalı. 
Bunun için, Alevilik hakkında bilgi sahibi şahıslardan bir heyet kurulmasına zemin hazırlayın. 
Bu heyete Aleviler tarafından kabul gören başka âlimler de katılabilir. İlim kurulları “Alevilik nedir?” sorusunun cevabını araştırsınlar. İlkelerini, kurallarını, uygulamalarını tedvin etsinler. 
Çalışmaların sonuçlarını kitaplar halinde yayınlasınlar. 


3. Diyanet kurumunda güçlü bir Alevilik bölümü oluşturun. Bırakın Alevi Müslümanların manevi sorunlarıyla bunlar ilgilensinler. İbadet yerlerinin inşası ve tanzimi işine de yine bunlar baksınlar. Süre gelen tek tipleştirme anlayışının meşum sonuçları ortada. Halkınıza güvenin. Daha fazla özgürlük verin. Kaygılanmayın. Hiçbir sonuç şimdikinden fena olmayacaktır. 


4. Alevilerin çoğu “cami” yerine “cem evi” ismini benimsiyor. “Peygamberimiz zamanında cami yoktu, mescit vardı” diyorlar. Bu hassasiyeti göz ardı etmeyin. İsimleri tartışmanın kimseye bir yararı yok. “Cami ortak ibadet yeridir” demekle de iş bitmiyor. Kalbinde “mescit” olan bir “cem evi külliyesi” Alevi Müslümanları memnun eder. Bunun modeli tarihimizde vardır. Yanında dergâh bulunan camiler yapılmış. Merkezinde mescitler olan cem evleri yapılabilir. 


5. Alevi din adamlarının yetişmesi için ilahiyat fakültelerinde öğrenim imkânı sunun. 
Müstakil kürsüler kurun. Mastır ve doktora çalışmaları yaptırın. Alevi bilginler ve hocalar yetişsin. Cem evi mescitlerine buralardan yetişecek imamları tayin edin. Bunların yetişmesi zaman alacaktır. Geçiş döneminde mevcutlardan yararlanın. Dedelere imkânlar sunun. 


6. Bu konudaki teşebbüsleriniz toplumsal barış için zemin hazırlayacaktır. Demokrasi tekâmülünün önemli bir adımı olacaktır. Avrupa serüveninin de en hassas süreçlerinden biri... 
Fakat bunlar hikmetlerdir, neticelerdir, hakiki sebepler olamazlar. Çalışmalarınızı güncel politikaların rengine boyamayın. Mesele her şeyden önce dinidir. İhlâs gerektirir. Samimi davranmazsanız muvaffak olamazsınız. Muhlis olursanız Allah da size yardım eder. 
Vesselam! 


Not: Pir Sultan Abdal, Kul Himmet ve Kul Hüseyin gibi Alevi öncülerinin şiirleri, Cahit Öztelli tarafından hazırlanan ve Özgür Yayınevi tarafından yayınlanan “Pir Sultan Abdal” ve “Pir Sultanın Dostları” adlı kitaplardan alınmıştır. Aynı şiirler pek çok kaynakta da bulunmaktadır. Keza başka Alevi Bektaşi şairlerin de bu mealde şiirleri vardır. Dileyen araştırıp görebilir. 


ALEVİ NE DEMEKTİR? 
Mehmed Kırkıncı- Şubat 2008 374. Sayı-Zaferdergisi 


Kelime manasıyla Alevi; Hz. Ali'yi seven ve ona mensup olan kişi demektir. Hz. Ali'yi sevenler, başlıca iki gruba ayrılırlar: Hasbi ve samimi taraftarlar ve siyasi taraftarlar. 
Bunlardan birincisi, ona Allah için muhabbet göstermişlerdir. Bu muhabbet safi, net ve durudur. Kaynağı salâbet (sağlam) ve hamiyet-i diniyedir. Bu hasbi taraftarlar, Hz. Ali'ye (ra) iki nokta-i nazardan teveccüh göstermişlerdir. Birincisi Hz. Ali'nin (ra) yüksek kemalâtı ve üstün meziyetleridir. Onun fazilet ve kemalâtı, takva ve ubudiyeti, müminlerin kalb ve dimağlarında, muhabbet ve takdire inkılâp etmiştir. İkincisi, Hz. Ali'nin (ra) Ehlibeyt silsilesinin mümessili olmasıdır. Müslümanlar o silsilenin başı olan Hz. Ali'ye (ra) samimi bir muhabbet ve derin bir saygı göstermektedirler. 


Bu iki cihetten kaynaklanan muhabbet, Kur'an ve Sünnet çizgisine uygundur. Dine gölge değil, vesile olmaktadır. Meşrudur, maküldür. Fıtri, hasbi ve samimidir. Hz. Resülullah (sav), istikbâlde ortaya çıkacak fitne ve fesatlarda, Hz. Ali'yi (ra) ümmet nazarında ithamlardan korumak için onun kemalât ve meziyetlerini ehemmiyetle şöyle nazara vermekte: 


“Ben kimin dostu isem, Ali de onun dostudur.” 
“Ali'yi yalnız mü'minler sever, ona yalnız münafıklar buğzeder.” 


“Ben size iki şey bırakıyorum: Kur'an ve Ehl-i Beyt'im. Bunlara temessük ederseniz, kurtulursunuz” gibi hadis-i şerifleriyle bu iki ciheti tescil ve ilân etmektedir. Hz. Resülullah'ın (sav) bu takdirkâr beyanları, onun kemalâtına bir hüccet ve delil teşkil eder. Bu emr-i Peygamberi'den dolayı başta Sahâbe-i Kiram olmak üzere bütün Müslümanlar, Hz. Ali'ye (ra) ve Ehl-i Beyt'e teveccüh göstermişler ve o silsile-i azimeyi hasbi olarak sevmişlerdir. Bu manada Hz. Ali'yi (ra) sevmek, dini sevmek, Hz. Peygamber'i (sav) sevmek demektir. 


İkinci grup taraftarlar ise, onu siyasi manada sevenlerdir. Bunlar arasında ciddi bir hedef birliği yoktur; her biri, ayrı bir sebeple Hz. Ali'ye (ra) taraftarlık gösterirler. 


Bilindiği gibi, siyasi tercih ve taraftarlığın kendine mahsus bir mantık ve bir hedefi vardır. 
Genellikle, siyasi faaliyetler, ister istemez siyasi varlığın tesciline ve devamına hizmet edebilecek muhtelif sâiklerin emir ve kontrolüne girer. Bilhassa siyasi tansiyonun yükseldiği zamanlarda, siyasi faaliyetler içerisinde tarafgirlik, menfaat, rekabet, kıskançlık, kin, hased, 


hırs, soy-sop taraftarlığı gibi hisler, şiddetli ve acımasız bir biçimde ortaya çıkar. İçtimai bünyede bir çatışma iklimine girilir. Hareket noktaları birbirinden farklı birçok fikirler, aynı hedefte birleşebilir. Siyasi taraftarlık şekil ve satıh üstü hedefler açısından bir birlik ruhu gösterirken, gerçek cephesiyle, yani gaye ve niyet itibariyle birbirinden farklı ve dağınıktır. 
Siyasi taraftarlar, bir yığını andırır. Bu yığında farklı keyfiyette hizipler, gruplar mevcuttur. 
Genelde her grup, her siyasi hizip, kendi maksadını tahakkuk ettirmek için siyasi kitleye güç ve kuvvet katar. Bu sebeple, siyasi tercih ve tarafgirlikte, fikri ve hissi bir insicam yani uygunluk bulunmaz. 


Peki Alevilik bir fırka veya mezhep midir? 


Alevilik aslında bir fırka veya mezhep değildir. Âl-i Beyt'in muhabbetini esas alan bir tarikat şeklinde ortaya çıkmıştır. 


Mes'elenin tarihi seyrine baktığımızda Aleviliğin bir tarikat şeklinde gelişmesi şöyle olmuştur: 


Timur, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bâyezid'i yendikten sonra, Anadolu'dan aldığı otuz bin kadar esiri İran'a götürmüştü ve bunları Erdebil'e yerleştirmişti. Bunlar, zamanla Erdebil Şeyhi olarak bilinen Şeyh Ali'ye intisap ettiler ve ondan tarikat dersi aldılar. Bir süre sonra Timur, ara sıra Ziyarete gittiği Erdebil Şeyhi'nin kendisinden bir arzusu olup olmadığını sorduğunda, şeyh: “Hiçbir dileğim yok, sadece Anadolu'dan esir olarak getirmiş olduğun Türkleri serbest bırakmanı istiyorum.” dedi. Timur, şeyhin bu arzusunu memnuniyetle kabul etti ve onları serbest bıraktı. Bu esirler, bu vesile ile, şeyhe olan muhabbetlerini aşırı derecede ziyadeleştirdiler. Şeyhin bu sofilerinin bir kısmı Anadolu'ya döndü, bir kısmı da Erdebil?de kaldı. 


Erdebil Şeyhi, Anadolu'ya dönen bu müritleriyle alâkasını devam ettirdi. Bu tarikatta Hz. Ali (ra) muhabbeti esas alındığı için, bu tarikata devam edenler, Hz. Ali (ra) sevgisi ile tamamen boyandılar. Bunlara bu vasıflarından dolayı Alevi denildi. 


MADDE, EVRENİ AÇIKLAMAYA YETMEZ! 
Prof. Dr. Yunus Çengel-Şubat 2008 374. Sayı- Zaferdergisi 


Müsbet ilmin kaynağı gözlemdir, kamçısı da merak ve sorgulamadır. İlmin gelişmesi önündeki en büyük engel ise şartlanmadır ve onun da kaynağı her şeyin üzerine siyah bir cehalet örtüsü çeken alışkanlıktır. İki şeyi her zaman birlikte görmeye alışan bir insan, zamanla bu iki şeyi birbirinin parçası veya birini diğerinin kaynağı olarak algılar ve biri olmadan diğerinin olamayacağı hissine kapılır. Zamanla betonlaşan bu önyargıları kırmak gerçekten çok zordur. 


Çevremizi ve varlıkları algılamamızda genellikle beş temel duyumuza (görme, işitme, koklama, tatma ve dokunma) dayanırız. Bu beş duyu da maddeyle ilişkilidir. Yani maddesi olmayan bir şeyi (akıl ve sevgi gibi) göremeyiz ve yine maddesi olmayan şeylere dokunamayız. 


Bunun sonucu olarak maddeyi gerçek varlık, maddesi olmayan şeyleri de adeta hayali varlıklar veya maddi etkileşimlerin tezahürleri olarak görürüz. Aslında madde olarak algıladığımız her şey atomaltı parçacıklardan galaksilere, mikroplardan insana kadar madde 


ve mana karışımıdır ve adeta madde ve mana iplikleriyle dokunmuş bir kumaştır. Ve esas olan madde değil, manadır. Madde sadece manaların beş duyumuz tarafından algılanmasını mümkün kılan kılıf veya elbisedir. Yani mana öz, madde ise kabuktur. Mana zaman ve mekân üstü, madde ise zaman ve mekâna ve dolayısı ile fizik kanunlarına tabidir. 


Bir örnek vermek gerekirse, canlıların temel yapıtaşı olan atom veya moleküllerde (veya onların da temel yapıtaşları olan parçacık veya dalgalarda) hayat diye bir unsur yoktur. 
Yapıtaşında olmayanın bütününde olamayacağına göre, hayat, madde olamaz. O halde hayat, madde dışı bir şeydir, yani manadır ve zaman ve mekâna tabi değildir. O zaman evrende yaygın bir “hayat” katmanı veya ışığı vardır ve bu hayat ışığını alabilen her şey maddi vücudu olsun veya olmasın canlıdır. Gözlemler, dünyadaki tüm canlıların ortak vasfının su içermeleri olduğunu gösteriyor. Bu yüzden başka gezegenlerde hayat aramak, su arayarak yapılır. Ama su, hayatın kaynağı değildir ve olamaz. Çünkü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşan su molekülünde hayat diye bir unsur yoktur ve suyun kendisinde olmayan bir şeyin kaynağı olduğu iddiası abestir aynen rengarenk pırıltılarıyla göz kamaştıran elmasın ışık kaynağı olduğu iddiası gibi veya televizyon aletinin, ekranında görülen görüntülerin kaynağı olduğu iddiası gibi. Yapısında su olan bir varlık hayat ışınını alabiliyorsa canlıdır, yoksa değildir. 


Benzer şeyler görme, koklama, işitme, sevgi, şefkat, düşünme, bilgi, güzellik, şifa vs için de söylenebilir, çünkü bunların hiçbiri maddenin temel yapıtaşlarında yoktur. Mesela bir gül ile gülün ezilmesinden oluşan bir çamur, madde olarak tamamen aynıdır. İkisi arasındaki her fark güzellik gibi madde dışı, yani manadır. Gülü güzel yapan herhalde atomlarındaki güzellik değildir. Zira canlı bir güldeki bir hidrojen veya azot atomu ile ezilip çamur haline getirilmiş bir güldeki hidrojen veya azot atomu tamamen aynıdır elmas ile grafitteki karbon atomlarının aynı olması gibi. Parçalarında olmayan bir şey bütününde olamayacağına göre (korunum kanunu), gülün güzelliği kendisinden yani maddesinden değil, dışarıdan gelir aynen elmasın göz kamaştıran pırıltılarının dışarıdaki bir ışık kaynağından geldiği gibi. Gül ve diğer güzel şeylerin özelliği, bu güzelliği alıp yansıtabilmeleridir aynen elmasın özelliğinin ışığı alıp büyüleyici bir şekilde yansıtabilmesi olduğu gibi. Bu da evrende madde (ve zaman) ile ilgisi olmayan yaygın bir güzelliğin, ve dolayısıyla bir güzellik katmanının, olmasını gerektirir. 
Eski Yunanlılar bile bu manayı hissetmişler ki bu katmanı “güzellik tanrıçası” Venüs veya Aphrodite olarak kutsallaştırmışlardır. 


Bütün bunların beynin harikalığının bir sonucu olduğunu söyleyenlere hatırlatmak lazım ki, beynin de temel yapıtaşları atom veya moleküllerdir (veya onların da temel yapıtaşları olan elektron, proton ve nötron parçacıkları veya dalgalardır) ve ne dalgada ne de parçacıklarda bahsettiğimiz hiçbir hasiyet yoktur. Beyin ile bir taş parçasının malzemesi tamamen aynıdır (her ikisi de elektron, proton ve nötronlardan oluşur). O yüzden beynin gösterdiği farklılık maddesinden değil, alıp yansıttığı manasındandır. 


Biz her şeyi kuvvet, sevgi, öfke, şuur ve hatta hayat, görme, koklama, işitme vs ancak etkileri maddede görülünce algılayabiliyoruz ve tabii olarak her şeyin kaynağının madde olduğu yanılgısına düşüyoruz. Pek de sorgulamadan kendimizi içinde bulduğumuz bu önyargı, günümüzde de bilimin üzerine kurulduğu platformu oluşturmaktadır. Günümüz bilim dünyasının ciddi bir saplantısı, her şeyin kaynağının madde veya onun eşdeğeri enerji olduğu önkabulüdür. Bu da bilimde tıkanmalara ve çıkmazlara yol açmaktadır. Bilim dünyası artık fark ve itiraf etmelidir ki maddenin temel yapıtaşı olan parçacık veya enerji dalgasında kuvvet, irade, hayat, şuur, görme, sevgi, güzellik vs gibi şeyler yoktur ve temel yapıtaşlarında olmayan, bütününde olamaz. Artık evrenin madde-enerjiden oluşan tek katmanlı olduğu yaklaşımının bırakılıp çok katmanlılık, yani varlıkların madde ile beraber kuvvet, irade, hayat, 


şuur, görme, sevgi, güzellik vs gibi birbirinden bağımsız madde dışı yani mana katmanlarından oluştuğu görüşü ciddi olarak dikkate alınmalıdır. Bu görüş, müsbet ilmin kaynağı olan gözlemlerle tam uyumludur. 


Elmasın hakikati, ancak parıltıların karbon atomlarından değil, elmas dışındaki bir ışık kaynağından geldiği fark edilince anlaşılır. Televizyonun hakikati, değişik yayınların aletin içinden değil, dışındaki onlarca yayın katmanından geldiği görülünce, yani televizyon aletinin yayınların kaynağı değil sadece alıcısı olduğu fark edilince anlaşılır. Eşyanın da hakikati, maddedeki kuvvet ve hayat gibi onlarca madde dışı pırıltıların maddenin parçacıklarından değil, madde dışı katmanlardan geldiği fark edilince anlaşılacaktır. İnsanlık için gerçek aydınlanma o zaman başlayacaktır. 


İNSAN GENETİK OYUNCAK MI? 
Ömer Baldık-Ocak 2008 373. Sayı- Zaferdergisi 


Çocukken hiç lego oynadınız mı? Gerçekten zevkli bir oyundur lego. Parçaları birleştirirsiniz, at olur, araba olur; söker takarsınız başka bir şey olur. Ama legolara bir şey olmaz. Yap-boz tahtasının dayanıklı yapıtaşlarıdır onlar. Tıpkı atomlar gibi! Atomları da kâinatın yapıtaşları olarak telakki eden bir anlayış, esasında Eski Yunan'da vardı. Atomcu felsefe, atomları yeryüzünün yapıtaşları olarak görüyordu. 


Ortaçağ'ın sonuna geldiğimizde bu defa Rönesans, bu fikriyatı yeniden besledi. Rönesans ile birlikte, insan öne çıkarılıp kâinat onun karşısında savunmasız bırakıldı. Sanayi Devrimi’ yle de, arzdaki tabii unsurlar tam bir hercümerce uğradı. Toprak ve su, kimyasal madde atıklarıyla; hava ise zehirli gazlarla kirletildi. İlâhi bağlarından koparılmış bir kâinat, kurdun karşısında kuzunun durumu neyse, insanın karşısında o konuma itildi. 


Halbuki, hakikatte durum tam aksidir. İnsanın kâinat karşısındaki konumu, kurdun karşısındaki kuzu misalidir. Yeryüzünde giriştiği yaratılış ve fıtrata aykırı her müdahalesinde insanoğlunun, tokat yemekten kurtulamaması bunun en güzel kanıtıdır. Çok değil, bir on yıl kadar önce, İngiltere'de ineklere ot yerine öğütülmüş kemik yedirilince, danalar delirmişti hatırlayacağınız üzre. Kurbanı vahşet olarak lanse edenler, İngilizlerin o deliren büyükbaş hayvanları arsalarda toplayıp yaktıklarını TV'de gördüklerinde ne düşündüler acaba? 


Örnekler o kadar çok ki! Meselâ anne sütü, neredeyse 1980”lere kadar mama karşısında hükmen yenik ilân ediliyordu. O hale getirilmişti. “Sütte demir yok, şu yok, bu yok” denilerek sun'i zengin karışımlı mamaların ticareti yapılıyordu. Sonradan anlaşıldı ki, bebek doğduğunda zaten kendisine altı ay yetecek kadar annesinden demir stoku almış olarak doğuyor. Altı aydan sonra da, et suyu ile yavaş yavaş dışarıdan da demir almaya başlıyor. 
Şimdi, tüm doktorlar bas bas bağırıyorlar “Anne sütü! Anne sütü!” diye. Bebeğin hastalıklara karşı bağışıklık sistemini anne sütünün ayakta tuttuğunu gördüler çünkü. 


Yine, eskiden, elmalar çürük diye şikâyet ediyorduk. Kimyevi ilaçlarla şimdi “sağlam” ve hormonlu elmalar satın alabiliyoruz. Ama her ne hikmetse, o eskiden dudak büktüğümüz çürük elmalar, şimdi “doğal elma” reklâmıyla bizim yediğimiz elmalardan daha pahalıya satılıyor. Üstelik her yerde de bulunmuyor. 


Son yıllarda iyice belirginleşen “doğala dönüş hareketi,” aslında, geçmişte yapılan hataların itirafı bir bakıma. Bu dünyanın suyunu, havasını, toprağını bozmanın nasıl bir fatura 


çıkardığını yaşadı insanoğlu. Ozon tabakasının delinmesinde yaşadı, nehirlerde toplu balık ölümlerinde yaşadı, küresel ısınmada yaşıyor bugün. Ama insan bu işte! Bir yanı doğruyu görse de, diğer yanı ısrarla yanlışa batmaya devam ediyor. Ne kadar akıllıyım dese de, aklı kıt olduğu gibi hafızası da zayıf. Olayları kuşatamadığı gibi saniyesinde unutabiliyor. Önünde buzulların eridiğini görünce, her şeyi bir kenara fırlatıp, hemen denizin altına bayrak dikme yarışına girişiyor. 


Oysa kâinat karşısında doğru olan tutum, her şeyden önce, Yaratıcının bir eseri olarak ona saygı duymaktır. Yeryüzüne gasp edilmiş bir mal ya da kesilip biçilecek bir parça kumaş nazarıyla bakamaz insanoğlu. Onun ilmi kudreti sonsuz bir Sanatkâr'ın eseri olduğu, sayısız hikmetle beraber yaratıldığı ve idare edildiği bilinmelidir. 


Gelgelelim, insanlık sanki bu tecrübeleri hiç yaşamamış gibi, genetik biliminde son yıllarda iyice belirginleşen bilgi ve teknoloji birikimi, bir kere daha fıtrat kanunlarının sınırlarını zorlayacak biçimde yeni oluşumlara zemin yapılmaya çalışılıyor. Genom Haritası, klon koyunlar (Kınalı ile Zarife'yle bizim de oldu çok şükür!), tüp bebek, sperm bankaları, kök hücre derken dünya kamuoyu iyiden iyiye kuşatıldı. Bu kuşatılma kimilerini bir beklenti içine sokarken çoklarını da kaygılı bir bekleyişe itti. Bu konularla ilgili detaylı bilgileri Zafer Araştırma Grubu'nun hazırladığı Biyolojik Tehlike ve Ahlâk yazısında bulabilirsiniz. Benim burada vurgulamayı istediğim nokta şu ki, genetiğe yön veren bilim adamlarının kâinat algısı, yüksek ahlâki şuur ile bütünleşmedikçe, insanoğlunu çok zor bir geleceğin beklediğidir. 


Zira, zayıf ahlâklı bilim adamı tipi, bilim-ticaret ilişkisinin iyice azdığı günümüz şartlarıyla birleştiğinde, önümüze akla hayale gelmedik tehdit ve tehlikeler çıkaracağını tahmin etmek zor değil. Daha şimdiden erkek ve kadın üreme hücreleri ticari bir mal olarak işlem görmeye başladı. Henüz yaygınlık kazanmasa da, “kiralık anne” “emanet anne” isimleri altında rahimlerin para karşılığı başkalarına kiralanmasının önü çoktan açıldı. Gen müdahaleleriyle (bozuk genlerin defedilmesiyle) üstün insan projeleri hayalleri, gen tacirlerinin şimdiden başını döndürmeye başladı. 


Biyolojiyi insanın ruhi varlığından ayrı görerek girilen bu yol, başta insan psikolojisi olmak üzere, aile ve toplum yapısını da derinden sarsıcı potansiyelleri içinde barındırıyor. Çünkü biyoloji bir ağacın kökü ise, psikoloji (ruh) o ağacın toprak üstünde kalan kısmıdır. Dalı meyveyi düzelteceğim diye ağacın kökünde yapılacak ufak bir oynama, toprak üstünde (insan ruhunda, aile ilişkilerinde ve toplum hayatında) ucube meyveleri netice verecektir. Ve biyoloji mutasyona uğratıldığında, bundan geriye dönüş de mümkün olmaz. İnsan türü zombileşir. 


Eğer sorsalardı, “Yaşadığımız yüzyılda insanoğlunu felâkete sürükleme potansiyeli en yüksek ütopya nedir?” diye hiç tereddüt etmeden, üstün insan ve toplum hülyaları derdim. Çünkü biyolojik kökenimize müdaheleyi en çok bu hülyalar özendiriyor. 

Şunu bilelim ki gizli şükürsüzlük ve şirk bulaşığı fikirlerle beslenen bu biyolojik tehlikeye karşı elimizde bir tek sermaye var; o da mevcut yaratılışın takdir edilerek şükre vesile kılınmasıdır. Ve en başta kâinatın yaratıcısına teslim edilmesidir. 

Ama bunun için önce nefislerin Ona teslim olması gerekiyor. 


BİYOLOJİK TEHLİKE VE AHLÂK 


Zafer Araştırma Grubu-Ocak 2008 373. Sayı 


Hücre çalışmalarının tarihi seyri nasıldır? Bu çalışmalar sayesinde pek çok hastalığın tedavisi mümkün mü? Kopyalama nedir? İnsanın kopyalanması, yaratma anlamına gelir mi? Kök hücreyle tedavi nasıl oluyor? Kopyalamanın ne tür sakıncaları olabilir? Biyolojik tehlikenin boyutları nelerdir? Ahlâk ve İslâmi açıdan bu meseleye nasıl yaklaşılmalı? 


Hücre çalışmalarının tarihi seyri 


Bu konuda ilk bilgiler, herkesin bildiği Mendel kanunlarına kadar gitmektedir. Mendel, ilk olarak canlıların bazı özelliklerinin nesilden nesile, hücrelerin içindeki çekirdekler tarafından taşındığını iddia etmişti. Yani, insanın yapısını teşkil eden 100 trilyon hücrenin içindeki çekirdekler, insanın bütün özelliklerini taşıdığı biliniyordu. Aynı zamanda veraset özelliği de içermektedir. 1951 yılında, Crick ve Watson adında iki genç, çekirdeğin içindeki genetik bilgileri, yani irsiyet bilgilerini bularak buna “DNA molekülü” adını verdiler. 


DNA molekülleri çok dar ama çok uzundur. Bu uzunluklarını telafi etmek için sarmal halde yaratılmıştır. Bunların aralarındaki bağlantıları teşkil eden (ip merdiven gibi) baz dediğimiz protein tabiatında bağlar vardır. Bunlara da genetik bilgiyi taşıyan harflerden ibaret gibi bakılabilir. 


İnsanın yaratılış kitabında kullanılan dört tane harf vardır. Bunlar dört maddenin ilk harfleridir: Adenin, Timin, Citozin ve Guanin. A, T, C, ve G harfleri, bu sarmalların içerisinde çeşitli dizilişlere girmek suretiyle, (nasıl harfler çeşitli dizilişle kelime ve cümleleri teşkil ediyorsa) bilgi cümlelerini, yani genleri teşkil etmektedir. Bir DNA molekülünün içinde bu harflerden sayısız miktarda var; belirli şekillerde dizilerek, belirli bilgileri vermektedir. İşte, bu cümleler genlerdir. 


Crick ve Watson, harflerin ne olduğunu tespit ettiler; ancak, o harflerin kaç tane olduğunu, kaç tane cümle ifade ettiklerini bilmiyorlardı. Amerika, İngiltere, Japonya, Almanya ve Fransa gibi belli başlı ülkelerin bilim adamları, 50 yıldan beri bu bilgileri arıyorlardı. Son on yılda bu çalışmalar daha da hızlandı. Bilgisayarın devreye girmesiyle, önce harfler, (2000 yılının Haziran ayında) daha sonra da bu harflerin kaç cümle oluşturduğu tesbit edildi. 
Nihayet, 2004 yılından itibaren cümlelerin de hangi mânâları ifade ettiği hakkında bilgi sahibi olmaya başladık. 


Hastalıkların tedavisi açısından hücre çalışmaları 


Baştan ifade etmek gerekirse, sadece genlerle ilgili olarak husule gelen hastalıkların sayısı bir elin parmakları kadar azdır. Bunlar, Hemofili, Akdeniz Anemisi, Hungtingon Koresi gibi hastalıklardır. Diyabet, kalp hastalıkları, Alzheimer, Parkinson ve kanserlerin genetikle ilgileri vardır; ancak bu ilgi, birçok genledir. O genler sadece bu hastalığa karşı yatkınlığı veriyor. 
Hastalığı tetikleyen dış faktörlerdir. Bir örnek vermek gerekirse, akciğer kanseri temayülü birçok insanda vardır. Ama akciğer kanserine daha çok sigara içenler ve pis havalarda yaşayanlar yakalanır. Akciğer yahut diğer kanserlerin ortadan kaldırılması sadece genlerle ilgili değildir. Diyabet sadece genlerle ilgili olarak tedavi edilmez. Tedavinin gerçekleşebilmesi, diyabet hastasının perhizine, kilosuna dikkat etmesine bağlıdır. 


Ayrıca, günümüzde dünyayı tehdit eden AİDS, SARS gibi hastalıklar mikrobik hastalıklardır. 
Bunların genetikle doğrudan bir ilgisi yoktur. Alzheimer hastalığının bir tipi dışında diğer tiplerinin genetikle ilgisi yoktur. Mesela, ihtiyarlık bunamasının genetikle ilişkisi çok azdır. 
Genetik mühendisliğiyle hastalığı ortadan kaldırmanız mümkün değildir. Ancak, 5-6 


hastalığın tedavisinde yararlı olabilir. Bunun anlamı şudur açıkçası: Dünyada ebedi yaşamak mümkün değil! “Her nefis ölümü tadacaktır.” 


Bilimsel verilere göre, hücrelerin bölünmesi ve yenilenmesi belirli bir süre devam ediyor. 
İnsanların DNA sistemlerinde hücrenin çoğalmasını temin eden telomer denilen bir ek vardır. 
O telomer, beyin ve kalp hücresi dışında bütün hücreleri 200 defa yeniler. Cildimizi her yıkayışımızda bir çok hücre dökülür ve yerine yenileri gelir. O telomer her bölünmede biraz daha kısalmaktadır. İnsan 90-100 yaşına geldiği zaman sıfırlanır, ondan sonra artık DNA sistemi bölünemez. Bölünemeyince hücre yenilenemez ve hiçbir hastalığınız olmadan vücut solup gider. Hayatı ilelebet uzatmak mümkün değildir dolayısıyla. Nitekim, yaşlanmış bir insanın gözlerinin feri kaçmış, yüzü mumyalaşmıştır. Yavaş yavaş mum gibi erimeye başlamıştır. Bu aşamadan sonra ne kadar tedavi edilirse edilsin, ömür biter. İnsanların çoğunun yüz yaşına gelmeden ölmeleri, bunun en iyi göstergesidir. 


Sonuç olarak, sadece genlere bağlı olarak tedavi yapabilmek, hele hele bu çalışmalar sayesinde ölüme çare bulmak gibi ütopik hayaller asla gerçeği yansıtmamaktadır. 


Kopyalama nedir? 


Her insanın hayatının başlangıcı olan tek hücrenin yarısı anadan yarısı da babadan geliyor; döllenmiş bir hücre oluyor. O hücre sonra, devamlı çoğalarak 16 hücreye bölünüyor. Bütün bu hücreler birbirinin tıpatıp aynıdır. Yani en ufak bir farkları yok, ne yapıları, ne görünüşleri, ne de içindeki bilgiler birbirinden farklıdır; hepsi birbirinin aynıdır. İlahi Kudret'in bir tecellisi olarak, birden bire o gebelik başladıktan sonra hücrelerin içinde bir telaş başlıyor. 
Sabit olan hücreler hareket haline geçmeye başlıyor, kimileri yukarı çıkıyor, kimileri yanlara göç ediyor. Bir bakıyorsunuz yukarıya çıkanlar beyni, gözleri, kaşları oluşturuyor; aşağı gidenler bacakları, mideyi oluşturuyor. Hangi kudret, hangi bilgi aynı olan bu hücrelerin bir kısmına beyni, bir kısmına gözleri ve bir kısmına da ayakları yaptırıyor? Bütün bunlar İlahi Kudretin tecellisinden başka bir şey değildir. 


İlk hücrede bir insanın bütün özelliklerinin şifrelenmesi, anneden ve babadan gelen 23’şer kromozomla mümkün oluyor. Yani ilk hücrenin çekirdeğinin içinde yer alan kromozomlar insanın programı niteliğinde. Çocuğun anneye benzeyen tarafları ve babaya benzeyen tarafları var. İşte kopyalama, o ilk hücrenin çekirdeğinin yerine, başka birisinin hücresinden alınan çekirdeğinin yerleştirilmesi mantığı ile yapılıyor. Bu hücre çoğaldığı zaman çekirdek kime aitse onun özelliklerini taşıyan bir canlı oluşmaya başlıyor. 


Kopyalama önce bir koyun üzerinde gerçekleşmişti. 1997'de İskoçya'da dişi bir koyundan alınan yumurtacık hücresi içerisine, kopyalanmak istenilen koyunun bir hücresinin çekirdeği yerleştirilmiştir. Daha sonra dişi koyunun karnına yerleştirilerek normal gebelikte olduğu gibi yavrunun büyümesi sağlanıyor. Bu şekilde yapılan çalışmalardan sonra doğan kuzu, yumurtacığı veren koyunun değil, çekirdeği veren koyunun tıpatıp kopyası oluyor. İşte Dolly, ilk olarak böyle üretilmiştir. 


Ayrıca kopyalama işi, fevkalâde zordur. Mesela, Dolly’nin doğabilmesi için 277 teşebbüs yapılmıştır. Yani 277 hücrede çekirdek değiştirilmiş, bunlar çoğaltılmış, 277 annenin rahmine yerleştirilmiş ve bunlardan sadece birinden yavru elde edilmiştir. Demek ki her kopyadan da bir ürün çıkmıyor. Çok zor bir işlem, çok zor tutuyor. Dolly?de 277 işlemde 29 gebelik sağlanmıştı. Bunlardan sadece birisi doğmuştur. Diğerleri, düşükle neticelenmiştir. 


Kopyalama, yaratma anlamına gelir mi? 


Hayvan klonlama olayı rutin olarak başarıyla yapılsa dahi bu kopyalama olayında canlının yeniden yaratılması değil, yalnızca çoğalma yönteminin değişmesi söz konusudur. Bir organizmadan diğerine sadece çekirdek transferinin yapıldığı bir olayı “yaratma” olarak anlamak çok komiktir. Bir evden diğerine ev eşyası taşıyan nakliyecilere evi yapan mühendis veya evin sahibi denilemeyeceği gibi, gen transferi yapan uzmana da yaratıcı denilemez. Veya bir CD'den diğer boş bir CD'ye kayıt yapan kişi nasıl ki bilgisayarı ve içindeki programı yaptığını iddia edemez, aynen onun gibi bir atomu dahi yapmaktan aciz bir uzman da canlı yarattığı iddiasında bulunamaz. Klonlama veya kopyalama olayı, Allah'ın (cc) yarattığı hücre, DNA, gen vs.'yi kullanarak ve yine yaratılış kanunları içinde kalınarak yapılan, ancak normal çoğalma yöntemine bir müdahale ve normalden sapmayı inceleme çabasıdır. 


Ayrıca belirtmek gerekir ki, Allah'ın yaratmasında birtakım hususiyetler söz konusudur. 
Onunla boy ölçüşmek cüretini gösteren insanın, evvelâ, hem varlığı, hem de bütün güç ve özelliklerinin kendinden, kendine mahsus, ezeli ve ebedi olması gerekir. İkincisi, o insan, yarattığını var olanlardan değil (çünkü var olanın fiziki, biyolojik, kimyevi... yapısını değiştirmek yaratmak değildir) yoktan yaratması gerekir. Üçüncüsü, yarattıklarında bir hikmet, düzen ve istikrar bulunması gerekir. Bunlar yoksa yapılan, yaratma değil, sadece hırsızlık ve kopyadır. 


Medya neden abartıyor? 


Bunu sadece medya olarak değil de, bir kesim olarak ifade etmek daha doğru olur. Allah'a, dine, madde ötesine inanmayan veya inancı gevşek olan bir kısım insanlar, devamlı bir bekleyiş içinde oluyorlar ve Auguste Comte'un yıllarca önce ileri sürdüğü kehanetinin; yani dinin yerini bilimin alacağı günün gelmesini bekliyorlar. İlim adamları bir buluş yaptıklarında veya bilim ile teknolojinin elele vererek insanın aya ayak basması gibi bir olayı gerçekleştirdiğinde heyecana kapılıyor ve “Acaba o gün geldi mi, artık dinden kurtulmanın kesin bir kanıtını bulduk mu?” diye sormaya, bazıları da “Bulduk, bulduk!” diye çığlıklar atmaya başlıyorlar. Genetik biliminde yaşanan son gelişmeler sonucunda da, buna benzer psikolojik haller ve heyecanlar yaşanıyor. Medyada yazılan çizilen abartılı haberler de bu psikolojinin bir yansıması oluyor. 


İnsan kopyalamanın sakıncaları 


En başta, insan kopyalaması sanıldığı ya da iddia edildiği gibi, biyoteknik açıdan dahi pürüzsüz ve sorunsuzca içinden çıkılabilecek bir iş değildir. Dolly?'den ve başka kopyalardan ortaya çıkan gerçek şu ki, kopyalama süretiyle üretilen yavrularda doğuştan birtakım bozukluklar meydana gelmektedir. Söz gelimi, karaciğeri büyük olur, kalbi delik olur, beyni problemli olur, kısacası sakatlıklar olur; nitekim hayvan kopyalamada bunların olduğu görülmüştür. Normal yollardan doğan bir bebekte bozukluk oranı 902-3; sağlıklı doğum oranı ise /097-98'dir. Buna karşılık, hayvanlarda yapılan kopyalama çalışmalarında bozukluk oranı, “050'den fazla olmaktadır. Bunun insana tatbik edildiğini düşündüğümüzde, kopya yapılacak olan insanın %50’sinin bile bile sakat çocuk olmasına göz yumulmuş olacağını söyleyebiliriz. 
İşte bu nedenle, birçok ülkede insan kopyalanmasını reddeden kanunlar çıkartılmıştır. 


Tıbbi açıdan bir diğer sakınca, kopyalama yapıldığı zaman meselâ 50 yaşında bir insanın kopyası yapıldığı zaman, yeni doğan bebeğin şekli bebek görünümünde olsa bile, hücre yaşı 
50 olmak zorundadır. Eğer o insanın ömrü 60-70 seneyse, ondan kopyalanan bebek 10-15 


yaşlarında ölecektir. Nitekim, İskoçya'da kopyalanan Dolly adlı koyun, annesinden evvel ölmüştür. 


Dünyada henüz gerçekleşmemiş bu menhus fikrin sakıncaları kuşkusuz bunlarla sınırlı değildir. İnsan kopyalanması meselesi, hukuk alanından ahlâka, din alanından tabiata kadar pek çok alanda pek çok problemi beraberinde getirir. Zira, İslâm'ın kutsal saydığı aile kurumuna zarar verecek, özel hayatın gizliliği ilkesi ihlal edilecek, Allah'ın yarattığı biyolojik çeşitliliğe ve tabiattaki dengeye müdahale olacak, İslâm'ın üzerinde hassasiyetle durduğu nesep meselesine zarar verecektir. 


Söz gelimi, bir insanın kopyası, o insanın çocuğu mu, kardeşi mi, ikizi mi, yoksa kendisi gibi anne babasının çocuğu mu sayılacaktır? Bir kopyanın yasalar önündeki hukuki hakları ne olacaktır? Bunları net bir şekilde tespit edebilmenin imkânı yoktur. Veya, insanın kendi bulaşık eliyle yapacağı bu müdahale, Rabbin her insanı kendine özgü hususiyetleriyle yarattığı göz önüne alındığında, başka bir insanın kopyası olacak bir insan müsveddesi olmayacak mıdır? İnsanoğlu, ileriki yıllarda böyle bir kopyanın feryadına ne cevap verecektir? Her zaman yaptığı gibi Yaratıcı'yı suçlayarak bu işin içinden çıkabilecek midir? 
Böyle bir kopya, yaşayan insanların bencilliğinin somutlaşmış bir anıtı anlamına gelmeyecek midir? 


Biyolojik tehlike ve ahlâk 


Biyolojik tehlike, sadece kopyalama hadisesiyle sınırlı değildir. Son yıllarda biyoteknolojik imkânların artışıyla, insan üreme süreçleri üzerinde de ciddi tehlike ve riskler ortaya çıktı. 
Ahlâki ve dini kaygı taşımayan gerek bilim çevresi gerek onların ürünlerinin alıcısı durumunda olan zengin toplum kesimleri, insanın geleneksel üreme süreçlerini kökünden değiştirecek girişimlere imza atıyorlar. İngiltere'de yaşayan Pakistan kökenli Ahmet Enis’e göre, şu anda bir çocuğun doğumunda teknik olarak beş ayrı şahsın ilgisi bulunabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen anne ve baba, kendilerinden sperm ve yumurta alınan başka bir erkek ve bir kadın, ve son olarak, doğumu gerçekleştiren bir kiralık anne. “Tedavi” gibi herkesin saygı duyacağı bir kavramın arkasına sığınılarak yürütülen bu çalışmaların, en başta aile ve nesebin temizliği üzerinde ölümcül bir etkisi olacağı kesindir. Ahmet Enis'in “üreme genelevleri” olarak isimlendirdiği sperm bankaları, toplumu toptan “gayr-i meşru” ve “veled-i zina” konumuna düşürür. Halbuki insan şeref ve soyluluğu, nesebin temizliği ve belli oluşuyla doğrudan ilgilidir. 


Bu biyoteknolojilerin sağlıyor göründüğü imkânların sadece “tedavi” maksatlı kullanılacağı da inandırıcı değildir. Bugün, şöhreti ve kariyeri yüzünden çocuk doğurmak istemeyen kadınların sayısı hiç de az değildir. Bilim, ticaret ve toplumsal talep arasındaki ilişkiyi göz önüne aldığımızda, bu kadınların kendi bedenlerini yıpratmamak için en azından kiralık anne kullanımına yöneleceğini öngörmek bir kehanet sayılmaz. Peki bu kiralık anneler, çocuğu doğurdukları zaman vermek istemezlerse ne olacak? Bu işin ticari anlaşması hangi esaslara göre yapılacak? Nasıl bir hukuki zemin oluşturulacak? Nitekim, ABD'de Mary Beth Whitehead adlı bir kiralık anne, yeni doğan çocuğu para karşılığı anlaşma yaptığı kişilere vermek istememişti. New Jersey'de uzayan mahkeme sonucunda, çocuk biyolojik babaya verilirken, Bayan Whitehead çocuğu ziyaret etme haklarına sahip olmuştu. 


Nereden bakarsanız bakın, bilimin ticarileştiği günümüz dünyasında, insanın kendi bedeni ve üreme hücrelerinin bir ticaret malı haline gelmesi ve getirilmesi, ne ahlâka ne hukuka sığar. 


Neticesi baştan öngörülemeyen pek çok soruna yol açar. Aileyi ve toplumu büyük acılara sürükler. 


Bu tabloya göre İslâm'ın din, can, akıl, nesil ve malı koruma altına aldığını ilân etmesinin ne kadar doğru olduğu görülebilir. Hakikaten her emrinde ayrı hikmetler taşıyan güzel dinimiz, insan fıtratını muhafaza konusunda (ister sebep, ister netice açısından olsun) onu bozabilecek her türlü değişiklikten uzak tutma hususunda son derece hassastır. Bunun aleyhine olabilecek girişimlere en başta Müslümanların direnç göstermesi beklenir. Bir şeyin sadece uygulanabilir olması, o şeyi meşru kılmaya yetmez. “Mümkün dairesi” her zaman kendisinden daha dar olan “meşru dairesi”nin sınırları içinde tutulmalıdır. 


Sonuç olarak belirtmek gerekirse, bilimsel yeniliklere yaklaşımın, İslâmi bir bakış açısıyla temellendirilmesi gerekir. Bu tür konulara yaklaşılırken imani bir bakışa sahip olunmalı, bu konular İslam ve ilkeleri ile çelişecek biçimde sunulmamalı ve herhangi bir yargıda bulunmadan önce kamuoyu bilinçlendirmelidir. Bütün bunlar Yüce Allah'ın “Onlara, güven ve korkuya dair bir haber gelse onu yayarlar. Halbuki onu Peygambere ve aralarındaki yetkili kişilere götürselerdi, içlerinden işin iç yüzünü araştırıp çıkaranlar, onun ne olduğunu bilirlerdi. Eğer size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, pek azınız hariç, şeytana uyardınız.” 
mealindeki sözüne uymanın da bir gereğidir. 


Allah, insanı en güzel bir biçimde yaratmış, en büyük saygınlığı vermiş “insanı en şerefli kılmış, onların karada ve denizde gezmelerini sağlamış, temiz şeylerle onları rızıklandırmış ve onları yarattıklarının bir çoğundan üstün kılmıştır.” Onu akılla süslemiş, yükümlülüğüne muhatap kabul etmekle onurlandırmış, yeryüzünde ona kendi adına yönetme ve imar yetkisi (hilafet) vermiştir. Bunlar üzerinde düşünmeye ve şükretmeye değmez mi? 


Kök Hücreyle Tedavi 


Kök hücreler “embriyonik” ve “somatik” olmak üzere iki çeşittir. Embriyonik kök hücre, herhangi bir organdan alınan hücrenin gönüllü bir kadından alınıp içi boşaltılan yumurtanın içine konulmasıyla elde ediliyor. Bu embriyonal hücre, rahimde değil, laboratuvarda çoğaltılıyor. Elde edilen hücreler hangi organa yerleştirilirse o hücreye dönüşebiliyor. Ancak bazen bir hastaya uyacak embriyon yapısını bulmak için çok sayıda embriyonun kök hücreye çevrilmesi gerekiyor. 


Somatik kök hücreler ise yetişkinlerin kan ve kemik iliğinde bulunuyor. Ancak sayıları çok daha az. Bu hücreler de hastalığın bulunduğu organa enjekte edilerek tedavide kullanılıyor. 


Güney Koreli uzmanların insan embriyonu klonlamasıyla doruğuna varan kök hücre çalışmaları yaklaşık kırk yıl önce başlamış, 2005 yılında Britanyalı ve İtalyan bilim adamları, embriyonik kök hücrelerinden sinir hücresi üreterek alzheimer ve parkinson hastalıklarının tedavisinde kullanmışlar. Bütün bu gelişmelere rağmen bir yandan çalışmalar, diğer yandan din, ahlak ve hukuk açısından tartışmalar devam ediyor. 


Üretme ve tedavi için kullanma konusuna olumlu bakanlardan Ankara Ün. Tıp Fak. Kemik İliği Transplantasyonu Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer'in görüş ve değerlendirmesi şöyle: 


“Türkiye'de embriyonik kök hücre çalışması yapılmıyor ama bazı üniversitelerde bireysel çalışmalar var. Çalışmaları durdurmak doğru değil. Elde edilen embriyonik kök hücreler 


normal embriyon özelliği taşımıyor, anne karnındaki ceninlerin hayatına son verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Parkinson, böbrek, karaciğer, kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan hastalardan alınacak herhangi bir hücre çekirdeği bir kadından gönüllü alınacak yumurta içine yerleştirilmesiyle laboratuvar ortamında embriyon elde ediliyor ve “kişiye özel, özdeş hücreler? üretiliyor. Bu hücrelerin hasta organa verilmesiyle organın güçlendirilmesi sağlanır. Ama eğer bu hücrenin yerleştirildiği yumurtayı alıp rahme koyarsanız klonlama olur. 
Bunu desteklemiyoruz. Laboratuvar ortamında araştırma maksatlı yapılan embriyonik kök hücre çalışmalarının ise sakıncası yoktur. Parkinson, MS, karaciğer, böbrek, beyin felci, kalp yetmezliği gibi hastalıkların tedavisinde, bu organlardaki hücreler kendine özdeş hücre istiyor. Bu çalışmalar sayesinde organların güçlendirilmesinin yanı sıra zamanla yeni organlar da üretilecek.” 


Bu bilgiler çerçevesinde kök hücre meselesine dinin ne diyeceği konusuna gelelim: 


Buna benzer meseleler tüp bebek uygulamasında ortaya çıkmıştı. Yumurta ile spermin nikâhlı karı kocaya ait olması şartıyla tüp bebek uygulamasının caiz olduğu İslam alimleri arasında— bazı itirazlara rağmen—genel kabul gördü. Bu uygulamada önemli bir mesele de “birden fazla yumurtanın aşılanması ve birden fazla embriyo oluşturulması, sonra bunlardan bir kısmının imha edilmesi, sağlam ve canlı olanların rahime yerleştirilmesi” idi; yani “henüz rahime yerleştirilmemiş embriyonun cenin sayılıp sayılmayacağı, imha edilmesinin caiz olup olmadığı” sorusu ortaya çıkmıştı. Bu soruya benim verdiğim cevap şudur: Aşılanmış yumurta rahime yerleşip cidara tutunarak beslenmeye başlayınca, müdahale edilmediği takdirde gelişir ve insan olarak doğar. İşte bunun—ki, bu cenindir—imha edilmesi (alınması, kürtaj yapılması, düşürülmesi...) caiz değildir. Rahime yerleştirilmemiş embriyo ise kendi haline bırakıldığı takdirde gelişip insan olarak doğmaz; bu sebeple buna insan olarak bakmamak gerekir ve imha edilebilir. 


Somatik kök hücrenin tedavide kullanılmasında zaten bir sakınca yoktur. 


Embriyonik kök hücreye gelince bundan insan üretilmediğine göre—ki, bu caiz değildir— yumurtanın yabancıdan alınmasında bir sakınca olamaz; yabancıdan kan ve organ almaya benzer. Rahimde değil de laboratuvar ortamında bulunan kök hücreye insan demediğimize göre, ona bir organ gibi baktığımıza göre (çünkü bundan organ üretilecek veya mevcut bir organ tedavi edilecek) kök hücrenin tedavide kullanılması da caiz olacaktır, olması gerekir. 


— Prof. Dr. HAYRETTİN KARAMAN (www.hayrettinkaraman.net) 
Korkunç Senaryo 


Kopyalamanın yol açacağı gerçekten korkulacak senaryo, kök hücrelerin klonlanması veya klonlamanın hastalık tedavilerinde kullanılması değildir. Asıl sorun, genetik özellikleri belirlenip bazı yönlerden ön plana çıkarılmış yumurta ve spermin döllenip yeni bireyler oluşumuna izin verilip verilmeyeceğidir. 


Alman Nazi ideologlarından sayılan Francis Galton'ın 19. yüzyıl sonunda olgunlaştırdığı, kötü genlerin ayıklanmasıyla toplumun daha nitelikli bireylerden oluşturulabileceğine ilişkin tezini hatırlatan bu korkunç senaryo, literatürde “öjeni” yani soy arıtımı olarak bilinmektedir. 
Bu kavram, “doğuştan iyi oluş” ve “kalıtımsal soyluluk” gibi bir anlam yüküne sahiptir. 
Burada, hemen akla, arıtılmış ırklar ve toplulukların, daha alt düzey işleri yaptırmak üzere daha alt düzeyde tasarlanmış insan ya da “insansı”lara ihtiyaç duyacakları geliyor. Aldous 


Huxley'in 1930'larda yazdığı ve yakın zamanlarda bilim gündemini birdenbire fetheden “koyun kopyalama” deneyine değinen haberlerde sıkça gönderme yapılan, Brave New World (Cesur Yeni Dünya) romanı, tam da böylesi bir kötücül gelecek tasarımını ele alıyordu. 
Huxley, kitabında, Alfa, Beta, Gama, Delta ve Epsilon adlarıyla, kendi içinde genetik özdeşlerden oluşan beş farklı sınıfa bölünmüş bir toplum tablosu çizmişti. Özdeş vatandaşların üretildiği ve çoğaltılmış bebeklerin yetiştirme çiftliklerinde psikolojik koşullandırmaya tabi tutulduğu bu hayali süreç, yakın zamanlarda beyazperdeye yansıyan Island (Ada) filminin esin kaynağı idi. Bu filmde zengin ve ünlü insanlara hizmet etmek için kurulmuş bir yer altı örgütü, bu insanların kopyalarını üretiyor ve ihtiyaç olduğu anda bu kopyalar, zengin ve ünlü asılları için kesilip ihtiyaç duyulan organ tedarik ediliyordu. 


Benzer kaygılar, ünlü Alman filozof Jürgen Habermas”ın İnsan Doğasının Geleceği adlı kitapta da dillendirilmektedir. Habermas, bu kitapta şu fikri öne sürer: “Günümüz toplumlarında, siyasal katılımcılıkta, insanlar kendi davranışlarından sorumludurlar. Karar alma mekanizmalarına özgür bir biçimde dahil oluyorlar. Gen müdahaleleri ile bu işin kökü kazınabilir. Demokratik özgürlükçü toplum idealinin ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu, günümüzün Batı toplumunun temel anlayışını zedeleyici bir durum. Bununla mücadele etmeliyiz.” Habermas, genlere müdahale edilerek ortaya çıkarılan “tasarlanmış, tasarım ürünü” insanlar oluşturacak yeni teknolojiler sayesinde “faşistlerin hayal bile edemeyeceği uysal nesiller yaratılabilir. Devletine itaat eden süper hizmetçiler ordusu oluşturulabilir, özgürlükçü, eşitlikçi toplum ideali bütünüyle yok olabilir” görüşünde. 


Tüm bunları alt alta koyduğumuzda, insan kopyalamanın sağlayabileceği (!) muhtemel faydalardan çok daha büyük bir ihtimalle, arz üzerinde bozgunculuğun son aşamasını oluşturacağı ve insanın tabiat üzerinde yaptığı tahribattan sonra bu tahribatın boyutlarını kendi bedeni ve nesebi üzerine genişleteceği, genişletmiş olacağı düşünülebilir. 


Genetik Kartlar 


DNA adlı genetik kartları Cenab-ı Hak nasıl hayata intikal ettiriyor? Bu genetik kartları nasıl sergiliyor? Bunun üç tarzı var: 


Bunlardan bir tanesi yumurta stilinde hayatını devam ettirmesidir. Yani genetik kartı canlı yumurta şeklinde bırakıyor, o kendi içerisinde şekilden şekle sokularak bir canlı meydana getiriliyor. 


İkincisi, genetik kart toprakta açıyor. Bir meyvenin, bir sebzenin, bir çiçeğin genetik kartlarını düşünün, bir tohum diye attığımız bir hercai menekşenin, yaprağında birtakım şekiller vardır. 
Bu da envai çeşit boyaların, renklerin mecmuasını temsil eder. O görüntü aslında toprağın içerisine atılan o menekşeye ait genetik kartın açılmasından ibarettir. Aslında o genetik kart, toprağın içerisinde açıl diye emredildiği için açılmıştır. 


Üçüncüsü de hayvanın yumurtasındadır. Genetik karta, “Sen yumurta içinde açıl” diye emredildiği için açılmıştır. Birtakım canlıların ve bu arada insanın da genetik kartı anne rahminde açılıyor. Yani insanın yaratılması bir genetik kartın açılmasından ibarettir. 


İnsan bir fabrikaya sokulup, envai çeşit vidaları takılan bir makine değildir. Miniciğin de miniciği bir genetik kart, bir şifredir. Bu şifreyi Cenab-ı Hak insanların karnında açtırıyor. 
Bitkide de toprağın içerisinde açıyor. Şimdi bunları topluca düşündüğünüz zaman, insanoğlunun genetik kartını Cenab-ı Hak illâ annenin karnında açarım diye bir değişmez 


biyolojik yasa koymuş değildir. Bu genetik kartı açmasını bilirsen açabilirsin. İşte şimdi insanlar uğraşıyor. Yok tüp bebekten geçelim de, yok kavanozda bebek yapalım da diye. Şu halde bilimler, bu genetik kartın insan haline nasıl gelebildiğini bildiği için, niye sadece annede olsun ki diyorlar. 


Halbuki Cenab-ı Hakk'ın, genetik kartı anne karnında geliştirmesinin özel bir hikmeti var. 
Nedir bu özel hikmet? Şefkati ve sevgiyi tanıtmak içindir. Anne ile evlât arasındaki o yakınlığı, eşler arasındaki o sevgiyi zenginleştirmek için genetik karta böyle bir macera vermiştir. Yoksa Cenab-ı Hak muhtaç değildir.” 


— Onk. Dr. Halük Nurbaki 
YARATMA VE KLONLAMA 
Prof. Dr. Alaaddin Başar-Ocak 2008 373. Sayı- Zaferdergisi 


İnsan hakkında Mesnevi-i Nuriye'de şöyle bir ifade geçer: “...Öyle bir fiilin mahsulüdür ki, istidadı irade ettiği şeyi kendisine veriyor.” Başka hiçbir canlıda bu özelliği göremiyoruz. 
İnsan istidadının zenginliği ve külliyeti bu cümlede çok veciz bir şekilde ifade edilmiş bulunuyor. 


Bir hayvan düşününüz, isterse bülbül gibi şakıyabilsin, isterse aslan gibi kükreyebilsin. 
Dilerse süt verebilsin, dilerse yumurta. Yahut bir ağaç düşününüz, hangi meyveyi istese onu verebilsin. 


Cebrail gibi büyük bir melek dahi dilerse Azrail, isterse Mikail olamıyor. Ama insan nevine böyle bir imkân tanınmış. Maneviyat sahasında birbirinden farklı nice mürşitler yetiştiği gibi, fen ve tekniğin çeşitli dallarında da birçok bilim adamı yetişmiş ve bunlar birbirinden farklı çok sayıda buluş gerçekleştirmişler. 


Konuya meslekler bazında yaklaştığımızda da birbirine benzemeyen, hatta birbirine zıt, nice iş sahaları ve bunları icra eden insanlar görürüz; işçisinden işverenine, çiftçisinden öğretmenine, manavından kuyumcusuna kadar. 


Bütün bunları yapanlar insandırlar. Ve bunların tümü insan istidadının birer ürünüdür. Şu var ki, her bir insan bu külli ve geniş istidadının tümünü sümbüllendirme gücüne ve imkânına sahip değil; bütün ilim dallarında mütehassıs olamıyor. Onun için, insanlar güzel bir iş bölümü yaparak değişik konularda ihtisas yapıyor ve derinleşiyorlar. Bilim adamlarının her biri, kâinat kitabının bir harfini, yahut bir kelimesini bütün incelikleriyle kavramaya çalışıyor. 


Bu büyük gayretler neticesiz kalmıyor ve Allah'ın lütfuyla birtakım keşifler yapabiliyorlar. 


Bunları birer İlâhi ihsan ve ikram olarak değerlendirmek ve böyle harika bir mahluk yarattığı için de Onu hamd ve sena etmek durumundayız. 


Gerçek bu iken, bazı konularda ölçünün kaçırıldığını, kazanılan başarılara “yaratma” denilerek haddi tecavüzün en aşırısına sapıldığını müşahede ediyoruz. Bunlardan birisi de “klonlama” denilen “genetik kopyalama” hadisesi. 


Bu da fennin ulaştığı ayrı bir zirvedir. Faydaları ve zararları ilgili bilim adamlarınca tahlil edilir, konunun fıkıh yönü de yine bu sahanın alimlerince hükme bağlanır. Ben ikisine de girecek değilim. Sadece yapılan bu işin “yaratma” kelimesiyle ifade edilmesinin son derece yanlış olduğu üzerinde biraz durmak istiyorum. Bu konuda büyük tefsir alimi Elmalılı Hamdi Yazır'ın şu güzel tespitlerini aktarmak isterim: 


“...Bu esbaba mebni, tayyareleri yaparız, fakat bir çimeni, bir böceği, serçenin bir tüyünü yapamayız. 


“Acaba mümkin değil midir? 
“Mümkin olmasa idi vücuda gelmezdi. 


“Allah Teâlâ onları evvelen ve bizzat, sonra maddeleri, tohumları vasıtasıyla yarattığı gibi bizim elimizle de yaratabilir. Nitekim, peygamberlerin ellerinde yapabileceğine dair numuneler de gösterdiğini Kur'an haber de veriyor... 


“Bunun için ulum ve fünun-u tabiiye, bizim kudretullah hakkındaki yakinimizi... yıkacak değil, takviye edip tevsi edecek (genişlendirecek) delail (deliller) telakki edilmek lazım gelir... 


“Sudan ateş, ölüden diri çıkar mı, biiznillah (Allah'ın izniyle) çıkar. Hayat yapılır mı, biiznillah yapılır. Göklere çıkılır mı, biiznillah çıkılır. ...Lakin iki kere iki tek olur mu, olmaz. 
Cüz küllünden (parça bütünden) büyük olur mu, olmaz. ...İnsan bizzat halik (yaratıcı) ve bizzat mabud olabilir mi olmaz. O Allah'ın izniyle kuş da yapsa, ölüleri de diriltse yine kuldur, yine kuldur.” (Hak Dini Kur'an Dili, Cilt 1, s. 202-3) 


Genomu yaratan ve onda ait olduğu cismin bütün özelliklerini yazan kim ise, insana onu kopyalama kabiliyeti veren ve onun eliyle o kopya varlığı yaratan da yine Odur. 


“İnsan şu kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi”dir (Şualar). Kâinatı yaratan kim ise insanı ve insanın işlerini de yaratan yine Odur. Çünkü yaratma ancak Ona mahsustur. Güneşi yaratan O olduğu gibi güneş ışığını yaratan da yine ancak Odur. Ağacı O yarattığı gibi meyveyi de yine O yaratmıştır. Işık vermek güneşin, meyve vermek ağacın bir fiili olarak görüldüğü gibi, görme, işitme, yürüme, düşünme, sevme, inanma da insanın fiillerindendir. 
Bütün bu fiilleri yaratan Allah'tır. Şu var ki, insan yapacağı işe karar vermede, onu yapıp yapmamada serbest bırakılmıştır. Bu yönüyle farklı bir mahluktur. 


Bir işe karar verdi mi Allah'ın ihsan ettiği akılla, yine Onun yarattığı bedenle ve bu âlemde yaratılmış bulunan birçok varlığı kullanarak çalışmakta, sonunda o işi başardığında ortaya yeni bir eser koyabilmektedir. Bunun “yoktan var etme” manasındaki “yaratma” ile bir ilgisi yoktur. 


Şu var ki, günümüzde yeni bir şey ortaya koymaya da, yanlış olarak, “yaratma” denilmektedir. Bizim muhatabımız bu yanlışı yapanlar değil, fenni buluşlara bilerek “yaratma” diyen, bununla da kalmayıp bu başarıları ateizm hesabına kazanılmış birer zafer olarak takdim etmeye çalışan kesimdir. 


Nur Külliyatında, peygamber mucizelerinin bir hikmetinin de insanları o harikaların taklitlerini yapmaya teşvik olduğu şu cümlelerle ders verilir: 


“Kur'an-ı Hakim, enbiyaları, insanın cemaatlerine terakkiyat-ı maneviye cihetinde birer pişdar ve imam gönderdiği gibi, yine insanların terakkiyat-ı maddiye suretinde dahi o enbiyanın her birisinin eline bazı harikalar verip yine o insanlara birer ustabaşı ve üstat etmiştir. Onlara mutlak olarak ittibaa emrediyor. İşte enbiyaların mânevi kemalâtını bahsetmekle insanları onlardan istifadeye teşvik ettiği gibi, mucizatlarından bahis dahi, onların nazirelerine yetişmeye ve taklitlerini yapmaya bir teşviki işmam ediyor.” (Sözler, Yirminci Söz) 


Yine Nur Külliyatında kâinatta hüküm süren kanunlar için şeriat-ı fıtriye tabiri kullanılır. 
Kur'an-ı Kerim gibi bu kâinatın da Allah'ın bir kitabı olduğu nazara verilir. Kâinattaki kanunların “irade” sıfatından, Kur'an'daki hükümlerin ise “kelam” sıfatından geldiği ders verilir. 


Buna göre, bütün fenler kâinat kitabının tefsiri hükmündedirler. 

Nur Külliyatından Dokuzuncu Şua'da ise, insan nevinin “kâinatın hikmet-i hilkatı ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla gösterdiği ve sâni-i âlemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için, isyan ve küfrüyle 


beraber dünyada bırakılıp azabının tehir edildiği” ifade edilir. 


Gerçek bu iken fennin bazı buluşlarını dine karşı kazanılmış bir başarı gibi görmek ve göstermek hem İslam?dan gafil olmanın hem de haddini bilmemenin alametidir. 


MATEMATİK KORKUSU 

Hilmi Orhan-Ocak 2008 373. Sayı- Zaferdergisi 
“Matematik bir kabus gibi rüyalarıma giriyor” 
“Ders zamanı ayaklarım geri geri gidiyor” 
"Ölecek gibi oluyorum” 

“Konular daha zorlaşacak mı?” 


Bu ifadeler, öğrencilerin matematik korkularını yansıtan cümlelerden bazıları... Acaba öğrencileri matematikten bu kadar korkutan ne, hiç düşündünüz mü? 


Merak ediyorsanız, bu yazıyı okuyun lütfen... 


Matematik sınırları kâinat genişliğinde bir ülke gibidir. Hayatın her metrekaresinde karşımıza çıkar. İlk anda güzel bir oyuncak sandığımız, ama aslında sayı saymayı öğreten abaküsle tanışırız. Sonra, önümüze çözmemiz için konan problemde Ali'nin cebindeki paraları ne de kolay harcadığına imreniriz. Derken, havuzu bir yandan doldururken diğer yandan boşaltan musluklar havuzun keyfini iyice kaçırır. Sonra, sorular daha da zorlaşır. İşin içine x, y, z gibi bilinmeyenler girer. Yaşımız ilerledikçe, matematik problemleri de zorlaşır. Asıl zor olanı ise, sonraki konuların anlaşılmasının önceki konuların anlaşılmasına bağlı olmasıdır. 


Bu yapısıyla içine girdikçe derinleşen ve derinleştikçe de sonsuz bir kuyuyu andıran matematik, çoğumuzu korkutur. Bilmediğimiz bir âlemin sınırları içine giriyormuşuz gibi 


hissederiz kendimizi. Kuyu serinliği ürpertir tenimizi. İki kere ikinin daima dört ettiği rakamların keskin dünyasında, annemizin şefkatli kollarını özleriz. Öte yandan, bu dünya her katında muamma seviyesi yükselen bir gökdelen gibidir de. Gökdelenin en tepesi bulutlardan görülmez. Sanki sonsuza gider. 


Matematik, diğer bilimlerle kıyaslandığında, kendi bütünlüğünü fazlasıyla oluşturmuştur. 
Tabiattan aldıkları ilhamla matematikçiler (kendi akıllarını da katarak) saf zihni teoremler ve semboller geliştirmişlerdir. Matematiği “katı bir disiplin” haline getiren de budur. Hatta zamanla öylesine katılaşmıştır ki, matematikte biçim, anlamın önüne geçmiştir. Şimdi, bu matematik ile sırasında masum masum oturan öğrenci arasında bir ilişki kurmaya çalışalım zihnimizde. Zorluğun nereden kaynaklandığını görebildik mi? 


Biraz daha açık konuşalım. Katı bir disiplin olan (o hale getirilmiş olan) matematik, fazlasıyla zihni ve soyuttur. Rakamların ve sembollerin havada uçuştuğu bir evrendir. Dışarıya kucak açan bir yanı pek yoktur. Kapalı devre bir sisteme benzer. Bu haliyle de, sınırlı sayıda üye kabul eden prestijli bir kulüp gibi mağrur davranır. Öğrencinin ayağına gitmez, onun kendi ayağına gelmesini ister ve her geleni de kabul etmez. İlla, kendi kurallarına uyulacaktır. Bu kurallara uymayan, sonuca ulaşamaz. Oysa matematikte her şey sonuçtur, sonuç içindir. 


Burada öğrenci açısından zorluk, (bu) matematiğin, kendi gündelik yaşantısı ile pek bir irtibatsız durmasıdır. Siz, babanızdan, “Harçlığının 1/3'üyle istediğini al” şeklinde bir cümle duydunuz mu hiç? Açıkçası, okulda öğretilen matematiğin öğrencinin tecrübi hayatında karşılığı son derece kısıtlıdır. Hiçbir öğrenci, on işçiyle yaptığı bir işi, altı işçiyle kaç günde yapabileceğine dair bir sorunla karşılaşmamıştır gerçek hayatında. Yirmi yıl sonra annesinin yaşının kendi yaşının üç katı olacağı da, onun için problem etmeye değmez. Şehir hayatında suya sabuna dokunmadan yaşayan çocuklar için bu tespitler belki de daha doğru. Çünkü köyde tarlada çalışmış, bir günde ne kadar iş yapıldığını tecrübe etmiş, işçi sayısının yapılan işe katkısını farketmiş bir köy çocuğunun sınıfta karşılaştığı işçi problemlerine ve genel olarak matematiğe ilgisinin daha yüksek olması beklenebilir. Nitekim bu çocuklar iyi eğitim imkânı bulduklarında, ciddi başarılarıyla herkesi şaşırtıyorlar. Bilmem hatırlıyor musunuz, birkaç yıl önce ÖSS birincisi olan çocuk köyde çobanlık yapıyordu. 


Burada iki şey özellikle vurgulanmaya değer: Birincisi, çocuklarımızın gerçek hayatlarına biraz daha zengin tecrübeler katmaya çalışmalıyız; ikincisi ise matematik öğretimini öğrencilerin gerçek yaşam tecrübelerine yakınlaştırmalıyız. 


Birinci görev öncelikle anne-babaya düşerken; ikincisi ise eğitimcilere düşüyor. Anne babalar özellikle küçük yaşlardan itibaren çocuklarının dikkatini tabiat unsurlarına çekmeli. Farklı bitki türleri, meyve ve sebzelerin isimleri, özellikleri, birbirlerinden farklı yanları, ağaçların isimleri, dalları, yaprakları ve meyveleri (en azından bunlara dikkat çekmek), kedi ve köpekleri tanıtmak (“Onların dört ayağı var, bizim iki elimiz iki ayağımız var” gibi), renkleri tanıtmak, hatta güneş, ay ve yıldızlara işaret etmek; güneşin ışınları ile gölge arasındaki ilişkiye değinmek, özetle çocuğumuza içinde yaşadığı çevreyi tanıtmak, benzerlik ve farklılıkları göstermek, büyüklük-küçüklük gibi farklı nispetlere dikkat çekmek, onun ileriki yıllarda matematik algı ve kavrayışına çok şey katacaktır. 


Eğitimcilere düşen görev ise, matematiği öncelikle cam fanusunun içinden çıkarmaktır. 
Matematik öğretiminde öğrencinin gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi ilkelerine daha fazla dikkat etmek lâzımdır. 7-12 yaş arası “somut işlem dönemi” diye psikoloji bir veri ortaya koymuşken, bu dönemde kavranması fevkâlade zor soyut işlemleri tabiat unsurlarından 


(güneş, ay, ağaç, kedi vs.) ve çevre unsurlarından (masa, sandalye, tekerlek vs.) 
yararlanmadan salt matematiksel işlemler olarak öğrenciye vermenin hiçbir mantığı yoktur. 
Öğrencinin kavrayış düzeyi, gerçek hayat tecrübesi, ilgileri, matematik öğretiminin kalkış noktasını oluşturmalıdır. Öğrenci matematiğe değil, biraz da matematik öğrenciye gitmeli, götürülmelidir. 


Şimdiye kadar daha çok, öğrencilerimizin matematik başarısının neden düşük olduğunu izah etmiş olduk. Matematik korkusuna gelince, bu korkunun esası, “sınanma kaygısı” denilen kavramla ilişkilidir. “Akıllı ve zeki” olmanın en büyük göstergesinin matematik notu olduğu ülkemizde, anne babalar kendilerine uzatılan karnede ilk önce matematik notuna bakarlar ve bu notun “saf zeka”yı gösterdiğine inanırlar. 


Şimdi denklemimizi kuralım: Matematik başarısı herkesin gözünde çok değerli ama öğrencilerin matematik başarısı düşük. Üstüne üstlük, çocuklar da matematiği kendi kişiliklerinin birebir karşılığı gibi görüyorlar. Dünyanın neresinde hangi matematik öğretmenine sorarsanız sorun, bu elemanlardan kurulu bir denklemin sonucunu “kaygı ve korku” olarak bulacaktır. Ne dersiniz, işlemde hata var mı? 


YALNIZCA ALLAH YARATIR 
Ömer Sevinçgül-Ocak 2008 373. Sayı - Zaferdergisi 


İnsan, dünyadan malzemeler alır, yeni bir eser yapar. Her ne kadar, ona “benim eserim” derse de, bu sahiplenme bir mecazdan öteye gidemez. Dünya galerisindeki güzel eserlere bir yenisi eklenmiştir... Onun da gerçek yaratıcısı Allah'tır... 


Toprağın bitkiyi, ağacın meyveyi, arının da balı yaratamayacağını anlamak zor olmasa gerek. Akılları, bilgileri, bilinçleri yok da ondan... İnsan ise, üstün yetenekleri olan bir canlı. Onun şuurlu eliyle ortaya çıkıveren eserlere bakarak Allah'ı hatırlamak daha zor olabiliyor kimilerine. Ondaki meziyetler, akıl gözünü perdeliyor... 


Haklısın, insan da bir araç... Sıkı düşününce anlıyoruz bunu... Eserini bir düzene göre kurarken hiçbir malzemeyi yoktan var etmiyor... İşi, yaratılmış, var edilmiş olanları bir araya getirmek... Bunu yaparken de kendisine verilen donanımları, yetileri, duyguları kullanıyor... Akıl, kalp, hafıza, göz, kulak, el gibi... Tümü o merhametli yaratıcının verdikleri... Onun evreninde, onun verdikleriyle eserler üreten adam asla bir yaratıcı olamaz... 


Elbet, o eserlerden dolayı yapılan övgüler de gerçek ustaya gidiyor, onun hakkı çünkü... 
Sanatçının rolü seçimindedir, önemli olan iradesini iyi yönde mi, yoksa kötü yönde mi kullandığı... Ağacı kullanarak meyveyi yaratan Allah, insan eliyle de sanat eserlerini yaratıyor. Fark, iradenin söz konusu olup olmamasında... 


İnsan, “Eserimi ben yarattım” diyemez, “Bu eser benim elimle yaratıldı” diye düşünebilir. 
Gerçek sanatkârı tanımakla birlikte “Bu eser benimdir” demesinde bir sakınca yok. Ardından şükür de etmeli elbet... 


Sanat eserleri için geçerli olan bu gerçek, teknik ürünler için de söz konusu. Bir şiir, bir tablo, bir heykel, bir bestenin gerçek sanatkârı Allah olduğu gibi, bir masa, bir halı, bir bilgisayar, bir makinenin ustası da yine o... Bütün teknik ürünler, insan eliyle, ama onun yaratmasıyla var olurlar... 


Sanatçı gibi, teknikçi de dünyadaki malzemeyi kullanır. Bilimlerin bütün yasaları evrende var. 
Bilim adamının yaptığı iş, bu yasaları bulup uygulamak... Bütün bilimler, evren kitabının 

incelenmesi, içindeki yasaların bulunmasıyla oluşur. Bilimciler de sanatçılar gibi, varlıkları kavrarken, çeşitli ürünler üretirken Allah'ın kendilerine verdiği yetenekleri kullanırlar. 


“Bu yasayı ben buldum, şu makineyi ben yaptım” demeleri, onların bir yasa koyucu, bir yaratıcı olmalarını gerektirmez. “yaptım, ettim, buldum” fiillerinin gerçek öznesi Allah'tır. 


Bunları söylerken insan iradesini reddetmiyorum elbet. Evet, insana özgür bir irade verilmiş... Onu, nasıl isterse öyle kullanır. Ama ona iradeyi veren de Allah... 


Nasıl düşünmüyoruz ki, sürekli olarak “benim” diye sahip çıktığımız bedenimizin bile gerçek sahibi değiliz. Kalbimiz çalışır, kanımız temizlenir, hücrelerimiz yenilenir, vücudumuzda milyarlarca olay meydana gelir, fakat bunların çoğundan bizim haberimiz bile olmaz. 
Organlarının nerede olduğunu, ne iş yaptığını, nasıl çalıştığını bilenimiz pek az... 

Saçlarımız dökülür, yüzümüz kırışır, belimiz bükülür, dişlerimiz dökülür, nihayet üstüne titrediğimiz hayatımız elimizden alınırken, olup bitenlere seyirci kalmaktan başka bir şey yapamayız. “Ben, ben” deyip duruyoruz, ama o benliğe takılan donanımların gerçek sahibi değiliz. Hiçbirini biz yapmadık, başkasından satın almadık, yolda da bulmadık... 


Yaratan yaratmış, “ben”imizin eline vermiş, “İstediğin gibi kullanmakta özgürsün... 
Ama unutma, her yaptığından hesaba çekileceksin” demiş. 


“Ben”inin ve duygularının bile gerçek sahibi olmayan insan, nasıl kendi eliyle yaratılan eserleri sahiplenir de ben yarattım der... Nasıl olur da, kendisine verilen nimetlerle gurura kapılıp, “Her şeyi ben yaptım, ben kazandım, ben buldum” diyerek Rabbini unutur... 


Şu noktaya varmak istiyorum: 


Cansızlar, bitkiler ve hayvanlar aracılığıyla nice eserler yaratan Allah, insanlar eliyle de eserler yaratıyor. Çünkü o, her türlü yaratmayı bilendir... 


GENÇLER SORUYOR: FREUD İLE İLGİLİ BİR SORU 
Doktor Şifa-Elif Yaşar-Ocak 2008 373. Sayı- Zaferdergisi 
Merhaba, ben üniversitede psikoloji bölümü son sınıf öğrencisiyim. 


Size Freud hakkında bir soru sormak istiyorum. Freud, birey “id'in isteklerini doyurmazsa da kişilik bozukluğu olur, aşırı şekilde doyurursa da kişilik bozukluğu olur demiş. 


Dine göre de, bildiğim kadarıyla, insanın arzu ve eğilimleri, ne tamamen görmezden gelinir ne de aşırı bir şekilde doyurulmasına hoş bakılır. Acaba burada Freud ile din arasında bir uyuşma yok mu? 


Cevap: 


Freud ve Din Birbirleriyle Uyuşmaz 


Eğer Freud'un kendisi “Freud ile din arasında bir uyuşma vardır” cümlesini duysaydı, büyük bir ihtimalle ya teorisinden geri adım atar, yahut benzerlik olduğu iddia edilen yerleri değiştirirdi. Neden mi? Çünkü Freud'un dinler hakkında ne düşündüğü sır değil. Freud, dinlerin insanların korkusundan yahut açıklayamadığı bazı doğa olaylarını izah etmek adına ortaya çıktığını düşünüyordu. Yani, Freud'a göre dinlerin ilâhi bir boyutu yoktu. Dolayısıyla Freud'un söylemeyeceği bir şeyi bizim söylememiz, kraldan fazla kralcılık olmaz mı, ne dersin? 


Bu kaydı düştükten sonra, yine de bahsettiğin noktada bir benzerlik varmış gibi görünüyor. 
Freud'un “id” dediği, dini literatürde ise “nefis” denen şey sanki benzer ilkelere göre çalışıyorlar. Her ikisi de haz-elem ilkesine göre hareket ediyor. Hoşuna giden şeylere meylediyor, hoşuna gitmeyen şeylerden uzaklaşıyor (“Yemek buldun ye, dayak buldun kaç!” 
ilkesi). 


Gelgelelim, durum gerçekte çok farklı. Çünkü Freud'un id kavramına çizdiği çerçeve ile dinde nefis kavramına çizilen çerçeve arasında dağlar kadar fark var. 


Freud'a göre id, insanın ruhi yapısında niye orada olduğu belli olmayan kör bir kuvvettir. 
Hep canının rahatını düşünür. 


Oysa dini bilgiye göre nefis, belli bir işlevle insan ruhunda yerini almıştır. Nefis sayesinde biz, “Şurası benim, şundan sonra Rabbimin” diye bir ölçü oluşturabiliriz zihnimizde. Başka bir ifadeyle, nefis, insanın kendisini merkeze alarak önce kendisini sonra çevresini, sonra da Rabbini anlamasına imkân verir. Nefis sayesinde biz meleklerin yapamadığını yapar, kendi mahiyetimizi kavrar ve o kavrayışla Rabbimize dost olacak bir seviyeye yükseliriz. İşte nefsin insan ruhunda bulunuş sebebi dini açıdan budur. 


Freud'a gelince onun “id” dediğinin böylesi anlamları yoktur. Çünkü Freud, daha baştan Rab- kul ilişkisini reddeder. O yüzden, Freud'un kuramında id, insanı, adi ve bayağı zevklere müptela gösteren kör bir ruhi kuvvetten fazlası değildir. 


Nitekim, Freud'un kuramında insanın ancak hayvandan birkaç derece yukarıda bir mahluk olarak tanımlanmasının sebebi budur. Belki çoğu insanın gözünden kaçıyor ama, Freud'un önderliğinde modem bilim, insanın şerefini küçültmüş, onu bayağı bir yaratık (hayvan) seviyesine düşürmüştür. 


Burada esas problemin eskilerin nazar dediği “bakış”ta olduğunu da söylemek lâzım. Nasıl ki bir makine parçası, makine bütününden ayrı alınıp incelenirse, sanki hiçbir işe yaramaz bir şey gibi görünür ve değeri binden bire iner. Aynı şekilde, Freud insan ruhuna, onu yaratan Rabbinden bağımsız baktığı için saçma sapan bir “id” tanımına mecbur olmuştur. 


Eğer Freud insan ruhunun, Rabbi ile ilişkisini görebilseydi, sadece kendi menfaatini düşünen kör bir ruhi kuvveti (id) insanın en derininde bulunan “asıl öz” olarak tanımlamak zorunda kalmazdı. 


Nitekim bu id tanımı nedeniyle, Freud kuramında tutarlı bir “ahlak kavramı” da oluşturamamıştır. İdin bayağı zevklerinin karşısına sadece süperegoyu, yani toplum otoritesini koyabilmiştir. Oysa toplum otoritesi (dış otorite), insanın iç dünyasında gerçek bir ahlakın yeşermesini sağlayacak güce sahip değildir. Batı toplumlarında, “Gizli kalan suç, suç 


değildir” anlayışının zemin tutmuş olması bunu izah etmeye yeter. Ve bu fikir, Batı toplumlarında gizli suçların (seri katiller, cinayet, fuhuş vs.) artışına da yol açmıştır. 


AK PARTİLİ VEKİL, ATATÜRK'ÜN HİÇ YAYIMLANMAMIŞ RÖPORTAJINI 
ORTAYA ÇIKARDI: "YENİ TÜRKİYE" VURGUSU! 


AK Parti'nin tarihçi Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, İngiliz arşivinde Mustafa Kemal Atatürk'ün 98 yıl önce Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'a verdiği ve bugüne kadar bilinmeyen röportajını ortaya çıkardı. 


AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Doç. Dr. Halil Özşavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada İngiliz Milli Arşivi'nde araştırma yaparken tesadüfen bulduğu bir belgenin önemini sonradan fark ettiğini söyledi. 


Büyük İzmir yangını ile ilgili araştırma yaparken İzmir Limanı'nda demirleyen İngiliz savaş gemisi Curacoa'nın seyir defterinde Atatürk ile yapılan bir röportajı bulduğunu dile getiren Özşavlı, "Röportaj, daha önce hiç yayımlanmamış olması ve Mustafa Kemal'in verdiği mesajlar açısından çok kıymetli" dedi. 

Özşavlı, Fransız Le Temps gazetesinden gazeteci Paul Gentizon'un, 12 Şubat 1923'te Atatürk ile yüz yüze röportaj yaptığını belirtti. 


Gentizon'un, Atatürk ile yaptığı röportajı, Curacoa adlı İngiliz savaş gemisinin kaptanına rapor ettiğini anlatan Özşavlı, "Kaptan da bunu alıp seyir defterine işliyor. Sonra bu röportaj acaba Le Temps gazetesinde yayımlanmış mı diye baktım. Dönemin Le Temps gazetesini buldum. Orada hiçbir şekilde çıkmamış. Atatürk Araştırma Merkezi'ne sordum, kendim araştırdım, Mustafa Kemal'in bu röportajı kesinlikle bilinmiyor. 
Dolayısıyla bu röportajın ilk kez ortaya çıktığı ve daha önce yayımlanmamış olduğunu tespit ettim" diye konuştu. 


"Yeni Türkiye' Vurgusu 


Atatürk'ün, 1.5 sayfalık röportajında üç kez "yeni Türkiye" ifadesini kullandığına dikkati çeken Ozşavlı, şöyle devam etti: 


"Atatürk, 'Kapitülasyonları hiçbir koşul altında kabul etmeyeceğimizi, bağımsızlığımız için savaştığımız 4 yıl boyunca her zaman ifade ettim.' diyor. Mustafa Kemal, 'Fransızların bu konuda diğer herkesten daha uzlaşmaz olması beni şaşırttı. Şahsımın ve ülkemin Fransa'ya karşı hissettiği duygular dostanedir. Fransız hükümeti, bağımsızlığımızı tehlike altına sokacak koşulları kabul etmemiz konusunda ısrarcı olursa biz bu ısrarın dostane olduğunu kabul edemeyiz. Yeni Türkiye, diğer milletler gibi yaşamak istiyor. Biz yeni Türkiye'nin, ikinci bir Çin veya koloni addedilmesine karşıyız. Biz köle olmayacağız. Eylemlerimizi harekete geçiren tek şey, tam bağımsızlığa olan talebimizdir ve Fransız halkı, tutumumuzun başka bir motivasyondan kaynaklandığını düşünmemelidir. Fransa ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz çünkü iki ülkenin birçok müşterek çıkarı var. Bunlar karşılıklı ilişkiye dönüşürse bu, en yararlısı olacaktır. Eğer olmazsa sonsuz güçlükler var olacaktır.' ifadelerini kullanıyor. Röportaj, Mustafa Kemal Atatürk'ün, 98 yıl önce yeni Türkiye'ye ve tam bağımsızlığa vurgu yapması bakımından çok kıymetli." 


'Manda İster Gibi Ülkesini Sürekli Yurt Dışında Şikayet Ediyor' 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yabancı ülkelerin Ankara büyükelçilerine mektup yazarak Türkiye'yi şikayet ettiğini dile getiren Özşavlı, şunları kaydetti: 


"Sayın Kılıçdaroğlu, keşke Cumhuriyet Halk Fırkası'nın kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi düşünebilse. 1919'da Erzurum ve Sivas kongrelerinde 'Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez.' diye karar alındı. Mustafa Kemal, bakıyoruz hemen akabinde 1923'te Fransız bir gazeteciye tam bağımsızlık konusunda vurgu yapıyor, kapitülasyonların her ne pahasına olursa olsun kaldırılması gerektiğini, kaldıracağını söylüyor. 'Gerekirse uğruna savaşırız. diyor. 

Aynı partinin şimdiki Genel Başkanı, manda ister gibi ülkesini sürekli yurt dışında şikayet ediyor. Yetmezmiş gibi Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi lider, Avrupalı büyükelçilere 'Ülkeme yatırım yapmayın' diye mektup gönderiyor. Milletimiz de bunu hafızasına kaydetti, unutmayacaktır diye düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na, şu an Genel Başkanı olduğu partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almasını tavsiye ediyorum." 


ANDROİD KULLANICILARI DİKKAT: EN TEHLİKELİ UYGULAMALAR 


Kaspersky, kötü amaçlı Android uygulamaları için yeni uyarı yayınladı. İşte Google Play Store'da yer alan 7 kötü amaçlı uygulama... 


Google Play Store, tüm önlemlere ve elemelere rağmen Android kullanıcıları için tehdit oluşturan kötü amaçlı uygulamaları barındırmaya devam ediyor. Bu anlamda Kaspersky, Play Store için yaptığı genel taramada 7 adet kötü amaçlı uygulama tespit etti. 


Play Store kötü amaçlı Android uygulamaları barındırmaya devam ediyor 


Google Play Store, tüm önlemlere karşın kötü amaçlı Android uygulamaları barındırmaya devam ediyor. Bu anlamda Kasperky yayınladığı ve Google'a da sunduğu bir raporda 7 yeni kötü amaçlı uygulama tespit etti. 


Google Play Store, Kasperky raporu sonrası bu uygulamaları hemen uygulama marketinden 
kaldırdı. Ancak buna karşın uygulamaların halen yüklü olduğu Android cihazlar mevcut. Bu 7 
uygulamanın bir tür truva atı olan Joker kötü amaçlı yazılımını içerdiği ortaya çıktı. Buna göre Joker tıpkı bir truva atı gibi telefonunuza yerleşiyor ve açık kapılar bırakıyor. 


İşte Google Play Store tarafından kaldırılan ve kötü amaçlı 7 Android uygulama: 


e Now ORcode Scan 

e EmojiOne Keyboard 

e Battery Charging Animations Battery Wallpaper e Dazzling Keyboard 

» Volume Booster Louder Sound Equalizer 

e Super Hero-Effect 

e Classic Emoji Keyboard 


Android ilk kuruluşundan beri, İOS'tan farklı olarak uygulama geliştiriciler için daha az bürokrasinin olduğu daha özgür bir platform olmanın yolunu aradı. Ancak bu özgürlük ortamı kötü amaçlı Android uygulamaları için de barınma imkanı yaratıyor. Google, son yıllarda bu tür kötü amaçlı uygulamaları daha sık elemeye başlamış olsa da, halen yeni tehditler karşımıza çıkmaya devam ediyor. 


Google Play Store'da bu tür uygulamalardan kaçınmanın en iyi yolu ise sadece güvenilir 

geliştiricilerin uygulamalarını yüklemekten geçiyor. Her ne kadar uygulamanın yıldızı ve yorumlarda önemli olsa da, kötü amaçlı uygulamalar bot yorum ve yıldızlar ile güvenilir 

olmaya çalışıyor. 


Joker kötü amaçlı yazılımı ise son zamanlarda karşımıza çıkan bir tür truva atı. Bu tür yazılımlar genel virüs taramalarını da atlatabilme özelliğine sahip. Özellikle uygulama yüklenirken yapılan genel tarama her zaman bu tür tehditleri algılayamayabiliyor. Burada yapılması gereken ise Android kullanıcılarının düzenli olarak telefonlarını güvenilir bir mobil virüs programına taratması. Özellikle truva atı şeklinde cihaza yerleşen yazılımlar, telefonunuzu farklı siber suçlarda kullanabilir. 


Kaynak: shifdelete.net 


BİLİM KURULU ÜYESİNDEN 'FAVİPİRAVİR' AÇIKLAMASI: İLACI 
KULLANANLAR ENDİŞELENMELİ Mİ? 


Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Kovid 19 
hastalarında kullanılan 'favipiravir' etken maddeli antiviral ilaçla ilgili bilim dünyasının merakla beklediği PRESECO çalışmasının sonuçlarını yorumladı. 


ABD, Meksika ve Brezilya'daki 38 çalışma bölgesinden hafif veya orta şiddette, ayakta takip edilen Kovid pozitif hastaların verilerinin değerlendirildiği Faz 3 çalışmasında ilacın erken dönemde verilse dahi iyileşmeyi hızlandırmadığı gösterildi. Prof. Dr. Yavuz, ilacın Türkiye'de de Kovid tedavi protokolünden çıkarılacağını tahmin ettiğini söyledi. Yavuz, "Bu ilaç vücutta birikip herhangi bir şekilde istenmeyen bir sonuca yol açabilecek bir ilaç 

değil" dedi. 

Birkaç gün önce ilk sonuçları yayınlanan PRESECO çalışmasına göre ülkemizde de pandeminin ilk dalgasından sonra Kovid tedavi protokolüne giren "favipiravir" etken maddeli antiviral ilacın, Kovid 19'da iyileşmeyi hızlandırmadığı gösterildi. İlacın ABD'deki 
pazarlamasından sorumlu firmanın yürüttüğü ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlatılan Faz 3 
çalışmasının ilk sonuçları geçtiğimiz hafta açıklandı. 


Favipiravir'in Kovid-19'daki etkinliğine dair verileri "çift kör kontrollü randomize çalışma" ile 
ilk kez ortaya koyan çalışmaya ABD, Brezilya ve Meksika'daki 38 merkezden, yaklaşık 1150 
hafif-orta semptomlu Kovid hastası dahil edildi. Evde ilaç tedavisi alan hastalar, klinik araştırmacılar tarafından uzaktan izlendi. Ancak favipiravir tedavisinin hastalığı iyileştirmede bir avantaj sağlamadığı ortaya kondu. İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. 
Serap Şimşek Yavuz, "Favipiravir'le ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar ya gözlemseldi, ya da az sayıda vaka ile veya plasebo grubu olmayan küçük çaplı, heterojen hasta gruplarının alındığı çalışmalardı. PRESECO ile ayaktan tedavi gören hastalar incelendi ve ilk açıklanan sonuçlara göre ilacın hastalığı tedavi etmede çok da etkin 


olmadığı gösterildi. Ülkemizde de tedavi protokolünden çıkarılmasını bekliyoruz. 
Şimdiye dek ilacı kullanmış kişilerde ise yan etki açısından tehlikeli bir durum yok" dedi. 


"Risk Grubundakilerde Ben De Kullanmak Zorunda Kaldım" 


Salgın durumlarında pandemik enfeksiyon tedavisinde, "yeniden konumlandırma" ile kullanılan bazı tedaviler olabildiğini, elde hiçbir seçenek olmadığı için benzer enfeksiyonlarda etkinliği ve güvenliği gösterilmiş ilaçlarla "kısmi etkinlik ihtimali" için yapılabildiğini söyleyen Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: 


"Ölümcül salgınlarda büyük çalışmaların sonuçlarını bekleyecek zaman olmadığı için bütün dünya bu ilaçları kullanmak durumunda kaldı. Hidroksiklorokin bunlardan biriydi, Avrupa ve Amerika'da kullanılan remdesivir bunlardan biriydi, favipiravir de bunlardan biriydi. Son 6 aya kadar Kovid'de etkili bir ilaç yok diye hep söylüyorduk. 
Kullandığımız ilaçların ne kadar etkili olduğunu bilmiyoruz da diyorduk. Bu, gizlenen bir şey değil. Ama sonuçta ölümcül bir hastalıkla karşı karşıyasınız, kısmi bir etkinliği bile olsa, özellikle risk gruplarında bu ilaçları kullanmak zorundasınız. Bu çerçevede favipiravir'i ben de kullandım risk grubu yüksek hastalarda. Faydası olabileceğine yönelik veriler olduğu için. Ama genç, Kovid'i ağır geçirme riski olmayan hastalarda kullanmadım. Favipiravir ile ilgili şimdiye kadarki çalışmaların hepsi ya gözlemsel çalışma dediğimiz dezavantajlı çalışmalardı ya da heterojen hasta grupları ile yapılmış çalışmalardı. Bu konudaki esas iki çalışmadan biri de bu PRESECO çalışmasıydı." 


"Bu Çalışma En Güçlü Verileri Sundu Ama Kararı Bakanlık Verecektir" 


Bir diğer çalışmanın da İngiltere'de yürütülen "PRINCIPLE" çalışması olduğuna işarete den Prof. Dr. Yavuz, "Onlar da Kovid'de etkili olma olasılığı diyelim yüzde 20-25 olan bu tarz ilaçlarla ilgili bir çalışma yürütüyor. Favipiravir de var içinde. O da devam ediyor binden fazla hastayla. Bu iki çalışmada da oral verilen favipiravir ilacının erken dönemde ve ağır olmayan hastalarda, gerçekten de bu antivirallerin etkili olabileceği ilk haftalarda kullanılarak inceleniyor. Bu nedenle buradan çıkacak sonuçlar bizim açımızdan çok güvenilirdi. Bu çalışmadan birinin ilk sonucu açıklandı bu hafta ve benim de kafamdaki soru işaretlerini gideren bir çalışma oldu. Benim Bilim Kurulu sözcüsü olmadığımı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bilim Kurulu üyesiyim ve Bilim Kurulu da bir bilimsel danışma kuruludur. Biz bu ilaçları baştan beridir çok yakından izliyorduk. Her türlü çalışmayı, nerede ne çıktı, ne tür gelişmeler oldu ilaçlarla ilgili, çok yakından izliyoruz, bu bilgileri de paylaşıyoruz. Ama son tahlilde, salgının her türlü yönetimi sağlık otoritesi yani Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde. Benim tahminim, favipiravirin de tedavi rehberinden çıkarılacağı yönünde. Çünkü bu çalışma bayağı güçlü veriler sundu" şeklinde konuştu. 


"İlacı Kullanmış Olanların Endişelenmesine Gerek Yok" 
Prof. Dr. Yavuz, şimdiye dek tedavisinde bu ilacı kullanmış olan hastaların endişeye kapılmaması gerektiğini de söyleyerek şu açıklamayı yaptı: 


"Bu ilaç vücutta birikip herhangi bir şekilde istenmeyen bir sonuca yol açabilecek bir ilaç değil. Kullanılan doz da çok yüksek bir doz değildi. Aslında çok çok daha yüksek dozları, RNA virüslerinin tedavilerinde, mesela Ebola'da kullanılıyor. Bu dozların 2-3 


katı üstelik. Kovid'de kısa süreli kullanıldığı için, vücutta uzun vadeli istenmeyen etkileri olması ya da ilaç birikimi gibi bir durum söz konusu değil" 

Özellikle evde Kovid tedavisi gören hastaların kafasına göre ilaç kullanmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayan Prof. Dr. Yavuz, uyardı: 


"Hastalar çok çeşitli. Komorbiditesi olanlar var, hiçbir risk faktörü olmayanlar var. 
Herkes kafasına göre kan sulandırıcılar, vitaminler steroidler kullanmamalı. Riskine göre gerekiyorsa, hekimin verdiği tedavileri uygulamalı. Onun dışında semptomatik şikayetleri giderecek ateş düşürücüler, ağrı kesiciler dışında ilaç önermiyoruz" 


"İyi Haber, Artık Etkinliği Gösterilmiş İlaçlar Var" 

Pandeminin yarattığı çaresizlik nedeniyle bu tarz tedaviler bütün dünyada kullanıldığını ve bazılarının hala da kullanılmaya devam ettiğini belirten Prof. Dr. Yavuz, bir de iyi haber verdi ve "Ama bunun da sonuna geldik. İyi haber bu, mesela yurt dışında kullanılan monoklonal antikorlar var. Onlar özellikle erken dönemde oldukça etkililer. Ayrıca iki tane de antiviral ilacın gene erken dönemde aynen favipiravir gibi oral bir şekilde kullanıldığında oldukça etkili olduğu, güvenilir çalışmalarla gösterildi. Şu anda esas sorun, tabii ki bütün dünyanın bu ilaçlara nasıl ulaşabileceği. Kovid'de etkili olduğu gösterilmiş olan mesela Paxlovid, aslında SARS için bulunmuş bir ilaç. SARS kontrol altına alındıktan sonra rafa kaldırılmış, çalışmalara kaynak ayrılmamış bir daha. Oysa o ilaç şu anda raflarda hazır olsaydı, çaresizlik içinde kalmadan biz o ilacı kullanılabilir hale gelecektik"' dedi. 


"Artık Çocukların Da Bulaştırıcı Olduğunu Biliyoruz" 
Pandemideki son durumu da değerlendiren Prof. Dr. Yavuz, sözlerini şöyle noktaladı: 


"Türkiye'de koronavirüs salgını seyrinde maalesef kontrolsüz bir gidiş var. Çünkü vaka sayıları hala yüksek ilerliyor. Elimizde sadece aşı var bu enfeksiyonun bulaşmasını azaltmak için. O da bu oranlarla engellenemez. Bir sıkıntı bu. İkincisi, aşıların belli bir süresi var, ek doz zamanı gelen herkes aşılamaya gelmiyor ve onlar da yine enfekte olabilecek gruba katılmış oluyor. Enfeksiyon bu şekilde kontrolsüz olarak yayılmaya devam ettiği için de ölümler maalesef 200'ün altına inemiyor. Ayrıca maske mesafe kurallarına hala dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarıda diyelim ki açık havada bile olsa, kalabalık ortamdaysanız ve mesafeyi de koruyamıyorsanız, iki metreden daha yakınsınız, oradaki insanlar aşılı mı değil mi bilemediğiniz için maske kullanmak zorundasınız. Ben böyle ortamlarda maskemi çıkarmıyorum. Yine toplu taşımada insanlar aşılı mı değil mi bilmiyorum ve çok kalabalık, mesafeyi koruyamıyoruz, kesinlikle maske kullanıyorum. Salgının başlangıcında okullar kapalı olduğu için çocukların bu kadar bulaştırıcı olabileceği bilinmiyordu. Çocukların da aynı oranlarda virüsü saçabileceğini biliyoruz. Aşı yaş grubundaki çocukların aşılanması gerekiyor. 
Aşılı öğrencilerin çoğunlukta olduğu sınıflarda, benim de kızım var okula gidiyor, hiç sıkıntı yaşamadılar. Bir çocuk hasta oldu mesela, diğerlerine bulaşmadı ve gayet güzel derslerine devam ettiler" 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır. 


ELON MUSK'TAN YENİ BİTCOİN TWEET'İ: “KANSERİ TEDAVİ EDİYOR” 


SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, attığı ilginç bir Bitcoin tweet'i ile yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Musk, “Bitcoin kanseri tedavi ediyor” diyerek ilginç bir yorumda bulundu. 


Tesla CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. 


Musk, Twitter üzerinden bir takipçisine verdiği cevap ile Tesla'nın elinde yaklaşık 1.47 
milyar dolar değerinde BTC olduğunu doğruladı. Tesla, Şubat ayında yayınladığı bilanço raporunda, 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin'e sahip olduğunu açıklamıştı. 


-: Yy 


Only Gelonmusk and $TSLA's master of coin would do this... 


42,069 Bitcoins x 
$35,040 ($BTC close price on 6/30) 


= $1.474B... or rounded to $1.47B as disciosed in their 10-Q 


ve purchased and received $1.50 billion of bitcoin. 
1, we recorded $23 million and $50 million, sets. We also realized gains of $128 million in March sses in Restructuring and other in the consolidated rrying value of our digital assets held was $1.31 
50 million. The fair market value of such digital assets 
ÖÖ 9:18 - 28 Tem 2021 

T, Bu Tweeti paylaş 


Yanıtını Tweetle 


SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, zaman zaman yaptığı gibi kişisel Twitter hesabından ilginç bir resim paylaştı. 


Ünlü milyarder, “Daha basit bir zamandı” diyerek eski dünya savaşlarını tasvir eden bir görsel paylaştı. Elon Musk'ın bu tweet'i kısa süre içerisinde on binlerce retweet ve beğeni aldı. 
Kripto para dünyasının önde gelen isimlerinden The Chairman isimli Twittter hesabı, Tesla CEO'sunun attığı tweet'e yanıt vererek “Bitcoin bunu düzeltir” yazdı. Elon Musk, The Chairman'ın bu yanıtına cevap vererek “Bitcoin kanseri tedavi ediyor” diyerek ilginç bir Bitcoin yorumunda daha bulundu. 


The Chairman GWSBChairman - 20 Kas 2021 y 
Relonmusk adlı kişiye yanıt olarak 


Bitcoin fixes this 


4 | Elon Musk © 


öelonmusk 


Bitcoin cures cancer 


ÖĞ 9:20 - 20 Kas 2021 


88 248 (İ, Bu Tweeti paylaş 


Yanıtını Tweetle 


Bitcoin (BTC), yazım itibari ile 58.503 dolar seviyesinden işlem görmeye devam ediyor. 


Kaynak: kriptofoni.com 


BİLİM İNSANLARINDAN KORKUTAN ARAŞTIRMA: BİR SONRAKİ 
KORONAVİRÜS SALGINI FARELERDEN GELEBİLİR 


ABD'li bilim insanları tarafından fareler üzerinde yapılan araştırmada kemirgenlerin SARS benzeri koronavirüslerin asemptomatik taşıyıcıları olduğu ortaya çıktı. 


ABD'deki Princeton Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırma sonucunda, fare gibi kemirgenlerin SARS benzeri virüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği bildirildi. 


NTV'de yer verilen habere göre, bilim insanları PLOS Computational Biology adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında, özellikle SARS virüslerinin bağlandığı reseptörlere bakarak çeşitli memeli türlerinin genomik bir analizini yaptı. 


Ardından, geçmişte bazı kemirgen türlerinin tekrar tekrar SARS benzeri koronavirüslere maruz kaldıklarına dair kanıtlar buldular ve bu da onların muhtemelen belirli bir düzeyde direnç geliştirmelerine yol açtı. 


Bununla birlikte, Kovid-19 enfeksiyonuna neden olan SARS-CoV-2 adlı virüs, "zoonotik" hastalıklar kategorisine giriyor. Yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Önceki 

araştırmalar, Çin at nalı yarasalarının, semptom göstermeden sayısız SARS benzeri virüse ev sahipliği yapabildiğini göstermişti. 

Hayati Bir Rol Oynuyor 


Çalışma, moleküler biyolog Sean King ve New Jersey'deki Princeton Üniversitesi'nde bilgisayar bilimcisi Mona Singh tarafından yürütüldü. Araştırmacılar, SAR ve Kovid-19 gibi enfeksiyonların taşıyıcısı olan hayvanları belirlemenin gelecekteki pandemileri önlemek için hayati bir önemi olduğunu vurguladı. 


Çalışmanın yazarları, "Araştırmamız, kemirgenlerinin SARS benzeri koronavirüslerle tekrarlayan enfeksiyonlara sahip olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bu tür viral hastalıklara karşı bir direnç kazanmış olabilirler." ifadelerini kullandı. 


Ölümcül Pandemiler Ortaya Çıkabilir 


Bu durum, bazı modern kemirgen türlerinin, henüz keşfedilmemiş olanlar da dahil olmak üzere, koronavirüslerin asemptomatik taşıyıcıları olabileceği yönündeki olasılığı artırıyor .Onların bağışıklığı olmayan diğer hayvanlar ve insanlarla teması yeni ölümcül hastalıklara neden olabilir" açıklamasını yaptı. 


Diğer taraftan Dr. King ve Prof. Dr. Singh, SARS virüslerinin memeli hücrelerine girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini inceledi. Ekip, halihazırda SARS konakçısı oldukları bilinmeyen primatların ve diğer memelilerin ACE? reseptörlerindeki korumanın çok az olduğunu buldu. Bu da, bu tür primatları ve insanları semptomatik vakalarına karşı savunmasız bırakıyor. 


ACE?2 Reseptörleri Hakkında 


"Angiotensin Dönüştürücü Enzim 2" (ACE2) adlı protein enzimi, koronavirüslere hücre kapısını açan bir "kilit" işlevi görüyor. Akciğerler, arterler, kalp, böbrekler ve mukoza ve bağırsaklardaki hücrelerin dış yüzeyine (hücre zarına) bağlı bir enzim olan ACE2 , ayrıca kan basıncının düşmesinde rol oynuyor. 


Bilim insanları, aynı enzimin daha önce Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromuna (SARS) yol açan koronavirüs için de alımlayıcı rol üstlendiğini ancak Kovid-19'un, hücreye SARS'tan 
10 ila 20 kat daha sıkı bağlandığına dikkati çekti. 


Koronavirüsün başak proteinin tutulmasına yardımcı olan ACE2 enziminin ardından ise "Serin Proteaz TMPRSS2" virüsün hücrelerde çoğalmasına izin veriyor. 


DİJİTAL DÖNÜŞÜM LİDERLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI https://Www.bmieducation.com/executive-education/sorbonne-gdI-executive- education?utm sourceztimeturk 


Global Dijital Liderlik | GDL Eğitim Programı - BMI Yönetici Gelişim 


Program Hakkında 

Global Dijital Liderlik — Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifika Programı, iş dünyası profesyonellerini kurumlarındaki dijital dönüşüm yolculuğunun karmaşık zorluklarının üstesinden gelmeleri için güçlendirmeyi amaçlayan hızlandırılmış bir yönetici gelişim programıdır. Bu bakımdan program, dijital çağ için gerekli olan yetkinlikleri aktararak gelecek jenerasyonun iş liderlerini yetiştirmeyi ve bu liderlere kurumlarını geleceğe taşıyacak stratejik vizyonu kazandırmayı hedeflemektedir. 


Katılımcılar, hızla değişen müşteri beklentileri, dijital çağa uygun strateji tasarımı ve kurumlarında etkin dijital dönüşüm için gerekli ortamın oluşturulması konularında yönetim bilgisi kazanacaklardır. Uygulamadaki en iyi örnekleri inceleyerek, küresel ve yerel diğer kurumların dijital çağ için başarı resimlerini nasıl gözden geçirdiği hakkında değerli iç görüler elde edecekler. Böylelikle yaklaşan zorluklarla nasıl başa çıkabilecekleri ve dijital çağda kurumlarına nasıl öncülük edebilecekleri hakkında önemli bir bakış açısına sahip olacaklar. 


Program broşürünü PDF olarak indirmek için tıklayınız | Click to download program brochure (PDF) in English. 


PeraNet 


Destekleyen Kurum: 
TKP, EMEP VE SOL PARTİ İTTİFAKA YAKIN 


EMEP, TKP ve Sol Parti'nin, HDP ve TİP'in de içinde olacağı yazılan üçüncü ittifak haberlerini yalanlaması ardından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV ekranlarında yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 


Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Halk TV ekranlarında halktv.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Hakan Çelenk, halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ve Gazeteci Özlem Gürses'in sorularını yanıtladı. 


Okuyan, çıkan ittifak haberlerine ilişkin yaptığı açıklamada, EMEP, TKP ve Sol Parti olarak görüştüklerini ifade ederek, "Siyasi iktidar seçmen tabanını yitiriyor. Zaten yitirmemesi doğal olmazdı. Son ekonomik güçlüklerle birlikte iktidarın tabanındaki erime hızlandı. İşlerin Erdoğan gidince düzeleceğine inanmıyoruz. Erdoğan gitsin, bu konuda tabii ki hiçbir tereddüt yok. Bu siyasi iktidarın Türkiye'nin üzerindeki gölgesinin kalkması lazım. Bu gölge kalktığında acaba Türkiye düzlüğe çıkacak mı sorusunu da sormak zorundayız ve soruyoruz. 
Solda ittifak ya da solda güç birliği görüşmelerimiz de bu eksende sürüyor. Sorumluluğumuz var ve bu sorumluluğu yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı. 

'Biz birbirini tanıyan yapılarız' 


EMEP ve Sol Parti ile ilişkilerinin yeni olmadığını belirten ve ittifaka yakın oldukları sinyalini veren Okuyan, "Bizim EMEP'le Sol Parti ile ilişkimiz yeni değil. Bu başka yapılarla görüşmüyoruz anlamına gelmiyor. Görüşüyoruz ama EMEP ve Sol Parti ile belli bir zeminde daha rahat buluştuk ve buradan başlayıp belli bir çağrıyla devam etmeyi düşünüyoruz. Bizim Türkiye İşçi Partisi ile ortak zeminde görüşme planımız yok. HDP'nin de yol haritası başka. 
Herkesin kendi stratejisi var. TKP'nin gündemi de bu" diye konuştu. 


'Bu iktidarın gidişini zorlaştıracak bir tutuma girmeyiz' 

Öte yandan Okuyan, "Biz bu iktidarın gitmesini zorlaştıracak bir siyasi tutum içerisine girmeyiz. Önümüzü ve Türkiye gerçekliğini görüyoruz. Ama bunu yaparken ilkelerimizi bir kenara atmayız" ifadelerini kullandı 


Ne olmuştu? 


Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir haberde HDP, TİP ve SOL Parti'nin üçüncü bir ittifak kuracağı, bu ittifaka daha sonra TKP ile EMEP'in de katılabileceği iddia edilmişti. 


Kaynak: halktv.com.tr 


ULUSUMUZUN LİDERLERE İHTİYACI VAR. VETERANLAR YÜKSELMELİ VE 
YENİDEN (ABD'YE) HİZMET ETMELİ 


Mustafa Tamer, 20.11.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri- Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız metin, ABD Ordusu'nun eski bir askeri, The Frontline Generation: How We Served Post 9/11 kitabının ödüllü yazarı ve ABD Senatosu'nun Kuzey Carolina GOP (Cumhuriyetçi) adayı Marjorie K. Fastman'a aittir ve ABD için savaşmış olan eski askerlerin siyasete katılmalarına ve liderlik etmelerine odaklanmaktadır. Yazarın, "Amerika dünya lideridir" ve "Dünyaya acımasız Amerikan ruhunu hatırlatmalıyız" şeklindeki palyatif halisünasyonları ABD'nin vahşi ruhunun ve çöküşünün sıradan feryatlarıdır; ki aynı zamanda yeni dönemde nasıl bir Amerika ile karşılaşacağımızın da göstergesidir. 


Hayatınızı değiştiren anlar vardır ve Afganistan'ın düşüşü de bunlardan biridir. Bu benim için bir dönüm noktasıydı ve neden şimdi Kuzey Carolina ABD Senatosu için yarışıyorum. Silah altındaki kardeşlerimin çabalarını ve Afgan müttefiklerimizin stratejik liderliğin yirmi yıldır tamamen başarısız olmasıyla silip süpürülmesini izlemekten tiksindim. 


Bu kişisel bir şeydir. 2009 ve 2010'un sert dalgalı yıllarında Afganistan'da komutan olarak sahada görev yaptım. Bölüğümle düzenli roket saldırılarına katlandım, gün doğumu rampa törenlerinde ölen kahramanlarımıza dört saniye gecikmeli selam verdim ve cömert Amerikalılardan gelen okul malzemelerini ve diğer iyi niyet eşyalarını teslim ettiğimizde büyük bir sevinçle yanımdan atlayan küçük Afgan kızların ellerini tuttum. 


Ordunun özverili hizmet ahlakı sayesinde, kendimin daha iyi bir versiyonuna dönüşme şansına sahip oldum; 11 Eylül'den sonra, 11 Eylül'den sonra askere gittiğimde başlayan bir yoldu. 20 yıl önce milletimize yapılan korkunç terör saldırılarını izlediğimde bir şeyler yapmam gerektiğini biliyordum. Benim ülkeme bunu kimse yapamaz. 


Ancak bu yıl, 11 Eylül'ün yıldönümünde, Afganistan'ın düşüşü nedeniyle, asla hayal edemeyeceğim ya da tahmin edemeyeceğim şekillerde acı çektim. Birçok erkek ve kız kardeşim gibi ben de ihanetten öfkeye ve kalp kırıklığına kadar değişen yoğun ve kalıcı duygulara sahibim. Biz Amerikan ordusu, savaş alanında kimseyi geride bırakmayız. Bu biz değiliz. Değerlerimize aykırıdır. Ve yine de Afganistan'da olan tam olarak budur. 


Ancak sorun sadece Afganistan değil. Amerikalılar, enerji altyapımıza yönelik Rus siber saldırılarından, küçülen orta sınıfımıza ve çökmekte olan eğitim sistemimize kadar krizlerle çevrilidir; bunların tümü, Washington'daki liderlik eksikliğiyle daha da kötüleşiyor. Bugün kendimi 11 Eylül'de olduğu gibi aynı yerde buluyorum, kendi kendime “Bunu bizim ülkemize kimse yapamaz” diyerek bir şeyler yapmak zorunda kalıyorum. 


Amerika daha iyisini yapabilir ve yapmalıdır. Her yıl sandıkta boy gösteren, kampanyaları sırasında bize vaatlerde bulunan ve Seçim Günü'nden sonra bizi unutan cansız kariyer politikacılarına soğuk desteğimi vermeyi reddediyorum. Ben de senin gibi, oy verme kabininde iki kötüden daha az kötüyü seçmemin istenmesinden bıktım. Oyuna bütün benliğiyle katılan liderlere ihtiyacımız var. 


Liderleri nerede bulacağımı biliyorum. Onlar üniformalı olarak hizmet ettiğim kadın ve erkekler. Çünkü çoğu kariyer politikacısının aksine, veteranlar (savaşmış eski askerler) 


Anayasamızı destekleyerek ve savunarak ülkeleri için hayatlarını ortaya koydular. Veteranlar, bir görevi gerçekleştirmek için tüm siyasi çizgilerden insanları nasıl bir araya getireceklerini biliyorlar. Ve belki de en önemlisi, savaşa doğru koşuyoruz. 


Tüm bu nedenlerle, Kuzey Carolina ABD Senatosu için kampanyamı duyuruyorum. Ben bir askerim ve savaşın olduğu yer, ulusumuzun ilerlemesinin zayıf bir şekilde bağlı olduğu ve çıkmaza girdiği yer burasıdır. Şu anda yarışta olan çok sayıda kariyer politikacısı sadece sönük değil, aynı zamanda tehlikeli. Bunlar ciddi zamanlar ve hükümet ciddi insanlar için ciddi bir iştir. Güvenliğimiz, ekonomimiz ve çocuklarımızın geleceği tehlikede. Birleşik Amerika'nın uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve Washington'da işi bitirmeye kararlı, kendini kanıtlamış liderlere ihtiyacımız var. 


Afganistan'ın düşüşü nedeniyle yeni bir görev turuna kaydolan 11 Eylül sonrası kuşağından önceki hizmet üyelerinden ilkiyim. Bizim için, Saygon'un utanç ve trajik düşüşü sonucunda siyasete giren İkinci Dünya Savaşı veteranlarının dalgasını yansıtıyor. 1970'lerde, Ronald Reagan, İkinci Dünya Savaşı veteranları grubunun arasındaydı. Saygon'un Amerika'nın dünya çapındaki imajında bıraktığı leke ve bunun veteranların ve yurttaşların kalplerinde bıraktığı burukluktan utandı. Ne yazık ki, şimdi nasıl hissettiğini biliyorum. 


Yeni bir görevimiz var: Amerika için bir Misyon. Amerikan demokrasisini, bizi bölünmüş ve zayıf görmeyi tercih edenlerden kurtarmalıyız. Tepedeki parıldayan şehir olan umut ışığını eski haline getirmeliyiz. Mevcut tüm krizlerin acısını harekete geçirmeliyiz. 11 Eylül'den sonraki gün olduğu gibi yeniden biz olmalıyız, sarsılmaz ve şiddetle birleşmiş durumdayız. 
Pandemiden ve Afganistan'ın destansı düşüşünün ötesinde bir yol çizerken, birbirimize göstermeli ve dünyaya acımasız Amerikan ruhunu hatırlatmalıyız. 


Amerika dünya lideridir ve bir emektar olarak, o mantoyu taşımaya onurlu bir şekilde yardım etme çağrısına tüm kalbimle cevap veriyorum. 


Marjorie K. Eastman, 26 Ekim 2021, Defense One 


(Marjorie K. Eastman, Kuzey Carolina'daki ABD Senatosu için bir GOP (Cumhuriyetçi) adayıdır. ABD Ordusu gazisi ve The Frontline Generation: How We Served Post 9/11 kitabının ödüllü yazarıdır.) 


'MÜSLÜMAN' ATEİST OLMAK ÜZERİNE 


Mustafa Tamer, 09.10.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız metin, Mısır asıllı gazeteci ve yazar Khaled Diab (Halid Diyab)'a aittir ve Mısır ve Suudi Arabistan'da kendisi gibi birçok ateistin veya ateist grupların varlığına odaklanmaktadır. Bir münafık olmaktansa, bir 'ateist' olmayı seçtiğini ve tercih ettiğini söyleyen yazarın kendi tanımıyla 'laik' bir özgürlüğe sığınması, esasen İslam'a özgü olmayan, gerçekte İslam'ın tam olarak karşısında bulunduğu, Mısır ve Suudi Arabistan gibi, İslam dinini kullanarak, çıkarları için istismar ederek insanları faşist ve İslam dışı bir hayata zorlayan sistemlerin kurbanı olduğunu da kanıtlamaktadır: "Araştırmalar ve anekdot niteliğindeki kanıtlar Ortadoğu'da dinsizlik ve dini şüphecilikte artışa işaret etmekle kalmıyor, milyonlarca inançlı insan siyasal İslam'a olan inancını kaybediyor veya kaybetti ve dinin siyasetten çıkarılmasını istiyor; laikliğin tam da tanımında olduğu 


gibi." Yazarın İslam'ın kaynağı Kur'an'ı, kendi anadiliyle anlaması mümkün iken, okuyup anlamak için çabalamak yerine, faşist Mısır ve Suud gibi Arap diktatörlüklerinin çerçevelediği bir din algısı ile savaşarak haksız bir şekilde İslam'ı sorumlu tutması, benzerlerine Türkiye'de de çok sık rastladığımız ve genellikle Satanizm/Masonluk 

kaynaklı Sufizm tarikatlerindeki akıl dışılıkların ve Sufizm'in karşıtı olarak inşâ edilen yine Masonik kökenli radikal-siyasal İslam olarak tarif edilmeye çalışılan şiddet yanlısı sapmaların arasına sıkışmış tipik 'Doğuştan Müslümanlar'ın tepkisel yanılsamalarından biridir. 
Özgürlüğün ve aklın kullanılmasının önündeki en büyük engeller olarak ABD ve Avrupa tarafından desteklenen diktatörlüklere ve ABD-A vrupa liderlerini de yöneten Küresel Satanist çete üyesi patronlara karşı çıkmak yerine o diktatörlüklerin sufi tarikatleri yolu ile herhangi bir araç gibi kullandığı İslam'a ve İslam'ın Tanrısı Allah'a başkaldırmak, onu yok saymak çok ciddi bir trajedidir, çelişkidir; bir tür sorgulama bilinci yokluğudur. "Tanrı'nın yokluğunun hayatımı daha fakir veya daha iç karartıcı hale getirdiğini hissetmiyorum; tam 

tersi." diyen yazarın asıl probleminin kendisiyle olduğu açıktır, kendi dilinde gönderilen 

ve biz Müslümanlara, onun gibi 'ateistlere', 'Sizin dininiz size benimki banadır' dememizi emreden Allah'ın gönderdiği tek din olan İslam bu tür diktatöryel ve proleter polemiklerden münezzehtir. Türkiye'de de üretilmeye çalışılan 'ateist', 'deist' gençler algısı benzer şekilde tasarlanan organize bir Satanist operasyondur. Bu operasyon için, Veliaht Prens 

MbsS'nin itirafı ile Suud finansörlüğünde bir Amerikan projesi olan Vahhabiliğin yayılması, İslam'ın barış vaat eden kimliğine yönelik bir saldırıydı; ki oluşturulan bu zeminde El Kaide, IŞİD, Taliban, Boko Haram gibi CLA-Pentagon tarafından kurulan birçok terör örgütü de İslam'ı şiddetle ilişkilendirme operasyonlarının bir sonucudur; nihayetinde nefret ettirilmek istenen şey insan için kurtuluşu temsil eden tek din, tek sistem olan İslam'dı; yazarın annesinin atalarından öğrenerek kendisine öğretmeye çalıştığı ritüellerden ve birkaç etik- ahlaki sınırlamadan ve yüzlerce Sufizm uydurmasından ibaret olan ve Amerikan kuklası diktatörlerin çerçevesini belirlediği 'İslamcılık' gibi bir yeni din değildi. Müslümanların bu gerçeği dikkatle ayrıştırması ve çocuklarına öğretmesi itikadi bir mecburiyettir. 


İsimler her zaman sadece 'isim' değildir. Farklı insanlara çok farklı şeyler ifade edebilirler. 
Geçenlerde Girit'e yaptığım bir ziyarette İskenderiye'de bir Mısırlı ile karşılaştığım zaman bunu hatırladım. Ayman, 30 yıl önce Girit'e, kendisine sahildeki memleketini hatırlatan ancak daha sessiz ve daha düzenli olan bu Akdeniz adasına aşık olduktan taşınmıştı. Bununla birlikte, isimler söz konusu olduğunda çok Mısırlı bir bakış açısını koruyordu. 


Oğlumuzu tanıştırdıktan sonra Ayman şaşkınlıkla sordu: "Ama İskender bir Hıristiyan adı değil mi?" Adımın Mısır ve diğer bazı Arap ülkelerindeki insanların İslam ile ilişkilendirdiği Halid (Haalid) olması, kafasının karışmasına neden olmuştu. Ancak, bu varsayımların hiçbiri doğru değildi; Müslüman bir babanın mutlaka dinini aktarması gerektiği varsayımı da doğru değildi. 


Halid adlı insanların büyük çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen, örneğin Lübnan'daki Hristiyanlar arasında nadir olmayan bu isimli gayrimüslimlere rastladım. Bu özellikle pan-Arabistler arasında geçerlidir çinkü Cemal Abdül Nasır'ın en büyük oğluna Halid denirdi. 


İslam'dan önce gelen Halid isminde özellikle İslami hiçbir şey olmadığı gibi, Hristiyanlıktan önce gelen İskender (Alexander'in Arapçası) adında da korkunç derecede Hristiyan olan hiçbir şey yoktur. Aslında İskender, biz orada yaşarken oğlumun bir zamanlar sınıfında aynı isimde iki erkek çocuğu daha olduğu Tunus'ta oldukça yaygın bir erkek ismi. Ondan önce, şahsen tanıştığı diğer İskender, Kudüs'te yaşlanmakta olan bir Süryani Hıristiyan'dı. 


İskender, Türk ülkeleri, İran ve diğer bazı Müslüman çoğunluklu ülkelerde de ortak bir isimdir. Hatta Türkiye'de popüler bir kebap yemeğinin adıdır. Oğlumuzu 5 yaşında İstanbul'da İskender kebabını tatmaya götürdüğümüzde, ona kebabın İskender adındaki gençlerden yapılmadığına dair güvence verene kadar dokunmayı reddetti. 


“Halkın savunucusu” anlamına gelen Al&xandros'tan türetilen oğlumun adının Yunanca versiyonu Antik Yunanistan'da popülerdi. İskender'in çoğu insan tarafından kolaylıkla telaffuz edilebilmesine ek olarak, herhangi bir (canlı) dinle ilişkisinin olmaması, bize çekici gelmesinin arkasındaki önemli bir faktördü. 


İskender doğmadan önce, (Belçikalı olan) eşim ve benim için belirli bir inancı gerektirmeyen tarafsız bir isim bulmak önemliydi, çünkü ikimiz de oğlumuzun inancını, kendisine en çok hitap eden sistemi seçmekte tamamen özgür olması gerektiğine kesin olarak inanıyoruz. 


Ve Mısır ve Filistin'deki gibi birkaç istisna dışında bu işe yaradı. Avrupa'da, sadece Arapça bilgisi olan insanlar ismin nereden geldiğini biliyor ve birçok Belçikalı, tuhaf bir nedenle bunun bir İskandinav adı olduğunu varsayıyor. 


Çocuklarını Hristiyan inancına göre yetiştiren ve onları Girit'te küçük bir Kıpti kilisesine gönderen Ayman'a, “Oğlumuzun ikili mirasını öğrenmesini istiyoruz ama aynı zamanda inançlarının ne olduğuna da kendisinin karar vermesini istiyoruz” diye açıkladım. 


Bu, yalnızca din ve vicdan özgürlüğüne olan soyut inancımız nedeniyle değil, aynı zamanda kişisel düzeyde, büyürken bu özgürlükten gerçekten zevk almadığım ve oğlumun seçmediği etiketlerle mücadele etmek zorunda kalmasını istemediğim için önemlidir. 


Bana, daha imanın ne anlama geldiğini kavrayamadan çok önce, bu dünyaya girdiğim andan itibaren Müslüman damgası vuruldu. Mısır doğum belgem, dinimin “Müslüman” olduğunu gösteriyor ve bu, yetişkin kimlik belgelerim için de geçerli. 


Neyse ki, kendi derin inancına rağmen, rahmetli annem bizi Müslüman olarak yetiştirdi ama hiçbirimizi İslam'ı kendi irademiz dışında uygulamaya zorlamadı. Ayrıca bizi, inanca giden tek doğru yolun kendini keşfetmek ve bilgiden geçtiği inancından yola çıkarak, yerleşik dini bile sorgulamaya yöneltti. 


Bu onun çocuklarından bazıları için işe yaramış olsa da, ne yazık ki onun için, şüphelerim zamanla büyüdü ve çoğaldı, sonunda sadece İslam'ı değil, dini bütünüyle terk ettim. Dini inancımın yokluğu kalbini kırarken ve muhtemelen ölümden sonra beni bekleyenlerden korkmasına neden olsa da, daha bu konuda dolaptan çıkmadan önce ateist olduğumu biliyordu ve gerçeği suçlamadan ve öfkelenmeden kabul etti. 


Ailemin ve arkadaşlarımın kim olduğumu kabul etmesi, İslam'ı terk eden ve aileleri ve toplulukları tarafından reddedilen veya dışlanan birçok kişiye göre yaşam yolculuğumu çok daha kolay hale getirdi. 


Bu sosyal aforoz korkusundan bazıları inançsızlıklarını kendilerine saklamaya karar verirler. 
Kripto ateist olarak adlandırabileceğiniz kişi haline geldiklerinde, aldatma ve gizlemenin ıstırabına katlanmak zorundalar, yaşamlarını olmadıkları gibi davranarak yaşıyorlar. 


Ateizmin yasa dışı olduğu ülkelerde - İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde ölümle cezalandırılabilir - birçoğu şüphelerini sadece aileden değil toplumdan da gizli tutmalıdır. 


Dünyanın en baskıcı teokrasilerinden biri olan Suudi Arabistan'da ateizm veya "irtidat"tan suçlu bulunanlar acımasızca kırbaçlanabiliyor veya ölüm cezasına çarptırılabiliyor. Örneğin 2017'de, sosyal medyada İslam'ı ve Muhammed'i reddettiği iddia edilen ve medyada adı Ahmed Al-Shamri olan bir adamın ölüm cezasına çarptırıldığı bildirildi. 


Var olan muazzam risklere rağmen, çoğunlukla çevrimiçi ve bazen de gerçek dünyada bağlantı kuran, Suudi yetkililerin radarının altında ve gözden uzak, gelişen bir şüpheci ve ateist topluluğu var. Suudi Arabistan, İslam'ın doğduğu yer ve kendisini Müslüman dünyasının lideri olarak görmesine rağmen, 2012'de yapılan bir Gallup Anketine göre, nüfusun tam beşte biri dindar olmadığını ve %5'i “ikna edilmiş ateist” olduğunu söylüyor. 


Bu ateistlerden bazıları, çifte bir yaşam sürmenin uyandırdığı derin yalnızlık duygusu nedeniyle, örtünmeyi sorgulamaya ve benzer düşünen bireyleri aramaya yöneliyor. Suudi Arabistan'da yaşarken inancını terk eden bir Mısırlı olan Maya (gerçek adı değil) anlatıyor: "Her zamanki gibi kapalıyım. Bu beni endişelendiriyor ve kendimle mücadele ediyorum. 
Bazen kendime şunu soruyorum: Ya ben yanılıyorsam ve karşı taraftaki herkes haklıysa? 
Örneğin Mısır'da olduğu gibi, etrafım inançsız veya biraz açık fikirli insanlarla çevriliyken sahip olduğum bu özgüven, bir an önce buradan ayrılmak istememe neden oluyor." 


Mısır, Suudi Arabistan'dan daha açık fikirli ve hoşgörülü olsa da, ateistler için de bir cennet değil. Çağdaş Mısır devleti ve toplumu, inançsızlığa karşı bir tür Dr. Jekyll ve Mr. Hyde tavrına sahiptir. 


Bir yandan, anayasa, en azından retorik olarak, mutlak inanç özgürlüğünü garanti ediyor ve ateizmi veya dinden dönmeyi açıkça yasaklayan hiçbir yasa yoktur. Bu, bazı ateistlerin, şahsiyetlerine veya özgürlüklerine herhangi bir zarar vermeden dini reddettiklerini açıkça ifade etmelerini sağlıyor. 


Öte yandan Mısır'da, devletin bazı unsurları tarafından istismar edilen acımasız küfür yasaları ve bazı şüphecileri ve ateistleri seçerek veya rastgele çökertmek ve zulmetmek için kanunsuz Haçlılar gibi davranan İslamcı hukukçular var. 


Bu yasalardan rahatsız olan biri Şerif Gaber'dir. Genç özgür düşünür, ilk kez 2013 yılında öğretim üyeleri tarafından yürütülen bir karalama kampanyasının ardından Süveyş Kanalı Üniversitesi'nde öğrenciyken kamuoyunun karşısına çıktı. 


2015 yılında Gaber, yeniden yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Yer altına indi ama 
devlet veya kanunsuzlar tarafından susturulmayı cesaretle reddetti. Gaber, ürettiği videoların milyonlarca kez izlendiği popüler bir din karşıtı YouTube kanalı işletiyor. 


Gaber, 2018'de Mısır'dan kaçmaya çalışırken havaalanında tutuklandı. Serbest bırakıldıktan sonra, bir kaçış planı bulana kadar tekrar saklandı. Mısır'ı terk etmek için tekrarlanan 


girişimlere ve yurtdışından bulduğu dayanışmaya rağmen, Gaber hala Mısır'da ve saklanıyor gibi görünüyor. 


Gaber gibi insanlarla karşılaştırıldığında, işim kolaydı. Sadece Batı medyasında değil, aynı zamanda bazı Arap yayınlarında da İslam'ı ve dini eleştirmenin yanı sıra ateizm hakkında açıkça yazıp konuşarak bir düzineden fazla yıl geçirdim. Bugüne kadar yaşadığım en kötü şey, ara sıra çevrimiçi taciz ve tehditler, ancak bu güvenliğimden korkmama yetecek kadar ciddi bir şey değil. Gerçek dünyada, bazı dindar muhafazakarları öfkelerini yitirmeleri ve bana nahoş şeyler söylemeleri için yeterince öfkelendirdim ve kızdırdım. Ancak, bazı yakın aramalar olmasına rağmen, henüz hiçbir olay patlak vermedi. 


Ateistler ve ateizm de birçok Arap ve Müslüman tarafından yaygın olarak yanlış anlaşılmaktadır. Bir uçta, kısmen Tanrı'ya ibadet etmeyenlerin dolaylı olarak şeytana boyun eğmeleri gerektiği inancından dolayı, bizim Satanist olduğumuza inananlar var. 


Ahlaki bir pusulamız olmadığına ve ahlaksız yozlaşmış ve hayal kırıklığına uğramış depresif olduğumuza inanan başkaları da var. Bir Suudi gazetesinde bir köşe yazarı, "Bir Arap ateist genellikle bir parazittir; bilgili olduğunu iddia eden ancak intihar etmeyen ve muhtemelen sonunda intihar edecek olan biri" dedi. "Bir Arap ateist genellikle sarhoştur, kesinlikle dejeneredir ve kesinlikle sunacak hiçbir şeyi yoktur." 


Bu aşağılayıcı ve bilgisiz tavır, kısmen, pek çoğunun bir ateistle bilerek tanışmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Modern antropolojik çalışmaların bulgularının dinin doğuştan gelen ahlak anlayışımızdan kaynaklandığını gösteren bulgularına rağmen, ahlakın dinden kaynaklandığı inancından da etkilenir. 


Cinsel özgürlük ve cinsiyet hakları gibi birçok ahlaki ve etik konuda dini muhafazakarlarla aynı fikirde olmasam da, karşılaştırıldığında değersiz veya ahlaksız olduğumu düşünmüyorum. Dahası, Tanrı'nın yokluğunun hayatımı daha fakir veya daha iç karartıcı hale getirdiğini hissetmiyorum; tam tersi. 


Aydınlanmış ve ilerici olduklarını iddia edenler de dahil olmak üzere bazı Müslümanlar, istediğime inanma hakkımı kabul ediyorlar, ancak bunun hakkında alenen konuşmam gerektiğine inanmıyorlar çünkü inananları rahatsız ediyor ve sözde sosyal dokuya meydan okuyor ve tehdit ediyor. 


Bu görüş yalnızca entelektüel incelemeye dayanmakla kalmıyor, aynı zamanda son derece bağnaz ve saldırgandır. Avrupa'da Islam'ı saldırgan ve sosyal dokuya tehdit olarak gören insanlar var. O zaman Avrupalı Müslümanlar inançlarını gizlemeye zorlanmalı mıdır? 


Tabii ki hayır. Ve ben Avrupa'daki Müslümanların inanç ve ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan herhangi bir gücün sesli bir muhalifiyim, öyleyse neden bazı Müslümanlar vicdan özgürlüğümü kısıtlama hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar? 


Kaldı ki, bu insanlar gerçekten dürüst ve açık ateist ve kafir olmaktansa, benim ve diğer şüphecilerin münafık Müslümanlar olarak bir yalanı yaşamamızı mı tercih ediyor? Onlar bununla yaşayabiliyorsa, ben yaşayamam. İnançlarım kimliğimin ayrılmaz bir parçasıdır ve bu yüzden onları saklamak veya çarpıtmak kim olduğumun kişisel olarak inkar edilmesini gerektirir. 


Misyonerlik planlarım olmamasına ve insanları kendi inançlarıma “dönüştürmek” gibi bir arzum olmamasına rağmen, kim olduğum konusunda açık olmayı da önemli buluyorum çünkü benzer şüpheleri paylaşan ancak bunları ortaya çıkan sefil izolasyon ve yalnızlık duygusu dolayısıyla ifade etme konumunda olmayan birçok kişi var. Böyle insanların yalnız olmadıklarını ve kesinlikle ucube olmadıklarını anlamalarını istiyorum. 


Bu tür bir gizleme, İslam'ın apaçık bir şekilde doğru (ve muhtemelen rakiplerinden daha iyi) olduğu ve inancın Müslümanlar için doğal bir durum olmasından dolayı yanlış bir şekilde, ateizm ve şüpheciliğin Müslüman toplumlarda yeri olmayan yabancı ithalatlar olduğunu iddia eden muhafazakarların ve radikallerin işine de yaramaktadır. Bununla birlikte, üç İbrahimi inancı daha fazla araştırdıkça, aralarındaki farklılıkların markalı spor giyimdeki farklılıklar gibi olduğuna daha fazla ikna oldum: agnostik ve dinsiz için ayırt edilemez, ancak giyen için büyük bir gurur ve kimlik kaynağı. 


Şüphecilik ve inançsızlık, İslam toplumlarının her zaman ayrılmaz bir parçası olmuştur ve olacaktır, bazı zamanlarda ve yerlerde hoşgörüyle karşılandı ve kutlandı, bazılarında bastırıldı ve zulmedildi. 


Örneğin orta çağda Ortadoğu toplumları dinsizliği, saygısızlığı ve inançsızlığı Avrupa'daki muadillerine göre çok daha fazla kabul ediyor ve barındırıyordu. 


Kör Suriyeli şair, filozof, rasyonalist ve münzevi olan Ebu'l-Alaa el-Maarri'yi (973-1057) ele alalım, sadece din konusunda şüpheci olmakla kalmayıp, aynı zamanda aşırı doğum kontrolünün erken dönem savunucusuydu, kendisi gibi, insanlar hiç çoğalmamalıydı. 


Saygısız görüşlerine rağmen, al-Maarri, Halep yakınlarındaki küçük memleketi Maarra'da, zamanının çok saygın bir bilginiydi; felsefesi, alçakgönüllülüğü, misafirperverliği, cömertliği ve çileciliği ile şairler, filozoflar, öğrenciler, prensler ve diğer hayranları için bir mıknatıs haline geldi. 


Bir dörtlüğünde, el-Maarri, bin yıl sonra modern antropolojik araştırmalar tarafından doğrulanan bir görüşü sezinledi: İnsanlar, dinin mantıksızlığına ve çelişkilerine rağmen, genellikle bir tanrıya ve öbür dünyaya inanmaya yatkındır ve dini bir "içgüdü"ye sahiptir. 


Şimdi bu din hakim olacak 

O din tarafından yıkılana kadar, 

Erkekler yalnız erkeklerle yaşamaya cesaret edemedikleri için, 
Ama her zaman başka bir peri masalı ile. 


EL-Maarri'nin ölümünden bin yıldan fazla bir süre sonra meselelerin görünüşte ne kadar gerilediğinin bir işareti olarak, 2013'te Nusra Cephesi'nden cihatçılar bulabildikleri tüm kör şair heykellerinin başını kestiler. Bugün hayatta olsaydı, muhtemelen saygıdeğer şairin ve filozofun kafasını keserlerdi ya da en azından onu kırbaçlayıp “geri dönene” kadar işkence ederlerdi. 


Ancak şüpheciliğin İslam'ın sözde altın çağından sonra öldüğünü düşünmek yanlış olur. 
Zamana ve yere bağlı olarak farklı yoğunluklarda hayatta kalmaya ve bazen gelişmeye devam etti. 


Örneğin el-Maarri'nin paganların ve saygısız şairlerin son derece bürokratik bir cennette yaşadığı ahirete kurgusal bir yolculuğu anlatan “Bağışlama Mektubu” Iraklı şair Jamil Sıdgi al-Zahawi'ye “Cehennemde Devrim”i yazması için ilham verdi. (1931). Bu epik şiirde, insanlığın en cüretkar ve özgün düşünürleri, cesaretlerinin cezası olarak ebedi lanete mahkum edilirken, itaatkar ve düzen yanlısı Arap ataerkil diktatörlüklerinin işleyişine dikkat çekici bir paralel olarak sonsuz cennetle ödüllendirilir. El-Maarri tarafından yeterince uygun bir şekilde yönetilen cehennemin yıkıcı sakinleri, cennete saldırır ve onu haklı meskenleri olarak iddia eder, belki de ateistlerin Satanist olduklarına dair yaygın inançla alay eder. 


Radikal İslamcılığın görünürdeki yükselişine rağmen, son yılların inanç ve ifade özgürlüğünün kabulü ve talebi yönünde önemli bir dönüm noktası olduğunu hissediyorum. 
Muhafazakar İslami rejimlerin ve devlet dışı grupların şiddeti, benim görüşüme göre, güç, güven ve ilerlemenin değil, zayıflığın, kırılganlığın ve geri çekilmenin bir işaretidir. 


Araştırmalar ve anekdot niteliğindeki kanıtlar Ortadoğu'da dinsizlik ve dini şüphecilikte artışa işaret etmekle kalmıyor, milyonlarca inançlı insan siyasal Islam'a olan inancını kaybediyor veya kaybetti ve dinin siyasetten çıkarılmasını istiyor; laikliğin tam da tanımında olduğu gibi. 


Buna kişisel düzeyde de şahit oldum. İnancımı terk etme konusunda dolaptan çıktığımdan beri, sadece sağlıklı sayıda şüpheciyle değil, aynı zamanda birçok sıradan Arap ve Müslüman tarafından şaşırtıcı bir hoşgörü ve inançsızlığı kabul etme düzeyiyle de karşılaştım. 


Din ve İslam üzerine yazdığım yazıların, “Siyasi Olarak Yanlışlar İçin İslam” kitabım da dahil olmak üzere, vardığım sonuçların çoğuna katılmasalar da hem dürüstlüğümü hem de tasvir ettiğim incelikli gerçekliği takdir eden bazı muhafazakar Müslümanlar da dahil olmak üzere, genel olarak iyi karşılanmış olmasına düzenli olarak ve hoş bir şekilde şaşırıyorum. 


Umuyorum ki, hızlı toplumsal değişim ve çalkantıların yaşandığı bu dalgalı zamanlarda, sonunda üstünlüğü bu hoşgörülü, çoğulcu, açık ve dürüst çizgi kazanır. 


Khaled Diab (Halid Diyab), 14 Eylül 2021, The News Lines Magazine (Khaled Diab bir gazeteci ve yazardır.) 


BİLL GATES, ABD'DEKİ EN BÜYÜK ÖZEL TARIM ARAZİSİ SAHİBİDİR. 
NEDEN? 


Derya Beyaz, 23.04.2021, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Aşağı Brule Sioux Kabilesi üyesi, 2014 yılında Yerli bir direniş örgütü olan Kızıl Ulus'u kuran, New Mexico Üniversitesi Amerikan çalışmaları yardımcı doçenti Nick Estes'e aittir ve ABD'de 242 bin dönümlük tarım arazisini satın alarak ülkedeki en büyük toprak ağası olan Bill Gates ile Ted Turner'in ABD'de sahip olduğu devasa tarım arazisine odaklanmaktadır. Yazarın, "Silah ve kırbaç bu sefer arazi alımlarına eşlik etmeyebilir. Ancak milyarder sınıfı, orijinal bekçilerden daha iyi bilen filozof krallar ve iklim bilincine sahip yatırımcılar olduklarını iddia ediyorlar, 21. yüzyılda ultra zenginler, iklim krizi ve gelişen yeşil kapitalizmin hakimidir." Bir ABD yerlisinin gözünden vahşi kapitalizmin ve milyarder zorbalığın net bir resminin çiziliyor olması dikkate değerdir. 
Türkiye'de de farklı maskelerle 56 bin dönümden fazla arazi satın aldığı iddia edilen Bill Gates'in durdurulması ve karanlık planlarının önüne set çekilmesi gerekiyor. 


Bill Gates hiçbir zaman çiftçi olmadı. Öyleyse Land Report neden bu yıl ona “Çiftçi 

Bill” adını verdi? Gezegendeki en zengin üçüncü adam bitkilerden anlamıyor. 
Yiyeceklerimizi yetiştirmek ve bundan çok daha az övgü alan mütevazı insanların yaptığı yıpratıcı emeği de o sarf etmez. Bu tür bir sıkı çalışma onu zengin yapan şey değildi. Rapora göre Gates'in başarısı, ABD'deki tarım arazilerinin en büyük özel sahibi olmasıdır. 
Geleneksel Yakama bölgesi olan 14.500 dönümlük birinci sınıf doğu Washington tarım arazisinin 2018 yılında 171 milyon dolara satın alınması, bu unvanı almasına yardımcı oldu. 


Toplamda, Gates toplam değeri 690 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 242.000 dönümlük tarım arazisine sahiptir. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, bu neredeyse Hong Kong büyüklüğünde ve kayıtlı bir üyesi olduğum Aşağı Brule Sioux Kabilesi'nin toprağının iki katı. 
Beyaz bir adam tüm yerli milletimden daha fazla tarım arazisine sahip! 


ABD, egemen sınıfının aşırılıklarıyla tanınıyor. Ama neden bir avuç insan bu kadar çok araziye sahip? 


Toprak güçtür, toprak zenginliktir ve daha da önemlisi, toprak ırk ve sınıfla ilgilidir. Toprakla olan ilişki -kimin sahibi olduğu, kimin çalıştığı ve kimin önemsediği- ABD'de ve aynı zamanda dünyada sömürgeciliğin ve beyaz üstünlüğünün müstehcen eşitsizlik ve miras seviyelerini yansıtmaktadır. 


Zenginlik birikimi her zaman sömürü ve mülksüzleştirme ile başa baş gider. Bu ülkede, önce köleleştirilen Siyah işçiler çalıntı Kızılderili topraklarının üzerine ABD servetini inşa ettiler. 
1862 Homestead Yasası, beyaz yerleşim için ABD topraklarının % 10'una denk gelen 270 
milyon dönüm yerli toprak açtı. Siyah, Meksikalı, Asyalı ve Yerli insanlar, elbette, beyaz servetin nesillerini sübvanse eden ve koruyan federal bir programın avantajlarından kategorik olarak dışlandılar. 


Milyarder medya kralı Ted Turner, bu tür eşitsizliklerin bir örneğini veriyor. 2 milyon dönümlük araziye ve dünyanın en büyük özel sektöre ait bufalo sürüsüne sahip. Halkım için kutsal olan ve yerleşimciler tarafından neredeyse nesli yok edilmek üzere avlanan bu hayvanlar, bugün Güney eyaletinin batı yarısında, 1868 Fort Laramie Antlaşması bölgesi sınırları içinde yaklaşık 200.000 dönümlük Turner çiftlik arazisinde korunuyor. Dakota, bir zamanlar ABD hükümeti tarafından Lakota halkı için "kalıcı bir yuva" olarak garanti edilen arazi. 


Silah ve kırbaç bu sefer arazi edinimlerine eşlik etmeyebilir. Ancak milyarder sınıfının, filozof krallardan ve asıl bakıcılardan daha iyi bilen iklim bilincine sahip yatırımcılar olduklarına dair iddiaları, 21. yüzyılın toprak gaspı anlamına gelen oyunlardan biraz daha fazlasıdır; "yeşil" çözümler arayan kar amaçlı bir ekonomide büyük ödemeler yapıyorlar. Ve Bill Gates'in yeni kitabı How to Avoid a Climate Disaster (İklim Felaketinden Nasıl Kurtulunur), kendisini atmosfere sera gazları sokmayı nasıl durduracağınız ve yoksul çiftçilerin iklim değişikliğini azaltmalarına yardımcı olmak için başka bir yerde "küresel yeşil devrim" olarak adlandırdığı şeyi nasıl finanse edecekleri konusunda bir düşünce lideri olarak konumlandırıyor. Gates'in iklim bilimi veya tarım alanında zengin olmanın ötesinde sahip olduğu uzmanlık herkesin tahminidir. 


Reddit'teki bir kitap tartışması sırasında neden bu kadar çok tarım arazisini yuttuğu konusunda ısrar edildiğinde Gates, "İklim [değişim] ile bağlantılı değil" iddiasında bulundu. 
Yetkili, kararın "yatırım grubundan" geldiğini söyledi. Bu satın almaları yapan firma olan 


Cascade Investment, Gates tarafından kontrol ediliyor. Ve firma bunun "sürdürülebilir tarımı çok desteklediğini" söyledi. Ayrıca bitki bazlı protein şirketleri Beyond Meat and Impossible Foods'un yanı sıra tarım ekipmanları üreticisi John Deere'nin de hissedarıdır. Şirketinin en büyük tarım arazisi satın alımı, 2017 yılında Kanadalı bir yatırım firmasından 500 milyon dolarlık 61 tarım mülkü satın almasıyla gerçekleşti. 


Ekilebilir topraklar sadece kârlı değildir. Daha ince bir hesap var. Yatırım firmaları, tarım alanlarının sürdürülebilir yatırım portföyleri için "karbonsuz" hedefleri karşılayacağı argümanını oluştururken, tarımsal verimlilik ve gelirde bir artış öngörüyor. Bill Gates kitabında çizburger yemekten endişe ederken - et endüstrisinin büyük ölçüde zengin ülkelerin tüketimi için ürettiği sera gazları miktarı için - devasa karbon ayak izinin kişisel diyetiyle çok az ilgisi var ve daha fazla karbon üretmek için daha fazla arazi satın alması affedilemez. 


2020 Oxfam tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en zengin %1'i en yoksul 
%50'nin iki katı karbon yayılmasına neden oluyor. Forbes'a göre, dünyadaki milyarderler servetlerinin 2020'de 1,9 trilyon dolar arttığını görürken, 22 milyondan fazla ABD'li (çoğunlukla kadın) işçi işini kaybetti. 


Zenginlik gibi, arazi mülkiyeti de giderek daha az elde yoğunlaşıyor ve bu da monokültürler için daha fazla itme ve daha fazla getiri sağlamak için daha yoğun endüstriyel tarım teknikleri ile sonuçlanıyor. Bir rapora göre, dünyadaki çiftliklerin yüzde biri dünyadaki tarım alanlarının %70'ini kontrol ediyor. Son yıllarda küçük çiftliklerden büyük çiftliklere en büyük değişim ABD'de yaşandı. 


Hepimizin yaşadığı topraklar sadece birkaç kişinin malı olmamalı. 


Bill Gates gibi özel tarım arazileri sahiplerinin başlıca tehlikesi, genellikle hayırsever çalışmalarda bulunan sürdürülebilir tarıma verdikleri destek değildir; gıda sistemlerimizi ve arazi kullanım kalıplarımızı belirlemede oynadıkları tekelci roldür. 


Küçük çiftçiler ve Yerli halk arazi kullanımı konusunda daha temkinlidir. Yerli bakıcılar için arazi kullanımı yatırımların geri dönüşüne dayanmamaktadır; Gelecek nesil için toprağı korumak, şimdiki toprakların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam çeşitliliğine saygı duymaktır. 
Bu nedenle, dünya çapında hala yerli halklar tarafından yönetilen topraklar, 

dünyadaki biyoçeşitliliğin % 80'ini koruyor ve sürdürüyor, endüstriyel tarımı dışlıyor. 


Sıradan bir insanın Bill Gates ya da Ted Turner gibi mega toprak sahipleriyle hiçbir ortak noktası yoktur. Hepimizin yaşadığı topraklar sadece birkaç kişinin malı olmamalıdır. 
Endüstrinin bu devlerinin kaçırdıkları vergi, halka yaptıkları sözde hayırsever bağışlarını her zaman çok aşacaktır. 


"Milyarder en iyisini bilir" zihniyeti, sömürgeciliğin ve beyaz üstünlüğünün köklü gerçeklerinden uzaklaşır ve toprağı nasıl kullanacağını ve onunla nasıl yaşayacağını gerçekten en iyi bilenleri görmezden gelir. Toprağımız bize verilmediği sürece, bu milyarderlerin gezegeni kurtarmak için bize sunabileceği hiç bir şey yok. 


Nick Estes 5 Nisan 2021, The Guardian 


(Nick Estes, Aşağı Brule Sioux Kabilesi vatandaşıdır. New Mexico Üniversitesi Amerikan çalışmaları bölümünde yardımcı doçenttir. 2014 yılında Yerli bir direniş örgütü olan Kızıl 


Ulus'u kurdu. Tarihimiz Gelecek: Standing Rock Versus the Dakota Access Pipeline ve Long Tradition of Indigenous Resistance (Verso, 2019) kitabının yazarıdır.) 


LGBTİ?LERİN SORUNLARI SAYMAKLA BİTMİYOR, İŞTE ONLARDAN 
24 TANESİ 


www.edebiyathaber.net/ 


Eşcinselliğin “hastalık” sınıflandırmasından çıkarıldığı 17 Mayıs, Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü olarak 11 yıldır kutlanıyor. BM tarafından düzenlenen LGBT İnsan Hakları Uluslararası Konferansı'nın ardından yayınlanan ve bütün ülkelerin bu günü tanımalarını talep eden LGBT Hakları Montreal Bildirgesi'nin üzerinden bunca yıl geçmiş olmasına rağmen eşcinsellere yönelik damgalama ve ayrımcılık hâlâ devam ediyor. 

17 Mayıs Pazar, Homofobi ve transfobiye karşı mücadele etmek LGBTİ'ler hakkında 
toplumsal bilinci yükseltmek, hak ihlallerine, ayrımcılığa dikkat çekmek, seslerini duyurmak amacıyla başlatılan Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü'nün 1 (inci yılı. 
Dünya Sağlık Örgütü'nün, 17 Mayıs 1990'da eşcinselliği “hastalık” sınıflandırmasından çıkarmasının üzerine, 2004 yılında BM tarafından düzenlenen LGBT İnsan Hakları Uluslararası Konferansı'nın ardından yayınlanan ve bütün ülkelerin bu günü tanımalarını 
talep eden LGBT Hakları Montreal Bildirgesi'yle başlayan gün şu ana kadar 130 
ülke tarafından resmi olarak tanındı. Ne yazık ki bunca yıl geçmiş olmasına rağmen eşcinsel, biseksüel ve translara yönelik damgalama ve ayrımcılık hâlâ sürüyor. 

Önyargı ve ayrımcılık Dünya'nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye'de de LGBTİ'lerin sağlık hizmetlerine erişimini sınırlayıp sağlık programları dışına itilmelerine sebep olmakla kalmıyor, LGBTİ'leri en temel insan haklarından da mahrum bırakıyor. Asıl önemlisi de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı şiddet ve nefret cinayeti şeklinde de kendini gösterebiliyor. Pek çok LGBTİ nefret cinayeti nedeniyle katledilirken pek çoğu da intihar etmek zorunda bırakılıyor. LGBTİ realitesini tanımayan hükümet ise, en temel insan 


haklarından mahrum bıraktığı LGBTİ’ leri korumak için yasal önlemler almıyor. 


LGBTİ'lere yönelik ayrımcılığa dikkat çekmek, eşcinsel, biseksüel, trans ve intersekslerin ne 


yanlış ne de yalnız olmadıklarını göstermek ve sorunlarına daha güçlü çözümler üretmek 


amacıyla yola çıkan Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği SPoD LGBTİ, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olan 17 Mayıs öncesinde LGBTİ’ lerin 


sıklıkla yaşadıkları 24 sorunu derledi. 


1. LGBTİlerin varoluşları hastalık, sapkınlık, günah, ahlaksızlık ve diğer olumsuz sıfatlarla tanımlanıyor. Bu durum da LGBTİ”leri kimliklerini gizlemeye, olmadıkları biri gibi davranmaya, depresyona ve intihar düşüncelerine itiyor. 
Oysa eşcinsellik tıp dünyasında bir hastalık değil, insan cinselliğinin olağan çeşitliliğinin bir görünümü olarak kabul ediliyor. 


2. Anayasa'nın eşitlik maddesinde yer almayan ve eşit yurttaşlar olarak tanınmayan LGBTT’ ler, “bütün yurttaşlara” tanınan sosyal ve ekonomik haklardan faydalanamıyorlar. 


3. Yaşama, çalışma, barınma, sağlık ve eğitim gibi en temel hakları yok sayılıyor. 


4. Mevcut hükümet ve hükümete yakın basın organları tarafından hasta ve sapkın olarak ilan edilip, hedef gösteriliyorlar. 


5. Aşağılanma, sözlü, fiziki taciz ya da şiddete maruz kalıyorlar. 


6. Özgür olmak, rahat yaşamak, aile ve çevre baskısından kurtulmak istedikleri için büyük şehirlere göç etmek zorunda kalıyorlar. 


7. Şehirlerin sadece belli bölgelerinde yaşayabiliyorlar. 
8. Yüksek bedellerde kiraladıkları evlerden kolayca çıkartılabiliyorlar. 


9. Dezavantajlı grup olarak gözetilmedikleri için ya iş bulamıyorlar ya da uzun süre işsiz kalabiliyorlar. Kimliklerini ya da yönelimlerini açıkladıklarındaysa işlerinden atılıyor, mobbing, taciz ve şantaja maruz kalıyorlar. 


10. Sağlık hizmetlerine erişimleri sınırlı olan LGBTİ bireyler, sağlık programlarının dışına itiliyorlar. Özellikle cinsel sağlıkla ilgili hizmetlere ulaşmakta zorlanıyorlar. 


11. Ders kitaplarında ve işlenen metinlerde cinsiyetçi, homofobik ve transfobik söylemler yer alabiliyor. LGBTİ birey öğretmense genel ahlaka aykırı davranmak veya yüz kızartıcı suç işlemek gerekçeleriyle işten atılabiliyor. 


12. Sosyal güvenceleri ve düzenli bir gelirleri olmayan LGBTİ'ler ayrımcılığa çok daha net biçimde hedef oluyorlar ve kendilerini korumakta zorlanıyorlar. 


13. Hetero ilişkilerde neyi, nasıl yaşadıkları sorgulanmazken, LGBTİ bireylerin cinsellikleri hep merak konusu oluyor. Eşcinsellere cinsellikten ibaretmiş gibi davranılıyor. Saçma ve laubali şakalar rahatlıkla yapılıp, cinsellikleri didik didik edilebiliyor. 


14. LGBTİ'lerin yasal birliktelik haklarının olmaması ekonomik ve duygusal sıkıntıları da beraberinde getiriyor. Çiftlerden biri hasta olduğunda ya da öldüğünde diğeri söz hakkına, mirasına sahip olamıyor. Yıllarca aynı evde 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yaşayan hatta yaşlanan çiftlere devlet hiçbir hukuki koruma sağlamıyor. 
Cenazeye katılması, hastanede ziyaret etmesi bile engelleniyor. 


Evlat edinmelerine yasal olarak izin verilmiyor. 


LGBTİ'lerin büyük çoğunluğu yaşlandığında tek başına kalıyor. Devletin koruyucu bir çabası ve çalışması olmadığı için ayrımcılıkla mücadele etmekte zorlanmalarının yanı sıra barınma ve bakım konusunda da çeşitli sorunlar yaşıyorlar. Sosyal hizmetlerden faydalanamıyorlar. Cinsel yönelimlerini ve cinsiyet kimliklerini yaşlandıklarında tekrar gizleme ihtiyacı duyuyorlar. 


Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğrayanlar okulda, işte, evde, sokakta yaygın bir dışlanmaya maruz kalıyorlar. 


Önyargılar sebebiyle toplu taşıma araçlarından gerektiği kadar faydalanamıyorlar. 


LGBTİ cinayetlerinin çoğunun faili bilinmiyor, araştırılmıyor, dava açılsa bile sanıklara haksız tahrik indirimi uygulanıyor. Şiddet meşrulaştırıldıkça eşcinsellere yönelik nefret cinayetleri ve intihar vakaları artıyor. 


Trans Hakları Avrupa Haritası 2015'e göre cinsiyet kimliğini koruma ve tanıma konusunda büyük eksiklikler gösteren Türkiye, dünyada en fazla trans cinayeti işlenen 9’uncu ülke. Nefret suçlarının hedefi olan kesimlerin başında gelen LGBTİ’lerle ilgili sayısız saldırı, yaralama hatta cinayet vakası bulunuyor. 


LGBTİ bireyler cinsel yönelimlerini veya cinsiyet kimliklerini açıklamakta zorlandıkça adalet sistemine erişmekte, sorunlarını hukuki sürece taşımakta da sıkıntı yaşıyorlar. Bir başka önemli sorun da hukuk sistemindeki karmaşa ve LGBTİ’ lere yönelik yasaların net olmaması. Baroların bile bu konuya ilişkin bir komisyonu bulunmuyor. 


Başta translar olmak üzere pek çok LGBTİ polis şiddetine, cinsiyetçi küfre ve hakarete maruz kalıyor. 


Lezbiyen, biseksüel ve trans kadınlar şiddete uğradıklarında sığınma evlerine alınmıyorlar. Eşcinsel ve trans erkeklerin ise şiddete uğradıklarında başvuracakları mekanizmalar bulunmuyor. 


Trans kadın ve erkekler, dış görünümlerinin nüfus cüzdanlarının rengiyle eşleşmediği durumlarda “Bu cüzdan senin mi, kardeşinin mi?”, “Bu cüzdanı çaldın mı?” gibi ithamlara maruz kalıyorlar. 


edebiyathaber.net (15 Mayıs 2015) 


KÜRESELCİLER AİLEYE KARŞI 
Erol Göka, Prof. Dr, 23.09.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Uzaklardaki İnsan, 


Günümüz toplumu ve aile yapısındaki hayli girift değişimlerin nedenlerini tartışabilmek için 


tezlerini anlatmaya çalıştığımız Abdullah Çiftçi, Küreselciliğin insana bakışında da çok radikal değişiklikler olduğunu öne sürüyor. Ona göre küreselciler, “Genetik çalışmalar, LGBT, DNS ile oynanmış insan ve yeni bir ‘zihin’ inşası” peşindeler ve “projenin görünen yüzlerinden biri Ray Kurzweil... Kurzweil, Google'nin üst düzey yöneticisi. “Tanrı 


malzemeden çalmış insanı çürük yaratmış. Biz üstün insan yaratıyoruz!” diyor. 


Ray Kurzweil ve ekibi, hümanizmi takla aşırarak transhümanizme (yeni din) dönüştürüyor... 
Transhümanizmciler, M.Ö.4000'lere dayanan kabala öğretisi üzerinden Tanrıyız iddiasındalar... FETÖ gibi zombiler üzerinden dinler arası diyalog/hümanizm kurgusu, transhümanizme giden yolun kilometre taşları...” 


Kurzweil ve teorisi hakkında bilgi almak isteyenler, onun Alfa Yayınları arasında Türkçede de bulunan “İnsanlık 2.0” kitabına bakabilirler. Bill Gates'in “Ray Kurzweil, tanıdığım insanlar arasında yapay zekânın geleceğini en iyi öngörebilen kişi. İnsanı meraklandıran bu yeni kitabı, bilgi teknolojilerinin insanlığın biyolojik sınırlarını aşmasını sağlayacak kadar hızlı geliştiği, yaşamlarımızı bugün hayal bile edemeyeceğimiz biçimlerde dönüştüren bir geleceği öngörüyor” dediğini bilirsek bu görüşlerin önemini daha iyi anlayabiliriz. 


Posthumanizm ve transhumanizm konuları üzerinde biz de bu köşede çokça durduk. “İnternet ve Psikolojimiz: Teknomedyatik Dünyada İnsan” kitabımızda da konuyu uzun uzun ele alıp eleştirdik. Meraklısı, "İnsan Ötesi Geleceğimiz" yazısından başlayarak bu konudaki görüşlerimize inceleyebilir. Lakin geçen yazımda da belirttiğim gibi transhumanizme bakışta Abdullah Çiftçi ile önemli bir ayrım noktamız var: Yeni bir insan ve gerekirse bu temelde yeni bir din geliştirmek isteyen, transhumanizm (insan-ötesicilik) değil, posthumanizm (insan- sonrasıcılık)... 


İnsan-sonrası” (posthuman) fikriyatında olanlara göre, hayvanlar dünyasındaki türler içinde bir tür olan insanın, kendisi kutsallaştırarak tarihin ve âlemin merkezine yerleştirmesi, hem saçma hem çarpık bir anlayış. Acilen yeni bir insan-tabiat ve teknoloji kavrayışına ihtiyaç var. 
Bunu da Pepperell’ in 2005'te yazdığı, “İnsan-sonrası Manifesto”da açık biçimde dile getirdiler ve yeni din anlayışından bahsettiler. Oysa transhumanizm, insanın biyolojik varlığına odaklanmış ve teknolojinin imkânlarıyla onu dönüştürmeye çalışıyor. 


Bilim ve teknoloji yoluyla insanın biyolojik varlığının ve sınırlılığının aşılmasını savunan bir akım. “İnsanlık, gelecekte bilim ve teknoloji tarafından derinden etkilenecek bir yerdedir. 
Bizler yaşlanmanın, bilişsel kısıtlamaların, istemsiz acı çekmenin ve Dünya gezegenine hapisliğimizin aşılması yoluyla insanın potansiyelinin genişletilmesinin imkân dâhilinde olduğunu öngörüyoruz” diyorlar. Birçok insan-sonrası düşüncesi savunucusu ve bu arada Francis Fukuyama, transhumanizme karşılar ve onu insanlığın en büyük tehlikesi olarak görüyorlar... Çiftçi kardeşim bana diyecek ki, “Hocam ne önemi var, ha Ali Veli ha Veli Ali”... Haklı ama dostu, düşmanı iyi tanıyabilmek ve adımlarımızı ona göre atabilmek için bu ayrımlar önemli. Tekrar konumuza dönelim... 


Abdullak Çiftçi'ye göre “Birleşmiş Milletler/AB üzerinden pompalanan “cinsiyet teorisi'nin hedefi, asla kadın-erkek eşitliği değil. İki erkek/iki kadın evlilikleriyle ‘aile’ kavramını kökünden değiştirmek... PKK üzerinden Suriye'de planlanan devletçik projesi için hem Büyük İsrailcilerin hem de öz-yönetimci küreselcilerin kapışması da bununla bağlantılı. 
Tasarlanan *“öz-yönetimler?, yeni küresel ideoloji kurgusu ile demokrasi yerine sözüm ona “doğrudan demokrasi” amaçlanıyor. LGBT/Çevre kurgusunun sürekli bir arada anılması vs. 


bu İsviçre Modelini hayata geçirmek için... Pentagon destekli Büyük Amerikacıların kapitalizm/din/aile yapısı üzerinden Küreselci ABD'liler ile derin bir kapışma içerisinde. 
ABD aile yapısıyla ilgili bu kavga, ekonomiden çok daha öncelikli... Küreselci Obama Pentagon'a Genel Sekreter olarak bir LGBT'li atamıştı. Büyük Amerikacı Trump ise ABD ordusunda LGBT”i yasakladı.” 


Bunlar çok enteresan ve asla ilgisiz kalınamayacak türden görüşler. İşin stratejik boyutunu ben Çiftçi kadar ileriye götüremem ama “Rojava Devrimi” adı altında yapılan tezgâhı ben de fark etmiştim. (Bkz. http://www.yenisafak.com/yazarlar/erolgoka/murray-bookchin-ve- musluman-kurt-2019967) 


Kanaatimce Rojava tezgâhında, hem Müslüman dünyaya İsrail'i koruyan sekülerci bir set oluşturmak hem de Batı'nın kendi marjinallerinden, anarşistlerinden bu şekilde kurtulmak amaçlanıyor. Her neyse, bunları stratejistler daha iyi bilir. Çiftçi'nin tespitlerinde beni en çok ikna eden nokta, küreselcilerin mutlaka “aile” kavramını dönüştürmek istemeleri. Zira küreselcilerin en büyük düşmanları, devletler ve gelenekler, onlar da varlıklarını aileye borçlu... 


Sonsuz Ark'ın Notu: Erol Göka Beyefendi'ye, birey ve toplum sağlığı açısından çağın sorunlarına 'iyi' geleceğini düşündüğümüz değerli yazılarını bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Seçkin Deniz, 05.06.2017 


İlk Yayınlandığı Yer; Yeni Şafak 


DIŞ POLİTİKADA DEĞERLER'İN ROLÜ 
Seçkin Deniz, 19.10.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, 2017 ve 2018 yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığında kıdemli danışman olarak görev yapan, Amerika Katolik Üniversitesi'nde siyaset doçent doktoru olan Jakub Grygiel'e aittir ve Amerikan Dış Politikası'nda baskın hale gelen ve ABD elçiliklerince resmen desteklenen LGBT 

gibi 'değerler yozlaşması' anlamına gelen Satanist Liberal Demokrasiyi, çekinik bir dille eleştiren, "Genel olarak, liberal demokrasi, herkesin değer verdiği ve istediği şey 

değildir" diyerek, "Tartışmalı değerleri yurt dışına taşımak ulusal güvenliğimizi zayıflatıyor. 
Sadece müttefiklerimizi ve diğer devletleri bize karşı çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda rakiplerimiz için fırsat pencereleri açıyor, ABD dış politikasını Amerikan seçmenlerinin büyük kısmında olmasa bile, büyük bir destekten mahrum bırakıyor" şeklinde uyaran, üstenci, dünyaya tepeden bakan bir amerikan diline sahiptir. "ABD'nin amacı dış politikada, en başta Amerikan ulusunu, onu oluşturan aileleri ve arkadaşları ve onları birbirine bağlayan gelenek ve din bağlarını korumaktır. Evrensel ilerleme arayışı en çok yardımcı bir amaç olabilir ve bu durumda bile, bireysel olmayan tercihler tarafından tanımlanan “değerlerin” evrensel ve tek biçimli dayatılması anlamına gelemez." diyen yazarın en büyük kaygısı şu cümlede belirginleşmektedir: "Geçtiğimiz yirmi yılda, müttefiklerimizin, ne olursa olsun, irademizi kabul etmekten başka seçenekleri yoktu. Şimdi Çin ve Rusya gibi rakiplerimizden destek 


alma konusunda cazip bir alternatifleri var. Gelişmiş bir büyük güç rekabeti durumunda, bazı müttefikler ABD'nin ulusal iradelerine aykırı baskılarını önlemek için rakiplerimizden destek aramayı seçebilirler." Yazar ilerici Sol'un Satanist Liberal hedeflerinin (LGBT- Eşcinsel evlilikler, ailelerin yozlaşması, dinin hayattan tamamen çıkarılması) ABD devletinin politikaları haline gelerek ABD elçilikleri aracılığı ile yayılmasını Amerikan çıkarlarının önünde engel olarak görüyor ve amacı ABD'nin küresel hegemonyasının sürmesini sağlamaktan başka bir şey değildir: "ABD'nin Avrasya'daki varlığı, rakiplerimizi kontrol altında tutmak ve güvenliğimizi sürdürmek için vazgeçilmezdir." Türkiye'nin dış ve iç politik alanda yaşadığı zorlukları üreten bu tür Amerikan politikalarını doğru analiz etmesi ve gerekli tedbirleri alması şarttır. 


Bir milletin karakteri dış politikasını şekillendirir. Fikirler, değerler ve ulusların kendilerini nasıl örgütledikleri önemlidir. İstenilen ve kabul edilebilir olanın parametrelerini belirlerler. 
Örneğin, Amerikan cumhuriyetinin kurulduğu ilkeleri yansıtmayan bir ABD dış politikası, hem sürdürülemez hem de istenmeyen bir durum olacaktır. 


Ancak bunun pratikte ne anlama geldiği her zaman net değildir. Basitçe söylemek gerekirse, “değerlere dayalı” bir dış politika izlememiz gerektiği ifadesi anlamsızdır. Aslında, “değerler” terimi, önemli ya da gerekli veya modaya uygun görülen bir şey tarafından doldurulacak bir gemi, boş bir terimdir. 


Bu nedenle kilit tartışma, terimin içine ne konulacağı üzerinedir. İlerici Sol, hangi değerlerin olduğuna dair net bir görüşe sahiptir. Trump'a karşı birleşmiş ya da ideolojik inançlarına sadık bir şekilde Sol, açık sınırların, ulusaşırıcılığın ve insan haklarının (Bize Yaratıcımız tarafından değil, bireysel tercihlerimizin sonuçları tarafından verilir) geniş bir şekilde ilerlemesini destekleyen bir dış politikayı savunmaktan memnundur. Bu hedeflerin uygulanabilir veya arzu edilebilir olup olmadığını tartışmaya gerek yoktur, çünkü ilerici düşünme devam eder, biz (ya da en azından aramızda daha sofistike olan) telosları (amaçları) biliriz. 


Politik yelpazenin sağ tarafı entelektüel olarak daha canlıdır ve dış politikada bölünmüş durumdadır. Ancak, Wilson gazetesi, özellikle liberal demokrasinin teşvik edilmesi söz konusu olduğunda, orada da gezinmeye devam ediyor. Öyle görünüyor ki, tarih ileriye doğru yürüyor, insan haklarının miktarını arttırıyor ve milletler arasındaki sınırları siliyor. 
Dolayısıyla, boşuna olmasa bile, politik düzenin geleneksel temellerini (aile, millet ve din) korumak için, ortaya çıkan tarihi dalgaya karşı çıkmak yanlış olur. 


Sonuç, şaşırtıcı bir şekilde kaynaklar sınırlı kalırken, geniş kapsamlı bir 'dış politika' uygulamaktır. Bu vizyonda, ABD), bir politika olarak küresel ilerlemenin başarılması ve “evrensel” (liberal) değerler uygulamak için bir araçtır. Ancak böyle bir vizyonda gerçekten muhafazakar bir şey yoktur. ABD'nin amacı dış politikada, en başta Amerikan ulusunu, onu oluşturan aileleri ve arkadaşları ve onları birbirine bağlayan gelenek ve din bağlarını korumaktır. Evrensel ilerleme arayışı en fazla yardımcı bir amaç olabilir ve bu durumda bile, bireysel olmayan tercihler tarafından tanımlanan “değerlerin” evrensel ve tek tip olarak dayatılması anlamına gelemez. 


Bunu ortaya koymanın bir başka yolu, gerçekten muhafazakar bir dış politikanın, neyin mümkün olduğu ile neyin arzu edildiğinin sınırlarının tanınmasından başlaması gerektiğidir. 


İlki, jeopolitik çevrenin niteliği ile tanımlanabilir. Örneğin, ABD'nin rakiplerinin (özellikle Çin ve Rusya'nın) yakın zamanda liberal-demokratik ilkeleri kabul etmeleri pek mümkün değildir; dilediğimiz gibi uzun vadeli bir çatışmanın koşullarını belirlediler. Aynı zamanda, müttefiklerimizin birçoğunun (örneğin, Macaristan) liberal bir siyasi modelle tam olarak örtüşmeyen, belirli bir demokratik yönetişim davranışları vardır. Dünya, ABD'nin insanoğluna uygun olduğunu düşündüğü şey tarafından damgalanmayı bekleyen pasif bir mesele değildir. Muhafazakar bir duyarlılık, kişinin kendi gücünün sınırlarını kabul etmesinden başlar. 


Derin bölünmeler ulusların tarihinde kayıtlıdır. Batı'daki çoğu kişi, liberal politik modelin evrensel uygulanabilirliğini yeniden belirleyerek (aynı zamanda aileyi ve evliliği temelde yeniden tanımlarken), bu farklılıkların üstesinden gelinebileceğini düşündü. Eğer demokrasi evrensel bir istekse, o zaman - umut - uzak diyarlarda kök salması, bireysel özgürlük ve siyasi istikrar getirmesi gerekiyordu. Böylece dünya, kesintilerle ama yine de belirsiz bir kararlılıkla, tatmin olmuş bireyler arasında bir Kantyan “kalıcı barışı” andıran bir şeye dönüşüyordu. 


Ancak Aydınlanma'nın soyutlamalarından doğan ve komünizme karşı batıdaki zafere ekstra bir ivme kazandıran bu inanç jeopolitik sınırlarına ulaştı. Genel olarak, liberal demokrasi, herkesin değer verdiği ve istediği şey değildir. Arap dünyası demokrasiyi istemeyebilir, yalnızca algılanan tarihi olaylara karşı bir tür adalet ve bazı durumlarda İslam'ın yayılmasını ve yeni bir halifeliğin inşa edilmesini isteyebilir. Rusya demokrasi olmakta zorlanacaktır, çünkü kayıp bir imparatorluğu yeniden inşa etmek arzusu birden fazla aktif partiye sahip olma arzusunu yutuyor; Emperyal ihtişam arzusu, imkansız yarı demokratik bir Putin sonrası rejimde bile yok olmayacak. 


Çin'in orta sınıfı, sayıca ve servet içinde büyürken, istikrar, yeni pazarlara erişim için siyasi katılım ticaretinde bulunmaktan ve emperyal genişlemeden elde edilen prestijden memnuniyet duyabilir. Demokrasi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin temelinde olan diğer politik ilkelerin, rakip güçlerimizde kök salma olasılığı düşüktür ve bu nedenle uluslararası rekabetin ve çatışmanın çözümü olamaz. Demokrasi, artık jeopolitik sınırlarına ulaştı. 1989'daki annus mirabilis (harika yıl) tekrarlanmayacak. 


Rakiplerimizin olduğu gerçeği başlı başına liberal temyiz sınırlarının bir belirtisidir. Büyük ölçekli rekabet, aslında herhangi bir uluslararası rekabet, yalnızca maddi güçlerden değil fikirlerden ve inançlardan kaynaklanan bir çatışmadır. İdeolojik farklılıklar hiçbir zaman ortadan kalkmadı ve yalnızca liberal yaşam biçimine uygun bir alternatif olmadığına dair saf inancımız, dünyanın ideolojik yakınlaşmasını hayal etmemizi sağladı. Fakat dünya bir araya gelmedi. Rakiplerimiz yalnızca ekonomik veya askeri gücümüze karşı gelmekle kalmıyor, aynı zamanda politik düzenimizin temelini oluşturan ilkelere de düşman. Bunun değişeceğini 


umabiliriz, ancak umut bir strateji değildir. 


Liberal demokratik modelin jeopolitik sınırları, Batı ittifakı içinde çok daha az ve farklı bir ölçüde de olsa görülebilir. Siyasi özgürlük, çoğu bizimkine uymayacak (ve kesinlikle ilerici vizyona uymayacak) çeşitli ulusal ifadelere sahiptir. Bazı eyaletlerde siyasi yaşam ile dini inanç arasında sıkı bir bağlantı geleneği olabilir; bazıları, yasalara saygılı ancak diğer hükümet kollarının eşdeğeri olmayan güçlü bir liderliği kabul ediyor olabilir; bazıları ulusal yaşam biçimlerinin koruyucularıdır ve ilerici insan haklarının kendi tercihlerinizin tatmin edici tanımına karşı çıkabilirler. Kısacası, meşru ve dolayısıyla kalıcı olmak için, demokrasilerin belirli ulusal beyanları tanımaları gerekir. Evrensellik tekdüzelik değildir; Düzenli özgürlük, çoğulculuk bir siyasal form gerektirir. 


Muhafazakar bir dış politika, bu belirli ulusal özgürlük beyanlarının meşruiyetini anlamalı ve tek tip bir iç politik düzen biçimi için zorlamamalıdır. Bazı ABD müttefiklerini (örneğin, Macaristan veya Polonya) “illiberal” olarak adlandırmak, yalnızca analitik olarak işe yaramaz, aynı zamanda stratejik olarak tehlikelidir. Müttefiklerimiz dünyadaki en büyük varlıklardan biri olduğundan, rakiplerimiz karşısında bize muazzam bir stratejik avantaj sağladıklarından, onlara nasıl davrandığımız konusunda dikkatli olmak zorundayız. Onları beslemeliyiz, ancak iç politik düzenlemelerde tek tip olmalarını beklememeliyiz. ABD hükümeti, ilerici dünya görüşünün liberal demokrasi yorumuyla uyumlu olmadığını düşündüğü politikaları reddettiğinde (örneğin, belirli ilerici hakların getirilmesinde ısrarcı olma veya demokratik olarak seçilmiş hükümetlere karşı olan grupları destekleme), biz bu müttefiklerin gücünü baltalıyoruz. Bu ülkelerde esneklik oluşturmak yerine iç bölünmelerini daha da şiddetlendiriyoruz ve daha fazla dışsal müdahaleler için olgunlaşmış koşullar yaratarak mevcut iç düzenin meşruiyetinden şüphe ediyoruz. 


Geçtiğimiz yirmi yılda, müttefiklerimizin, ne olursa olsun, irademizi kabul etmekten başka seçenekleri yoktu. Şimdi Çin ve Rusya gibi rakiplerimizden destek alma konusunda cazip bir alternatifleri var. Gelişmiş bir büyük güç rekabeti durumunda, bazı müttefikler ABD'nin ulusal iradelerine aykırı baskılarını önlemek için rakiplerimizden destek aramayı seçebilirler. 
Putin'in en ilerici hakların (Örneğin, aynı cinsiyetten evlilik) en batıdaki destekçisine alternatif olarak öne çıkan bir sözcü haline gelmesi şaşırtıcı değil. Bir ABD elçiliği, Budapeşte veya Üsküp'te bir LGTBQ Pride bayrağını her dalgalandırışında, Putin için büyük bir alan yaratıyor. 


Tek tip bir liberal demokrasi biçimi uygulamak, ittifaklarımızı güçlendirme stratejisi değildir; Tam tersine, en çok ihtiyacımız olduğu anda Batı ittifakını zayıflatma riski taşıyor. Her ülkenin kabul edemeyeceği bir çözümü savunmama konusunda çok dikkatli olmalıyız. 


Dolayısıyla dünya, yurt dışında tanıtım yapmak için neyin mümkün olduğuna dair gerçek sınırlamalar getirmektedir. Ancak bizim tarafımızdan tanımlanan daha önemli sınırlar var. 


Muhafazakar bir dış politika, “değerler” konusunda içteki fikir birliğimizin sınırlarının olduğunu kabul etmelidir. Maddede bu terime koyacağımız derin içsel anlaşmazlıklar var. 


Mesela, yaşama, evliliğe ve ölüme dair temel sorularda ayrışıyoruz. Onları, ideal bir cumhuriyetin vatandaşları olarak tartışabilir ve oylayabiliriz, ancak geniş hakları savunan aktivist bir dış politika izlerken gücümüzü kötüye kullanıyoruz. İçte pek çok hakkın varlığı ve anlamı konusunda uzlaşılamayan bir politika, yurtdışında bu değerlerin sadece bir versiyonunu desteklememelidir. 


Tartışmalı değerleri yurt dışına taşımak ulusal güvenliğimizi zayıflatıyor. Sadece müttefiklerimizi ve diğer devletleri bize karşı çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda rakiplerimiz için fırsat pencereleri açıyor, ABD dış politikasını Amerikan seçmenlerinin büyük kısmında olmasa bile, büyük bir destekten mahrum bırakıyor. Sonuç olarak, stratejinin uzun vadeli sürdürülebilirliği zayıflar ve en önemlisi, meşruiyeti sorgulanır. Muhafazakar bir dış politika, başka bir deyişle, bir ulus olarak kabul ettiğimiz sınırları yansıtmalıdır. 


Dahası, yurtdışında tanıtılması istenenlerin sınırlar, gerçek tarafından belirlenir, gerekçelerle açıklanır ve gelenek içine gömülür. Siyasi düzenin temelini oluşturan kilit kurumları baltalayarak yurt dışındaki toplumları yeniden yapılandırmayı teşvik etmenin muhafazakarlıkla ilgisi yoktur. Siyasi düzen bir yasa ya da Anayasa tarafından korunmaz, ancak bunlar önemlidir. Aile, arkadaşlar, kiliseler; temel kurumlar tarafından birleştirilmiş ve tasarlanmış olan ulusun içinde yavaşça ortaya çıkar. Aileyi ve evliliği, hem ABD'de hem de yurtdışında, kendi tercihlerinizi tatmin etmenizin bir sonucu olarak (ilerici Solun bir amiral gemisi hedefi olarak) yeniden tanımlamak, ABD'nin çıkarlarına aykırı bir amaç olan büyük ölçekli jeopolitik istikrarsızlığın reçetesidir. 


Bunların hiçbiri ABD'nin dünyadan çekilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine, ABD'nin Avrasya'daki varlığı, rakiplerimizi kontrol altında tutmak ve güvenliğimizi sürdürmek için vazgeçilmezdir. Ve gerçekten devredilemez hakların savunuculuğunu sürdürmeye devam etmeliyiz: Hiç kimse zalimce bir rejim tarafından öldürülmeyi, psikopatik bir lider tarafından işkence görmeyi ya da basitçe istenmeyen oldukları düşünüldüğü için ortadan kaldırılmayı hak etmiyor. Benzer şekilde, Uygurların Çin rejimi tarafından sürgün edilmelerine ve hapsedilmelerine ve Moskova veya Hong Kong'daki barışçıl protestocuların dövülmesi açıkça özgürlük ihlalidir. Onları kınamalı ve bu acımasız rejimlere bedel ödetmeliyiz. 


Ancak evrensel olarak çekici olmayan ve elastik tanımları nedeniyle itibarımızı zayıflatan ve ulusal güvenliğimizi baltalayan değerlere ulaşmadan önce çizgiyi iyi çizelim. 


Jakub Grygiel, 21 Ağustos 2019, National Review 


(Jakub Grygiel Amerika Katolik Üniversitesi'nde siyaset doçent doktorudur; 2017 ve 2018 
yıllarında Dışişleri Bakanlığında kıdemli danışman olarak görev yapmıştır.) 


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir. 


LGBT: İKTİDARIN LGBTİ* KARŞITI SÖYLEMİNİN ARKASINDA NE VAR? 
Onur Erem-6 Mart 2021- https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56292769 


Boğaziçi Üniversitesi'nde dinlerin "kadın düşmanı" yönlerini ve kadınların buna karşı mücadelelerini anlatan bir resimde, Kabe'ye şahmeran figürü çizilmesi ve gökkuşağı bayrağının kullanılmasının ardından iktidar LGBTİ* karşıtı bir söylem kullanmaya başladı. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun LGBTİ'lere "sapkın" dediği paylaşımı Twitter tarafından "nefret içerikli paylaşım" olarak etiketlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, LGBTİ'lerin "var olmadığını" iddia etti. Son olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 6 Mart'ta, "Biz özgürlük ve hoşgörü gibi kavramların eşcinsellik propagandası için yozlaştırılmasına karşı çıkıyoruz. Biz eşcinsellik propagandasına karşı sessiz kalmayacağız" dedi. 

Peki geçmişte Onur Yürüyüşü'ne izin vermekle övünen iktidar bugün neden böyle bir söyleme yöneldi? Bu söylemin seçmende bir karşılığı veya önceliği var mı? Bu soruları uzmanlara yönelttik. 

Kamusal alan, LGBTİ* ve iletişim etiği gibi konularda araştırmalar yürüten, Hrant Dink Vakfı'nın Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Söylem raporlarının danışmanlığını yürüten Dr. İdil Engindeniz'e, Erdoğan ve Soylu'nun sözlerinin bir nefret söylemi olup olmadığını sorduk. 

Engindeniz, bunların birer nefret söylemi olduğunu söylüyor ve ekliyor: 

"Çeşitli grupların toplumsal hayatını tehlikeye sokacak söylemler nefret söylemi olarak adlandırılıyor. 

"Burada da bir cinsel yönelimi ve kimliği normal dışı kabul etme, sapkın gibi hakaretamiz bir ifadeyle tanımlama söz konusu." 

Bir LGBTİ'nin çocukluğundan itibaren hayatını genellikle açık bir şekilde sürdüremediğini belirten Engindeniz, en tepeden gelen bu tür söylemlerin LGBTİ'leri saldırılara açık hale getirdiğini anlatıyor: 

"Bunlar fiziksel saldırılara da dönüşebiliyor. Nitekim 2015-16'da yapılacak Onur Yürüyüşleri'ni çeşitli gençlik derneklerinin fiziksel şiddetle tehdit ettiğini gördük." 

Dr. Engindeniz yıllar içinde Türkiye'de pek çok LGBTİ* etkinliğinin yasaklandığını, pandeminin başlangıcında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği hastalıklarla eşleştiren bir konuşma yaptığını ve bütün bunların fiziksel, psikolojik ve toplumsal şiddete zemin hazırladığını söylüyor. 

Bunların toplum üzerindeki etkisini, Türkiye'de toplumsal cinsiyet algısını araştıran akademisyenlere sorduk. 

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi tarafından yürütülen araştırma toplumun son dönemde eşcinsel birlikteliklere bakışının değiştiğini gösteriyor. 

2016'da eşcinsel birlikteliklerin topluma aykırı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 53'ken 2020'de yüzde 77'ye yükseldi. 

Öte yandan LGBT'lerin toplumda eşit haklara sahip olması gerektiğini düşünenlerin oranı da aynı süreçte yüzde 33'ten yüzde 45'e çıktı. 


Toplum LGBT'ler hakkında ne düşünüyor? 
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Birbiriyle tezat gibi gözüken bu iki veriyi nasıl yorumlamak lazım? 

Araştırmayı yürüten ekipten Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu, bunun Türkiye'de LGBTİ+'lere dair büyük bir bilgi ve bilinç olmadığını gösterdiğini söylüyor: 

"Bence eşcinsel dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi anlayan grup LGBT dediğimizde kimi kastettiğimizi anlamayacak kadar olaydan uzak." 

Ankette birlikteliklere dair soruda "eşcinseller", eşit haklar sorusunda ise "Gey, lezbiyen ve trans bireyler" ifadesi kullanılıyordu. 

Çarkoğlu, toplumun evliliği sahiplendiğini ve LGBTİ'lerin birlikteliklerine karşı çıkarken haklarını destekleme eğiliminde olmasını "Evlenmek değerlere dokunmak demek, dahil olmak ve değiştirmek demek. 'Değerlerimize dokunmasınlar, bizi değiştirebilecek noktalara gelmesinler ama var olsunlar tabii ki' demek" görüşüyle açıklıyor. 

Neden şimdi? 

Araştırmayı yürüten merkezin müdürü Prof. Dr. Mary Lou O'Neil, iktidarın Türkiye gündeminde LGBTİ: tartışması yokken böyle bir söyleme bürünmesinin bir yandan da gündemi değiştirme görevi işlevi söylüyor ve ekliyor: 

"Ama bu sadece Türkiye'ye ait olan bir strateji değil. Macaristan, Polonya, arada sırada Fransa'da, Avrupa'da bu işin bir parçası olduğu ortaya çıkıyor." 

Çarkoğlu ise bunun yanı sıra genel bir muhafazakarlaşma stratejisiyle de ilişkili olduğunu anlatıyor: 

"Daha fazla çocuk sahibi olun, evlilik dışı birlikte yaşamayın, Türk ailesi dediğimiz şey kadın ve erkeğin evlilik ilişkisi içinde, üç çocuğuyla aynı evde yaşadıkları bir şeydir' kalıbının daha fazla işlendiği bir yerde çok şaşırtıcı değil." 
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Fotoğraf altı yazısı, 


2015 öncesinde İstiklal Caddesi'ndeki Onur Yürüyüşleri engellenmiyordu 

Türkiye'de iktidarın boşanmaların arttığı, doğurganlık ve evliliklerin azaldığını vurguladığı bir "Aile yapımız tehdit altında" söylemi bulunduğunu vurgulayan Prof. O'Neil, LGBTİ+ karşıtı söylemin de bunun bir parçası olduğunu söylüyor. 


İktidarın 2014'e kadar farklı bir politik çizgide olduğuna ve Onur Yürüyüşlerine de izin verdiğine dikkat çeken O'Neil, o tarihten sonra "Türkiye'nin sürekli tehdit altında olduğu" iddiasıyla bazen ABD'nin, bazen feministlerin, bazen de kürtaj, LGBTİ+'lar veya toplumsal cinsiyet eşitliğinin bu söylemin bir parçası haline getirildiğini aktarıyor. 

Dr. İdil Engindeniz de bugün LGBTİ-*'larin hedef alındığını fakat geçmişte de "o gün için en işlevsel olan şekilde" Cumartesi Anneleri'nin veya diğer grupların hedef alındığını hatırlatıyor. 


e ILGA raporu: Türkiye dahil birçok ülkede homofobik söylemde artış var e LGBTİ topluluğu artan nefret söylemi hakkında ne düşünüyor? 
e Kabe figürlü görsele tepkiler nasıl LGBTİ'lerin hedef alınmasına dönüştü? 


Tabandaki karşılığı ve önceliği 

Öyleyse Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu'nun LGBTİ'leri hedef alan söyleminin muhafazakar tabanda ne kadar karşılığı var? LGBTİ: karşıtlığı onlar için ne kadar öncelikli bir konu? 

Bu soruyu her yıl Türkiye Eğilimleri araştırması yapan ekibin başında bulunan, 2010-18 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü görevini üstlenmiş olan Prof. Dr. Mustafa Aydın'a sorduk. 

Türkiye Eğilimleri Araştırması'nda komşu olarak istenmeyen gruplarda eşcinseller ilk sırada yer alıyor. Üstelik eşcinsel komşu istemeyenlerin oranı 2017'deki yüzde 51,9'dan 2020'de yüzde 57,2'ye yükseldi. Fakat Aydın, son birkaç yılda anketlerdeki "İsterim, istemem, fark etmez" seçeneklerine "Kesinlikle istemem ve kesinlikle isterim" seçeneklerinin de eklendiğini, beşli skalanın insanları daha çok bir seçim yapmaya yönlendirdiğini aktarıyor. 
Araştırmanın kamuoyuna açıklanan raporunda yer almayan bir kırılımı, eşcinsel komşu istemeyenlerin siyasi görüşlerine göre ayrımını BBC Türkçe için inceleyen Prof. Aydın şu anki iktidar blokunun bileşenleri olarak görülen siyasal İslamcı, muhafazakar ve milliyetçiler ile iktidar bloku dışındaki Kemalistler, sosyal demokratlar ve sosyalistler arasında bir fark olduğuna dikkat çekiyor. 


Siyasi görüşlerine göre eşcinsel komşu istemeyenler 
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Kaynak: Türkiye Eğilimleri, 2020 nas 


Eşcinsel komşu istemeyenlerin oy verdiği siyasi partiye göre kırılımları da, HDP haricinde benzer bir sonuç veriyor. 


Oy verilen partiye göre eşcinsel komşu istemeyenlerin oranı 


Kaynak: Türkiye Eğitimle nom 


Yani bu söylemin iktidar blokundaki seçmenlerde, diğerlerine kıyasla daha fazla karşılığı var. 
Fakat Mustafa Aydın, LGBTİ-ların anketlerde hiçbir zaman "öncelikli sorunlar" arasında çıkmadığını söylüyor: 

"Biz Türkiye'nin önündeki en büyük sorunlar nelerdir diye soruyoruz, kapalı uçlu bir soru ama kendilerinin ekleyebileceği bir 'diğer' şıkkı da var. Biz şıklar arasına koymasak da 'diğer kısmında kimsenin bunu ifade ettiğini görmedik." 

Türkiye'nin en büyük sorunları olarak ilk iki sırada yıllardır terörizm ve ekonominin yer aldığını aktaran Aydın, "İnsan hakları ve özgürlükler gibi konular bile listeye çok düşük puanlarla girebiliyor. Son 10 yılda ilk defa bu yıl bir değişiklik oldu ve kaçınılmaz olarak Covid-19 girdi listeye" diyor. 

Öncelikli bir konu değilse iktidar LGBTİ-'lar hakkında neden böylesi keskin bir söylemi tercih etti? 

"Küçük bir grup için çok önemli olabilir' 

Prof. Aydın, "Bir toplumsal talepten ziyade bir konunun odağını dağıtma fırsatı olarak kullanıldığını düşünüyorum" diyor ve ekliyor: 

"İkincisi de belli bir grup için önemli bir konu olabilir, muhtemelen öyle. Örneğin toplumsal tartışmalarda çok duyduğumuz bir şey vardı, özellikle muhafazakar ve İslamcı kanattan: Türkiye'de deizm artıyor. Biz bunu çok duyduk ve anketlere de eklemeye başladık. 
"Anketlerde millet doğru söylemiyor olabilir ama biz doğru düzgün bir deist bulamıyoruz Türkiye'de. Sıfır nokta bir şeyin üzerine çıkamıyor. 

"Dolayısıyla belli küçük grupların seslerini çok yükselterek duyurdukları problemler ülkenin geneli için çok büyük bir problem olmayabilir. Bu konu özelinde öyle midir bilmiyorum ama bir grup çok dile getiriliyorsa, parti o grubu canlı tutmak ve konsolide etmek için bunu kullanmış olabilir. 

"Ama esasen bu bir fırsat olarak ortaya çıktı. Bir süreç işliyordu, o süreci dağıtacak farklı mecralara çekecek bir imkan oldu ve oradan ilerlendi. Dolayısıyla tartışmanın boyutu da 


Kaynak,Getty Images 


Fotoğraf altı yazısı, 


2017'de bir grup milliyetçi, valiliğin yasağı sonrası Onur Yürüyüşü için İstiklal Caddesi'nde bir araya gelmeye çalışanlara saldırmıştı 


Dr. İdil Engindeniz de iktidarın bu söyleminin muhafazakar tabanda düşünüldüğü kadar karşılık bulmadığı görüşünde. 

Muhafazakar tabanın yekpare bir yapı olmadığını bir örnekle anlatıyor: 

"Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) muhafazakar insanların hayatında önemli bir söz sahibi ama öbür taraftan da DİB'in karşı çıktığı bazı şeyler artık o insanlar tarafından yaşanıyor. Tırnak içinde en hafif örneklerinden biri evlilik öncesi flört mesela." 

Peki bu söylemin, hedef alınan LGBTİ'ler üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? 

"Sinsi travma' 

Aynı zamanda Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Çarkoğlu, "Ben burada kendi alanımın şapkasını giyip bu söylemin bireyler üstüne ne yaptığı hakkında bir iki şey söylemek isterim" diyor ve ekliyor: 

"Psikoloji alanın yıllardır, bu tür söylemlerin ötekileştirilen taraf üzerinde ciddi travmatik etkiler yarattığını gösteren çalışmalar yapılıyor. 

"Travma aniden olan bir olay olarak düşünülür ama bu tip söylemler sinsi travma denen, sinsice biriken ve artan bir travma hissine yol açıyor. 

"O yüzden bunun bir etkisini ben kesin olarak biliyorum: LGBTİ bireylerde ciddi bir ruh sağlığı problemine yol açacak. Depresyon, endişe bozuklukları, kaygı sorunları, strese bağlı bir sürü fiziksel hastalık... 

"Çünkü bu çok ciddi bir şey. Kendi ülkende, kendi yerinde değilmişsin hissi yaratıyor ve bunun getirdiği çok c ciddi yükler var." 
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Fotoğraf altı yazısı, 


2013'teki Onur Yürüyüşü o güne kadarki en büyüğü olmuş, on binlerce kişi İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüşe katılmıştı 

Çarkoğlu, bütün bunların güç dengesindeki değişimden kaynaklanma ihtimali bulunduğunu söylüyor. 

Toplumsal cinsiyet alanında çalışan Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndan (SOAS) Emeritus Prof. Deniz Kandiyoti'nin, bir güç dengesizliğinde güçsüz tarafın güç kazanmasıyla birlikte denge noktasına yaklaşıldıkça güçlü taraftan daha fazla tepki geldiğine dair görüşünden bahseden Çarkoğlu, "Kadınlar için de, feminist harekete karşı en büyük saldırılardan birinin yaşandığı günlerden geçiyoruz. Bunun sebebine baktığımızda da tam kadın erkek eşitliği konusunda bir dönüm noktasına gelmeye başlamamızı görebiliriz" ifadelerini kullanıyor. 

Feminist harekete gösterilen tepkinin LGBTİ* hareketine gösterilen tepkilerle genellikle paralel gittiğini söyleyen Çarkoğlu, "Belirli bir güç dengesinin oluşmaya başladığı noktalarda güç odağı tekrar gücü ele almak için tekrar bir reaksiyon veriyor diye Deniz hoca gibi biraz Polyannacı bir şey söylemek istiyorum" diyor ve ekliyor: 

"Çünkü bu bir şeyleri eşitlemeye başladık demek. Belki hayaldir, onu da tarih gösterecek sonuçta." 


SÜLEYMAN SOYLU, LGBT VE MİLLİ DEĞERLERİMİZ 
İrvin Cemil Schick-İstanbul - BİA Haber MerkeziO4 Şubat 2021, Perşembe 


İşin ilginç yanı şu ki, Batı'dan ithal edilen LGBT değil, LGBT düşmanlığıdır. Gerçekten de heteronormatiflik, yani karşıcinselliği doğal ve kaide, eşcinselliği ise gayr-i tabii ve sapkınlık addeden düşünce tarzı Osmanlı toplumuna Batı etkisinin yoğunlaştığı 19. yüzyılda girdi. 


Fotoğraf: Abdullah Buhari'nin bir minyatürü, 1745 civarı. 
İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu yine pek ilginç şeyler söylemiş. Demiş ki: 


“LGBT denilen değerlerimize uymayan, bu topraklarla uyuşmayan Batının bize sunduğu bir olay. Bizim geçmişimizde LGBT gibi şeyler var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? Bunlar Batı'da olan şeyler. [...] Bu LGBT olayı Avrupa'dan ve ABD'den bize pazarlanmaya çalışılan bir şey. Bu olay bizim aile yapımızı parçalayabilir. LGBT* derneklerine ABD ve Avrupa 12 milyon dolar fon sağlıyor. Bizim değerlendirmemiz bunun 10 katı. Türkiye'yi parçalamak için dış güçler destekliyor. Bu toprakların en büyük gücü İslam'dır.” 
(Cumhuriyet, 2 Şubat 2021) 


Vazifemdir 


Şimdi, bu sözler ilk bakışta tuhaf, garip, uçuk ya da komplovari gelebilir. Ama bunları söyleyen koskoca İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu olduğuna göre, bu asla mümkün değil. Yani eğer Sayın Soylu'nun sözleri bana anlamsız, saçmasapan gibi geliyorsa, bu hiç şüphesiz kendi taksiratımdandır diye düşünüyorum, âcizâne. O halde bu sözlerin içinde mutlaka gizli olan kıymetli hikmeti bulup çıkartmak, ne kadar derinliklere gizlenmiş olursa olsun, ben sadık bendelerinin vazifesidir. 


İlk aklıma gelen, Sayın Soylu'nun geçmişte bu topraklarda eşcinsellik bulunmadığını söylüyor olduğu. Eh, kendileri İçişleri Bakanı, bendeniz sade bir vatandaş, sözlerini doğru yorumlayıp yorumlamadığımı düşünüp tartmak elbette boynumun borcu, hattâ milli görevim. 
Hemen kütüphaneme koştum, eşcinsellik konusuyla yakından uzaktan ilişkili olabilecek bütün kitaplarımı karıştırdım. Ve şu sonuca vardım ki, galiba Sayın Soylu'yu yanlış anlamış olmalıyım. 


Osmanlı'da lezbiyenlik 


Çünki “LGBT” kısaltmasının ilk harfi olan “L” ile başlayacak olursak, Osmanlıca metinlerde lezbiyenler, yani kadınlarla duygusal ve cinsel ilişki kuran kadınlar için kullanılan sürüyle 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kelime var. Örneğin şimdiki gibi “sevici”, “sürtük” (ki bu kelimenin anlamı zamanla değişmiştir), Arapça “dövmek, ezmek” kökünden türetilmiş olan “sahhâka”, Farsça “vulva döven” anlamına gelen “tabak-zen”, ve keza Farsça “cilâlayıcı, parlatıcı” demek olan “mühre- zen”. Dikkat ederseniz bütün bu terimler ovmak yahut okşamak fiillerini çağrıştırıyor. Ama bununla ibaret değil olay. Meselâ şair Sünbülzâde Vehbi (6. 1809-10) şöyle demiş: “Bil ki var nice tabak-zen nisvân / kir-i har gibi zıbık da be-miyân.” Bunu günümüz Türkçesi'ne çevirebilirim ama, neme lâzım, bazıları yanlış anlar, müstehcen sözlerle toplumumuzun ahlâkına kasdettiğimi zanneder. Böyle bırakayım, ârif olan anlar, olmayan da sözlüğe bakıverir. Sorarım size, bu kadar farklı kelimeyle karşılanan bir kavram, bir uygulama, bu topraklara yabancı olabilir mi? 


Batı icadı mı? 


Lâfi uzatmayayım, “L” olsun, “G” olsun, alfabenin diğer harfleri olsun, Osmanlı dili ve edebiyatında aynı cinsiyetten insanlarla duygusal ve cinsel ilişkide bulunanlar için o kadar zengin bir kelime dağarcığı var ki, muhterem ecdâdımızın bu işlerle bir hayli meşgul olduğuna hiç şüphe bırakmıyor. O halde Sayın Soylu'yu yanlış anlamış olmalıyım, bu topraklarda eşcinsellik yoktu, Batı'dan gelmiş olmalıdır gibi bir söz onun ağzından çıkmış olamaz. Peki, ne demek istemiş o zaman? Acaba, dedim, Sayın Soylu eşcinsel haklarının Batı icâdı olduğunu mu söylemek istemiş? Hemen tekrar kütüphaneme koştum ve bu kez insan hakları konusuyla ilintili olabilecek bütün kitaplarımı teker teker gözden geçirdim. 


Kitabın yarısı eşcinsel haklarına dair 


Yok, hayır, o da değil. Çünki geçmişte vezirlere, padişahlara sunulmuş olan, üstelik âlimler, şeyhülislâmlar tarafından kaleme alınmış olan nice metin var ki, LGBT konusunu sorunsuzca ele almışlar. Örneğin Ahmed bin Yüsuf et-Tifâşi”nin yazdığı, Yavuz Sultan Selim'in emriyle Kemâlpaşa-zâde (6.1534) adıyla bilinen Şeyhülislâm Ahmed b. Süleyman tarafından genişletilerek tercüme edilen Rücüü'ş-Şeyh ilâ Sabâh fi”l-Kuvveti alâ'l-Bâh adlı kitabın tam yarısı eşcinsel ilişkiler hakkındadır. Aynı eser daha sonra o yıllarda henüz şehzâde olan II. 
Murad'ın emriyle büyük âlim Gelibolulu Mustafâ Âli (6. 1600) tarafından Râhatü”n- 

Nüfus başlığıyla tekrar çevrilmiş ve sonradan III. Mehmed adıyla tahta çıkacak olan oğluna sunulmuştur. 


Batı'dan ithal LGBT düşmanlığı 


Bu durumda günümüzün bilge vezirlerinden Sayın Soylu, geçmişte eşcinsellerin Osmanlı diyârında hak sahibi olmadığını düşünmüş olamaz elbette. Hayır, işin ilginç yanı şudur ki, Batı'dan ithal edilen LGBT değil, LGBT düşmanlığıdır. Gerçekten de heteronormatiflik, yani karşıcinselliği doğal ve kaide, eşcinselliği ise gayr-i tabii ve sapkınlık addeden düşünce tarzı Osmanlı toplumuna Batı etkisinin yoğunlaştığı 19. yüzyılda girmiştir. Bu dönüşümün belki de en ünlü habercisi, Sadrâzam Ahmed Cevdet Paşa'nın 1870'lerin sonlarında Sultan II. 
Abdülhamid'e sunmuş olduğu Mârüzât adlı eserindeki şu sözlerdir: 


“Zen-dostlar çoğalıp mahbüblar azaldı. Kavm-i Lüt sanki yere batdı. İstanbul'da öteden beri delikanlılar için ma'rüf ve mu'tad olan aşk u alâka, hâl-i tabi'isi üzre kızlara müntakil oldu. 
Küberâ içinde gulâm-pârelikle meşhür Kâmil ve Âli Paşalar ile onlara mensüb olanlar kalmadı.” 


Yani görülüyor ki koca koca sadrâzamlar “gulâm-pârelikle (yani oğlancılıkla| meşhür” imişler yakın zamana kadar, ama artık durum değişmişti 1870'lere gelindiğinde. 


Peki derdi ne? 


Peki, o halde Sayın Soylu ne demek istemiş olabilir o hikmet-âmiz sözleriyle? Düşündüm, taşındım, bulamadım. Yoksa... Yani hâşâ estağfirullâh, olamaz böyle bir şey, ama insanın aklına geliyor yine de: Acaba Sayın İçişleri Bakanımız, Türkiye”nin topraklarından durmadan fışkıran sağ'ının liderliğine göz dikmiş, en kolay yoldan yani LGBT-ları kriminalize ederek, sağa sola nefret tohumcukları saçarak toplumu daha da kutuplaştırmak istemiş ve kendi iktidarını pekiştirmek istemiş olabilir mi? Hayır, hayır, olamaz. Buna asla inanmak istemiyorum. 

(NÖ) 


İrvin Cemil Schick 
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SAKLANAN OSMANLI GERÇEĞİ: ECDADIMIZ DA LGBTİ İDİ 


https://tefrikam.wordpress.com/2021/02/02/saklanan-osmanli-gercegi-ecdadimiz-da-Igbti-idi/ 


Bugünlerde “Bizim gençliğimiz LGBTİ olmayacak ecdadımız gibi olacak? deniyor ya. Böyle düşünenlere kötü bir haberimiz var. Ecdadınızda bugünkü tanımıyla LGBTİ idi, Osmanlı Padişahları kadınlar kadar erkeklere de düşkündü. Hatta bunu saklamak bir kenara aşık oldukları oğlanlara aşk şiirleri de yazmışlardı. Ecdadımız için bu “ayıp? bir şey değildi. O yüzden dönem kaynaklarında da bu “oğlan” düşkünlüğü sık sık yer almıştır. 


Osmanlı'da oğlancılıkla ilgili kayıtlar çok erken tarihlerde başlar. Orhan Gazi zamanında (1326-1359) Osmanlılara esir düşen Bizans'ın Selanik Başpiskoposu Gregory Palamas, Osmanlı'da sapkınlığın çok yaygın olduğunu, özellikle Hristiyan esirlere yönelik tacizlerin çok olduğunu yazar hatıratında. Kazıklı Voyvoda olarak geçen Romen boyar'ı Vlad Tepeş Drakula'nun 1442-1448 arasında rehin tutulduğu II. Murad'ın Edirne'deki sarayında yaşadığı tecavüzlerden dolayı böyle acımasız biri olduğuna dair kaynaklar vardır. 


Fatih Sultan Mehmet Avni mahlasıyla yazdığı şiirlerinde de güzel oğlanlara ilgi duyduğu görülmektedir. Birkaç örnekte bunu görebiliyoruz: 


“Bir Güneş yüzlü melek gördüm ki âlem mahıdur 
Ol kara sünbülleri âşıklarınun ahıdur” 


(Yüzü öylesine Güneş [gibi parlak] bir melek gördüm ki, âlemin ışık saçan dolunayıdır. Onun sümbül gibi simsiyah saçları da âşıklarının ahlarıdır.) 


“Karalar geymiş meh-i tâbân gibi ol serv-i naz 
Mülk-i Efreng'ün meğer kim hüsn içinde şahıdur” 


(Karalar giyinmiş bir dolunay gibi nazlı nazlı salınan o servi boylu [sevgili] tıpkı Frenk ülkesinin güzellikler içindeki padişahı gibidir.) 


“Gamzesi öldürdügine lebleri canlar virür 
Var ise ol ruh-bahşun din-i İsa rahıdur” 


(O güzel sevgilinin hışımlı yan bakışının öldürdüğüne, dudakları can bağışlamaktadır. Galiba o ruh veren güzelin dini, Hz. İsa'nın yoludur.) 


“Avniyâ kılma güman kim sana ram ola nigar 
Sen Sitanbul şahısun ol (da) Kalata şahıdur” 


(Ey Avni, gönül verdiğin o Hıristiyan güzelinin sana ram olacağını asla umma! Çünkü sen nihayetinde İstanbul'un şahısın, o ise güzellik ülkesinin başkenti olan ve içinde cennet gibi hurilerin dolaştığı Galata'nın padişahıdır.) 


“Akl ü fehmin din ü imanın nice zabt eylesün 
Kâfir olur hey Müselmanlar o tersayı gören” 


(Hey Müslümanlar! O Hıristiyan dilberini bu güzellik içerisinde görenler akıllarını, şuurlarını, din ve imanlarını nasıl korusunlar? Onu gören insanın neredeyse kâfir olası geliyor.) 


“Kevser'i anmaz ol içdüğü mey-i nâbı içen 
Mescide varmaz o varduğı kilisayı gören” 


(O Hıristiyan güzelinin içtiği saf şarabı içenler, Kevser şarabını artık hatırlarına bile getirmezler, onun gittiği kiliseyi görenler, bir daha mescide ayaklarını basmazlar.) 


I. Bayezid daha şehzadelik döneminde ayyaş ve ahlaksız olmakla suçlanmıştır. Onun içoğlanı, güzel Sırp çocuğu Mustafa tarihimizde Koca Mustafa Paşa olarak bilinmektedir. 


TI. Bayezid'in oğlu Selim (Yavuz), oğlancı şairleri korumuştur. Yavuz Sultan 

Selim döneminin şeyhülislamı Kemalpaşazade”ye (İbn-i Kemal, 1468-1536), Rücüw'ş-Şeyh ilâ Sibâhü fil Kuvvet-i Ale’l-Bah adlı meşhur cinsellik kitabını (bahnameyi) yazdırtmıştır. Bu kitapta, oğlancılık ilişkileri de anlatılmaktadır. Sonraki yüzyıllarda bu kitabın farklı adlarda yapılan baskıları başka padişahlara da sunulmuştur. 


Muhibbi mahlasıyla yazan Kanuni Sultan Süleyman Divanı'nda da oğlanlar için yazılmış şiirler vardı. 


“İy Muhibbi içüben mest-i harabat olub 
Topdolu eyleyelim nara ile afakı” 


(Ey gönül öyle içelim ki meyhane sarhoşuna dönelim ve attığımız naralarla dört yanı çınlatalım. ) 


Böyle sarhoş olduğu ortamdaki güzel, mahbub diye anılan bir oğlandır. Bunu şu beyitleri açıkça göstermektedir: 


“Ol Hıta mahbubı gör kim turresin çin gösterir 
Nokta-i hali ile gül üzre pür çin gösterir 

Deyr içinde zülfini zünnar edip ol muğbeçe 
Bana sundukda kadeh üstünde haçın gösterir” 


(O Hita dilberleri kadar güzel olan hub [oğlan], güle benzeyen yanağındaki beniyle daha da çekicileşip alnına dökülen kıvırcık saçlarını (kâkülünü| bize gösterir. O meyhane oğlanı [saki] manastır keşişleri gibi saçını beline kuşak ederek bana kadeh sunduğunda sanki haçını göstermiş gibi olur.) 


IV. Murat'ın da erkeklere olan ilgisi meşhurdur. 


O dönemde yaşayan ve Enderun'da yetiştirilmiş olan Ali Ufki de bu bilgiyi doğrulamaktadır: “TV. Murat, Büyükoda'da içoğlanı olan Ermeni Musa'ya böyle âşık oldu ve ona öylesine tutuldu ki kimi zaman çıldıracak hale geliyordu. Ayrıca genç bir silahdar paşaya da (halk içine çıktığında padişahın kılıcını ve silahlarını taşıyan ve baş hadımağaların ardından sarayda neredeyse en üst mevkide bulunan içoğlanına) âşık oldu. Bu içoğlanı güzelliği uğruna Galatasaray kışlasından alınmış, önce Padişah'ın lütfuyla Hasoda”ya kabul edilmiş, çok kısa bir sürede de silahdar paşa olmuştu.” 


Ali Ufki Bey, kendi döneminin padişahı olan IV. Mehmet'in de Ermeni kökenli bir oğlana olan tutkusunu şu ifadelerle dile getirmiştir: 


“Şu anda hüküm süren Padişah, Güloğlu adında İstanbullu genç bir oğlana âşıktır. Padişah'ın musiki içoğlanı olan bu kişi şimdi onun gözdesidir ve kendisine imparatorluğun en önde gelen mevkilerinden, neredeyse divan reisliğine denk kubbe veziri rütbesi verilmiştir.” 


EZGİ SARITAŞ'LA CİNSEL NORMALLİĞİN KURULUŞU ÜZERİNE 


Cinsiyette istikrar olmazSöyleşi: Anıl Olcan-9 Ocak 2021 -https://birartibir.org/cinsiyette- istikrar-olmaz/ 


“Michel Foucault'nun Avrupa merkezli ele aldığı konuları “bu topraklardaki heteronormatif dönüşüm nasıl oldu acaba” diye düşünmeye başladım.” Bu başlangıcın götürdüğü yeri, “Cinsel Normalliğin Kuruluşu: Osmanlı’ dan Cumhuriyet?e Heteronormatiflik ve 


Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi”nden iki illüstrasyon: Çardak Kolluğu Çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağa ile çırağı (solda) ve meyhanede köçeklerle hazine parası yiyen yeniçeri (Resimler: Sabiha Bozcalı) 


Cinsel Normalliğin Kuruluşu: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları nasıl bir sürecin sonucunda ortaya çıktı? 


Ezgi Sarıtaş: Kitap doktora çalışmam. Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet programında doktora yapmaya başlamıştım. Kitabı yazma süreci bir buçuk sene sürdü, ama araştırma kısmı, ders dönemimi de katarsak altı seneye yayılıyor. Doktora eğitimimde Michel Foucault ile yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlamıştım. Foucault'nun Avrupa merkezli ele aldığı konuları “bu topraklardaki heteronormatif dönüşüm nasıl oldu acaba” diye düşünmeye başladım. Başta Cumhuriyet tarihine yoğunlaştım. Cumhuriyet tarihine baktığımda, öncesine dair büyük bir boşluk olduğunu gördüm. Modernleşme süreci birdenbire başlayan bir şey değil. “Osmanlı İmparatorluğu”nda erkekler homoerotik arzularını dile getirmekten birdenbire vazgeçti” demek tarihsel olarak doğru bir önerme değil. Bu tarihselliğin sorgulanabilir olduğunu görmemle birlikte kitabın çatısını kurmaya başladım. Cumhuriyet tarihindeki arayışım beni cumhuriyet öncesine, Osmanlı'nın son dönemine götürmeye başladı. Uzun bir süre tarihi bir ân aradım. 


SE A 


Nasıl bir andı aradığınız? 


Modemleşmeyi tek bir âna ya da 19. yüzyıla indirgemeyen, öncesinin de dikkate alınmasını söyleyen geniş bir literatür var. Biraz o çalışmaların sayesinde bu yola çıkabildim. Tasavvufi aşk kavrayışının ve homoerotizmle süreklilik içindeki homososyalliğin 17. yüzyılda Kadızadeliler hareketiyle birlikte önemli ölçüde değiştiğini düşünüyorum. Analitik bir tercih yapmak zorunda kaldım. Yaptığım tercihin “bu anda başladı, ondan öncesinde böyle bir şey yoktu” gibi anlaşılmasını istemem. Dönüşümün başladığı bir “an” belirlemek çok doğru değil. 
Bu tarihe bir “ratio” atamak oluyor. Osmanlı İmparatorluğu”nun tarihini sadece kuruluş, yükseliş, duraklama, gerilme gibi zamansal safhalara bölerek algılamak da bu tip bir tarih anlatısının sonucu. Kuir tarih yazımında da bu tür kronolojik tarih anlatısını sorgulayan, bunu fazla ilerlemeci bulan yaklaşımlar mevcut. Onlar da çalışmamı etkiledi. Resmi tarih anlatısını sorgulayan feminist tarih çalışmalarının da üzerimde etkisi oldu. 


Kitabınızda sıkça kullandığınız eroto-politik hiyerarşi kavramı neye işaret ediyor? 


Eroto-politik hiyerarşi toplum, romantik hayat ve siyaset iç içe geçtiğinde ortaya çıkan manzarayı tarif etmek için kullandığım bir kavramsallaştırma. Bu kavramsallaştırma uhrevi aşkı da barındırıyor. Osmanlı'da genç erkeklere yönelik aşk ifadelerinin son derece tinsel boyutları var. Bu tinselliği ve sistem içindeki işleyişini görmemek Osmanlı'da homoerotizm kavrayışını çok kısırlaştırıyor. Osmanlı toplumunda tasavvuf dediğimiz şey küçük bir mutasavvıf grubunun hayatlarına dair bir şey değil. Tasavvuf düşüncesi birçok tarikatla birlikte hayatı örgütlüyor. Çok çeşitli kaynaklardan beslenen tasavvuf geleneği Osmanlı toplumunda gündelik hayata nüfuz etmişti. Bu yüzden tasavvufun sosyal hayatı yapılandırmaması düşünülemez. “Aşkın uhrevi boyutu vardı” denince gündelik hayattan bağımsız ve yalıtılmış bir tinsellik olarak düşünülmemeli. Gündelik hayat bu düşüncelerle yoğrularak şekilleniyor. 


Osmanlıda genç erkeklere yönelik aşk ifadelerinin son derece tinsel boyutları var. 
Tasavvuf geleneği Osmanlı toplumunda gündelik hayata nüfuz etmişti. Bu yüzden gündelik hayattan yalıtılmış bir tinsellik olarak düşünülmemeli. 


Mutasavvıfların tinselliği genç erkek sevgisinde aradığı bir anlayıştan bahsediyorsunuz kitapta. Heterodoks bir pratik olarak bunun sadece sarayda mı karşılığı var? Osmanlı halkı için de benzer bir pratik olduğu söylenebilir mi? 


“Halk kültüründe yoktur, sadece sarayda vardır” demek doğru değil. Bazı tarihçiler genç erkeklere yönelik aşk ve tutku ifadelerini “Osmanlı sapkınlığı” olarak adlandırıp bunu saraya ait bir şey olarak tanımlıyor. Halkta homoerotik pratiklerin olmadığı yolunda genel bir yargı var. Böyle bir halk-saray karşıtlığının ne kadar doğru olduğu tartışmalı. Oğlan çehresinde ilahi güzelliğin tecellisini görmek sadece üst sınıflara ait bir şey değil. Bu tip yargıların homofobik varsayımlar üzerine temellendiğini görmemiz gerekiyor. Osmanlı toplumunda tasavvuf düşüncesinden etkilenen ve gündelik hayatı şekillendiren pek çok tarikat var. Ahmet Karamustafa'nın Tanrının Kuraltanımaz Kulları kitabında anlattığı Kalenderiler, Celaliler, Haydariler mesela... Osmanlı tarihine heteronormatif ve heteroseksist yargılarımızı bir kenara koyup bakmaya başladığımızda, halk ve saray kültürü arasındaki benzerlikleri ve geçişkenlikleri görebiliyoruz. 


Dövme, hızma, küpe, yüzük ve halhallarıyla Kalenderi dervişleri 


17. yüzyılda bahsettiğiniz dünya homoerotizm açısından bu kadar rahat mı? 
Homvoerotik pratiklere karşı çıkan, bunu ahlâk dışı bulan topluluklar var mı? 


Tabii ki var. Oğlan çehresine “aşk”la bakmak her kesim tarafından kabul edilmiş bir pratik değil. Her zaman aykırı bir pratik olarak görülüyor. Kadızadeliler hareketinin ortaya çıkışı, ana akımı belirleyen tasavvufi düşüncenin gerilemesine ve heterodoks pratiklerin yavaş yavaş gölgelenmesine neden oluyor. Eroto-politik hiyerarşi içindeki libidinal akışı sağlayan uhrevi aşk düşüncesi kesintiye uğramaya başlıyor ve bu da var olan hiyerarşik yapıların çözülmesine neden oluyor. Bu hiyerarşik yapı çözüldükten sonra yalıtılmaya başlayan homoerotik aşk biçimlerini marjinalize etmek çok daha kolaylaşıyor. 


Tinselliğin oğlan yüzünde arandığı bir zamanda kadınların gündelik yaşam içinde nasıl bir konumu var? 


Genel kanının aksine, Osmanlı toplumunda kadınlar gündelik yaşantıdan tamamen yalıtılmış olarak yaşamıyor. Kadınlar pek tabii dini, toplumsal, kültürel kısıtlamalarla karşı karşıya. 
Ama bu ilişkileri sürekli müzakere edip güç edinebilecekleri manevra alanları buluyorlar. 
“Osmanlılar kadınlara hiç âşık olmuyorlardı” demek de anlamlı değil. Genelde evlilik ve aşkın bir araya getirilmediği bir ilişki türünden bahsediyorum. Âşık olup evlenen çiftler olmuştur, ama evlilik için âşık olmak bir zorunluluk olarak görülmüyordu. Bu günümüzde de var. Aşk evliliği dediğimiz şey kentli sınıflar açısından bile belki en fazla iki nesil geriye götürülebilir. 20. yüzyıla geldiğimizde ise romantik aşk evliliği yapma fikrinin kadınlar tarafından görece daha güçlü bir biçimde müdafaa edildiğini görüyoruz. Çünkü görücü usulü evlenmelere göre kadın ve erkeğin daha eşit bir birliktelik içinde olmaları vaadini taşıyor aşk evliliği. 


Kadızadeliler hareketinin ortaya çıkışı ana akımı belirleyen tasavvufi düşüncenin gerilemesine ve heterodoks pratiklerin gölgelenmesine neden oluyor. Eroto-politik hiyerarşi içindeki libidinal akışı sağlayan uhrevi aşk düşüncesi kesintiye uğramaya başlıyor. 


Mutasavvıfların oldukça geniş bir yazılı kaynak miras bıraktığı anlaşılıyor. Öyle mi? 
Tasavvuf bir yönüyle kendini geliştirmeye yönelik bir pratik olduğu için kendini 


gözlemlemek, kendinle muhasebe yapmak çok önemli. Bu yüzden hatırat yazmak mutasavvıflar arasında çok yaygın. Mevlevilikte mecazi aşk aşılması gereken bir şey. Bu 


yüzden adı “mecazi aşk”. Aşılması acı dolu bir mücadele. Tasavvuf tam da bu gerilimle şekilleniyor. Divan edebiyatında da bu gerilimin izlerini görüyoruz. Bu gerilimi Aşçı İbrahim Dede'nin hatıratı üzerinden izledim. Aşçı İbrahim Dede 19. yüzyılın önemli bir karakteri, Osmanlı bürokrasinde yer alan biri ve mecazi aşk deneyimlerini çok açıkça anlatıyor hatıralarında. 


Hatıratında bir oğlana bakarken ağladığından bahsediyor... 


Aşçı İbrahim Dede o kadar çok ağladığından söz ediyor ki hatıralarında. (gülüyor) Sözünü ettiğiniz hikâye Aşçı İbrahim Dede'nin okuldaki ilk aşkı. Dokuz yaşındayken kendisinden birkaç yaş büyük bir oğlana âşık olduğunu, onu gördüğünde ağladığını anlatıyor. Daha sonra, aynı kalemde çalıştığı, kendisinin çırağı olan Osman Bey'e, daha ileriki bir dönemde tayinin çıktığı Erzurum'da Aziz isimli bir gence duyduğu mecazi aşktan bahsediyor. Aşkın mecazi kalması gerekliliğinden ve tensel arzunun Allah yolundaki aşkı saptırdığından da sık sık bahsediyor hatıratında. Aşçı İbrahim Dede için mecazi aşkın gayri şehvani olması çok önemli. 
Bu aşkı bildiğimiz anlamda eşcinsel bir eğilim olarak görmemek gerekiyor. Bu bambaşka bir duygusal ve romantik evren. Mutasavvıf öyle bir dünyanın içinde yaşıyor. Ağlamak veya gözlerden yaşların fışkırması tasavvuf içinde bir motif aslında. Yazınsal her şey belirli konvansiyonları tekrar üretiyor. Konvansiyonların varlığı o olayların gerçek olmadığı anlamına gelmiyor tabii. Bu onları daha az hakiki kılmıyor. Bugün aşkları romantik komedi filmlerinin içinde yaşıyoruz. (gülüyor) Günümüzün konvansiyonları bizim romantik hayatımızı etkiliyor. Sevgilinize çiçek aldığınızda bu romantik konvansiyonlardan çok mu bağımsızsınız? Bugün hayatımızdaki romanlarla, filmlerle yeniden üretilen heteroromantik anlatılar olmasaydı aşk deneyimimiz bambaşka bir biçimde olacaktı. 


Tuhfet ül-Mülk elyazmasında homoerotik meyhane ortamı, 1817 


Kenara itilen homoerotik pratikler Osmanlı'nın kamusal mekânlarında nasıl yer buluyor? 


Kahvehaneler Osmanlı toplumunda flörtlerin yaşanabildiği kamusal mekânlardan. Ayrıca kahvehaneler genç çırakların çalıştığı yerler. Şehrengizlerde ve pek çok edebi kaynakta kahvehane çıraklarının güzelliği anlatılır. Bu genç çırakları görmeye gelen erkeklerin olduğu yazılır. Bazı kadı sicillerinde bir içecek olarak kahvenin güzelliği bir yana, onu veren sakinin güzelliğinden bahsedilir. Ünlü bir şair ve yeniçeri olan Beliğ kahvenin verdiği hazzı şarabınkine benzetir ve kahve sunan oğlanın çapkınlığından bahseder. 16. yüzyıla ait bir minyatürde hatırı sayılır bir kahvehane müşterisinin, kıyafetinden köçek olduğu anlaşılan bir oğlanın yüzüne dokunuşu resmedilir. Çırak oğlanların olduğu her yerde bu tür yakınlaşmalar yaşanabiliyor. Berberler keza... 


Meyhanelerin nasıl bir konumu var? 


Reşad Ekrem Koçu İstanbul Ansiklopedisi”nde ve Eski İstanbul'da Meyhaneler kitabında, meyhanelerdeki sakilerin Sakız Adası'ndan gelen güzel oğlanlar arasından seçildiğini yazıyor. 
Koçu ayrıca, 19. yüzyıl han içi meyhanelerini anlatırken cömert müşteriler için “yatsı misafirliğine” kalan oğlanlardan bahsediyor. Evliya Çelebi Seyahatname'de meyhanelerde çalışan güzel oğlanlardan ve onlara düşkün müşterilerden söz eder. Meyhaneleri çekici kılan başka bir öğe de köçekler. Meyhanelerin seks ticareti mekânı olmak gibi bir işlevi olduğunu görüyoruz. Buna dair kayıtlar da var. Tehlikeli bilinen mahallelerde denetimin azlığından dolayı meyhanelerde böyle şeyler yaşanabiliyor. Bir kadının meyhaneye girmesi güç olduğundan kadınlar daha çok evlerde seks ticareti yapıyor. Meyhanelerde daha çok oğlanlar. 


Mevlevilikte mecazi aşk aşılması gereken bir şey. Aşılması acı dolu bir mücadele. 
Tasavvuf bu gerilimle şekilleniyor. Mecazi aşkın gayri şehvani olması çok önemli. Bu aşkı eşcinsel bir eğilim olarak görmemek gerekiyor. Bu bambaşka bir duygusal evren. 


Osmanlı yönetiminin kamusal mekânlarla gelgitli bir ilişkisi olduğu biliniyor. Bu mekânlar baskı altına alındığında homoerotik pratikler etkileniyor mu? 


Kamusal mekânların sultan otoritesine meydan okuyan isyanlarla ilişkisi kritik öneme sahip. 
Özellikle 18. yüzyıldaki kent isyanlarıyla birlikte sultanın otoritesi sarsılmaz olarak görülmemeye başlıyor. Kent isyanlarından sonra bir araya gelme mekânları yeni bir isyana olanak yaratan mekânlar olarak öne çıkıyor. Kahvehaneler ve meyhaneler gibi kamusal mekânlar siyasetin konuşulduğu yerler. Gündelik siyaseti makro-politik dengelerden bağımsız düşünmemek gerek. O dönem isyanlar bu mekânlarda örgütlenerek çıkıyor. Hiyerarşinin her öğesinin yavaş yavaş çözülmeye başladığı bir süreç bu. Sultanın bedeninin dokunulmaz olmaktan çıkmasıyla, otoriteden görece özerkleşmeye başlayan kentlilerin altkültürel mekânlarda sosyalleşmeleri birbirinden bağımsız değil. Devletin otoritesini yeniden tesis edebilmesi için bu mekânların, homoerotik pratiklerin de denetim altına alınması gerekiyor. 
Genç erkeklerle yaşanan cinsel birlikteliğe hoş bakan bir toplum değil Osmanlı. Oğlanlarla yaşanan cinsel ilişkiler zina olarak görülüyor, ama kamusal mekânlara yapılan baskıların sebebi homoerotizm değil, temel kaygı asayiş. Ama bu her mekân özelinde değişiyor. 
Hamamlar üzerindeki denetimde erotizme ilişkin kaygıların her zaman önem taşıdığını söyleyebiliriz. 19. yüzyılla birlikte hamamlara ilişkin “hijyen” kaygıları da öne çıkmaya başlıyor. Devletin düzenleme araçları bu farklı alanlara farklı kaygılarla müdahale ettiğinde, asıl amacı erotik hayatı düzenlemek olmasa bile, dolaylı olarak homoerotik pratiklerin etkilenmesi anlamına geliyor. 


Tuhfet ül-Mülk elyazmasından kadınlar hamamı, 1817 
Heteronormatif dönüşüm Osmanlı edebiyatını nasıl etkiliyor? 


Genç erkeklere duyulan mecazi aşk ifadelerini en iyi takip edebileceğimiz yerler gazeller. 
Ayrıca, yüksek edebiyat olarak görülmeyen, daha çok eğlence amaçlı yazılmış hezeliyyât gibi 


türler var. Burada erkekler arası homoerotizmin tensel boyutuyla ilgili detaylara rastlıyoruz. 
16. yüzyılda ortaya çıkıp popülerliğini 18. yüzyıla kadar sürdüren şehrengizler de uhrevilik ve şehevilik arasında gidip gelen bir tür. Şehrengizlerin neredeyse tamamı şehrin güzel oğlanlarının tasvirleriyle dolu. Gündelik hayatın içinde gibi görünse de mistik bir tarafı var şehrengizlerin. 18. yüzyılla birlikte, özellikle mahallileşme akımıyla, oğlanlara yönelik dünyevi aşkın nefsani ifadelerinin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Bu dünyevi aşkın daha sonra 19. yüzyılın ikinci yarısında öne çıkan dünyevi heteroerotik aşk anlatılarına bir nevi zemin sağladığı söylenebilir. Romanın öne çıkmasıyla birlikte divan edebiyatı ve oğlanlara yönelik aşk anlatıları iyice gölgede kalıyor. Fakat aynı dönemde divan edebiyatı, dönemin entelektüelleri arasında ateşli tartışmalara konu oluyor. Divan edebiyatı, mey ve mahbüb edebiyatı denerek eleştirilmeye başlanıyor. Osmanlı edebiyatını saray ve halk edebiyatı olarak ayırmanın doğru olmadığını, bu ayrımın ulus-devletin halk edebiyatını yüceltirken saray edebiyatını dışlamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Cumhuriyetin bekâsı için Osmanlı şiirinin değersizleştirilmesi zorunluluk olarak görülüyordu. Cumhuriyetle birlikte, oğlanlara duyulan aşka dair yaklaşım da değişiyor. Cumhuriyet öncesinde her ne kadar mahbüb- 

peresti —erkek sevgisi— eleştirilse de bunu sapıklık olarak gören söylemin henüz yaygınlaşmadığını görüyoruz. 


Şehrengizlerde kahvehane çıraklarının güzelliği anlatılır. Bu genç çırakları görmeye gelen erkeklerin olduğu yazılır. Kadı sicillerinde sakinin güzelliğinden bahsedilir. Evliya Çelebi Seyahatname?'de meyhanelerde çalışan güzel oğlanlardan ve onlara düşkün müşterilerden söz eder. 


Zamanla “eroto-politik hiyerarşi”nin bozulması Osmanlı bürokratlarını nasıl etkiliyor? 
Nasıl bir dönüşüm yaşanıyor? 


Modernleşmeyle birlikte Osmanlı bürokrasisi açısından homoerotik arzu ifadeleri bastırılması gereken bir şeye dönüşüyor. Mesela, 19. yüzyılın ortasından sonra müttefik devletlerin askerlerinin bulunduğu Moda Burnu'ndaki köçeklerin performansları “çirkin” gözüktüğü belirtilerek yasaklanıyor. Batılı meslektaşlarına verilen bu tür homoerotik görüntüler hem devlet hem de reformcu entelektüeller açısından “gizlenmesi” gereken şeylere dönüşüyor. 
Abdülmecit devri İstanbul'unda, Ahmet Cevdet Paşa'nın Maruzatname”deki paşalarla ilgili ifadeleri örnek verilebilir. “Mahbüb-perestler (erkek severler) azaldı zen-perestler (kadın severler) çoğaldı. Kibarlar içinde gulamperelikle (oğlancılıkla) meşhur Kâmil ve Ali Paşa'lar ve onlara mensup olanlar kalmadı.” Başta mahbüblar azaldı derken sonra gulamperelik tabirini kullanıyor. Selim Sırrı Kuru, yakın zamanda yaptığımız bir söyleşide şuna dikkat çekti: Ahmed Cevdet Paşa, kulamparalık diye günümüzde hâlâ kullanılan ve tenselliğe işaret eden bir terimle mahbüb-perestlik gibi tinselliği çağrıştıran kavramı birlikte kullanıyor. Tinsel formların giderek belirsiz hale geldiğini ve tenselliğe ilişkin sıfatlarla yan yana getirilebildiğini görüyoruz. 


Osmanlı'nın son dönemleri ve erken cumhuriyet döneminde homoerotik gerilemenin izini sürerken Aşçı İbrahim Dede ve Rıza Nur'un hatıratları ve Reşad Ekrem Koçu'nun ansiklopedisi üzerinden bir çözümleme yapıyorsunuz. Özellikle bu üç metin üzerinde yoğunlaşmanızın nedeni neydi? 


Neredeyse birbirini takip eden üç farklı nesle ait insanlar bunlar. Her birinin anlatısında yaşadıkları dönemden kaynaklı farklı homoerotik gerilimleri görebiliyoruz. Modermleşmeyle birlikte hatıratlarda cinsel arzular birinci tekil şahısla çok nadir dile getirilmeye başlıyor. Bu metinler birinci tekil şahısla ifade edildiği için kendi dönemleri bakımından istisnalar. Üçü de 


bir türlü tamamlanamayan ve fazla geniş anlatılar. Bu öz-anlatılar kendi hayat anlatısı üzerinde bir türlü mutlak hakimiyet kuramayan, kendi kendini sürekli bozguna uğratan özneliği örneklendiriyor. 


Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi”nden bir demet: (soldan sağa) Köçek Bayram Şah, Ayinedar Berber Çırağı, Haddehaneli Cemil, Mestane Aziz, Bazubendli Şehzade ve Dellak Yemenici Bali (Resimler: Sabiha Bozcalı) 


Bu hatıratları neden öz-anlatı olarak tanımlıyorsunuz? Öz-anlatı derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? 


Otobiyografi daha katı bir tür. Sınırları keskin ve net. Otobiyografide özne kendisini baştan sona tamamlanmış bir şey gibi sunar. Aşçı Dede'nin ve Rıza Nur'un hatıratları ise bunu yapamıyor. Dahası, İstanbul Ansiklopedisi gibi otobiyografik bir iddia taşımayan bir metni de bir öz-anlatı olarak okuyorum. Öz-anlatının içinde hikâyesi anlatılan özneyi kuir bir tahayyüle maruz bırakarak tek sesli öznenin yerinden edilmesini arzu ettim. Bu üç anlatı tam kimliğine sabit, her şeye muktedir özne tahayyülünü yerinden oynatacak bir potansiyele sahip. 
Otobiyografi muktedir bir özneyi çağrıştırırken öz-anlatı böyle bir öznenin çözüldüğü duruma işaret ediyor. 


Modernleşmeyle birlikte homoerotik arzu ifadeleri bastırılması gereken bir şeye dönüşüyor. Mesela, müttefik devletlerin askerlerinin bulunduğu Moda Burnu”ndaki köçeklerin performansları yasaklanıyor. Bu tür homoerotik görüntüler “gizlenmesi” gereken şeylere dönüşüyor. 


Bu farklı nesiller arasında homoerotizme bakışta nasıl bir deneyim farkı var? 


Aşçı İbrahim Dede bir mutasavvıf ve şehvani duygularını tamamen dışarda bırakmaya çalışarak yazıyor hatıratını. Bedensel arzuları hakiki aşka ulaşmak için aşılması gereken bir merhale olarak görüyor. Şehvet asla kabul edilemez bir şey. Nefsine boyun eğenler “hâr”, yani eşek tabiatlı olarak görülüyor. Rıza Nur ise homoerotizmi bir sapma olarak görüyor. 
Hem bireysel hem de toplumsal bir sapma olarak. Bu ikisi zaten 19. ve 20. yüzyıllarda birbirleriyle gerilim içinde yan yana duran iki söylem. Toplumsal sapma ile toplumdaki homososyal kültürün, bir sapma olarak homoerotizme yol açtığına ilişkin söylemleri, bireysel sapma söylemiyle bunun bireye has, doğuştan gelen veya kötü deneyimler veya alışkanlıklar sonucu edinilen bir anomali olduğunu iddia eden söylemleri kastediyorum. Rıza Nur'un hatıratı 20. yüzyılın başında dolaşıma giren bu tip bir tıbbi söylemin etkilerini görebilmemiz nedeniyle de önemli. Rıza Nur bir hekim ve kendi arzularını bu çerçevede anlamlandırmaya çalıştığı için anlamlı. 


Ezgi Sarıtaş 
Cinsel Normalliğin 
Kuruluşu 


Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi”ni incelediğinizde erken cumhuriyet dönemi Istanbulu nasıl görünüyor? 


Koçu çok ciddi bir arşivci. Resmi tarih anlatısına dahil edilemeyen her bilgiyi paylaşma arzusu var. Bu yüzden çok atipik. Koçu'nun ansiklopedisinde İstanbul'da altkültüre itilmiş homoerotik öğelerin hâlâ yaşamakta olduğunu görüyoruz. Klasik bir ansiklopedide rastlayamayacağımız maddeler var. Sokakta karşılaştığı güzel delikanlıları bir madde olarak yazabiliyor mesela. 


Ele aldığınız tarih bir “cinsiyet istikrasızlıkları” tarihi de ayrıca. Ulus-devlet bu tür homoerotik sızıntılara karşı koyabiliyor mu? 


Kuir kuramın bize gösterdiği şeylerden biri de toplumların cinsiyet istikrarının olmadığı. 
Tamamlanmış ve her şeyiyle taşları yerine oturmuş herhangi bir dönem olmadı. İstikralı bir cinsiyet politikası ne Osmanlı İmparatorluğu ne de Cumhuriyet toplumunda başarılabildi. Çok uzun bir sürecin sonucunda toplumsal ilişkiler içindeki anlamı değişmiş bir homoerotizmden söz ediyoruz. Ulus-devlet doğrudan homoertizmi engelleyecek bir yasa çıkarmadı. 
Homoerotizmi cezalandırmadı. Ulus-devlet tek-eşli ideal cumhuriyet ailesini tanımlamaya çalışmış, aşkı heteroerotik bir çerçevede düzenleyici politikalar geliştirmiştir diyebiliriz. 


OSMANLIDA EŞCİNSELLİĞİN 1858'DE SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDIĞI 
İDDİASI 


Mert Can Yılmaz- https://teyit.org/osmanlida-escinsellik-1858de-suc-olmaktan-cikarildi 


Bulgular: Osmanlı Devleti, eşcinsel ilişkiyi suç olmaktan 1858 yılında Tanzimat reformları kapsamında çıkardı. 


Reddit'te “Avrupa'da Eşcinselliğin Yasallaşması” başlıklı, çeşitli ülkelerde eşcinsel ilişkilerin yasallaştığı yılları gösterdiği iddia edilen bir harita paylaşıldı. Kaynak olarak Wikipedia'nın gösterildiği harita, Twitter'da da “Osmanlı'nın batıya medeniyet dersi verdiği anlardan biri” mesajıyla paylaşıldı ve ilgili paylaşım 5 bine yakın beğeni aldı. 


4 Sedat Kapanoğlu © 


avrupa'da eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı yıllar. 
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Haritada Türkiye'nin bulunduğu alanda eşcinsel ilişkilerin yasallaştığı yıl olarak 1858 
yazılmış ve ülkenin, Avrupa'daki birçok devletten daha erken adım attığı iddia edilmiş. İddia konuyla ilgili çalışmalar yapan kurumların sunduğu veriler ışığında doğru. Osmanlı Devleti, eşcinsel ilişkiyi suç olmaktan 1858 yılında Tanzimat reformları kapsamında çıkardı. Öte yandan 1858 Ceza Kanunnamesinde eşcinselliğe ilişkin bir suç tanımlamasının bulunmuyor olmasını farklı perspektiflerle yorumlayan akademisyenler de bulunuyor. 


Haritada yer alan tarihlerin önemli bir kısmı doğru 

İddia konusu haritadaki verileri kontrol etmek için bakabileceğimiz ilk kaynak dünyanın çeşitli noktalarında yaşayan LGBTİ* bireylerin sahip oldukları haklara ilişkin verileri bir araya getiren bir platform olan EÇUALDEX. Konuyla bağlantılı bir diğer kaynak ise Aralık 2019'da yayınlanmış ILGA (International Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association) tarafından hazırlanan “State Sponsored Homophobia” başlıklı rapor. 


Bu küçücük haritada aslında 60'ın üzerinde ülke yer alıyor. Bu ülkelerde eşcinsel ilişkilerin suç sayılmamaya başladığı tarihlere baktığımızda karşımıza şöyle bir harita çıkıyor: 


Avrupa'da 
Eşcinsel İlişkilerin 
Suç Sayılmamaya 
Başladığı Yıllar 


Haritayı oluştururken hazırladığımız Excel dosyasına ulaşmak için tıklayın. 


Haritadaki ülkelerde yapılan yasal düzenlemelerin hayata geçtikleri yıl baz alındı. Bu yasal düzenlemeler temelde “Sodomi Yasaları” olarak bilinen, belirli bir cinsel eylemi suç olarak addeden yasaların ortadan kaldırılmasını amaçlayan adımları ifade ediyor. 


Avrupa'da bu adımı atan ilk ülkenin 1791 tarihi ile Fransa olduğu görülüyor. Fransa etkisinin hakim olduğu Andorra'nın da aynı sene Sodomi yasalarından kurtulduğunu görüyoruz. Fransa ve Andorra'yı 1793'te Monaco, 1795'te Lüksemburg, 1811'de Hollanda ve 1830'da Belçika izlemiş. 


Belçika'nın hemen ardındansa 1858'de Osmanlı Devleti geliyor. 


Diğer yandan bu harita ile iddia konusu harita arasında küçük farklar tespit etmek mümkün. 
Bu farklılıkların temel nedeni bazı ülkelerde yasal düzenlemelerin birkaç farklı aşamadan geçerek nihai şeklini almış olması. Biz ağırlıklı olarak ILGA'nın hazırladığı raporda yer verilen tarihleri baz aldık. Çünkü ILGA'nın raporunda yasal düzenlemelere doğrudan atıfta bulunuluyor ve bu yasal düzenlemeleri Google Translate aracılığıyla kontrol edebiliyoruz. 
ILGA verilerini EOÇUALDEX'tekilerle karşılaştırdık ve en makul olan tarihleri bir 

araya getirdik. 


Peki 1858'de Osmanlı Devletinde ne oldu? 

Konuyla ilgili Osmanlı Devleti'nin görece erken dönemlerinde bazı düzenlemelere rastlamak mümkün. Örneğin 1526 yılında yayınlanan Bozok Sancağı Kanunnamesi”nde eşcinselliğin yasal görülmediğine dair ifadelere rastlanıyor. Kanunnamedeki esaslar tarihte Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Anadolu'da gördüğümüz ve 1515 sonrasında Osmanlı'nın egemenliği altına giren Dulkadiroğulları Beyliği'nin yöneticilerinden Alaüddevle Bozkurt Bey'in uygulamaya koyduğu bazı düzenlemelere oldukça benziyor. Bozok Kanunnamesi”nde “zina suçu”na ilişkin ibareler kapsamında ceza olarak ödenecek altın miktarı belirtilirken şu ifadeler de 

yer almış: 


“...Ve eğer muhannes ise iki tarafa zina haddi (cezası) vuralar, eğer vurulmazsa zina cürmü (suçu) gibi her birinden -24 altın- alınır...” 


Muhannes kelimesinin ise “kadınlaşmış erkek” anlamında dile getirildiği ifade ediliyor. 


Benzer şekilde 1520 ila 1566 yıllarında hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan Kanuni Kanunnamesi'nde de şöyle bir madde görmek mümkün: 


“Eğer şehirde Türk oğlancıkları döşek (zina) etseler -kadı tarafından- tazir edip (azarlanıp) her birinden 30 akçe cürm (ceza) alınır...” 


Böyle bakınca Osmanlı Devleti”nde eşcinselliğin uzunca bir süre suç addedildiğini düşünmek mümkün. Öte yandan eşcinselliğin Osmanlı'da özellikle toplumun üst katmanlarında olağanüstü görülmediği de söylenebilir. Mahbub oğlanlar buna bir örnek. Yine ekseri seçkinlere hitap eden Divan şiirinde “sevgili”nin ille de karşı cins olmak zorunda olmadığını izleyebiliyoruz. 


İzn alıp cuma namazına deyu mâderden 


Bir gün uğrulayalım çerhi sitemperverden 


Dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan 
Gidelim servi revânım yürü Sadabâd'a. 
Nedim Divanı'nda yer alan bu dizelerin muhatabı bir kadın olmasa gerek. 


Yeniden yasal düzenlemelere dönelim. 1858'de ne oldu? 9 Ağustos 1858'de Ceza Kanunname-i Hümayunu yürürlüğe kondu. Tanzimat reformları arasında sayılabilecek bu ceza kanunu hazırlanırken, 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu'nun esas alındığı görülüyor. 
Fransa'da 1791?den itibaren Sodomi yasalarının yürürlükte olmadığını hatırlatacak olursak, Osmanlı topraklarına çeviri yoluyla giren bu yasalarda da eşcinsel ilişkileri suç addeden Sodomi yasalarından herhangi bir emarenin bulunmaması olağan. Bu açıdan Osmanlı tebaasının tümünün uymakla yükümlü olduğu, önceki ilgili hukuki kaideleri hükümsüz kılan modem bir hukuksal metinle, eşcinselliğin suç olmaktan çıktığı çıkarımına ulaşmak yanlış sayılmaz. 


1858'den saltanatın kaldırdığı 1 Kasım 1922 tarihine kadar, Osmanlı Devleti bu konuda herhangi bir geri adım da atmamış. Eşcinsel ilişkilerin yasa dışı addedileceğine ilişkin bir yasal düzenlemeye, Cumhuriyet döneminde de rastlanmıyor. 


ILGA tarafından hazırlanan “Dünyada Cinsel Yönelim Yasaları” başlıklı haritada günümüzde Türkiye'nin konumunda ilginç bir ayrıntı dikkat çekiyor. 


Dünyanın birçok yerinde cinsel yönelime dayalı ayrımcılığa karşı düzenlemeler için mücadele veriliyor. Yine de azımsanamayacak sayıda ülkede, yetişkin bireylerin rızasına dayalı eşcinsel birliktelikleri yasaklayan ya da suç sayan düzenlemeler mevcut. Türkiye?de ise böyle bir düzenleme bulunmuyor. Öte yandan bireylerin cinsel yönelimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmasının önüne geçebilecek, önleyici bir bir düzenleme de yok. 


İddiaya ilişkin farklı yaklaşımlar da mevcut 

Elif Ceylan Özsoy tarafından kaleme alınan “Decolonizing Decriminalization Analyses: Did the Ottomans Decriminalize Homosexuality in 1858?” başlıklı makalede konuya ilişkin alternatif bir perspektif sunuluyor. Özsoy, 1858'de Osmanlı Devleti'nde eşcinsel ilişkilerin suç kapsamından çıkarıldığına ilişkin tezlerin neo-oryantalist bir bakış açısıyla geliştirildiği düşüncesinde ve bu bağlamda ele alınan ülkedeki hukuki çerçevenin göz ardı edildiğini ifade ediyor. Eşcinselliğin suç kapsamından çıkarılmasını yalnızca özel alandaki eşcinsel ilişkilerin 


yasal kapsama alınmasından ibaret gören bakışın sahih bir ölçüt olmaması gerektiğinin altını çizen Özsoy, bu bakışı Batılı yasa anlayışının bir ürünü olarak görüyor. 


Teyit'in ulaştığı Tarihçi Tolga Gerger ise her ne kadar 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu 1858 
ceza kanunnamesinin esasısını teşkil etmiş olsa da kanunnamenin direkt olarak oradan alındığının söylenemeyeceğini belirtiyor. Osmanlı Devleti'nin Hanefi geleneğinden geldiğini ve Ebu Hanife'nin, "eşcinsellik ve livata fiilini zina suçunun dışında ayrı bir suç olarak belirttiğini" ifade eden Gerger, Osmanlı kanun belirleyicilerinin evlilik dışı ilişki ve cinsel suçların cezalarını birbirinden ayrıştırırdığını söylüyor. 


Gerger, Tanzimat Devri 1849, 1851 veya 1858 tarihli ceza kanunlarında livata ile ilgili bir düzenleme olmamasının eşcinselliğin direkt olarak serbest bırakılması anlamını taşımadığını söylerken bunun nedeni olarak ilgili suçun ceza kanununda yer almamasının klasik cezaları ötelemeyeceğine dikkat çekiyor. Bu noktada son olarak Gerger, 1858 Ceza Kanunu'nun aslında çok ciddi bir ikilik de yarattığı ve 1864 Nizamiye mahkemeleri kurulunca da tam anlamıyla bir ikiliğin söz konusu olduğu fikrinde. 


Bu perspektiflerle analizde izlenen bakış açısının tartışmalı olduğu söylenebilecekse de iddianın Avrupa geneline dair bir haritayla birlikte öne sürüldüğü görmek ve iddia ile birlikte bu bölgedeki yasal normlar açısından karşılaştırmalı bir perspektifin sunulmaya çalışıldığını anlamak mümkün. Analize konu olan bu iddianın bağlamının Özsoy'un makalesinde dile getirilen ve Gerger'in yorumlarında belirttiği tartışmalarla daha derinleştirilmesi gerektiğini de görüyoruz. Yazıda yararlandığımız ILGA ve EOUALDEX gibi kurumların belirli bir metodoloji dahilinde ulaştığı ve karşılaştırmalı bir analiz için kullanılabilecek yıl verisinin ülkeler özeline inildiğinde ihtilaflı olabileceğini görebiliyoruz. Öte yandan farklı ülkeler için benzer metodolojiler izlenerek toplanan verilerin yine de anlamlı olduğu fikrindeyiz. 


'EŞCİNSELLİK TEHLİKESİ': BURJUVAZİ BİZİ AİLEYİ YOK ETMEKLE 
SUÇLUYOR 
05-05-2020-Ebru Pektaş-ilerihaber.org/ 


Diyanet ile Barolar arasındaki “eşcinsellik tartışmasını” biliyorsunuz.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın “eşcinsellik, hastalıkları beraberinde getiriyor, nesli çürütüyor” sözlerine karşı Baroların karşı açıklamaları ve dahası bu Baroların soruşturmaya maruz kalması, salgın krizi günlerine bomba gibi düştü.Bu taraflaşmada reisinden ana akım medyanın köşe yazarlarına kılıçlar çekildi. Hilal hanım günlerdir “aileleri yok ediyorlar” diye köşesinde ağlaşıyor.Ne söylüyorlarsa biliyoruz ki tam tersi doğru. Egemenlerin evrensel demagoji yeteneklerini, 


Komünist Manifesto'dan beri biliyoruz. Hatırlatalım, güncelleyelim bir kez daha. 


Burjuvazi bizi, aile düşmanlığıyla suçluyor; asgari ücreti 2324 lirada tutarak ailenin temeline dinamiti yerleştiren onlar değilmiş gibi... Burjuvazi bizi, aileyi yıkmakla suçluyor; salgın koşullarında günde 39 liraya “yaşa ya da ailecek öl” diyen onlar değilmiş gibi...Burjuvazi bizi 


ahlaksızlıkla suçluyor; milyonlarca çocuğu işçiliğe onlar mahkum etmemiş gibi... Burjuvazi 


bizi bölücülükle suçluyor, karantina günlerinde şantiyelerinde “aile babalarını” bizatihi onlar 


alıkoymamış gibi... 


Burjuvazi bizi “hasta olmakla” suçluyor, sağlık hizmetlerini imkansızlaştırıp, kıytırık maskeyi bile dağıtamayan onlar değilmiş gibi...Burjuvazi bizi “hain olmakla” suçluyor, yüz binler metrobüslerde sıkış tıkış giderken “sakin ol şampiyon” diyerek yalısının önünde poz verenler onlar değilmiş gibi... Burjuvazi bizi obur olmakla suçluyor, herkes 1.25 liraya alınan gofreti 


konuşurken krizde bile karlarına kar katan onlar değilmiş gibi... 


Burjuvazi bizi “zaten yaşlı” olmakla suçluyor, CEO'ların, parti başkanlarının, reislerin her biri sanki yirmilerinde delikanlılarmış gibi...Diyanet'in eşcinsellik hakkındaki nefret söylemiyle başlayıp “aile düşmanlığı” ithamına evrilen konu, kimilerine göre basitçe gündem saptırma. İçişleri bakanını istifanın eşiğine getiren krizli bir olağanüstü dönemde, erken seçim talebinin “darbe iması” olarak görüldüğü bir dönemde “eşcinsellik tartışması” dikkat 


dağıtmak için oluşturulmuş gibi görünüyor. 


Kısmen haklı yanları olabilir elbette. Ancak unutmamak gerekir ki 20 yıldır “gündem saptırma” denilen konulardan yeni bir rejim inşa edilmiştir. Üstelik “gündem saptıran” ya da 


“saptırmayan”, hepsinin düğümü andırır biçimde iç içe geçtiğini düşünüyoruz. 
Dilerseniz maddeler halinde açalım: 


1- Oldukça soyut bir düzeyden bakarsak kapitalist üretim biçimi ile modem aile yapısı arasında birbirini destekleyen bir ilişki vardır. Kapitalizmde aile, özellikle işçi sınıfı için J. 
Brenner'ın tabiriyle, “hayatta kalma stratejisinin” özgül bir birimidir. Daha açık bir ifadeyle, kadının eve, çocuklara bakması, erkeğin işe gitmesi ya da kadının daha az ücretle bile olsa işe gitmesi gibi yaygın örneklerde görüldüğü gibi “aile” iktisadi bir yapı olarak, bir tür “direnme 


mevzisi” olarak işlev kazanır. 
Ancak burada kalmaz. 


2- İnsanları aile birimi etrafında dayanışmaya, direnmeye mecbur bırakan aynı kapitalizm, varsayılan 'hayatta kalma stratejilerini' ideolojik, kültürel, ekonomik süreçlerle 


geçersizleştirerek aileyi dağıtır. 


Bu anlamda burjuvazi yalnızca mezar kazıcılarını yaratmamış, kazma-küreği de ailenin 


ortasına atmıştır. 


Dolayısıyla kapitalizm ile aile arasındaki ilişki, birbirine zıt yönde iki dinamik barındırır. Aile 


hem zorunludur hem de giderek imkansızlaşır. 
Bu ikilik özgül bağlamlıdır, tarihsel döneme, koşullara göre yeni çehreler kazanır. 
3- Sözgelimi günümüzün neoliberal evresinde aile, patlamaya hazır bombadır. 


Zira bir taraftan muhafazakar ideologlar sistematik biçimde “aile olun” propagandası yapmakta, otoriter rejimler “ezel-ebed kutsal aile” mevzisine yüklenmekte ama diğer tarafta emeği ve onun yeniden üretimi koşullarını, sınıfa saldırı politikalarıyla tarümar ederek, aileyi 


bir batağa dönüştürmektedir. 
4- AKP rejiminin “aile ideolojisinde” ise başka özgün yanlar mevcuttur. 


Rejim aileye dört elle sarılıyor. Çünkü rejim, eskiden devletin yaptığını artık kadın yapsın istiyor, eskiden hastanenin yaptığını artık kadın yapsın istiyor, eskiden kreşin yaptığını artık kadın yapsın istiyor, eskiden huzurevinin yaptığını artık kadın yapsın istiyor, eskiden özel 


eğitim merkezinin yaptığını artık kadın yapsın istiyor. 


Maaş yetmiyorsa kadınlar “sosyal yardım” kuyruğuna girsin, erkeğimize zeval gelmesin 


istiyor rejim. 


Kadın hem en ucuza işlere koşmalı hem de bunları yapmalı. Bu ekonomik şiddeti sarmalayan 


İslami kıvamlı ataerkil propaganda tam da burada bir rejim meselesi haline geliyor. 
Peki ya bu tıkır tıkır işlemesi gereken mekanizma alarm veriyorsa? 


Peki çeyiz yardımına, boşanmanın zorlaştırılmasına, gün aşırı propagandaya rağmen örneğin 


istatistiklerde dağılmış aile yapıları artıyorsa? 


Kutsal aile etrafında örülen yüksek duygusal yatırım ile “hayat gerçekleri” arasındaki açı 


giderek büyüyorsa? 


Aile denilecekse, AKP rejimi kadınların sırtına binerek kurduğu Yeni Türkiye'yi kaybetmek istemiyor. Ve dahası, AKP'nin salgın koşulları faşizmi, “eşcinseller” gibi pek çok cephede en 


az savunulacakları hedef göstererek, yitirmeye korktuğu aileye parmak sallıyor. 


EŞCİNSELLİK DOĞAYA AYKIRI MI? EVRİMSEL PSİKOLOJİ AÇISINDAN 
EŞCİNSELLİK 


Mert Teközel*-29 Nisan Çarşamba 2020-gazeteduvar 


Eşcinsellik doğada nadir görülmüyor ama doğada nadir görülen başka bir özelliğe sahibiz: Homofobi. 

Yeniden bir eşcinsellik tartışması kapladı ortalığı: Eşcinsellik sapıkça, doğaya aykırı, hastalıklı ve uyumsal olmayan (maladaptive), hatta anormal bir eğilim midir? (Bu hastalık tartışmasının yalnızca kamuoyunda cereyan ettiğini, benim de mensubu olduğum psikoloji akademik ortamında, en azından 30 yıldır böyle bir tartışmanın mevcut olmadığını, eşcinselliğin hastalık değil sıradan [ordinary] bir çeşitlilik olarak görüldüğünü de hatırlatalım.) Acaba eşcinselliğin doğaya aykırı olduğunu düşünmek için yeterince ikna edici bir kanıt var mı? Bakalım doğaya. Flamingolar, kazlar, martılar, poyrazkuşları, bülbüller dahil olmak üzere 93'ün üzerinde kuş türünde; yunuslar, geyikler, zebralar, zürafalar, koyunlar, ceylanlar, filler dahil pek çok memeli türünde (saymak uzun sürer ama 300'den fazla omurgalı türde) ve böceklerde eşcinsel davranış gözlenmiştir. Dahası eşcinsel davranış, taksonomik açıdan insana daha uzak primatlarda (örn. lemurlar) daha az iken; daha yakın olanlarda çok daha yaygın gözleniyor. Örneğin; bonoboların yaygın biseksüel davranışlarının büyük ölçüde grup bağlılığını arttırmaya hizmet ettiği düşünülüyor. Şempanze birleşmelerinin yaklaşık 3'te biri erkek erkeğe birleşmeler. Dişi goriller arası seks çok yaygın ve orangutanlar, babunlar, makaklar ve langurlar arasında da eşcinsel davranış mevcut (1,2). 


Pekiyi insanda durum nedir? İstatistikler toplumda eşcinsel bireylerin sayısı konusunda farklı sonuçları gösteriyorlar. Ancak çok istikrarlı bir olgu var. Eşcinsel kimliklerden (kendini gey, lezbiyen ya da biseksüel olarak tanımlamak) eşcinsel uyarılmaya (aynı cinsiyetten birine karşı cinsel uyarılma tepkisi vermek) doğru gittikçe oranlarda bir artış gözleniyor. Şöyle ki, yaklaşık yüzde 3.5 civarında kişi kendisini gey, lezbiyen veya biseksüel olarak tanımlarken, anonim anketlerde, aynı cinsiyetten kişilerle cinsel bir deneyim yaşadığını bildirenlerin oranı yüzde 8-10'lara, aynı cinsiyetten birinden cinsel anlamda etkilendiklerini bildirenlerin oranı yüzde 25'lere çıkıyor. Ayrıca araştırmalar homofobik bireylerin, yani eşcinsellere karşı olumsuz tutumlar taşıyan kişilerin hemcins erotik uyaranlara daha fazla uyarılma tepkisi verdiklerini gösteriyor (3). Görülen o ki, toplumda homoseksüel kimlikten çok daha yaygın bir homo-erotik arzu ve eğilim mevcut. Yani heteroseksüel kimliğe sahip pek çok kişi, eşcinsel bir deneyim yaşadıklarını veya yaşamamış olmakla birlikte eşcinsel fantezilere sahip olduklarını ifade ediyor. Cinsel kimlik değil ama cinsel istek ve davranış çok daha akışkan gibi görünüyor. 


Bir diğer konu olan eşcinselliğin uyumsal (adaptive) olup olmadığı konusu evrimsel biyoloji ve psikoloji içerisinde çokça tartışıldı. Öyle ya üremeye yolaçmayan (homoerotik) bir cinsel davranış nasıl desenlenmiş olabilirdi? Evrimsel psikoloji içerisinde buna dair pek çok açıklama, model ve kuram geliştirildi. Ayrıca çok sayıda görgül araştırma da mevcut. Örneğin 


bazıları yukarıda bahsettiğim “cinselliğin akışkanlığı”nı bir açıklama çerçevesi olarak kullanıyor ve heteroseksüel ilişkilerin yanı sıra homoerotik bağlar da kurmanın sosyal ve 


psikolojik avantajlarına (ittifaklar kurma, insan psikolojisini daha iyi keşfetme vb.) değiniyor. 
Ayrıca unutmayalım ki heteroseksüel cinsel edimlerimizin tümü de üretken değil (örneğin öpüşme, tene dokunma/okşama, oral seks vb.) ama oldukça yaygın. Evrimsel psikologlar ve biyologlar cinsel bir davranışın adaptif//uyumsal olması için “üretken” olması gerekmediğini belirtiyorlar. Örneğin bonoboların çiftleşmelerinin yalnızca yüzde 1’inin üremeyle sonuçlandığı düşünülüyor. Kalan yüzde 99 ne işe yarıyor olabilir? İttifakları güçlendirme, güç hiyerarşisinde konumlanma, çatışma çözümleme gibi sosyal işlevler. Evrimsel başarı yalnızca çok yavru yapmakla hesaplanamaz; aynı zamanda mevcut yavruların yaşamasını güvence altına almakla da ilişkilidir. 


Ben burada onlarcası arasından erkek ve kadın eşcinselliğinin evrimsel açıdan adaptif/uyumsal yönlerini gösteren, görgül çalışmalarla da desteklenmiş 2 tanesinden bahsedeceğim. 


Önce kadın eşcinselliği ile başlayalım. Evrim tarihi boyunca üreme kadın genitalleri içerisinde gerçekleştiğinden, anne yatırımı (gebelik) zorunlu olmakla birlikte baba yatırımı garanti değildi. İnsan yavrusunun bakım süresi diğer primatlarla karşılaştırıldığında çok uzun olduğundan bakım yükü çok yüksekti. Bu probleme çözüm olarak kadınlar, yavru bakımına yardımcı olmak üzere, cinsel tatmin de içeren ikili bağlar kurmuş olabilirler. Cinsel aktivite ve orgazm, bu ikili bağların tesisini kolaylaştırmış olabilir. Kadın kadına seksin, kadın-erkek seksine göre daha yüksek orgazm sağladığına dair veriler var. Buna “yardımcı annelik hipotezi” (alloparenting hypothesis) adı veriliyor ve araştırmalar yardımcı anneliğe daha yatkın kadınların eşcinselliğe ilişkin daha pozitif tutumlara sahip olduğunu gösteriyor (4). 


Erkek eşcinselliğinin uyumsallığını ele alan akraba seçilimi modeline gelirsek. Bu model eşcinsel bir erkeğin, doğrudan yavru yapmamakla birlikte, yakın akraba bireylerinin yavrularının hayatta kalmasına yardımcı olmak suretiyle kendi genetik promosyonunu yapabileceğini savunuyor. Yakın akraba bireylerle genetik ortaklığı çok yüksek olduğundan yatırımları boşa gitmeyecektir. Kaynakların sınırlı olduğunu varsayan ve Hamilton'ın “dahili uyum başarısı” kuramından esinlenen bu model Samoalı erkekler arasında destekleyici bulgular aldı. Samoa'nın “Fa”fafine”leri adı verilen transgender bir erkek grubuyla çalışan araştırmacılar, bu kişilerin yakın akraba bireylere (özellikle kızkardeşlerinin çocuklarına) Samoa toplumundaki heteroseksüel erkeklerden daha yardımsever davrandıklarını buldular (5). Kızkardeşlerinin çocuklarına erkek kardeşlerininkilerden daha fazla yardımsever olmaları özellikle manidar, çünkü bu çocuklarla akrabalık olasılıkları daha yüksek (kızkardeşinin çocuğu yüzde 100 akrabasıdır ancak erkek kardeşinin çocuğu, eğer erkek kardeşi eşi tarafından sadakatsizliğe uğramadıysa akrabasıdır.) Samoa'nın bir özelliği Fa”fafinelerin yaygın bir toplumsal kabul görmeleri. Nitekim benzer sonuçlar Batı toplumlarında tekrarlanamıyor. Yani batı toplumlarındaki geyler akraba çocuklarına daha fazla yardım etmiyorlar. Ancak batı toplumlarının en liberal olanlarında bile homofobi ve toplumsal dışlama yaygın. Bu konulardaki en liberal toplumlarda bile (örn. Kanada) popülasyonun yarısından fazlası gey ilişkileri onaylamıyor. Geylerin çoğu ailelerinden uzak yerlerde, çoğunlukla da büyük şehirlerde, yalnız başlarına yaşamak zorunda kalıyor. 


Eşcinsellik doğada nadir görülmüyor ama doğada nadir görülen başka bir özelliğe sahibiz: Homofobi, yani türdaşlarının hemcinsleriyle cinsel ilişkileri hakkında derin bir hoşgörüsüzlük geliştirme eğilimi doğada görülmüyor. Bu doğaya aykırılık argümanının saçma olduğunu biliyorum ama illa da doğaya aykırı bir eğilim arıyorsanız eşcinsellik değil ama “homofobi” daha uygun bir adaydır diyebilirim. 
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Erdinç Ergenç 

Güney Afrikalı gey imam Muhsin Hendricks, LAMBDA tarafından düzenlenen bir konferansa katılmak için geldiği İstanbul'da Sabah'a özel yaptığı açıklamada, İslam'da eşcinselliğin yasak ve günah olmadığını söyledi. Hendricks, Kuran'da eşcinselliğin tanımlanmadığını ve cezasının da ölüm olmadığını savundu. 


Zinaya ceza eşcinsellikten ağır 

Gey imam, eşcinselliği bir eylem değil durum olarak tanımlayarak, “Hz. Muhammed hiç kimseyi eşcinsel olduğu için cezalandırmadı” dedi. Hz. Muhammed'in eline kına yakmış bir eşcinselin öldürülmesine izin vermediğini de söyleyen Hendricks, zinaya verilen cezanın eşcinsel eyleme verilenden çok daha ağır olduğunu da belirtti. Eşcinselliğe cezanın Hıristiyan Batı'dan sömürgecilik yoluyla İslama geçtiğini ileri süren gey imam, “İslam toplumları homofobik çünkü bu konuda fazla tartışma olmuyor” diye konuştu. Hendricks'in bir başka iddiası ise “lezbiyen ilişkide penetrasyon olmadığı için bir günah ya da cezadan bahsetmek mümkün değil.” 


Güney Afrika'da “The Inner Circle” adlı Müslüman eşcinsellere hizmet eden sivil kuruluşun direktörü gey imam Muhsin Hendricks”in İslam ve eşcinsellik konusundaki çarpıcı görüşleri şöyle: 


İslam'da eşcinsellik günah ve yasak değil mi? 

Hangi İslam'da diye sormamız lazım. Hangi İslam eşcinselliği reddediyor? İslamın birçok yüzü var. Peygamberden sonra 7. ve O'uncu yüzyılda İslam alimleri Kuran'ı ve İslamı anladıkları gibi oyorumlamakta özgürdü. O zamanlar İslamı anladığın şekilde yorumlayabiliyordun. Sünni İslam'da farklı düşünce okulları vardır. Bu da imamların her zaman birbiriyle anlaşamadığını kanıtlar. İslamın eşcinselliğe bakışı bugünün erkek egemen anlayışının yorumu. Ben kuranı değiştirmiyorum. Yaptığım şu, olguları alıp masa üstüne koyup bunlar yeni olgular gelin buna yeniden bakalım ve Kuran'ı yorumlayalım diyorum. 


Kuran der ki doğruları konuşmak için kanıtlarınızı üretin. Ben kanıtlarımı oluşturdum, eşcinselliğe karşı olanlar da kendi kanıtlarını oluşturmalı. Bugüne kadar herhangi bir kanıt oluşturmuş değiller. Tek yaptıkları eğer iki erkek birlikte olursa bunun kıyametin alameti olduğunu ve Tanrının tahtının sallanacağını söylemeleri. Bu doğru değil. islam'da bir şey söylemek için kanıtlara ihtiyacınız vardır. Benim yaptığım da bu. Kuran'ı değiştirmiyorum sadece kanıtlarımı ortaya koyuyorum. 


Soru şu: Kuran eşcinselliğe karşı mı? Hayır, kuran eşcinselliğe karşı değil. Aslında çeşitlilik, cinsel çeşitlilik de dahil, ırksal ve dilsel çeşitlilik Kuran'da hoş karşılanmıştır. Allah, herkesin durumu ve kendi giysisi ve inanışı içinde kabul eder. Kimsenin bunu yargılamaya hakkı yoktur. Sadece allah yargılayabilir. 


Bir başka ayette Allah sizi farklı renk ve dillerde yarattık der. Bu da başka bir çeşitlilik. Bir surede Allah size eşler yarattık der ve erkek ya da kadın diye ayrım yapmaz. Bu konuyla ilgili çeşitlilik hakkında çok sayıda sure de vardır. 


İslam eşcinselliği yasaklayıp cezalandırmıyor mu? 

Eğer Kuran'a bakarsanız eşcinsellikle ilgili hiçbir ceza olmadığını görürsünüz. Çünkü eşcinsellik sözünden Kuran'da bahsedilmez. Böylece bir ceza da söz konusu değildir Kuran”da. Ortodoks alimler, Nisa Suresi'ndeki iki ayeti (14-15) öne sürer. Bunların eşcinselliğe ceza ile ilgili olduğunu söylerler. Bana göre bu iddiayı kabul etsek bile ceza tanımlanmaz ve net değildir. Ölüm cezasından bahsedilmez. Orada kullanılan “zina” sözcüğünü ele alırsak bunun kimi kapsadığı belli değildir. İki erkek de olabilir, iki kadın da. 
Burada bahsedilenler dışında eşcinselliğe herhangi bir ceza yoktur. Bu ayetlerde zinaya ceza eşcinsel birliktelikten çok daha sert ve net tanımlanmıştır. 


Zinaya ceza verebilmek için dahi dört şahidin gözleriyle olayı görmesini isteyen Kuran'ın eşcinselliğe ceza verdiğini düşünmek mümkün değildir. Zinanın cezası kadını eve kapatmaktır. Kuran'da eşcinselliğe ise herhangi bir ceza yoktur. 


Eşcinsellik Kuran'da yok mu, neden? 
Eşcinselliğin tanımı 18'inci yüzyılda yapılmıştır. 


Sizin eşcinsellik tanımınız nedir peki? 

Eşcinsellik bir eylem değildir. Eşcinsellik bir durumdur. Aynı cinse ilgi duymak, ama bu ilgi biyolojik, psikolojik, fiziksel ve seksüel olabilir. Bu kişilere gey diyebiliriz. Eşcinsel eylemi heteroseksüel birisi de yapabilir. Mesela hapishanedeki bir erkek, bir başka erkekle birlikte olabilir. Kendini gey olarak tanımlamasa bile. Ne duygusal ne de psikolojik olarak o kişiye ilgi duymasa bile o kişiyle cinsel birlikteliği olabilir. Bu eşcinsel eylemdir. Sodom ve Gomora'da olan budur. Seksüel eğilim değil. 


İslam?da eşcinsel evlilikle ilgili bir şey var mı peki? 

İslam hukukunun kurallarından biri de aksi ispat edilmeden her şey serbesttir. Bu anlaşmak için önemlidir. Aksi ispat edilmeden yasak olmaz. Bu yüzden eşcinsel evliliğe ve birlikteliklere karşı olanların bunun Kuran'da yasak olduğunu ispat etmesi gerekir. Benim değil. İslam evliliğin sosyal bir sözleşme olduğunu söyler. Eğer sözleşme işlemezse sona erdirilebilir. Hıristiyanlık ve Musevilikte böyle değildir. Ancak Cennet'te sona erer. Bu sosyal 


sözleşme sadece erkek ile kadın arasında tanımlanmamıştır. Kuran'daki evlilik sözleşmesinde kullanılan terim cinsiyet terimidir, erkeklik ya da dişilik terimi değil. İslamın aradığı evlilikten sağlanacak sosyal fayda gey çiftlerden de aynı şekilde aynı şekilde sağlanabilir. 


Ortodoks İslamda evlilik üremek, çocuk yapmak içindir. Ama Kuran evliliğin çocuk yapmak için olduğunu söylemez. Kuran, “sizin için eşler yarattık, böylece onlarla yaşabilesiniz diye” der. Size aşk ve mahremiyet verdik der. Eş edinmek rahat etmek içindir. Üremek için değil. 
Çünkü evlilik dışında da çocuk sahibi olmak mümkündür. Evlenmek zorunda değilsiniz. İki erkeğin üreyemediği için evlenemeyeceğini söylemek anlamsızdır. 


İslam yol ayrımında diyorsunuz, neden? 

İslamın bir yol ayrımında olduğunun en tipik örneği Türkiye. İslamı bırakan çok sayıda kişi İslamın onları hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyor. İslamın onların kendi hayatlarına dair yanıtları olmadığını söylüyor. Çünkü elimizdeki şeriat bin yaşında. Üstelik bu şeriat artan sayıda insanın ihtiyaçları doğrultusunda hiç değişmedi. Bunun için İslam bir yol ayrımında diyorum. Bir şeyler olması gerekiyor ki İslam hala hayatta kalabilsin. Çünkü insanlar İslamı bırakıyor. Ortodoks alimlerin İslamın büyüdüğü iddialarına karşı öte yandan çok sayıda insan İslamı terk ediyor. İnanıyorum ki olması gereken içtihad. Yani düşünce özgürlüğü. 
Yüzyıllardır olmayan bir şey. İçtihat kapısı açılmalı. Müslümanların bugünün dünyasına ilişkin cevapları olmalı. 


Eskiden İslam eşcinselliğe daha hoşgörülüydü diyorsunuz. Ne değişti? Arada ne oldu? 
Muhammed zamanında Medine'de muhannetun adı verilen feminen erkekler yaşıyordu. 
Bunlar sanatla meşguldü. Bazıları kadın giysileri giyiyordu. Bazılarının elleri kınalıydı. 
Bazıları müzisyendi. Ama peygamberimiz cinsel eğilimleri nedeniyle kimseyi yargılamadı. 
Yargılananlar dinle alay edenler ve dini yanlış yönlendirenlerdi. Zina yapanlar ayrıydı. 
Eylemlerinden cezalandırılanlar oldu ama eşcinsel olduğu için kimse peygamberimiz tarafından cezalandırılmadı. Cezalandırılanlardan bazıları din karşıtıydı. 


Bir keresinde elinde kına olan bir eşcinseli peygamberimizin huzuruna çıkarıp öldürülmesini onaylayıp onaylamadığı sorulur. O da ben Tanrıya inanan ve dua eden kimsenin öldürülmesini emredemem der. Serbest bırakılır. 


Eğer 8-9'uncu yüzyıldan kalma şiirlere bakarsanız, hatta şiirlerinde Mevlana Celaleddin Rumi'nin Şems'e duyduğu aşka bakarsanız, Ömer Hayyam'ın erotik şiirlerine bakarsanız eşcinselliğe rastlarsınız. Muhammet'ten 200-250 yıl sonra yaşayan Ebu Nawaz'ın şiirlerinin el üstünde tutulduğunu görürsünüz. Onun gey olduğunu herkes biliyordu. Halife Harun Reşit'in korumasında yaşıyordu. Eşcinselliği, alkolikliğinden çok daha fazla hoş görülüyordu. 
Hatta Harun Reşit'in oğluyla da ilişkisi olduğu biliniyor. Harun Reşit'in oğlu erkeklerden hoşlanıyordu. O zaman herhangi bir ceza da yoktu. İçtihad vardı ve bu yüzden de İslamiyette farklı mezhepler bulunuyor. Üstelik hiçbiri de Sodom ve Gomora'dan bahsetmekle birlikte güçlü ifadelerle eşcinselliğe karşı çıkmıyordu. 


Ne zaman ki İslam Batı'ya doğru gitti, Hıristiyanlıkla karşılaştı. Hıristiyanlığın Sodom ve Gomora ile ilgili, eşcinsellikle ilgili hazır formülleri vardı. Eşcinsellik eylemlerinde bulunanları cezalandıran yasaları vardı. Sömürgeciler bu görüş ve yasaları İslam ülkelerine 


zorla kabul ettirdiler ve eşcinselliği yasakladılar. Çünkü sömürgecilik aynı zamanda Hıristiyanlıkla birlikte geldi. Ya da tam tersi. 


İslamın Hindistan'a girdiği zamana bakarsanız oradaki imparatorluğun hareminde erkek çocukları da vardı. Bunlar savaşlarda ele geçirilen Hıristiyan erkek çocuklarıydı. 


Kendinizi Tanrının mesajını taşıyan bir tür Mesih gibi görüyor musunuz? 

Havari ya da haberci hepsi toplumda kabul gören şeyler. Benim işim değil kendimi böyle tanımlamak. Ama benim Müslüman olarak görevim yanlış bir şey gördüğümde ve elimde kanıt olduğunda görevim buna karşı çıkıp doğruyu söylemektir. Yaptığım bu. İyi bir Müslümanın yapması gereken şey. Tanrıdan hiçbir haber almış değilim. 


İslam ülkelerinde homofobi ne kadar güçlü? 

Benim tecrübeme göre, İslam ülkelerinde eşcinsellikle toplum arasında bir tür aşk ve nefret ilişkisi var. Çünkü bir yanda eşcinsellik var ve çok sayıda erkek birbirleriyle birlikte oluyor, öte yandan aynı kişiler ortaya çıkıp gey hakları konusunda konuşunca sorun oluyor. Bunlar oluyor ama insanlar saklıyor. Bunun sebebi, cinselliğin İslam'da mahrem olması. 


İslam toplumları homofobik çünkü bu konuda fazla tartışma olmuyor. Mesela “Aşk için Cihad” filmini müslümanlar fazlaca seyretmedi. Uzak durdular filmden. Çünkü homofobikler ve korkuyorlar. Konuşmak bile istemiyorlar. 


Hıristiyanlık İslama göre eşcinselliğe daha mı hoşgörülü? 

Aslında hayır. Hıristiyanlık bunu daha aşağıda papazlık seviyesinde çözdüğü için öyle görünüyor. Bazı kiliseler eşcinselleri kabul etmiş durumda. Bazı mezhepleri gey olmayı ve aynı zamanda Hıristiyan olmayı kabul etti. Bazı kiliselerde liberal düşünceli insanlar var. 
Ama örneğin Katolik kiliselerde bundan söz etmek mümkün değil. Güney Afrika'daki derneğimizde Hıristiyanlar da var. onların da Müslümanlarla çok benzer kiliselerden atılma hikayeleri var. Çünkü hepsi patriklikle, ortodokslukla, ailesiyle ve Tanrının cezalandırıp cezalandırmayacağı korkusuyla yaşıyor. 


Eşcinseller kendilerini seküler olarak tanımlamayı tercih ediyor daha çok. Sizin görüşünüz ne? 

Eminim siz kendi ülkenizde bile kendini Müslüman olarak tanımlayan eşcinseller bulabilirsiniz. Aynı durum Güney Afrika'da da var. Bizim derneğin üyelerinin büyük kısmı İslamın gereklerini yerine getiriyor. Bizim derneğimize gelme sebepleri de nasıl hem Müslüman hem de gey olunabileceğine dair cevaplar almak. Filistin'de başörtülü gey kadınlar da var. Bu da onların tercihi. ABD'de Müslüman geylerin örgütlendiği El Fatiha adlı bir dernek var. 


Özellikle İran'daki geyler hayatlarını kurtarmak için ülkelerinden kaçıyor. Kaçanlar sorunlarını çözüyor mu? 

Oslo'dan yeni döndüm. Orada Washington'dan bir başka gey ile birlikte bir araştırma yaptık. 
Orada İran'dan, Irak'tan, Pakistan'dan Lübnan'dan Müslüman geyler var. Lübnan'dan gelen bir genç, Oslo'da aradığını bulamamıştı. Çünkü dininden ayrılmak zorunda kalmıştı, ailesinden ayrılmıştı, istemediği bir kadınla evlilikten kaçmıştı, ailesinin gey olduğu için işkencesinden kaçmıştı, ama buraya gelmişti ve inancı vardı. Artık ne ailesi, ne inancı ne de 


aradığı tanıdık insanlar bulamamıştı. Yabancı olduğu için ayrımcılıkla karşılanıyordu. Ölüm cezasından kaçanlar için hayat hiç de kolay değil. Çoğu çifte utanç duygusu taşıyor. Ama sonuçta iyi Batı, kötü Doğu'ya karşı gibi bir durum yok aslında. 


Kuran'da iki erkeğin ilişkisi hakkında bir ceza öngörülüyor peki ya iki kadının cinsel birlikteliği de aynı ceza kapsamına giriyor mu? 

Aslında hayır. Lezbiyen ilişkide penetrasyon olmadığı için bir günah ya da cezadan bahsetmek mümkün değil. Kuran'da bu konuda herhangi bir ayet yok. 


KKK 


Muhsin Hendricks kimdir? 

Güney Afrika'da ultra ortodoks Müslüman bir ailede ve toplumda büyüdüm. Hayatımızda her şeyi İslam belirliyordu. Annem Kuran öğretmeni, büyükbabam imam, babam ise toplumda ruhani liderdi. Yerken, içerken ve uyurken hep İslam vardı hayatımda. Çocukluğum ve gençliğim böyle bir aile ortamında geçti. 


“5 yaşında farkına vardım? 

Gey olduğumun farkına beş yaşında vardım. Bu kadar küçük yaşta cinsel kimliğinizin farkına varmak ve buna karşı olduğunu bildiğiniz bir toplumda farklı cinsel kimliğe sahip olmak insana bayağı bir sorun yaratıyor. Küçükken feminen bir çocuktum. Hep kızlarla oynardım. 
Büyüme sürecim epey sancılı geçti. 


“Kendimi dine verdim” 

12 yaşına geldiğimde sorunlarımı bastırmak için daha çok dua etmeye, oruç tutmaya başladım 
ve kendimi Kuran'a verdim. Böylece cinselliği unutmaya çalıştım. Medresede Kuran dersleri vermeye başladım. Bunu 21 yaşına kadar sürdürdüm. O yıl El Ezher'in Pakistan'da açtığı üniversiteden burs kazandım. Arapça ve İslam hukuku eğitimi almaya başladım. 


Pakistan'da kendimi yalnız hissediyordum ve aşkı aradım. “Belki de doğrusu bir kadınla birlikte olmam ve evlenmem? dedim. Kendi ülkemde bir kadın vardı bana aşık olan. Beni bekleyeceğini söylemişti. İlk yılın ardından ona telefon açtım ve “Bana hala aşık mısın?” diye sordum. “Evet? deyince “Benimle evlenir misin?’ diye sordum. 


Evlilikten 7 gün önce itiraf 

Damdan düşmüşe döndü. Ailemi arayıp evlenmek istediğimi söyledim. Kızı tanıyorlardı ve düğünü ayarladılar. Ama evlilikten tam yedi gün önce yapamayacağımı anladım. Beni gerçekten tanımayan bir kadınla evlenmemin mümkün olmayacağını anladım. Onu aradım ve buluştuk. “Benimle evlenmeden önce sana bir şey söyleyeceğim? dedim. “Ben geyim’. Bunu duyunca şok oldu, kafası karıştı ve sinirlendi. “Hemen yanıt vermek zorunda değilsin?” dedim. 
“Eğer evliliği iptal etmek istersen Pakistan'a dönebilirim? dedim. Aynı günün akşamı beni aradı ve beni sevdiğini söyledi. “Değişmen için sana yardım etmek istiyorum? dedi. Ama o zamanlar benim zihnim de karışıktı. Beni olduğum gibi kabul etmiyorlardı ve değişmeliyim diye düşünüyordum. 


Allahın garip espri anlayışı 
Sonuçta evlendik. Üç hafta sonra birlikte Pakistan'a gittik. Pakistan'da bir kadın merkezinde çalışmaya başladı. Her zaman söylediğim gibi Allahın garip bir espri anlayışı vardır. 


Evliliğimin ilk yılında en yakın erkek arkadaşıma aşık oldum. Her zaman istediğim bir erkekle gerçek aşkı bulmuştum. Aynı zamanda bir eşin sorumluluğu vardı üzerimde. 
Evlenmek hayatımı daha da karmaşıklaştırdı. Üstelik bu evlilikten ileride üç çocuğum oldu. 


Bu yüzden erkek arkadaşımla ilişkimi platonik şekilde devam ettirmek zorunda kaldım. 
Pakistan'dan ABD'ye taşınması gerekti. Onu geçirmek için havaalanına gittik. Ben kötü oldum ve ağlamak üzereydim. Eşim durumu fark etti ve lütfen ağlama aileler burada dedi. 
Ben dayanamadım ve ağladım. Eşim ağladığımı gördü ve bunu çok garipsedi ama bundan bir şeyler çıkardı. Eve döndüğümüzde eşim bana gelip “Ona aşık mısın? diye sordu, ben de “Sana yalan söylemeyeceğim? dedim. Bu evliliğimizin sonunun başlangıcıydı. O sırada bir çocuğumuz vardı. 


80 gün oruç tuttu 

O gidince biz de Güney Afrika'ya döndük. İkinci çocuğu da evliliğimizi yürütmek adına yaptık. Evimizde iki yıl daha devam ettik. İkinci yılın sonunda ben yapamayacağımı, iki hayatı aynı anda sürdüremeyeceğime karar verdim. Altı yıllık evliliğin sonunda ikimiz de bunun faydası olmayacağına ve ayrılmaya karar verdik. Sahip olduğumuz her şeyi ona bıraktım. 


Bir çiftliğe gittim ve bir ahırda üç ay geçirdim. 80 gün oruç tuttum ve bazı cevaplar aradım. 
Bu süreyi düşünmek ve zihnimi temizlemekle geçirdim. Hayatım nereye gidiyor dedim. Üç ayın sonunda annemin yanına taşındım. O sırada annem boşandığımı bilmiyordu. Sadece problemler yüzünden ayrıldığımız sanıyordu. Bir gün sabah bana boşandığımı öğrendiğini söyledi ve “Sen şey misin” diye sordu. Gey olduğumu söyleyemedi. Ben de “evet” deyince ağlamaya başladı ve kalp krizi geçirdi. 


Ertesi sabah annem odama geldi ve “Gey olmanı kabul edemem” dedi. “Bunun İslam'da yanlış olduğunu biliyorsun? dedi. Seni düzeltecek bir şeyler bulmalıyız, dedi. Ben de ona ‘20 yıldan fazladır kendimi düzeltmeye çalışıyorum? dedim. Bana “Neden sana bir sorun olmadığını göstermem için bir şans vermiyorsun” dedim. Bana “Nasıl gösterebilirsin ki Kuran öyle demiyor? dedi. Ben de zaman istedim. Arkadaşlarımı annemle tanıştırdım ve normal olduklarını göstermeye çalıştım. Ne zaman televizyonda eşcinsellikle ilgili bir program olsa annemle izledim. Kütüphaneden makaleler getirdim. 


Kısa süre sonra gazetelerde çıktım ve bu yüzden işimi kaybettim. Aslında beni attılar demek gerekiyor. Okulda gey istemediklerini söylediler. O sırada okulda öğretmenlik ve part time imamlık yapıyordum. Benim ders verdiğim İslami okul çok liberaldi. Kadınların Cuma namazı kılmasına ve namaz kıldırmasına izin veriyordu. Ama ailelerin çocuklarını okuldan almasından çekindiler. Benden gayet medeni şekilde okulu bırakmamı istediler. Ben de ancak okuldaki öğretmenlerle eşcinsellikle ilgili bir workshop yapmama izin verilirse bırakacağımı söyledim. Böylece camide İslam ve eşcinsellik konusunda bir workshop yaptım. 
Öğretmenlerin yarısı katıldı buna. 


O sırada partnerimi tanıdım. Johannesburg'da yaşıyordu. Neden gelip benimle kalmıyorsun dedi. Ben de altı yıl kalacağım Johannesburg'a böylece taşındım. İlk yılın sonunda annemi çağırdım ve 10 gün bizimle kaldı. Hiç soru sormadı ve sorgulamadı. Döneceği gün, “Sizin 


ilişkinizin öteki evliliklerden hiçbir farkı yok? dedi. “İkiniz tıpkı diğer karı kocalar gibi kavga ediyorsunuz? dedi. Bunu annemin beni kabul etmesi olarak gördüm. 


Filistinli lezbiyen aktivist 
İsrail'e karşı hamas'ı tutarım 


Filistinli lezbiyen aktivist Rauda Morcos, İsrail polisi ile Hamas arasında kalması halinde, İslamcıların tarafını tutacağını söyledi. Gilistinli lezbiyenlerin haklarını savunan ASWAT adlı örgütün koordinatörü Morcos, LAMBDA İstanbul LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel) Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Onur Haftası kapsamında düzenlenen eşcinsellik ve İslam konulu toplantıya katıldı. Batı Şeria'da İsrail bölgesinde yaşayan Filistinli Morcos, kendisini seküler olarak tanımlarken, laik gruplarla işbirliği yaptıklarını ve hem Filistinli İslamcılardan, hem de İsrail tarafından baskı gördüklerini söyledi. 


İki taraftan da baskı var 

Lezbiyenliğin kendi ailesi ve İslam toplumunda kabul edilmediğini anlatan Morcos, baskı gördüğünü ve dışlandığını ifade etti. Seküler bir Filistin hayal ettiklerini kaydeden lezbiyen aktivist, İsrail'in sağladığı özgürlüğün ise sahte olduğunu ve Filistinli oldukları için casus olarak kullanılmaya çalışıldıklarını söyledi. İslama eşcinsellikle ilgili yasak ve cezaların sömürgeciler tarafından getirildiğini de savunan Morcos, “Eğer İsrail polisi bir toplantıda bize müdahale eden İslamcılara saldırırsa, tereddüt etmeden Müslümanların tarafını tutarım” diye konuştu.Kaynak: Sabah gazetesi 


EŞCİNSELLİĞİ ANLAMAK VE ÇÖZÜM YOLLARI ARAMAK 
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Eşcinsellik realitesi insanlık tarihinin en eski vakıalarından biridir. İnsanın olduğu her ortamda ortaya çıkabilecek olan bu eğilimin doğal düzenle uyumlu olup olmamakla alaksı vardır. Doğal düzenin ahenginde ikili bir yapı bulunmaktadır. Bu açıdan çiftli dengeler halinde işleyen ekolojik yapıda karşıcinslerin etkileşimi doğal iken eşcinslerin cinsel birlikteliği eğilimi doğaldışı-özürlü bir durumdur. 


Eşcinsellik realitesi bir hastalık- doğal düzeninin işlerliğindeki bir sancı olarak değerlendirilmelidir. Annelerinden işitme engelli doğan ya da otistik yaşayan insanları veyahut Nükleer bir felaket sonucu bedensel/zihinsel olarak sakat kalan insanları nasıl baştan mahkum edemezsek eşcinselliği de baştan mahkum edemeyiz. Ancak bu mahkum 


edememezlik durumu onu normal, doğal ve sağlıklı kabul etmemi gerekir sonucunu da doğurmamalıdır. Sorunu sorun olarak görmek ve çözüm yolları aramak başka bir şey, sorunu sorun değil olması gereken olarak görmek ve çözümü terk etmek başka bir şeydir. 


Narsisistik kişiliğin ana teması büyüklük duyguları, başkalarını anlayamama ve başkalarının değerlendirmelerine aşırı duyarlılıktır. Narsistik örgütlenmenin cinsellikle bağlantısı doğrudan eşcinsellikle ilgilidir. Freud narsizm ile eşcinsellik arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu düşünmüştü. Narsist kendisine yaptığı libidinal yatırımı, kendisine benzettiğine yani hemcinsine yöneltebilir, bunun sonucunda ortaya eşcinsel bir ilgi çıkabilir. Psikoloji kuramcılarından Kernberg (1995) bu duruma “eşcinsel ikiz” adını verir. Freud'un narsistik aşk ile ilgili söylediklerinde bu “kendisi gibi olma” tek boyut değildir. 


Narsistik yatırım, kişinin olmak istediği gibi olana, bir zamanlar olduğu gibi olana, vs. 
yönelebilir. Bu bakış açısını da ihmal etmeyen Kemberg sadece “eşcinsel ikiz”den değil, “heteroseksüel ikiz”den de söz eder. Narsistik karakterin kendi bünyesine katmak istediği özelliklere sahip olan bir karşı cins te narsistik yatırımın nesnesi olabilir. “Eşcinsel ikiz” ile “hetreroseksüel ikiz” arasında her zaman toprak altı bir bağlantı mevcuttur. İşte bu mevcudiyet eşcinselliğin aslında psikolojik bir sorun olduğunu da göstermektedir. Ancak unutulmaması gereken nokta sorunu yoksaymak ya da yangına körükle gitmek değil, en az zararla en uygun çözüm yollarını aramak gerektiğidir. 


Eşcinsellik probleminin iki ayağı bulunmaktadır. Doğuştan engelli olarak eşcinsel olarak doğan insanlar hormonal yapıları dolayısıyla cinsel kimlik bunalımı yaşamaktalar. Bu kimlik bunalımını psikolojik tedavi yöntemleriyle ve İnanç metodlarıyla aşabilme yolları aranmalıdır. 


Judeo-Hristiyan kültürünün anlamaya yönelik değil yargılamaya ve yok etmeye yönelik aşırı tutumu dolayısıyla bu soruna yönelik bir katkısı olamaz. Engizisyon sabıkası dolayısıyla kirlenmiş bir kurum olan kilisenin eşcinsellik sorununu bırakın anlaması onu kösteklemesi ve dogmatik yasakçılığı dolayısıyla tersinden de olsa Eşcinselliği beslemesi hristiyan kültürünün de sorgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Kilise'nin bu tutumu kendi içinde çalkantılara yol açmış, dinadamları ve rahibeler arasında eşcinsellik yaygınlaşmış, çocuklara taciz skandalları ise artık sıradan hale gelmiştir. 


Batı Kültürünün fikirsel aşırılıkları ve kilisenin terbiye edici değil bizzat diktatoryal tavrı karşı tepki olarak eşcinsellik vakıasını bir sorun olarak görmekten uzaklaştırıp bir özgürlük mücadelesi haline getirmiş, çözülmesi gereken bir engellilik kurtarılması gereken bir hakmışcasına savunulur hale gelmiştir. Doğu kültürlerinde eşcinselliğin kimi zaman idealize edilmesi ve doğal-dışı bir eğilimin meşrulaştırılması eşcinsellik probleminin çözülmemesinde etkili olan başka bir problemdir. Özellikle Budizm ve Sufizmin bazı söylemlerinde bunu gözlemlemek mümkündür. Buna karşılık hadis rivayetleriyle şekillenmiş bazı hukuki metinlerde eşcinsellik sorununu çözmek yerine katı şiddet politikalarının uygulandığını ve bu şiddetin sufizm çatısı altında eşcinselliği tepkisel olarak beslediğini görmekteyiz. 


İslam'ın meşrü referansı olan Kur'ân'a bakıldığında insanın cinsel kimliğinin bir “tercih” değil bir “doğallık” olduğuna ve bu doğallığın fıtri olan olduğuna dikkat çekilir. Kur'ân insanların kimliklerini tercih edemeyecekleri faktörlerle tanımlamalarını kabul etmez. 


Örneğin türklük, ermenilik ya da kürtlük bu bağlamda bir kimlik tanımlaması olamaz. Çünkü tercihen ulaşılmış bir düşünsel aşama değildir. Tıpkı bunun gibi Kur'an'a göre cinsellik te doğal bir belirlenim olduğundan erkek-egemen ya da feminist kimlik tanımlamaları gerçekdişıdır, kurgusaldır ve meşru değildir. 


İnsanın ancak kendi emeğinin karşılığıyla kendini tanımlaması tutarlıdır. Kur'an bunu “Tagva” kavramıyla açıklar. Dolayısıyla etnik ve cinsel kimlikler insanı tanımlayan üst- kimlikler olmaktan uzaktır. İnsanı insan yapan kimlik onun ahlaki konumlanışıdır. Ahlaki konumlanış tümüyle doğal düzenle olan uyumuyla doğru orantılıdır. Kur'an cinselliğin doğallığını karşıcinslerin birbirleriyle uyumu olarak belirler. Kadın ve Erkek birbirini tamamlar ve biribirini anlamlandırır. Bu bütünselliğin bozulması ise bunalım ve kimlik çatışmasına yol açar. 


Eşcinsellikler arasında ayrım yapabilmek: Hunsa, Militan Eşcinseller ve şifa arayanlar 


Bundan dolayı Lut peygamberin mesajı ve Sodom-Gomarra örneğinde olduğu gibi irade kullanılarak teşvik edilen eşcinsellik engellenmelidir. Toplumsal ve Ekolojik düzeni iradeli biçimde temelden sarsan eşcinsel militarizmine karşı geliştirilecek önlemlerle bireysel kimlik bunalımlarına geliştirilecek çözüm yolları farklıdır. Kur'an nasslarından bu konu hakkında eşcinseller için özel rehabilitasyon merkezleri önerisi içtihadi olarak çıkarılabilir. Kimlik bunalımından kurtuluncaya kadar eşcinseller için özel mekanlar oluşturulabilir. 


İslam hukukunda doğuştan çiftcinsellik ile doğan insanlara ise “Hunsâ” adı verilmekte bu insanların insani hakları koruma altına alınmaktadır. Ayrıca hormonal bozukluklardan kaynaklanana eşcinsel eğilimler diğer sağlık problemleri gibi değerlendirilmektedir. Soruna savaş açılmamakta çözüm yolları aranarak rehabilite imkanları aranmaktadır. 


Militan Eşcinsel Hareket ve Hastaliklarına Şifa Arayan Eşcinseller Arasindaki Fark 


Homoseksüelliği bir kimlik olarak benimsemiş "gay" ile homoseksüel eğilimlerinden kurtulmak isteyen "gay olmayan homoseksüel" arasında büyük bir fark vardır. Hunsa olmayan Eşcinsellik doğuştan gelmez. Baba yoksunluğu başta olmak üzere aile dinamiklerinin kişi üzerindeki etkisi sonucu gelişir. 


Homoseksüeller ilk gençlik yıllarında yaşadıkları "erkeklerden savunmacı kopma" nedeniyle hemcinslerini ya gerçekçi olmayan bir şekilde yüceltir veyahut aşağılarlar. Kinaye ve iğneleyici konuşma tarzı, homoseksüel erkeğin tipik özelliklerindendir. 


Homoseksüellikle pornografi arasında yakın bir ilişki vardır. Birçok yetişkin erkek, zedelenmiş erkeklik ve güç arayışı ile pornografiye ve homoseksüelliğe yönelir. "Homoseksüel eğilimlerinin üstesinden gelmeye çalışan erkekler" dünyada hızla yayılan "Gay Hakları Hareketi" tarafından görmezden gelinmektedir. Hiç de azımsanmayacak sayıdaki "tedavi olmak isteyen homoseksüel eğilimliler", destek alma veya terapi görme imkânlarından mahrum bırakılmaktadırlar. 


Konuyla ilgili kapsamlı bir araştırma geçenlerde “Homosexueller için Onarım Terapisi” başlığıyla Türkçe'ye kazandırıldı. Kitabın yazarı Dr. Joseph Nicolosi, ABD'deki NARTH (National Association for Reasearch and Therapy) Eşcinsellik Üzerine Araştırma ve Tedavi Birliğinin başkanı. Merkezi Üsküdar'daki Türkiye Benötesi Psikoloji Derneği ile işbirliği içerisinde olan Dr. Nicolosi, onarım terapisi gören yüzlerce erkekle 25 yılı aşkındır sürdürdüğü seansların ışığında bu kitabı kaleme almış. 


Eşcinsellik bir İnsan Hakkı mıdır? 


Hiçbir doğal-dışı realitenin irademizle teşvik edilmesi ve beslenmesi insani hak içine giremez. Aksine bu insanın doğasına ve toplumsal düzene yapılmış bir saldırıdır. 
Mutasyon ürünü ortaya çıkartılan virüslerin beslenmesi nasıl bir hak değilse eşcinselliğin de meşrü görülmesi ve teşvik edilmesi bir hak değildir. Hak olmayan ama bir gerçeklik olan eşcinselliğin doğal uyuma zarar veremeyecek yöntemlerle en aza indirilmesi ve eşcinsellerin kimlik bunalımlarından kurtarılmaları ise insani bir sorumluluktur. Uyuşturucu bağımlılığı gerçeğini bir “insan hakkı” olarak görmediğimiz 


ama göz ardı da edemediğimiz gibi, tüm bağımlıları gaz odalarına tıkmadığımız gibi eşcinsellik sorununa da dengeli bir tavır geliştirmeliyiz. Faşizm ve Siyonizm gibi toplumsal düzenleri tehdit eden doğal-dışı eğilimler gibi homosexuellik, lezbiyenlik, transsexuellik gibi kimlik bunalımları da insan haklarına yönelik tehditler/çatışmalar/bunalımlar sınıfında değerlendirilmeli, bu gibi sorunlara yönelik sorun oldukları bilinciyle metodlar geliştirilmelidir. İnsanlığın karşısında bulunduğu sorunların temel kaynağında, emperyalizmin sömürüsünün sadece ekonomik ve siyasal değil varoluşsal boyutlarının da olduğu vurgulanmalıdır. 


Sömürü yabancılaşma sorununu beslemekte yabancılaşma insanı insan olarak tanımlayan alt argümanlarda tahribatlara yol açmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Narsist hastalıklar modern çarpık insan anlayışının idealize edilmesiyle artmıştır. 
Eşcinselliğin hormonal bir bozukluk olmasının yanı sıra modern insan nezdinde bu denli idealize edilmeye çalışılmasına bencil-hırslı insan tipinin önplana çıkartılamnın da payı vardır. Hormonal hastalıkların psikolojik sapmalar dolayısıyla teşviki doğal-dışı bir sorun olan eşcinselliği canlı tutmaktadır. 


Dengesizliklerin hüküm sürdüğü toplumlarda eşcinselliğe çözüm üretmek yerine onu da daha da tepkiselleştirerek palazlandıran şiddet eğilimlerinden de kaçınmak gerekmektedir. 
Eşcinsellere yapılan insanlık dışı muamelelere karşı da mücadele edilmelidir. Ancak dengenin gerçekten çok zor kurulabileceği anlaşılan bu hassas konuda ilkeli davranmanın gerekliliği her zaman vurgulanmalıdır. 


Ekolojik sisteme ayak uydurduğumuz ve Ahlaki erdemleri ön plana çıkarttığımız sürece hastalıklara da şifa aramaya devam etmiş olacağız. Ama hastalığa hastalık dediğimiz sürece... 


ESKİ ARAP TOPLUMUNDA EŞCİNSELLİK VE İSLAM 


Colin Spencer*- Çeviren: Selçuk/Ankara- www.geocities.com/kaosgl/1998/Sayi4748/47810.html 


Erkek merkezli, çok eşli ve kadınların aşağılandığı Arap toplumu, İslam dininden sonra da özünde aynı kaldı. Arap toplumu İslam?ı coşkuyla kabul ettikten sonra insanların davranışları ahlaki kesinlemelerle kuşatıldı; gerçekte pek fazla değişim olmasa da seks hakkında yazılanlar ve söylenenler değişti. 


Muhammet M.S. 570'de Mekke'de doğdu ve 632'de yine orada öldü. Kuran'da Allah'ın insanı topraktan yarattığı yazılıdır, fakat bunun yanında yine Kuran'da insanın döl damlalarından ve kan pıhtısından yaratıldığı da yazılıdır. İbranilerin Yahova”sının aksine, Allah cinsel bir varlıktır ve İslam sekse büyük değer verir. Üstelik ilk Hıristiyanların çileciliğinin tersine Muhammet bekarlığa karşıydı ve evliliğin tüm erkeklerin yükümlülüğü olduğunu ve Tanrı'nın en önemli emri olduğunu öğütlemişti. Tek eşle yaşayamayan erkekler için çok eşlilik makbuldü. Ancak bir erkek kaç karısı olursa olsun hepsine nezaketle muamele etmeliydi. (Nezaketin nasıl tanımlandığı ise bir başka sorundu.) 


Muhammet kadınları etkileyen bazı eski Arap geleneklerinde bir takım cüzi iyileştirmeler yaptı. Kadınlar baba ocağından çeyiz götürme haklarını muhafaza ettiler. Anal ilişki ve oral genital temas için kadınların rızası şarttı. (Ancak kızlar oniki ya da onüç yaşındayken evlendiriliyordu.) Zina ile suçlanan kadının cezası ölümse de, suçlamayı kanıtlamak için dört tanık göstermek gerekiyordu. Kadınlar her zaman erkekler için zararlı olabilecek fazlasıyla 


erotik varlıklar olarak görülüyordu. Gerek erkekte gerek kadında çıplaklık müstehcendi, 

ancak bir kadının vücudunun herhangi bir bölümü kocası dışında birisi 

tarafından görülmemeliydi. Bu yüzden kadınlar dışarıda tümüyle örtülü halde gezerlerdi. 
Erkek konuklar eve geldiğinde tüm kadınlar köşeye çekilip, bir perdenin ardında durmak zorundaydılar. 


Muhammet'in ölümünden sonra, Arap İmparatorluğu genişledikçe İslam alimleri hadis'lerden hareketle ayrıntılı bir davranış sistemi geliştirdiler. Bu sistemde 600.000 civarında madde vardı ve bunlar doğal olarak sık sık birbirleriyle çelişiyorlardı. Hadis, İslam'da Talmud'un Yahudi toplumunda tuttuğu yeri tutar. Ancak sanılabileceği gibi eşcinselliğin İslam toplumunda sahip olduğu yeri anlamakta pek yardımcı olmaz. Yasaların söylediklerinin aksine toplum kendi bildiğini okumayı sürdürmüştür. Bu tutarsızlık tek tek kişilerin yazılarında da görülebilir. Örneğin 1111 yılında ölen gizemli teolog Gazali aşık olduğu oğlanlara şiirler yazmış, ancak aynı zamanda eşcinselliği şiddetle kınamıştır. Tarihçi ve sosyolog İbni Haldun bir hayli homoerotik şiirler yazmış, ancak eşcinsel edimlere bulaşanların taşlanması gerektiğini söylemiştir. 


Hadis evlilik dışı her tür heteroseksüel ilişkiyi günah olarak gördü (eşcinsellik zina ile eşit düzeyde bir günah olarak görülüyordu), ancak hadis hem çokeşliliği hem de cariye edinmeye izin verdiğinden bir erkek evlilik hayatı içinde çeşit bolluğunu yaşayabilirdi. Ancak etrafta bu bolluğa yetecek sayıda kadın var mıydı? 


Arap dili çok zengin bir eşcinsel sözcük dağarcığına sahiptir, bunun içinde erkek fahişeleri anlatmak için kullanılan onlarca sözcük vardır. Cinslerin katı çizgilerle ayrılmaları kesin bir kural olduğundan, erkekler sosyal yaşamlarını diğer erkeklerle birlikte geçiriyorlardı. 
Eşcinsellik bu durumda olanaklı tek cinsel ifade yolu olmuştur. 


Ka'i Ka'us ibn İskender'in 1082 yılında en büyük oğluna bıraktığı “Prensler İçin Ayna” adlı hayat kılavuzunda şunlar yazar: “kadın ya da genç erkek olsun, eğilimlerini bir cinsle sınırlama....her ikisinden de zevk al.” Oğluna bir diğer tavsiyesi ise vaktini yazın erkeklerle kışın ise kadınlarla geçirmesiydi. Bu kılavuz ince düşünülmüş ve uygar bir metindir ve belki de başka hiçbir şey erkek biseksüelliğinin ne kadar sıradan ve makul görüldüğünü bize böylesine güçlü ve yalın bir dille anlatamaz. Pek çok yazar biseksüelliklerini asla saklamadılar: Onüçüncü yüzyıl Kahire?'sinden bir şair Beha Ed-din Zoheir'in metresi dışarı çıkan şairin arkasından “yine ay ve yıldızlar kadar güzel, genç ve istekli bir oğlan bulmaya gitti” diye yakınıyordu. 


Arap tıbbı Batı'da çok takdir edilmiş ve pek çok Avrupalı düşünür ve hekimi etkilemiştir. 
Ancak Hıristiyan tıbbı sonradan Müslüman olan bir Yahudi Samau'al ibn Yahya (ölümü 1180)'nın yaptığı gözlemi pek beğenmiş olamaz. Yahya seçkin erkeklerin hekimlerinin onlara kadınlarla ilişkinin damla hastalığı, basur ve erken yaşlılığa sebep olduğunu söylemeleri üzerine genç erkeklere yöneldiklerini yazıyordu. İslam edebiyatı olgun ve zengin bir erkekle onun buyruğundaki genç bir erkek arasındaki cinsel birlikteliklerin çok yaygın olduğunu ve asla gizlenmediğini ortaya serer. 


Bir Dominiken keşişi olan William of Adam Müslümanların şehvete düşkünlüklerinden dehşete kapılmıştı. William of Adam şöyle yazıyor: "Müslüman dininde hiçbir cinsel edim yasaklanmadığı gibi, bunlara bir de izin veriliyor ve övülüyor." Dominiken keşişi Hıristiyan oğlanlarının Mısır'da köle olarak satıldıklarını ve fahişe olduklarından yakınıyordu. Mısır ve İspanya'da yaşayan Yahudiler de oğlancılığa yönelmişlerdi. William şöyle anlatıyor: "İnsan 


haysiyetini unutan bu Sarasenler, (Müslümanlar, ç.n.) o kadar ileriye gidiyorlarki burada erkekler birbirleriyle, erkek ve kadınlar bizim toprağımızda nasıl beraber yaşıyorlarsa öyle yaşıyorlar." Yine, ilişkide pasif rolü üstlenen olgun erkek hor görülüyor ve bunu açıklama ihtiyacı hissediliyordu-- belki de çok fazla haşhaş tüketimi? Ya da Aristo'nun bir takipçisinin yazmış olabileceği bazı genetik nedenler. 


Kadın gibi giyinmiş ve makyajlı oğlanlar Afganistan'da ondokuzuncu yüzyıla kadar zengin erkeklerin haremlerinin bir parçasıydılar. Sir Richard Burton şöyle yazıyor: "Afganlar büyük ölçüde ticari gezginlerdir. Her bir kervanda neredeyse tümüyle kadın giysileri giymiş oğlanlar ve gençler vardır. Gözleri sürmeli, yanaklarına allık sürülmüş, uzun bukleli, kınalı parmakları, görkem içinde develerini süren bu oğlanlara gezgin karılar denir, kocaları yanlarında sabırla uzun yolculuğa katlanırlar. 


İslam'ın kadınlara verdiği önem yine İskender'in Prenslerin Aynasında özetlenmektedir. 
İskender kız çocukları için şöyle yazar: 


"Ona okuma yazma öğretme, bu büyük bir felakettir. Büyür büyümez onu evlendirmek için elinden geleni yap; bir kız için en iyisi hiç varolmamış olmaktır, ancak bir kere doğduysa ya evlendirilmeli ya da toprağa gömülmelidir." 


Haremlerin varlığı kadınlar arasındaki ilişkileri neredeyse erkek eşcinselliği kadar yaygın hale getirmişti. Lezbiyenlik İslam dünyasındaki erotik yazı ve resimlerde önemli bir yer tutar, ancak yine de hemen hemen tabu sayılan bir konu olmayı sürdürmüştür. Lezbiyenlerin aynı zamanda cadı oldukları fikri Binbir Gece Masalları'nda yansıtılmıştır. Erkekler en büyük zevklerinde aslında tümüyle lüzumsuz olabileceklerini düşünmekten hoşlanmadıkları için haremlerdeki lezbiyen aşkın göstergeleri gözardı edilmiş olabilir. Bariz biçimde Batı yüzyıllar boyunca haremi şehveni lezbiyen tutkunun bir merkezi olarak gördü. Bir onaltıncı yüzyıl yazarı olan Pierre de Bourdeille, comte de Chasteau-Villain'e ait bir tabloyu tasvir ederken Batı'nın bu düşüncesini ortaya serer: "çok sayıda çıplak, balık etli kadın hamamda birbirlerine dokunuyor, birbirlerini hissediyor, okşuyor ve sıvazlıyorlar. Ardından birbirlerine dolanıyor, birbirlerini seviyorlar ve tüm saklı güzelliklerini öylesine tahrik edici, zarif ve büyük ustalıkla gösteriyorlar ki." Bu tür sahneler elbette ki saçmalıktır. Gerçekte gizli aşıklar fazlasıyla ihtiyatlı davranmak zorundaydılar çünkü haremler siyasi entrika kaynıyordu. Kadınlar birbirlerinin arkasından her biri kendi oğlunun gelecekte sultan olması için dolap çeviriyorlardı. 


Ahmed ibn Yusuf al Tayfashi (ölüm 1253) Nuzhat-al-Albab'da (Kalplerin Zevki) sefahat konusunda müstehcen bir gözlemler koleksiyonunu, şiirleri ve öyküleri biraraya getirdi. Al Tayfashi eşcinseller ve oğlancılar hakkındaki öykülerle özellikle ilgiliydi. Kitabının altıncı bölümünde eşcinsellerin ve erkek fahişelerin ayırıcı niteliklerini betimler. Onların kitaplar ve şarapla dolu, içinde kumruların ve şakıyan kuşların olduğu nefis evlerinden bahseder. Al Tayfashi eşcinselin birine gözlerini dikip uzun uzun 


bakmalarından tanınabileceklerini iddia eder. Bu uzun sabit bakışların ardından çoğu zaman göz kırpma gelir. Tipik eşcinselin ince kıllı bacakları vardır ve yürürken elleri ve bacakları salınır. Öykülerin çoğu daha sakalı çıkmamış oğlanların peşinden koşan olgun erkeklerle ilgilidir. Ancak Al Tayfashi kendileri gibi olgun erkekleri arayan erkeklerden de bahseder ve bu insanların soyulma ya da öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya olmalarından ötürü ömürlerinin kısa olduğuna hükmeder. Bazı öyküler hemcins insanların birbirlerini baştan çıkarmalarında övgüyle sözeder. Bunlardan birçoğu oğlanlara ve 


şaraba düşkün bir şair olan Abu Nuwas hakkındadır. Abu Nuwas'la dalga geçilse de suçlanmamıştır. Diğer öyküler paedophile'yi aşağılık bir insan olarak tanıtır ve biseksüeller "hem incir hem de nar yemeyi seven", kötü şöhretli adamlar olarak anlatılabilecek insanlar diye betimlenir. Güzel bir oğlanın şehvet düşkünü erkeklerin hamlelerinden uzak tutulması gerektiği teması tüm kitap boyunca karşımıza çıkar. 


Al Tayfashi'nin kitabındaki öyküler, sonuç olarak eşcinselliğin büyük ölçüde onaylandığının ya da eşcinselliğe kayıtsız kalındığının veya eşcinsellikten iğrenildiğinin "ispatı" olarak kullanılabilir. 


*Homosexuality: A History, Fourth Estate, London, 1995 
EŞCİNSELLİK VE KUTSALA SIĞINMA 
Ahmet Kurucan- 25.09.2003-zaman 


Yedi yıl kadar önceydi. Evde birlikte kaldığı arkadaşına âşık olduğu itirafını yapan genç bir erkek vardı ahizenin karşı ucunda. Donmuş kalmıştım bu itirafı duyduğumda. Eşcinsellik gerçeği ile ilk defa karşı karşıya kalmıştım. Teorik planda okumalar, magazin basından edinilen bilgilerden çok daha öte bir gerçek vardı karşımda. Çünkü genç benden yardım talep ediyor, adeta yalvarıyordu. 


Randevulaştık gençle. İlk sorum “Neden ben?” oldu. Dinden medet umduğunu söyledi. 
Benim bu çerçevede yardımcı olabileceğim düşüncesine sahip olduğunu belirtti. İlerleyen safhalarda yetişme dönemindeki baba-oğul ilişkisinden dem vurdu. Bana resmettiği, oğluna karşı ilgisiz bir baba imajıydı. 


Boston'da eşcinsel bir papazın başpiskopos olmasından sonra sürekli gündeme gelen eşcinsellikle alakalı okuduğum bir haber yedi yıl önce yaşadığım bu olayı hatırlattı bana. 
Çünkü söz konusu haber ABD'de son yıllarda artan eşcinsel sayısının nedenlerini irdeliyor ve bu çerçevede babanın çocuğuna özellikle 0-5 yaş arasında fazla zaman ayırmamasını baş faktör olarak ele alıyor. Bu süreçte çocuk daha çok anne ve annesinin çevresi ile birlikte olunca cinsiyet eğilimleri bu alanda şekilleniyor söz konusu habere göre. Aynı şey kız çocukları adına da geçerli. Sadece aktörler değişiyor, anne yerine baba devreye giriyor. 


Aslında sadece ABD'nin değil az veya çok oranda bütün ülkelerin hatta tüm insanlığın sorunu bu. Dünden başlayan bugünle devam eden ve yarına da intikal edecek büyük ve külli bir sorun. Kur'an'ın Hz. Lut kavminden hareketle ebedi sayfalarında yer verdiği, Sodom ve Gomore ile farklı bir mahiyet kazanan insanlık problemi. 


Ama demokrasinin beşiğinde eşcinsellerle ilgili problemlerin siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları farklı. Önce rakamlara bakalım; 285 milyonluk nüfusa sahip ABD’de 2000 yılı istatistiklerine göre % 3 ila % 11 arasında değişen eşcinsel var. Bunların büyük bir çoğunluğu gay veya lezbiyen olarak partneri ile yaşıyor. “o 13'ü önceki evliliklerinden çocuk sahibi. Söz konusu çocukların adedi ise 140 bin civarında. İşin garibi, bu rakamlar her gün büyüme trendi içinde. 


Siyasi çerçevede, eşcinseller Belçika ve Hollanda'da olduğu gibi yasal evlilik yapabilmek için yasa çıkartılmasını istiyorlar. Çünkü ABD'de eşcinsellerin yasal evliliği yasak. Sadece Vermont eyaletinde sivil birlik kurmalarına izin veriliyor. Buna rağmen din-devlet ayrılığının 


anayasanın temellerinden biri olduğunu, yürürlükte olan siyasi rejimin adının teokrasi değil, demokrasi olduğunu ısrarla vurgulayan eşcinseller ülke çapındaki örgütlenmelerine hızla devam ediyorlar. Massachusetts eyaletinde de yakın bir tarihte evlilik izni verilebileceği konuşuluyor. 


Ekonomik açıdan başta gayri meşru ilişkiler yoluyla bulaşan hastalıklardan işgücü kaybına kadar ABD ekonomisine getirdiği yük oldukça ağır eşcinselliğin. Hele emotional damage (hissi arızalar/zararlar) adını verdikleri ve tamamıyla insanın ruhi yapısıyla ilgili rahatsızlıkların maddi boyuttan öte kültürel hayata yaptığı olumsuz katkı ayrıca ele alınması gerekli olan bir boyut. 


Sorunun büyüklüğü ya da büyümeye yüz tutmasından hareketle olsa gerek şu anda ABD'de dini çevreler bu mesele üzerinde ciddi denilebilecek ölçüde duruyorlar. Yapılan yazılı ve görsel yayınlar halkı bu ahlaksızlıktan uzaklaştırma adına hatırı sayılır boyutlara ulaştı/ulaşıyor. Devlet ise yetkili organları ile bu çevrelere ciddi destek veriyor. Vermek zorunda; çünkü ülke özelinde eşcinsellerin örgütlenmesi, propagandaları, istatistikler son tahlilde var olan ve gelecekte daha da büyüyecek olan sorunu gün gibi aşikar kör gözlere bile gösteriyor. Böyle bir atmosferde dinden medet umulması kutsala sığınmanın bir göstergesi değil midir? 


Ümidimiz ve arzumuz bu çabaların başarılı olması. İnsanlığı tehdit eden böyle bir problemin bütünüyle ortadan kalkması. Dini öğretiler bu çerçevede ne kadar eşcinselleri etkileyecek ve sorunun çözümünde ne kadar rol oynayacak, bunu zaman gösterecek. Fakat şunu rahatlıkla diyebiliriz ki haşa! Hz. İsa'nın eşcinselliğe izin vermese bile “boyfriend/erkek arkadaş” ilişkisine karıştığı hakkında iddiaların ileri sürüldüğü kitapların kaleme alınması -hem de din adamları tarafından- bu yayınlardan netice alınmasını zorlaştıracağa benzer. İnsanın aklına geliyor, acaba biz ülkemizde bu sorunun halli için İslam'dan hangi ölçüde yararlanıyoruz? 


POPÜLİST ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK VE EŞCİNSELLİK TARTIŞMALARI 


Süleyman Seyfi Öğün- 30 Mayıs 2013-yenişafak 


Fransa"da kısa bir süre önce eşcinsel evlilikleri onaylayan; bununla da kalmayıp, eşcinsel çiftlere çocuk edinme hakkını tanıyan bir yasa, çetin müzâkerelerden sonra kabül edildi. Bu gelişme tartışmaları bitirmiş değil. Tanınmış bir Fransız târihçinin protesto maksadıyla Notre Dame"da intihar etmesi; ardından Fransız polisinin aşırı ve orantısız güç kullanarak bastırdığı kitlesel gösteriler, olayı alabildiğine dramatik hâle getirdi. Kültürpolitik çağın cilveleri bunlar. 
Yarı-merkez ya da çeper toplumlarda "etnik" ve "dinsel" temeldeki "kan davaları" canlanırken; çekirdek kapitalist toplumlarda kültürpolitik manzaralar daha çok "cinsiyet" sorunlarına odaklanmış durumda. (Burada ilkinin diğerinde olmadığını söylemiyorum. 
Vurgulamak istediğim sadece göreli ağırlık noktaları). 


Eşcinselliğin insanların doğuşlarından getirdikleri bir nitelik olduğu iddia ediliyor. Doğrusu eşcinsellerin kaçta kaçının böyle olduğunu; ne kadarının da kullanılarak ve alıştırılarak bu hâle getirildiğini bilmiyorum. Benim ilgilendiğim bu olgunun târihsel-kültürel tarafı. 


Eşcinselliğin derin bir insanlık paradoksunu barındırdığını, devlet-mülkiyet ve âilenin târihine bitişik; hattâ yapışık geliştiğini biliyoruz. Dinlerin ve püritan temeldeki burjuva ahlâkının eşcinselliği yasakladığı da apaçık ortadadır. Öte yandan eşcinselliğin her devirde kendisine bir 


şekilde yer bulduğunu, etrâfında büyük çaplı iki yüzlülükleri örgütleyen "hayat kanunlarının" eş anlı olarak onu hem var ettiği; hem de baskıladığını görüyoruz. 


Üretim toplumu eşcinselliği kaldırmıyordu. Modem siyâsal tasarımlar, yüzyıllarboyu aktüel kültürel gerçeklikleri yoksaydı. Modern kültürde ne vurgu kazandıysa; içerebileceği muhtemel varlıkların şöyle ya da böyle tasfiyesine adanmış gibidir. Meselâ modern ulusçuluk etnikliğin; yurttaşlık kadın-erkek farklılıklarının, modern dindarlık ise bütün çeşitliliği içinde yaşayan aktüel-târihsel dindarlık türlerinin budanmasıdır bir bakıma. 


Kültürpolitik çağın popülist özgürlükçülüğü, siyâsal özgürlüklerin tasarımında ihmâl edilmiş olan ne varsa onu bir şekilde tanımayı ve meşru görmeye odaklanmış vaziyette. Öte yandan Post-Fordist dünyâda eşcinsellik kendisine daha kolay yer bulabiliyor. Çünkü tüketim zâten bir şenliktir ve şenlikli (gay) insanlar onun en başat aktörleri olacaktır. Bu ayrıcalıklı yer eşcinselliğin estetizasyonu sağlıyor ve ona daha fazla tanınırlık kazandırıyor. 


Kültürpolitik istemler "özgürlük"lerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi noktasında tutunum kazanıyor. Özgürlük, insanlığın siyâsal etik dünyâsında yer alan en açık uçlu değerdir. 
Özgürlüğün istemleri ile sınırları arasında dengeyi kurmak ise başlıbaşına bir siyâsal mühendislik işidir. Siyâsal mühendislik özgürlüğün istemlerini meşrüiyet tornasında işleyerek hayâta geçirir. Meselâ popülizm bir bakıma istemlerin abartılması, siyâsal mühendisliğin savsaklanması ve tornalarının kabalaşmasıdır. Her şeyin popülizmi mümkündür. Özgürlüğün popülizmi de buna dâhildir. Popülist özgürlükçülük siyâsal istemlerin mutlaka ve olduğu gibi hayat geçirilmesini öngören; çoğu kereler hayâta geçirilen istemlerin ne tür sonuçlar verebileceği hesap dışı bırakıldığı bir tür siyâsal dolmuşçuluğa dönüştü. Batı, "günah çıkarma" pratiklerini bir siyâsal aşırılık fenomenine taşıyan telâşlı psikozları içinde durumlara vaziyet ediyor. Bu konuda mâhut akılcılığını da bir kenara bırakmaktan kaçınmıyor. Cinsel özgürlük en başta âile gibi bir kuruma karşıt olarak gelişti. Bugün eşcinsellere âile kurma hakkı verilmesiyle temsil edilmesi sadece bu hesapsızlığın garâbetidir. Hesapsızlığın en kör olduğu nokta ise onlara evlât sahibi olma hakkının verilmesidir. O zavallı çocukların hayatlarının ne tür travmalara gebe olduğunu düşünememek nasıl bir akıl tutulmasıdır acaba? 


BÜLENT ERSOY VE TÜRKİYE'DE MÜSLÜMAN LGBTI OLMAK 
16 Ocak 2014- (24.com.tr/- 


Ekranda başörtüsü takan Bülent Ersoy'un aldığı tepkiler, Türkiye'de görece daha az 'hoşgörü' ile karşılanan Müslüman LGBTT'leri akla getiriyor 


Sanatçı Bülent Ersoy, Pazar günleri kendi adını taşıyan şov programında, kandil vesilesiyle başörtü takmış ve ilahi okumuştu. Ersoy'un başörtüsü takması ve ilahi okuması, Twitter'da kimi kullanıcılarca din istismarı olarak yorumlanmış ve bunların reyting için yapıldığı savunulmuştu. Bu arada bazı yorumlarda, Ersoy'un transseksüel olması da gündeme getirilmiş ve bunları yapma hakkının önünde bir engel olarak gösterilmişti. 


SHarfliler sitesinde Şebnem K imzasıyla yer alan yazıda, Türkiye'de Müslüman LGBTİ'lerin ne ölçüde var olabildikleri tartışıldı. Şebnem K, televizyon ekranlarında Müslüman bir transseksüelin dini vecibelerini yerine getirmesine karşı doğan tepkilerdeki transfobiye dikkat çekti. 


Ersoy'un, tüm ayrıcalıklarına ve seyirci ile arasındaki mesafenin sağladığı 'hoşgörü'ye rağmen hakaretlere maruz kaldığını belirten Şebnem K, Türkiye'de bu ayrıcalıkların hiçbirine sahip olmadan var olmaya çalışan Müslüman LGBT'lerin deneyimleri üzerine daha çok düşünülmesi gerektiğini belirtti. 


Şebnem K'nin yazısı şöyle: 


"Bülent Ersoy'un Pazar gecesi kandil münasebetiyle ekrana başörtülü olarak çıktığı show'u sonrasındaki tartışmalar Türkiye'de Müslüman bir LGBTI olmanın tahayyüle sığdırılamayan bir varoluş olduğunu yeniden hatırlattı. Müslüman ve LGBTI olmak birbirini dışlayan iki tezat gibi algılanıyor. Hristiyanlıktaki Sodom-Gomorra hikâyesinin Kuran'daki benzeri olan Lut Ayeti'ne dayanılarak eşcinselliğin İslam tarafından yasaklandığı ve günah olduğuna dair hegemonik söylem, İslam ve eşcinsellik tartışmalarını domine ediyor. 


Bu Ortodoks söyleme göre, Lut kavmi erkek erkeğe cinsel ilişkiye girmeleri nedeniyle Allah tarafından cezalandırılıyor ve helak ediliyorlar. Lut ayetinin bu okuması, eşcinselliğin günah olduğunun bir kanıtı olarak sunuluyor. Bir grup erkek İslam âliminin ve müfessirin dimağlarından yüzyıllardır süzüle süzüle gelen bu heteroseksist yorum, İslam üzerine söz söyleyen İslamcı partiler, sivil toplum kuruluşları, medya, tarikatlar, cemaatler, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumlar/gruplar tarafından, İslamcı entelektüeller tarafından ve nihayetinde gündelik hayatta Müslümanların ezici çoğunluğu tarafından her gün yeniden üretiliyor. 


Eşcinselliğin İslam'da yasak olduğu ve büyük bir günah olduğu fikri o kadar yaygın ki Müslüman ve LGBTI varoluş neredeyse hiç yan yana gelemiyor, kamusal alanda görünür olamıyor. Oysa Müslüman LGBTI bireyler var! Kendini Müslüman olarak tanımlayan, İslam'a inanan, dini değerleri dikkate alarak hayatını şekillendirmeye çalışan LGBTller var. 
Müslüman ve LGBTI varoluşu çelişkili görmeyen, bunları gündelik hayatında eşzamanlı olarak deneyimleyen, inancını ve cinselliğini birbirine uyumlu şekilde yaşamaya çalışan bireyler var. Tıpkı feminist teolojik yaklaşımlar gibi, Kuran'ı ve ayetleri farklı okumalara tabi tutarak yeniden yorumlayan ve LGBTI varoluşlara İslam içinde alan açmaya çalışan gruplar var (Bkz. Güney Afrikalı eşcinsel imam Muhsin Hendricks'in Kaos-GI deki söyleşisi). 


Türkiye'de Müslüman LGBTI varoluş hakkındaki kamusal sessizlik örtüsü, Bülent Ersoy 

ve Cemil İpekçi gibi sanat, moda, TV dünyasında belirli ayrıcalıklar edinmiş olan ünlülerin medya görünürlüğü sayesinde zaman zaman yırtılıyor. En son geçtiğimiz Pazar günü Bülent Ersoy kandil gecesi nedeniyle başörtüsü ile programa çıkınca 'transseksüelden Müslüman olur mu?' tartışmaları aldı yürüdü. Sesler çok çeşitli. Ama iki grup var ki Bülent Ersoy'un Müslüman olamayacağı konusunda kafaları net, çok eminler, onların zihninde başörtülü bir Bülent Ersoy bir oksimoron. İlk gruba kısaca 'küçük tanrıcıklar' diyebiliriz. Transfobi ile Müslümanlığın banal bir sentezi. Şöyle ki: 


Li Türbanı sembol deği! ISLAM DA HANIMLARA FARZ KIUNAN BIR 
SEREKLLİKTİR elin çakma kadini bülent ersoy un şov mazemes dega tanen 


A Raoli TI Retweet W Favoiiis «s 


arılı Bülent Ersoy KIPAS m böyle alay konusu 


Bülent Ersoy onlara göre kadın değil, olsa olsa günahkâr olabilir. Trans bir kadının varoluşu itibariyle günahkâr olduğuna karar vermişler; ne yapsa fayda etmeyecek onlara göre. Her biri adeta birer Allah! Onlara göre, başörtülü bir trans, İslam'a hakaret teşkil ediyor. Otoriter İslam kalplerde böyle doğuyor işte. Hakiki ve gerçek İslam'ı kendilerinin bildiklerini, Müslüman olduğunu iddia eden bir takım sapkınların ise bu gerçek İslam'ı bozduklarını ima ediyorlar. Onlara göre tek bir İslam var, o da kendi İslam'ları. Özcü bir yaklaşımla İslam'ın tekil, homojen, statik, tarih üstü, zamanlar ve mekanlar üstü olduğunu varsayıyorlar. İslam'la ilgili ne söylenecekse, en iyi onlar bilirler. Kendilerini neyin İslam'a uygun, neyin İslam dışı olduğunu söyleyebilecek otoriteler olarak kuruyorlar; böylece onların onaylamadığı Müslüman öznellikleri gayri meşru ilan edebiliyorlar. 


İkinci kesim ise, İslamofobi ile LGBTI destekçiliğinin flörtünün meyveleri. Bu kesime göre, İslam eşcinselliği ve transseksüelliği günah ilan eden; özünde baskıcı, homofobik ve transfobik bir din. 'Bülent Ersoy kendisini kabul etmeyen bir dine neden inanıyor ki? Dinle, İslam'la uğraşacağına gelsin, LGBTI özgürlük hareketi için bir şey yapsın.' Sosyal medyada rastladığım birkaç örnek: 


- Bülent Ersoy din ve arabesk gibi saçmalıklarla uğraşacağı yere LGBT bireyler için hürriyet mücadelesi verseydi keşke. Onur lütfen, biraz onur! 


- Bülent Ersoy'un varlığı bütün lgbt'lere hakaret! Seni kabul etmeyen dini nasıl benimsersin ya? Hayır sahiden neyin kafası? 


İsmail Alacoğlu'nun Bülent Ersoy'un performansı için 'kimilerinin islamofobisini, kimilerinin transfobisini, kimilerininse hem islamafobi hem tranfobisini açığa çıkarttı. Bu yüzden şahane bir performanstır' dediği şahane yazısının paylaşıldığı post'ların altında rastladığım birkaç yorum da şöyle: 


- (...) en büyük sıkıntım 'din' olgusu.. Bülent Ersoy'un dünkü kepazeliği cinsiyeti üzerinden şu şekilde eleştirilemez mi? arkadaş sen daha seni kabul etmemiş, edememiş, reddetmeye, yok etmeye kodlanmış bir yapının parçası olmayı kendine nasıl yediriyorsun? Hadi yedirdin propagandasını nasıl yapıyorsun? Sen bir trans birey olarak herhangi bir ilahi dinle ilişki kurmayı tutarlı buluyor musun? 


- Transfobi elbette. Ama bu islamofobi sifatindan artik iyice biktim. Zaten cok gulunc bir 


sahneydi. Neden? Cunku dinler LGBT bireylere hep kin ve nefret kusuyor. Ve sadece LGBT degil, genel olarak otekilestirenlere karsi kin ve nefret kusan dinlere, illa ki barismamiz mi lazim? Neden? 


İslamofobi ve LGBTI politikasını yan yana getiren bu ikinci kesim, Müslüman LGBTI varoluşu tutarsızlık, onursuzluk, saçmalık ilan ediyor. Aklı olan, biraz düşünebilen bir LGBT'nin Müslüman olamayacağını ima ediyor. Oldukça tepeden bir üslupla, LGBT'ler için en doğru olanın ne olduğuna kendilerinin karar verebileceğini düşünüyorlar. Onlara göre, Bülent Ersoy ve Müslüman LGBT'ler yanlış bir bilinç içerisinde, rasyonel sorgulamalar içine giremiyor, aklını kullanamıyor, gözleri kör olmuş, nasıl bir saçmalık içinde olduklarını göremiyorlar. Fırsatları olsa tıpkı başörtülü kadın öğrencileri ikna odalarına sokan Kemalist teyzeler gibi, LGBTI Müslümanları alıp İslam'ın onlara uygun olmadığını anlatacaklar. Din, dini inanışlar, bilgiler ve pratikler kamusal alanda savunusu yapılan her şey gibi eleştirilebilir olgulardır. Ama İslam eleştirisi ile İslamofobi arasında ince bir sınır vardır. Bu kesim, sadece Müslüman oldukları için bazı LGBTTleri doğru düşünemeyen, onursuz, tutarsız, saçma, akılsız olarak temsil ettiği ve Müslüman LGBTI deneyimini değersizleştirip ötekileştirdiği ölçüde din eleştirisinden ziyade İslamofobiye yakınsıyor. 


Bu kesim, ironik bir biçimde 'küçük tanrıcıklar' ile çok benzer noktalara düşüyor ve onların ekmeğine yağ sürüyor. Her iki grup da transseksüelliğin/eşcinselliğin İslam”da kabul edilemez bir günah olduğunu ve Müslümanlık ve LGBTI varoluşun birbiriyle çeliştiğini söylüyorlar. 
Böylece, Müslüman LGBTI öznellikleri değersizleştiriyorlar, İslam içinde LGBTI varoluşa özgürlük alanı açmaya çalışan Müslüman yaklaşımları ve Kuran'ın LGBTI-dostu okumalarını yok sayıyorlar. 


Tüm diğer dinler gibi İslam da çoğul, parçalı, çok sesli, çok aktörlü bir olgudur. Dini hakikat dediğimiz şey tarihsel, ekonomik, politik, sosyolojik süreçlerle değişir ve dini hakikat iddiasındaki farklı aktörler arasındaki iktidar mücadeleleri ile ilişki içinde dönüşür. Toplumsal düzen içinde haksızlığa uğrayan, dışlanan, ötekileştirilen kesimlerin hakları ve özgürlükleri için örgütlenmeleri ve mücadele etmeleri dini hakikat mücadelesine de sirayet ediyor. 
Örneğin feminist hareketle beraber ortaya çıkan feminist teolojik yaklaşımlar ve feminist Müslüman örgütlenmeler, erkeklerden oluşan İslami âlim elitinin iktidarına karşı çıkıyorlar ve erkek egemen dini normlara ve pratiklere itiraz ediyorlar. Keza, LGBTI hareketinin güçlenmesiyle queer teolojik yaklaşımlar ve LGBTI Müslüman örgütlenmeler ortaya çıkıyor. 
Bugün, Müslüman LGBTI varoluşu değersizleştiren İslamofobik LGBTller, farkında olmadan homo/transfobik Müslümanların elini güçlendiriyorlar. Özcülüğün dayanılmaz hafifliği içinde, 'İslam özünde bizi kabul etmiyor' diyerek aslında otoriter Ortodoks İslam'ın kendini hakiki ve değişmez İslam'ın yegâne temsilci olarak lanse etmesine hizmet etmiş oluyorlar. 
Kendini neyin hakiki, gerçek, doğru İslam olduğuna karar veren otorite ilan eden Ortodoks İslam'ın Müslüman LGBTI öznelliğini yok saymasına, aşağılamasına, marjinalleştirmesine prim vermiş oluyorlar. 


Facebook'ta rastladığım, iki başörtülü Müslüman kadın arasında geçen şu diyalog, LGBTI 


varoluş üzerine Müslüman yaklaşımların çoğulluğunu gösteren bir örnek: 


http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bulent-ersoy-tesettur-ve- 

transfobi-46138 

Neler söylenmiş kadına, iyi ki twitter'ı fazla kullanmıyorum.. 
Benim ilk tepkimi söyleyeyim: "Vallahi de çok yakışmış" ©) 
Kimsenin dini kimseye dert olmasın kardişlerim 
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N S in adam 

Allah'a resmen şirk koşarcasına "sen beceremedin, ben 

yaptım" der gibi cinsiyetini değiştirmiş. Ne yani bu saçmalığı taktir mi edcekti milet tabi ki alay edicek. Ne demek yakışmış? O takıcaksa biz başörtüsü takmayalım, çarşaf giyelim. Onunla aynı safta durur gibi görünmek istemem çünkü. Ç) 


ites ago “Uke 


A çam bu ve bu 

"kadın” kendisini Müslüman olarak tanımlıyor ve bunun 

gereğini yerine getirdiğine inanıyorsa bunu yargılayacak merci siz değilsiniz, hiç tanışmadığımız halde bir insana dair böylesi bir hakareti benim facebook sayfamdan yapabiliyor olma özgüveniniz de başka bir şey.. Çarşaf giyesiniz varsa o sizin bileceğiniz iş ama ne size ne de bana kimsenin dinini sorgulamak ve onunla ilgili yargıda bulunmak düşmez. . Kim bilir kimler sizi yaptığınız hangi hareketlerden din dışına iterlerdi, insanlara bu otoriteyi vermek dünyadaki en tehlikeli şey.. Bunu yapmaktan emin misiniz? 


kendi içimize eğip o uz? C 


umuzun kendimize mütevazı yaşamdan son 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erni krmıyor mu? 


leri ve hayaleri telafi 


Yani Müslüman bir kadın Bülent Ersoy'un başörtüsü için 'Vallahi de yakışmış. Kimsenin dini kimseye dert olmasın kardişlerim' yorumuyla Bülent Ersoy'a yönelik son transfobik hakaretlerin eleştirildiği bir yazı paylaşıyor. Başka bir Müslüman kadın o iletinin altına, 'Allah'a şirk koşarcasına ‘sen beceremedin, ben becerdim? der gibi cinsiyetini değiştiren' Ersoy gibi bir günahkara başörtüsünü nasıl yakıştırırsın, minvalinde çıkışıyor. İlk yorumu yazan kadın cevap veriyor: Bülent Ersoy gibi kendisini Müslüman olarak tanımlayan bir kadının dinini sorgulamak ve Müslümanlığını yargılamak ne size ne bana düşer, bu otoriteyi nasıl kendinizde buluyorsunuz. Bu diyaloga tanık olan başka Müslüman kadın ise, Bülent 


Ersoy'u yargılayacağımıza, şov yapmakla suçlayacağımıza kendimize -mesela AKP döneminde zenginleşen İslami burjuvazinin gösteriş düşkünlüğüne- bakalım diyerek olaya bambaşka bir perspektif katıyor. 


Son sözü Bülent Ersoy'a vereyim. 2009, Cnn Türk, Reha Muhtar'ın sunduğu Çok Farklı programı. Ertuğrul Günay ve Ali Bulaç'ın kendisine yönelik transfobik zırvalarına ayar vermek üzere Bülent Ersoy telefonla canlı bağlanıyor. 


(...) Önce insan insandır, insan yaradanın yarattığıdır. Hani şimdi bazen ayırım yapılıyor ya, “biz Müslümanız, sizler kâfirsiniz? der gibi bir ayrımcılık yapılmaya çalışılıyor. Ben tabii buna karşıyım. Benim ne derece Müslüman olduğumu Hak Teâla bilir. Kimseye de bunun hesabını vermem. Çünkü bizlerde, Müslümanlıkta ruhban sınıfı yoktur, ki Hristiyanlıkta olduğu gibi papaz efendi aracı olsun da benim adıma Allah'tan istesin. Papaz efendi kim oluyor? Ben Allah'ıma elimi açarım, Allah'ımdan isterim. Günah işlemişsem gerekirse tövbemi ederim. Hak Teâlâ da bunu zaman içerisinde affederse eder; etmezse de, dualarım kabul olmuyorsa da olmuyordur. Ama ben Allah'ımla birebir konuşurum. İbadetlerimi birebir ederim. Araya kimseyi sokmam. Onun için kimin ne kadar Müslüman, kimin ne kadar kâfir olduğunu ancak üstümüzdeki Hak Teâla, Allah-u Teâla bilir.(...) Benim ruhumu kim üfledi? 
'Allah üfledi ve Rahman'ın nefesidir' diyorsunuz. O zaman demek ki o nefes beni de üfledi dünyaya gelmemde, o dedi ve ben oldum. O zaman biz şimdi, tövbe Haşa o zaman Allah'ı mı sorumlu tutacağız? Ya rabbi, niye beni Reha Muhtar veya niye beni Leman Sam gibi dünyaya getirmedin Ya Rabbim, mi diyeceğiz? Böyle bir hakkımız var mı? Çünkü dünyaya gelmemizi bile bize sormuyorlar ki! Böyle bir hakkımız yok. Dünyaya gelişimizde bize “Sen dünyaya gelmek istiyor musun veya ne şartlar altında geleceksin/gelmek istiyorsun?” diye bana soran oldu mu? Hayır. Burada Allah'ı sorguluyorsunuz. Lütfen, daha dikkatli olmanız gerekli diye düşünüyorum. Ben Allah'ı çok seviyorum. Allah'ın bütün kural ve kaidelerine de riayet ederek yaşıyorum. (Program iki parça halinde şurada ve şurada) 


Ersoy'un bu sözleri, o programda Ali Bulaç'ı susturdu. Ama şunu unutmayalım, Bülent Ersoy gibi sanatsal kariyeri nedeniyle toplumsal olarak saygı gören, sınıfsal ve statü temelli pek çok ayrıcalığa sahip, medyada kendini ifade edebilme kanallarına sahip biri dahi 60 yaşını geçmiş olmasına rağmen hala kadınlığını, Müslümanlığını, dindarlığını sürekli açıklamak ve ispatlamak mecburiyetinde bırakılıyor. Türkiye'de bir trans apartmanda ya da mahallede karşılaşılan bir komşu olmadığı müddetçe, mesela sahnede ya da ekranda seyredildiği, yani arada hep belli bir mesafe olduğu sürece, artistlerin/starların o uzak dünyasından seslendiği müddetçe 'hoşgörü'lebiliyor. Ama Bülent Ersoy'a yönelik son transfobik saldırılar, 'hoşgörü' denilen bu şeyin ne kadar kırılgan, ne kadar ikiyüzlü, ne kadar güvenilmez olduğunu gösterdi. 
Tüm ayrıcalıklarına ve seyirci ile arasındaki mesafenin imkan tanıdığı 'hoşgörü'ye rağmen Bülent Ersoy'un maruz kaldığı hakaretler, bugün Türkiye'de bu ayrıcalıkların hiçbirine sahip olmadan var olmaya çalışan Müslüman LGBTllerin deneyimleri üzerine daha çok düşünmemiz gerektiğini ortaya koyuyor." 
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Giriş 


Sınıflı toplumların ortaya çıkmasıyla birlikte, egemen sınıflar ile emeklerine el koydukları toplumsal sınıflar arasındaki mücadelede ideolojik aygıtlar da devreye girmiştir ve günümüze kadar gelmiştir. Antik çağda iki ana felsefe akımı olarak ortaya çıkan idealizm ve materyalizm bu ideolojik mücadelenin birer yansımasıdır. Bunlardan ilki, zihinsel olanın maddeyi belirlediğini savunur, statükonun devamını sağlama amacını güder ve var olan düzenin değişmezliğini dikte eder. Platon'da İdea, orta çağda Tanrı olarak karşımıza çıkan yaratıcı, Hegel'in Mutlak Tin'i ile 19. yüzyılda nesnel idealizmin en önemli aygıtı haline gelmiştir. Aynı yüzyılda örnekleri artan öznel idealizmde ise gerçeklik bireyin algılarıyla sınırlanmıştır. Dünyayı, doğayı, canlılığı ve insanı maddi temeller üzerinde açıklayan materyalizm ise toplumlar tarihindeki ilerleme dönemlerinde önemli olmuştur. Ancak materyalist yöntem de tarih boyunca değişime uğramıştır. Özellikle toplumların siyasal yapıları, üretici güçlerin durumu ve içinde bulunulan dönemin bilimsel verileri maddenin ele alınmasında da farklılıklara yol açmıştır. Mekanik bir yaklaşıma sahip kaba materyalizmden diyalektik materyalizme giden yol dönemin bilimsel gelişmelerinin ışığında şekillenmiştir. 


Canlıların ortaya çıkışı, dünya üzerindeki türlerin kökeni ve özellikle insanın doğadaki konumu ise idealizm-materyalizm mücadelesinde her zaman önemli başlıklardan biri olmuştur. Örneğin, binlerce yıl boyunca, insanın bir yaratıcının ürünü olduğu ve doğadaki diğer tüm canlıların ilahi bir ahenk içinde insan için tasarlandığı fikri egemenler tarafından savunulmuştur. 


Bilimsel dünya görüşünün doğuşuna da tanıklık eden 19. yüzyıla gelindiğinde, doğadaki değişimi kabul eden bilim insanları arasında bile yaygın kanı, bu değişimin bir yaratıcı tarafından düzenlediği yönündeydi. Bu dönemde doğa bilimlerinde yaşanan sıçramalar, özellikle üç önemli buluş, egemen felsefi görüşü de etkilemiştir. Bunlar; hücrenin bulunuşu, enerjinin korunumu yasası ve Darwin'in evrim kuramıdır (Engels, 1992, ss.44-45). Bilimsel gelişmelerin de desteğiyle maddeler ve süreçler arasındaki ilişki Hegel'in temsil ettiği idealizminden sıyrılmış, doğanın maddi temeller üzerinde açıklanması kaba materyalizmden kurtarılmış, Marx ve Engels tarafından diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizm ortaya konmuştur. 


Darwin'in Türlerin Kökeni eserinde tanımlanan Doğal Seçilim ile Evrim Kuramı, doğayı tarihi içinde ele alarak ve maddenin, çevresiyle etkileşimi sonucunda değişimine vurgu yaparak tarihselci yaklaşıma katkı sağlamış, bu değişimin maddi temellerini oluşturan mekanizmaları açıklamasıyla da doğaya yaklaşımdaki idealizme darbe indirmiştir. 


Bu yazıda; Darwin'in evrim kuramının bilimsel dünya görüşüne katkıları, öncesindeki doğaya yönelik felsefi yaklaşımlardaki dönüştürücü etkisi ve diyalektik materyalizmin kuruluşuna sunduğu destek kapsamında ele alınacaktır. 


Antik çağdan Aydınlanma Dönemi'ne evrim düşüncesi 


Milattan önce 6.-7. yüzyıllarda Antik Yunan'da, dönemin üretim ilişkileri içinde antik burjuvazi olarak tanımlanabilecek, ticaretle uğraşan sınıfın bizzat üyelerini de içeren materyalist filozoflar doğa yasalarını maddi temeller üzerinde inşa çabasına giriştiler (Belek, 2017; Nalçacı, 2017). Bu doğa düşünürleri arasında evrim fikrine benzer yaklaşımlara sahip olanlar da vardı. Bunlardan Thales (MÖ 624-546) evrenin maddi birliğini savunurken, Anaksimandros (MÖ 610-545) yaşamın denizlerde ortaya çıktığını ileri sürmüştü. 
Anaksimenes (MÖ 585-MÖ 525) doğadaki nicelik-nitelik ilişkisine vurgu yaparken, doğayı içerdiği süreçler içinde anlamaya çalıştı. Karşıtların birliği ve mücadelesini oluşun yegâne 


şartı olarak öneren ve maddenin sürekli değişimine vurgu yapan Heraklit (MÖ 535-473) ise materyalist zemine değişim fikrini ekledi (Eroğlu, 2016). 


Antik çağ materyalistlerinin karşısında kurulan idealist felsefenin öncülerinden Platon evrim fikrini tamamen karşıya alırken, öğrencisi Aristo gözleme dayalı çalışmalarının ardından yazdığı “Hayvanlar Üzerine Araştırmalar” eserinde cansız ve canlı maddeleri içeren varlık zincirini öne sürmüştür. Evrimsel ağacın aksine hiyerarşik basamaklardan oluşan bu zincir bir sınıflandırma sunmakla birlikte kategoriler arası ilişkiyi içermez. Orta çağa gelindiğinde Thomas Aguinas (1225-1274) tarafından bu zincirin tepesine melekler ve Tanrı da getirilmiştir (Göksel, 2012). 


Aydınlanma Dönemi ile başlayan aklın dogmaya karşı savaşı, inanç sistemlerinin sorgulanmasına yol açmış ve ardından 17. yüzyıl itibariyle ortaya çıkan bilimsel gelişmeler doğaya yaklaşımı da etkilemiştir. 17. yüzyılın başında Descartes hayvanları bir makine olarak (bête machine) tasvir etmiştir. Dönemin özellikle mekanik alanında seyreden bilimsel gelişmeleri doğaya ve canlılara yaklaşımı da belirlemiştir. 18. yüzyılda Linneaus tarafından yapılan sınıflandırma da Aristo'nunkine benzerlik taşımaktadır. Fiziksel özelliklerine göre kategorilere ayrılan canlılar arasında bir ilişkilendirme yapılmamıştır (Özsoy, 2016). Ancak bu yüzyılda türlerin çevreyle etkileşim halinde olduğu, değişebildikleri, tek bir atadan türedikleri gibi görüşler çeşitli bilim insanları tarafından ileri sürülmeye başlanmıştır. 


19. yüzyılın başında bilim ve felsefe 


İki yüz yıllık Aydınlanma geleneği ve kapitalist üretim tarzının önünü açtığı bilimsel ilerlemeler sonucunda, 19. yüzyıla gelindiğinde çığır açan bulgular ortaya konmuştur. Güneş merkezli evren modeli, enerjinin korunumu yasası, hücre kuramı gibi bilimsel keşifler idealist felsefenin dogmalarına karşı materyalizmi desteklemeye başlamıştır. 


19. yüzyılın başında biyolojik evrimle ilgili önemli bir katkı Lamarck tarafından yapılmıştır. 
1809 yılında yayımlanan Zooloji Felsefesi (Philosophie Zoologigue) adlı eserinde Lamarck, 
çevreyle etkileşim sonucunda türlerin değişebileceğini ve bu değişimin edinilmiş karakterlerin kalıtımı ile gerçekleşeceğini öne sürmüştür. Her organizmanın kendine özgü bir evrimsel süreci olduğunu belirtmiştir (Lamarck, 2011). 


Aynı dönemde burjuvazi ile aristokrasi arasındaki sınıf mücadelesi ilkinin lehine sonuçlanmış ve kapitalizm hakimiyetini kurmuştu. Artık yeni egemen sınıfın hedefi değişimin durması ve kurulan sömürü ilişkilerinin devamının sağlanmasıydı. İktidara gelen burjuvazi aydınlanmacı özelliğini süreç içinde yitirmeye başlayacaktır. Bilimsel gelişmeler burjuvazinin himayesi altında sürmektedir ancak bu gelişmelerin felsefi alandaki ve güncel siyasetteki yansımalarının dönemin ihtiyaçlarına uygun olarak şekillenmesi gerekmiştir (Şen, 2018, s.51). 


Bu aşamada, materyalizmi destekleyen bilimsel gelişmelere karşı idealizm yeniden tesis edilmiştir. Comte ve Kant bilim insanları üstündeki etkilerini sürdürmektedir. Hegel'in nesnel idealizmi ise 19. yüzyılda Prusya devletinin resmi ideolojisi mertebesine gelmiştir (Engels, 1992, s.11; Nalçacı, 2018b). 


Hegel'in başlıca Mantık Bilimi (1812, 1813 ve 1816 yıllarında basılan üç cilt) ve Felsefi Bilimler Ansiklopedisi (ilk basım 1816) eserleriyle formüle ettiği idealizm, dönemin yeni tutuculuğunun felsefesini oluşturmaktadır. Her iki eserde de, (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi'nin ikinci bölümü Doğa Felsefesi başlığını taşımaktadır.) doğaya yaklaşım tarif 


edilmektedir. Hegel'in idealizminde başlangıç noktası Mutlak Tin'dir. Doğadaki süreçler, düşünce-madde-düşünce şeklinde ilerler. Hegel'in tarih felsefesi teleolojiktir, yani tüm süreçler bir amaca yönelmektedir. Hareketi ve çelişkiyi kabul eden, diyalektik kategorileri ortaya koyan Hegel'de, Mutlak Tin tarafından belirlenen bu amaç nedeniyle "herşeyi kapsayan ve hep aynı kalan bir doğa ve tarih bilgi sistemi diyalektik düşüncenin temel yasalarıyla çelişki durumundadır" (Engels'in Anti-Dühring kitabından aktaran Özgür Şen, 2018, s.79). 


Bu yaklaşıma göre; diyalektiğin kategorileri önce soyutlamalar olarak zihinde ortaya çıkmaktadır, ardından bunlar doğaya empoze edilmektedir. Oysa diyalektik materyalizmin yasaları, bu kategorilerin doğaya uygulanmasıyla değil, aksine doğadaki gerçeklerden, maddenin hareketinden soyutlanmasıyla ortaya konmuştur (Engels, 1995, s.52). 


Avrupa'da devrimler çağı ve doğaya yaklaşım 


Avrupa'da 1840'lı yıllarda yükselişe geçen işçi sınıfı mücadeleleri siyasi ve felsefi tartışmaların yoğunlaşmasını beraberinde getirmiştir. Bu dönemde Marx ve Engels, önce Hegel'in nesnel idealizmiyle, sonra Genç Hegelciler'in öznel idealizmiyle mücadele etmişlerdir. Bununla birlikte, 19. yüzyılda Feuerbach tarafından temsil edilen kaba materyalizmi de eleştirmişlerdir. Feuerbach materyalizminin özünü savunurlarken, sınırlarını ve metafizik karakterini ifşa etmişlerdir. Tarihsel materyalizm ve diyalektik materyalizm bu felsefi tartışmaların zemini üstünde inşa edilmiştir (Marx ve Engels, 2013, Önsöz, s.7). 


Marx, 1841 tarihli "Demokritos ve Epikuros'un Doğa Felsefeleri Arasındaki Fark" başlıklı doktora tezinde ve 1844 El Yazmaları'nda Hegel'in doğa felsefesini eleştirerek ileride "Hegel'de baş aşağı duran diyalektiğin ayakları üstüne oturtulması"(Marx, 2011, s. 29) olarak tanımladığı yaklaşımın ilk adımlarını atmıştır. Her iki filozof da tarihe baktığında diyalektiği görmüştür ve yine her ikisi de doğa ve bilinç arasındaki ilişkiyi tartışmıştır. Ancak başlangıç noktasına bilinci yerleştiren Hegel'de doğa tarihi anlaşılmaz hale gelmektedir. Marx ise ilk dönem eserlerinden itibaren maddeyi başlangıç noktasına yerleştirmiştir ve doğaya materyalist yaklaşımı savunmuştur (Stanley, 1997). 


Dönemin bilimsel ve teknolojik gelişmeleri de idealist yaklaşımın aksine bulgular sunmaktadır. 18. yüzyılda hızla gelişen madencilik ve kanal inşaatları sonucunda jeolojik katmanlar ve fosillerin ortaya çıkması dünyanın yaşına dair yeni fikirler oluşturmuştur. Nesli tükenen canlılar olduğu görülmüş, ayrıca kolonilere yapılan ziyaretlerde farklı coğrafyalarda farklı bitki ve hayvanların varlığı fark edilmiştir. 


Bu dönemde Feuerbach yaratıcıyı tamamen reddetmiş, onu insan zihninin ortaya çıkardığı hayali bir yanılsama olarak tanımlamış ve maddeyi başlangıç noktası olarak sunmuştur. Her türlü felsefeden bağımsız olarak var olan bir doğa ve onun ürünü olarak insanı tarif etmiştir (Feuerbach, 2004). Hegel'in idealizmine karşı geliştirilen bu materyalist yaklaşımın nasıl bir coşkuyla karşılandığını Engels 1886 yılında Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu eserinde anlatmaktadır (Engels, 1992, s.18). 


"... bilincimizin ve düşüncemizin, maddi, bedensel bir organın, beynin ürünlerinden başka bir şey olmadıkları kavrayışı, karşı durulmaz bir güçle kendisini ona kabul ettiriyor. Madde, tinin bir ürünü değildir, ama tinin kendisi maddenin en üstün ürününden başka bir şey değildir. İşte bu, elbette ki, salt materyalizmdir." (Engels, 1992, 5.24) 


Ancak Feuerbach'ın temsil ettiği kaba materyalizm, sınırları nedeniyle metafizik bir karakter kazanmaktadır. Doğayı maddi bir zeminde tarif ederken hareketi devreye sokmamaktadır. 
Diyalektik ve tarihselci yaklaşımdan yoksunluğu, onun topluma dair yaklaşımında idealizme savrulmasına neden olmuştur. 


"Feuerbach, materyalist olduğu zaman gündemine tarih girmez, gündemine tarih girdiği zaman da materyalist değildir. Feuerbach'ta tarih ve materyalizm tamamen birbirinden ayrılır." (Marx ve Engels, 2013, s.51) 


Darwin'in Beagle gezisinden Türlerin Kökeni'ne 


Darwin'in Türlerin Kökeni (Darwin, 2018) eseri 1859 yılında yayımlanır. Aslında bu tarih kuramın açıklanması açısından oldukça gecikmiş bir tarihtir. Darwin, 1831-1836 yılları arasında katıldığı Beagle gezisi sırasında ve ardından İngiltere'de iki yıl boyunca yaptığı çalışmalarla yıllar sonra yayımlayacağı evrim kuramını şekillendirmiştir. Gezi boyunca farklı coğrafyalarda yaptığı gözlemler, onu türlerin değişimi ve sahip oldukları çeşitlilik ile ilgili düşünmeye sevk etmiştir. Gezinin ardından bitki ve hayvanlar üzerindeki deney ve gözlemlerini sürdürmüştür (Angus, 2009). Yıllar süren özenli çalışma ve gözlemler ile önemli sonuçlara ulaşmıştır: Türler değişmez değildir, tüm canlılar ortak bir atadan köken almaktadır, süreç içinde kademeli bir değişim ile farklı türler ortaya çıkmıştır. Bu değişimin mekanizması ise canlı türlerindeki varyasyonlardan kaynaklanmaktadır. Doğadaki çeşitliliğin evrimin maddi temeli olduğu saptamasıyla evrim olgusu bilimsel bir kuramla açıklanmıştır. Darwin, dönemin bilim insanlarının tepkisi ve içinde bulunulan siyasi atmosfer nedeniyle ulaştığı bu sonuçların yayımlanması konusunda temkinli davranmıştır. Avrupa'da devrimlere sahne olan 1840'lı yıllarda, İngiltere'de de grevler ve kitlesel eylemlerin yaygınlaştığı görülmektedir. İşçi sınıfına ideolojik olarak destek sağlayan materyalizm ise egemenler tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır. Özellikle 1848'den sonra doğa ve toplumdaki hareketin reddi gericiliğin egemen ideolojisi halini almıştır (Şen, 2018, s.78). 


Darwin bu koşullarda, araştırmalarının sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmamış ve 1844 yılında kuramın 270 sayfalık bir özetini kaleme alarak, kendisine bir şey olduğu takdirde basılması için eşine vermiştir. Aynı tarihlerde Marx, 1844 El Yazmaları'nda şu ifadeleri kullanmıştır: 


"Tarihin kendisi doğa tarihinin, doğanın insan durumuna dönüşmesinin gerçek bir parçasıdır. 
Daha sonra, insan biliminin doğa bilimlerini kapsayacağı gibi, doğa bilimleri de insan bilimini kapsayacaklardır: sadece bir tek bilim olacaktır." (Marx, 2011, s.181) 


Bir yıl sonra ise Marx ve Engels Alman İdeolojisi'nde bu yaklaşımı olgunlaştırmışlardır. 


"Biz tek bir bilim tanıyoruz, o da tarih bilimidir. İnsan tarihe iki açıdan bakabilir ve tarihi doğa tarihi ve insanlık tarihi olarak ikiye bölebilir. Ancak, bu iki yan birbirinden ayrılamaz. 
İnsanlar var olduğu sürece, doğa tarihi ve insanlık tarihi karşılıklı olarak birbirini koşullayacaktır." (Marx ve Engels, 2013, s.28) 


1859'a kadar geçen yıllarda birçok farklı bilimsel makale ve kitap yayımlayan Darwin, bilimsel itibara kavuşmasıyla ve Avrupa'daki ve İngiltere'deki devrimci yükselişlerin kesintiye uğramasıyla birlikte yeniden kuram üzerine çalışmaya başlamıştır. Türlerin Kökeni'nin 1859 yılında yayımlamasına yol açan faktörlerden biri de, 1858'de Alfred Russel Wallace'ın da benzer bir kuramı ortaya koyarak Darwin'le paylaşması olmuştur. Çalışma, Çeşitlerin Orijinal Tipten Belirsiz Şekilde Ayrılma Eğilimi Üzerine (On the Tendency of 


Varieties to Depart Indefinitely From the Original Type) başlığını taşımaktadır (Wallace, 
2009). 


Aslında evrim fikri ve ortak ata Darwin'in öncülü bilim insanları tarafından da öne sürülmüştür. Darwin'in bu alanda yaptığı esas katkı ise bu değişimin mekanizmasını varyasyonlar ve kalıtım aracılığıyla açıklamak olmuştur (Özsoy, 2016). 


Bu açıdan Marx ve Engels'in bilimsel dünya görüşüne katkısıyla, Darwin'in doğa bilimlerine katkısı arasında bir analoji kurulabilir. Sınıf kavramı Marx'tan önce vardır, hatta sınıflar mücadelesini bile kendisinin formüle etmediğini belirtir. Marx'ın katkısı; sınıfların üretimin tarihsel gelişim evreleriyle ilişkisini tanımlamak, sınıf mücadelesinin insanlığı sosyalizme taşıyacağı ve bunun sınıfsız bir toplum için geçiş aşaması olacağı tespitidir (Şen, 2018, s.40). 
Marx ve Engels tarafından geliştirilen tarihsel materyalizm ve diyalektik materyalizm ile bu mekanizmanın bilimsel zemini açıklanmıştır. 


Engels'in, 1883 yılında Marx'ın cenazesinde yaptığı konuşmasındaki, "Darwin'in organik doğanın gelişim yasalarını keşfettiği gibi, Marx da insanlık tarihinin gelişim yasalarını keşfetmiştir" sözleri bu ortaklığa işaret etmektedir (Marksizm-Leninizm Enstitüsü, 1999). 


Tarihsel materyalizmin ve diyalektik materyalizmin doğuşunda evrim kuramı 


Marx ve Engels tarihsel ve diyalektik materyalizmin ilkelerini olgunlaştırırken dönemin bilimsel gelişmelerine ve bunların felsefi tartışmalardaki katkılarına büyük önem vermişlerdir. 
Henüz Türlerin Kökeni yayımlanmadan önce, 14 Temmuz 1858 tarihinde Manchester'da bulunan Engels'in Londra'daki Marx'a yazdığı mektupta doğa bilimlerindeki gelişmeleri yakından takip ettikleri görülmektedir. Mektubunda fizyoloji çalışmakta olduğunu ve ardından karşılaştırmalı anatomiye döneceğini yazan Engels, Schleiden ve Schwann'ın bitki ve hayvanlarda hücreyi keşfetmelerinin ve enerjinin korunumu yasasının önemini vurgulamaktadır (Marx ve Engels, 1995, s. 123). 


Darwin'in doğal seçilim ile evrim kuramı yayımlandığı tarihten itibaren Marx ve Engels için doğa tarihine materyalist yaklaşım açısından çok önemli bir kaynak olarak kabul edilmiştir. 
Kuram, diyalektik materyalizmin yasaları ve kategorileri için doğadan kanıtlar sunmaktadır ve erekselci yaklaşımın aksine işaret eden bilimsel mekanizmalarla idealizme karşı materyalizmi desteklemektedir. 


Türlerin Kökeni 24 Kasım 1859 tarihinde 1250 adet basılmıştır ve ilk baskısı bir günde tükenmiştir. Kitabı ilk alanlardan biri olan Engels, eseri okumasının ardından Aralık 1859'da Marx'a yazdığı mektupta doğadaki tarihsel evrimi bugüne kadar en iyi açıklayan kuram olduğunu ve böylelikle erekselci yaklaşıma ciddi bir darbe indirdiğini belirtmiştir (Engels, 1983). Marx ise 1860 yılındaki ilk okumasının ardından Engels'e yazdığı mektupta kitabı, doğa tarihinde kendi görüşlerinin temelini sağlayan eser olarak değerlendirmiştir (Ball, 1979) ve doğa bilimlerinde erekselci yaklaşıma ciddi bir darbe olduğu görüşüne katılmıştır (Marx ve Engels, 1995, s.141). Bu konuya verdiği önem nedeniyle Marx 1862 yılında Wilhelm Liebknecht ile beraber Thomas Huxley tarafından yürütülen altı bölümlük evrim kuramı dersine katılmıştır (Colp, 1974). 


Marx ve Engels'in yazışmaları dışında, çeşitli eserlerinde doğa felsefesine ve Darwin'in kuramına dair değerlendirmeler mevcuttur (Tablo 1). Bu değerlendirmeler ışığında, evrim kuramının bilimsel düşüncenin doğuşuna katkıları başlıklar halinde ele alınmıştır. 


Tablo 1. 19. yüzyıldaki önemli bilimsel buluşlar ve doğa felsefesine dair görüşlerin yer aldığı başlıca eserler 


Tarih 


1809 


1812,1813, 
1816 


1816 


1830 


1838-1839 


1841 


1841 


1842-1847 


1844 


1845 


1859 


1859-1875 


1863 


1867 


1875-1882 


1877 


1878 


1880 


1886 


Nesnel idealizmin erekselci yaklaşımının yıkılması 


Yazar - Araştırmacı 


Jean-Baptiste Lamarck 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel 


Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

Charles Lyell 

Matthias Jakob Schleiden, Theodor Schwann, Rudolf Virchow 
Karl Marx 

Ludwig Andreas Feuerbach 


Julius Robert von Mayer, James Prescott Joule, William Robert 
Grove, Hermann von Helmholtz 


Karl Marx 


Karl Marx, Friedrich Engels 


Charles Darwin 


Karl Marx, Friedrich Engels 


İvan Seçenov 

Karl Marx 

Friedrich Engels 
Lewis Henry Morgen 
Friedrich Engels 
Friedrich Engels 


Friedrich Engels 


Eser - Buluş 


Zooloji Felsefesi 


Mantık Bilimi (3 cilt) 


Felsefi Bilimler Ansiklopedisi (1. baskı) 

Jeolojinin İlkeleri 

Hücre kuramı 

Demokritos ile Epikuros'un Doğa Felsefeleri (doktora tezi) 


Hıristiyanlığın Özü 


Enerjinin korunumu yasası 


1844 El Yazmaları 


Alman İdeolojisi (1845 yılında yazılan kitap ilk defa1932 yılında basılmıştır.) 


Türlerin Kökeni - doğal seçilim ile evrim kuramı 


Yazışmalar (Darwin'in evrim kuramıyla ilgili yazışmalar bu tarih aralığında yapılmıştır.) 


Beynin Refleksleri 

Kapital 1. Cilt 

Doğanın Diyalektiği 

Eski Toplum 

Anti-Dühring 

Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm 


Ludwıg Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 


Erekselcilik (teleoloji) her şeyin belli bir amaçla belirlendiğini ya da belli bir amaca yönlendiğini ifade etmektedir. 19. yüzyılda bu felsefi yaklaşım çok yaygındı. Dünya ve üstündeki her şeyin bir yaratıcı tarafından, onun ilahi amaçları doğrultusunda yaratılmış olduğu kabul ediliyordu. Örneğin, Lamarck tanrıyı kuramına dahil etmese bile, canlıların daha mükemmel olmasını sağlayan gizemli bir güçten bahsetmiştir (Angus, 2009). Bu yaklaşımı besleyen temel etken, o tarihlerde doğadaki değişimin mekanizmalarının henüz açıklanamamış olmasıdır. 


Darwin'in evrim kuramı, doğadaki canlıların biyolojik evrimin ürünü olduğunu göstermiştir. 
Bireyler arasındaki farklılıkların evrimin mekanizmalarındaki rolünü saptaması, hem 


biyolojik evrimin maddi temellerini ortaya koymuştur, hem de bu süreçte bir amaç bulunmadığını saptamıştır. Bir yaratıcı ya da Mutlak Tin gibi maddeyi önceleyen ve biyolojik harekete yön veren ilahi ya da zihinsel bir güç bulunmamaktadır. Paleontolog Stephen Jay Gould, Darwin'in kendi doğa yorumuna tutarlı bir materyalizm felsefesi uyguladığını belirtmiştir (Woods ve Grant, 2013). 


Özcülüğe darbe 


Kökenleri Platon'da görülen özcülük biyoloji alanında bir türün değişmez özelliklerine işaret etmektedir. Bu yaklaşıma göre türler birbirlerinden bağımsız şekilde ortaya çıkarlar, değişmezler ve birbirleri arasında bir ilişki bulunmaz. Varyasyonlara doğada arızi olarak rastlanır. Aristo'nun varlık zinciri özcü yaklaşıma bir örnek olarak kabul edilirken, 19. 
yüzyılda Linneaus tarafından yapılan taksonomik sınıflandırma da özcülükten etkilenmiştir. 
Dönemin bilim insanlarından jeolog Charles Lyell Jeolojinin İlkeleri kitabında Lamarck'ın türlerin değişimi fikrini eleştirmiştir. Özcü görüşler sadece evrimi reddedenlere özgü olmamıştır, doğada bir değişim olduğunu kabul eden bazı bilim insanları arasında da, bir türün değişmediği, türlerin birbiriyle yer değiştirdiği gibi bir yaklaşım kabul görmüştür (Angus, 2009). Darwin sunduğu bulgular ile özcü yaklaşımın geçerliğini yitirmesini sağlamıştır. Türlerin birbirinden bağımsız şekilde ortaya çıkması ve tarih boyunca bunun tekrarlanması fikrinin yerini evrimin mekanizmaları olan varyasyonlar ve kalıtım almıştır. 
Darwin'in evrim kuramında tür değişmez bir birim olarak değil, popülasyon üzerinden tanımlanmaktadır. Bu sayede dönüşüme değil de varyasyona dayalı bir evrim yaklaşımı şekillenmiştir. Evrimsel süreçte, bir tür tamamıyla değişmemekte, atasal olandan ayrılan bir kısım üye (popülasyon) yeni bir türü oluşturmaktadır (Mayr, 1991; Mayr, 1992). 


Doğaya tarihselci yaklaşım 


Darwin'in evrim kuramının en önemli yanlarından biri içerdiği tarihselci yaklaşımdır. 
Biyolojik evrimin mekanizmalarını doğa tarihi içinde açıklayarak, dünya üstündeki yaşamın tarihine dikkat çekmiştir. Aydınlanma sonrası bilimsel alandaki başlıca gelişmeler öncelikle fizik ve kimya alanında ortaya çıkmıştır ve bu disiplinlerde elde edilen ilk veriler doğa tarihini ve evrimsel süreci içermemektedir. Bu tarihlerde, diğer bilim alanlarından farklı olarak jeoloji bilimi dünyanın tarihini araştırmaya başlamıştır ve biyolojiye dair yeni görüşler de ileri sürülmektedir (Talbot, 2009). Darwin'in katkısı ile doğadaki tarihsel gelişimin bilimsel zemini ortaya konmuştur. 


Marx Kapital'de Türlerin Kökeni'ni çığır açan bir eser olarak tanımlamıştır (Marx, 2011, s. 
332, dipnot 36). İki dipnotta, Darwin'in doğa tarihini maddi zemin olarak tarif ettiği biyolojik evrim yaklaşımıyla, kendisinin toplumların tarihine (özel olarak teknoloji tarihine) yaklaşımı arasındaki benzerlikler üzerinde durmuştur. Makinelerin gelişimi ile ilgili bölümdeki ikinci dipnotta aşağıdaki ifadeler yer almaktadır: 


"...Darwin, ilgimizi doğal teknoloji tarihi, yani bitki ve hayvan organlarının bitki ve hayvan hayatı için üretim araçları olarak oluşumları üzerinde toplamıştır. Toplumsal insanın üretim organlarının, yani her tür toplumsal örgütün maddi temeli olan bu organların oluşum tarihi aynı derecede dikkate değer değil midir?..." (Marx, 2011, s.358, dipnot 95) 


Aynı dipnotun devamında ise tarihsel süreci göz ardı eden materyalistler eleştirilmektedir. 


"... Tarihsel süreci dışarıda bırakan soyut doğa bilimleri materyalizminin yetersizliği, bunun sözcülerinin, kendi uzmanlık alanlarının dışına çıkar çıkmaz benimsedikleri soyut ve ideolojik düşüncelerden hemen anlaşılır..." (Marx, 2011, s. 358-359, dipnot 95) 


Doğanın diyalektiği 


Doğayı ve canlılığı tarihsel süreç içinde ele alan evrim kuramı diyalektik materyalizme doğadan örnekler sunmaktadır. Engels tarafından, "türlerin farklılaşma yoluyla organik evrimi akılcı diyalektiğin en çarpıcı testi" olarak tanımlanmıştır (Engels, 2002). Evrim kuramının katkısıyla kaba materyalizmin metafizik yaklaşımı darbe almıştır. 


18. yüzyılın materyalizmi dönemin bilimsel gelişmelerinin bulunduğu aşama nedeniyle esas olarak mekaniktir. Kimya ve biyoloji alanında elde edilen veriler henüz doğayı tarih içinde diyalektik bağıntılarıyla ele almaya izin vermemektedir (Engels, 1992, ss. 25-26). 


Türlerin Kökeni eseri ile doğadaki işleyişin metafizik değil diyalektik olduğu, değişimin sürekli olduğu, tarihsel bir evrime sahip olduğu maddi gerekçeleriyle sunulmuştur. 


"... Bununla ilişkili olarak, herkesten önce Darwin'in adı anılmalıdır. Bütün organik varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve insanın kendisinin, milyonlarca yıldır olagelen bir evrim sürecinin ürünleri olduğunu kanıtlayarak, metafizik doğa görüşüne en ağır darbeyi indirdi..." 
(Engels, 1974, s.70) 


Yukarıdaki alıntıdan anlaşılacağı gibi, insanın evrim sürecinin bir ürünü olması, doğaya diyalektik materyalist yaklaşım açısından büyük önem taşımaktadır. Darwin, Türlerin Kökeni'nden 12 yıl sonra yayımlanan İnsanın Türeyişi kitabında bir tür olarak insanın kökenini ve evrimsel yolculuğunu ele alarak, insanı diğer canlı türleri ile birlikte evrim sürecinin içine yerleştirmiştir (Darwin, 2013). 


Sosyal Darvinizmle mücadele 


Türlerin Kökeni'nin yayımlanmasının hemen ardından, Darwin'in evrim kuramı burjuva ideolojisini desteklemek adına kötüye kullanılmaya başlanmıştır. “En uygun olanın hayatta kalması” tanımı ilk olarak 1864 yılında Herbert Spencer tarafından kullanılmıştır (Spencer, 1864, ss. 444-445). Ardından 1868 tarihli Evcilleştirme altındaki hayvan ve bitkilerde değişkenlik (The Variation of Animals and Plants under Domestication) kitabında Darwin de bu tanımdan yararlanmıştır (Darwin, 1868). Hem bu ifade, hem de Darwin tarafından kullanılan "var olma mücadelesi" metaforu sosyal Darvinci'lerin elinde piyasa ekonomisini kutsayan bir araca dönüşmüştür. 


Bu gelişmelerde Darwin'in esin kaynaklarından biri olarak Malthus'a atıfta bulunması da rol oynamıştır. Malthus'un 1798 tarihli Toplumun Gelecekteki Gelişimine Etkileri Açısından Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme adlı kitabı nüfus ile kaynaklar arasındaki dengesizliğe işaret ederek, üretime yeterince katılamayanların elenmesini uygun görmektedir (Malthus, 2017). 


Marx ve Engels Darwin'in evrim kuramını desteklerken, Maltusçu yaklaşımını eleştirmişlerdir ve sosyal Darvinizm'in temsilcileri ile mücadele etmişlerdir (Akış, 2018). Bu mücadelenin önemi 20. yüzyılda yükselen biyolojik belirlenmeciliğin ulaşabileceği sonuçlar düşünüldüğünde daha iyi anlaşılacaktır (Nalçacı, 2018a). 


Sonuç 


Önemli toplumsal ve bilimsel atılımların gerçekleştiği 19. yüzyılın öne çıkan bilim insanlarından biri Charles Darwin olmuştur ve eseri Türlerin Kökeni ile ortaya koyduğu doğal seçilimle evrim kuramı, o güne kadarki doğaya ve canlılığa bakışı kökünden değiştirmiştir. 
Dünyanın ve barındırdığı canlılığın tarihine dikkat çekerek, biyolojik evrimi maddi mekanizmalarla açıklamıştır ve doğa yasalarını idealizmin prangasından kurtarmıştır. Aynı yüzyılda Marx ve Engels, idealizme ve kaba materyalizme karşı yürüttükleri düşünsel mücadele zemininde tarihsel materyalizmi ve diyalektik materyalizmi formüle ederken, doğa bilimlerindeki gelişmeler onlara kaynaklık etmiştir. Bu dönemde bilimsel dünya görüşünün doğuşuna, doğa ve tarihi bir bütünlük içinde ele alan ve doğadaki değişimin materyalist özelliğini ortaya çıkaran evrim kuramı çok değerli katkılar sağlamıştır. Ernst Mayr'ın ifadesiyle Darwin, "... bilimsel çalışmalarında döneminin temel felsefi kavramlarını birbiri ardına sistematik biçimde yıkmıştır ve yerlerine yeni devrimci kavramlar getirmiştir." (Mayr, 1991, Çev. I. Akış). 
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BENLİK YANILSAMASI NEDİR? SAM HARRİS İLE RÖPORTAJ. 


12.11.2020-Çeviren: Ali Eren Demir 


İşte The End of Faith ve diğer en çok satan kitapların yazarı Sam Harris ile yaptığım röportaj.Sam soruları soran ve bunlar benim cevaplarım. 


Benlik hangi anlamda bir yanılsamadır? 


Benim için yanılsama, göründüğü gibi olmayan öznel bir deneyimdir. Yanılsamalar zihindeki deneyimlerdir, ancak doğanın dışında değildirler. Aksine, beyin tarafından üretilen olaylardır. 


Çoğumuz bir benlik deneyimine sahibiz. Kesinlikle bir tane var ve başkalarının da yaptığından şüphem yok — tutarlı bir kimliğe ve özgür irade duygusuna sahip özerk bir birey. 
Ancak bu deneyim bir yanılsamadır — deneyimi olan kişiden bağımsız olarak varolmaz ve kesinlikle göründüğü gibi değildir. Bu yanılsamanın anlamsız olduğu anlamına gelmez. Bir benlikni yanılsaması deneyimlemek, düşünme ve hareket etme şeklimizde somut işlevsel faydalara sahip olabilir, ancak bu onun bir varlık olarak var olduğu anlamına gelmez. 


Benlik göründüğü gibi değilse, o zaman nedir? 


Çoğumuz için, benliğimizin algısı, bir bedende yaşayan bütünleşmiş bir bireydir. William James'in bahsettiği benlik hakkında iki düşünme şekli arasında ayrım yapmanın yararlı olacağını düşünüyorum. “Ben” dediği şimdiki anın bilinçli farkındalığı var ama aynı zamanda tarihimiz, mevcut faaliyetlerimiz ve gelecek planlarımız açısından kim olduğumuza yansıyan bir benlik de var. James benliğin bu yönünü, çoğumuzun kişisel kimliğimiz olarak tanıyacağı “ben” olarak adlandırdı — kim olduğumuzu sandığımız. Bununla birlikte, hem “ben” hem de “ben” in aslında düşüncelerimize ve davranışlarımıza katkıda bulunan tüm faktörlerin çıktılarını düzenlemek için tutarlı bir çerçeve sağlamak için beynimiz tarafından üretilen sürekli değişen anlatılar olduğunu düşünüyorum. Benlik deneyimini öznel konturlarla karşılaştırmanın yardımcı olduğunu düşünüyorum — tamamen çevreleyen bağlam tarafından tanımlanan görünmez bir şekil gördüğünüz Kanizsa modeli gibi yanılsamalar. İnsanlar bunun zihnin bir numarası olduğunu anlıyorlar, ancak takdir edemeyecekleri şey, beynin, sanki yanıltıcı şekil gerçekten oradaymış gibi sinirsel aktivasyonu oluşturmasıdır. Başka bir deyişle, beyin deneyimi halüsinasyon görüyor. Şimdilerde yanılsamaların sanki varmış gibi beyin aktivitesi oluşturduğunu ortaya koyan birçok çalışma var. Gerçek değiller ama beyin onlara öyleymiş gibi davranıyor. Artık bu mantık, tüm algıların bir yanılsama olmaması dışında tüm algılara uygulanabilir. Dünyada gerçek şekiller ve başkalarının zihninde güvenilir durumlar yaratan diğer fiziksel düzenler vardır. Gerçekliğin statüsünün benliğe uygulanamamasının nedeni, deneyim yaşayan beynimden bağımsız olarak var olmamasıdır. Gerçek gibi görünmesini sağlayan bir düzenlilik ve istikrar tutarlılığına sahip gibi görünebilir, ancak bu özellikler tek başına bunu yapmaz. Benlik hakkında benzer fikirler Budizm'de ve Hume ile Spinoza'nın yazılarında bulunabilir. Aradaki fark, kitapta genel okuyucu için erişilebilir olmasını umduğum bir şekilde ele aldığım bu fikirleri destekleyecek iyi psikolojik ve fizyolojik kanıtların mevcut olmasıdır. Pek çok okuyucu bu anlatıların nereden geldiğini ve bir öz değilse onları kim yorumladığını merak edebilir. “Ben” deneyiminin çok sayıda bilinçsiz mekanizma ve süreçten oluştuğundan şüphe duyacak pek çok bilişsel bilim adamı olduğunu sanmıyorum . “Ben” de benzer şekilde inşa edilmiştir, ancak yaşamımız boyunca 


onu şekillendiren olayların daha çok farkında olabiliriz. Ancak ikisi de taşa dökülmez ve her ikisi de her türlü yeniden yorumlamaya açıktır. 


Sanatçılar, film yapımcıları ve son zamanlarda deneysel psikologların defalarca gösterdiği gibi, bilinçli deneyim son derece manipüle edilebilir ve içeriğe bağlıdır. Anılarımız aynı zamanda olayların büyük ölçüde soyutlanmış yeniden yorumlarıdır — hepimiz geçmiş deneyimlerin çarpık anılarını tutarız. 


Kitapta, kimliklerimizi yaratmak için beynimizi bebeklikten itibaren şekillendiren gelişimsel süreçleri ve tutarlı bir anlatı oluşturmak için kimliğimizin içeriğini bozan sistematik önyargıları vurguluyorum. Bu çarpıtmanın ve önyargının çoğunun, başkaları tarafından nasıl görülmek istediğimiz açısından sosyal olarak önemli olduğuna inanıyorum . Hepimiz belirli bir şekilde hareket edeceğimizi ve davranacağımızı düşünüyoruz, ancak gerçek şu ki çoğu zaman yanılıyoruz. Yanılsamayı kimin yaşadığı sorusuna cevap vermek ya da hikayeyi yorumlamak çok daha sorunlu. Bu kısmen kavramsal bir problem, kısmen de bir düalizm problemidir. Herhangi bir oyuncunun olmadığı bir oyun hakkında düşünmek zor olduğu gibi, kendini referans olmadan tartışmak da neredeyse imkansızdır. İkincisi, filozof Gilbert Ryle'ın işaret ettiği gibi, benliği ararken aynı anda hem avcı hem de avlanan olamaz ve bence bu, kendi zihnimizi bağımsız olarak objektif olarak inceleyebileceğimizi düşünürsek dualistik bir problemdir çünkü zihnimiz ve benliğimiz her ikisi de beyin tarafından üretilir. Yani kendini yanılsama mantıksız bir totolojiye işaret ederken, bence bu sadece yüzeysel bir problem. 


Benliği şekillendirmede çocukluğun nasıl bir rol oynadığını düşünüyorsunuz? 


Hayatta değer verdiğimiz hemen hemen her şeyin diğer insanlarla bir ilgisi vardır. Bu etkinin çoğu, gelişimimizin erken safhalarında meydana gelir; bu, insan çocukluğunun diğer türlere kıyasla bu kadar uzun olmasının nedenlerinden biridir. Mümkün olduğu kadar çok bilgi ve deneyim aktarmaları için çocuklarımıza çok fazla çaba ve zaman harcıyoruz. Uzun yetiştirme dönemlerine sahip diğer türlerin de esnek, uyumlu davranışlar açısından daha sosyal ve zeki olma eğiliminde olduğunu belirtmek gerekir. Bebekler başlangıçtan itibaren sosyal olarak doğarlar, ancak sonunda üreyen bağımsız yetişkinler olma yolunda ilerledikçe çocukluk boyunca benlik hislerini geliştirirler. Benliğin bir ömür boyu gelişmeye devam ettiğini iddia ediyorum, özellikle rollerimiz başkalarına uyum sağlamak için değiştikçe. 


Benliğimizi tasvir etme şeklimizde sosyal ağların rolünden bahsediyorsunuz . Bu teknolojinin bizim üzerimizde önemli bir etkisi olacağına inanıyor musunuz? 


Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum ve bunun üzerine spekülasyon yaparak bir bölüm geçiriyorum. Sosyal ağ sitelerinde giderek daha fazla zaman geçiriyoruz ve bunun etkileşim şeklimizin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edeceğine inanıyorum. Bunlar hala ilk günler ve bu yeni teknolojilerin sosyal ortamı nasıl şekillendireceği net değil, ancak şimdi daha önce hiç hayal edilmemiş şekillerde başkaları tarafından etkileşime girme ve etkilenme yeteneğine sahibiz. Ortaya çıkan bazı ilginç fenomenler var. Homofiliğin kanıtı var — ortak bir bakış açısını paylaşan bireylerin bir araya gelmesi çok da şaşırtıcı değil. Daha ilginç olanı, kutuplaşmanın kanıtıdır. Bizi farklı bakış açılarına açıp maruz bırakmak yerine, internetteki sosyal ağlar, konumumuzu paylaşan başkalarını ararken daha radikalleşmeyi teşvik edebilir. 
Görüşlerimizi başkaları ne kadar doğrularsa, o kadar aşırı oluruz. Korkunç olmamız gerektiğini düşünmüyorum ve insan uygarlığının çöküşünü öngören kıyamet 


peygamberlerinden daha az endişeliyim, ama benliğin anlatısını yaratma şeklimizin değiştiğine inanıyorum. 


Eğer benlik bir yanılsamaysa, özgür irade konusundaki pozisyonunuz nedir? 


Özgür irade kesinlikle kendi kendini yanılsamanın önemli bir bileşenidir, ancak eşanlamlı değildir. Her ikisi de yanılsamadır, ancak kendini yanılsama, seçim ve suçluluk konularının ötesine geçerek insan deneyiminin diğer alanlarına uzanır. Anladığım kadarıyla, özgür iradenin mantıksal imkansızlığı konusunda siz ve ben aynı temel görüşü paylaşıyoruz. Ayrıca bağdaşmanın (determinizm ve özgür iradenin bir arada var olabileceği) tutarsız olduğunu düşünüyorum. Bugün biyolojimizle uyumlu olmayan şeyleri yapmak için kesinlikle daha fazla seçeneğimiz var ve Dennett'in iddia ettiği gibi, özgür irade hakkında anlamlı bir şekilde konuşmamız gerektiği doğru olabilir, ancak bu, varsayımın merkezi sorunuyla alakasız görünüyor. Bir kararı kontrol eden çok sayıda faktörden bağımsız olarak seçimler yapabilen bir varlık. Bana göre özgür irade sorunu mantıksal bir çıkmazdır — ne yaptığımızı ve düşündüğümüzü nihai olarak etkileyen faktörleri seçemeyiz. Bu, sosyal, ahlaki ve yasal kural kitaplarını çöpe attığımız anlamına gelmez, ancak davranışlarımızı kontrol eden faktörleri (hem maddi hem de psikolojik) anlamaya başladığımızda, bireyler hakkındaki tutumlarımıza nasıl meydan okunacağı konusunda uyanık olmamız gerekir. övgü ve suçu atfetmeye gelince. 
Bunun pozisyonunuza biraz benzefdiğine inanıyorum. 


Pek çok insan benlik hakkındaki sonucunuzu biraz iç karartıcı bulabilir. Bir okuyucu kitabınızdan ne gibi yararlar bekleyebilir? 


Kitap önerisini değerlendirilmek üzere gönderdiğimizde çoğu yayıncıdan aldığım tepkinin aynısı buydu. Kendini yanılsamanın insan davranışının pek çok yönünü ve başkalarına karşı tutumumuzu açıkladığını anlayamadıklarını düşünüyorum. Başkalarını yargıladığımızda, onların eylemlerinden sorumlu olduğunu düşünürüz. Peki ya bir kediyi çöp tenekesine düşürürken görüntüye yakalanan Coventry'li banka çalışanı Mary Bale kendine sadık mıydı? 
Yoksa Mel Gibson'ın sarhoş Yahudi karşıtı rantı kendisi mi yoksa başka birinin etkisi altında mıydı? Senatör Weiner'i tanımadığı kadınlara çıplak fotoğraflarını göndermeye motive eden şey neydi? Kitapta, beyin tümörlerine sahip kitle katliamlarından, kendilerini öldüren yükselen politikacılara kadar insan davranışının bazı aşırılıklarını ele alıyorum. Çekirdek benlik kavramını reddederek ve nasıl çok sayıda rekabet eden dürtü ve dürtü olduğumuzu düşünerek, neden birdenbire raydan çıktığımızı anlamanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Neden genellikle bilinçsizce kendi imajımızla veya başkalarının bizi gördüğüne inandığımız imajımızla tutarsız bir şekilde hareket ettiğimizi açıklar. Bununla birlikte, kendi kendini yanılsama muhtemelen başkalarıyla ve dünyayla etkileşime girmek için ihtiyaç duyduğumuz kaçınılmaz bir deneyimdir ve aslında etkisini hemen terk edemeyiz veya görmezden gelemeyiz — ancak her birimizin varsaydığımız tutarlı, entegre varlık olduğuna şüpheyle yaklaşmalıyız. 


SOSYAL DARWİNİZM VE DOĞURDUĞU FACİALAR 


Sefa Saygılı- 20 Kasım 2021- yeniakit 


Yeni bir araştırmada bilim insanları sosyal Darwinist bir dünya görüşünü benimseyenlerin yaşam kalitesinin kişilik sorunları nedeniyle düştüğünü ortaya koymuş. 


Buna göre sosyal Darwinistlerde bağlanma problemleri, yüksek kaygı ve antisosyal eğilimler gibi bir dizi sorunlu kişilik özelliği görülme ihtimali daha yüksek çıkmış. 

Adını evrim teorisinin kurucusu, biyolog Charles Darwin?den alan bu dünya görüşüne sahip bireyler, genellikle dünyayı yalnızca güçlülerin hayatta kaldığı rekabetçi bir orman gibi görme eğilimindeymiş. 

Darwin'in evrim teorisini temele alan yaklaşıma göre; insanı da içine alan doğa cansız maddelerden evrimle ortaya çıkmıştır. Bu evrimin itici gücü ise yaşama kavgası ve bunun sonucu olarak da doğal ayıklanmadır. 

Darwin teorisi, mikroorganizmalardan başlayarak bitki, hayvan ve hatta insan gibi yeryüzünde mevcut milyonlarca doğal türlerin yaratılmayıp tesadüfe dayanan etkenlerle birbirinden değişerek oluştuğunu ileri sürmüştür. 

Böylece Darwinizm, Allah'ın varoluşuyla ilgili en önemli delil olan düzen ve dünyada bulunma gayesini ortadan kaldırmak suretiyle dini öğretilere darbe indirmektedir. M. İkbaPin dediği gibi evrim teorisi çağımız dünyasına umut, coşku, canlılık ve kısacası hayat sevinci verecek yerde kaygı ve ümitsizlik vermiştir. İnsanın uzvi veya ruhi mevcut bünyesi biyolojik olay olarak kabul edilmiş, ruh inkâr edilmiştir. İnsanla hayvan arasındaki ayrım ortadan kaldırılmıştır. Nietzsche şöyle der: “Tanrı inancı çöktüğü yerde Darwin'in öğretisine insanların inanması bekleniyorsa gelecekte vahşi ve korkunç savaşların ortaya çıkışı hiç kimseyi şaşırtmamalıdır.” 

20. yüzyılın baş belası ideolojileri faşizm ve komünizm, Darwin'i temel alarak ortaya çıkmışlardır. Sosyal Darwinizm'in sağ kanadı üzerine faşistler otururken, sol kanadı da komünistler tarafından işgal edilmiş ve her zaman Darwinizm'in en iyi savunucuları arasında yer almışlardır. Marx, Engels, Lenin, Troçki ve Stalin gibi komünistler evrim teorisi konusunda hep fikir birliği içerisindedirler. Rus komünizminin kurucusu olarak görülen Plekhanov, Marksizm'i “Darwinizm'in sosyal bilime uygulanması” olarak görmüştür. 
Komünist kadroların yetişmesinde “Darwinist eğitim’ önemli rol oynamıştır. Meselâ, tarihçiler, Stalin'in gençliğinde dindarken Darwin'in kitapları sebebiyle ateist olduğunu söylemektedirler. 

20. yüzyılda 120 milyon insanın ölümüne sebep olan “diyalektik çatışma? komünist kavramının hayatta kalmak için mücadeleyi temel alan evrim inancı ile bağlantılıdır. İnsanlar arasında şiddet, korku ve umutsuzluk yayan bu ideolojiler dini inançlarla mücadele etmişlerdir. 

Bunlardan eli kanlı komünist Stalin, 20 milyon insanı katletmiştir. Tarihçiler bu vahşetin ona büyük bir zevk verdiğini yazarlar. Kremlin?deki masasına oturmak ve toplama kamplarında ölen veya idam edilenlerin listesini incelemek ona büyük mutluluk veriyordu. 

Onun acımasız bir katil olmasını sağlayan ana etken, kişilik yapısı yanında inandığı materyalist felsefe idi. Stalin'in kendi sözleriyle, bu felsefenin temel dayanağı evrim teorisi olmuştur. Darwin'in fikirlerine verdiği önemi şöyle açıklıyordu: “Bizim seminer öğrencilerinin zihinlerini etkisiz hale getirmek için yaptığımız üç şey vardır: Onlara Dünya'nın yaşını, jeolojik kökenini ve Darwin'in öğretilerini öğrettik.” 

Sezai Karakoç'un Ardından 

Yaşayan en büyük şairimizdi. Aynı zamanda düşünür ve siyaset adamıydı. 

En son daha bir ay önce oturduğu dairenin alt katındaki yazıhanesine gitmiş, doyulmaz bir sohbetinde bulunmuştuk. Mütevazı idi, cana yakın ve oldukça sempatik bir büyüğümüzdü. 
Çeşitli konulardaki derinlikli fikirlerini bizlerle paylaşmıştı. 

Kitap, dergi ve siyaset konusundaki projelerini anlatınca şaşırmış, kendimden utanmıştım. 
Daha hayatının baharındaki bir aksiyon insanı gibi heyecanlı ve hevesli idi bu 89 yaşındaki ruhu genç büyüğümüz. Motivasyonu yüksekti. Bedenen sağlıklıydı ve zihnen berraktı. Ölümü sürpriz oldu. Rabbim onun canını dimdik ayakta iken aldı. 

Onunla daha sık buluşmayı kararlaştırmıştık. Ancak nasip değilmiş. 


Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır... 

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır.. 

Aşk celladından ne çıkar mademki yar vardır. 

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardır. 

Rabbim bu kutlu büyük insana rahmetiyle muamele buyursun. 


TEK HÜCRELİ CANLILAR İLKEL MİDİR? 
07 Ağustos 2021- Sefa Saygılı-yeniakit 


Bir kar veya kristal tanesindeki mükemmel oluşumu biliyoruz. Ancak bu gibi ileri derecede düzenli cansız sistemlerle canlı bir hücre arasında bile uçsuz bucaksız ve dipsiz bir uçurum vardır. Canlılık, gerçekten muhteşem bir olaydır. 

Hatta ağırlığı bir gramın trilyonda birinden daha hafif olan en ufak bakteri hücrelerinin bile cansız dünyada eşi benzeri yoktur. İnsan eliyle yapılmış herhangi bir makineden çok daha komyplikedir, akıl almaz derecede karmaşıktır. 

Basitmiş gibi görünen bir bakteri bile 4 bin kadar farklı proteine sahiptir. 

Basit hücrelerin çıkışı 3,8 milyar yıl önceye dayandırılır. Metabolizma kapasitesi ve üreme fonksiyonuna sahip olan bir hücrenin karmaşıklığı çok şaşırtıcıdır. Paul Davies, Beşinci Mucize (1998) adlı kitabında öyle demektedir: 

“Canlı hücre, büyüklüğü ölçüsünde, bildiğimiz en karmaşık sistemdir. Ondaki özel moleküller ki büyük kısmı yalnızca canlılarda bulunur, son derece karmaşıktır. Hepsi çok zarif bir bağlılıkla ve nefes kesici doğrulukta bir orkestrasyonla dans eder (....) Yine de bu dansın ortada görünen bir koreografı, akıllı bir denetçisi, bir mistik gücü, bilinçli bir kontrol aracı yoktur.” 

Hücrenin bilgi zenginliğine gelince, ateist Richard Dawkins (1986) bile “Her hücrenin otuz ciltlik Britannica Ansiklopedisi’ nin tamamından daha fazla dijital kodlu bir veri tabanı içerdiğini” söyler. 

Bu da, rastgele kimyasal birleşme ile kendiliğinden olamayacağına göre, bu olağanüstü karmaşık düzenin yaratıldığı gerçeğine bizi götürür. Üstelik tüm yaşayan organizmaların hepsinin aynı maddelerden oluşması, aynı ilkelere göre davranmaları ve gerçekten birbirleriyle ilişkili olmaları tek bir Yaratıcıyı gösterir. 

Davies, “Doğa yasaları, hayatı oluşturmak için gizli bir alt metni, kozmik gücü şifreler. Hayat da yan ürünlerini ortaya çıkarır; yani zihni, bilgiyi ve anlayışı” der. Aynı tezi ifade etmek için seçkin biyolog Christian de Duve şu olguya işaret eder: “Hayat maddenin birleşimsel özelliklerinin mecburi şekilde açığa vurulmasıdır. Hayat ve zihin, garip rastlantılarla değil, maddenin evrenin dokusuna yazılı doğal bir tezahürü olarak meydana gelmiştir.” 

Canlılığın ortaya çıkışı inanılması son derece zor dar bir çizgide ilerleyen bir rota ile gerçekleşmiştir. Doğanın sabitleri, fiziğin yasaları, maddenin kararlılığını garanti eden güçlerin milimetrik miktarları, güneş enerjisinin istikrarlı çıktısı, hidrojenin milyarlarca yıl boyunca var olması ve hepsinde neredeyse sıfır sapma bulunması, kavrama kapasitemizin sınırlarını zorluyor. 

Ayrıca sakin bölgeleri çok daha çalkantılı yerlerden koruyan aşırı büyük kozmik uzaklıklar ve gezegenlerle yıldızları kütleçekimsel çöküşü önleyerek yörüngede tutan dönme hareketleri de daha az hayret verici değildir. Hayatın oluşumunu destekleyen ve garantileyen parametreler ve doğa yasalarındaki bu inanılmaz hassasiyet, astronom Fred Hoyle'u şu ünlü sözleri söylemeye sevk etmiştir: “Evren bir danışıklı dövüş gibidir.” 

Yani her şey kadiri mutlak tarafından yaratılmıştır ve muhteşem bir sistem olarak tasarlanmıştır. Ne mutlu düşünüp ibret alana... 


MADDİYATÇI TOPLUMA DOĞRU 


26 Haziran 2021- Sefa Saygılı-yeniakit 


Gazetede okuduğum habere göre; Giresun'da 3 kardeş arasındaki arazi anlaşmazlığı cinayete yol açmış. Abileri anlaşmazlık yüzünden iki kız kardeşini tabanca ile kafalarına ateş ederek öldürmüş. Anlaşmazlık fındık bahçesinin paylaşılması sebebiyle imiş. Kız kardeşler 5 yıl önce babadan kalma mirastan kendine aslan payı ayıran abilerine karşı tapu iptal davası açmışlar ve davayı kazanmışlar. Buna sinirlenen abileri ise iki öz bacısını fındık toplarken katletmiş. 

İşin ilginci bu kardeşlerin yaşları. Katil abi tam 79 yaşındaymış. Kız kardeşler ise 74 ve 69 
yaşlarında. Ancak para hırsı o kadar canlı ve o kadar güçlü ki bir ayağı mezarda olsa da bu hırs can almaya kadar vardırmış. 

Medyada buna benzer olaylar maalesef sık yer alıyor. “Kanlı miras? manşetiyle verilen bir habere göre; Sakarya Erenler'de miras sebebiyle çıkan tartışma katliamla sona ermiş. İki kardeş, babalarından miras kalan bir arazinin satışından gelen parayı paylaşmakta anlaşamayınca aralarında husumet başlamış. Sonunda katil amcasını, yengesini ve kuzenini katletmiş. 

Kavga ve cinayet elbette miras olayları ile sınırlı değil. Hemen her yerde yalanın, aldatmanın, hile ve kötülüğün hâkim olduğu bir devirde yaşıyoruz. Toplum olarak paraya, maddi duruma endeksli yaşar olduk. Hep daha çoğunu istiyoruz. Böyle olmayacağını bilsek bile hedefimiz aynı: Umutsuzca, açgözlülükle ve hırsla zenginlik istiyoruz. Para hayatın amacı oldu. Hayatı böyle yaşayanlar ise başkalarının mutluluklarını, sağlıklarını, haklarını sömürüyorlar. Kanlı, acımasız ve yalan dolanlı kargaşa ve kavgalar yaşanıyor. Saadet zincirleri, en yakınını bile aldatmalar yaygınlaştı. Kazan, yeter ki kazan, haram ile de olsa hırsla dünyaya asıl. 
Felsefemiz bu oldu... 

Bugünlerde eylemleriyle çokça söz edilen ve şu an Avusturya'da tutuklu olan süper zengin kişi sosyal medyada dolaşan videosunda tanesi bin liraya gümrükten aldığı aparatları yalan tanıtma ile insanlara 72 bin liraya nasıl sattığını zevkle anlatıyor. Sonra haram para ile diktiği ultra lüks otelinde siyasetçileri, gazeteci ve bürokratları ücretsiz ağırlıyor. Ve bu haramzade başarılı kabul edilerek gençlere rol model gösteriliyor. 

Örnekleri uzatmak mümkün. İnsanoğlunu anlamak gerçekten zor. Ölümün bizi beklediğini, malı ve mülkü ahirete götüremeyeceğimiz gibi orada hesabını vereceğimizi hepimiz biliyor, buna iman ediyoruz. Ancak hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. 

Evet, inanç ve ibadet faktörü şekil olarak insanlarımızda mevcut. Fakat sanki gönüllerimiz ve beyinlerimiz boşalmış, boşalan yer ise dünya hevesi ve metaı ile dolmuş. Hepimiz bu dünyanın geçiciliğini, asıl mutluluğun öbür dünyada olduğunu bildiğimiz halde bu yalanlar, bu dolandırıcılıklar, bu aldatmalar niçin? Neden yetinmek, kanaat etmek unutuldu? Para kazanmak nasıl yaşamanın amacı oldu? Hayvani ve nefsi arzuları doyurmak niçin en önemli hedef oldu? 

Tabii bir de böyle haram para ile çok zengin olanların yanında toplumdaki oranları yüzde 20'leri geçen çok yoksul, ezilen kesim var. 

Her iki durum da bizi mutsuz ediyor. 

Mayıs KONDA bulgularına göre(*); insanlarımızın % 43'ü kendini sürekli bunalmış, % 39'u sürekli mecalsiz hissediyormuş. Yüzde 31 ise sürekli huzursuz uyuyormuş. Toplum genel olarak depresifmiş. Özellikle bu çökkünlük ve bıkkınlık duygusu gençlerde daha da yoğunlaşıyormuş. 

Yani zenginleştikçe de, paralı oldukça da daha mutlu olmuyoruz. Kısacası ülke olarak, insan olarak bulgularımız iyi değil... 

(*) Sürdürülebilir toplumsal esenlik mümkün mü? Oksijen, 4-10 Haziran 2021 


